
 
 

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle 
 

 

DE ZES CRITERIA OM DE WAARACHTIGHEID 

VAN EEN BOODSCHAPPER VAN GOD 

TE TOETSEN 
 

Indien een persoon er aanspraak op maakt dat hij aangesteld is door God, die 

hem als een boodschapper van God heeft gezonden om de gehele mensheid te 

hervormen, hoe kunnen we dan weten of deze boodschapper van God wel 

waarachtig is? 

 
Als dit de aanspraken zijn van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(a), dan moeten we vragen: ‘Wat is het 

belang van een dergelijke aanspraak? Welke kenmerken, wat voor argumenten maken uit of de 

aanspraak waar is of niet?’We noemen enkele argumenten. 

 

Komt de aanspraak in een tijd dat er werkelijk een dringende noodzaak voor is? Als dat zo is dan 

is de aanspraak gerechtvaardigd. Als er geen noodzaak is dan heeft een dergelijke aanspraak ook 

niet veel waarde. Als de mensheid geestelijke dorst heeft dan kunnen we zeker zijn van geestelijke 

zegen. Het is ook waar dat een dergelijke aanspraak niet zo maar opeens wordt aangekondigd. 

Oude voorspellingen vertellen erover en de mens verwacht deze min of meer. In de oude 

geschriften zijn tekenen vastgelegd en uit deze kan de mens opmaken of de tijd voor de Beloofde 

gekomen is of niet.  

 

Veronderstel dat de behoefte duidelijk geworden is en dat de tekenen duidelijk zijn, kunnen we dan 

een aanspraak aanvaarden zodra die gemaakt wordt? Neen, een ware aanspraak moet door 

meerdere bewijzen worden ondersteund. 

 

Bijvoorbeeld, is de persoonlijke godsvrucht en het karakter van degene die de aanspraak voor 

zich opeist in overeenstemming met de aanspraak?Heeft degene die de aanspraak doet ook bereikt 

wat hij wordt verondersteld te bereiken of is te verwachten dat hij dit zal bereiken? In het geval 

van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(a): is de beloofde triomf van de Islam over de andere 

godsdiensten werkelijk gekomen? De triomf of de onmiskenbare tekenen ervan? 

 

Een godsdienstige aanspraak moet vergezeld gaan van goddelijke hulp, door speciale tussenkomst 

van engelen die voor hem handelen. Een godsdienstige pretendent moet ook ongebruikelijke 

intellectuele gaven bezitten, die alleen maar verkregen kunnen worden door speciale goddelijke 

genade. Hij moet ook zijn eigen voorspellingen kunnen doen; dit om te bewijzen dat hij contact 

heeft met het goddelijke Wezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een hervormer van de Islam moet ook indruk maken door zijn liefde en ijver voor God, voor de 

Heilige Koran en de Heilige Profeet Mohammed(s). En tenslotte moet het werk in de programma's 

die door zulk een hersteller ingewijd worden, niet bij zijn dood ophouden, maar zijn volgelingen 

moeten zijn werk en zijn programma's voortzetten tot hun vastgestelde einde. Zij moeten tot op 

zekere hoogte de geestelijke gaven van hun stichter tentoonspreiden. Door zulke vragen moeten 

we tot inzicht komen in hoeverre Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(a) aan deze tekenen beantwoordt 

en wat hij heeft bereikt, en of dit al dan niet ertoe bijdraagt om te kunnen bewijzen dat zijn 

aanspraken waar zijn en dat hij de Beloofde Hervormer van de Islam is. 

 

Het is waar dat twijfels altijd kunnen blijven bestaan, maar deze zullen onderworpen moeten 

worden aan de vraag of in brede lijnen de aanspraak waar is of niet. Als deze waarachtig is dan 

kan men de twijfel laten voor wat hij is. Als Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(a) de Beloofde 

Hervormer van de Islam is, dan is hij diegene die wij moeten volgen. God zal geen man als Zijn 

dienaar verkiezen die mensen op een dwaalspoor brengt door hen te vragen hem te dienen in 

plaats van God (Heilige Koran: 8:30). (Da'watul-Amir – (Uitnodiging); pagina’s 57 t/m 60; 

https://bieb.islamnu.nl/product/uitnodiging/) 

 

 

 

Waaraan kunnen wij de waarachtigheid van zo’n bewering toetsen dat Hazrat 

Mirza Ghulam Ahmad(a) een beloofde boodschapper van Allah is, die gezonden 

is om de mensheid van onze tijd te hervormen? 
 

Dit zijn de zes belangrijke criteria waaraan een  

waarachtige profeet moet voldoen. 
 

 Rijpheid van tijd 
 

 
Volgens de Heilige boeken van alle religies verschijnt een profeet van God, wanneer de mensen 

van welke tijd ook hun godsdienst vaarwel zeggen. In zo’n tijd zijn allen, geletterden, zowel als 

ongeletterden, tot het kwade geneigd, met uitzondering van weinigen, van wie men nog kan 

zeggen, dat ze volgens de geest van hun godsdienst handelen. Dit is dus een algemene voorwaarde 

voor de tijd waarin een profeet verschijnt. 

Jezus(a) zei: “Doch de zoon des mensen, als hij komt, zal hij dan ook geloof vinden op de 

aarde?” (Lucas 18:8) 

Abu Hurairah(ra) vertelt dat de Heilige Profeet Mohammed(s) zei: “In wat voor een 

(ellendige) toestand zult u verkeren, wanneer de zoon van Maria nederdaalt tussen u, terwijl 

hij uw imaam (godsdienstig leider) uit uw midden zal zijn.” In een andere versie wordt 

gezegd: “Hij zal u leiden vanuit uw midden.” (Sahih Bukhari) 

 

 

 

https://bieb.islamnu.nl/product/uitnodiging/


In de Heilige Koran lezen wij: 

 

 

 

Verderf is gekomen over land en zee door hetgeen de handen der mensen hebben gewrocht, 

zodat Hij hen een gedeelte van hun daden zou doen smaken, opdat zij zich bekeren. (Heilige 

Koran: 30:42) 

 

 Het leven van de Profeet 
 

 
Volgens de religieuze geschriften van alle tijden moet het leven van een persoon, alvorens hij op 

het profeetschap aanspraak kan maken, rein en smetteloos zijn, zodat het volk er zeker van kan 

zijn, dat hij, die nooit leugens heeft geuit over mensen, zeker niet zou hebben gelogen over God. 

Wij zien dat er in de regel een veertigtal jaren verloopt vóór iemand aanspraak maakt op het 

profetenschap. Deze tijd moet genoeg geacht worden ter beoordeling van de persoon om wie het 

gaat. 

In de Heilige Koran lezen wij: 

 

 

 

Zeg: "Als Allah het zo had gewild, zou ik u niet hebben voorgedragen (de Koran), noch zou 

Hij u deze bekend hebben gemaakt. Voorzeker, ik heb voordien een heel leven onder u 

doorgebracht. Wilt gij dan niet begrijpen? (Heilige Koran: 10:17) 

 

 



Wanneer wij dit vers als een bewijs voor de waarachtigheid van de Heilige Profeet 

Mohammed(s) beschouwen, dan moet men hier uit concluderen waarom de Heilige Profeet 

Mohammed(s) aanvaard werd als de boodschapper van Allah die door Allah werd gezonden 

om de gehele mensheid te hervormen. 

Van zijn waarheidsliefde wordt in de duidelijkste bewoordingen getuigenis afgelegd. Zijn bitterste 

tegenstanders werden uitgedaagd ook maar één enkele fout in zijn karakter aan te wijzen 

gedurende de veertig jaren die hij onder hen leefde voordat hij aanspraak maakte op het 

Profeetschap. De Heilige Profeet Mohammed(s) was vanaf zijn jeugd zeer vroom, betrouwbaar en 

waarheidslievend. Daarom noemden zijn stadsgenoten hem “Al Amin”1 (de betrouwbare) en “As 

Sadiq”1 (de waarheidslievende). Ze gaven hem deze titels, omdat hij nooit een leugen heeft 

verteld. Maar als een heel volk een persoon betitelt als “Al Amin” (de betrouwbare) en “As 

Sadiq” (de waarheidslievende), dan is dat een bewijs van zijn buitengewone kwaliteiten. Zelfs als 

het een traditie was geweest onder het volk van Mekka om in iedere generatie iemand een 

dergelijke status toe te kennen, dan zou in zo’n geval een dergelijk persoon een zeer hoog aanzien 

hebben. Maar in de gehele geschiedenis van Mekka en Arabië is geen enkele aanwijzing te vinden 

dat het gebruikelijk was onder de Arabieren om personen uit elke generatie op deze of gene wijze 

te onderscheiden.  

Integendeel, in de Arabische geschiedenis door de eeuwen heen, vindt men alleen in het geval van 

de Heilige Profeet Mohammed(s) van de Islam terug dat het volk hem bestempelde als “De 

Betrouwbare” en “De Waarheidslievende”. Dit is het bewijs dat deze kwaliteiten bij de Heilige 

Profeet Mohammed(s) uitzonderlijk groot waren. Voor zover de kennis en het geheugen van zijn 

volk reikte, was er niemand anders die in dat opzicht zijn gelijke was. De Arabieren stonden goed 

bekend om hun scherpzinnigheid. Als zij iets als buitengewoon beschouwden, dan moet het 

inderdaad iets buitengewoons en unieks zijn geweest. Toen de Heilige Profeet Mohammed(s) door 

God werd opgedragen om de last en de verantwoordelijkheden van het profeetschap te dragen, 

legde zijn vrouw, Khadija(r), getuigenis af van zijn hoge morele karaktereigenschappen.2 

  1Sirat Ibni Hisham, Vol. 1, blz. 209-210 en Sahih Bukhari, Kitabut-Tafsir 
 2 Het leven van Mohammed(s) door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra),  

  Pagina’s 257-258; https://bieb.islamnu.nl/product/het-leven-van-mohammed/ 

 

De tegenstanders van Jezus(a) konden de volgende uitdaging niet aannemen. 

Jezus zei: “Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom 

gelooft gij mij niet?”(Johannes: 8:46) 

Wanneer wij dit als een bewijs voor zijn waarachtigheid beschouwen, dan moeten wij eveneens de 

Beloofde Messias aanvaarden. Hij daagde immers zijn tegenstanders als volgt uit: 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Mahdi(a)zei: “Gij kunt mij er niet van 

beschuldigen een leugen te hebben verzonnen, dan wel bedrog of valsheid te hebben 

gepleegd wanneer dan ook gedurende mijn leven, voordat ik de aanspraak maakte. (Ik zeg 

dit) opdat gij mij niet voor iemand houdt die het liegen gewend is en nu hetzelfde gedaan zou 

hebben. Wie van u kan op welk voorval in mijn leven dan ook, een aanmerking maken? 

Vanaf het eerste begin ben ik bij de Gratie Gods door Hem tegen het kwade behoed en heeft 

Hij mij een vroom leven doen leiden”. (Tadhkiratush-Shahadatain “The narrative of two 

martyrdoms”, pagina 61 en 62) 

 

https://bieb.islamnu.nl/product/het-leven-van-mohammed/


 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Mahdi(a), handelde altijd volgens de mooie 

leerstellingen van de Heilige Koran, welke zegt: 

 

 

 

O gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de 

vijandschap van een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest 

rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de 

hoogte van hetgeen gij doet. (Heilige Koran: 5:9) 

 

 

 

O gij die gelooft, weest voorstanders der rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, zelfs al was 

het tegen uzelf, of ouders en verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter dan beiden. Volgt 

niet de begeerten, opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En als gij de waarheid omzeilt of er 

u van afwendt, Allah is goed op de hoogte van wat gij doet. (Heilige Koran: 4:136) 

 

 

 



 Een valse profeet wordt gedood 
 

 
Volgens de Heilige boeken zal een persoon, die valselijk beweert van God openbaringen te hebben 

ontvangen en dat blijft volhouden, stellig worden gedood.  

In de Bijbel (Het Oude Testament) staat geschreven: Maar een profeet die overmoedig genoeg is 

om in mijn naam een woord te spreken dat Ik hem niet gebood te spreken, of die in de naam 

van andere goden spreekt – die profeet zal sterven. (Deuteronomium 18 20) 

Die profeet of dromer zal ter dood gebracht worden omdat hij afval gepredikt heeft van de 

HERE, uw God, die u uit het land Egypte heeft geleid… (Deuteronomium 13:5) 

Daarom, zo zegt de HERE: de profeten die in Mijn naam profeteren, zonder dat Ik hen 

gezonden heb, en die zeggen: Zwaard noch honger zal in dit land zijn – door het zwaard en 

de honger zullen die profeten aan hun eind komen. (Jeremia 14:15) 

In de Heilige Koran lezen wij: 

 

 

 

 

 

 

 

En indien hij enige woorden in Onze naam had uitgedacht, 

Dan zouden Wij hem zeker bij de rechterhand hebben gegrepen, 

En daarna zijn levensader hebben afgesneden. 

En geen uwer zou ons van hem hebben kunnen tegenhouden. (Heilige Koran: 69:45-48) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Het in vervulling gaan van de Profetieën 
 

 
Een sterke en duidelijke toetssteen voor iemands profeetschap is de vervulling van zijn 

voorspellingen. De profetieën zelf echter moeten ook aan verschillende voorwaarden voldoen. 

➢ Ze moeten in groten getale worden gepubliceerd. 

➢ Bovendien moet de voorspeller zijn voorspelling niet uit bijkomstige omstandigheden 

kunnen afleiden. 

➢ Tenslotte moeten ze zowel de directe als een verre toekomst betreffen. 

Dit zijn regels die het gezonde verstand ons aangeeft. 

In de Bijbel (Het Oude Testament) staat geschreven: Als een profeet spreekt in de naam des 

HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord dat de 

HERE niet gesproken heeft. In overmoed heeft de profeet het gesproken. Gij zult voor hem 

niet vrezen. (Deuteronomium 18:22) 

In de Heilige Koran lezen wij: 

 

 

 

 

Hij is de Kenner van het onzienlijke en Hij geeft niemand overvloedig kennis van Zijn 

geheimen. 

Behalve hem die Hij als boodschapper kiest. Dan doet Hij een wacht vóór hem en achter 

hem gaan. (Heilige Koran: 72:27-28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Het succes van de Profeet 

 

Volgens de geschriften slaagt een ware profeet van God wèl in zijn missie, een valse profeet 

echter niet. 

In de bijbel staat:“Hij antwoordde hun en zeide: Elke plant, die mijn hemelse Vader niet 

geplant heeft, zal uitgeroeid worden. (Matteüs 15:13) 

En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze mensen en laat hen gaan, want indien dit streven of 

dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, maar indien het uit God is, zult gij hen 

niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt… (Handelingen 5: 

38-39) 

In de Heilige Koran lezen wij het volgende: 

 

 

 

Voorwaar, Wij helpen Onze boodschappers en de gelovigen in het leven dezer wereld en op 

de Dag waarop de getuigen zullen opstaan. (Heilige Koran: 40:52) 

 

 

 

 

Allah heeft verordend: "Voorwaar Ik en Mijn boodschappers zullen zegevieren." Voorzeker 

Allah is Sterk, Almachtig. (Heilige Koran: 58:22) 

 

 

 

 

 

 

 



 Aan de vruchten kent men de boom 
 

 
Men kan de waarachtigheid van een profeet van God ook toetsen aan de handelwijze van zijn 

volgelingen. Zijn zij ten goede veranderd en is er iets in hen dat niet in anderen te vinden is, dan is 

het zeker dat hij van God is.   

Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, maar de slechte boom brengt slechte 

vruchten voort. 

Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, of een slechte boom goede vruchten 

dragen. (Matteüs 7:17-18) 

 

In de Heilige Koran lezen wij het volgende: 

 

 

 

 

 

Ziet gij niet hoe Allah de gelijkenis van een goed woord geeft? Het is als een goede boom 

waarvan de wortel hecht is en zijn takken reiken tot in de hemel. 

Deze brengt door het gebod van zijn Heer zijn vrucht voort in ieder jaargetijde. En Allah 

geeft de gelijkenissen voor de mensen, opdat zij lering mogen trekken. 

En een slecht woord is als een slechte boom die ontworteld ter aarde ligt en geen vaste grond 

meer heeft. (Heilige Koran: 14:25-27) 

 

Voor uitgebreide informatie verwijs ik u naar de volgende link: 

https://bieb.islamnu.nl/product/een-boodschapper-gods-voor-deze-tijd/ Een boodschapper Gods 

voor deze tijd door Ghulam Ahmad Bashir H.A.; Ahmadiyya Moslim Missie in Nederland 
 

Door: Ahmad Said Ikhlaf 

https://bieb.islamnu.nl/product/een-boodschapper-gods-voor-deze-tijd/

