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Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a (-).  
De Beloofde Messias en Mahdi, Stichter van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap: God heeft 
mij gezonden om de band tussen God en de mens te 
herstellen door ware liefde en oprechtheid in de 
harten der mensen aan te kweken; de waarheid 
te vestigen en godsdienstoorlogen teniet te doen. 

Naar aanleiding van Goddelijke openbaring 
verklaarde Hazrat Ahmada in  dat hij de 
Beloofde Messias en Mahdi was, wiens komst 
was voorspeld door de heilige Profeet van de 
Islam, Mohammeds en wiens komst was voor-
speld in de geschriften van andere godsdiensten. 
Zijn volgelingen geloven dat zoals de komst van 
Eliasa was vervuld in de persoon van Johannes 
de Dopera, de tweede komst van Jezusa in gees-
telijke zin was vervuld in de komst van Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmada. 
     Ahmadiyya Moslims zijn geen zogenaamde 
fundamentalisten of fanatici. Hun regel is ‘Er is 
geen dwang in de godsdienst’ (Koran, :). Zij 
houden zich alleen met het geloof bezig en niet 
met politiek. Zij willen niemand iets opdringen 
en streven naar goede kontakten met al hun 
medemensen. Hun motto is ‘Liefde voor ieder-
een, haat voor niemand.’ 
     Zij zijn moslims die, vreemd genoeg, door 
andere moslims worden onderdrukt en vervolgd, 
ondanks het feit dat zij precies volgens de leer 
en voorschriften leven. Zij kunnen worden ver-
geleken met de vroegere christenen, die in de 
Messias geloofden en daarom werden vervolgd. 
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Zij verkeren in dezelfde positie. Zij geloven 
de Beloofde Messias en worden vervolgd. 
     Hun geloofspunten zijn: de Eénheid van 
God. Hij wordt Allah genoemd en is een 
Levende God, Die ook thans tot de mensen 
spreekt; de engelen van God; het geloof in 
de geopenbaarde oorsprong van de heilige 
Schriften en de waarachtigheid van alle profeten. 
     Zij geloven dat Jezusa van de dood aan het 
kruis werd gered en op hoge leeftijd onder 
de verloren stammen van Israël in Kasjmir 
is overleden. 
     Mohammeds was de laatste wetgevende 
profeet voor de gehele mensheid. Hij voorspelde 
de tweede komst van Jezusa (een niet-wetge-
vende profeet) van onder de moslims. 
     Zij geloven in het hiernamaals, met een tijde-
lijke hel en een eeuwig paradijs, en in ‘taqdier’, 
de ‘maat der dingen’; een wet die in de gehele 
schepping werkzaam is en waardoor elk ding 
zijn specifieke eigenschappen bezit.  

Degenen, die woekerwinst maken, 
verrijzen zoals iemand, die door Satan 
met krankzinnigheid is geslagen. Dat 
komt, omdat zij zeggen: ‘Handel is gelijk 
aan rente’, terwijl Allah de handel wettig 
en de rente onwettig heeft verklaard. 

Zeg: ‘O, Allah, Heer van het Koninkrijk, 
Gij geeft heerschappij aan wie Gij wilt 
en neemt terug van wie Gij wilt. Gij ver-
heft, wie Gij wilt en vernedert, wie Gij 
wilt. Slechts in Uw hand is het goede. En 
Gij hebt macht over alle dingen. 

Gij doet de nacht in de dag overgaan en 
de dag in de nacht. En Gij brengt het 
levende uit het dode voort en Gij brengt 
het dode uit het levende voort. En Gij 
geeft onbeperkt aan wie Gij wilt.’



In de tekst komen de volgende afkortingen voor:

s)               salla llâhu alaihî wa-sallam: ‘mogen de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn’
a)              alaihi s-salâm: ‘vrede zij met hem’ 
ra)            radiallâhu anhu/ha: ‘moge Allah welbehagen hebben in hem /haar’  
rh)            rahmatu llahi alaihi/ha: ‘Allah zij hem/haar genadig’
aba)        ayyadahu llâhu ta’âla bi-nasrihi l-’azîz: ‘moge Allah, de Verhevene, hem met Zijn machtige hulp helpen’

Arabische woorden worden zoveel mogelijk weergegeven in de internationale transcriptiecode.
Referenties uit de Heilige Koran worden aangegeven door (sura:vers). 
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•  Volgens de Koran is het vasten in de 
maand ramadan verplicht voor iedere 
gezonde moslim.

•  Volgens een hadith worden alle zonden 
vergeven van iemand, die de ramadan goed 
heeft doorlopen.

•  De openbaring van de Koran is in de 
ramadan begonnen.

•  Toen de openbaring van de Koran 
voltooid was, heeft de engel Gabriël ieder jaar 
erna in de ramadan de gehele Koran opnieuw 
geopenbaard. Dus iedere moslim moet 
proberen de Koran één keer uit te lezen in de 
ramadan.

•  Volgens een hadith zijn alle daden van 
een persoon voor zichzelf maar het vasten is 
voor God.

•  Volgens een hadies moet elke moslim 
de sehri (het ontbijt voor het vasten) nemen, 
omdat dit gezegend is. Dus ook iemand die 
niet hoeft te vasten kan hiervan profiteren.

•  Het is verplicht vóór het vasten, de niyya 
(de intentie om te vasten) te hebben, met het 
volgende gebed: wa bi saumi ghadin nawwaitu 
min shahri ramadan. Vertaling: ‘In de maand 
van de Ramadan heb ik de intentie om te 
vasten’.

•  Tijdens het vasten moet iemand aan God 
denken en nutteloze gedachten vermijden. 
Uit een hadith leren wij dat, wanneer iemand 
een persoon die vast provoceert, hij moet 
antwoorden dat hij vast.

•  Alle moslims moeten het vasten snel 
breken (direct na zonsondergang).

•  Gebeden gezegd vóór de iftâr (het breken 
van de vasten)  worden verhoord

•  Vóór de iftaar dient het volgende gebed 
gebeden te worden: allâhumma laka sumtu 
wa bika âmanto wa alaika tawwakaltu wa alâ 
rizqika aftartu. Vertaling: ‘O Allah, voor u 
heb ik gevast, ik geloof in u, ik vertrouw op 
u en met het levensonderhoud dat u heeft 
geschonken breek ik de vasten.’

•  Iemand die een ander uitnodigt voor 
iftaar, krijgt dezelfde beloning als iemand die 
vast.

•  Itikâf (retraite gedurende de laatste  
dagen van de Ramadan) gaat in na het fadjr 
gebed op de ste van de Ramadan maar 
moet in ieder geval beginnen na het zohr 
gebed.

belangrijke punten voor Ramadan

Houd het gebed bij het verbleken van de zon tot aan het donker van de 
nacht; en het reciteren bij de dageraad. Voorwaar, van het reciteren bij de 
dageraad wordt getuigd. Blijf gedurende een deel van de nacht vrijwillig 
wakker (voor het gebed). Waarschijnlijk zal uw Heer u een verheven rang 
verschaffen.

   :-



De mens is de stedehouder van God op 
aarde en wij zien in de Heilige Koran in :

 dat God alles wat van Hem afkomstig 
is in de hemelen en op aarde aan de mens 
heeft onderworpen. Het recht op bezit, het 
genot en de overdracht ervan wordt in de 
Islam erkend en beschermd, maar op ieder 
eigendomsrecht rust de verplichting dat in 
alle bezit en rijkdom alle geledingen van de 
maatschappij, en zelfs de dieren, een recht-
matig aandeel hebben. Een deel van deze 
verplichting is wettelijk vastgelegd, maar het 
grootste deel van deze verplichting wordt 
bereikt door een vrijwillige inspanning die 
tot stand komt uit het verlangen voor alle 
betrokkenen de grootste morele en geestelij-
ke voordelen te behalen. Deze aanvulling op 
de wettelijke verplichtingen middels vrijwil-
lige inspanningen is te zien op ieder terrein 
van het Islamitische economische systeem.

Gelijkheid
Het doel van het Islamitische economische 

systeem is het verkrijgen van een zo uitge-
breid mogelijke en een zo voordelig moge-
lijke verdeling van bezit onder allen door 
middel van instellingen die door het systeem 
in het leven worden geroepen, en ook door 
morele stimulering en aansporing. Rijkdom 
en bezit moeten voortdurend circuleren 
onder alle geledingen van de samenleving en 
moeten niet het monopolie zijn van slechts 
de rijken. Wij zien dit in Koran :. 

Beloning voor arbeid
De Islam erkent de diversiteit in talent en 
bekwaamheid welke in zichzelf een weldaad 
is, en als gevolg hiervan ook de diversiteit in 
verdiensten en materiele beloning (Koran :

). De Islam kent evenwel niet een volko-
men nivellering van de verdeling van bezit, 
aangezien dit het wezenlijke doel van deze 
diversiteit zou ontkennen en de gunsten van 
Allah genoemd in Koran : zou ontken-
nen. Het zal duidelijk zijn dat als de prik-
kel tot proportionele beloning voor arbeid, 

Het economische systeem in 
de Islam
Abdul Hamid van der Velden

Op het terrein van de economie is het basisconcept dat het abso-
lute bezit van alles aan God alleen behoort. Wij lezen in de Heilige 
Koran, hoofdstuk 2 vers 8: Weet u niet dat het Koninkrijk van de 
hemelen en de aarde aan Allah behoort?  En in 3:190, Aan Allah 
behoort het Koninkrijk van de hemelen en de aarde en Allah 
heeft macht over alle dingen.
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inspanning, vindingrijkheid en talent zou 
worden weggenomen, niet alleen initiatief 
en ondernemingsgeest ongunstig zouden 
worden beïnvloed, maar ook intellectuele 
vooruitgang een halt zou worden toegeroe-
pen. Dit is dan ook de reden waarom de 
theoretische doctrine van gelijke beloning, 
ongeacht de verscheidenheid aan vaardig-
heid, vermogen en talent die is geïnvesteerd 
in de productie van rijkdom en bezit, zich 
nooit voor langere tijd heeft kunnen hand-
haven, zelfs niet daar waar deze aanpak tot 
staatsbeleid is uitgeroepen. Steeds heeft dit 
beleid de noodzaak tot aanpassing gezien 
door de introductie van instrumenten die 
zien op diversiteit in beloning. 

Zakaat
De belangrijkste economische verplichting 
is de betaling van de heffing op kapitaal, die 
Zakaat wordt genoemd. Wij lezen dit in de 
Heilige Koran op verschillende plaatsen, 
onder andere in : en :. Het woord 
Zakaat betekent ‘dat wat zuivert’ en ‘dat wat 
aanmoedigt en kweekt’. 

Alle oorspronkelijke bronnen van rijkdom 
– de zon, de maan, de sterren, de wolken 
die regen brengen, de winden die de wol-
ken voortdrijven en stuifmeel dragen, alle 
natuurverschijnselen – zijn gaven van God 
aan de gehele mensheid. Rijkdom wordt 
geproduceerd door de toepassing van de 
vaardigheid en arbeid van de mens op de 

hulpbronnen die God heeft verschaft voor 
het onderhoud en het comfort van de mens 
en over een deel waarvan de mens eigen-
domsrechten heeft, in die mate zoals erkend 
in de Islam. 

In de geproduceerde rijkdom hebben daar-
om drie partijen recht op een aandeel: de 
werker, geschoold of ongeschoold, degene 
die het kapitaal verschaft en de gemeenschap 
die de mensheid representeert. Het aandeel 
van de gemeenschap in de geproduceerde 
rijkdom wordt Zakaat genoemd. Nadat dit 
opzij is gezet ten bate van de gemeenschap, 
is het restant ‘gezuiverd’ en kan worden ver-
deeld onder de overige partijen die recht op 
een aandeel hebben. 

Zakaat wordt vastgesteld over zowel kapitaal 
als inkomen. De heffing ervan varieert al 
naar gelang de verschillende soorten bezit, 
waarop zij wordt geheven, maar in het alge-
meen komt zij neer op ,% van de waarde 
van het kapitaal. 

De opbrengsten van Zakaat worden aan-
gewend voor het lenigen van armoede en 
nood, het verschaffen van losgeld ter vrijla-
ting van krijgsgevangenen, het helpen van 
hen die schulden hebben, het verschaffen 
van comfort aan reizigers, het verschaffen 
van kapitaal daar waar talent beschikbaar is, 
maar fondsen ontbreken. Verder worden de 
opbrengsten aangewend voor vergoedingen 

aan wetenschappers en onderzoekers, voor 
de onkosten die voortvloeien uit het verza-
melen en het administreren van de Zakaat 
en in het algemeen voor allerlei zaken die 
nuttig zijn voor de samenleving in het alge-
meen, zoals gezondheidszorg, openbare 
werken en onderwijs. Zie hiervoor Koran :

. Zakaat bevordert dus het welzijn van de 
gemeenschap. Zie Koran :. 
De instelling van Zakaat toont aan dat in 
de Islam circulatie van bezit wordt gestimu-
leerd. Zij wordt immers geheven over kapi-
taal dat gedurende de afgelopen periode niet 
is gebruikt. 

Erfrecht
Naast de Zakaat die door de Heilige Profeet 
Mohammed (vrede zij met hem) wordt 
omschreven als een heffing voor de welge-
stelden die ten goede komt aan de minder 
bedeelden in de samenleving, zijn er andere 
instellingen op economisch gebied die 
voortdurend werkzaam zijn ter bevordering 
van de doelstelling van het gehele systeem. 
Eén ervan is het islamitische systeem van 
erfrecht. Onder dit stelsel mag iemand niet 
meer dan een derde deel van zijn bezit bij 
testament overmaken. Bij goede gezondheid 
mag hij vrijelijk uit zijn bezit overmaken, 
natuurlijk met inachtneming van zijn more-
le verplichtingen, maar noch bij testament, 
noch bij gift mag hij als hij ernstig ziek 
wordt en de dood naderbij komt, meer dan 
het toegestane eenderde deel overmaken. 

Hierdoor heeft hij de mogelijkheid uit zijn 
bezit te schenken aan vrienden, bedienden 
en aan liefdadige doelen. De rest van de 
erfenis moet worden verdeeld onder de voor-
geschreven erfgenamen in de vastgestelde 
delen.

Geen deel van het derde deel dat vrijelijk 
mag worden weggegeven mag worden 
aangewend om het deel van een of meer 
van de rechtmatige erfgenamen van het 
overige tweederde deel te verhogen. Iedere 
erfgenaam kan slechts zijn voorgeschreven 
deel ontvangen en niet meer, noch kan een 
erfgenaam zijn deel worden ontzegd. Er 
is een grote kring van erfgenamen. Deze 
wordt in detail gespecificeerd in Koran in :

,  en . Het islamitisch erfstelsel ziet 
er dus op toe dat rijkdom en bezit worden 
verspreid onder een groot aantal mensen. In 
plaats dus van een groot aandeel voor een of 
weinig personen bevordert de Islam het ver-
spreiden van een kleiner aandeel aan velen. 
De Heilige Koran verklaart in :,
 En wanneer andere verwanten (die niet 
tot de erfgenamen behoren) en wezen en de 
armen bij de verdeling van de erfenis aanwezig 
zijn, geef hun er iets van en spreek vriendelijke 
woorden tot hen.

Verbod op rente
Een belangrijke maatregel is het verbod 
om leningen te verstrekken tegen betaling 
van rente. Het woord dat in dit verband 

Rijkdom en bezit moeten 
voortdurend circuleren 
onder alle geledingen van 
de samenleving en moeten 
niet het monopolie zijn van 
slechts de rijken.

De zon, de maan, de ster-
ren, de wolken die regen 
brengen, de winden die 
de wolken voortdrijven 
en stuifmeel dragen, alle 
natuurverschijnselen zijn 
gaven van God aan de 
gehele mensheid.
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in Koran wordt gebruikt is Riba, dat niet 
geheel identiek is met het woord rente zoals 
dit in het algemeen wordt verstaan. Als een 
ruw equivalent kan evenwel met het woord 
‘rente’ worden volstaan. Riba of rente is 
verboden omdat het bezit en rijkdom doet 
toenemen in de handen van een kleine groep 
en het uitoefenen van weldadigheid voor de 
medemens beperkt. In het geval van rente-
dragende leningen trekt de verstrekker van 
de lening profijt uit de behoefte of smart van 
de ander. 
De Islam gaat het verstrekken van lenin-
gen niet tegen, maar stelt dat het weldadige 
leningen moeten zijn, zonder rente. Als 
degene die leent in moeilijke omstandighe-
den verkeert ten tijde van de terugbetaling, 
dan moet hem uitstel worden verleend tot 
zijn situatie verbetert. Koran zegt ten aan-
zien hiervan in :: 
 En indien iemand in verlegenheid is, laat er 
dan uitstel zijn tot het hem past. En wanneer u 
kwijtscheldt is het beter voor u.

Rente is oorzaak van crisis
Het is een vergissing te denken dat transac-
ties waarbij rente is betrokken de nationale 
rijkdom zal doen toenemen. Het toepassen 
van het systeem van rente in de wereld heeft 
als noodlottig gevolg dat een kleine groep 
van bezitters steeds rijker wordt en een grote 
groep van betalers van rente steeds armer. 
Onder de laatste groep zal als gevolg van 
dit systeem de koopkracht dalen. Dit heeft 

desastreuze gevolgen. Het huidige hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft 
in een van zijn recente vrijdagpreken gezegd 
dat dit systeem van rente de oorzaak is van 
de huidige economische crisis in de wereld 
en dat de enige remedie het afschaffen is van 
het onrechtvaardige systeem van rente. 

Rechtvaardige handel
Handel, commerciële partnerschappen, 
co-operaties, vennootschappen zijn alle toe-
gestane activiteiten. Zie Koran :. In dit 
vers zien wij ook dat als de persoon namens 
wie een contract wordt opgesteld minder-
jarig is of minder handelsbekwaam is, zijn 
voogd of zaakwaarnemer de voorwaarden 
van het contract dient te dicteren. 

Monopolies, het opkopen van beschikbare 
voorraden, kartels of het onttrekken van 
goederen aan de markt, in de verwachting 
dat de prijzen zullen stijgen, zijn verboden. 
Dit alles staat weldadigheid in de weg en zij 
die zich aan dergelijke praktijken overgeven, 
trachten voordeel te behalen uit de behoeften 
en noden van de medemens. De verkoper 
heeft de verplichting te melden als er sprake 
is van enige onvolkomenheid in te koop aan-
geboden goederen. 

Verder geeft de Koran heldere instructies 
betreffende het geven van de volle maat. Wij 
zien in :-:

Geef de volle maat en behoor niet tot hen die 
minder geven, en weeg met de zuivere weeg-
schaal, en doe de mensen in hetgeen hen toe-
komt niet tekort.

Gokken
Gokken en het deelnemen aan kansspelen 
is in de Islam verboden aangezien het twee-
dracht, haat en afgunst bevordert en hen die 
zich ermee bezighouden ervan weerhoudt 
Allah te gedenken en het gebed te ver-
richten. Het veroorzaakt aanzienlijk meer 
schade dan voordeel. Zie Koran :. Het 
veroorzaakt een plotselinge en onverdiende 
toename van rijkdom bij enkelen en het 
bevordert buitensporigheid. Het zich overge-
ven aan gokken en kansspel brengt dikwijls 
verderf en ellende met zich. 

Corruptie
Alle onwettige middelen ter verkrijging van 
bezit zijn verboden aangezien deze uiteinde-
lijk een volk tot de ondergang brengen. De 
Koran zegt hierover in :: 

 O gij die gelooft, gebruik elkanders eigen-
dom niet met leugen en bedrog, maar handel 
bij onderlinge overeenkomst. 

Het is evenzeer onwettig om bezit te ver-
krijgen door meningen of zienswijzen te 
manipuleren via corrupte middelen zoals 
steekpenningen of een valse getuige-
nis. Zie Koran :. De Heilige Profeet 
Mohammed (vrede zij met hem) heeft 

gezegd dat betrokkenen die op deze wijze 
bij een geschil een uitspraak in hun voordeel 
verkrijgen, slechts een hoeveelheid vuur voor 
zichzelf vergaren en niet iets waaruit zij 
voordeel kunnen behalen. Anderzijds zijn 
goederen en bezit die op wettige wijze zijn 
verkregen een gave van Allah die door Hem 
wordt verstrekt als middel ter ondersteuning. 

Gierigheid
Gierigheid wordt veroordeeld als een nega-
tief en verderfelijk eigenschap. Terwijl ener-
zijds uiterlijk vertoon en ijdelheid worden 
afgekeurd, is het anderzijds niet juist dat 
iemand die bemiddeld is het doet voorko-
men dat hij arm is, uit vrees dat van hem 
kan worden verlangd anderen te helpen. 
Door zich zo voor te doen maakt hij zich 
feitelijk arm en ontzegt zich de voordelen 
die kunnen worden verkregen uit Gods 
gaven. Koran :. In plaats van enig voor-
deel te brengen wordt de rijkdom van vrek-
ken een belemmering en doet hun morele 
en geestelijke ontwikkeling stagneren. Wij 
lezen hierover in de Koran ::

 En laat degenen die gierig zijn met betrek-
king tot hetgeen Allah hun van Zijn overvloed 
heeft gegeven niet denken dat het goed voor 
hen is. Neen, het is slecht voor hen. Hetgeen 
waarmee zij gierig zijn zal op de Dag der 
Opstanding als een halsband om hun nek wor-
den gelegd. 

Rente is verboden omdat het 
bezit en rijkdom doet toene-
men in de handen van een 
kleine groep. De verstrekker 
van de lening trekt profijt uit 
de behoefte of smart van de 
ander.

Hamsteren is verboden 
omdat het goederen aan 
de circulatie onttrekt en de 
rest van de gemeenschap 
het gebruik ervan ontzegt. 
Voorspoed wordt niet ver-
kregen door gierigheid en 
het terughouden van bezit, 
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Geven in plaats van hamsteren
Hamsteren is verboden omdat het goederen 
aan de circulatie onttrekt en de rest van de 
gemeenschap het gebruik ervan ontzegt. 
God alleen is Zichzelf genoeg, en alle voor-
spoed is van Hem afkomstig. Het is de mens 
die behoeftig is, en voorspoed wordt niet 
verkregen door gierigheid en het terughou-
den van bezit, maar door het weldadig te 
besteden voor de zaak van Allah, namelijk 
ten dienste van Zijn schepselen. Zie Koran 
:. 

De Heilige Koran spoort aan om de verwan-
ten, de reiziger, de behoeftige het hun toeko-
mende te betalen (Koran :). Hiertoe is 
er in de Heilige Koran een nadrukkelijke en 
voortdurende aansporing. Het besteden voor 
dit doel moet in verhouding staan tot de 
behoefte van de persoon die wordt geholpen 
en het moet in overeenstemming zijn met de 
middelen van de gever, en er moet worden 
uitgegaan van de verwachting dat hiervoor 
niets wordt terugontvangen. 

Het onderwerp van het besteden uit liefda-
digheid heeft vele aspecten die in talrijke 
verzen van de Heilige Koran worden uit-
eengezet. Vrijgevigheid moet op de grootst 
mogelijke objectiviteit berusten en niet 
afhangen van, of beïnvloed worden door 
kleur, ras, land of godsdienst. 

Circuleren van bezit
Het doel van het Islamitische economische 
systeem is dat rijkdom en bezit voortdurend 
circuleren, op ruime schaal worden verdeeld 
en zodanig moeten worden aangewend 
dat zij een maximaal nut voor een zo groot 
mogelijk aantal mensen opbrengen. Zij 
moeten niet slechts circuleren onder de meer 
welgestelden in de samenleving. Iedereen 
zal zijn eigen maatstaf hanteren bij het 
vaststellen wat hij of zij kan besteden. Zo 
veel factoren spelen hierbij een rol, de eigen 
behoeften, de betrekkelijke belangrijkheid 
van andere verplichtingen, de middelen 
die beschikbaar zijn, het voorbeeld van de 
Heilige Profeet Mohammed (vrede zij met 
hem) en zijn metgezellen en de aard van de 
noden waarin moet worden voorzien, of de 
aard van het doel dat moet worden gediend, 
enz. 

Toespraak gehouden tijdens de Jaarlijkse Bijeenkomst 
(Jalsa Salana) op zaterdag 2 mei 2009 in Nunspeet.

Monopolies, het opkopen 
van beschikbare voorraden, 
kartels of het onttrekken van 
goederen aan de markt, in de 
verwachting dat de prijzen 
zullen stijgen, zijn verboden.
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2:181 – Het is u voorgeschreven, dat wanneer de dood tot één 
uwer komt, en hij een vermogen nalaat, hij een testament 
opmake voor ouders en naaste familieleden, billijkerwijze. 
Dit is een verplichting voor de godvruchtigen.
2:183 – Maar hij die vreest, dat degene, die het testament 
maakte, partijdig werd, of een fout heeft begaan, en die een 
schikking treft (tussen de belanghebbenden), die zal daarme-
de geen zonde begaan. Voorzeker, Allah is Vergevensgezind, 
Genadevol.
2:189 – En verteert uw rijkdommen niet onder elkander door 
valse middelen en brengt ze niet naar de rechters, opdat gij 
een deel der rijkdommen der mensen in zonde kunt verteren, 
tegen beter weten in.
2:220 – Zij vragen u omtrent wijn en kansspel. Zeg hun: “In 
beide is groot nadeel en ook enig voordeel voor de mensen, 
maar het nadeel is groter dan het voordeel.” En zij vragen u, 
wat zij moeten weggeven. Zeg hun: “Hetgeen gij kunt mis-
sen.” Zo maakt Allah u Zijn geboden duidelijk, opdat gij over 
deze en de volgende wereld zult nadenken.
3:181 – En laat degenen, die gierig zijn, ten opzichte van wat 
Allah hun van Zijn overvloed heeft gegeven, niet denken, dat 
het goed voor hen is, neen, het is slecht voor hen. Hetgene, 
waarmee zij gierig zijn zal op de Dag der Opstanding als een 
halsband om hun nek worden gelegd. En aan Allah behoort 
het erfdeel der hemelen en der aarde en Allah is goed op de 
hoogte van hetgeen gij doet.
4:8 – Er is voor mannen een aandeel van hetgeen hun ouders 
en bloedverwanten nalaten en er is voor vrouwen een aandeel 
van hetgeen hun ouders en bloedverwanten naleten, of het 
weinig of veel zij: een vastgesteld gedeelte.
4:9 – Wanneer verwanten en wezen en de armen bij de ver-
deling (der erfenis) aanwezig zijn, geeft hun er iets van en 
spreekt vriendelijke woorden tot hen.
4:12 – Allah gebiedt u aangaande uw kinderen: voor het 
mannelijke kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke 
kinderen, maar als er alleen meisjes zijn, meer dan twee, 
dan is er voor haar tweederde van de nalatenschap en als er 
slechts ÈÈn is, voor haar is de helft. En voor elk zijner ouders 
is er een zesde deel der erfenis, als hij een kind heeft, maar 
als hij geen kind heeft en zijn ouders van hem erven, dan 
is er voor zijn moeder een derde deel en als hij broeders en 
zusters heeft, dan is er voor zijn moeder een zesde deel na de 
betaling van enig legaat, dat hij heeft nagelaten of van (niet 
vereffende) schuld. Uw ouders en uw kinderen, gij weet niet, 
wie van hen u het meest tot heil is. Dit is vastgesteld door 
Allah. Voorzeker, Allah is Alwetend, Alwijs.
4:13 – En gij zult de helft hebben van hetgeen uw vrouwen 
nalaten, indien zij geen kind hebben, maar indien zij een 
kind hebben, is er voor u een vierde van hetgeen zij nalaten 
na de betaling van enig legaat, dat zij hebben nagelaten of 
van schuld. En zij zullen een vierde hebben van hetgeen 
gij nalaat, als gij geen kind hebt, maar als gij een kind hebt, 
zo is er voor hen een achtste deel van hetgeen gij nalaat, na 
de betaling van enig legaat of van onverrekende schuld. En 
indien er een man of een vrouw is, van wie wordt geÎrfd 
en deze is ouderloos en kinderloos en heeft een broeder of 
een zuster, dan is er voor elk hunner een zesde deel. Maar 
als er meer dan dezen zijn, dan zijn zij deelgenoten in een 
derde na de betaling van enig legaat, dat is nagelaten of van 
schuld, zonder benadeling. Dit is gebod van Allah en Allah is 
Alwetend, Verdraagzaam.
4:30 – O, gij die gelooft, gebruikt elkanders eigendom niet 
met leugen en bedrog maar handelt bij onderlinge over-

eenkomst. En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u 
Genadevol.
4:33 – En begeert niet datgene, waarmee Allah sommigen 
uwer boven anderen deed uitblinken. mannen zullen een 
aandeel hebben in hetgeen zij hebben verdiend en vrouwen 
zullen een aandeel hebben in hetgeen zij hebben verdiend. 
En vraagt om Allah’s overvloed. Waarlijk, Allah kent alle 
dingen.
4:37-38 – Voorzeker, Allah heeft de pochers en de opschep-
pers niet lief. Evenmin die gierig zijn en de mensen aan-
sporen ook gierig te zijn en die hetgeen Allah hun van Zijn 
overvloed heeft gegeven, verbergen. Wij hebben voor de onge-
lovigen een vernederende straf bereid.
9:60 – De aalmoezen zijn alleen voor de armen en de behoef-
tigen en voor degenen die daarbij werkzaam zijn en voor 
degenen wier hart verzoend is (zoekers naar kennis die de 
Islam willen bestuderen) en voor de slaven en voor degenen 
die schuld hebben en voor de zaak van Allah en voor de reizi-
ger: dit is een gebod van Allah. En Allah is alwetend, Alwijs.
9:103 – Neem aalmoezen van hun rijkdommen opdat gij hen 
daardoor moogt reinigen en louteren. En bidt voor hen; uw 
gebed is voor hen inderdaad een bron van geruststelling. En 
Allah is Alhorend, Alwetend.
16:72 – En Allah heeft sommigen uwer boven anderen in 
levensonderhoud bevoorrecht. Maar degenen die Hij bevoor-
oordeelde geven hun bezit niet aan hun ondergeschikten, 
zodat deze er gelijk in zullen worden. Willen zij de gunst van 
Allah dan verloochenen?
22:79 – En strijdt voor de zaak van Allah zoals ervoor behoort 
te worden gestreden. Hij heeft u verkozen en heeft u in 
de godsdienst geen lasten opgelegd – dit is het geloof van 
uw vader Abraham. Hij (Allah) heeft u Moslims genoemd 
voorheen en in dit boek, opdat Onze boodschapper getuige 
over u zij, en dat gij getuige moogt zijn over de mensheid. 
Onderhoudt het gebed, betaalt de Za’kaat en houdt u aan 
Allah vast. Hij is uw beschermer. Een uitmuntend Meester 
en een uitmuntend Helper.
23:5 – En die actief zijn in het betalen van Za’kaat.
26:182-185 – Geef de volle maat en behoort niet tot hen 
die minder geven (bedriegers). En weegt met een zuivere 
weegschaal. En doet de mensen in hetgeen hun toekomt 
niet te kort, noch handelt verderfelijk door onheil te stichten 
op aarde. En vreest Hem, Die u en de vroegere geslachten 
schiep.
45:14 – En Hij heeft alles van Hem afkomstig in de hemelen 
en op aarde aan u onderworpen. Daarin zijn zeker tekenen 
voor een volk, dat nadenkt.
47:39 – Ziet, gij zijt het, die geroepen wordt ter wille van 
Allah (een deel van uw vermogen) te geven, maar er zijn 
sommigen onder u die vrekkig zijn. En wie vrekkig is, is dit 
slechts tegen zichzelf. Allah is Zichzelf - genoeg en gij zijt 
nooddruftig. En indien gij u (van de Waarheid) afwendt, zal 
Hij een ander volk in uw plaats brengen en dezen zullen uw 
gelijken niet zijn.
59:8 – Wat Allah aan Zijn boodschapper heeft gegeven als 
buit van het volk van de stadsgebieden (bij Medina), is voor 
Allah en Zijn boodschapper en de naaste familieleden en 
de wezen en de armen en de reiziger, opdat het niet alleen 
in omloop moge zijn tussen de rijken onder u. En wat de 
boodschapper u ook moge geven, neemt het en wat hij u ook 
verbiedt, onthoudt u daarvan. En vreest Allah, zeker, Allah is 
streng in het straffen.
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Aisha ra

Hazrat Aisha (612-678) was de tweede vrouw van de Profeet 
Mohammeds. Hij trouwde met haar na het overlijden van zijn eer-
ste vrouw, Hazrat Khadidjara. De volgende mooie beschrijving van 
Aishara wordt gegeven door Camille Adams Helminski.

Na het overlijden van de profeet Mohammeds bleef 
Aishara wonen in het hutje waar ze gewoond had 
met haar echtgenoot. De helft van de hut werd 
nu in beslag genomen door drie graven: dat van 
de profeet Mohammeds, haar vader; dat van Abu 
Bakrra, de geliefde metgezel en eerste kalief; en de 
metgezel en tweede kalief Umarra. Zij zelf leefde in 
de andere helft van de hut. In haar kleine kamer ont-
ving ze bezoekers van uiteenlopende gebieden die 
naar haar toe kwamen om te leren over de Koran 
en de gezegden en levenswijze van de Profeets. Er 
wordt gezegd dat ze zo’n  gezegden (hadith) 
van Mohammeds heeft doorgegeven. Ze was goed 
onderlegd in geneeskunde, geschiedenis en poëzie. 

Deze kleine kamer werd de klas waar ze jongens en 
meisjes, mannen en vrouwen van de moslimgemeen-
schap onderwees. Het werd als een grote zegening 
beschouwd met Aishara te kunnen hebben studeren. 
Hoewel ze zelf geen kinderen had, adopteerde ze 
een aantal kinderen, die ze zorgvuldig onderwees 
en door wie veel van de traditie van het geloof is 
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Hoewel Aishara nog vele jaren leefde na een opstand 
tegen de kalief Alira, betreurde ze haar aandeel hier-
in tot aan haar dood. Toen zij op -jarige leeftijd 
stervende was, kwam een goede oude vriend haar 
bezoeken. Ze was terughoudend in het aanhoren 
van diens lovende woorden over haar, en zei dat 
ze liever een steen of een kluit zou zijn geweest 
en nooit had gedaan wat ze had gedaan. Toen hij 
voorstelde dat er nog ruimte was voor een graf tus-
sen Mohammeds, haar vader Abu Bakrra en Umarra 
en zij daar begraven zou kunnen worden, wees ze 
hem streng af en zei, ‘Wilt ge dan al mijn berouw 
ongedaan maken?’ 

Ze stond erop om ’s nachts begraven te worden in 
de gemeenschappelijke begraafplaats Al-Baqi aan 
de rand van Medina. Hoewel de begrafenis ’s nachts 
werd gehouden, kwamen er duizenden om de over-
ledene eer te betonen, uit liefde en diep respect voor 
de Moeder der Gelovigen. 

Bron: Camille Adams Helminski. Women of Sufism. 
Shambhala, Boston 2003; p. 17-18 

overgeleverd. Elk jaar ging Aishara op bedevaart 
(hadj) naar Mekka en zette een tent op om degenen 
te kunnen ontvangen die bij haar wilden studeren 
gedurende die periode van de jaarlijkse vergadering 
van de moslimgemeenschap. 

Haar hele leven leefde ze in de volkomen eenvoud die 
ze had ervaren als de echtgenote van Mohammeds. 
Omdat ze vaak weinig te eten en drinken hadden 
– niet meer dan wat dadels en water – leerde ze 
nooit koken. In haar latere leven placht ze vaak te 
vasten, en wanneer ze haar toekenning kreeg van het 
bestuur, zou ze het vaak dezelfde dag nog verdelen 
onder de armen en niets overhouden voor zichzelf. 

Ze bleef zich haar hele leven verdiepen in gebed 
en voegde aan de vijf dagelijkse gebeden nog de 
vrijwillige gebeden toe van dhuha (na zonsopgang) 
en tahajjud (in de nacht), die ze zo vaak samen met 
Mohammeds had verricht. Vaak hadden ze uren 
samen in gebed gestaan, met de tranen rollend van 
hun wangen in het aanbidden van hun Onderhouder. 
Soms, wanneer Aishara moe werd, sliep ze, en ging 
Mohammeds met het gebed verder. Hun hut was 
vrij klein, zodat wanneer zij ging liggen, het vaak 
gebeurde dat zij voor hem lag terwijl hij gebed deed, 
en wanneer hij knielde trok ze haar voeten op om 
ruimte te geven aan zijn hoofd en handen. 
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Fatima ra

Fatima (608-633) was geboren uit het huwelijk van Mohammeds met 
zijn eerste vrouw, Khadijara, met wie hij al lange tijd was getrouwd voor 
hij zijn eerste openbaring ontving. Camille Adams Helminski geeft de 
volgende mooie beschrijving van haar persoonlijkheid.

Fatimara erfde van Mohammeds een overtuigende 
welsprekendheid die geworteld was in wijsheid. 
Wanneer ze sprak waren mensen vaak tot tranen 
geroerd. Ze had het vermogen en de oprechtheid om 
emoties te raken, mensen tot tranen te beroeren en 
harten te vullen met de dankbaarheid aan God voor 
Zijn genade en ontelbare zegeningen. 

Aishara, de latere vrouw van de Profeets, zei over 
haar: 
 Ik heb niemand in Gods schepping gezien die 
Gods Boodschapper meer gelijkt in stem, manier van 
spreken, en de manier van zitten dan Fatima, moge 
God Zich in haar verheugen. Wanneer de Profeet haar 
zag aankomen, verwelkomde hij haar, hij stond op en 
kuste haar, hij nam haar bij de hand en liet haar zitten 
op de plaats waar hij zelf zat.
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Aishara wat Mohammeds destijds tegen haar had 
gezegd. Ze antwoordde dat hij haar eerst had ver-
teld dat hij weldra zou heengaan, maar dat hij haar 
daarna had gezegd dat zij onder de eersten zou zijn 
die hem gezelschap zouden houden in het paradijs. 

Het was Fatimara die een welsprekende elegie op 
haar vader voordroeg. Ze rouwde diep wegens het 
overlijden van de Heilige Profeets. Er wordt vermeld 
dat ze zei: 

Wees niet verbaasd als u
Na de parfum van Mohammeds graf
Nooit een heerlijker geur zal vinden; 
Het noodlot stak mij met een verlies zo groot
Zo donker,
Ware het gevallen op de dagen
Dan zouden ze zijn veranderd 
In een eeuwige nacht. 

Zes maanden na het overlijden van haar geliefde 
vader, na een ziekbed, ontwaakte ze op een ochtend 
met een glimlach en vroeg of een mat werd uitge-
spreid op de binnenplaats van haar huis. Ze vroeg 
haar metgezel Salmara of ze haar kon helpen met 
wassen en het opdoen van parfum. Met haar gezicht 
naar de hemel gewend, vroeg ze om haar echtgenoot 
Alira. 

En zij deed hetzelfde wanneer de Profeets naar haar 
kwam. Dan stond ze op, verwelkomde hem hartelijk 
en kuste hem. 

De Profeets had speciale liefde voor Fatima. Hij zei 
eens: 

Wie Fatima op haar gemak stelt heeft God op Zijn 
gemak gesteld en wie haar boos maakt heeft God 
boos gemaakt. Fatima is een deel van mij. Wat 
haar behaagt, behaagt mij en wat haar boos 
maakt, maakt mij boos en wie haar pijn doet, 
doet mij pijn. 

Wanneer hij op een reis ging, was Fatimara de laat-
ste van wie hij afscheid nam, en wanneer hij terug-
kwam was zij de eerste die hij begroette. 

(...) De Profeets prees haar als één van de vier meest 
voorbeeldige vrouwen in de geschiedenis samen met 
Maria, de moeder van Jezusa, haar eigen moeder 
Khadidjara en de vrouw van de Farao, die Mozesa 

had gered en opgevoed. Deze vier vrouwen worden 
beschouwd als de heiligste vrouwen in de Islam. 

Toen de Profeets ziek werd, fluisterde hij iets tegen 
Fatimara, en ze huilde. Toen fluisterde hij nog iets, 
en ze lachte. Na het overlijden van de Profeets vroeg 
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Hij was geschokt haar zo midden op de binnen-
plaats te zien liggen en vroeg wat er scheelde. Ze 
glimlachte en zei: ‘Ik heb vandaag een afspraak met 
de Boodschapper van Allah’.  

Alira huilde, Fatimara trachtte hem te troosten. Ze 
vroeg hem goed te zorgen voor hun zoontjes Hasanra 

(zes) en Husseinra (zeven jaar oud). Fatimara gaf 
aan begraven te willen worden zonder plechtigheid. 
Ze keek nogmaals naar boven, sloot haar ogen en gaf 
haar ziel over aan de Schepper. 

Ze was  jaar toen zij deze wereld verliet, in het jaar 
. Alira bezocht het graf van Fatimara regelmatig 
en schreef gedichten om zijn verdriet te verwerken. 
Zo schreef hij: 

O graf, ik kom om mijn eer te betuigen
O gij die mijn geliefde herbergt, 
– gij antwoordt niet
Lieve plaats, wat scheelt u toch
Ik smeek u, maar ge blijft zwijgen
Voelt u zich misschien ongemakkelijk
Wegens de liefde die ik koester voor u? 

Hoewel er een sepulcher is die ‘Fatima’s graf’ wordt 
genoemd, nabij het graf van de Profeets in Medina, 
rust ze waarschijnlijk op de begraafplaats Al-Baqi 
aan de rand van Medina. Waarschijnlijk was het 
die plaats waar Alira zo vaak kwam om troost te 
zoeken. 

Bron: Camille Adams Helminski. Women of Sufism. 
Shambhala, Boston 2003; p. 11-12



 6 0  J A A R  A L - I S L A A M  1 9 4 8 - 2 0 0 8 25

26 april

Wat betekent eigenlijk Jihad?

De Islam is niet verspreid door middel van 
oorlogen, want geen enkele profeet gebruikte 
enige vorm van geweld om zijn leer te ver-
spreiden. In de Heilige Koran lezen wij: Er 
is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker, het 
juiste pad is van dwaling onderscheiden. 
(:). Jihad is een Arabisch woord en 
betekent zich volledig inspannen. 
 De Islam kent drie soorten Jihad. Ten 
eerste: Het zich een uiterste inspanning 
getroosten voor innerlijke geestelijke zuivering 
(grootste Jihad); Ten tweede: Het overbren-
gen van de leerstellingen van de Islam op een 
vreedzame wijze (grote Jihad); Ten derde: 
Fysieke strijd ter zelfverdediging en ter verde-
diging van de vrijheid van godsdienst tegen een 
agressieve vijand. Deze fysieke strijd is echter 
onderworpen aan een strikte gedragscode. 
(kleine Jihad)
  Jihad betekent dus niet: (1) Het plegen 
van zelfmoordaanslagen; (2) Het om het leven 
brengen van onschuldigen; (3) Het vernietigen 
van eigendommen; (4) Het creëren van angst 
en vrees bij medeburgers; (5) Het voeren van 
strijd om zelfzuchtige, politieke  en economi-
sche beweegredenen. 
— Ahmad Said Ikhlaf, Drunen

3 mei

Jihad (2)

Ik klim niet gauw in de pen maar wat 
Ahmad Said Ikhlaf uit Drunen schrijft in De 
Waalwijker van  april onder ‘mag ik even’ 
lijkt o zo vreedzaam. Ik denk dat hij nog in 
sprookjes gelooft of hoort bij de onnozelen, 
die in ieder geval niet de media volgt. Islam 
betekent onderwerping aan Allah en zo niet 
dan heb je oorlog. Alles moet hieronder buk-
ken, buigen of barsten. Andersdenkenden 
worden niet getolereerd. De mensen op zich 
zijn niet beroerder als ieder ander, maar het 
stelsel deugt niet. Waar ook ter wereld de 
Islam regeert, heersen vervolgingen en is het 
met de vrijheid van mensen afgelopen. O, ja, 
wanneer ze in de minderheid zijn, houden 
ze zich wel koest, maar oh wee als ze aan de 
macht komen. Ik hoop dat we er in lengte 
van jaren van gevrijwaard blijven.
— P.v.R., Sprang-Capelle

Een opmerkelijke briefwisseling 

in De Waalwijker

Ahmad Said Ikhlaf

Ahmad Said Ikhlaf, persvoorlichter 
van de Ahmadiyya Moslim Djamaat 
Nederland, besloot op een dag het 
weekblad De Waalwijker een briefje 
te schrijven over het onderwerp Jihad. 
De hieropvolgende week kwam een 
sceptisch antwoord van een lezer, de 
mysterieuze P.v.R. uit Sprang-Capelle. 
Ahmad Said Ikhlaf nodigde andere 
leden van de Ahmadiyya gemeen-
schap uit de scepsis van de geheim-
zinnige respondent weg te nemen. 
Het resulteerde in een corresponden-
tie die wekenlang bleef aanhouden. 
Misschien een record? Hieronder de 
brieven, zowel de gepubliceerde als 
de ongepubliceerde.

augustus-september 2009
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10 mei

Jihad (3)

Als moslim beschouw ik het mijn recht en 
plicht om te reageren op de beschuldigin-
gen van P.v.R. uit Sprang-Capelle aan het 
adres van de Islam. Zonder onderbouwing 
beweert hij dat de Islam leert dat deze 
godsdienst met dwang moet worden opge-
legd. De Koran is de hoogste autoriteit voor 
Islamitische leerstellingen en verbiedt ten 
strengste dwang in geloofszaken. Zo staat 
in hoofdstuk 2, vers 256/257: “Er zal geen 
dwang zijn in de godsdienst” en in hoofd-
stuk 18, vers 29/30 staat bijvoorbeeld: “Laat 
daarom geloven die geloven wil en niet gelo-
ven die niet wil”. Als zogenaamde moslims 
zich toch schuldig maken aan onderdruk-
king van niet-moslims heeft dat wangedrag 
dus niets met de Islam te maken.
— Ataullatif Verhagen

Jihad (4)

Graag wil ik hierbij reageren op het schrij-
ven van de heer/mevrouw P.v.R. in de 
Waalwijker van deze week onder het kopje 
’Jihad (2)’. In één oogopslag valt mij op dat 
u zeer bevooroordeeld bent en uw kennis 
enkel gebaseerd is op misverstanden. Islam 
betekent absoluut niet ‘onderwerping aan 
Allah en zo niet dan heb je oorlog’, dit is 
absoluut niet correct. Islam, is een Arabische 
naam die letterlijk afgeleid is van het woord 
‘’selama’’: vrede, zuiverheid en gehoorzaam-
heid (Koran 5:4). Maar daar had u natuur-
lijk geen zin om naar te kijken. Dus ‘Islam’ 
betekent het pad van diegenen die gehoor-
zaam zijn tegenover Allah en die streven 
naar  met Hem en met Zijn schep-
ping, en niet naar oorlog. De volgelingen 
van deze religie worden moslims genoemd. 
De vrijheid van religie en meningsuiting 
wordt tegenwoordig weliswaar in enkele isla-
mitische landen niet getolereerd, maar niet 
in alle landen is dat het geval. Bovendien, 
hebben andersdenkenden altijd 

van hun vrijheden genoten onder de islami-
tische gezagshebbers door de geschiedenis 
heen. De Heilige Profeet Mohammed (vrede 
zij met hem) respecteerde andersdenken-
den gedurende zijn hele leven. Als iemand 
andersdenkenden niet respecteert in naam 
van de Islam, dan volgt diegene de leerstel-
lingen van de Islam niet. Maar doet diegene 
dat om politieke belangen of uit zelfzuchtige 
motieven. En dan behoeft men de Islam niet 
aan te vallen. 
— Youssef Ikhlaf, Drunen

Jihad (5)

Graag wil ik reageren op de reactie van 
P.v.R., uit Sprang-Capelle op het artikel 
Jihad van de heer Ikhlaf dat is afgedrukt 
in de Waalwijker van 3 mei 2009. Zonder 
het misschien te beseffen heeft P.v.R.,hier 
gebruik gemaakt van een van de betekenis-
sen van Jihad namelijk het opnemen van de 
pen. Maar wat P.v.R, schrijft in het artikel 
bevat veel onjuistheden en is gericht tegen 
de Islam. In iedere natie en cultuur heerst 
goed en slecht, maar wij zijn niet verant-
woordelijk voor de daden van anderen. Islam 
is een Religie van vrede. Men onderwerpt 
zich aan Allah, en sticht vrede met de mede-
mens, dit is wat de ware Islam leert. Het is 
een ware moslim niet toegestaan om geweld 
te gebruiken, tenzij men wordt aangevallen 
in oorlogstijd, dan mogen zij zich verdedi-
gen. Misschien is P.v.R., onwetend en door 
media beÔnvloedt, maar zijn denkwijze 
zal zeker niet bijdragen aan een vreedzame 
samenleving.
— Ramla Adriaanse, Drunen 

 Ongepubliceerd, 10 mei

Hartelijk dank voor uw reactie over Dhr. 
Ahmad Said Ikhlaf uit Drunen. Ik ben u 
dankbaar dat u toch de pen heeft gepakt. 
Deze tijd is juist de jihad met de pen nodig. 
Toen u de pen had gepakt, had u toen van 
tevoren voldoende kennis om juiste informa-
tie te verschaffen en positief over nagedacht 
hoe u op het artikel Jihad ging reageren? U 
heeft gezegd dat hij vreedzaam lijkt. Leuk 
compliment. En verder heeft u gezegd dat 
hij nog in sprookjes gelooft en dat hij bij de 
onnozelen behoort. Dit waren ook dezelfde 
uitspraken van de tegenstanders om de 
Profeten en hun volgelingen te bespotten. 
Met de genade van God hebben de Profeten 
en hun volgelingen overwinningen geboekt 
met sterke argumenten en hemelse tekenen. 
Dit was en is altijd de praktijk van God 
geweest. Dit is juist de boodschap om de 
ware Islam, wat letterlijk vrede betekent, 
voor alle gelovigen en ongeloven met liefde 
te verspreiden.
— Khayyam Chaudhry, Drunen

‘P.v.R’ meent dat de uitleg van Jihad als een 
strijd voor godsdienstvrijheid een ‘sprookje’ 
is. Dat is niet het geval. Oorlogen in de 
vroege Islam waren verdedigingsoorlogen 
tegen geloofsvervolging. De Islam vertoont 
in de geschiedenis een unieke godsdienst-
vrijheid waarvan historici nu aantonen dat 
ze doorslaggevend is geweest voor het ont-
staan van godsdienstrvijheid in Europa in 
de 16e eeuw. Dit gebeurde onder invloed 
van het Ottomaanse Rijk, waar protestantse 
christenen die in Europa werden vervolgd 
alle vrijheid kregen om hun godsienst niet 
alleen te belijden, maar ook te prediken. De 
Nederlandse leuze ‘Liever Turks dan Paaps’ 
is onder meer voortgekomen uit dit besef.
— Drs. H. Compier, Almere

De reactie van Dhr. P.v.R over de Islam uit 
sprang Capelle is absoluut niet juist. De 
media waar hij het over heeft en waar hij zo 
te zien aan zijn manier van schrijven echt 
alles van gelooft geeft nooit altijd de juiste 
interpetatie van de Islam. Sterker nog, de 
afgelopen jaren zijn er verschillende soorten 
reportages en documentaires te zien geweest 
waarbij een totaal andere beelden worden 
geschetst van de Islam. Het is dus dan zelf 
aan de mensen om uit te maken waar ze 
in willen geloven. Dhr. P.v.R is degene 
die klakkeloos overneemt van wat door de 
media wordt verteld zonder zelf onderzoek 
te doen naar de ware leer van de Islam. Hij 
kan dus beter voordat hij kritiek gaat leveren 
over Islam goed onderzoek doen en niet 
zomaar iemand bekritiseren die de ware leer 
van de Islam probeert te verspreiden om zo 
het misverstand over de Islam weg te nemen.
— Ibrahim Ahmed, Drunen 

Ik heb het artikel van dhr. Said Ikhlaf gele-
zen over Jihad. Ik ben het eens met zijn stel-
ling over de Jihad, dat het door veel moslims 
verkeerd is geÔnterpreteerd. Moslims die 
geweld plegen in de naam van Djihaad, zijn 
vaak door hun leiders verteld dat je door zo 
gewelddadig te zijn en andere ongelovigen te 
doden je zo in de paradijs komt. Dus eigen-
lijk is Djihaad de strijd tegen jezelf, en er 
staat in de Koran dat je alleen mag vechten 
uit zelfverdediging. Dit zouden goed aan die 
mensen verteld moeten worden. Dus is er 
niks om bang voor te zijn.  De basisleerstel-
ling van alle religies is “vrede”, dus eigenlijk 
zouden alle mensen samen moeten zitten 
om deze misverstanden weg te nemen.
— Toosif Ahmed, Drunen
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 Vervolg ongepubliceerd, 10 mei

Als Dhr. P.v.R. een oprecht persoon is, dan 
zou ik hem willen adviseren om de Heilige 
Koran goed te bestuderen, anders zal hij 
elke religie zonder enige reden beschuldi-
gen, doordat vele zogenaamde gelovigen de 
leerstellingen van hun religie zijn vergeten. 
Door de enorme problemen die we in het 
Westen tegenkomen, zeggen we toch ook 
niet dat het Christendom niet
deugt? Hebben de Joden en de Christenen 
niet meer dan  jaar in Spanje onder 
een Islamitische wetgeving geleefd? Was 
het niet zo dat toen de Christenen de con-
trole van Spanje overnamen alle Joden en 
Moslims gedwongen werden om hun geloof 
te verlaten of te veranderen? Moet men dan 
tot de onnozelen behoren om zomaar het 
Christendom of Jezus de schuld te geven? 
Natuurlijk niet! Wees rechtvaardig. Ik neem 
aan dat Dhr. P.v.R. rechtvaardig
is tegenover zijn eigen familieleden als 
men over hen onwaarheden verteld. De 
Islam die ik uit de Koran en het leven van 
Mohammed ken, is zeer tolerant. Het is 
jammer dat Dhr. P.v.R weinig kennis over 
de Islam heeft. Alle godsdiensten hebben 
altijd en alleen vrede aangespoord. 
— Linda Wolfs, Drunen

Dhr. P.v.R. uit Spang-Capelle schets een 
negatief en onvolledig beeld van de Islam. 
Er bestaat maar één Islam, en dat is niet de 
Islam die wordt beschreven door dhr. P.v.R. 
uit Spang-Capelle, maar de ware Islam die 
is beschreven in de heilige Koran en die 
in praktijk werd gebracht door de Heilige 
Profeet Mohammed (vrede zij met hem). 
Islam is een godsdienst van vrede en liefde, 
die oproept tot tolerantie en vrede tussen alle 
verschillende godsdiensten en rassen. Islam 
predikt vrijheid van godsdienst voor alle 
volkeren en keurt alle vormen van dwang in 
geloofszaken af. De volgende verzen uit de 
heilige Koran maken dit duidelijk: Er is geen 
dwang in de godsdienst. Voorzeker, het juiste 
pad is van dwaling onderscheiden. (Al Baqarah 
:) Derhalve voor u uw godsdienst en voor 
mij mijn godsdienst’ (:). De islam waar-
borgt dus het recht van vrijheid van gods-
dienst voor de gehele mensheid. 
— Henna Maryam, Drunen 

Dhr. P.v.R. heeft helaas niet genoeg ken-
nis over de Islam. Islam betekent vrede en 
Jihad betekent zich volledig inspannen. 
Jihad betekent zichzelf verbeteren en niet de 
medemens vermoorden. Omdat de meerder-
heid van de Moslims het woord Jihad niet 
echt begrijpen. Als een persoon zichzelf 
hervormt (Jihad) dan krijgt men een goede 
omgeving. Als Dhr. P.v.R. dit sprookjes of 
een droom noemt, dan wil ik Dhr. P.v.R. 
benadrukken dat de Islam altijd een goede 
opvoeding geeft aan de mensheid, zodat 
men een goede samenleving krijgt. U denkt 
dat dit een droom is, maar de mensheid zal 
getuige zijn dat de ware Islam de harten van 
de mensen met liefde zal veroveren. Ik zou 
u willen uitnodigen voor een programma 
over vrede op woensdag 13 mei om 19.15 
uur in het Buurthuis De Korf in Vlijmen.
— Shazia Nawab, Den Bosch

17 mei

Jihad (6)

In de geschiedenis van de mensheid is de 
éénheid van God altijd het meest inspire-
rende idee geweest voor alle gebieden van 
menselijk denken en handelen; sociale 
orga≠nisatie, ethiek, filosofie, kunst, litera-
tuur. In de tijd dat afgodendienst en stam-
mencultuur de gedachten van de Arabieren 
gevangen zette in geestelijke en sociale ver-
warring, was het idee van éénheid en verant-
woordelijkheid dat door Mohammed werd 
gepredikt tegelijkertijd een sociale bevrij-
ding, een ruimte voor geestelijke vooruit-
gang en een gebod tot zelfstandig nadenken. 
De Koran zelf bestaat in feite grotendeels 
uit redeneringen discussie. ‘Overgave aan 
de Ene God’ (een betekenis van het woord 
‘islaam’) moet dan ook zeker niet worden 
gezien als de overgave aan een instantie 
die denken verbiedt. Integendeel is het een 
existentiële overgave aan een dimensie in 
ons verstand die ons denken verlicht, en ik 
roep de islamitische geschiedenis hiervan 
tot getuige. Toestemming om te vechten 
wordt verleend aan de slachtoffers van agres-
sie. Wanneer de slachtoffers aan de macht 
komen, is het vestigen van vrijheid van gods-
dienst en het beschermen van alle religies 
en alle godsdienstige plaatsen. Hun macht 
wordt niet gebruikt ter eigen verheerlijking, 
maar voor de zorg voor de armen, de voor-
spoed van het land en de algemene bevorde-
ring van de vrede. De Islam leert de Moslims 
ook de wetten van het land te respecteren 
en na te leven, ongeacht de vorm van het 
politieke systeem van het land. De Islam legt 
nadruk op rechtvaardigheid en godsdienst-
vrijheid voor iedereen. 
— Ahmad Said Ikhlaf, Drunen

Jihad (7)

Ik wil reageren op wij men mij verwijt in De 
Waalwijker van jongstleden 10 mei. Het is 
bij verschillende moslims verkeerd overgeko-
men wat ik heb geschreven. Wat hun koran 
schrijft over bepaalde zaken, daar ben ik niet 
zo goed in thuis. Overigens is de moslimwe-
reld ook erg verdeeld over vele zaken, kijk 
maar naar de stromingen waarin ze verdeeld 
zijn en de Koranteksten ook geheel anders 
interpreteren. Maar dat is hun zaak, daar 
kan ik me niet mee bemoeien. Wat ik bedoel 
is dat waar een land een moslimmeerderheid 
heeft “andersdenkenden”geen gelijke rech-
ten meer hebben, noem me maar enkele lan-
den waar dit wel het geval is. Wat de theorie 
van de koran is, weet ik niet. Ik kijk enkel 
maar naar de praktijk. Het is zoals een van 
onze Tweede Kamerleden een keer opmerk-
te: ‘Alle Moslims zijn geen terroristen, maar 
veel terrorisme wordt wel bedreven onder 
de vlag van de Islam’. En dan zeggen jullie 
herhaaldelijk:’degene die dit doen, zijn geen 
echte moslims, want dit keurt de koran af. 
Maar hoe komt het dan toch dat het veelvul-
dig in deze hoek van de samenleving bedre-
ven wordt? Dit is zeer bedroevend. Waar ligt 
dit toch aan, waar halen ze het vandaag? Als 
jullie me dit kunnen verklaren, dan zijn we 
denk ik op de goede weg en ben ik en met 
mij vele anderen iets wijzer geworden.
— P.v.R., Sprang-Capelle
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31 mei 

Jihad (8)

Bij deze wil ik graag reageren op het arti-
kel van P.v.R. uit Sprang-Capelle in de 
Waalwijker van zondag 17 mei. In dit arti-
kel constateert P.v.R. uit Sprang-Capelle 
afgaande op wat men in het algemeen ziet, 
er in de Islam voor andersdenkenden geen 
ruimte is, en men vraagt zich af hoe dit 
komt. Het is een feit dat er in sommige 
‘islamitische’ landen geen rechten worden 
gegeven aan andersdenkenden, denk hierbij 
aan doodstraf voor ongeloof en afvalligheid. 
Maar dit heeft niets te maken met de ware 
Islam, maar met de politieke belangen of 
zelfzuchtige motieven. Ook speelt cultuur 
vaak een grote rol. Hierdoor handelen men-
sen vanuit hun cultuur en zijn zij de Koran 
en het voorbeeld wat de Heilige Profeet 
Mohammed ons heeft gegeven vergeten. De 
Heilige Profeet Mohammed respecteerde 
andersdenkenden gedurende zijn gehele 
leven. En als iemand andersdenkenden niet 
respecteert, dan volgt diegene de leerstel-
lingen van de Islam niet. Ik hoop dat ik u 
en vele met u een stukje wijzer heb moge 
maken. En dat als u in het vervolg zulke 
negatieve praktijken om u heen ziet, u dan 
beseft dat dit niets met de ware Islam te 
maken heeft.
— Romana Wolfs, Drunen

Jihad (9)

Ik dank P.v.R. voor zijn vriendelijke reac-
tie. De Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad zei: 

Hij die afstand doet van vriendelijkheid, 
doet afstand van geloof... Hetzelfde geldt 
voor wat ik zeg, namelijk dat als iemand 
onvriendelijk is voor zijn broeder, dan is 
het alsof hij onvriendelijk tegen de hele 
wereld is geweest. 

Waarom verschillende stromingen? 
1. Niet alleen binnen de Islam vindt u 
verschillende groeperingen, maar ook bij 
andere religies, zoals het Christendom, het 
Jodendom, het Boeddhisme, enz. 
2. Altijd als een profeet door God naar de 
mensheid wordt gezonden worden de men-
sen op het rechte pad geleid. Maar als wij 
kijken naar de hierop volgende generaties 
dan zien wij dat er mensen zijn die afwijken 
van de oorspronkelijke leerstellingen en dan 
ontstaan er verschillende stromingen bin-
nen de verschillende religies. Godsdiensten 
beginnen altijd met een vast geloof in de 
éénheid van God en degenereren dan 
geleidelijk tot talrijke afgodische sekten. 
De meerderheid van de moslims zijn afge-
dwaald en hebben zich ver verwijderd van 
de Islamtische leerstellingen. De wijze waar-
op ze leven en de Islam vertegenwoordigen 
staat voor een ontkenning van vrede, en 
daarom van Islam. Ze volgen blindelings de 
middeleeuwse radicale geestelijken, die de 
Koran voor zelfzuchtige, politieke economi-
sche beweegredenen gebruiken om geweld 
te rechtvaardigen, in naam van de Islam. 
De Profeet Mohammad heeft hierover voor-
speld, dat ‘... de nabije toekomst een periode 
brengt waarin afgezien van de naam niets van 
de Islam overblijft. De religieuze geleerden van 
die tijd zullen de slechtste schepselen zijn onder 
de hemel. Onder hen zal terreur oprijzen en 
zich op hen richten.’(Mishkat) 

Ze behoren de ‘wolven’ die in hun intenties 
verborgen zijn te vernietigen en het principe 
van absolute rechtvaardigheid toe te passen, 
anders krijgen ze geen enkele garantie van 
vrede. Ware moslims bidden voor vrede, 
leven voor vrede, streven naar vrede en ver-
spreiden vrede.
— Ahmad Said Ikhlaf, Drunen

Ongepubliceerd, 31 mei

Mevrouw Van R. wil graag antwoord op de 
vraag waarom moslims zijn gaan afwijken 
van de Koran wat betreft tolerantie. Daarin 
spelen veel factoren mee. Denk maar aan 
hoe christenen in de middeleeuwen het 
christendom interpreteerden. Een belang-
rijke factor is dat in bepaalde situaties, gods-
dienst wordt gebruikt voor het verwerven 
van macht. 
 Moellahs en politici in moslimlanden 
werpen zich op als ‘beschermers van de 
islam’ en verwijzen naar een bedreiging 
in de vorm van interne dissidenten of het 
‘boze Westen’. In een sfeer van angst wor-
den incompetentie en corruptie van politici 
eenvoudig verborgen achter enkele slogans 
over godsdienst. In deze politiek wordt reli-
gie met voeten getreden. Zo redeneren som-
mige moellahs dat het Koranvers ‘er is geen 
dwang in godsdienst’ (:), is afgeschaft. 
 Niet alleen godsdienst is bruikbaar voor 
deze politieke truc. In Nederland werpen 
Geert Wilders en Filip Dewinter zich op 
als beschermers van de ‘joods-christelijke 
cultuur’. Geheel in overeenstemming met de 
moellahs pleit Geert Wilders ervoor om arti-
kel 1 van de Grondwet, tegen discriminatie, 
af te schaffen, ‘in naam van de joods-christe-
lijke cultuur.’ Zo gebruikt politiek de naam 
van idealen om het tegendeel te bewerkstel-
ligen. — Abdul Haq Compier, Almere

7 juni

Jihad (10)
Ik wil weer vriendelijk reageren op de inge-
zonden stukken van onze moslimmedelan-
ders. En wel weer op het onderwerp ‘islam is 
vrede’. Waarom staan er van de vijftig meest 
onvrije landen 45 moslimlanden aan de top 
waar andersdenkenden vervolgd worden. 
Kan men dan nog van vrede spreken als 
men niet geaccepteerd wordt omdat men 
geen moslim is. Het zijn dus beslist geen 
uitzonderingen maar bijna een vast gege-

ven van al deze landen. Kunt u mij zeggen 
waardoor dit komt?
— P.v.R., Sprang-Capelle

Jihad (11)
Ik ben het eens met de brieven van Ahmad 
Said Ikhlaf en Romana Wolfs in de 
Waalwijker van  mei, waarin zij uitleggen 
hoe het kan dat er zoveel misdaden worden 
gepleegd in naam van de Islam, terwijl deze 
misdaden juist in strijd zijn met de Islam. Ik 
wil hier nog een oorzaak aan toevoegen. Het 
is aangetoond dat de radicalisering van vele 
moslims is veroorzaakt door christenen die 
eind  e eeuw de Islam in een kwaad dag-
licht probeerde te zetten in gekoloniseerde 
gebieden. Zo verkondigden zij herhaaldelijk 
dat het doden van niet-moslims een plicht is 
voor moslims. Hierdoor begonnen barbaren 
die niets over hun eigen religie wisten en 
deze christenen als geleerden beschouwden, 
te geloven dat hun religie een grote belo-
ning in het vooruitzicht stelt voor het doden 
van mensen van andere religies. Deze valse 
beeldvorming over de Islam tast de naas-
tenliefde in een land aan en zaait haat in de 
harten van de mensen.
— Ataullatif Verhagen

Jihad (12)
Ik ben heel blij dat u moslims de ruimte 
biedt om de ernstige misverstanden die over 
hen worden verspreid, te corrigeren. Dit 
zouden ook de grote Nederlandse kranten 
moeten doen. De voortdurende herhaling 
van vooroordelen in de media zal uitein-
delijk het probleem niet oplossen, maar 
verergeren. De door u geplaatste brieven 
van moslims laten zien dat de Islam een 
vreedzame religie is, en dat er wel degelijk 
moslims zijn die dit uitdragen. Dit ondanks 
de gruwelijke dingen zoals Abu Ghraib, die 
momenteel mede met steun van Nederland 
in moslimlanden worden bedreven.
— drs. H.S. Compier, p/a Drunen
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21 juni

Jihad (slot)

Het leven van de Heilige Profeet 
Mohammed (vrede zij met hem) laat 
één groot voorbeeld zien van tolerantie. 
Jarenlang werden hij en zijn volgelingen 
in Mekka belaagd en mishandeld. Zijn 
volgelingen werden vermoord, hun bezit-
tingen werden afgenomen, er vond een 
totale boycot plaats van de Heilige Profeet 
Mohammed (vzmh) en zijn volgelingen. 
Door extreme onderdrukking en moordaan-
slagen moesten hij en zijn volgelingen zelfs 
vluchten naar een ver gelegen stad, Medina, 
maar ook daar werden zij niet met rust gela-
ten door hun onderdrukkers. 
 Toen hij uiteindelijk als overwinnaar 
terugkeerde naar Mekka, gaf hij aan zijn 
volgelingen de opdracht beslist geen geweld 
te gebruiken tegen de niet-moslims. Ze 
mochten de jarenlange felle onderdruk-
kingen niet wreken op hun vroegere onder-
drukkers, maar ze moesten hen vergeven en 
broederschap tonen. In het bijzonder moes-
ten hun vrouwen, kinderen en bezittingen 
beschermd blijven. En zo leefden  ook de 
niet-moslims vredig in Mekka na de over-
winning. 
 

Onder het leiderschap van Mohammad 
waren alle mannen en vrouwen van iedere 
geloofsovertuiging vrij om te spreken. 
Mohammad vroeg juist vaak advies aan zijn 
volgelingen. Ongevraagd liepen zijn vol-
gelingen bovendien zijn deur plat om hun 
problemen met hem te bespreken. 
 Wat betreft geloofsovertuiging zegt de 
Koran: ‘Er is geen dwang in godsdienst’ (:
). Onder het kalifaat van Umar was er 
een vast belastingbedrag bestemd voor de 
kerken en gebedshuizen van niet-moslims. 
In Medina sloten de moslims met christe-
nen en andere niet-moslims een verdrag om 
gezamenlijk de stad te verdedigen. Dit bete-
kent dat de inwoners van Medina vrij waren 
in hun verschillende overtuigingen, maar als 
inwoners verenigd. 
 ‘Die godsdienst die de leerstelling van 
medeleven niet bezit is geen godsdienst en 
die mens die geen medeleven heeft is geen 
mens’. (Hadhrat Mirza Ghulam Ahmad) 
 Ik hoop dat ik dhr. of mw. P.v.R. genoeg 
informatie heb verschaft. Ik wens u heel veel 
vrede toe.
— Ahmad Said Ikhlaf, Drunen

Dhr. Ahmad Said Ikhlaf en de brievenschrijvers, gefe-
liciteerd met deze mooie correspondentie. Verder 
hebben we veel bewondering voor de redactie van De 
Waalwijker, die zoveel ruimte geboden heeft aan deze 
discussie. Moge Allah uw krant zegenen.

‘Hij die afstand doet van vriende-
lijkheid, doet afstand van geloof... 
Hetzelfde geldt voor wat ik zeg, 
namelijk dat als iemand onvrien-
delijk is voor zijn broeder, dan is 
het alsof hij onvriendelijk tegen 
de hele wereld is geweest.’
— Mirza Ghulam Ahmad a
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Meer over de vastenmaand leest u in de oude uitgaven van Al-Islaam: 
U vindt er uitgebreide uitleg over de betekenis van het vasten en 
aanwijzingen voor uw eigen leven. Verrijkt met Koran, hadith en de 
geschriften en gezegden van de Beloofde Messiasa. Download deze 
nummers en meer op de Nederlandse afdeling van www.alislam.org.

Een schat aan informatie: download oude nummers 
van Al-Islaam op www.alislam.org



 De volgende correcties (in minuten) dienen te worden toegepast 
op de tabel op de achterzijde:

                                                 
Utrecht                              0                                               0
Amsterdam                       +1                                            0
Arnhem                             – 4                                            – 4
Den Haag                         +3                                            +3
Eindhoven                        – 2                                            +1
‘s Hertogenbosch              – 2                                            – 1
Leeuwarden                      – 2                                            – 4
Maastricht                         – 4                                            – 2
Nunspeet                          – 3                                            – 3
Rotterdam                         +2                                            +2
Zoetermeer                       +2                                            +2

•  Het Ied-gebed zal insha-Allah op 

 november om : beginnen.

•  Op Ied-dag is het wenselijk een bad te 

nemen.

•  Het is ‘sunna’ (praktijk van de Heilige 

Profeets) om indien mogelijk nieuwe kleren 

te dragen.

•  Het is sunna om parfum te gebruiken.

•  Vasten is op de Ied-dag verboden.

•  Voor het Ied-gebed wordt iets gegeten. 

Het is sunna om een oneven aantal dadels te 

eten.

•  Alle moslims zijn verplicht op de Ied-dag 

naar de moskee te komen.

•  Alle moslims (van alle leeftijden) zijn 

verplicht in de ramadan, uiterlijk voor het 

Ied-gebed, fitrâna te geven. Het bedrag dat 

hiervoor is vastgesteld, bedraagt  , per 

persoon. Dit geld is bestemd voor de armen.

•  Voor het Ied-fonds is een bedrag van 

 ,‒ per gezin vastgesteld.

•  Voor het Ied-gebed wordt geen azân en 

iqâmat gegeven.

•  Voor en na het Ied-gebed worden geen 

andere gebeden gezegd.

•  Het Ied-gebed bestaat uit twee rakât. 

De eerste wordt voorafgegaan door zeven 

extra takbiers (niyya, openingstakbier, sanâ,  

takbîrât, ta’awwuz, sûratul Fâtiha, etc.) en de 

tweede door totaal vijf.

•  De Ied-preek hoort bij het Ied-gebed en 

iedereen moet er naar luisteren.

•  Na de Ied-preek wenst men elkaar een 

gezegende Ied en bidt men voor elkaar.

•  De heilige Profeets zei: ‘Versier uw Ied 

met de takbier: Allahu akbar, Allahu Akbar, lâ 

belangrijke punten voor Ied ul-Fitr

Hazrat Mirza Masroor Ahmadaba
Khalifatul Masih  , de vijfde opvolger 
van de stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, en de tegenwoordige 
geestelijk leider (khalifa).
 
Na het overlijden van de Beloofde Messiasa 
in  werd Hazrat al-Haj Hakim 
Nooruddinra zijn eerste kalief. Na diens 
dood in  werd hij opgevolgd door 
Hazrat al-Haj Mirza Bashiruddin Mahmud 
Ahmadra. Hij leidde de gemeenschap tot 
 . De derde opvolger was Hazrat Hafiz 
Mirza Nasir Ahmadra. Hazrat Mirza Tahir 
Ahmad werd op  juni  gekozen tot 
Khalifatul Masih  . Onder zijn bezielende 
leiding is de gemeenschap uitgegroeid tot 
  miljoen leden. Op  april  werd 
de vijfde en huidige khalifa benoemd. Hij ver-
vulde eerder taken in verschillende religieuze 
functies, in het onderwijs, en werkte vanuit 
zijn agrarische opleiding onder andere aan het 
verbeteren van de landbouw in Afrika.
    Vanuit een bescheiden begin, iets meer 
dan  jaar geleden, is de gemeenschap 
uitgegroeid tot een dynamische kracht in de 
huidige wereld van de godsdienst. 
    Onze leden – mannen, vrouwen en 
kinderen – hebben hun eigen organisaties 
op afdelingsniveau naar leeftijdsgroep. 
Ook draagt ieder lid een deel van zijn of 
haar inkomsten bij aan de fondsen van de 
gemeenschap voor het omvangrijke netwerk 

D E  A H M A D I Y Y A  M O S L I M  D J A M A A T

MTA   Sinds 1994 zendt de televisiezender MTA 

(Muslim Television Ahmadiyya International) 24 uur per 

dag programma’s uit in verschillende talen. MTA biedt 

een alternatief voor de hedendaagse televisiezenders 

en tracht educatieve programma’s te verzorgen voor 

zowel jong als oud. De technische details voor ont-

vangst van MTA in Nederland zijn als volgt: 

Satelliet: Hotbird 4 

Positie: 13 Graden Oost 

Beam: Wide | Systeem: Digitaal 

Videofrequentie: 10722 MHz

Polarisatie: Horizontaal

Video PID: 1004 

Audio: Urdu: 1204, Engels: 1304, Arabisch: 1404, 

Frans: 1504, Duits: 1604, Bengali:1704.

Voor meer informatie: MTA International

P.O. Box 12926, | Londen SW18 4ZN Uk 

T: 0044- 2088 700922 | F: 0044- 2088 750249 

E: info@mta.tv | www.mta.tv

Internet: http://www.alislam.org

van plaatselijke, landelijke en internationale 
organisaties, zoals missies, educatieve instel-
lingen, ziekenhuizen, drukkerijen, litera-
tuur, bijeenkomsten, enz. 
    De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
verstrekt informatie over de Islam o.a. d.m.v. 
tv–uitzendingen () en geeft publicaties 
uit waaronder   vertalingen van de Heilige 
Koran. Zij heeft vestigingen in 
meer dan  landen. 
    In Nederland is de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap werkzaam sinds  , en 
telt thans  regionale afdelingen. In   
werd door de gemeenschap in Den Haag de 
eerste moskee van Nederland, de Mobarak 
Moskee, geopend. De Nederlandse vertaling 
van de Heilige Koran zag het licht in  . 
    Voor bezoek aan de moskee, individueel 
of in groepen, informatie over de Islam, gra-
tis folders, literatuur, lezingen, etc., wordt u 
verzocht contact op te nemen met de imam 
van de Mobarak Moskee.



De vastenmaand Ramadan 
   -   n.Chr

o Noorderbreedte, o Oosterlengte

Maandag  september /  Shawwal  Iedul-Fitr insha’allah; Ied gebed om . uur

: zie vorige pagina

        leert:

   – gelijkheid van alle mensen

– geen dwang in de godsdienst

   – eerbied voor alle profeten

– universele broederschap

   – geen zonde als erfenis

– de onmetelijke liefde en genade van God

   – de Beloofde Messias is gekomen

al-islaam

Ramadan Datum
Einde Sahr ,
begin vasten,
Fajr gebed

Zuhr
gebed

Asr
gebed

If tar ,
einde vasten,

Maghrib
gebed

Tarawih
gebed
moskee

Za. 22 aug. 22:15
1 Zo. 23 aug. 5:07 14:00 17:15 20:47 22:15
2 Ma. 24 aug. 5:09 14:00 17:15 20:45 22:15
3 Di. 25 aug. 5:10 14:00 17:15 20:43 22:15
4 Wo. 26 aug. 5:12 14:00 17:15 20:40 22:15
5 Do. 27 aug. 5:14 14:00 17:15 20:38 22:15
6 Vr. 28 aug. 5:15 14:00 17:15 20:36 22:15
7 Za. 29 aug. 5:17 14:00 17:15 20:34 22:15
8 Zo. 30 aug. 5:19 14:00 17:15 20:32 22:15
9 Ma. 31 aug. 5:20 14:00 17:15 20:29 22:00
10 Di. 1 sept. 5:22 14:00 17:15 20:27 22:00
11 Wo. 2 sept. 5:23 14:00 17:15 20:25 22:00
12 Do. 3 sept. 5:25 14:00 17:15 20:22 22:00
13 Vr. 4 sept. 5:27 14:00 17:15 20:20 22:00
14 Za. 5 sept. 5:28 14:00 17:15 20:18 22:00
15 Zo. 6 sept. 5:30 14:00 17:15 20:16 22:00
16 Ma. 7 sept. 5:32 14:00 17:15 20:13 21:45
17 Di. 8 sept. 5:33 14:00 17:15 20:11 21:45
18 Wo. 9 sept. 5:35 14:00 17:15 20:09 21:45
19 Do. 10 sept. 5:36 14:00 17:15 20:06 21:45
20 Vr. 11 sept. 5:38 14:00 17:15 20:04 21:45
21 Za. 12 sept. 5:40 14:00 17:15 20:02 21:45
22 Zo. 13 sept. 5:41 14:00 17:15 19:59 21:30
23 Ma. 14 sept. 5:43 14:00 17:15 19:57 21:30
24 Di. 15 sept. 5:45 14:00 17:15 19:55 21:30
25 Wo. 16 sept. 5:46 14:00 17:15 19:52 21:30
26 Do. 17 sept. 5:48 14:00 17:15 19:50 21:30
27 Vr. 18 sept. 5:49 14:00 17:15 19:48 21:30
28 Za. 19 sept. 5:51 14:00 17:15 19:45 21:30
29 Zo. 20 sept. 5:53 14:00 17:15 19:43


