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Allah en Zijn engelen zenden 
zegeningen over de profeet. O, gij 
die gelooft, zendt zegeningen over 
hem en wenst hem vrede met alle 

eerbied toe. 

(De Heilige Koran 33:57)



Gezegde van de 
Heilige Profeet Mohammed(s)
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“De gelijkenis van iemand, die de grenzen 
in acht neemt, die door Allah zijn gesteld, 
met iemand, die deze grenzen over-
schrijdt is als mensen, die lootten om 
plaatsen te reserveren in een boot. 
Enkelen van hen kregen het bovendek 
toegewezen, terwijl anderen het onder-
dek kregen. Wanneer de mensen op 
het onderdek water nodig hadden dan 
moesten ze langs de mensen die boven 
hen waren. Ze stelden voor: ‘Als we een 
gat maken in ons deel van het schip, 
dan hoeven we de mensen boven ons 
niet te storen.’ Wanneer de mensen van 
het bovendek hen laten begaan, zullen 
allen omkomen, terwijl, wanneer ze 
hen stoppen, ze allen veilig zullen zijn.”

(Bukhari)



Uit de geschriften van de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)
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“…Landgenoten, ik vertel dit niet om u te 
beledigen of uw gevoelens op wat voor manier 
dan ook te kwetsen. Maar ik wil, in alle 
oprechtheid, duidelijk maken dat degene, voor
wie het beledigen van Profeten van anderen, als een 
tweede natuur is geworden en deze onrechtvaardige 
handelswijze als een deel van hun geloof zien, zich 
ongeoorloofd mengen in andermans zaken. Zij 
begaan hiermee niet alleen een zonde tegen God, 
maar zij zaaien hiermee ook haat en verdeeld-
heid onder de mensheid. En vertel mij in alle 
eerlijkheid: als iemands vader wordt uitgescholden 
of als iemands moeder wordt beschuldigd van 
onzedelijk gedrag, roept hij dan niet in feite 
hetzelfde over zijn eigen vader af? Als iemand 
revanche neemt met gelijke beschuldigingen, 
zal het dan niet gepast zijn te zeggen dat in 
werkelijkheid de schuld bij degene ligt die begonnen 
was met schelden? In dat geval zal hijzelf degene 
zijn die de eer van zijn ouders te schande maakt…”

(Paighame-Sulh, Ruhani Khaza’in, vol.23, blz. 460)



Citaat van de Kalief(aba) 

“Wij zeggen tegen de wereld 
dat elke vorm van minachting 
van heilige personen van welke
godsdienst dan ook, op geen 
enkele wijze een vorm van vrijheid 
vertegenwoordigt. Jullie preten-
deren vertegenwoordigers te zijn 
van democratie en vrijheid van 
meningsuiting, maar het spelen 
met en het kwetsen van gevoelens
van anderen is geen democratie
noch vrijheid van meningsuiting.
Voor alles bestaat er een grens en
gelden er gedragscodes. Zoals er
voor elke beroepsgroep gedrags-
codes bestaat, zijn deze er ook 
voor de journalistiek. Hetzelfde
geldt ook voor overheden. Zij 
hebben ook hun wetten en regels. 
Vrijheid van meningsuiting
betekent zeer zeker niet het 
kwetsen van andermans gevoelens. Als dit de vrijheid is waar het 
Westen erg trots op is, dan zal deze vrijheid niet tot vooruitgang 
leiden, echter eerder tot verval.” 

(Islam en de vrijheid van meningsuiting Pagina’s 39 en 40)

Khalifatul Masih V, 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
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(as) 	 	 ‘Alaihis salām: Vrede zij met hem. 
(ra) 	 	 Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum: Moge Allah welbehagen in hem/	 	 	
			   haar hebben. 				     
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	 	 	 hem helpen met Zijn machtige Hand/Hulp. 
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Voorwoord
Geachte lezers,

Assalamo ‘Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatuhu.
Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn.

Na een periode van afwezigheid werd het eerste officiële Nederlandstalige 
Islamitische blad ‘Al-Islaam’ in januari 2020 online gelanceerd. Dit is 
inmiddels de vijfde editie (het vijfde nummer) voor de periode januari t/m 
maart 2021.

Al-Islaam heeft een grote betekenis, omdat dit het eerste blad was van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, opgericht in 1948 gedurende het 
leven van Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmood Ahmad(ra), die de Tweede 
Khalifa (Kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was. Onder 
leiding van het huidige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, de Vijfde Khalifa, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba), zijn wij in de gelegenheid gesteld om de eerste digitale versie van 
Al-Islaam te lanceren. Het is een voortzetting van de eerder gedrukte versie van het blad.

Het thema van deze editie is ‘Vrijheid van meningsuiting - is er een verschil tussen 
kritiek uiten en onrust zaaien?’

In de nasleep van de wrede aanslagen in de Franse steden Conflans-Sainte-
Honorine en Nice in de maand oktober van dit jaar haalde het 
onderwerp vrijheid van meningsuiting prominente krantenkoppen. Het 
werd ook een essentieel onderdeel van de wereldwijde televisie uitzendingen.

De gevolgen namen toe, aangezien dagblad Trouw in haar artikel van 2 oktober, 
‘Macron trekt ten strijde tegen politieke islam’ meldde dat bepaalde 
moslimlanden opgeroepen hadden tot een boycot van Franse producten als 
reactie op de opmerkingen van de Franse president Emmanuel Macron, waarin 
hij verklaarde dat “Islam in een wereldwijde crisis is”, dat de “Islam onze 
toekomst wil” en dat Frankrijk “de spotprenten niet opgeeft” (Kleis Jager, 2020).

De gevolgen van de afschuwelijke spotprenten en de vreselijke aanslagen hebben de 
spanningen tussen de Islamitische wereld en het Westen en tussen Moslims die in 
Frankrijk wonen en de rest van de samenleving verder vergroot. Echter werd Charlie
Hebdo voor het Westen een symbool voor de vrijheid van meningsuiting.
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De redactie van Charlie Hebdo wil dat men de praktijk moet verdedigen voor het 
bespotten van religieuze figuren zoals Jezus, de zoon van Maria(as) en de Heilige 
Profeet Mohammed(s) onder het mom van de “vrijheid van meningsuiting”. Radicale 
moslims vinden op hun beurt dat godslastering bestraft moet worden om 
de eer van de Heilige Profeet Mohammed(s) te wreken. Daartegenover 
protesteren miljoenen moslims dat zij gekwetst zijn en dat het 
bespotten van religieuze leiders niet onder de vrijheid van meningsuiting valt. 
Het gaat niet om de kritiek of uitingen die als beledigend worden ervaren maar 
om vulgaire beelden, obscene beschrijvingen, het verdraaien van de leerstellingen 
van de Islam en de negatieve propaganda tegen het nobele karakter van de 
Heilige Profeet Mohammed(s), die de meest nobele van de profeten van God 
was. Dit alles wordt gedaan in de naam van het vrije woord en Westerse 
beschaafde waarden. Opmerkelijk is dat BBC News in het verleden in een 
nieuwsartikel “French cartoons editor acquitted” meldde dat een Franse 
rechtbank had geoordeeld over eerder gepubliceerde spotprenten dat deze slechts een 
afspiegeling zijn van de interpretaties waarin radicale moslims zelf in geloven. 
(BBC News, 22 Maart 2007).

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap maakt zich grote zorgen over de on-
rust die de spotprenten veroorzaken, in het bijzonder in de huidige toenemende 
onstabiele toestand van de wereld. Daarom zullen wij een deel van dit Blad 
toewijden aan de komst van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian, de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as), de ware dienaar van de Heilige Profeet 
Mohammed(s). 

Hij heeft de Islam losgemaakt van fanatieke overtuigingen en praktijken door krachtig 
op te komen voor de ware en essentiële leer van de Islam. De Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap gelooft dat de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian (India), de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) is, die door God als een hervormer voor de gehele mensheid 
is gezonden, in het bijzonder voor de Moslims. Hij werd gezonden zoals Jezus, de zoon 
van Maria(as) die tot de Joden werd gezonden om godsdienstoorlogen te beëindigen, 
bloedvergieten te veroordelen en moraliteit, rechtvaardigheid en vrede te herstellen. 

De huidige toestand van de Moslims toont aan dat er een hervormer nodig is. De 
beloften van God voor het herleven van de Islam in onze tijd, zijn onlosmakelijk 
verbonden met de komst van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as). Zijn komst is 
geen gewone gebeurtenis. De komst van de boodschappers van God is zeldzaam. 
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De komst van grote boodschappers, zoals de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as), is 
zelfs nog zeldzamer. De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as), een niet-wetgevende 
profeet is uniek als leider onder de volgelingen van de Heilige Profeet 
Mohammed(s). Hoe kostbaar is daarom onze tijd, hoe belangrijk en gezegend is het om 
de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)  te erkennen en zich bij hem aan te sluiten. Het is 
hoogtijd voor de Moslims om hierover na te denken. Door zich aan te sluiten bij de 
Djamaat (Gemeenschap) van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) en afstand te 
doen van mullahs (de extremisten onder de geestelijke leiders) zullen Moslims de eer 
en het respect terugkrijgen om de glorie van de Islam in ere te herstellen. Externe 
partijen oftewel anti-Islamitische krachten zullen er niet meer in slagen om de
Moslimwereld te verdelen. 

In dit nummer zal de lezer alle antwoorden vinden op deze complexe vragen zoals:

Valt het onder kritiek of onder onrust zaaien wanneer de tulband van de Heilige 
Profeet Mohammed(s) wordt afgebeeld als een bom?

Voor miljoenen moslims in de wereld is de Heilige Profeet Mohammed(s) zeer geliefd. 
Valt het onder humor en satire wanneer een figuur die de Heilige Profeet Mohammed(s) 

zou moeten voorstellen obsceen wordt afgebeeld?

Is het juist dat de rechterlijke macht in 2009 in Frankrijk tot het oordeel kwam dat 
de spotprenten tegen de Heilige Profeet Mohammed(s) het “politieke en beschaafde” 
publieke debat bevordert?

Zijn er grenzen vastgesteld in de wetten zoals het strafrecht, de Europese- en 
internationale verdragen en jurisprudentie?

Hoe hebben de profeten en de Heilige Profeet Mohammed(s) gereageerd als de 
vijanden hen als ketters, ongelovigen en afvalligen bestempelden?

We plaatsen de acties van sommige moslims in reactie op godslastering naast de 
reactie van de Heilige Profeet Mohammed(s) zelf, en tonen aan of geweld als reactie 
op spotprenten gerechtvaardigd is in de Islam.

Tegelijkertijd kijken wij ook kritisch naar de rol van de Media in haar invloed op de 
publieke opinie.

Ook worden citaten aangehaald uit de preken van de het internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad(aba).
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Nieuwsgierig? Dit en meer kunt u lezen in dit Blad. 

Als degenen die hun recht van vrijheid van meningsuiting op verantwoorde wijze 
willen uiten, dan vertrouwen wij erop dat zij over dit actuele onderwerp veel 
interessante en waardevolle informatie in dit blad kunnen vinden en er voordeel uit
kunnen halen.

Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die vrede en veiligheid bevat, voor 
altijd zal blijven bestaan en zal fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, 
verzoening, eenheid en vrede. Wij danken allen die hebben bijgedragen aan het 
tot stand komen van dit mooie blad. Onze speciale dank gaat uit naar de heer 
Hibatunnoer Verhagen (Voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
Nederland) voor zijn bijzondere bijdrage aan deze editie van Al-Islaam. Ook willen 
wij mevrouw Maham ‘Aziz, professionele designer van de Ahmadiyya Gazette 
Canada bedanken voor haar waardevolle adviezen. Moge Allah de Verhevene hen 
veelvuldig belonen. Amin.

Tot slot wensen wij u allen een voorspoedig, gezond, vredig en gezegend 2021. Moge de 
Almachtige God het jaar 2021 voor ons zegenen en talloze successen opleveren. Moge 
Allah, de Almachtige de mensheid in de wereld beschermen en in staat stellen deze 
mooie boodschap te begrijpen en erover na te denken, zodat de mensheid tot 
bezinning kan komen en om de wereld tot een hemelse verblijfplaats te maken.

Alle lof behoort tot Allah de Heer der werelden.

Met vriendelijke groet,

Redactie Al-Islaam

Colofon:

Hoofdredacteur: 	 		  Saeed Ahmad Jatt
Redactie: 		  			   Ahmad Said Ikhlaf, Youssef Ikhlaf
Administratie: 				   Ahmad Said Ikhlaf
Tekstcontrole: 				   Mohammad Ahmad Tariq
Vormgeving: 				    Hamaad Akmal, Naseer Ahmed Arsalan
Distributie: 					    Azhar Naeem
PR Afdeling: 				    Kashif Akmal
Website en Techniek: 	 Ahsan Karim Mahmud, Hamaad Akmal

E-mail: alislaam@islamnu.nl
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Is de vrijheid van meningsuiting absoluut 
of zijn er wettelijke en morele grenzen?

Enerzijds is het moreel ontoelaatbaar 
dat personen worden bespot die voor 
anderen veel betekenis hebben, ander-
zijds is geweld als antwoord hierop
volkomen onacceptabel.

De vrijheid van meningsuiting heeft een 
lange weg in de geschiedenis afgelegd. De 
collectieve herinnering aan de Tweede 
Wereldoorlog zorgde ervoor dat de grens 
van de vrijheid van meningsuiting weer 
duidelijk was. Voor latere generaties is 
die grens niet langer vanzelfsprekend 
meer, zeker niet waar het de Islam betreft. 

Het ook in Nederland veel gebruikte 
citaat dat door de Franse vrijdenker, 
Voltaire (1694-1778) zou zijn geschreven,
“Ik ben het niet eens met 
wat je zegt, maar ik zal het recht om het 
te zeggen tot de dood toe verdedigen” 
toont enerzijds aan hoe belangrijk de 
vrijheid van meningsuiting is, ander-
zijds werd deze uitspraak gedaan in een 
tijd waarin er nog veel censuur werd 
uitgeoefend door de traditionele 
machtsorde. 

Men dient zich te herinneren dat het 
hele concept van de mensenrechten 
en alle rechten die uiteengezet zijn in 
verdragen en wetten in wezen een 
destillatie van eeuwen van filosofische 
discussie en debat is geweest. Elke 
verdrag en elke wet werd geschreven met 

de achterliggende gedachte dat het doel
het bevorderen van de menselijke 
waardigheid is. De preambule van de 
Universele Verklaring van de Rechten 
van de Mens spreekt in de
context van ‘de inherente
waardigheid’ en ‘de gelijke
en onvervreemdbare 
rechten van alle leden van 
de menselijke familie’. 

De vrijheid van menings-
uiting is dus onlosmakelijk verbonden 
met de menselijke waardigheid.

Hierbij rijzen de volgende 
vragen:

Bevorderen de obscene, 
vulgaire en lasterlijke spot-
prenten van de cartoonisten 
tegen de persoon van 
de Heilige Profeet 
Mohammed(s) de 
menselijke 
waardigheid? 

Hebben de 
obscene, vulgaire 
en lasterlijke spot-
prenten van de 
cartoonisten een 
beschaafd 
politieke 
debat 
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gefaciliteerd of juist onrust gezaaid onder 
miljoenen mensen?

Is de vrijheid van meningsuiting absoluut 
of zijn er wettelijke grenzen vastgesteld? 
En waar liggen de grenzen van onze 
vrijheid van meningsuiting?

Is er enerzijds een verschil tussen een 
Soenniet die zich gekwetst en 
geprovoceerd voelt, omdat een Sjiiet 
zijn visie verkondigt of omdat een niet-
moslim kritiek uit op de interpretaties 
die hij volgt, en anderzijds obscene, 
vulgaire en lasterlijke spotprenten die 
onrust veroorzaken onder miljoenen?

Antisemitisme en de ontkenning van de 
Holocaust worden terecht veroordeeld 
door de maatschappij, en zijn in sommige 
landen zelfs strafbaar in de wet. In landen 
waar het niet strafbaar is in de wet wordt 
het toch veroordeeld. Hoe komt het dat 
de obscene, vulgaire en lasterlijke spot-
prenten tegen de Heilige Profeet 
Mohammed(s) niet worden veroordeeld
door de mainstream media en de
regeringsleiders? Hebben we met een
dubbele maatstaf te maken?

Verder is het opvallend dat een aanslag 
die door een radicale moslim wordt 
gepleegd vaak op de televisie en in de 
krantenkoppen geassocieerd wordt met 
de religie van de aanslagpleger, terwijl 
een aanslag die door een Jood of een 
Christen wordt gepleegd nooit of zelden 
met het Jodendom of Christendom 
wordt geassocieerd. 

Anders Breivik associeerde zijn vreselijke
daden met het Christendom in zijn
manifest, waarbij hij Bijbelse teksten 
gebruikte om “oorlogsvoering”  tegen 
moslims en multiculturalisme aan te 
moedigen en deze trachtte te recht-
vaardigen. Toen duidelijk werd dat de 
dader geen moslim was, is de 
aandacht voor zijn religieuze 
overtuiging uit het zicht 
verdwenen. 

Televisie uitzendingen en
krantenkoppen spraken niet
over Christelijke terrorisme
maar over iemand die
ontoerekeningsvatbaar is of een massa-
moordenaar.

De Kanttekening ging met 
hoogleraar cross-cultureel 
recht Tom Zwart in gesprek 
over of er grenzen zouden 
moeten zijn voor politieke, 
sociale commentatoren en 
satirici zoals cartoon-
isten, want het 
gevolg van de spot-
prenten die zij 
publiceren tegen
de Heilige Profeet 
Mohammed(s)  

veroorzaken veel 
onrust.
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Er is een noodzaak om helder na te denken en een bewust zijn te ontwik-
kelen van hoe vrijheid van meningsuiting het beste zou kunnen werken in de 
samenleving.

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde 
Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei in dit 
kader:

“Ik heb het al vaker gezegd dat wanneer de religieuze 
sentimenten van miljoenen moslims op een pijnlijke wijze 
gekwetst worden, dit uiteraard tot verbolgenheid binnen 
de Moslimgemeenschap zal leiden. Het meest betreurens-
waardige is dat de recente geschiedenis aantoont dat er altijd 
een kleine minderheid van zogenaamde Moslims zullen zijn
die de leerstellingen van de Islam op een wrede wijze 
schenden en op zeer extreme wijze reageren, zoals 
we onlangs in Frankrijk gezien hebben. Dit moedigt 
degenen aan die de vrijheid van meningsuiting ten koste 
van alles trachten te verdedigen, en zo blijft de vicieuze 
cirkel van vijandigheid doorgaan en wordt de kloof 
tussen Moslims en de rest van de maatschappij vergroot”.
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“Derhalve hebben wij leiders nodig die niet alleen de geweld-
dadige reactie veroordelen, maar ook erkennen dat de 
uitoefening van onze vrijheden en rechten niet aangewend 
moeten worden om anderen onnodig te provoceren en 
onrust bij hen te veroorzaken. In dit verband, 
betuig ik mijn welgemeende dank aan de heer Trudeau 
en ik bid dat andere wereldleiders ook het belang van het 
bouwen van een hechte maatschappij zullen inzien, waarin 
de sentimenten van mensen van alle religies beschermd 
zijn.”

(persbericht, 1 december 2020)

Er is weinig geschreven over de vrijheid van meningsuiting vanuit een 
juridische invalshoek, behalve door Professor Maurits Berger en 
Professor Tom Zwart. Als jurist kreeg ik herhaaldelijk vragen over of de 
vrijheid van meningsuiting absoluut is of dat er wettelijke grenzen zijn 
vastgesteld. En waar de grenzen van de vrijheid van meningsuiting liggen.

In dit artikel zal de rol van moraliteit worden toegelicht vanuit het perspectief 
van de Islam, en of er wettelijke grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting 
in het Nederlandse strafrecht, de Europese- en internationale verdragen en 
jurisprudentie. 

Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
u naar de bijgaande link: 

 - 	 ‘Is de vrijheid van meningsuiting absoluut of zijn er wettelijke 		
	 en morele grenzen?’ 
	 door Youssef Ikhlaf
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De Heilige Profeet 
Mohammed(s) en de vrijheid 

van meningsuiting

Allah, de Heer der Werelden heeft Zijn
volmaakte Geliefde, de Heilige Profeet
Mohammed(s), met de volmaakte leer-
stellingen van de Islam gezonden om
de mensheid te hervormen en om liefde
en genegenheid te vestigen. 

De hoge morele standaard van de 
Heilige Profeet Mohammed(s) omvat 
vrijgevigheid, medeleven, geduld, 
vergevensgezindheid, verdraagzaamheid
en ook een demonstratie van grote 
tolerantie. Hij toonde dit niet alleen aan
zijn volgelingen, maar zelfs aan zijn 
vijanden.  De werkelijkheid is dat de 
Heilige Profeet Mohammed(s) verre staat
van te worden gehaat. De werkelijkheid
is dat hij geliefd werd en altijd
geliefd zal worden. 

De Heilige Profeet Mohammed(s) was de 
Mohsin-e-Insaaniyyat (Weldoener voor 
het gehele mensdom), de Rahmatul- lil-
’Alamīn (Genade voor de hele Mensheid) 
en de Geliefde van God die ’s nachts 

wakker bleef uit diepe zorg opdat de 
mensheid van vernietiging gered zou 
mogen worden. Hij drukte zoveel 
verdriet en droefheid uit ter verlichting
van het leed van de mensheid dat God
in de hemelen toen Hij de Profeet
Mohammed(s) aansprak, verklaarde: 

“Zou hij uit droefheid over hen 
sterven omdat zij niet in de 
Schepper geloven?” 

(Heilige Koran, Soera Al-Kahf: 18:7)

Hij was een ideaal voorbeeld en een 
uitstekende gids, die de gehele mensheid
overtrof in de schitterende manier
waarop hij de voorschriften naleefde,
in schoonheid van geest en in schoonheid 
van ziel.

De Heilige Profeet Mohammed(s) was de 
heer en meester, de heerser van de wereld 
van de godsdienst, de kroon van alle 
boodschappers, de trots van alle profeten, 
de beste der mensheid,  de volmaakte 
Heilige Profeet Mohammed(s), de uitver-
korene.  Daarom werd de Heilige Profeet 
Mohammed(s) in de Heilige Koran het 
rolmodel, Uswa-e-Hasanah (De Heilige 
Koran: 33:22) en de genade der werelden, 
Rahmatul- lil-’Alamīn (De Heilige Koran: 
21:108) genoemd.
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De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)

zegt over de Heilige Profeet(s): 

Onze Heilige Profeet Mohammed(s)

was een geweldige hervormer
voor de declaratie van waarheid,
die de waarheid die verloren was
gegaan aan de wereld heeft
hersteld. Geen profeet deelt met
hem de trots dat hij de hele 
wereld in duisternis vond en dat
door zijn komst deze duisternis
werd omgezet in licht. Hij stierf
niet, totdat de mensen onder wie
hij verscheen de mantel van
afgodendienst hadden af-
geworpen en het gewaad van 
Eenheid van God aantrokken. 
Niet alleen dit, zij bereikten
ook hoge graden van geloof
en verrichtten zulke daden van
rechtschapenheid, trouw en zekerheid die in de rest van de 
wereld geen gelijke kennen. Zulk succes is door geen andere 
profeet dan de Heilige Profeet Mohammed(s)  bereikt. 

Het is een sterk argument ter ondersteuning van de waarachtigheid 
van de Heilige Profeet Mohammed(s) dat hij in een tijdperk 
opgegroeid was, waarin de wereld in een diepe duisternis was 
gevallen en die vroeg om een grote hervormer. Hij verliet de 
wereld in een tijd wanneer honderdduizenden mensen afgoden-
aanbidding hadden verlaten en Eenheid van God en het rechte pad 
hadden aangenomen. Een dergelijke perfecte hervorming kwam 
uitsluitend aan hem toe. Hij leerde aan een volk, dat tot het niveau van 
dieren was gedaald, de wegen naar menselijkheid. Hij leerde de wegen 
naar beschaafdheid aan een volk dat wild was, en leefde als dieren.

(Lecture Sialkot, Ruhani Khazain, vol. 20, blz. 206-207)
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Nu zullen wij ons aandacht vestigen op 
slechts een enkele kwaliteiten uit de 
oceaan van uitmuntende kwaliteiten van 
de Heilige Profeet(s) 

Raadpleging met de metgezellen

De komst van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) in Medina markeerde de 
komst van een nieuw tijdperk in het 
gemeenschapsleven van de moslims. 
In Medina legde de Heilige Profeet 
Mohammed(s) het fundament van een 
reguliere regering en versterkte deze door 
een sociaal pact te ondertekenen met de 
Joodse stammen die in Medina woonden. 
Zo zorgde hij niet alleen voor vrede voor 
zijn inwoners, maar maakte hij ook de 
weg vrij voor sociale en politieke banden 
tussen moslims en joden. Overleg met de 
metgezellen vormde een integraal 
onderdeel van het systeem dat door 
de Heilige Profeet Mohammed(s) was
opgesteld voor het regelen van de zaken
van de islamitische staat. 

Onder goddelijk bevel zou hij zijn met-
gezellen raadplegen in alle politieke,
sociale, economische en militaire aan-
gelegenheden. 

Na hen geraadpleegd te hebben, 
aanvaardde hij soms hun advies en
verwierp het soms, in overeenstemming
met het goddelijke gebod:

“En wanneer gij vastbesloten zijt, 
leg dan uw vertrouwen in Allah” 
[Heilige Koran: Al-e-‘Imran, 3: 160] 

Kortom, de Heilige Profeet Mohammed(s)

heeft altijd geprobeerd om bij elke
gemeenschappelijke aangelegenheid,
rekening te houden met de mening van
zijn metgezellen. Soms raadpleegde
hij ze allemaal, en soms raadpleegde
hij slechts een paar geselecteerde
metgezellen die een verstandig advies 
konden geven over de betreffende kwestie.

(The system of Mushawarat in 
Jama’at-e-Ahmadiyya)

Vergeving van oneerbiedigheid

In een overlevering verhaalt Hazrat 
Anas(ra): 

“Ik was een keer in het gezelschap van 
de Heilige Profeet Mohammed(s) die een 
mantel droeg met dikke randen. Een 
Bedoeïen trok zo hard aan zijn mantel dat 
de randen een teken op zijn nek achter-
lieten. Hij zei vervolgens, ‘O Mohammed! 
Van de rijkdom die Allah de Almachtige 
aan u heeft gegeven, laadt er iets van op 
mijn twee kamelen, want u zult noch
uit uw rijkdom geven noch uit de rijk-
dom van uw vader.’ Aanvankelijk bleef 
de Heilige Profeet Mohammed(s) zwijgen. 
Toen zei hij, ‘Rijkdom is van God en ik 
ben de dienaar van God.’ En vervolgens 
zei hij, ‘Wraak zal worden ingewonnen 
voor de pijn die u mij heeft veroorzaakt.’ 

De Bedoeïen zei, ‘Nee.’ De Heilige 
Profeet Mohammed(s) zei, ‘Waarom zal
geen wraak worden genomen?’ De 
Bedoeïen antwoordde, ‘Omdat u slecht-
heid niet met slechtheid vergeldt.’ De 
Heilige Profeet Mohammed(s) moest
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lachen. Hij droeg toen op dat op één 
van de kamelen van de Bedoeïen gerst 
werd geladen, en dadels op de andere.”

(Ash-shifaa door Qaazi Ayaaz:
 deel. 1, blz. 74)

Vergeving van een gezworen vijand:

Er is een voorval bekend over een vijand 
van de Islam die tot de doodstraf was 
veroordeeld. De Heilige Profeet 
Mohammed(s) verleende hem niet alleen 
gratie, maar gaf hem ook de vrijheid om 
zijn eigen religie te belijden gedurende 
zijn verblijf onder de moslims. Deze wijze 
van gedrag en vrijheid van religie had een 
persoon als Ikramah in een oogwenk
volkomen overdonderd. Dit is de wijze
waarop de Islam zich heeft verspreid,
door het tonen van uitmuntende
omgangsvormen en vrijheid van menings-
uiting en vrijheid van religie.

(Al-Muwatta Imam Malik )

Dit waren enkele voorbeelden uit het 
leven van de Heilige Profeet(s). Om 
meer over dit onderwerp te weten 
raden wij de linken hiernaast aan:
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 -	 Het boek: 
	 Het Leven van Mohammed(s)

 -	 Lezing: Islam en de vrijheid van
	 meningsuiting. (video)

 -	 Artikel: De vrijheid van mening		
	 suiting in de Islam Pagina’s 6 			 
	 t/m 13; De Wet en de Moraal
 
- 	 Artikel: Een Islamitische visie op 		
	 vrijheid van meningsuiting 				  
	 Pagina’s 11 t/m 15; Geert Wilders 
	 versus Ahmadiyya Moslim 
	 Gemeenschap

https://bieb.islamnu.nl/product/het-leven-van-mohammed/
https://www.youtube.com/watch?v=SDTwWuvJT-Q&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=SDTwWuvJT-Q&t=15s
http://bieb.islamnu.nl/download/1720/
http://bieb.islamnu.nl/download/1720/
http://bieb.islamnu.nl/download/1720/
http://bieb.islamnu.nl/download/1756/
http://bieb.islamnu.nl/download/1756/
http://bieb.islamnu.nl/download/1756/


Is geweld als reactie op spotprenten 
gerechtvaardigd in de Islam?

Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa
(Kalief), Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza
Masroor Ahmad(aba) zei:

“…Ik zeg dit tegen iedereen die moslim
is, of hij nu Ahmadi, Sjiiet of Soenniet
is of tot een andere sekte binnen de
Islam behoort: waneer de Heilige Profeet
Mohammed(s) als persoon wordt aan-
gevallen, is het beter om hen erop te 
wijzen hun daden te verbeteren dan, in 
plaats daarvan, kortstondige emoties te
tonen, vlaggen in brand te steken, 
vernielingen aan te richten en ambassades 
in brand te steken. Geef de ander geen 
reden om met een verwijtende vinger naar
ons te wijzen. Denken zij dat het respect voor de Heilige Profeet 
Mohammed(s) en zijn ware nobele karakter, enkel door het stichten
van branden, wordt getoond. God Verhoede het! En dat het ver-
branden van vlaggen en het in brand steken van ambassade gebouwen 
hun manier van vergelding moet zijn? Nee! Wij zijn de volgelingen van 
de Heilige Profeet Mohammed(s), die was gekomen om het vuur te doven, 
hij was de Vertegenwoordiger van Liefde en de Prins van Vrede. Dus, in 
plaats van een gewelddadige reactie, is het belangrijk om de prachtige 
leer van de Heilige Profeet Mohammed(s) aan de wereld te presenteren…”

(Mohammed en de karikaturen, door Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba))

Khalifatul Masih V, 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
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Reactie op aanslagen in 
Frankrijk

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) zei:

“De moord op en onthoofding van
Samuel Paty en de aanslag in Nice
eerder vandaag moeten in de 
sterkst mogelijke bewoordingen
worden veroordeeld. Dergelijke
betreurenswaardige aanvallen zijn
volledig in strijd met de leer-
stellingen van de Islam. Onze religie
staat onder geen enkele 
omstandigheid terrorisme of 
extremisme toe en een ieder die 
anders beweert handelt in strijd
met de leerstellingen van de Heilige
Koran en in strijd met het nobele
karakter van de Heilige Profeet
van de Islam(s).”

Klik hier om het volledige persbericht te 
zien

Reactie Premier Trudeau over 
vrijheid van meningsuiting

Nadat de heer Trudeau, zoals door de 
media gemeld, onlangs werd gevraagd 
of de vrijheid van meningsuiting het zou 
moeten toestaan dat religies of religieuze 
leiders worden bespot of belachelijk 
gemaakt, antwoordde hij:

“Wij zullen de vrijheid van menings-
uiting altijd beschermen, maar de 
vrij-heid van meningsuiting heeft ook 
grenzen. We zijn het aan onszelf ver-
plicht om met respect te handelen
naar de medemens en niet om
willekeurig en onnodig degenen
te kwetsen met wie we een maat-
schappij en een planeet delen. We
hebben bijvoorbeeld niet het recht
om “brand” te gillen in een volle
zaal van een bioscoop, er zijn altijd
grenzen. In een pluralistische,
diverse en respectvolle maatschappij
zoals de onze, zijn we het aan onszelf 
verplicht om ons bewust te zijn van de 
impact van onze woorden en daden op 
anderen. Vooral die gemeenschappen
en bevolkingen die nog steeds veel
discriminatie ervaren.”

Zie hier het volledige persbericht

Justin Trudeau,
Premier van Canada
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https://islamnu.nl/vrede/persbericht-mededeling-van-het-internationale-hoofd-van-de-ahmadiyya-moslim-gemeenschap-in-het-licht-van-de-recente-ontwikkelingen-in-frankrijk/
https://islamnu.nl/vrede/het-internationale-hoofd-van-de-ahmadiyya-moslim-gemeenschapaba-verwelkomt-de-uitspraken-van-de-canadese-premier-over-de-vrijheid-van-meningsuiting/


Boodschap van de Kalief voor Geert 
Wilders en het Nederlandse volk

Op 19 oktober 2011 heeft de Ahmadiyya
Moslim Djamaat een persbericht uit-
gegeven getiteld ‘World Muslim Leader 
sends warning to Dutch Politician Geert 
Wilders’. Het persbericht was gebaseerd 
op een vrijdagtoespraak van het interna-
tionale Hoofd van de Ahmadiyya Mos-
lim Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne 
Heiligheid Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba), gehouden in Nederland op
14 oktober 2011.

In Nederland heeft het internationale
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, de Vijfde Kalief, Zijne
Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmadaba), een ernstige waarschuwing 
doen toekomen aan Geert Wilders, de 
extreemrechtse Nederlandse politicus. 
Hij waarschuwde Wilders dat als hij door 
zou gaan met het belasteren van de Islam 
en de Heilige Profeet Mohammed(s) hij en 
andere gelijkgestemde individuen door 
God de Almachtige zullen worden 
vernietigd.

Zijne Heiligheid(aba) legde uit dat de
vernietiging van zulke personen alleen
door middel van gebed zal worden 
bereikt en niet door enig werelds middel.

Zijne Heiligheid(aba) zei: 

“Onthoud steeds dat we niets 
kunnen bereiken zonder gebed. Wij
hebben geen wereldlijke macht, 
noch zullen we ooit enige 
wereldlijke macht gebruiken. Maar
de gebeden van mensen wier
harten smartelijk zijn gekwetst,
zijn voldoende om de Hemelen
te doen schudden.”

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba) sprak ook over de vele
fatsoenlijke mensen die in Nederland
wonen en die de extreme opvattingen
die Wilders voortdurend tentoonspreidt
van harte verwerpen.

In de toespraak prees Zijne Heiligheid
tevens de inspanningen van Koningin
Beatrix ter bevordering van inter-
religieuze harmonie en tolerantie.

Voor uitgebreide informatie, klik op de 
onderstaande link:

Al-Islaam januari 2012; Pagina’s 7 t/m 10; 
Geert Wilders versus Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap.
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“…Zij die dag en nacht niet ophouden
en hardnekkig blijven volharden
met het krenken van de eer van
de Heilige Profeet Mohammed(s)

door zijn naam verbaal geweld
aan te doen, en op extreem
beledigende wijze zijn naam citeren
in hun tijdsschriften, boeken en
advertenties en hem met uiterst
vernederende woorden benoemen,
dan zullen wij, Ahmadi Moslims
ons ter aarde werpen voor God
de Verhevene en bidden dat Hij 
wraak moge nemen op deze
boosdoeners. Mogen zij een teken
van waarschuwing worden dat tot
het einde der tijden een les blijft.
Deze boosdoeners zullen tot
diegenen behoren waarop God Zijn
Vloek niet alleen in deze wereld,
maar ook in het hiernamaals
zal rusten”.

Voor meer informatie over dit onderwerp, klik op de onderstaande linken:

Link volledige Persbericht: 	 Kalief reageert op de commentaar van de Franse president, 
							           	 Emmanuel Macron.

Link Persbericht: Hoe moeten moslims reageren op spotprenten

Het boek: Mohammed en de Karikaturen door Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)

Khalifatul Masih V, 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
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https://islamnu.nl/vrede/persbericht-het-hoofd-van-de-ahmadiyya-moslim-gemeenschap-reageert-op-opmerkingen-van-de-franse-president-over-de-islam-en-roept-op-tot-eenheid-in-de-islamitische-wereld/
https://islamnu.nl/vrede/persbericht-het-hoofd-van-de-ahmadiyya-moslim-gemeenschap-reageert-op-opmerkingen-van-de-franse-president-over-de-islam-en-roept-op-tot-eenheid-in-de-islamitische-wereld/
https://islamnu.nl/vrede/persbericht-het-internationale-hoofd-van-de-ahmadiyya-moslim-gemeenschapaba-houdt-een-historische-zitting-met-jamia-ahmadiyya-indonesie/
https://bieb.islamnu.nl/product/mohammed-en-de-karikaturen/


Is doodstraf het antwoord op 
godslastering en afvalligheid?

Godslastering

Het voormalige wereldwijde Hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de 
Vierde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) schrijft:

“De Islam benadrukt zoals iedere 
andere godsdienst de rol van een 
evenwichtige vrijheid in een geest
van geven en nemen. Het begrip 
absolute vrijheid is hol, vreemd 
en onwerkelijk in samenhang met 
de maatschappij. Soms wordt het 
begrip vrijheid zo verkeerd verstaan
en verkeerd toegepast dat de
schoonheid van het dierbare begrip
vrijheid van spreken wordt ver-
anderd in de kwaadaardige vrijheid
van beschimping, het uiten van
beledigingen en het spreken van
godslasterlijke taal.”

“De Islam gaat een stap verder dan 
enig andere godsdienst in het geven 
van vrijheid van meningsuiting 
aan de mens. Godslastering wordt 
veroordeeld op morele en ethische
gronden, daaraan is geen twijfel,
maar in de Islam wordt voor gods-
lastering geen fysieke straf voor-
geschreven, 

ondanks de algemeen heersende 
mening in de hedendaagse wereld.
Na de Heilige Koran uitgebreid
en herhaaldelijk met een grote
concentratie te hebben bestudeerd,
ben ik er niet in geslaagd om één
enkel vers te vinden dat gods-
lastering verklaart tot een misdaad
die door de mens strafbaar is.
Hoewel de Heilige Koran on-
fatsoenlijk gedrag en onfatsoenlijke
taal, of het zonder enige reden
kwetsen van de gevoeligheid van
anderen ten sterkste ontmoedigt, is
de Islam geen voorstander van de
bestraffing van godslastering in 
dezewereld, en bekleedt ook 
niemand met het gezag hiertoe.”

Khalifatul Masih IV, 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)
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In het boek “Algemene kennis over de
Heilige Koran” is getracht om in 
eenvoudige taal en in de vorm van 
notities, jongeren te onderwijzen over de 
leer van de Heilige Koran in het licht van 
de interpretaties van de Beloofde 
Messias(as) en zijn Kaliefen. Ook zijn
hedendaagse onderwerpen in dit boek 
behandeld, zoals:

 -	 Moeten de afvalligen vermoord 			
	 worden?

 -	 Is er geen berouwaanvaarding voor 	
	 de afvalligen?

 -	 Krijgen de afvalligen drie dagen de 		
	 tijd om zich opnieuw te bekeren, 		
	 en moeten zij tijdens deze periode 		
	 gedwongen worden om zich 				 
	 opnieuw tebekeren? 

 -	 Mogen de afvalligen gestraft 			 
	 worden zonder toestemming van de 	
	 regering?

 -	 Zwijgt de Heilige Koran over dit 
	 onderwerp?
 	

In dit boek worden al deze vragen 
beantwoord.

Algemene kennis over de Heilige Koran; 
Pagina’s 66 t/m 76.

Wilt u meer lezen over deze onderwerpen? 
Dan kunt u gebruikmaken van de onder-
staande links.

Artikel: Onderwees de Heilige Profeet 
Mohammed(s) de doodstraf voor ongeloof, 
afvalligheid, godslastering, overspel en 
homoseksualiteit volgens de Islam?

Boek: Het antwoord van de Islam op
hedendaagse vraagstukken
Pagina’s 41 t/m 48. 
door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)

Boek: The Truth about the Alleged
Punishment for Apostasy in Islam
door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)

Boek: Murder in the Name of Allah
door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)
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https://bieb.islamnu.nl/product/algemene-kennis-over-de-heilige-quran/
https://bieb.islamnu.nl/download/17926/
https://bieb.islamnu.nl/download/17926/
https://bieb.islamnu.nl/download/17926/
https://bieb.islamnu.nl/download/17926/
https://bieb.islamnu.nl/product/het-antwoord-van-de-islam-op-hedendaagse-vraagstukken/
https://bieb.islamnu.nl/product/het-antwoord-van-de-islam-op-hedendaagse-vraagstukken/
https://www.alislam.org/book/punishment-apostasy-islam/
https://www.alislam.org/book/punishment-apostasy-islam/
https://www.alislam.org/book/punishment-apostasy-islam/
https://www.alislam.org/book/murder-name-allah/


Moslimleider spreekt over de 
verantwoordelijkheid van de media 

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor
Ahmad(aba) zei dat de internationale
media grote macht en invloed hebben
en dus riep hij alle media-organisaties
op om die invloed met de nodige
verantwoordelijkheid aan te wenden.

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) zei:

“Heden ten dage hebben de media
een grote macht - als zij zich on-
verantwoordelijk gedragen kan dit
wanorde en onnodige provocatie
veroorzaken, maar als zij zich
verantwoordelijk opstellen, kan dit
een grote rol spelen in het
creëren van vrede en harmonie
in de samenleving.”

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) zei verder:

“Er bestaat geen twijfel over het feit 
dat de media een enorme rol speelt 
in het beïnvloeden van publieke 
opinie en dus dient de media verant-
woordelijk om te springen met deze 
macht – als een positieve kracht en 
als kracht voor vrede. Zij dienen de
wereld te laten zien wat de ware Islam
vertegenwoordigt, in plaats van te 
focussen op de genadeloze handel-
ingen van de zeer kleine minderheid.”

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) zei verder ook: 

“…Hoewel vrijheid van menings-
uiting als excuus is gebruikt, hebben
de media een verantwoordelijkheid 
om de religieuze gevoeligheden 
van alle religies te respecteren…”

Klik op de onderstaande linken om de 
volledige persberichten te lezen.

[1] Persbericht op 18 januari 2015: 
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap roept op tot vreedzame 
reactie na de publicatie van meer 
spotprenten

[2] Persbericht op 21 maart 2016: 
Moslim leider wijst media op verant-
woordelijkheid in strijd tegen extremisme.

Khalifatul Masih V, 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)
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https://islamnu.nl/vrede/hoofd-van-de-ahmadiyya-moslim-gemeenschaproept-op-tot-vreedzame-reactiena-de-publicatie-van-meer-spotprenten/
https://islamnu.nl/vrede/hoofd-van-de-ahmadiyya-moslim-gemeenschaproept-op-tot-vreedzame-reactiena-de-publicatie-van-meer-spotprenten/
https://islamnu.nl/vrede/hoofd-van-de-ahmadiyya-moslim-gemeenschaproept-op-tot-vreedzame-reactiena-de-publicatie-van-meer-spotprenten/
https://islamnu.nl/vrede/hoofd-van-de-ahmadiyya-moslim-gemeenschaproept-op-tot-vreedzame-reactiena-de-publicatie-van-meer-spotprenten/
https://www.ahmadiyya-islam.org/be-nl/persberichten/moslim-leider-wijst-media-op-verantwoordelijkheid-in-strijd-tegen-extremisme/
https://www.ahmadiyya-islam.org/be-nl/persberichten/moslim-leider-wijst-media-op-verantwoordelijkheid-in-strijd-tegen-extremisme/


Liefde van de Beloofde Messias(as) voor 
de Heilige Profeet Mohammed(s)

Veertienhonderd jaar geleden gaf Hazrat
Hassan bin Thabit(ra) uitdrukking aan zijn
toewijding in het volgende vers:

“O Mohammed(s)! U was het licht in
mijn ogen. Na uw heengaan ben ik blind
geworden. Ik vrees nu niet meer voor
de dood van een ander, het was alleen
uw dood die ik vreesde”.

Dit vers werd door Hazrat Hassan bin
Thabit(ra) voorgedragen na het overlijden
van de Heilige Profeet Mohammed(s).
Maar, in deze huidige periode heeft
de Beloofde Messias(as) in onze harten
de liefde voor de Heilige Profeet
Mohammed(s) nieuw leven geblazen. 

Door de Genade van God zijn onze 
harten een miljoen keer meer gevuld met 
liefde voor de Heilige Profeet 
Mohammed(s), dan de mensen die zulke
beschuldigingen en beweringen tegen ons
maken. Dit alles komt door de mooie
leerstellingen van de Heilige Profeet
Mohammed(s) waarmee onze harten zijn
doordrongen, geïllustreerd door de
Stichter van de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad, de Beloofde Messias en Imam 
Mahdi(as) uit Qadian, en die hij voor

ons heeft verfraaid. Geen Ahmadi kan 
zich zelfs indenken dat, God verhoede, de 
positie van de Beloofde Messias(as) hoger
is dan die van de Heilige Profeet 
Mohammed(s).

Wij zien voorbeelden, bij iedere stap, 
van hoe Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, 
de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)

in de ban was van de liefde van de 
Heilige Profeet Mohammed(s). Hij zegt:

De Beloofde Messias & Imam Mahdi(as), 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
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“… Ik zie altijd met
verwondering naar deze 
Arabische profeet, wiens naam 
Mohammed is. Mogen duizen-
den zegeningen en vrede met
hem zijn. Hoe verheven was
zijn positie! Men kan de uit-
eindelijke grens van zijn rang 
niet waarnemen en het ligt niet
binnen het vermogen van de 
mens om de diepte en het 
doordringingvermogen van zijn
edele eigenschappen ten volle te
kunnen bevatten. Helaas heeft 
zijn verheven rang niet de 
erkenning gekregen die deze 
toekwam. Die eenheid die van 
de wereld was verdwenen werd 
hersteld door deze zelfde 
moedige kampioen. Hij 
beminde God zeer intens, en
ook zijn ziel ging op in een
diepe sympathie voor de 
mensheid. Daarom heeft God,
Die de verborgen voortreffelijk-
heden van zijn hart volledig
kende, hem boven alle Profeten
en alle mensen van het
verleden en de toekomst
verheven en vervulde de wensen
van zijn hart gedurende de 
periode van zijn leven…”

In een dichterlijk vers zegt hij: 

“Ik ben volledig toegewijd aan dat 
licht en ik behoor alleen tot hem. 
Hij is degene die telt; terwijl ik niets 
ben, dit alleen is het laatste woord.” 
(Qadian kay Aryah aur Hamm, Ruhani 
Khazain, vol. 20, blz. 456)

In zijn omvangrijke Arabische Qasidah 
schrijft Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) het 
volgende:

“…Een natie heeft u gezien, een 
Gemeenschap heeft de naam 
gehoord, van de maan waarop ik
verliefd ben geworden. Bij de 
gedachte aan uw schoonheid huilen 
de mensen uit liefde, zij huilen ook 
vanwege het verdriet van scheiding, 
Door angst klopt mijn hart in de 
keel, en mijn ogen zijn vol tranen…”

Het laatste vers van deze Qasidah is:

“…Mijn lichaam verlangt ernaar om 
uit liefde naar u toe te vliegen. Had ik 
maar het vermogen om te vliegen...” 

(Aina-e-Kamalat-e-Islam, Ruhani 
Khaza’in, vol. 5, blz. 590-594)  

Boek: Al-Qasidah met Nederlandse
vertaling
door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad,
de Beloofde Messias & Imam Mahdi(as)
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Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) 
verklaart: 

“De samenvatting en het kern-
punt van onze godsdienst is: 

Er is niemand aanbid-
dingswaardig behalve 
Allah, Mohammed(s) is de 
boodschapper van Allah. 

Ons geloof, waar we in dit leven
op aarde aan vasthouden en
waar we stevig aan vast blijven
houden tot we naar de volgende
wereld gaan, is dat onze
spirituele leider en meester,
Mohammed(s),het zegel der

De Beloofde Messias & Imam Mahdi(as), 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad
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profeten is en de Beste onder de boodschappers is. Door zijn
handen is de religie vervolmaakt en zijn de zegeningen van Allah 
voltooid die de mens naar het rechte pad leiden en vervolgens 
dichter bij Hem”

(Izala-e-Auham, Ruhani Khazain, vol. 3, blz. 169-170)



Om de glorie van de Islam te
herstellen moeten moslims
de Beloofde Messias en Imam
Mahdi(as) aanvaarden

Over de extremistische reactie van de
moslims op spotprenten, zei het interna-
tionale Hoofd van de Ahmadiyya
Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba):

“Wat voor soort islamitische 
repliek is dit nu, vandaag de dag,
dat jullie jullie eigen landgenoten
vermoorden en jullie eigen
eigendommen vernietigen? De
Islam staat niet toe dat men
afwijkt van absolute recht-
vaardigheid en eerlijkheid, zelfs
niet in vijandschap met andere 
naties, en gebiedt om wijsheid te 

gebruiken. Om maar niet te 
spreken van wat er pas gebeurd
is in Pakistan en wat er nu
gebeurt in andere moslim-
landen. In ieder geval, deze 
daden van schade toebrengen 
aan bedrijven of ambassades van 
andere landen of acties die 
schade toebrengen aan het 
eigen volk, dienen geen ander
doel dan de naam van de Islam
in diskrediet te brengen. Daarom
moet de islamitische massa
proberen wijzer te handelen in
plaats van zichzelf tot de 
ondergang te brengen in deze
wereld alsmede in het Hier-
namaals door deze onjuiste 
religieuze geleerden en leiders 
te volgen. In dit tijdperk, om de 
richting van de moslims te 
bepalen of beter gezegd, voor
de hele wereld, heeft Allah de
ware en vurige aanhanger van
Zijn geliefde Heilige Profeet
Mohammed(s) gezonden. Aan-
vaard hem, volg hem en sluit
u aan bij de Gemeenschap van 
de Messias(as) om de wereld
te hervormen en om de vlag
van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) in de hele 
wereld op te hijsen. Nu kan 
geen andere manier, geen

Khalifatul Masih V, 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)

29



andere gids ons leiden in het handelen volgens de Soenna
van de Heilige Profeet Mohammed(s) en om deze te 
verwezenlijken. Het herstel van de glorie van de Islam en het 
vestigen van de heiligheid van de Heilige Profeet Mohammed(s) 
zal nu alleen hersteld worden door de gemeenschap van de 
Beloofde Messias en Mahdi(as).” 

(Het gezegende voorbeeld van de Heilige Profeet Mohammed(s) en de 
Karikaturen door Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba); Pagina 34)
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Slot: Oproep tot wederzijds 
respect en harmonie 

De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) 

zegt:

“Als iemand twijfelt aan de mogelijk-
heid om tot een verzoening te komen 
omdat de religieuze verschillen hierbij
een grote negatieve rol spelen en daar-
door de harten onderling nog verder
van elkaar verwijderd raken, dan zal
mijn antwoord hierop zijn dat de
godsdienstige verschillen alleen een
negatieve rol kunnen spelen wanneer
men rechtvaardigheid, wijsheid en
menselijke normen negeert. Om dit
gevaar te vermijden beschikt elk
mens over gezond verstand en
rechtvaardigheidsgevoel. Hij moet dus
nooit een pad kiezen dat afwijkt
van rechtvaardigheid en gezond
verstand. Nogmaals, het mag de 
menselijke gevoelens geen geweld
aandoen. Men moet ook in gedachte 
houden dat onbeduidende menings-
verschillen de vrede niet in de weg 
mogen staan. Alleen verschillen die 
resulteren in een beledigende en 
godslasterlijke houding tegenover 
de nobele Boodschappers en 
geopenbaarde heilige boeken van 
anderen, kan verzoening in de weg
staan.”  

(Paighame-Sulh, Ruhani Khaza’in, 
vol. 23, blz. 444)

“O mijn dierbaren, eeuwenlange 
ervaring en herhaaldelijke beproevingen
hebben zonder uitzondering al bewezen
dat het beledigen en belasteren van
Profeten en Boodschappers van andere
volkeren en landen een dodelijk
vergif is, dat niet alleen het lichaam
doodt, maar ook de ziel, en daarmee
niet alleen de wereldlijke, maar ook de 
geestelijke vooruitzichten voor de mens-
heid vernietigt. Een land kan nooit
in vrede leven als de inwoners continue 
op zoek zijn naar gebreken bij de 
religieuze leiders van de ander en hen
onafgebroken blijven beledigen. Degenen
die, alleen of gezamenlijk, beledigende
en lasterlijke taal blijven gebruiken
tegen de Profeten en geestelijken van
anderen, zullen nooit een eenheid
vormen.

Wie zou er nu niet verontwaardigd 
zijn als zijn profeet of leider wordt 
belasterd of beledigd? Met name de 
Moslims, ook al zien zij hun Profeet 
niet als God of als de Zoon van God, 
beschouwen hem als de meest eerbied-
waardige persoon van alle heilige 
personen die een moeder ooit gebaard
heeft. . Als men tijdens onderlinge
gesprekken niet met respect over de 
Heilige Profeet Mohammed(s) spreekt 
of beledigende taal over hem gebruikt,
zal het onmogelijk zijn om met een
ware Moslim vrede te sluiten.”

(Paighame-Sulh, Ruhani Khaza’in, 
vol. 23, blz. 452,453)

31



Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza 
Tahir Ahmad(rh) over een succes-
volle Interreligieuze samenwerking

Het voormalige wereldwijde Hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de 
Vierde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid, 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) schrijft:

“..In de Heilige Koran wordt in ondub-
belzinnige bewoordingen verklaard 
dat het niet alleen de Moslims zijn die 
zich strikt houden aan de waarheid en 
die aansporen tot rechtvaardigheid en 
rechtvaardig handelen. Onder de 
volgelingen van andere geloven zijn 
er ook mensen die dit doen. Dit is de 
houding die de gehele wereld van de 
godsdienst vandaag moet aannemen 
om de kwaliteit van de verhouding 
met andere geloven te verbeteren. 
Godsdienstige vrede kan niet worden 
verkregen zonder zulk een ruim-
denkende, grootmoedige en menselijke
houding ten aanzien van mensen 
van andere geloven te koesteren…”

De Heilige Koran verklaart ten aanzien
van alle godsdiensten in de wereld in
het algemeen, het volgende: 

Onder hen die Wij hebben geschapen 
is er een volk dat de mensen 
met waarheid leidt en daarmee 
rechtvaardig handelt. 
(Heilige Koran, Hoofdstuk 7: Al-A‘raf: 182)

Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) zei het 
volgende:

“…Moslims wordt ook onderwezen 
de Mensen van het Boek uit te 
nodigen en met hen samen te werken 
bij het verspreiden van de bood-
schap van de eenheid van God – een 
geloof dat met hen wordt gedeeld. De 
betekenis van het hieronder genoem-
de vers is eerder om het punt van het 
gemeenschappelijke te benadrukken 
en een wederzijds programma ten 
voordele van de mensheid op te stellen,
dan de gebieden van geschil te 
benadrukken, hetgeen resulteert in
onenigheid…”

Khalifatul Masih IV, 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh)
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Zeg: “O mensen van het Boek, komt 
tot een woord waarin wij met elkander 
overeenstemmen: dat wij niemand 
dan Allah aanbidden en dat wij geen
deelgenoot met Hem associëren, en dat 
sommigen van ons geen anderen tot 
Heren nemen buiten Allah.’ Maar als zij 
zich afwenden, zegt dan: ‘Getuigt dat wij 
ons (aan God) hebben onderworpen.” 
(Heilige Koran, Hoofdstuk 3: Al-‘Imran: 65)

Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) zei verder: 

“…Alvorens enig zinvolle rol te onder-
zoeken die de betrouwbare gods-
diensten van de wereld kunnen 
spelen bij het verschaffen van vrede 
aan de mens op alle gebieden van de 
menselijke activiteit, is het van zeer 
wezenlijk belang om op kritische 
wijze de rol van godsdiensten te onder-
zoeken bij het vestigen van vrede
binnen de verschillende groepen van
hun eigen aanhangers, en ook om te
oordelen of godsdiensten – zo 
lang zij bestaan – ooit kunnen 

leren met elkaar in vrede te leven.
Te oordelen naar de groeiende 
invloed van materialisme en het feit 
dat de aandacht van de maatschappij 
geheel verschuift van geestelijke naar 
vleselijke en zinnelijke genoegens, 
kan men geneigd zijn te geloven dat 
godsdienst moet worden afgeschaft en 
genegeerd als een onbelangrijke factor.

Het spijt mij het met zulk een gevolg-
trekking niet eens te zijn omdat tenzij 
wij de godsdienstige zienswijzen 
innerlijk en uiterlijk verbeteren, de 
godsdienst eerder een zeer sterke 
negatieve rol, dan weldadige positieve
rol zal spelen bij onze inspanningen
een wereldvrede te bereiken. Gods-
dienst, die een leidende rol zou
hebben moeten spelen bij het tot stand 
brengen van vrede en daarbij 
misverstanden tussen aanhangers 
van verschillende sekten en gods-
diensten uit de weg zou moeten ruimer, 
fatsoen zou moeten aankweken en het 
beginsel van leven en laten leven zou 
moeten bevorderen, heeft in deze tijd 
ongelukkigerwijze een zeer kleine en 
onbetekenende rol gespeeld, als al van 
enige rol sprake was, bij de bevordering
van vrede ergens in de wereld. Toch is 
godsdienst in het creëren van wanorde
en bloedvergieten en in het veroor-
zaken van ellende en onmetelijk lij-
den nog een zeer sterke en dynamische 
kracht die men in het geheel niet
mag onderschatten. Men kan zich
geen wereldvrede voorstellen zonder 
dit vitale probleem aan te pakken
en zijn fouten te herstellen…”
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Het belang van het verbeteren van 
de houding met betrekking tot zulke 
problemen kan niet genoeg worden 
benadrukt. Om de islamitische 
benadering samen te vatten van hoe
dergelijke problemen moeten worden
opgelost, besluiten wij te wijzen op
het volgende:

Alle godsdiensten van de wereld, of zij 
in de Islam geloven of niet, moeten zich 
richten naar het islamitische grondbeginsel
dat het gebruik van geweld en dwang, op 
welke manier ook, niet is toegestaan als 
instrument bij het doen ophouden van 
inter-sektarische en interreligieuze twisten. 
De keuze van godsdienst, de vrijheid zijn 
geloof te belijden, te propageren, te 
praktiseren, uit te oefenen of te veroordelen,
of de vrijheid om op te houden te geloven
of het geloof te veranderen, moeten
onvoorwaardelijk worden beschermd.

Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) zei tenslotte: 

“…Alleen dan kunnen we hopelijk
de zeer oude utopische droom van 
vroegere wijsgeren en denkers 
verwezenlijken, namelijk die van het
verenigen van de mens onder één
vlag op alle gebieden van menselijke
activiteit, of deze nu liggen op het
godsdienstige, sociale, economische
vlak of politieke vlak en op alle
gebieden die van wezenlijk belang 
zijn…”

(Het antwoord van de Islam op he-
dendaagse vraagstukken)

Verzoening is de beste weg

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) schrijft verder: 

“Mijn dierbaren, er gaat niets boven 
vrede en verzoening. Laten wij ons 
verenigen met de zegeningen van dit 
verbond. Wij weten allen dat de onder-
linge onenigheid ons allen verder uit 
elkaar heeft gedreven en ons land 
hier ernstig onder lijdt. Probeer uzelf 
voor te stellen hoe gezegend het zou 
zijn als wij elkaars waarheid zouden 
respecteren. Kom, laten wij het een kans 
geven. Dit is de beste manier om vrede
te stichten. Het nastreven van vrede 
en harmonie op een andere wijze zou 
hetzelfde zijn als het negeren van een 
gevaarlijk gezwel omdat het er van 
buiten mooi en helder uitziet, terwijl 
het in werkelijkheid vuil en etter bevat.” 

(Paighame-Sulh, Ruhani Khaza’in, 
vol.23, blz. 452-453)

Derhalve om ware verzoening en 
harmonie te creëren in de samenleving,
is het belangrijk dat wij ondanks 
onze verschillen bij elkaar komen en 
hetgeen een ander dierbaar is, niet 
beledigen. Omdat dit leidt tot pijn en 
onderlinge afkeer, waardoor nooit ware 
vrede bereikt kan worden. Laten wij een 
stap zetten, zodat wij en onze toekomstige 
generaties in een wereld kunnen leven die 
niet alleen naar vrede streven, maar ook 
daadwerkelijk vrede  kunnen bereiken.
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De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang 
verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren 
in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke open-
baring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias
en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de 
Heilige Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80 
boeken ter verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals 
voorspeld werd door de Heilige Profeet(s), heeft hij de mensen 
teruggebracht naar de ware leer van de Islam. Hij overleed in 
1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een kalief 
is de spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat
Mirza Masroor Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt
tientallen miljoenen leden die over meer dan 200 landen
zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee
van Nederland, de Mubarak Moskee in Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap in 1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van
haar 50ste jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland. 

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Klik hier 

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:
Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
dat tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) 

en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten. 
Klik hier voor de website.

Als u geïnteresseerd bent om meer boeken te bestuderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
klik hier.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in: 
De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle 
profeten, universele broederschap, geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, 
de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, de veroordeling van alle vormen 
van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van 
onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame 
Jihad.
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