


DE HEILIGE KORAN

En wie goede werken verricht, hetzij man of vrouw, en gelovig is, zal de Hemel 
binnengaan en hem zal niet het geringste onrecht worden aangedaan.

(De Heilige Koran 4:125)
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In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

GEZEGDEN VAN DE HEILIGE  
PROFEET MOHAMMED(s)

"De beste onder jullie is hij die zijn vrouwen goed behandelt en ik ben de 
beste onder jullie voor zijn vrouw!"

(Tirmidhi)

“Geef de vrouw te eten van wat u zelf eet en kleedt haar waarmee u  
zichzelf kleedt en mishandel haar niet en beschimp haar niet.”

(Abu Dawud)



GEZEGDE VAN DE BELOOFDE  
MESSIAS EN IMAM MAHDI(as)

Geen ander religie heeft zoveel nadruk 
op vrouwenrechten geplaatst als de  
Islam. De Heilige Koran 2:229 maakt 
duidelijk dat hoe de mannen rechten ten 
opzichte van de vrouwen hebben, ook 
vrouwen rechten ten opzichte van de 
mannen hebben. Over sommige mannen 
horen wij dat zij hun vrouw minachten 
en hen dwingen om uiterst vernederende  
taken te verrichten. Zij schelden hun 
vrouwen uit en sluiten hen op met het 
excuus om ze gesluierd te houden van 
de buitenwereld. 
Terwijl het juist moet zijn dat de  
mannen een ware vriendschappelijke 
relatie met hun vrouwen moeten  
hebben. Vrouwen zijn de eersten die 
een getuige zijn van de morele eigen- 
schappen van de man en zijn band met 
God. Als hij hen al niet goed behandelt,
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De Beloofde Messias & Imam Mahdi(as), 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

hoe kan hij dan zijn relatie met God goed houden? De Heilige Profeet(s) 

heeft gezegd: “De beste onder jullie is degene die zijn vrouw goed behandelt.”

(Malfuzaat deel 5)



In de tekst komen de volgende  
afkortingen voor: 
 
(s) - Sallallāho ‘Alaihi wa sallam: Mogen 
de vrede en zegeningen van Allah met 
hem zijn. 
(as) - ‘Alaihis salām: Vrede zij met hem. 
(ra) - Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum: 
Moge Allah welbehagen in hem/haar  
hebben. 
(rh) - Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā: 
Moge  
Allah zij hem/haar genadig zijn. 
(aba) - Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasri-
hil-’Aziz: Moge Allah de Verhevene, hem 
helpen met Zijn machtige Hand/Hulp. 
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VOORWOORD

HOE VERHOUDT DE ISLAM ZICH TOT ANDERE RELIGIES 
OVER VROUWENRECHTEN?

HOOFDDOEK: EEN VORM VAN ONDERDRUKKING OF JUIST 
EEN UITING VAN VRIJHEID?

IS EEN SCHEIDING TUSSEN MANNEN EN VROUWEN 
ACHTERHAALD OF NOODZAKELIJK?

MOETEN MOSLIMSVROUWEN HUN GELIJKHEID BEWIJZEN 
DOOR MANNEN TE LEIDEN IN HET GEBED?

ISLAM EN HET WESTEN QUA FEMINISME - EEN 
VERGELIJKING

REACTIE OP INTERVIEWS VAN LALE GÜL

DE BEHANDELING VAN DE VROUWEN DOOR DE HEILIGE 
PROFEET MOHAMMED(S)

STAAT ER IN DE HEILIGE KORAN DAT MANNEN HUN 
VROUWEN MOGEN SLAAN?

WAT WAS DE WERKELIJKE HUWELIJKSLEEFTIJD VAN 
HAZRAT ‘AISHA(RA)?

DE BEPERKING VAN DE POLYGAMIE DOOR DE ISLAM

IS HET GETUIGENIS VAN EEN MAN GELIJK AAN DAT VAN 
TWEE VROUWEN?

DE RECHTMATIGE PLICHTEN VAN DE MAN EN DE VROUW 
IN DE ISLAM

AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP NEDERLAND OVER 
HET ISRAËLISCH-PALESTIJNSE CONFLICT

mailto:alislaam@islamnu.nl


Geachte lezers, 

Assalamo ‘Alaikum Wa Rahmatullahe Wa Barakatuhu 
Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn.

Het Al-Islaam blad heeft een grote betekenis, omdat dit het eerste Nederlandstalige  
islamitische blad was. Het werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland  
opgericht in 1948 gedurende het leven van Hazrat Mirza Bashir-ud-din Mahmood  
Ahmad(ra), die de Tweede Khalifa (Kalief) van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was.  
Onder leiding van het huidige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeen- 
schap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), zijn wij 
in de gelegenheid gesteld om de digitale versie van Al-Islaam te lanceren. Het is een voort- 
zetting van de eerder gedrukte versie van het blad. Dit is inmiddels de zevende digitale editie 
voor de periode juli t/m september 2021.

Het thema van deze editie is ‘Islam en vrouwenrechten - van vooroordelen naar 
feiten’.

De reden dat de redactie heeft gekozen voor dit thema is, omdat vandaag de dag in de  
Westerse samenleving het idee nog steeds leeft dat de Islamitische voorschriften niet goed 
zouden zijn voor de vrijheid en emancipatie van vrouwen en meisjes. De Islam zou de vrouwen 
zelfs onderdrukken. Maar in hoeverre klopt dat beeld?

Tegenwoordig wordt er in de wereld veel gediscussieerd over de rechten van mannen en  
vrouwen. Terwijl de mensen zich enorm uitspreken over deze rechten, ziet de wereld bepaalde 
existentiële vraagstukken over het hoofd, zoals waar de rechten van mannen en vrouwen 
gelijk zijn, en waar hun rechten verschillen op grond van hun verschillende fysieke  
constituties? En waarom er in sommige situaties een scheiding tussen mannen en vrouwen 
is? 

De Islam ziet de gelijkheid van man en vrouw niet op dezelfde manier als het Westen. De  
Islam kijkt op een andere manier naar gendergelijkheid en definieert feminisme op een  
andere manier. Het stelt mannen en vrouwen in staat om onafhankelijk van elkaar te bloeien 
en te groeien, terwijl ze in harmonie met elkaar blijven. Daarom is het bekijken van de Islam 
en zijn structuur door de lens van het Westerse feminisme, en het opdringen van dat begrip 
van feminisme aan de Islam als de meest bevrijdende ideologie voor vrouwen, op zichzelf  
niets minder dan een eenzijdige benadering. 

VOORWOORD
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Het feminisme bracht evenwicht, maar gaandeweg is dit doorgeschoten. Als men bijvoorbeeld 
naar de kern van de definitie van feminisme kijkt, dan pleit het voor gelijkwaardigheid, 
en een grondbeginsel van gelijkwaardigheid is dat vrouwen met respect moeten worden  
behandeld en gevrijwaard van uitbuiting en intimidatie. 

Vele vrouwen hebben echter het gevoel dat zij vaak harder moeten werken dan mannelijke 
collega's om te laten zien wat zij waard zijn. Velen van hen moeten ook vaak een groot deel 
van de huishoudelijke taken op zich nemen, waardoor zij gefrustreerd en uitgeput raken. De 
Islam daarentegen zorgt voor een taakverdeling tussen mannen en vrouwen die in overeen- 
stemming is met de verschillende fysieke en emotionele sterke punten en stelt met het 
oog hierop hun belangrijkste rollen in het leven vast. De rollen zijn dus geen kwestie van  
superioriteit of inferioriteit, maar een kwestie van natuurlijke capaciteiten en gezond  
functioneren.

Vrouwen over de gehele wereld hebben de afgelopen eeuw gestreden voor hun rechten. Maar 
Moslimvrouwen hebben hun rechten al 1400 jaar geleden gekregen van de Almachtige God in 
een samenleving en wereld waar zij onzichtbaar en irrelevant waren. Dit gebeurde dankzij een 
man van God die door God naar de gehele mensheid is gezonden, de nobele Boodschapper, 
de Heilige Profeet Mohammed(s). Hij was het rolmodel (Heilige Koran 33:22), en de genade 
der werelden (Heilige Koran 21:108). Daarom wordt een deel van dit Blad toegewijd aan 
een blik in het leven van de Heilige Profeet Mohammed(s) en zijn behandeling van vrouwen.

Het thema van de rechten van de Moslimvrouw is omvangrijk. De kwestie van de rechten 
van de vrouw in de Islam is zowel in de Moslimwereld als in het Westen een controversieel  
onderwerp van discussie en intense debatten geweest en is dat nu nog steeds. Enerzijds worden 
uit onwetendheid sociale beperkingen opgelegd aan de rechten en vrijheden van vrouwen in 
sommige Moslimlanden. Aan de andere kant dragen de gevestigde Westerse media, sommige 
politici en auteurs van nationale en internationale literatuur bij aan een structurele  
stigmatering van de Islam. Zij wijzen naar wat er in sommige Moslimlanden gebeurt en  
associëren dit met de Islam. Ook worden eeuwenoude aantijgingen steeds herhaald net 
zoals sommige oriëntalisten een dominante vertekende opvatting van de Islam hadden. 

Wat Moslimvrouwen op hun hoofd dragen, is de laatste jaren ook het voorwerp van hevige  
controverse geworden. Terwijl het dragen van de niqab, of gezichtssluier, op openbare 
plaatsen in verschillende Europese landen verboden is, is de hijab, of hoofdbedekking, onder 
de loep komen te liggen. Dit plaatst Moslimvrouwen voor een dilemma. Moslimvrouwen die 
goede Moslims willen zijn en ook hun rechten willen hebben, ervaren conflicten en frustratie 
onder deze twee tegenovergestelde visies. Door extremistische organisaties is de Islam in 
een negatief daglicht terechtgekomen, maar wij herkennen de Islam niet in de opvattingen 
van dergelijke extremistische organisaties en vinden dat de Media beter moeten uitleggen 
dat de religie zelf niets te maken heeft met geweld of terreur of onderdrukking van vrouwen. 
Ook is er behoefte aan een tegengeluid, zodat er meer ruimte wordt geboden aan vreedzame  
geluiden vanuit de Moslimgemeenschap.
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Hoewel veel Moslims zich hebben verzet tegen het idee dat vrouwen in de Islam worden  
onderdrukt, heeft niemand dat zo volledig gedaan als de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
in het bijzonder de Ahmadiyya Moslim Vrouwen Organisatie. Sommige van deze kwesties 
zijn aan de orde gesteld op lokale en regionale vrouwenconferenties. In dit Blad treft u  
interessante artikelen van gerespecteerde vrouwelijke leden van de Ahmadiyya Moslim  
Gemeenschap die zelf hun verhaal doen.

Veel van de sociale praktijken die de lage positie van vrouwen in stand houden, zijn in feite 
ontstaan door de invloed van gewoonten uit de oudheid en de Middeleeuwen. Toen deze  
gewoonten eenmaal waren geïnfiltreerd in de Moslimcultuur en vervolgens als norm 
werden aanvaard, werden zij geleidelijk aan geïdentificeerd met de Islam. En eenmaal  
geïdentificeerd met de Islam, werden zij beschouwd als onveranderlijke, zo niet onaantastbare  
sociale normen. Een andere reden is dat Moslimjuristen er al eeuwen over schrijven. Omdat  
juristen deels het product zijn van hun samenlevingen en deze samenlevingen in hoge mate  
patriarchaal waren; een maatschappijvorm waarin vaders of meer algemeen mannen een  
dominante rol innemen, ontstond er een mannelijk dominante perspectief op vrouwen- 
rechten. Daar de meeste Moslims niet langer de ijtihad (onafhankelijke redenering) van  
individuen nodig achtten, werden meningen van geestelijke geleerden en juristen  
blindelings gevolgd. Maar dergelijke interpretaties kwamen soms niet langer overeen met de 
tekst van de Heilige Koran, de Soennah en de Ahadith. 

In dit nummer zal de lezer alle antwoorden vinden op deze complexe vragen 
zoals: 

•	 Hoe verhoudt de Islam zich tot andere religies over vrouwenrechten? 
•	 Wat vermelden Islamitische bronnen over vrouwenrechten?
•	 Als het niet aan de Islam ligt, waarom worden vrouwen dan onderdrukt in sommige  

Moslimlanden?
•	 Is de hoofddoek een keuze of wordt het gedragen uit een gevoel van onderdrukking?
•	 Vaak wordt het argument van het ‘neutraliteitsprincipe’ gebruikt om de hoofddoek te 

weren uit het publieke domein maar dat blijkt dus onjuist. Wat houdt het neutraliteits-
principe dan wel in?

•	 Is een scheiding tussen mannen en vrouwen achterhaald of noodzakelijk? 
•	 Staat er in de Heilige Koran dat mannen hun vrouwen mogen slaan?
•	 Wij weten dat de Heilige Koran leiding geeft aan mannen die met onrecht van hun  

echtgenotes te maken hebben, maar welke leiding geeft de Islam aan vrouwen die te  
maken hebben met het onrecht van hun echtgenoten?

•	 Waarom mogen mannen en vrouwen in de Islam elkaar geen hand schudden?
•	 Gaan de Islam en het feminisme samen? 
•	 Is het westerse feminisme de norm voor alle vrouwen?
•	 Wat zijn de plichten van de man en de plichten van de vrouw in de Islam?



•	 Hoe praktiseert een Moslimvrouw haar geloof in de Westerse samenleving en hoe gaat 
dat binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap? 

•	 Moeten Moslimvrouwen hun gelijkheid bewijzen door mannen te leiden in het gebed? 
•	 Wat was de werkelijke huwelijksleeftijd van Hazrat ‘Aisha(ra)?
•	 Heeft de Islam polygamie toegestaan of juist beperkt?  
•	 Is het getuigenis van een man gelijk aan dat van twee vrouwen volgens de Heilige Koran?
•	 Er wordt de Islam vaak verweten dat meisjes minder erven dan jongens en dat dit  

duidelijk een teken van discriminatie is van de vrouw. Maar is dat ook zo? 

Nieuwsgierig? Dit en meer kunt u lezen in dit Blad. 

In dit blad treft u ook een reactie op interviews in de Volkskrant en Het Parool over debuut- 
roman ‘Ik ga leven’ van Lale Gül. 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap maakt zich tenslotte ook grote zorgen over het  
Israëlisch-Palestijnse conflict, in het bijzonder in de huidige toenemende onstabiele toestand 
van de wereld. Daarom zal de redactie een artikel toewijden aan wat het Ahmadiyya Khilafat 
(Kalifaat) heeft gedaan in het aangezicht van dit conflict. En een gebed van Chaudhry Sir  
Muhammad Zafrullah Khan(ra), een vooraanstaand lid van de Ahmadiyya Moslim  
Gemeenschap, waarmee hij zijn toespraak afsloot in de Algemene Vergadering van de  
Verenigde Naties, Meadow, New York, op vrijdag 28 november 1947

Wij vertrouwen erop dat onze lezers over dit actuele thema veel interessante en waardevolle 
informatie in dit blad kunnen vinden en er voordeel uit kunnen halen. 

Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, die de naam die vrede en veiligheid bevat, voor 
altijd zal blijven bestaan en zal fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, verzoening, 
gelijkwaardigheid, eenheid en vrede.

Tot slot: Moge Allah, de Almachtige de mensheid beschermen en in staat stellen deze mooie 
boodschap van vrede en harmonie te begrijpen. Zodat de mensheid tot bezinning kan komen 
en de wereld een hemelse verblijfplaats wordt. 

Alle lof behoort tot Allah de Heer der Werelden. 

Met vriendelijke groet, 

Redactie Al-Islaam
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In het Westen denkt men vaak dat de Islam 
de emancipatie van vrouwen geen warm hart 
toedraagt. Het is in de westerse media een 
regel geworden om de schandelijkheid van 
gedrag, waar dit ook voorkomt, te associëren 
met de Islam, maar na te laten om Joods, 
Christelijk, Boeddhistisch of Hindoe gedrag 
toe te schrijven aan hun respectieve gods-
diensten. 

In de Westerse samenleving leeft vandaag de 
dag het idee dat de Islamitische voorschriften 
niet goed zijn voor de vrijheid en emancipatie 
van vrouwen en meisjes. De Islam zou  
vrouwen zelfs onderdrukken. Maar in  
hoeverre klopt dat beeld? 

We zullen ons richten op de relaties  
tussen de Islam en andere religies en  
terloops de Westerse samenleving. De  
houding van de wereld vóór de komst van de 
Islam ten opzichte van vrouwen is nog steeds 
bewaard gebleven in de bladzijden van de 
geschiedenis. Wanneer men de geschiedenis 
van verschillende naties, tradities van ver-
schillende geloofsovertuigingen en religieuze 
doctrines overpeinst, wordt deze realiteit 
duidelijk dat geen enkele natie of religie een 
positie voor vrouwen heeft vastgesteld die zij 
verdienden. Vrouwenrechten werden alleen 
door de zuivere leerstellingen van de Islam, 
de Heilige Koran en de Heilige Profeet  
Mohammed(s) tot stand gebracht.

Nadat een periode van 1400 jaar is verstreken 
sinds de verspreiding van de leerstellingen 
van de Islam in de wereld, hebben 
volgelingen van verschillende godsdiensten 
in de huidige tijd, de Islamitische  
sociale levenswijze en de rechten die zij  
onderwees overgenomen. De invloed van 
de Islam is onmiskenbaar. De sporen 
hiervan kunnen nooit worden uitgewist. 

HOE VERHOUDT DE ISLAM ZICH TOT ANDERE 
RELIGIES OVER VROUWENRECHTEN?
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Elke religie in eigen kring beweert de hoogste positie aan de vrouw te verlenen en doet 
daar actief zijn best voor, maar in hun eigen religieuze boeken wordt anders geen melding 
gemaakt van deze leerstellingen. De werkelijkheid blijft dat al deze inspanningen 
geïnspireerd zijn door de leerstellingen van Islam. De Heilige Profeet Mohammed(s) zag 
1400 jaar geleden de kwetsbare en onderdrukte positie van vrouwen en bracht een 
revolutionaire verandering teweeg door hen te steunen en rechten vast te stellen voor de 
emancipatie van vrouwen. 

Maar waarom worden sommige vrouwen dan onderdrukt, en wat vermelden  
Islamitische bronnen over vrouwenrechten? 

Dit en meer zal behandeld worden in het artikel dat onderaan als link is  
toegevoegd aan deze introductie. Andere interessante vragen die beantwoord 
zullen worden zijn:

•	 Hoe was de situatie van vrouwen in Arabië voor de komst van Islam? 
•	 Als het niet aan de Islam ligt, waarom worden vrouwen dan onderdrukt in sommige  

Moslimlanden en onder een segment van de Moslimgemeenschap in het Westen? 
•	 Wat was de positie van de vrouw in andere wereldreligies?
•	 Wat vermelden Bijbel passages en Hindoe rituelen over vrouwen? 
•	 Werden de rechten, de waardigheid en de positie van de vrouw hersteld met de komst van 

de Islam?
•	 Welke rechten werden dan aan de vrouw geschonken door de Islam?

Klik hier om het volledige artikel te lezen

https://bieb.islamnu.nl/download/25491/


•	 Is de hoofddoek een keuze of wordt  
het gedragen uit een gevoel van  
onderdrukking? 

•	 En waarom voelt het dragen van een 
hoofddoek bevrijdend voor Moslima’s? 

•	 Wat is het doel van de hoofddoek? 
•	 Komt het ook voor in andere religies of is 

het de Islam eigen?
•	 Vaak wordt het argument van het  

‘neutraliteitsprincipe’ gebruikt om de 
hoofddoek te weren uit het publieke domein 
maar dat blijkt dus onjuist. Wat houdt het 
neutraliteitsprincipe dan wel in? 

•	 Mag een geüniformeerde agente toegestaan 
worden een hoofddoek te dragen?

•	 Is een hoofddoek een gevaar voor het 
openbare welzijn en belemmert het de  
integratie? 

•	 En zal een vrouw of zij nou wel of geen 
hoofd- en/of gezichtsbedekking heeft, een 
negatieve invloed hebben op de economie 
van een land of de wereld?

Dit en meer leest u in het interessante artikel 
van ons gerespecteerde lid, mevrouw Henna 
Maryam Ikhlaf, van de vrouwenvereniging 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. 

Een ander artikel die wij eraan toegevoegd 
hebben is een open brief die zij ook  
geschreven heeft aan de toenmalige  
GroenLinks-leider Femke Halsema.

Jaren geleden wekte Femke Halsema, toen

nog GroenLinks-leider, ophef onder de  
Moslims, door haar kritische uitspraken¹ 
over de hoofddoek:

“Maar ik kan niet wachten op het  
moment waarop vrouwen in vrijheid 
hun hoofddoek zullen afslingeren. Ik 
zie het liefst elke vrouw in Nederland 
hoofddoekloos. Ik geloof niet dat  
welke God ook kledingeisen stelt. Dat 
zijn de mannen geweest die het geloof 
uitleggen.”

De onverstandige opmerking leidde tot een 
maatschappelijk debat waarna een open 
brief werd geschreven aan Femke Halsema 
waarin onder andere beschreven staat 
dat de hoofddoek juist met vrije wil wordt  
gedragen. 

HOOFDDOEK: EEN VORM VAN ONDERDRUKKING 
OF JUIST EEN UITING VAN VRIJHEID?
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Opmerkelijk genoeg heeft Femke Halsema 
haar mening later bijgesteld. Ondertussen is 
Femke Halsema burgemeester van 
Amsterdam. Tijdens een raadsvergadering 
heeft ze zich sterk uitgesproken voor de  
geloofsvrijheid in haar stad en Nederland. 
Femke Halsema zei² dat ze geen prioriteit 
wil geven aan het handhaven van het  
boerkaverbod³ .

Femke Halsema zei ook in een raads- 
commissie in de Stopera⁴: “Het is het recht 
van elk mens om te kunnen geloven 
wat ‘ie wil en zich daar beschermd in 
te voelen.”

Ondanks dat ze vindt dat de boerka en de 
nikab (gezichtsbedekkende kleding) niet 
bij de hoofdstad past⁵ heeft ze toch aan  
toegevoegd: “Ik vind dat, in Nederland, 
een vrouw die een sluier wenst te  
dragen, daarin gerespecteerd en 
beschermd dient te worden. Maar als 
een vrouw gedwongen wordt door 
een ander om een sluier te dragen, 
dan hebben wij een probleem”. 
Waar iemand het doel heeft anderen zijn 
of haar geloof op te leggen, daar ligt 
volgens de burgemeester een duidelijke 
grens: “Op het moment dat u  
bijvoorbeeld de rechte leer op wil  
leggen aan anderen, dan treedt u 
buiten de geloofsvrijheid. Is er sprake 
van dwang of intimidatie, dan kan 
de geloofsvrijheid niet langer een  
argument zijn voor uw opvattingen of 
gedrag.”

 

De Islam leert ons om dankbaar te zijn.  
Burgemeester Halsema verdient een  
compliment voor het feit dat ze nu wel  
opkomt voor de godsdienstvrijheid. In de  
media wemelt het helaas tot op de dag 
van vandaag van onjuiste opmerkingen over 
o.a. de hoofddoeken. Het merendeel van de 
meningen die de ruimte krijgen zijn van degenen 
die nooit een hoofddoek hebben gedragen of  
degenen die er tegen zijn. Er wordt geen echte 
inspanning geleverd om de andere kant van 
het argument te begrijpen. Het misverstand 
omtrent de hoofddoek bestaat derhalve nog 
steeds onder een deel van de mensen. 

Soms wordt er gezegd dat de Heilige  
Koran nergens het dragen van een hoofddoek
voorschrijft. Velen hebben het over specifieke 
culturen. Het feit is dat het dragen van 
een hoofddoek in overeenstemming is met 
de Heilige Koran en de interpretatie van 
de Heilige Profeet Mohammed(s) van de 
verzen van de Heilige Koran. Het is belangrijk 
dat men een poging doet om de intrinsieke 
waarde te begrijpen van een hoofddoek 
in plaats van het terloops af te doen als  
mannelijke onderwerping of een cultureel  
fenomeen. Sommige overtuigingen of  
praktijken kunnen irrationeel lijken voor de  
niet-geïnformeerde. Echter, de leerstellingen 
van de Islam zijn gebaseerd op de rationaliteit 
van de menselijke psyche.

Lees hier het volledige artikel:
•	"Hoofddoek: Een vorm van onder-

drukking of juist een uiting van vri-
jheid?" 
Door mevrouw Henna Maryam Ikhlaf

 

https://bieb.islamnu.nl/download/25496/
https://bieb.islamnu.nl/download/25496/
https://bieb.islamnu.nl/download/25496/
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Voor meer informatie verwijzen wij u naar de volgende artikelen:

•	"Een open brief aan GroenLinks-leidster Femke Halsema"
    Door mevrouw Henna Maryam Ikhlaf

•	"Brengt een hoofddoek de neutraliteit van de overheid in gevaar?"
    Door Youssef Ikhlaf

•	"De positie van de vrouw in de Islam"
    Door mevrouw Romana Linda Wolfs en mevrouw Ramla Henrica Maria Adriaanse

•	"Wat is de filosofie van de Islamitische sociale systeem van “Pardah” (letter-
lijk “sluier”) en is het een religieuze voorschrift?"
Door Hazrat Mirza Bashir-ud-Din Mahmud Ahmad(ra)

Bronnen:
[1]		 https://jalta.nl/binnenland/femke-halsema-vindt-boerka-en-nikab-niet-bij-am-
sterdam-passen/
[2]		 https://nos.nl/artikel/2261243-halsema-nuanceert-woorden-handhaven-boer-
kaverbod-heeft-geen-prioriteit
[3]		 In Nederland geldt een gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding die  
vanaf 1 augustus 2019 van kracht ging. Onder gezichtsbedekkende kleding wordt verstaan  
kleding die het gezicht geheel bedekt of waarbij alleen de ogen zichtbaar zijn. Deze wet 
is geldig in de gebouwen van de overheid, de zorg, het onderwijs en in het openbaar  
vervoer. Wel toegestaan als de gezichtsbedekking nodig is voor de beoefening van sport, het 
werk of bij evenementen en feesten. Op andere plaatsen is gezichtsbedekking wel toegestaan, 
maar de politie kan vragen deze af te doen voor identificatie. Zie: https://www.ri-
jksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/gedeeltelijk-verbod-gezichtsbedekkende-kle-
ding-vanaf-1-augustus-2019-van-kracht. Tot op heden is nooit een bekeuring uitgedeeld.  
Burgemeester Femke Halsema en ook de burgmeesters van Rotterdam en Utrecht zeiden 
geen prioriteit te willen geven aan handhaving. Zie: https://nos.nl/artikel/2260898-hand-
haven-boerkaverbod-ook-geen-prioriteit-voor-rotterdam-en-utrecht
[4]		 https://www.at5.nl/artikelen/186105/halsema-een-vrouw-die-sluier-wil-dra-
gen-moet-gerespecteerd-en-beschermd-worden
[5]	 	 https://jalta.nl/binnenland/femke-halsema-vindt-boerka-en-nikab-niet-bij-am-
sterdam-passen/

https://bieb.islamnu.nl/download/25499/
https://bieb.islamnu.nl/download/25502/
https://bieb.islamnu.nl/download/25502/
https://bieb.islamnu.nl/download/25505/
https://bieb.islamnu.nl/download/25508/
https://bieb.islamnu.nl/download/25508/
https://jalta.nl/binnenland/femke-halsema-vindt-boerka-en-nikab-niet-bij-amsterdam-passen/
https://jalta.nl/binnenland/femke-halsema-vindt-boerka-en-nikab-niet-bij-amsterdam-passen/
https://nos.nl/artikel/2261243-halsema-nuanceert-woorden-handhaven-boerkaverbod-heeft-geen-prioritei
https://nos.nl/artikel/2261243-halsema-nuanceert-woorden-handhaven-boerkaverbod-heeft-geen-prioritei
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/gedeeltelijk-verbod-gezichtsbedekkende-kleding-vanaf-1-augustus-2019-van-kracht
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/gedeeltelijk-verbod-gezichtsbedekkende-kleding-vanaf-1-augustus-2019-van-kracht
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2019/08/01/gedeeltelijk-verbod-gezichtsbedekkende-kleding-vanaf-1-augustus-2019-van-kracht
https://nos.nl/artikel/2260898-handhaven-boerkaverbod-ook-geen-prioriteit-voor-rotterdam-en-utrecht
https://nos.nl/artikel/2260898-handhaven-boerkaverbod-ook-geen-prioriteit-voor-rotterdam-en-utrecht
https://www.at5.nl/artikelen/186105/halsema-een-vrouw-die-sluier-wil-dragen-moet-gerespecteerd-en-be
https://www.at5.nl/artikelen/186105/halsema-een-vrouw-die-sluier-wil-dragen-moet-gerespecteerd-en-be
https://jalta.nl/binnenland/femke-halsema-vindt-boerka-en-nikab-niet-bij-amsterdam-passen/
https://jalta.nl/binnenland/femke-halsema-vindt-boerka-en-nikab-niet-bij-amsterdam-passen/


De mensen in het Westen hebben een totaal 
verkeerd begrip van het islamitische  
sociale systeem van "Pardah" (letterlijk  
"sluier"), dat wordt gezien als de scheiding 
tussen de twee seksen. Dit misverstand komt 
gedeeltelijk voort uit een verkeerde toe- 
passing van de ware leerstellingen van de  
Islam in verschillende delen van de 
Moslimwereld en de negatieve rol van 
de Westerse media.

Er staat nergens in de Heilige Koran dat  
mannen hun vrouwen opgesloten moeten 
houden in hun huizen, dat vrouwen twee 
passen achter de man moeten lopen, dat 
ze niet mogen studeren, dat zij geen auto  
mogen rijden, of dat zij de moskee niet  
mogen bezoeken voor gebedsdiensten of  
andere aangelegenheden. Vrouwen kunnen 
stemmen en vrouwen kunnen voorgaan in 
gebed in vrouwelijk gezelschap.

Westerse samenlevingen promoten zich-
zelf als bolwerken voor de gelijkwaardigheid 
van vrouwen. Gepubliceerde schandalen en 
de Nieuwjaarsfestiviteiten in Keulen waarin 
tientallen vrouwen seksueel waren aanger-
and en beroofd doen anders vermoeden, en 
hebben een verhit debat op gang gebracht 
over de veiligheid van vrouwen in de samen-
leving.

Het voormalige Hoofd van de internationale 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de  
Vierde Khalifa (Kalief) Zijne Heiligheid,  
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) schreef in zijn

boek ‘Islam’s antwoord op hedendaagse 
vraagstukken’ in het hoofdstuk, ‘Het  
aanbreken van een nieuwe tijdperk voor de 
rechten van vrouwen’ het volgende¹:

“Scheiding wordt totaal verkeerd  
begrepen als zij wordt opgevat als 
het opleggen van beperkingen aan 
de vrouwelijke leden van de Moslim- 
samenleving om volledig deel te  
nemen aan alle gebieden van  
menselijke activiteiten. Dit is niet 
juist…”. 

“De rol die vrouwen spelen in het  
Islamitische sociale stelsel is er zeker 
niet een van concubines in harems, 
noch van een groep die is gevangen 
binnen de vier muren van haar  
huizen, afgesloten van vooruitgang 
en verstoken van het licht van kennis. 
Dit lelijke beeld van het Islamitische 

IS EEN SCHEIDING TUSSEN MANNEN EN 
VROUWEN ACHTERHAALD OF NOODZAKELIJK?
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sociale stelsel wordt alleen  
geschilderd door interne of externe 
vijanden van de Islam of door 
geleerden die de Islamitische wijze 
van leven volkomen misverstaan.”

Wat is het dan wel?

“Het enige wat de Islam niet zou  
onderschrijven is dat vrouwen zouden 
worden gemaakt tot speelobjecten die 
worden uitgebuit of worden 
overgelaten aan de genade van 
mannelijke vulgariteit. De Islam 
bevordert een dergelijke houding  
jegens vrouwen niet. Volgens de Islam  
moeten de vrouwen worden bevrijd 
van uitbuiting en van het spelen 
van de rol dat zij niets anders 
zijn dan werktuigen van plezier. 
Zij moeten meer tijd hebben voor  
zichzelf om zich te kunnen kwijten  
van hun verantwoordelijkheden  
voor hun huizen en de toekomstige 
generatie van het mensdom.”

En zoals het huidige Hoofd van de  
internationale Ahmadiyya Moslim Gemeen- 
schap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne  
Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), 
heeft gezegd² zorgt in sommige gevallen een

scheiding tussen mannen en vrouwen ervoor 
dat zij zich op hun gemak voelen in hun  
eigen bijeenkomsten.

In de bijgaande link worden  
interessante vragen behandeld zoals: 

•	 Wat betekent concreet de scheiding tussen 
mannen en vrouwen in de Islam?

•	 Hoe kunnen vrouwen ongewenste  
aandacht vermijden en toch in alle vrijheid 
op gelijke voet met mannen omgaan?

•	 Waarom is er een scheiding tussen mannen 
en vrouwen tijdens de jaarlijkse  
bijeenkomst van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap? 

•	 Kunnen Gemeenschappen beter integreren 
als ze gemengd zijn? 

•	 Zou men gendergelijkheid moeten 
aanmoedigen? 

•	 Worden Moslimvrouwen 'gedwongen' om 
zich af te scheiden van mannen? 

•	 Was er wel een scheiding tussen mannen 
en vrouwen in de tijd van de Heilige  
Profeet Mohammed(s)?

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar de bijgaande link:

•	 ‘Is een scheiding tussen mannen en  
vrouwen achterhaald of noodzakelijk?’
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Bronnen:

[1] Hazrat Mirza Tahir Ahmad, ‘Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraag- 
stukken’, blz. 101 - 102.

[2] Farnham Herald, Daniel Gee, 12 January 2020, ‘Long read: Muslim leader charts jour-
ney from persecution in Pakistan to leafy Tilford’. 

https://bieb.islamnu.nl/download/25511/
https://bieb.islamnu.nl/download/25511/
https://bieb.islamnu.nl/product/het-antwoord-van-de-islam-op-hedendaagse-vraagstukken/ 
https://bieb.islamnu.nl/product/het-antwoord-van-de-islam-op-hedendaagse-vraagstukken/ 
https://www.farnhamherald.com/article.cfm?id=139142&headline=Long%20read:%20Muslim%20leader%20charts%20journey%20from%20persecution%20in%20Pakistan%20to%20leafy%20Tilford&sectionIs=news&searchyear=2020 
https://www.farnhamherald.com/article.cfm?id=139142&headline=Long%20read:%20Muslim%20leader%20charts%20journey%20from%20persecution%20in%20Pakistan%20to%20leafy%20Tilford&sectionIs=news&searchyear=2020 


MOETEN MOSLIMSVROUWEN HUN 
GELIJKHEID BEWIJZEN DOOR MANNEN 

TE LEIDEN IN HET GEBED?
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“Een vrouwelijke metgezel van de Heilige Profeet Mohammed(s) Umm  
Waraqa(ra) vroeg eens de toestemming van de Heilige Profeet Mohammed(s) 
om een mu`azzin [oproeper tot gebed] de gebedsoproep nabij haar huis te 
laten doen. De Heilige Profeet Mohammed(s) gaf hiervoor toestemming en 
instrueerde haar om de mensen van haar huishouden in gebed te leiden.” 
(Al-Mughni door Ibn Qudamah)

Hieruit trekken  de voorstanders van ‘vrouwelijke imams’ de conclusie dat zij ook de mannen 
van haar familie in gebed leidde. 

•	Zou een Moslimvrouw haar gelijkheid moeten bewijzen door mannen te leiden 
tijdens het gebed? Heeft dat iets te maken met Islamitische leerstellingen?

•	De voorstanders van de ‘vrouwelijke imams’ beweren dat een vrouwelijke  
metgezel van de Heilige Profeet Mohammed(s) Umm Waraqa(ra) toestemming 
van de Heilige Profeet Mohammed(s) kreeg om de mannen van haar familie in 
het gebed te leiden. De vraag is of dit overeenkomt met de werkelijke feiten 
in de Ahadith als we dit grondig hebben onderzocht? En ondersteunt dit de  
geschiedenis en wat zegt de Heilige Koran hierover?

Voor de antwoorden op deze vragen verwijzen wij u naar de bijgaande link:

•	 Moeten Moslimvrouwen hun gelijkheid bewijzen door mannen te leiden in het gebed?
Door mevrouw Reem Shraiky-Ikhlaf

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de bijgaande linken:
•	 Aantijgingen van de Westerse critici en de Media dat de Islam de positie 

van de vrouwen een lagere status toekent (dan de mannen), weerlegd in de Heilige  
Koran!

•	 Waarom mogen mannen en vrouwen in de Islam elkaar geen hand schudden?
•	 Zijn mannen superieur aan vrouwen volgens de Islam?

https://bieb.islamnu.nl/download/25514/
https://bieb.islamnu.nl/download/25517/
https://bieb.islamnu.nl/download/25517/
https://bieb.islamnu.nl/download/25517/
https://bieb.islamnu.nl/download/25520/
https://bieb.islamnu.nl/download/25523/


ISLAM EN HET WESTEN QUA
FEMINISME - EEN VERGELIJKING
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•	 Gaan de Islam en het feminisme samen? 
•	 Is het Westerse feminisme de norm voor alle vrouwen? 
•	 Wat is de gangbare mening over vrouwenrechten in Arabische landen?
•	 En hoe zit het met Westers feminisme benaderd vanuit een historisch perspectief?
•	 Voordat men kijkt naar wat de Islam aan Moslimvrouwen geboden heeft, moet men dan 

niet eerst weten hoe de positie van de vrouw eigenlijk was ten tijde van de komst van de 
Heilige Profeet Mohammed(s), voordat hij als Profeet op aarde aanspraak maakte van 
een nieuw geloof?

•	 Wat heeft de Islam in die tijd dan teweeggebracht voor de emancipatie van de vrouw?
•	 Zijn er enkele voorbeelden waaruit blijkt dat Islamitische vrouwen carrière maken en 

zich ontwikkelen?
•	 Zijn er enkele voorbeelden van vrouwen binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die 

een belangrijke rol spelen in de samenleving?

Voor antwoorden op deze vragen verwijzen wij u naar de artikel in de  
onderstaande link.

‘Islam en Het Westen qua feminisme’ – een vergelijking.
Door Noor-Us-Seher Compier MD

Op donderdag 14 januari 2021 ging de Ahmadiyya Moslim Vrouwen  
Organisatie “Ladjna Ima’illah” in gesprek met socioloog Saskia Glas en  
Islamoloog Noor-us-Sehr Compier over Islam en feminisme. Dr. Saskia Glas is 
socioloog. Mevrouw Glas promoveerde in 2020 aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen en heeft vier jaar lang onderzoek gedaan naar de mening over 
vrouwenrechten in Arabische landen. Momenteel doet zij postdoctoraal  
onderzoek. Drs. Noor-us-Sehr Compier is hoofd public relations van de  
Ahmadiyya Moslim Vrouwen Organisatie “Ladjna Ima’illah”. Ze is geboren in 
Pakistan en op haar dertiende naar Nederland gevlucht. Ze is nu huisarts en  
directrice van een gezondheidsinstelling. Ze geeft al twintig jaar les in de  
boodschap van de ware Islam, Islamitische geschiedenis en de betekenissen 
van de Heilige Koran.

Klik hier voor de volledige lezing op youtube.

https://bieb.islamnu.nl/download/25526/
https://www.youtube.com/watch?v=SJGbjCCtPug 


REACTIE OP INTERVIEWS VAN LALE GÜL 
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“In dit artikel wil ik mijn bijdrage  
leveren aan de discussie over het  
interview van Lale Gül (Volkskrant 
en Het Parool, 25 februari 2021). 
Alle punten die in de interviews  
genoemd zijn worden gedetailleerd  
beantwoord.”

“Lale Gül schreef in haar debuut- 
roman ‘Ik ga leven’ over hoe ze zich  
ontworstelde uit de grip van een 
streng islamitische opvoeding. Sinds 
haar achttiende beschouwt ze zich-
zelf als islamofoob. Ze lijkt bezorgd 
te zijn over de rigiditeit en striktheid 
van wat in haar belevingswereld de 
Islam is. Ze heeft bedenkingen en  
angsten bij de Islam die een gevolg zijn 
van haar persoonlijke ervaringen. Ze 
zegt er ook bij dat ze zich constructief 
opstelt. Het feit dat ze zich constructief 
opstelt, ondanks de negatieve reacties 
en ernstige bedreigingen op de 
sociale media die ze ontvangen heeft, 
is een positief signaal. Uit haar  
interview komt verder naar voren dat 
ze geïnteresseerd is in nieuwe 
inzichten, in het bijzonder in de  
rationele leerstellingen van de Islam 
waarmee ze zich kan identificeren.  
Het is met name om die reden  
noodzakelijk om haar antwoorden te 
bieden die haar zullen helpen in haar 
zoektocht naar de ware leerstellingen

van de Islam. We betreuren de  
intimidaties en bedreigingen die Lale 
Gül ontvangen heeft. Intimidaties en 
bedreigingen zorgen er enkel voor dat 
men verder weg van de Islam wordt  
gedreven. We bewijzen de Islam 
er geen dienst mee. De schoonheid 
van de Islam is inherent in haar  
leerstellingen en in staat om harten te 
veroveren, terwijl geweld hier haaks 
op instaat.”



Enkele vragen die in dit artikel behandeld worden:

•	 Is Lale Gül een islamofoob of is ze bezorgd over de rigiditeit en striktheid van wat in haar 
belevingswereld de Islam is? 

•	 Is het mogelijk om religieuze teksten aan te passen; of gaat de leer van de Islam met de  
tijdgeest mee en propageert het een universele boodschap, vervolmaakt (ikmāl) en voltooid 
(itmām), voor alle volkeren en tijden? 

•	 Zijn negatieve reacties en ernstige bedreigingen op de sociale media die zij ontvangen 
heeft gerechtvaardigd? 

•	 Is een herinterpretatie wel mogelijk op voorwaarde dat dit niet in strijd is met de context 
en de praktijk van de Heilige Profeet Mohammed(s)? 

•	 Wat heeft de Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat 
Mirzā Ghulām Ahmad van Qādiān, de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) gedaan om de 
Islam los te maken van fanatieke overtuigingen en praktijken? 

•	 Is de Islam een voorstander van het principe van het middenpad dat wasat (ook:  
as al-wusta of wasatiyyah) genoemd wordt wat 'matiging' betekent, of bevordert het  
extremisme? 

•	 Is de hel in de Islam een fysiek vuur? 
•	 Sluit de Islam ijtihād, onafhankelijke redenering uit en mogen mensen kritische vragen 

niet stellen, of deinst de Islam niet terug voor wetenschappelijke en sociaal- 
maatschappelijke vraagstukken? 

•	 Moedigt de Islam overtuigingen blindelings te volgen of te imiteren? 
•	 Betekent integratie volledig opgaan in de Westerse samenleving, of betekent het een  

behoud van religie, cultuur en taal? 
•	 Is het dragen van een hoofddoek een vrije keuze en wat is het doel ervan? 
•	 Wat is de houding van de Islam tegenover homoseksuelen? 
•	 Is er een straf voor afvalligheid in de Islam? 

Klik hier om het volledige artikel te lezen.

•	 Reactie op interviews in de Volkskrant en Het Parool over debuutroman “Ik ga leven” 
van Lale Gül door de heer Youssef Ikhlaf, jurist en redacteur van het  
Nederlandstalige Islamitische blad ‘Al-Islaam’ en vicevoorzitter Ahmadiyya Moslim 
Schrijversgilde

Andere interessante reacties over het boek “Ik ga leven” van Lale Gül vindt u 
hier:

•	 Lale Gül en haar ontworsteling uit een streng islamitisch gezin door de heer Suhaib  
Akmal, 21, student islamitische theologie en lid van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

•	 Reactie over het boek ”Ik ga leven” door de heer Atta-un-Noor, lid van de Ahmadiyya 
Moslim Schrijversgilde
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https://moslimschrijvers.nl/reactie-op-interviews-in-de-volkskrant-en-het-parool-over-debuutroman-ik-ga-leven-van-lale-gul/
https://moslimschrijvers.nl/reactie-op-interviews-in-de-volkskrant-en-het-parool-over-debuutroman-ik-ga-leven-van-lale-gul/
https://moslimschrijvers.nl/lale-gul-en-haar-ontworsteling-uit-een-streng-islamitisch-gezin/
https://moslimschrijvers.nl/reactie-over-het-boek-ik-ga-leven-geschreven-door-lale-gul/


DE BEHANDELING VAN DE VROUWEN 
DOOR DE HEILIGE PROFEET MOHAMMED(S)
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“In het Westen bevonden vrouwen  
zich lange tijd in een miserabele  
positie en onderhevig aan veel  
belemmeringen en ontberingen. Nu 
zijn ze in opstand en in hun stemming 
van verzet, waarin zij al hun zelf- 
beheersing verliezen, heeft dit tot 
gevolg dat ze al het goede wat in 
hun zielen was vastgelegd hebben 
geruild voor de valse glans van een 
zogenaamde vooruitgang. De Islam, 
daarentegen, is een andere benaming 
voor natuurwet. Het legt de midden-
weg neer. Het staat voor de vrouwen- 
rechten, houdt rekening met hun 
emoties en stuurt hun vermogens 
en gevoelens langs het rechte pad 
van zelfrealisatie, essentieel voor 
een volledige ontwikkeling van de  
zuiverheid van de vrouwelijke 
deugden. Echter, het waar  schuwt  
voor alles wat vergiftig is en nood- 
lottig voor de spirituele toestand. 

Vroeg of laat zal de mensheid zich 
moeten aansluiten bij de Islamitische 
gedachtegang in dit opzicht; maar 
misschien niet alvorens de bitterheid 
van gevaarlijke mislukkingen te 
hebben geproefd.”¹

In een antwoord op Wilders zegt dr. Jan Ali 
(Islamdeskundige bij de Universiteit van 
Western Sydney): 
“Ik denk dat hij in zijn retoriek er 
niet in slaagt te erkennen dat Islam 
vrouwen rechten gaf, gelijke rechten 
[die] sommige kwade praktijken 
in de pre-islamitische Arabische  
cultuur, zoals kindermoord heeft  
afgeschaft. Islam heeft een zeer  
geavanceerd sociale rechtvaardig- 
heid systeem opgericht, en heeft  
bijgedragen aan de beschaving op  
verschillende manieren. Deze 
bijdragen kunnen niet worden 
genegeerd.”²

•	Werden de vrouwen door de Heilige Profeet Mohammed(s) onderdrukt en  
achtergesteld in hun rechten?

•	Het was gebruikelijk onder de Arabieren om hun vrouwen voor het minst  
geringste lichamelijk te straffen. Hoe loste de Heilige Profeet Mohammed(s) 
dit op?

•	Hield de Heilige Profeet Mohammed(s) zich erg bezig met het verbeteren van de  
positie van vrouwen in de maatschappij en het verzekeren van hun rechten  
op een respectvolle, gelijkwaardige, eerlijke en vriendelijke wijze?
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Instructies van de Heilige Profeet  
Mohammed(s) m.b.t. de behandeling 
van de vrouwen:

De Heilige Profeet Mohammed(s) zei:

“Voorzeker Allah beveelt uw om  
vrouwen goed te behandelen.”³ 

De Heilige Profeet Mohammed(s) zei ook het 
volgende: 

“De meest perfecte gelovigen zijn 
zij die het mooiste morele karakter  
hebben en de beste onder u zijn zij die 
goed hun vrouwen behandelen.”⁴ 

De Heilige Profeet Mohammed(s) was de  
bevrijder van de vrouwen en het toonbeeld 
van volmaaktheid die de gehele mensheid 
overtrof in de uitstekende manier waarop 
hij de voorschriften naleefde, in schoonheid 
van geest en in schoonheid van ziel. Hij was 
een ideaal voorbeeld en een uitstekende 
gids, die de gehele mensheid overtrof in de  
schitterende manier waarop hij de  
voorschriften naleefde, in schoonheid van 
geest en in schoonheid van ziel.

Eens, toen de Heilige Profeet Mohammed(s) 

op 40-jarige leeftijd zich afzonderde in de 
grot Hira en in gedachten verdiept zich ter 
aarde wierp, verscheen hem een engel die 
hem met een machtige stem het bevel gaf uit 
te gaan om te prediken. Hevig aangegrepen 
door zijn belevenis, stond de Heilige  
Profeet Mohammed(s) op en haastte zich 
naar huis om rust en troost te vinden 
voor zijn verontrust gemoed onder de 
tedere zorg van zijn vrouw Hazrat 
Khadidja(ra), aan wie hij zijn belevenis 

in de volgende woorden vertelde: ”Dit alles 
heeft mij zeer verontrust en ik weet 
niet wat er zal gaan gebeuren.” Zijn 
vrouw Hazrat Khadidja(ra) troostte 
en kalmeerde hem en zei:“Wees niet 
bezorgd. God zal u nooit vernietigen, 
daar gij uw familieleden steeds  
vriendelijk behandelt, de hulp- 
behoevenden helpt, de beste zedelijke 
eigenschappen toont, gastvrij bent 
en hen helpt die met tegenspoed  
kampen. Gij zijt daarom in Gods 
ogen zeer vroom, rechtvaardig en 
vertrouwenswaardig geweest en Hij 
zal u nooit verlaten.”⁵

Toen Hazrat ‘Aisha(ra) werd gevraagd 
om het karakter van de Heilige Profeet  
Mohammed(s) te beschrijven, zei ze  
onmiddellijk dat zijn karakter de Koran 
was.⁶ Wat hij deed, was wat de Heilige Koran 
leerde; wat de Heilige Koran leerde was niets 
anders dan wat hij deed. Het siert de Heilige  
Profeet Mohammed(s) dat een ongeletterde 
jonge vrouw in staat is geweest om een 
waarheid te begrijpen die aan de aandacht 
van Hindoeïstische, Joodse en Christelijke  
wetenschappers is ontsnapt. In één kleine 
scherpe zin vatte Hazrat ‘Aisha(ra)  een grote  
en belangrijke waarheid samen. Voor een 
waarachtige en oprechte leraar is het on- 
mogelijk om het ene te zeggen en het andere 
te doen, of om het ene te doen en het andere te 
zeggen. De Heilige Profeet Mohammed(s) was 
een waarachtige en oprechte Leraarsa. Dat 
is wat Hazrat ‘Aisha(ra) onmiskenbaar wilde  
zeggen.  Hij handelde naar wat hij predikte 
en predikte zoals hij handelde. Om hem te  
leren kennen moet men de Heilige Koran 
kennen en om de Heilige Koran te  
leren kennen moet men hem kennen.



BRONNEN:

[1] Hassiem Ebrahiem; Status of Women. Kaapstad: Darut Tabligh 1961
[2] 19-02-2013 World News Australia
[3] Al-M‘ujam Al-Kabir At-Tabarani
[4] Musnad Ahmad
[5] Sahih Bukhari
[6] Sahih Bukhari 2 Musnad Ahmad, Vol. 6, blz. 91, Beirut, Hijra 1313

Voor verdere studie over dit onderwerp en het leven van de Heilige Profeet  
Mohammed(s) verwijzen wij u naar de bijgaande linken: 

•	 Het leven van Mohammed(s) door Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra); Deel II: Het karakter 
 van Mohammed(s); Behandeling van vrouwen; Pagina’s 297 t/m 301

•	 Het antwoord van de Islam op hedendaagse vraagstukken door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh); 
Pagina’s 93 t/m 122

•	 https://bieb.islamnu.nl/product/vrouwen-dageraad-tijdschrift-maart-2006/
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STAAT ER IN DE HEILIGE KORAN DAT 
MANNEN HUN VROUWEN MOGEN SLAAN?
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In het maatschappelijk debat wordt heel veel 
geschreven over de positie van de vrouw in 
de huidige liberale samenleving. En vaak 
wordt er een geromantiseerd beeld gegeven 
over het feit dat de vrouw zo vrij is en zich 
bevrijd voelt door het huidige systeem.  
Daarentegen wordt de Islam, wanneer het 
gaat om de vrouw, beschuldigd van het feit 
dat het de vrouwen in alle facetten van het 
leven gevangen houdt. En dat de Heilige  
Koran een vrijbrief geeft aan mannen om 
hun echtgenotes te slaan. Het “slaan” van  
echtgenotes in de Islam wordt ook onder  
sommige Moslims onbewust verkeerd  
begrepen en besproken in bijeenkomsten, 
er zijn daarnaast ook websites die deze 
zaak aankaarten, zonder kennis en verstand 
hierover.

Het is allereerst belangrijk om een onder-
scheid te maken tussen Islam en plaatselijke 
culturele gebruiken en tradities. Als sommige 
Moslimvrouwen achtergesteld worden, dan 
is dat een gevolg van sommige plaatselijke 
culturele gebruiken en tradities, en het  
gebrek aan algemene ontwikkeling en welvaart 
in sommige Moslimlanden. Dit heeft niets  
met de originele bronnen van de Islam 
te maken.

Dit artikel is een reactie op een Tweet¹, ‘Een 
Moslim mag zijn vrouw slaan als ze ongehoor- 
zaam is zegt de Koran’, en op een vraag² 
van een journalist aan enkele leden van de 

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het 
Nederlands Dagblad. Daarnaast komt dit 
bezwaar regelmatig terug in de media, op de 
sociale media, in krantenartikelen, columns, 
en zelfs in live programma’s. Het bezwaar 
wordt gemaakt op grond van hoofdstuk 4, 
vers 35 uit de Heilige Koran. In de loop van 
het artikel dat hieronder in deze introductie 
toegevoegd zal worden zullen we dit  
specifieke vers citeren.

In het artikel weerlegt de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap het bezwaar dat mannen 
hun echtgenotes mogen slaan, en zet het  
onomstotelijk vast dat de Heilige Koran 
geen geweld voorschrijft tegen vrouwen. Dit  
artikel is geschreven vanuit een uniek  
perspectief, niet op grond van vertalingen, 
maar op grond van historie, Islamitische 
bronnen, context, expert opinies en de  
Arabische terminologie vanuit vooraan- 
staande Arabische lexicons.



Het artikel beantwoordt de volgende interessante vragen:

•	 Wat was vanuit historisch perspectief de positie van vrouwen in de pre-islamitische tijd?
•	 Op welke vers van de Heilige Koran is het bezwaar gebaseerd dat mannen hun vrouwen 

mogen slaan en wat is de context?
•	 Wat zijn de betekenissen van nushūzahunna, fa’iduhunna en idribūhunna aangezien de 

vertalingen ‘ongehoorzaamheid’, ‘wijst haar terecht’ en ‘tuchtigt haar’ niet de volledige 
betekenissen/vertalingen van de Arabische verzen in de Heilige Koran weergeven?

•	 Wat zeggen beroemde Arabische lexicons zoals de lexicon van Lane’s lexicon van Edward 
William Lane en Al-Mufridāt Fī Gharībil Qurān van Imām Rāghib over de betekenissen 
van nushūzahunna?

•	 De Heilige Koran is van alle tijden en omstandigheden, maar waarom wordt  de term  
idribūhunna vermeldt in het onderhavige vers 35 van hoofdstuk 4?

•	 Welke stappenplan moedigt de Heilige Koran aan om mannen in staat te stellen onder 
moeilijke omstandigheden meer zelfbeheersing te hebben?

•	 Wat zijn de voordelen van zo’n stappenplan?
•	 Waarom worden vrouwen in vers 129 van hoofdstuk 4 uit de Heilige Koran niet gevraagd 

om ook drie stappen te ondernemen tegen hun mannen als die zich Nushūz gedragen? 
Waarom is er een verschil? 

•	 De Heilige Profeet Mohammed(s) is het perfecte rolmodel en heeft hij ooit zijn vrouwen 
geslagen?

•	 Wat was de visie van de Sahabat-Rasullulah (de Metgezellen(ra) van de Heilige Profeet  
Mohammed(s))?

•	 Wat is het doel van een huwelijk?
•	 Wij weten dat de Heilige Koran leiding geeft aan mannen die met onrecht van hun echt- 

genotes te maken hebben, maar welke leiding geeft de Islam aan vrouwen die met huiselijke 
geweld te maken hebben?

Voor het antwoord op deze vragen en meer informatie verwijzen wij u naar de 
bijgaande link:

•	 ‘Staat er in de Heilige Koran dat mannen hun vrouwen mogen slaan?’

Eindnoten:

[1] Geert Wilders, 17 mei 2020. (Twitter)
[2] Remco van Mulligen, 28 mei 2021. 
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WAT WAS DE WERKELIJKE HUWELIJKS-
LEEFTIJD VAN HAZRAT ‘AISHA(RA)?
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•	 De Katholieke Encyclopedie vertelt ons 
dat Maria trouwde op de leeftijd van  
respectievelijk twaalf tot veertien jaar,  
en in de Talmoed staat het trouwen 
met meisjes toe vanaf een leeftijd van 
drie jaar en één dag. Waarom heeft 
dit nooit geleid tot een aanval op het 
Christendom en het Jodendom?

•	 Zelfs in de recente Amerikaanse  
geschiedenis, vonden Amerikanen het 
wettig dat meisjes trouwen op een leeftijd 
van twaalf of dertien jaar (of zelfs jonger). 
Waarom horen wij de critici hier niet over?

•	 Waarom selecteren critici enkele over-
leveringen die slechts een schatting  
aangeven van de leeftijd van Hazrat  
‘Aisha(ra) en negeren zij de meer  
geverifieerde en authentieke Ahadith 
(overleveringen van de Heilige Profeet 
Mohammed(s))?

•	 Welke drie voorwaarden stellen de  
juristen vast van wanneer iemand dan de 
leeftijd van volwassenheid bereikt heeft?

•	 Wat was werkelijk de huwelijksleeftijd 
van Hazrat ‘Aisha(ra) volgens de bronnen 
van de Islam als men dit grondig gaat  
onderzoeken?

Sommige Westerse critici en de Media 
hebben onterechte bezwaren geuit tegen het  
zuivere karakter van de Heilige Profeet  
Mohammad(s) m.b.t. onder andere de 
huwelijksleeftijd van Hazrat ‘Aisha(ra). Zij 
maken bijvoorbeeld het bezwaar dat de 
Heilige Profeet Mohammed(s) met Hazrat 
‘Aisha(ra) op een minderjarige leeftijd 
huwde, omdat hij haar gedwongen 
had en dat zij toen nog niet geschikt was 
om te trouwen. Dit is een volledig onjuiste 
en onterechte beschuldiging tegen het  
zuivere karakter van de Heilige Profeet  
Mohammed(s). De aantijgingen van dergelijke 
mensen zijn niet alleen op onwaarheden  
berust, maar ook hun hele evaluatiemethode 
is in strijd met rechtvaardigheid, zoals dat 
gedefinieerd is door de Heilige Koran en 
de Ahadith (overleveringen van de Heilige  
Profeet Mohammed(s)). En daarom is het heel 
duidelijk dat de bezwaren die zij aantonen, 
getuigen zijn van bevooroordeeldheid en 
vooringenomenheid. Men heeft een oordeel 
klaar staan voordat men de feiten onder ogen 
neemt. Zo proberen ze op deze manier de 
perceptie van de werkelijkheid van mensen 
op een negatieve manier te verdraaien. 
Sommige niets vermoedende en onwe-
tende mensen nemen het onmiddellijk aan 
als waarheid en verspreiden het gewoon  
blindelings verder. Sterker nog, de woorden 
in de Heilige Koran en de Ahadith (over- 
leveringen van de Heilige Profeet  
Mohammed(s)) worden uit hun context 



Van ieder weldenkend mens wordt verwacht dat hij of zij eerlijk en objectief onderzoek verricht 
door twee visies naast elkaar te leggen en in de originele bronnen na te gaan of een bepaalde 
aantijging er echt in staat en in welke context het er staat. Vele berichten zijn gebaseerd op  
vooroordelen; men is een mening toegedaan die niet op feiten is gebaseerd. 

De vraag die nu rijst is het volgende: “Wanneer heeft iemand dan de leeftijd van 
volwassenheid bereikt?”

Men moet onthouden dat ruim veertienhonderd jaar geleden er verschillende normen en 
waarden waren. Het was in die tijd normaal voor vrouwen om op jonge leeftijd te trouwen 
zodra ze oud genoeg waren om te trouwen. Het is wetenschappelijk en medisch bewezen dat 
de mensen die in warmer gelegen gebieden wonen eerder de pubertijd bereiken en volwassen 
worden ten opzichte van mensen die in koudere gebieden wonen, omdat het lichaam zich in 
warmere gebieden sneller ontwikkelt. Dit was dus ook het geval in Arabië waar Hazrat ‘Aisha(ra) 

zich verbleef.

Hazrat Mirza Bashir Ahmad(ra) schrijft:

“Het is niet ongebruikelijk voor een meisje om op een leeftijd van negen volwassen 
te zijn in een land als Arabië. Zelfs in ons eigen land, India, worden sommige 
meisjes die buitengewone vermogens bezitten van ontwikkeling volwassen 
op een leeftijd van tien jaar. In werkelijkheid is de leeftijd van volwassenheid  
allereerst afhankelijk van het weer, klimaat, voedsel en de nabijgelegen omgeving. 
In koudere landen en in het bijzonder in zulke landen waar hete kruiden worden 
gebruikt in voedsel op een lagere graad, worden meisjes in het algemeen op 
een latere leeftijd volwassen. Zodanig in Engeland en in andere soortgelijke 
landen, gemiddeld gezien ligt de leeftijd van volwassenheid (in deze landen) bij  
achttien jaar en trouwen meisjes over het algemeen op een leeftijd van twintig 
jaar; hoewel, in veel gevallen, zelfs op een oudere leeftijd. Hoe dan ook, in ons 
land, als een meisje van twintig jaar nog steeds ongehuwd is beginnen mensen 
in het algemeen met het wijzen met vingers, beschuldigend dat er iets mis met 
haar zou moeten zijn en dat dit de reden is dat ze nog geen passend iemand heeft 
kunnen vinden. De reden hiervoor is dat hier, in het algemeen, de leeftijd van  
volwassenheid dertien tot veertien jaar is. Het land van Arabië omdat het  
warmer en droger is ten opzichte van India, is de algemene leeftijd van  
volwassenheid nog lager dan dat van India, en veel meisjes worden gevonden 
die de leeftijd van volwassenheid bereiken op de leeftijd van negen of tien. Om in 
deze omstandigheden, voor ‘Aisha(ra) volwassenheid te bereiken op de leeftijd van 
acht, negen of tien jaar en het geschikt zijn voor Rukhsatanah (het verlaten van 
het huis van de ouders) kan niet als iets vreemds worden beschouwd; als er voor-
namelijk rekening wordt gehouden dat ‘Aisha(ra) vermogens van ontwikkeling 
bezat die hoger zijn dan gemiddeld … in elk geval, ‘Aisha(ra) was op dit moment 
volwassen.” (Sirat Khatamun Nabbiyeen, Deel 2, Pagina 246)
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Er zijn dus verschillende factoren die bij-
dragen aan het volwassen worden van een 
kind. Hieruit blijkt dat de omstandigheden 
van samenlevingen in verschillende landen 
niet hetzelfde zijn. Ook het zware leven 
en de armoede zoals in Afrika hebben een 
grotere rol bij het sneller volwassen worden.

Er bestaan slechts enkele Ahadith  
(overleveringen van de Heilige Profeet  
Mohammed(s)) over de leeftijd van Hazrat  
‘Aisha's(ra) huwelijk op een zeer jonge leeftijd, 
terwijl veel meer geverifieerde en authentieke 
Ahadith aangeven dat zij in haar midden tot 
late tienerjaren was. Verschillende historische 
gebeurtenissen en Ahadith overleveringen 
tonen aan dat Hazrat ‘Aisha(ra) waarschijnlijk 
vijftien of zestien of zo oud als negentien of 
twintig was ten tijde van haar huwelijk met 
de Heilige Profeet Mohammed(s) waarmee ze 
instemde. Critici negeren deze argumenten. 

We vinden in de overleveringen van Hazrat 
‘Aisha(ra) terug dat tijdens hun relatie de  
Heilige Profeet Mohammed(s) aan Hazrat 
‘Aisha(ra) toestemming zou vragen om de  
gehele nacht zijn tijd door te brengen in het 
gedenken van Allah en tot Hem ging bidden. 
Het is daarnaast opmerkelijk dat Hazrat 
‘Aisha(ra) de enige echtgenoot was die relatief 
gezien jong was, zijn andere vrouwen ouder 
waren en in sommige gevallen zelfs weduwen, 
zoals Hazrat Khadija(ra). Hoe kunnen critici 
nog vasthouden aan hun beschuldigingen 
aan het adres van de Heilige Profeet 
Mohammed(s)?

De juristen stellen drie voorwaarden vast van 
wanneer iemand de leeftijd van volwassen- 
heid heeft bereikt:

[1] Baligh - (iemand die de meerderjarigheid 
heeft bereikt);
[2] Qadir - (lichamelijk gezond);
[3] ‘Aqil - (in het bezit der verstandelijke ver-
mogens) moet zijn.

Het woord “Baligh” komt in meerdere ver-
zen van de Heilige Koran voor zoals in: 4:7; 
6:153 en 17:35. De woorden “Qadir” en “‘Aqil” 
worden door de Juristen gebruikt in “Fiqah” 
(de Islamitische Jurisprudentie). 

Voor meer informatie over dit onderwerp ver-
wijzen wij u naar de bijgaande linken: 

•	 Wat was de huwelijksleeftijd van Hazrat 
‘Aisha(ra)? 
Vertaald door de heer Suhaib Akmal

•	 Het leven van Mohammed(s) 
Door Mirza Bashiruddin Mahmud  
Ahmad(ra); 
Deel II: Het karakter van Mohammed(s);  
Behandeling van vrouwen; 
Pagina’s 297 t/m 301

•	 The Life & Character of the Seal of  
Prophets(s) 
by Hazrat Mirza Bashir Ahmad, M.A. (ra);  
Volume II; VI Rukhsatānah of Hazrat 
Aisha(ra) and an Exposition of Her Age at 
the Time, the Issue of Polygamy and Two  
Fabricated Incidents; Pages 235 to 250

•	 The age of Hazrat Aishara at the time of her 
marriage

•	 Q3 Question about the allegation on young 
age of Hazrat Ayesha(ra) at the time of wed-
ding with Holy Prophet Muhammad(s) 
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Men zegt dat Islam polygamie heeft  
toegestaan. In feite heeft geen enkele  
godsdienst de polygamie zozeer beperkt als 
de Islam. Zelfs in de Bijbel treffen wij veel 
profeten aan die meer dan één vrouw hadden. 
In het Oude Testament leest men in Genesis 
30:3 en 30:9 dat Jakob vier vrouwen had. 
Ook elders leest men in het Oude Testament 
dat David en Salomon respectievelijk 700 
en 1100 vrouwen hadden. Volgens de Bijbel 
had Abraham, de Vader der Profeten, drie 
vrouwen, namelijk Sara, Hagar en Qantura. 
Er zijn vele voorbeelden in het Oude 
Testament te vinden van polygamie.

De Islam staat inderdaad meer dan een 
vrouw toe, maar slechts als uitzondering en 
met de strenge voorwaarden dat men iedere 
vrouw op volkomen gelijke wijze behandelt 
en in het geval van nood als oplossing voor  
bepaalde problemen, bijvoorbeeld ter 
bescherming van weduwen en wezen en ter 
bescherming van de zeden en de moraliteit van 
het maatschappelijke leven en de beschaving.

De enige passage in de Heilige Koran die 
over polygamie spreekt is de volgende:

“En als gij vreest dat gij niet recht- 
schapen zult zijn bij het behandelen 
der wezen, huwt dan vrouwen die u  
behagen, twee of drie, of vier, en als gij 
vreest, dat gij niet rechtvaardig zult 
handelen, dan één” (Heilige Koran 4:3).

Het zal wel duidelijk zijn dat hier de  
polygamie niet wordt bevolen, maar alleen 
wordt toegestaan en dan nog afhankelijk van 
de vervulling van zekere voorwaarden. De 
voorwaarden hier hebben meer betrekking 
op het welzijn van de samenleving dan de  
behoefte van het individu. Ook kan het voor-
komen dat in een huwelijk de vrouw blijvend 
ziek wordt en niet meer in staat is kinderen te 
krijgen. In dat geval geeft de Islam een oplos-
sing voor deze problemen, die gewettigd is en 
moreel zeer goed aanvaardbaar.

Als de man ziek zou worden is het de vrouw 
toegestaan te scheiden en met een andere 
man te huwen, want de Islam kent aan de man 
en de vrouw gelijke rechten toe ten aanzien 
van echtscheiding. Als regel huwt een Moslim 
met één vrouw. De Islam maakt echter wel  
duidelijk dat de mogelijkheden en de verant-
woordelijkheden van de man en de vrouw 
even belangrijk zijn, doch niet precies dezelfde 
zijn. Men kan zeggen dat tot onderhoud van  
weduwen en wezen er andere maatregelen 
mogelijk zijn, maar de Islam wil de weduwen 
en wezen een huiselijk leven geven. Dit  
huiselijk leven kan hun op geen andere  
manier worden gegeven, en het huiselijk leven 
is de ware bron, van waaruit alle goede  
eigenschappen van liefde en toegenegenheid 
voortvloeien, welke het grootste bezit van het 
maatschappelijk leven en de beschaving zijn.

De Islam baseert zijn beschaving op het  
huiselijk leven. En onder exceptionele  
omstandigheden, wanneer monogamie geen  

DE BEPERKING VAN DE 
POLYGAMIE DOOR DE ISLAM
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tehuis kan bezorgen aan weduwen en wezen, 
staat de Islam polygamie toe om hun dit voor-
deel te verlenen. Hier kan worden toegevoegd 
dat de polygamie in de Islam zowel in theorie 
als de praktijk uitzondering is en geen regel. 
Als uitzondering is zij een medicijn tegen veel 
soorten van kwaad van de moderne beschaving.

In de oorlogen sterven veel mannen en  
blijven de vrouwen in grotere aantallen dan 
de mannen achter. In dit geval komen wij te  
staan voor een bijzondere omstandigheid 
en hier komt weer de Islamitische oplossing 
te hulp. Het is niet alleen het grotere aantal  
vrouwen dan mannen dat in zekere gevallen 
polygamie noodzakelijk maakt, maar er zijn 
tal van andere omstandigheden die onder  
exceptionele gevallen polygamie vereisen. 
Het is niet alleen voor de morele behoeften, 
maar ook voor het lichamelijk welzijn 
van de maatschappij essentieel dat bij  
uitzondering en met in acht name van alle 
voorwaarden deze regel wordt toegepast. 
Hier kan men opmerken dat de polygamie 
die de Islam als remedie toestaat, door  
zinnelijke mensen op grote schaal is misbruikt.
Er zijn in alle gemeenschappen mensen  
aanwezig die op grote schaal bepaalde  
instellingen misbruiken. In landen waar  
polygamie niet is toegestaan heeft de  
zinnelijkheid van mensen andere manieren 
bedacht om aan hun lichamelijke lusten de 
vrije loop te laten, en dit is een veel zwaardere 
vloek voor de maatschappij dan de misbruik 
van polygamie. En deze groep mensen kan 
vrij gemakkelijk door de Staat op wettige wijze 
worden geholpen. Als gevolg van de totale 
verwerping van de polygamie ziet de Staat 
zich volkomen machteloos tegenover het 
kwaad dat uit deze verwerping voortkomt.

BRON:
Al-Islaam april 1995; pagina’s 12 en 13

*Wijlen A. H. Akmal is deskundige over 
de Islam in Nederland en was sinds 1957 
werkzaam als Hoofdmissionaris bij de  
Ahmadiya Moslim Djamaat (Gemeenschap) 
Nederland. Hij was ex-leraar aan de Djamia 
Ahmadiyya Rabwah Pakistan, een  
Theologische Hogeschool, waar men na het 
universiteitsdiploma te hebben behaald de 
Islam in vergelijking met de wereldgods- 
diensten bestudeert en zich in de theologie 
specialiseert. Na deze studie wordt men in het 
algemeen uitgezonden naar het buitenland.

Voor uitgebreide informatie verwijst 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u 
naar de bijgaande link:

Het antwoord van de Islam op hedendaagse 
vraagstukken 
door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh);
Pagina’s 104 t/m 114; Polygamie

Door A.H. Akmal – Hoofdmissionaris
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“O gij die gelooft, wanneer gij van elkander leent voor een vastgestelde periode, 
schrijft het dan op. Laat een schrijver het naar waarheid in uw bijzijn  
optekenen en geen schrijver moet weigeren te schrijven omdat Allah hem heeft 
onderwezen. Laat hem daarom schrijven. En laat de schuldenaar dicteren 
en hij moet Allah, zijn Heer, vrezen en niets daaraan afdoen. Maar indien de  
schuldenaar weinig verstand heeft, of minderjarig is, of niet kan dicteren, laat 
dan zijn zaakwaarnemer eerlijk dicteren. En roept van onder uw mannen twee 
getuigen, en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van 
degenen die u als getuigen aanstaan, zodat, wanneer één der twee vrouwen zich 
zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. En de getuigen mogen 
niet weigeren wanneer zij worden gedaagd. Of de transactie groot of klein is, 
wordt er niet afkerig van het op te schrijven, alsmede de vastgestelde tijd van 
betaling. Dit is in Allah's ogen eerder rechtvaardig, het maakt het getuigenis  
zekerder en maakt het waarschijnlijker dat twijfel wordt uitgesloten. Maar  
wanneer het contante handel is, die gij onderling drijft, zal het geen blaam voor u 
zijn, als gij het niet neerschrijft. En hebt getuigen wanneer gij koopt of verkoopt. 
En een schrijver of een getuige mag geen leed worden aangedaan. En indien 
gij zulks doet, zal het zeker overtreding van u zijn. En weest uw plicht jegens  
Allah steeds indachtig. Allah schenkt u kennis en Allah weet alle dingen goed.”
(Heilige Koran: 2:283)

IS HET GETUIGENIS VAN EEN MAN 
GELIJK AAN DAT VAN TWEE VROUWEN 

VOLGENS DE HEILIGE KORAN?

30



Het is erg belangrijk te onthouden dat deze 
verzen volkomen verkeerd zijn toegepast, 
en door die middeleeuws gezinde geleerden 
die volhouden dat volgens de Islam het  
getuigenis van één enkele vrouw niet  
voldoende is, volkomen buiten de context zijn 
gebruikt. Zij zeggen dat voor ieder wettelijk 
vereiste het getuigenis van twee vrouwen  
essentieel is, terwijl in vergelijking het  
getuigenis van één man voldoende is. 
Zij hebben de betekenis van deze verzen  
volkomen verkeerd uitgelegd en zij hebben 
de rol van mannelijke en vrouwelijke  
getuigen in de Islamitische jurisprudentie 
verkeerd voorgesteld. Zij denken dat als de 
Heilige Koran één man als getuige vereist, 
dat het getuigenis van twee vrouwen daar-
voor in de plaats komt, en dat waar het  
getuigenis van twee mannen wordt vereist, 
daarvoor het getuigenis van vier vrouwen 
wordt vereist, en dat waar als getuigen vier  
mannelijke personen worden vereist, acht  
vrouwen worden vereist om van hetzelfde 
te getuigen.

Deze opvatting is zo onrealistisch en vreemd 
aan de leerstellingen van de Heilige Koran 
dat men verbitterd raakt bij het zien van 
een dergelijk middeleeuws standpunt over 
deze belangrijke gerechtelijke kwestie. 

De volgende punten moeten worden 
opgemerkt betreffende deze verzen:

1.		 De verzen vereisen niet alle dat beide  
vrouwen moeten getuigen. 

2.	 De rol van de tweede vrouw wordt  
duidelijk gespecificeerd en beperkt tot die 
van een assistent. 

3.	 Als de tweede vrouw die niet getuigt van 
mening is dat enig deel van de verklaring 
van de getuige erop wijst dat de getuige de 
geest van de transactie niet volledig heeft 
begrepen, kan zij haar hierop attenderen 
en de getuige bijstaan in het herzien van 
haar inzicht of in het opfrissen van haar  
geheugen. 

4.	 Het is volledig aan de vrouw die getuigt 
om het met haar assistente eens of oneens 
te zijn. Haar getuigenis blijft staan als een 
enkele onafhankelijke getuigenis en in het 
geval dat zij niet akkoord gaat met haar part-
ner zal haar woord het laatste woord zijn.

BRON:

Het antwoord van de Islam op hedendaagse 
vraagstukken
door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh);  
Pagina’s 215 t/m 217
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DE RECHTMATIGE PLICHTEN IN DE 
ISLAM VAN DE MAN EN VROUW
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De rechtmatige plichten in de Islam van de man[¹] 

1.	 Hij zou de gevoeligheden van zijn vrouw moeten respecteren en zich hiervan zeer wel 
bewust zijn. 

2.	 Hij zou moeten proberen een bron van troost te zijn voor zijn vrouw en zich gedragen op
een wijze die haar overtuigt dat zij alleen het middelpunt is van zijn liefde en genegenheid. 

3.	 Hij moet ervoor zorgen dat binnen zijn middelen en vermogen in al haar redelijke  
	 behoeften wordt voorzien en in dat opzicht dient hij in zijn uitgaven niet terughoudend te 
	 zijn.
4.	 De man zou moeten deelnemen aan het beheer van het huis door te helpen in het 

huishouden van zijn echtgenote. 
5.	 Hij zou moeten kijken naar haar gezondheid en hierover altijd bezorgd zijn. 
6.	 Hij zou niet elke beweging van zijn vrouw moeten controleren alsof hij geen

vertrouwen in haar heeft en aldus het leven voor haar zuur maakt. 
7.	 Hij zou altijd bereid moeten zijn om de kleine gebreken van zijn vrouw

door de vingers te zien en grootmoedig te vergeven en te vergeten. 
8.	 Hij zou erop moeten toezien dat kleinigheden niet tot een situatie leiden waarin de 

gemoederen verhit raken en dreigementen van echtscheiding en verwijdering van elkaar 
worden uitgesproken. 

9.	 Hij zou elke handeling moeten vermijden die zijn vrouw waarschijnlijk zou kunnen 
mishagen of kwellen. 

10.	De man zou een gevoel van uiterste sympathie moeten tonen
voor zijn vrouw wanneer zij verdrietig is of tegenspoed heeft gehad.

11.	 Hij zou er geen bezwaar tegen moeten hebben dat zijn vrouw haar familie ontmoet
mits van hun kant geen onheil wordt gevreesd. Hij moet hen ook respectvol behandelen. 

12.	Hij zou zijn vrouw moeten raadplegen in alle familieaangelegenheden die van
belang zijn en omgaan met de situatie als met wederzijdse instemming besloten. 

13.	Als hij met meer vrouwen is getrouwd, moet de man hen allen in alle opzichten als gelijken
behandelen, wat betreft kleding, voeding, woonruimte en de duur van zijn verblijf bij  
elk van hen. 



33

De rechtmatige plichten in de Islam van de vrouw[²] 

1.	 Zij zou naar het comfort van haar man moeten kijken, hem  het respect geven dat hem
toekomt en altijd rekening houden met zijn gevoelens. 

2.	 Zij moet de eer van haar man beschermen.
3.	 Zij moet de hoedster van het eigendom van haar man zijn.
4.	 Zij moet hun kinderen grootbrengen en fatsoenlijk opvoeden. 
5.	 Zij zou de familieleden van haar man moeten behandelen alsof zij haar eigen 

familieleden waren.
6.	 Zij zou zichzelf mooi moeten maken voor haar man.
7.	 Zij zou rekening moeten houden met de smaak van haar man als het gaat om 

voedsel en kleding.
8.	 Zij zou altijd de gezondheid van haar man in gedachten moeten houden.
9.	 Zij zou het meest oprechte advies moeten geven, als haar man haar raadpleegt betreffende 

een van zijn problemen.
10.	Zij zou niet onbillijke en onredelijke eisen moeten stellen met betrekking tot de 

financiën van haar man.
11.	 Zij moet trouw blijven aan haar man onder alle omstandigheden en een bron van

kracht zijn voor hem in ongunstige omstandigheden en bij hem blijven door dik en dun.
12.	Zij zou ervoor moeten oppassen dat de waardigheid en reputatie van haar man niet

worden geschaad door een van haar handelingen.
13.	Onder alle omstandigheden zou haar gedrag moeten leiden tot vrede en rust in het huis. 

Vertaald door de heer Ahmad Said Ikhlaf en nagezien door de heer Abdul 
Hamid van der Velden 

BRONNEN:

[1] http://www.alislam.org/library/links/00000137.html
[2] http://www.alislam.org/library/links/00000137.html

http://www.alislam.org/library/links/00000137.html
http://www.alislam.org/library/links/00000137.html


AHMADIYYA MOSLIM GEMEENSCHAP NEDERLAND 
OVER HET ISRAËLISCH-PALESTIJNSE CONFLICT
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Het Israëlisch-Palestijns conflict was recent 
weer in alle hevigheid opgelaaid. De wereld 
is met afschuw vervuld door beelden van wat 
zich heeft voorgedaan in het aanhoudende,  
schijnbaar eeuwenoude conflict tussen de  
Israëli's en de Palestijnen. Het uitblijven 
van een vredesakkoord en de publieke  
verklaringen over een Joods thuisland in  
Palestina die in de loop der jaren zijn  
afgelegd, hebben de situatie alleen maar  
verergerd.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap en 
haar mediacampagnes of pleitbezorging over 
deze kwestie is dat "zonder rechtvaardigheid 
geen vrede mogelijk is". Wij vinden de slogan  
passend van "Supremacy of Justice"  
(suprematie van rechtvaardigheid), die vorig 
jaar werd gebruikt na de moord op George 
Floyd. Bovendien vereist rechtvaardigheid 
dat we eerlijk moeten beoordelen wat het 
geweld veroorzaakte en hoe het begon.

Er is zware media-aandacht voor het  
Israëlisch-Palestijns conflict maar weinig 
daadkracht van de internationale  
gemeenschap, de Arabische Liga en een 
gebrek aan eenheid onder de Moslim- 
landen. Het conflict bestaat al sinds het  
begin van de twintigste eeuw met de vorming 
van de Joodse staat Israël in 1948, of zelfs 
daarvoor toen er al conflicten waren onder 
het Britse Mandaatgebied Palestina.

Terwijl we de spanning zien oplopen, het  
onrecht tegen de Palestijnen zien voortduren

en het conflict dagelijks zien verergeren  
zonder dat er tekenen zijn van een einde aan  
het eeuwigdurend conflict, zijn de gedachten 
 van de massa's vervuld met verschillende  
vragen:

•	"Waar gaat dit allemaal heen?" 
•	"Wat is het lot van de Moslimwereld?" 
•	"Waar zijn de Moslimleiders?" 
•	"Waarom spreken zij zich niet uit of 

doen zij niets om deze gruweldaden 
te veroordelen?"

Dit en meer leest u verder in het artikel die 
wij als link hebben toegevoegd aan deze  
introductie. In het artikel zult u ook het  
volledige standpunt van de Ahmadiyya  
Moslim Gemeenschap Nederland kunnen 
lezen over het Israëlisch-Palestijns conflict.

In deze introductie zullen wij nog een 
belangrijke punt benoemen. 

Op drie YouTube-kanalen werd onlangs een 
video geplaatst met de titel "chilling chant 
from palestine to muslim world". In de video 
doen de Palestijnen een oproep aan de  
Moslimwereld. Luide kreten klonken vanuit 
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“Oh leger van Pakistan¹, kom omwille 
van de heerschappij van de Koran. O 
natie van miljoenen! Ontwaak om uw 
religie te steunen! Oh onze gevangen 
Al-Aqsa Moskee! Wij dragen de  
blijde tijding van bevrijding! Waar is de  
Kalief ‘Umar?² Waar is Saladin?³ 
Waar is de Kalief van de Moslims? De 
plaats (Masjid Al-Aqsa) vanwaar de 
Heilige Profeet Mohammed(s) opsteeg 
naar de hemel roept om uw hulp!  
Al-Aqsa Moskee roept om jullie steun”. 

In de huidige toenemende onstabiele toestand 
van de wereld en in het licht van het Israëlisch- 
Palestijns conflict is er inderdaad meer dan 
ooit behoefte aan leiderschap. Het goede  
nieuws is dat de Stichter van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid,  
Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad, de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) uit Qādiān (India) 
door God als een hervormer voor de gehele  
mensheid is gezonden, in het bijzonder voor 
de Moslims. Hij werd gezonden zoals Jezus, 
de zoon van Maria(as) die tot de Joden werd  
gezonden om godsdienstoorlogen te 
beëindigen, bloedvergieten te veroordelen 
en moraliteit, rechtvaardigheid en vrede te  
herstellen. De huidige toestand van de  
Moslims toont aan dat er een hervormer nodig 
is. Door zich aan te sluiten bij de Djamaat  
(Gemeenschap) van de Beloofde Messias 
en Imam Mahdi(as) en afstand te doen van  
mullahs (de extremisten onder de geestelijke 
leiders) zullen Moslims de eer en het respect 
terugkrijgen om de glorie van de Islam in ere 
te herstellen en zich te verenigen.

Na de dood van de Stichter van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid,  
Hazrat Mirzā Ghulām Ahmad, de Beloofde
Messias en Imam Mahdi(as) uit Qādiān (India) 

werd zijn missie voortgezet door het Khīlafat 
(Kalifaat). Het huidige internationale Hoofd 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is 
de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba).

Een natuurlijke vraag die hieruit kan 
voortvloeien is: 

"Wat heeft de Ahmadiyya Khilafat 
gedaan in het aangezicht van een 
dergelijke crisis?" 

Het Ahmadiyya Khilafat heeft ongeëvenaarde 
inspanningen verricht vanaf het allereerste 
begin van deze crisis. Meer dan 70 jaar 
geleden maakten de Verenigde Naties plannen 
voor de verdeling van Palestina die leidde tot 
een breder conflict tussen de Arabieren en 
de Israëliërs. In deze moeilijke tijd schreef 
de tweede Kalief van de Ahmadiyya Moslim  
Gemeenschap, Hazrat Mirza Bashiruddin 
Mahmud Ahmad(ra) een verhandeling⁴, waarin 
hij de harde realiteit van de situatie schetste 
en er bij de Moslims op aandrong hun  
verschillen opzij te zetten en zich te verenigen 
voor een vreedzame oplossing. Zijn woorden 
klinken tot op de dag van vandaag door in het 
begrijpen van de problemen.

Tenslotte, met dit gebed sloot Chaudhry Sir 
Muhammad Zafrulla Khan, een vooraan- 
staand lid van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, zijn toespraak in de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties, 
Meadow, New York, op vrijdag 28 
november 1947. Het werd gepubliceerd 
in de uitgave van december 2002 van 
The Review of Religions en is opnieuw  
gepubliceerd in The Review of Religions op 19 
mei 2021⁵.



Het gebed: “Moge Hij die alle harten beheerst en hun diepste gedachten en  
bedoelingen kent, Die alleen de ware waarde kan inschatten, en de gevolgen 
van alle menselijk handelen voorziet, in Zijn Genade en Barmhartigheid ons 
oordeel zo leiden dat wat we hier vandaag beslissen, voor de vrede, voorspoed 
en welzijn van al Zijn schepselen, zowel Joden, Arabieren als heidenen, en dat 
we ons steeds voor eeuwig zullen wenden tot Zijn Glorie.” 

Voor meer informatie over het volledige standpunt van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland over het Israëlisch-Palestijns conflict verwijst de  
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande link:

•	 ‘Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland over het Israëlisch-Palestijnse conflict’
Door Ahmad Said Ikhlaf en Youssef Ikhlaf

Eindnoten:

[1] In uitgebreidere video’s blijkt dat zij ook een oproep deden aan Arabische legers, het leger 
van Iran en van Turkije.
[2] Kalief ‘Umar(ra) was de Tweede rechtgeleide Kalief na de Heilige Profeet Mohammed(s). 
Hij stond bekend om zijn rechtvaardigheid. Gedurende zijn heerschappij waren de moslims 
en niet- Moslims verenigd en leefden zij in een harmonieuze samenleving.
[3] Saladin was een Moslim militair en politiek leider die als sultan (of leider) de Moslim strijd- 
krachten aanvoerde tijdens de kruistochten. Hij stond bekend om zijn strategische inzicht 
en hoffelijkheid. Hij slaagde er in een wapenstilstand te sluiten met Richard I, waardoor 
het gezag over Jeruzalem dat in handen was van de Moslims kon worden voortgezet op een 
vreedzame wijze.
[4] Al-Fazal op 21 mei, 1948. Zie ook de volgende artikelen:

Review of Religions: Disbelief – United as One: the Bitter Truth about the Israeli- 
Palestinian Crisis 

Al Hakam: Israel-Palestine conflict and the Ahmadiyya Khilafat: A brief look at seven  
decades of the most viable advice  

Al Hakam: The Ahmadiyya Khilafat’s call for Muslim unity: The solution to Israel-Palestine 
issue
[5] “Defending Palestinian Rights: An Appeal to the World by Sir Zafrulla Khan”. Review of 
Religions. 19th May 2021. 
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De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang 
verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren 
in 1835 in Qadian, India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding van Goddelijke open-
baring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias
en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de 
Heilige Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80 
boeken ter verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals 
voorspeld werd door de Heilige Profeet(s), heeft hij de mensen 
teruggebracht naar de ware leer van de Islam. Hij overleed in 
1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een kalief 
is de spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat
Mirza Masroor Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt
tientallen miljoenen leden die over meer dan 200 landen
zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee
van Nederland, de Mubarak Moskee in Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim
Gemeenschap in 1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van
haar 50ste jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland. 

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Klik hier 

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:
Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
dat tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) 

en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten. 
Klik hier voor de website.

Als u geïnteresseerd bent om meer boeken te bestuderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
klik hier.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in: 
De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle 
profeten, universele broederschap, geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, 
de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, de veroordeling van alle vormen 
van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van 
onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame 
Jihad.

Contact:

Info@islamnu.nl www.islamnu.nl www.alislam.org www.mta.tv Tel: 085-0606-558

De Beloofde Messias & Imam 
Mahdi(as), Hazrat Mirza Ghulam 

Ahmad
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