
Een kleine selectie uit de geloofspunten van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

Koran: 'Hij die geloven wil, gelooft, en hij die 
niet geloven wil, gelooft niet.' (18:30)

Koran: 'Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun 
ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies 

beheersen. Dat is reiner voor hen.' (24:31)

Koran: '….Wij zijn uw vrienden in dit leven en in het 
Hiernamaals…' (41:32)

Koran: 'O gij die gelooft gehoorzaam … degenen die 
over u gezag hebben.' (4:60)

Koran: ‘Voorzeker, de gelovigen, de Joden, de Christenen en 
de Sabianen - wie onder hen ook in Allah en de laatste Dag 
geloven en goede daden verrichten, zullen hun beloning bij 
hun Heer ontvangen en er zal geen vrees over hen komen, 
noch zullen zij treuren.’ (2:63)

De Heilige Profeet   : 'Wanneer u hoort over de 
komst van de Messias moet u naar hem toe gaan 

om hem te accepteren zelfs als u kruipend over ijs 
moet reizen.' (Sunan Ibne Majah) 

sa
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De Heilige Profeet   : 'Daarna zal het Khilafat bij u 
terugkeren op basis van het profeetschap.' 
(Musnad Ahmad)

sa

De Heilige Profeet   : 'De gehele schepping is de 
familie van Allah en hij die Zijn schepping het meest 
ten dienste staat is het meest geliefd bij Allah.' 
(Mishkaat)

sa

Hazrat Aisha   : ‘Zeg dat hij het Zegel der Profeten is 
maar zeg niet dat er geen profeet is na hem.’ 

(Durr-e-Manthur, Vol. 5, blz. 386)

De Heilige Profeet   : ‘Er is geen profeet tussen mij en 
hem (Messias).’ (Sunan Abi Daud)’

ra

sa

De Heilige Profeet   : 'Een moslim is iemand die 
met zijn handelen of met zijn woorden anderen 
geen kwaad doet.’ (Bukhari)

sa
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De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  is  een 
snelgroeiende hervormingsbeweging binnen de Islam 
met een ledenaantal van enkele tientallen miljoenen 
verdeeld over meer dan 200 landen. De gemeenschap is 
de enige islamitische organisatie die geloo dat de 
langverwachte Messias en hervormer is verschenen in de 
persoon van Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian (India). 
Ahmad beweerde de metaforische tweede komst van 
Jezus te zijn. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
geloo dat God Ahmad zond net als Hij Jezus zond, om 
een eind te maken aan religieuze oorlogen, het aeuren 
van bloedvergieten en om moraliteit, gerechtigheid en 
vrede weer tot leven te roepen.
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