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“Wie is onrechtvaardiger dan hij die leugen over Allah 
verzint, terwijl hij opgeroepen wordt tot de Islam? Allah 
leidt het onrechtvaardige volk niet.
Zij wensen Allah’s licht door hun mond te doven, maar 
Allah zal Zijn licht vervolmaken, hoewel de ongelovigen 
er afkerig van zijn.
Hij is het Die Zijn boodschapper heeft gezonden met 
leiding en de godsdienst der Waarheid, opdat hij deze 
moge doen zegevieren over alle andere godsdiensten, 
al zijn de afgodendienaren er afkerig van.”

(De Heilige Koran 61:8-10)

Gezegde van de Heilige Profeet Mohammed(s)

Hazrat Abu Hurairah(ra) vertelt, dat de Heilige Profeet(s) zei: 

“Door Hem, in Wiens handen mijn leven ligt, zal de zoon van Maria spoedig onder u verschijnen. Hij zal 
rechtspreken. Hij zal het kruis breken, het varken doden (Dit verwijst naar het Christendom en de geestelijke 
onreinheid van de mens), een eind maken aan de oorlog (voor de zaak van de godsdienst onder Goddelijke 
leiding), (geestelijke) rijkdom verdelen, maar niemand zal dat aannemen. In die dagen zal het zich ter aarde 
nederbuigen voor Allah beter zijn dan de wereld en wat zij bevat.”

(Sahih Bukhāri, Ahadith al-anbiya)

Gezegde van de Beloofde Messias(as)

“Ik roep Hem (God) als getuige aan die de Meester van mijn leven is dat er tot nu toe meer dan 200.000 tekenen 
ten gunste van mij zijn geopenbaard en min of meer 10.000 zielen de Heilige Profeet, mogen de vrede en de 
zegeningen van Allah met hem zijn, in dromen hebben gezien die een getuigenis ten gunste van mij hebben 
afgelegd. Bovendien zijn wijzen van grote faam en geestelijk verheven personen die zeer grote aantallen 
volgelingen hadden tot 300.000 à 400.000 in hun visioenen geleid dat ik werkelijk van God ben gekomen.”

(Tadhkiratul Shahadatain, Ruhani Khazain, Vol. 20, blz. 35-37)
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In de tekst komen de volgende afkortingen en termen voor:

(s)					     Sallallāho ‘Alaihi wa sallam: Mogen de vrede en zegenigen van Allah met hem zijn.
(as) 					    ‘Alaihis salām: Vrede zij met hem.
(ra)					     Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum: Moge Allah welbehagen in hem/haar/hen hebben.
(rh)					     Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā: Moge Allah zij hem/haar genadig zijn.
(aba)				    Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasrihil-’Aziz: Moge Allah de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige Hand/Hulp.
(Khalifa) 			   Kalief - het spirituele en administratieve Hoofd van de Gemeenschap.
(Khalifa-tul-Masih) 	 Kalief (opvolger) van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as).

AUTEURSRECHT:

Op de artikelen van Al-Islaam rust auteursrecht. Dit heeft ook betrekking op de vorige Al-Islaam bladen. Wilt u een korter of langer 
fragment van een artikel overnemen, neem dan contact met ons op.
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Geachte lezers,

Assalāmo ‘Alaikum Wa Raḥmatullāhe Wa Barakātuhu
Mogen de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn

Met plezier presenteren wij u het Al-Islaam tijdschrift voor de periode januari t/m maart 2023. Al-Islaam heeft 
een grote betekenis, omdat dit het eerste blad was van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, 
opgericht in 1948 gedurende het leven van Hazrat Mirzā Bashir-ud-din Mahmood Ahmad(ra), die de Tweede 
Kalief (Khalifa) van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was. Onder leiding van het huidige 
internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat 
Mirzā Masroor Ahmad(aba), zijn wij in de gelegenheid gesteld om de eerste digitale versie van Al-Islaam te 
lanceren in januari 2020. Het is een voortzetting van de eerder gedrukte versie van het blad. Dit is inmiddels de 
dertiende editie. 

Het thema van deze editie is ‘Een Teken voor het Westen - Gebedsduel tussen de Beloofde Messias(as) en 
Alexander Dowie’.

Het heeft betrekking op een grote profetie van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam 
Mahdi(as) over Dr. John Alexander Dowie, de stichter van de stad Zion, en hoe deze in vervulling ging.

De Stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en 
Imam Mahdi(as) kondigde aan dat hij door God is aangesteld als de Hervormer van het tijdperk waar alle naties 
op hadden gewacht. Hij beweerde de tweede komst van de Messias te zijn waar zowel Moslims als Christenen 
reikhalzend naar uitkeken. Hij woonde in het Oostelijk halfrond in een klein dorpje in India genaamd Qadian. 
Toen hij zijn missie openbaarde, verklaarde hij dat via zijn hand alle naties zich zouden verenigen en dat hij 
als zodanig het uiteindelijke doel van God zou vervullen om de gehele mensheid te verenigen. Hij verklaarde 
verder dat hij zijn status had bereikt in navolging van de Heilige Profeet Mohammed(s), de Heilige Stichter van 
de Islām, voor wie hij een diepe liefde en toewijding had.

En in het Westelijk halfrond beweerde Dr. John Alexander Dowie, een toenmalige grote Amerikaans evangelist, 
de voorbode te zijn van de tweede komst van Christus, evenals Elias de eerste voorbode was geweest. Niet 
alleen maakte Dr. John Alexander Dowie deze bewering, maar hij uitte ook zijn haat tegen de Heilige Stichter 
van de Islam en Moslims in het algemeen. Hij verkondigde zelfs dat hij de Moslimgemeenschap zou vernietigen 
en gebruikte beledigende taal over de Heilige Profeet Mohammad(s). 

Zion, Illinois, nu een kleine stad, zo’n achtenzestig kilometer ten noorden van de voorsteden van Chicago 
(Verenigde Staten), was aan het eind van de negentiende eeuw een bloeiende nieuwe stad dat gebouwd werd 
door Dr. John Alexander Dowie. Hij had een zeer grote aanhang opgebouwd, met missies over de hele wereld. 
Zijn succes als evangelist was verbazingwekkend, veel groter dan de evangelisten van de moderne tijd. 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) daagde Dr. John Alexander Dowie uit tot 
een gebedsduel, waarbij beide personen die verkondigden door God gestuurd te zijn tot de Almachtige God 
zouden bidden dat degene die de bedrieger is, komt te overlijden gedurende het leven van de waarlijk door 
God gestuurde persoon. 

Op dat moment sprong de wereldpers in, die deze bijzondere gebeurtenis in alle stilte had gadegeslagen, en 
zond het nieuws van het gebedsduel over de hele wereld uit. Tal van kranten documenteerden dit duel met 
grote koppen. Veel belangrijke kranten zoals The New York Times, The Boston Herald en Inter-Ocean Chicago 
schreven zelfs redactionele artikelen over dit gebedsduel. 

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) kondigde het gebedsduel aan in het jaar 1902 en Dr. John Alexander Dowie 
stierf in 1907 gedurende het leven van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as). De profetie van Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as) is in vervulling gegaan en het was een groot teken voor de Amerikanen die dit wonder met ontzag en 
eerbied aanschouwden.

Dit is een gebeurtenis waarin de waarheid het opnam tegen de leugen met al haar valse beloften 
en valse beweringen. Het gebedsduel tussen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en 
Imam Mahdi(as) en Dr. John Alexander Dowie was geen toevallige gebedsduel tussen twee onbekende 
aanspraakmakers. Het was een groot Media-evenement in de Verenigde Staten van 1902 tot 1907.
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De tragische dood van Dr. John Alexander Dowie aan een acute verlamming in 1907 bewees zonder twijfel dat 
de Goddelijke Hand had ingegrepen ten gunste van de Islām. Dit was een groot teken voor de wereld, in het 
bijzonder voor het Westen over de waarachtigheid van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias en 
Imam Mahdi(as).

Ironisch genoeg ontbreekt deze gebeurtenis echter volledig in de biografieën die de historici van die tijd 
over Dr. John Alexander Dowie hebben geschreven. Daarom presenteert Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
Nederland in deze editie dit belangrijke ontbrekende deel van de geschiedenis. Dit is de eerste keer dat deze 
historische gebedsduel speciaal voor Nederlandse lezers wordt gepresenteerd. 

Het moet hier worden verduidelijkt dat in navolging van de openbaring van de Heilige Koran “Voorwaar, Wij 
hebben u met de Waarheid gezonden als drager van blijde tijdingen en als waarschuwer; en er is geen 
volk waaronder zich geen boodschapper heeft bevonden.” (Heilige Koran: 35:25), wij geen ware Moslims 
kunnen zijn, tenzij wij geloven dat Adam(as), Noach(as), Abraham(as), Izaak(as), Ismaël(as), Mozes(as), David(as), Jezus(as), 
Krishna(as), Boeddha(as) en vele anderen allen waarachtige profeten van God waren, aangezien de oorspronkelijke 
bron van al deze religies God is. Daarom monopoliseert de Islām de waarheid niet ten koste van alle andere 
religies, integendeel, zijn leer belichaamt de leerstellingen die alle religies gemeen hebben en zo wordt zijn leer 
een bron van vrede en harmonie tussen de aanhangers van verschillende religies, wat een ware behoefte is van 
onze tijd.

In deze editie zal de lezer over de onderstaande onderwerpen kunnen lezen: 

•	 Het historische gebedsduel tussen de Beloofde Messias(as) en Dr. John Alexander Dowie.
•	 Waarom gebruikte de Beloofde Messias(as) harde taal tegen Dr. John Alexander Dowie terwijl hij beweerde 

liefde en sympathie te prediken? 
•	 Persbericht: De sleutel tot Zion, Illinois is nu in veilige handen.
•	 Vrijdagpreek: De opening  van de Fath-e-Azeem Moskee.(De Grote Overwinning)
•	 The Herald of Boston USA op 23 juni 1907  “Great is Mirza Ghulam Ahmad, the Messiah”.
•	 Onderzoek naar de ‘Grote Overwinning’ – tentoonstelling in Zion: De overwinning van het gebed op 

vooroordelen.
•	 Recensie over het boek “Fulfilment of a Grand Prophecy: Hazrat Ahmad’s Challenge To John Alexander 

Dowie”.
•	 De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) – de redding voor de hedendaagse problemen .

Interessante vragen en antwoorden met het huidige internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) komen ook aan 
bod en tot slot hebben wij onze nieuwjaarskaart gepubliceerd voor de lezer met als titel “er is hoop voor de 
mensheid”. 

Wij vertrouwen erop dat onze lezers over deze actuele thema’s veel interessante en waardevolle informatie 
in dit blad kunnen vinden en er voordeel uit kunnen behalen. Wat voor intellectuele of opvoedkundige 
achtergrond de lezer ook heeft, een geloof, of een atheïstische of agnostische denkwijze, Al-Islaam biedt hem 
stellig iets van zijn gading en richt zich dus tot een breed lezerspubliek.

Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die vrede en veiligheid bevat, voor altijd zal blijven bestaan 
en zal fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, verzoening, gelijkwaardigheid, eenheid en vrede. Tot slot 
wensen wij u allen een voorspoedig, gezond, rechtvaardig, vredig, veilig en gezegend 2023. 

Moge Allah, de Almachtige, de mensheid in de wereld beschermen en in staat stellen deze mooie boodschap 
te begrijpen en erover na te denken, zodat de mensheid tot bezinning kan komen en de wereld een hemelse 
verblijfplaats wordt. Alle lof behoort tot Allah, de Heer der Werelden. 

Met vriendelijke groet, 

Redactie Al-Islaam
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Het historische gebedsduel tussen de Beloofde 
Messias(as) en John Alexander Dowie[1]
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Een Amerikaanse false profeet: 
John Alexander Dowie

Een teken voor Christenen in het algemeen en voor 
de mensen van Amerika in het bijzonder

De in Australië geboren Amerikaanse Dowie 
werdprediker. Hij maakte er aanspraak op helende 
krachten te bezitten en werd de leider van een sekte. 
Dit was in 1882. In 1901 beweerde hij de voorbode te 
zijn van de tweede komst van Christus, evenals Elijah 
de eerste voorbode was geweest.

In die dagen was de tweede komst van Christus een 
veel besproken onderwerp. De tekenen die hierover 
in de boeken stonden vermeld waren verschenen, 
en degenen die in deze voorspellingen waren 
geïnteresseerd wachtten met ongeduld. Door de 
publicatie van zijn aanspraken kreeg Dowie nog 
meer volgelingen. Hij kocht land en stichtte een stad 
die Zion werd genoemd. Christus zou in deze stad 
nederdalen, waar Dowie als ongekroonde koning 
heerste.

Hij begon beledigingen aan het adres van de 
Islam te uiten en verkondigde dat de Moslims het 
Christendom moesten aanvaarden, of anders zouden 
zij vernietigd worden. Toen Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as) hiervan hoorde schreef hij Dowie een brief 
waarin hij de schoonheid van de Islam uiteenzette, 
en hij daagde hem daarbij uit tot een gebedsduel. 
Vanaf december 1902 tot het einde van 1903 bleven de 
nieuwsbladen van Europa en Amerika commentaar 
leveren op Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) antwoord. 
Veel krantenknipsels bereikten Qadian. Hieruit valt te 
concluderen dat twee à drie miljoen mensen over deze 
uitdaging te weten zijn gekomen. Dowie trok zich niets 
van de uitdaging aan en ging door met het bidden 
voor de vernietiging van de Islām.

Op 14 februari 1903 schreef hij in zijn krant:

“Ik bid tot God dat de Islām spoedig van de aarde 
zal verdwijnen. O, God, aanvaard dit gebed van mij. 
O, God vernietigt de Islām.”

Op 5 augustus 1903: 

“De zwarte vlek op de mantel der mensheid zal zijn 
einde vinden door de handen van Zion.”

Daar Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) begreep dat 
Dowie niet in de stemming was om zijn vijandigheden 
te staken gaf hij een pamflet uit onder de titel 
‘Voorspellingen over Dowie en Piggot’ . Deze laatste 
was een valse profeet in Engeland. Hierin schreef 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) dat hij door God 
gezonden was om het geloof in de Eenheid van God 
te tonen, en dat hij een teken ontvangen had voor de 
mensen in Amerika.

Engeland. Hierin schreef Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as) dat hij door God gezonden was om het 
geloof in de Eenheid van God te tonen, en dat hij een 
teken ontvangen had voor de mensen in Amerika. Het 
teken hield in dat als Dowie een gebedsduel met hem, 
direct of indirect, zou aangaan, dan zou Dowie deze 
wereld in ‘grote pijn en ellende verlaten’. Hij gaf Dowie 
tijd om te antwoorden en eindigde met de woorden:

“Wees ervan overtuigd dat een ramp Dowie’s Zion 
op het punt staat te overvallen.....O God, moge 
het bedrog van Dowie en Piggot aan alle mensen 
duidelijk worden.”

Over deze verklaring werd op ruime schaal in Europa 
en Amerika gepubliceerd. De Glasgow Herald en de 
New York Commercial Advertiser publiceerden er een 
samenvatting van.

Dowie’s ster was op zijn hoogtepunt. Omringd door 
rijke volgelingen en bedienden – zijn gezondheid was 
uitstekend verklaarde hij bluffend:

“Een Mohammedaanse Messias heeft herhaaldelijk 
aan mij geschreven dat Jezus Christus(as) in Kashmir 
begraven ligt, en mensen vragen mij waarom ik 
hem niet antwoord. Denkt u dat ik zulke muggen 
en vliegen zal antwoorden? Als ik mijn voet op hem 
zou zetten dan zou ik hem vermorzelen. Ik geef hem 
een kans om weg te vliegen en te leven.”

Eindelijk was Dowie dus het gebedsduel met Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad(as) aangegaan. Dowie had Gods 
straf over zich uitgeroepen.

Terwijl zijn ijdelheid en verwaandheid toenamen, 
beschreef Dowie Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) als 
een dwaze Mohammedaanse Messias. Hij schreef:

“Als ik geen boodschapper van God op deze aarde 
ben, dan is niemand dat.”

In december 1903 ging hij openlijk tot het gebedsduel 
over. Hij verklaarde dat een engel hem verteld 
had dat hij het zou winnen van zijn vijanden. Deze 
tegenvoorspelling werd gedaan. Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as) besloot Gods oordeel af te wachten.

Het eerste teken kwam in de vorm van een 
voetaandoening die Dowie trof; het trof dezelfde 
voeten waarmee hij ooit gedreigd had de Messias van 
God te vertrappen. Daarna kreeg hij verlammingen, 
waarvan hij herstelde. Twee maanden later kwam de 
verlamming terug en deze maakte hem machteloos. 
Hij vertrok naar een gezondheidscentrum. De 
woede van God achtervolgde hem. Zijn volgelingen 
verbaasden zich erover dat hij die macht had om 
anderen te genezen dit niet voor zichzelf kon doen. 
Zij begonnen de kamers, die tot dan toe niet voor hen 
toegankelijk waren, te doorzoeken.
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Zij vonden verborgen flessen drank. Zijn vrouw en 
zoon verklaarden dat Dowie in het geheim dronk, 
zelfs zwaar dronk. In het openbaar predikte hij 
geheelonthouding. Zelfs tabak was verboden. Zijn 
vrouw verklaarde dat Dowie had gezegd dat bigamie 
wettig was, omdat hijzelf een rijke oude dame wilde 
huwen. naar een gezondheidscentrum. De woede van 
God achtervolgde hem. Zijn volgelingen verbaasden 
zich erover dat hij die macht had om anderen te 
genezen dit niet voor zichzelf kon doen. Zij begonnen 
de kamers, die tot dan toe niet voor hen toegankelijk 
waren, te doorzoeken. Zij vonden verborgen flessen 
drank. Zijn vrouw en zoon verklaarden dat Dowie in 
het geheim dronk, zelfs zwaar dronk. In het openbaar 
predikte hij geheelonthouding. Zelfs tabak was 
verboden. Zijn vrouw verklaarde dat Dowie had gezegd 
dat bigamie wettig was, omdat hijzelf een rijke oude 
dame wilde huwen.

Men begon de boeken te controleren. De verduisteringen 
bestonden ook uit geld dat besteed werd aan cadeaus 
voor meisjes in de stad. Dowie werd afgezet. Hij kwam 
terug van zijn kuuroord om te zien of hij de situatie 
nog kon redden. Maar niemand trok zich iets van hem 
aan. De rechtbank weigerde hem meer dan een kleine 
toelage voor zijn onderhoud toe te wijzen. Getroffen door 
verlamming moest hij van de ene kamer naar de andere 
gedragen worden door bedienden. Zijn ellende nam toe. 
Hij werd praktisch dement. Zijn spraak werd verward. 
Zijn laatste paar volgelingen verlieten hem. Dowie stierf 
ten slotte in grote pijn en in ellendige omstandigheden, 
precies zoals de voorspelling had geleerd, op 8 maart 
1904.

De kranten vermeldden de gebeurtenis. De Dunville 
Gazette, juni 1904, schreef: 

“Ahmad en zijn volgelingen mogen vergeven zijn voor 
de eer die zij opeisten voor de stiptheid waarmee deze 
voorspelling een paar maanden later in vervulling 
ging.”

De Truth-seeker van, 15 juni 1904, schreef: 

“De man uit Qadian voorspelde dat als Dowie de 
uitdaging zou aanvaarden, hij de wereld zal verlaten 
voor mijn ogen met groot verdriet en lijden. Als 
Dowie er vanaf zag, zo beweerde Mirza, dan zou het 
einde alleen uitgesteld worden. Dat was de grote 
voorspelling; Zion zou vallen en Dowie zou sterven 
vóór Ahmad.” 

De Herald uit Boston, 23 juni, 1904: 

“Dowie stierf een ellendige dood met Zion verdeeld 
door interne verschillen.”

Het teken zal altijd dienen om de Christenen in het 
Westen eraan te herinneren dat in dit gebedsduel een 
voorstander van het Christendom het aflegde tegenover 
een volgeling van de Islām.

BRON:

[1].	 Het historische gebedsduel tussen de Beloofde 		
	 Messias(as) en John Alexander Dowie; Een 				  
	 Amerikaanse valse profeet: John Alexander Dowie; 	
	 Uitnodiging  
	 Door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad; 		
	 Pagina’s 212 t/m 217;  

•	 An American Impostor – A sign for West;

Voor uitgebreide informatie verwijst de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande linken:

•	 https://www.alislam.org/book/true-christianity-leads-
islam/miracle-of-hazrat-ahmad/

•	 https://www.reviewofreligions.org/40075/the-prayer-
duel/#h-early-life

•	 https://www.youtube.com/watch?v=kT5zBq_x-5k
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Waarom gebruikte de Beloofde Messias(as) harde taal tegen 
Dowie terwijl hij beweerde liefde en sympathie te prediken?

Vertaald en samengesteld door de heer Youssef Ikhlaf
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Op 1 oktober 2022 hield het internationale Hoofd 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de vijfde 
Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) de thematoespraak[1] op een speciale 
receptie ter gelegenheid van de opening van de 
Fath-e-Azeem Moskee (de Grote Overwinning) in 
Zion, Illinois. Zijne Heiligheid(aba) had de Moskee een 
dag eerder officieel ingewijd met zijn wekelijkse 
vrijdagpreek.

De receptie werd bijgewoond door meer dan 140 
gasten, waaronder politici, religieuze leiders en 
plaatselijke bewoners. Het hoogtepunt van het 
evenement was de toespraak van Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba) waarin hij sprak over de grote 
profetie van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) 
over John Alexander Dowie, stichter van de stad Zion, 
en hoe deze in vervulling ging.

Zijne Heiligheid(aba) vermeldde hoe de reactie van 
de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) op Dowie’s 
haat tegen de Islam, meer dan een eeuw geleden, 
een “prachtig voorbeeld was van terughoudendheid 
tegenover immense provocatie en vijandigheid”. 

Zijne Heiligheid(aba) zei dat sommige mensen zich 
kunnen afvragen waarom de Beloofde Messias en 
Imam Mahdi(as) harde taal gebruikte tegen Alexander 
Dowie terwijl hij beweerde liefde en mededogen te 
prediken, maar er was geen sprake van een dergelijke 
tegenstrijdigheid.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) heeft 
nooit een keer opgeroepen tot enige vorm van 
gewelddadige of extreme reactie. Sterker nog, toen 
hij zich voor het eerst bewust werd van de venijnige 
uitspraken van de heer Dowie tegen de Islam en 
haar Stichter (moge de vrede en de zegeningen 
van Allah met hem zijn), probeerde de Beloofde 
Messias (vrede zij met hem) respectvol met hem 
te redeneren en hem ertoe te bewegen zich 
terughoudend op te stellen en de gevoelens van 
Moslims te respecteren.” 

De heer Dowie ging echter door met zijn intense 
kwaadsprekerij van Moslims en riep op tot hun 
uitroeiing.

Zijne Heiligheid(aba) citeerde de heer Dowie, die zei:

“Ik bid tot God dat de Islam spoedig van de 
aardbodem verdwijnt. O God, aanvaard mijn gebed. 
O God, vernietig de Islam!”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Hij [Dowie] schreef dat als Moslims het Christendom

niet zouden omarmen, zij de dood en vernietiging 
tegemoet zouden gaan. In reactie op dergelijke 
extreme retoriek en grove uitdrukkingen 
probeerde de stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap (vrede zij met hem) ervoor te zorgen 
dat duizenden of zelfs miljoenen onschuldige 
mensen geen schade zouden ondervinden, wat 
het geval zou zijn geweest als de wens van de heer 
Dowie voor een religieuze oorlog tussen Christenen 
en Moslims zou worden gerealiseerd. Daarom 
daagde hij de heer Dowie uit tot een gebedsduel. 
Hij zei dat in plaats van op te roepen tot dood 
of vernietiging, hij en de heer Dowie beiden in 
een plechtig gebed zouden moeten gaan en tot 
God zouden moeten bidden dat wie van hen een 
leugenaar was, zou sterven tijdens het leven van de 
andere partij.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder:

“Dit was eigenlijk een daad van mededogen en 
een middel om ervoor te zorgen dat de situatie 
niet erger wordt. In plaats van een confrontatie 
tussen Moslims en Christenen te riskeren, stelde 
de Beloofde Messias (vrede zij met hem) dat hij en 
de heer Dowie hun toevlucht moesten nemen tot 
gebed en de zaak in de handen van de Almachtige 
God moesten laten. Het was een eerlijke en 
vreedzame manier om de waarheid vast te stellen. 
Het is niet overdreven om te stellen dat het een 
prachtig voorbeeld was van terughoudendheid 
tegenover immense provocatie en vijandigheid.”  

Toen Dowie de uitdaging ontving, hield hij niet op met 
zijn vroegere gedrag. In feite vergeleek hij de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) zoals gebruikelijk met 
“muggen en vliegen” die hij zou “dooddrukken” als hij 
zijn voet op hen zou zetten.
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Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“De Beloofde Messias (vrede zij met hem) herhaalde 
zijn uitdaging en het kreeg veel publiciteit in de 
Verenigde Staten en elders. Journalisten berichtten 
over de torenhoge status van de heer Dowie in zijn 
gemeenschap, zijn rijkdom en macht en vergeleken 
dit ongunstig met de Beloofde Messias (vrede zij 
met hem), die volgens hen uit een ver en afgelegen 
dorp in India kwam en wiens rijkdom en wereldlijke 
macht geen partij waren voor de heer Dowie. 
Bovendien was de heer Dowie puur fysiek gezien 
jonger en in betere gezondheid dan de Beloofde 
Messias (vrede zij met hem). Toch heeft de stichter 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, ondanks 
het verschil in materiële zin, nooit geaarzeld, nooit 
een stap terug gedaan of overwogen zijn uitdaging 
terug te trekken.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Kortom, de stichter van de Ahmadiyya Moslim 
tegen alle wereldse kansen in, werd het resultaat 
snel duidelijk in zijn voordeel. In snel tempo verloor 
Dowie zijn aanhangers, rijkdom en lichamelijke 
en geestelijke vermogens. Hij leed uiteindelijk 
aan wat de Amerikaanse media beschreven als 
een ‘pathetisch einde’... Een beroemde kop van de 
Boston Herald verklaarde: “Groot is Mirza Ghulam 
Ahmad, de Messias. De Stichter van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap heeft nooit geprobeerd zijn 
opvattingen of waarden aan iemand op te dringen. 
Ook heeft hij er nooit mee ingestemd de haat van 
de heer Dowie of andere tegenstanders van de 
Islam te beantwoorden met fysiek geweld of macht. 
Voor Ahmadi Moslims dient dit incident als een 
teken van de waarheid van onze stichter, en dus 
neemt de stad Zion in dit opzicht een belangrijke 
plaats in onze geschiedenis in.”

BRON:

•	 The Key to Zion, Illinois is Now in Safe Hands 
Door Hazrat Mirza Masroor Ahmad; 

https://www.alislam.org/press-release/key-to-zion-illinois-is-now-in-safe-hands/


De sleutel tot Zion, Illinois is nu in veilige handen[1]

Vertaald door de heer Tahir Nathoe
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‘Ons enige wapen is gebed, en we zijn er zeker van 
dat Allāh naar onze smeekbeden luistert.’ – Hazrat 

Mirza Masroor Ahmad(aba)

Bij het uitleggen van de boodschap van de Beloofde 
Messias(as) verklaarde Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
het volgende:

‘De Beloofde Messias(as) verkondigde dat hij de 
leer van de Islām zou overbrengen, terwijl hij in 
de geestelijke voetstappen trad van de Messias 
van Mozes, de Profeet Jezus(as). Evenals de Profeet 
Jezus(as), gaf de Beloofde Messias(as) blijk van 
sympathie en mededogen voor de mensheid. Elk 
woord en elke daad waren ter wille van de vrede 
en om een geest van verzoening in de samenleving 
te cultiveren. Hij herinnerde zijn volgelingen eraan 
dat de eigenlijke betekenis van Islām “vrede 
en veiligheid” is; dat de Islām na zijn komst zou 
terugkeren naar zijn spirituele wortels en op een 
dag over de hele wereld zou worden erkend als een 
religie van liefde, tolerantie, vrede en harmonie.’

Zijne Heiligheid(aba) legde verder uit dat de oorlogen 
van de Heilige Profeet Mohammed(s) en de vier 
rechtgeleide Kaliefen die hem opvolgden defensief van 
aard waren, zonder enige vorm van wreedheden en of 
onrechtvaardigheden van welke aard dan ook. 

‘Integendeel!’, zei Zijne Heiligheid(aba).

‘Alle oorlogen of gevechten waaraan zij deelnamen 
werden gevoerd om een einde te maken aan alle 
vormen van onmenselijkheid en onderdrukking.’

In het licht hiervan, met nadruk op de volledig 
vreedzame doelstellingen van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) het 
volgende:

‘Laat het glashelder zijn dat het doel van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap niet is om 
landen te veroveren, gebieden in beslag te nemen, 
steden te overwinnen of naties te overwinnen. 
Noch hebben wij, in die landen of naties waar 
onze leringen en overtuigingen in groten getale 
zijn geaccepteerd, ooit de wens geuit om politieke 
macht of wereldse invloed te verwerven. Onze enige 
missie en ons enige streven is om de harten van de 
mensheid te winnen door middel van liefde en om 
mensen dichter bij God de Almachtige te brengen 
zodat zij ware aanbidders van Hem worden en de 
rechten van elkaar vervullen.’

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) citeerde een couplet 
van de Beloofde Messias(as) dat bevestigt dat hij geen 
politieke of wereldse status verlangde.

De Beloofde Messias(as) schreef:

‘Waarvoor zou ik een land moeten hebben? Want 
mijn land onderscheidt zich van alle andere.’

‘Waarvoor zou ik een kroon moeten hebben? Want 
mijn kroon ligt uitsluitend in het welbehagen van 
mijn Geliefde.’

Receptie voor een nieuwe Ahmadiyya Moskee in 
Zion geopend door het Hoofd van de Ahmadiyya 

Moslim Gemeenschap

Op 1 oktober 2022 hield het Hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), 
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
de thematoespraak op een speciale receptie ter 
gelegenheid van de opening van de Fath-e-Azeem 
Moskee (de Grote Overwinning) in Zion, Illinois. Zijne 
Heiligheid(aba) had de Moskee een dag eerder officieel 
ingewijd met zijn wekelijkse vrijdagpreek.

De receptie werd bijgewoond door meer dan 140 
gasten, waaronder politici, religieuze leiders en 
plaatselijke bewoners.

Het hoogtepunt van dit evenement was de toespraak 
van Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) waarin hij sprak 
over de grote profetie van de Beloofde Messias(as) over 
John Alexander Dowie, stichter van de stad Zion, en 
hoe deze in vervulling ging.

Zijne Heiligheid(aba) vermeldde hoe de reactie van de 
Beloofde Messias(as) op Dowie’s haat jegens de Islām, 
meer dan een eeuw eerder, een ‘prachtig voorbeeld 
was van terughoudendheid tegenover immense 
provocatie en vijandigheid’. 

Tijdens zijn toespraak sprak Zijne Heiligheid(aba) 
over het vitale belang van godsdienstvrijheid in de 
samenleving.

Bij de introductie van de missie van de Beloofde 
Messias(as) vertelde Zijne Heiligheid(aba) dat hij kwam 
volgens de profetieën van de Heilige Koran en de 
Heilige Profeet(s) om de leer van de Islām te doen 
herleven in een tijd waarin Moslims zich hadden 
verwijderd van de spirituele wortels van de Islām.
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Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 

‘Deze volledige onverschilligheid voor wereldse of 
politieke macht is het kenmerk van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap sinds haar oprichting en zal 
dat ook in de toekomst blijven. We verlangen er 
alleen naar om de Islamitische leer van liefde en 
vrede over te brengen zoals we dat al meer dan 
130 jaar doen... Wij koesteren geen grief, ruzie of 
vijandschap jegens een persoon of religie. Wat 
betreft hen die tegen de Almachtige God zijn of 
zijn religie willen vernietigen; ons antwoord zal 
nooit zijn om de wapens op te nemen of enige vorm 
van geweld te initiëren. Integendeel, ons enige 
antwoord zal zijn om in alle nederigheid voor Allāh 
de Almachtige te buigen. Ons enige wapen is het 
gebed en we zijn er zeker van dat Allāh naar onze 
smeekbeden luistert. De 133-jarige geschiedenis van 
onze Gemeenschap getuigt hiervan.’

Tijdens zijn toespraak over het thema 
godsdienstvrijheid had Zijne Heiligheid(aba) waardering 
voor het feit dat de nieuwe monarch van het Verenigd 
Koninkrijk, Koning Charles, in het verleden de wens 
heeft geuit bekend te staan als de ‘verdediger van alle 
geloven’, in plaats van de ‘verdediger van het geloof’. 

In een reactie op het feit dat deze verandering in 
taalgebruik in de media is beschreven als mogelijk 
‘wishful thinking’ en waarschijnlijk niet door iedereen 
zal worden verwelkomd, zei Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba):

‘Hoewel sommigen dergelijke inspanningen om 
religieuze harmonie te bevorderen misschien als 
futiel of “wishful thinking” beschouwen, is naar 
mijn mening het verdedigen van alle religies en 
het vestigen van echte vrijheid van godsdienst en 
geloof in werkelijkheid de basis voor het vestigen 
van vrede in de wereld.’

Sprekend over de nadruk die de Islām legt op het tot 
stand brengen van wereldvrede en godsdienstvrijheid, 
zei Zijne Heiligheid(aba) dat hoofdstuk 22, verzen 40 
en 41 van de Heilige Koran een ‘gedenkwaardig en 
baanbrekend principe bevatten dat universele 
godsdienstvrijheid garandeert.’

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) legde de verzen uit en 
zei:

‘De Koran stelt expliciet dat, als een krachtig 
antwoord op het onrecht dat tegen de Moslims 
wordt gepleegd uitblijft, geen enkele Kerk, 
Synagoge, Tempel, Moskee of welke andere plaats 
van aanbidding dan ook veilig zou blijven. De 
Heilige Koran is dus het enige Goddelijke geschrift 
dat niet alleen absolute godsdienstvrijheid 
toekent aan de mensen van alle godsdiensten en 
overtuigingen doch verder gaat door Moslims en 
degenen die Moskeeën betreden op te dragen de 
religieuze rechten van niet-Moslims te beschermen. 
Het is dat hemelse geschrift dat de beschermer 
en verdediger is van alle religies, geloven en 
overtuigingen.’

Zijne Heiligheid(aba) sprak verder over de stad Zion en 
hoe de stichter ervan, John Alexander Dowie, ernstige 
vooroordelen uitte tegen de Islām. De Beloofde 
Messias(as) reageerde direct op zijn verachtelijke 
misbruik van de islam en haar Heilige Stichter.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat sommige mensen zich 
kunnen afvragen waarom de Beloofde Messias(aba) 
harde taal gebruikte tegen de heer Dowie terwijl hij 
beweert liefde en mededogen te prediken, maar er is 
geen sprake van een dergelijke tegenstrijdigheid.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei hierover:

‘De Beloofde Messias(aba) heeft nooit een keer 
opgeroepen tot enige vorm van gewelddadige of 
extreme reactie. Sterker nog, toen hij zich voor het 
eerst bewust werd van de venijnige uitspraken van 
de heer Dowie tegen de Islām en haar Stichter(s), 
probeerde de Beloofde Messias(as) met hem te 
redeneren en hem over te halen zich terughoudend 
op te stellen en de gevoelens van Moslims te 
respecteren.’

De heer Dowie ging echter door met zijn intense 
verguizing van Moslims en riep op tot hun uitroeiing. 
Zijne Heiligheid(aba) citeerde de heer Dowie, die zei:

‘Ik bid tot God dat de Islām spoedig van de 
aardbodem zal verdwijnen. O God, aanvaard mijn 
gebed. O God, vernietig de Islām!’

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

‘Hij [Dowie] schreef dat als Moslims het 
Christendom niet zouden omarmen, zij de dood 
en vernietiging tegemoet zouden gaan. In 
reactie op dergelijke extreme retoriek en vitriool 
probeerde de Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap(as) ervoor te zorgen dat duizenden 
of zelfs miljoenen onschuldige mensen geen 
schade zouden ondervinden, wat het geval zou zijn 
geweest als de wens van de heer Dowie voor een 
religieuze oorlog tussen Christenen en Moslims zou 
worden gerealiseerd. Daarom daagde hij de heer 
Dowie uit tot een gebedsduel. Hij zei dat in plaats 
van op te roepen tot dood of vernietiging, hij en de 
heer Dowie beiden een plechtig gebed moesten 
verrichten en tot God moesten bidden dat wie van 
hen een leugenaar was, zou sterven tijdens het 
leven van de andere partij.’

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) vervolgde:

‘Dit was eigenlijk een daad van mededogen en een 
middel om de situatie te bezweren. In plaats van 
een confrontatie tussen Moslims en Christenen te 
riskeren, stelde de Beloofde Messias(as) dat hij en de 
heer Dowie hun toevlucht moesten nemen tot het 
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gebed en de zaak in de handen van de Almachtige 
God moesten laten. Het was een eerlijke en 
vreedzame manier om de waarheid vast te stellen. 
Het is niet overdreven om te stellen dat het een 
prachtig voorbeeld was van terughoudendheid 
tegenover immense provocatie en vijandigheid.’

Toen Dowie de uitdaging ontving, week hij niet af van 
zijn vroegere gedrag. In feite vergeleek hij de Beloofde 
Messias(as) volgens zijn hatelijke gewoonten met 
‘muggen en vliegen’ die hij zou ‘dooddrukken’ als hij 
zijn voet op hen zou zetten.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

‘De Beloofde Messias(aba) herhaalde zijn uitdaging 
en kreeg daarmee veel publiciteit in de Verenigde 
Staten en elders. Journalisten berichtten over 
de torenhoge status van de heer Dowie in zijn 
gemeenschap, zijn rijkdom en macht en vergeleken 
dit ongunstig met de Beloofde Messias(as), die 
volgens hen uit een ver en afgelegen dorp in India 
kwam en wiens rijkdom en wereldlijke macht geen 
partij waren voor de heer Dowie. Bovendien was de 
heer Dowie puur fysiek gezien jonger en gezonder 
dan de Beloofde Messias(as). Toch, ondanks het 
verschil in materiële zin, heeft de Stichter van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap nooit geaarzeld, 
nooit een stap terug gedaan of overwogen zijn 
uitdaging terug te trekken.’

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

‘Tegen alle wereldse kansen in werd het resultaat al 
snel duidelijk in zijn voordeel. In snel tempo verloor 
Dowie zijn aanhangers, rijkdom en fysieke en 
mentale vermogens. Hij leed uiteindelijk aan wat de 
Amerikaanse media beschreven als een ‘pathetisch 
einde’... Een beroemde kop van de Boston Herald 
verklaarde: “Groot is Mirza Ghulam Ahmad, de 
Messias”. Kortom, de Stichter van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap heeft nooit geprobeerd zijn 
opvattingen of waarden aan iemand op te dringen. 
Evenmin heeft hij ooit toegestaan de haat van de 
heer Dowie of andere tegenstanders van de Islām 
met fysiek geweld of macht te beantwoorden. 
Ahmadi-Moslims beschouwen dit voorval als een 
teken van waarachtigheid van onze Stichter.’

Ter afsluiting van zijn toespraak zei Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba):

‘Vandaag danken de volgelingen van Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad(as), de Beloofde Messias en 
Mahdi (de Geleide), Allāh de Almachtige dat we 
de Fath-e-Azeem Moskee (de Moskee van de Grote 
Overwinning) in Zion inwijden als een symbool van 
ware religieuze vrijheid. Zijn deuren gaan open 
met een verlichte boodschap waarin staat dat de 
religieuze rechten en vreedzame overtuigingen 
van alle volkeren en gemeenschappen voor altijd 
beschermd en gekoesterd moeten worden. Het is 
de belangrijkste doelstelling van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap om de mensheid te leiden 
naar het pad van spirituele verlossing en om ervoor 
te zorgen dat alle volkeren, ongeacht hun kaste, 
geloof of kleur, samenleven in een geest van goede 
wil en harmonie en in ware vrede en veiligheid.’

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) verklaarde verder:

‘Vanuit het diepste van mijn hart bid ik dat deze 
Moskee, als God het wil, altijd zal dienen als een 
baken van vrede, tolerantie en liefde voor de hele 
mensheid. Ik bid dat het een plaats wordt waar 
mensen in alle nederigheid samenkomen om 
hun Schepper te erkennen, voor Hem te buigen 
en de rechten van de mensheid te vervullen. Wij 
geloven namelijk oprecht dat we alleen succesvol 
en welvarend kunnen zijn als we de rechten van 
aanbidding van de Almachtige God en de rechten 
van de mensheid vervullen.’

Voorafgaand aan de toespraak luisterden de 
aanwezigen naar een aantal gastsprekers die het 
podium betraden.

De gewaardeerde Billy McKinney, burgemeester van 
Zion zei: 

‘Het is een absolute eer en voorrecht voor mij om 
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), 
de wereldleider van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap te verwelkomen in de stad Zion voor 
de inhuldiging van de Fath-e-Azeem Moskee. Wij 
zijn werkelijk vereerd dat u duizenden kilometers 
hebt gereisd om hier vanavond bij ons te zijn in 
Zion... Dit [de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap] 
is een gemeenschap die Mohammed(s), de Profeet 
van de Islām vereert, die een verbond sloot 
met Christenen waarbij hij beloofde dat zijn 
volgelingen Christenen zouden helpen en steunen 
bij het herstellen van hun kerken en zelfs hun 
leven zouden geven om die kerken te beschermen 
en te verdedigen tegen elke bedreiging... Dit is 
het credo en de traditie die de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap hier vandaag in de stad Zion 
belichaamt. Gezegend om geleid te worden door 
Zijne Heiligheid. De Gemeenschap heeft mensen 
van alle religies bereikt met een boodschap van 
vrede, gerechtigheid, universele mensenrechten en 
dienstbaarheid aan de mensheid.’

Bij de overhandiging van de sleutel van de stad aan 
Zijne Heiligheid(aba) zei Billy McKinney:

‘Het is met diepe dankbaarheid voor de uitstekende 
diensten die de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
aan de stad Zion heeft verleend en uw inzet voor de 
verdere ontwikkeling van de stad en de verbetering 
van het welzijn van haar bevolking, dat wij de 
sleutel van de stad Zion aan Zijne Heiligheid(aba) 
overhandigen.’
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Later sprak Zijne Heiligheid(aba) zijn dankbaarheid uit 
voor het gebaar en zei:

‘Ik dank de burgemeester voor het geven van de 
sleutel van deze stad en ik weet zeker dat de sleutel 
van deze stad nu in veilige handen is.’

Vertegenwoordiger Joyce Mason, lid van de Algemene 
Vergadering van Illinois zei:

‘Zijne Heiligheid(aba) is een toonaangevend 
Moslimfiguur voor het bevorderen van de vrede 
die in zijn preken, lezingen, boeken en persoonlijke 
ontmoetingen voortdurend heeft gepleit voor de 
Ahmadiyya-Moslimwaarden van dienstbaarheid 
aan de mensheid, universele mensenrechten en 
een vreedzame en rechtvaardige samenleving. Hij 
heeft gesproken met wetgevers en andere leiders 
over de hele wereld waarbij hij de nadruk legde 
op vreedzame co-existentie. Zijne Heiligheid(aba) is 
ook een voorvechter van vrouwenrechten, zoals 
ik persoonlijk kan getuigen, omdat ik tijd heb 
doorgebracht met Ahmadi-Moslim vrouwen van 
Zion. De vrouwelijke leden van deze Gemeenschap 
dwingen respect af en zijn integraal onderdeel 
van het leven van de gemeenschap. De bouw van 
deze Moskee is daar het levend bewijs van. Bijna 
de helft van het geld voor de bouw was afkomstig 
van Ahmadi-Moslimvrouwen. Hoe bijzonder is 
dat? De stad Zion mag zich gelukkig prijzen dat 
zo’n vredelievende en dienstbare Gemeenschap 
besloten heeft zich hier te vestigen en zo’n mooie 
Moskee te bouwen. Het is mijn vurige wens dat deze 
Moskee een baken van hoop wordt, niet alleen voor 
deze stad, maar voor de hele omgeving.’

Joyce Mason gaf voorts namens het 61e district van 
de algemene vergadering van Illinois een officiële 
aanbeveling voor de Fath-e-Azeem Moskee.

‘Ik dien een House Resolution in om de 
Gemeenschap te feliciteren met de inwijding van de 
nieuwe Moskee en ik ben dankbaar dat ik deel mag 
uitmaken van deze vreugdevolle dag en van deze 
zeer bijzondere Gemeenschap.’

Congreslid Raja Krishnamoorthi (D-Illinois) nam een 
officiële verklaring op in het Congressional Record 
waarin hij de historische mijlpaal van de inhuldiging 
van de Fath-e-Azeem Moskee erkent en het bezoek 
van Huzoor aan de Verenigde Staten eert.

Raja Krishnamoorthi zei:

‘Ik ben zo verheugd om deel uit te maken van zijn 
aankomst (van Zijne Heiligheid(aba)) die we hebben 
opgenomen in het congresverslag van de Verenigde 
Staten, een herdenking van deze historische 
dag die zal voortleven in de geschiedenis ter 
herinnering aan wat er vandaag is gebeurd 
en aan deze vreugdevolle gelegenheid. Tot de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap behoren één van 
de beste groep mensen die je ooit zult ontmoeten. 
Ze hebben zich toegewijd aan dienstbaarheid, 
van het oprichten van ziekenhuizen tot scholen, 
tot bloeddonaties, tot het helpen van mensen 
in nood, tot het gaan naar natuurrampen. Zijne 
Heiligheid(aba), u zou zeer onder de indruk zijn 
van het feit dat deze mensen de waarden, de 
waarden die u predikt en waarover u elke dag 
spreekt, naleven en belichamen... Ik geloof dat de

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, één van de beste 
gemeenschappen in Amerika en de wereld is die 
zich inzet voor de mensheid.’

Dr. Katrina Lantos Swett, professor aan Tufts University 
en voorzitter van de Lantos Foundation for Human 
Rights and Justice zei:

‘Ik ken geen andere geloofsgemeenschap die ik 
ooit ben tegengekomen die de leer die zij belijden 
zo volledig belichaamt, die er elke dag op een 
diepgaande manier naar streeft om de hoge 
idealen en de diepgaande principes die aan de 
basis van hun leven liggen, na te leven. Ik denk 
ook dat degenen onder ons in deze zaal weten 
dat die geest, die toewijding, natuurlijk van God 
komt, maar ook van jullie buitengewone leider, 
Zijne Heiligheid(aba). Ik voel me zo gelukkig, zo 
bevoorrecht, zo verheven en zo gezegend om hier 
vandaag met u allen te zijn.’

Dr. Katrina Lantos Swett zei over haar ervaring toen ze 
hoorde over het gebedsduel:

‘In het begin zeg je: “Wacht, is dat echt gebeurd?” 
Dat is echt gebeurd. Eén van de dingen die ik 
zo fascinerend vond aan het verhaal was dat 
in een tijd lang voordat iedereen zijn kleine 
draagbare apparaten en zijn mobiele telefoons 
in zijn computer had, dit gebedsduel viraal ging. 
Deze prachtige Moskee, die dit weekend wordt 
ingewijd, heet in feite de Fath-e-Azeem Moskee, 
wat “een grote overwinning” betekent, omdat de 
overwinning in dat gebedsduel naar de Ahmadi’s 
ging. Ja, naar de eerste stichter en leider van de 
Ahmadi Gemeenschap. Maar echt, ik denk dat we 
moeten zeggen dat de overwinning ook naar de 
mensheid ging, want het was een overwinning 
voor respect, voor liefde, voor tolerantie, voor al 
die deugden die we nu belichaamd zien in deze 
prachtige gemeenschap.’

Voorafgaand aan de formele procedure had Zijne 
Heiligheid(aba) verschillende ontmoetingen met de media 
en hoogwaardigheidsbekleders.

BRON:

•	 The Key to Zion, Illinois is Now in Safe Hands; 3rd 
October 2022; 

https://www.alislam.org/press-release/key-to-zion-illinois-is-now-in-safe-hands/
https://www.alislam.org/press-release/key-to-zion-illinois-is-now-in-safe-hands/


De inhuldiging van de Fath-e-Azeem Moskee[1]
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het Christendom te aanvaarden. Zijne Heiligheid(aba) 
legde uit dat onze taak hier niet ophoudt, ook al 
heeft de Gemeenschap hier een Moskee gebouwd 
en zich verspreid over meer dan 200 landen in de 
wereld. Integendeel, het was de taak van de Beloofde 
Messias(as) om de boodschap van de Islām naar alle 
uithoeken van de wereld te verspreiden. Er werd 
ook beloofd dat dit zal gebeuren, maar het zal niet 
gebeuren zonder gebed.

Het ware doel van het bouwen van Moskeeën

Zijne Heiligheid(aba) legde uit dat Moskeeën zo zijn 
gebouwd dat mensen vijf keer per dag kunnen bidden, 
God kunnen gedenken en zich kunnen onthouden 
van het wereldlijke. Maar als dit niet het resultaat is 
na het bouwen van deze moskee, dan zullen we niet 
in staat zijn om de zegeningen van deze Moskee te 
verkrijgen. De Beloofde Messias(as) verklaarde dat de 
Gemeenschap hem diepgaande gebeden moet blijven 
helpen. Daarom is het onze plicht om gebed een 
integraal onderdeel van ons leven te maken en ook in 
die van onze kinderen. Hoe gelukkig zijn degenen die 
dit bereiken en getuige zijn van de zegeningen van 
God die op hen neerdalen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat 
we onszelf daarom in dit opzicht moeten beoordelen.

Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat het niet zo zou 
moeten zijn dat we door onze daden de vervulling 
van de beloften van Allah uitstellen, of dat we 
ervan beroofd blijven. Inderdaad, de Heilige Profeet 
Mohammed(s) was de meest geliefde profeet van 
Allāh de Almachtige. Zijn nederigheid was zo groot 
dat hij, ondanks de beloofde overwinning tijdens 
de Slag bij Badr, hevig zou huilen terwijl hij Allāh’s 
hulp zocht en hij legde uit dat het zijn plicht was 
om Allah’s hulp te zoeken met uiterste nederigheid. 
Daarna was de grote overwinning die werd behaald 
zodanig dat deze ongeëvenaard was in de hele 
geschiedenis. De Beloofde Messias(as) legde uit dat het 
de gebeden waren van degene die zo verloren was in 
zijn liefde voor Allāh de Almachtige die de overwinning 
verleende.

Een manifestatie van de grote overwinning tegen 
Alexander Dowie – ‘Fath-e-Azeem’ Moskee

Zijne Heiligheid(aba) zei dat deze Moskee de ‘Fath-
e-Azeem’ Moskee is genoemd, omdat het een 
manifestatie is van die grote overwinning die werd 
toegekend aan de Beloofde Messias(as). Het einde van 
die vijand werd uitgeroepen tot een grote overwinning, 
waarvan we getuige waren dat deze ongeveer 115 
jaar geleden in vervulling ging. Zijne Heiligheid(aba) 
citeerde een krant uit die tijd waarin stond dat de 
Beloofde Messias(as) inderdaad groot is die het einde 
van Alexander Dowie voorspelde. Deze man uit India 
heeft beweerd dat hij de Beloofde Messias(as) is van 
deze tijd. De krant vermeldt verder dat als Dowie 
wegrent voor de uitdaging van de Beloofde Messias(as), 
het een nederlaag voor Dowie zal zijn en bewijzen dat 
zijn beweringen vals zijn. De Beloofde Messias(as) zei dat 
hij en Dowie moesten bidden voor de ondergang van 
elkaar om te zien wie waar is in hun bewering.

Het gebedsduel en de grote overwinning – 
Inhuldiging van de historische Fath-e-Azeem 

Moskee in Zion, Verenigde Staten

Na het reciteren van Tashahhud, Ta’awwuz en Surah 
al-Fatihah, zei Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba):

Vandaag, zijn we met de genade van Allah 
bijeengekomen voor de inwijding van de Moskee in 
Zion. Allah de Almachtige heeft de Gemeenschap 
in de Verenigde Staten in staat gesteld een Moskee 
te bouwen in een stad die van groot belang is 
voor de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Zijne 
Heiligheid(aba)   antwoordde een journalist over het 
belang van deze stad en verklaarde dat het de stad is 
van een tegenstander van de Gemeenschap. Om de 
historische betekenis van de stad te belichten, heeft 
de Gemeenschap ook een tentoonstelling gehouden 
waar mensen van kunnen profiteren.

Zijne Heiligheid(aba)  zei dat er een valse persoon was 
geweest die kwaadsprak over de Beloofde Messias(as) 

en die later stierf. Vervolgens werd de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap in zijn stad gevestigd. Nu er een 
Moskee wordt gebouwd in Zion, moeten we allen Allah 
de Almachtige enorm dankbaar zijn.

Een groot teken van de waarachtigheid van de 
Beloofde Messias(as)

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Heilige Profeet 
Mohammed(aba) verklaarde dat degenen die anderen 
niet dankbaar zijn, God niet dankbaar zijn. Daarom is 
deze dag niet alleen een dag van immense vreugde 
voor Ahmadi’s, maar ook een dag van immense 
dankbaarheid. Allah de Almachtige heeft namelijk op 
deze plaats een groot teken gemanifesteerd voor de 
waarachtigheid van de Beloofde Messias(as). Inderdaad, 
Allah de Almachtige stond garant voor de vooruitgang 
van de Gemeenschap van de Beloofde Messias(as), maar 
we kunnen dit alleen zien als we dankbaar zijn. 120 jaar 
geleden heeft de Beloofde Messias(as) de vernietiging 
van een vals persoon en vijand van de Islām 
voorspeld, nadat Allah de Almachtige hem erover had 
geïnformeerd. Wat een prachtig teken is het dat de 
Gemeenschap nu in staat is gesteld een Moskee te 
bouwen op de plek waar die persoon beweerde dat 
geen enkele Moslim mag binnenkomen zonder eerst 
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Zijne Heiligheid(aba) zei dat Dowie in zo’n 
betreurenswaardig toestand was omgekomen; zijn 
stad viel ten prooi aan interne onenigheid, hij verloor al 
zijn fortuin, zijn lichamelijke en geestelijke gezondheid 
gingen achteruit en zijn eigen volgelingen begonnen 
de Islām te prijzen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit zeker 
een bewijs is van de waarachtigheid van de Beloofde 
Messias(as), maar het is niet waar onze vreugde 
ophoudt. We moeten op zoek gaan naar nieuwe 
wegen om de boodschap te verspreiden en onszelf 
blijven hervormen om ware vreugde te bereiken. De 
eerste grote overwinning was de overwinning tijdens 
de Slag bij Badr, maar het verminderde het niveau van 
rechtschapenheid, dankbaarheid en aanbidding van 
de Moslims niet. Daarom moeten we niet denken dat 
we hier een grote overwinning hebben behaalden de 
focus op het ware doelverliezen.

De hulp van God en onze verantwoordelijkheid

Zijne Heiligheid(aba) verklaarde dat dit het werk van God 
is, dat Hij deze Gemeenschap in staat heeft gesteld om 
zich over meer dan 200 landen te verspreiden en dat 
de wereld de naam van de Beloofde Messias(as) heeft 
leren kennen. Allen die tegen hem waren, kwamen 
om. Goddelijke gemeenschappen worden hoe dan ook 
geconfronteerd met vervolging, maar ondanks alle 
inspanningen en macht van de vijand falen ze in hun 
missie.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat we hetzelfde voorbeeld 
moeten tonen dat werd getoond door de Moslims 
in de tijd van de Heilige Profeet Mohammed(s) en de 
Beloofde Messias(as) moeten steunen om recht te doen 
aan de belofte die we aan hem hebben gedaan. We 
moeten het niveau van aanbiddingverhogen om het 
echte doel van het leven te vervullen waarvoor we 
zijn geschapen. Men zal pas aandacht besteden aan 
deze Moskee als we recht doen aan onze aanbidding 
van God en alleen dan kunnen we de missie van de 
Beloofde Messias(as) vervullen. Daarom moet elke 
Ahmadi zichzelf beoordelen.

Gebed is ons enige wapen

Zijne Heiligheid(aba) zei dat er veel mooie Moskeeën 
over de hele wereld zijn, maar helaas doen de 
bezoekers van de Moskee er geen recht aan het ware 
doel van een Moskee. Aanbidding betekent niet 
om de gebeden snel en doelloos te verrichten. Het 
moet in feite zorgvuldig worden nageleefd om de 
nabijheid van God te bereiken. Daarom moeten we 
deze Moskeeën vullen, terwijl we de geboden van 
Allah de Almachtige vervullen en het gebed moeten 
manifesteren om Zijn tevredenheid te bereiken.

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de wereld getuige was 
van de vernedering van Dowie en deze overwinning 
verkondigde de waarachtigheid van Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as) toen deze profetie in vervulling 
ging. Dit was niet een teken voor de vernietiging 
van de vijand, maar voor de grootsheid van de Islām 
en om te laten zien dat het nu de tijd is voor de 
Gemeenschap van de Beloofde Messias(as) om te 
zegevieren. Daarom is het vandaag onze plicht om de 
eenheid van God met de mensen tot stand te laten 
komen, onze gerechtigheid te vergroten en onze 
relatie met God te ontwikkelen. Bovendien moeten we 
onze innerlijke staat reinigen, zodat er meer wegen 
naar de overwinning worden geopend. Elk teken van 
overwinning zou een revolutionaire verandering in

ons teweeg moeten brengen. Deze dag moet een 
spirituele revolutie in ons teweegbrengen, anders 
zal het einde van Dowie ons geen enkel voordeel 
opleveren. De grote overwinning moet de grote 
verandering zijn die in ons plaatsvindt en wanneer 
de wereld onder de vlag van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) komt.

Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah de Almachtige ons 
en ons nageslacht in staat zou stellen dit te bereiken. 
Zijne Heiligheid(aba) zei ook dat er in de toekomst meer 
details over deze Moskee zullen worden gegeven.

BRON:

•	 The Inauguration of Fath-e-Azeem Mosque; 
Vrijdagpreek gehouden in de Fath-e-Azeem Moskee, 
Zion, Illinois, Verenigde Staten; vrijdag 30 september 
2022;  

Voor uitgebreide informatie verwijst de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande linken (in 
het Engels):

•	 Toespraak: Opening van de Moskee van de Grote 
Overwinning in Zion - Een symbool van ware 
godsdienstvrijheid

•	 Persbericht: Inhuldiging van de eerste Moskee in 
historische stad Zion 
Door het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap  

•	 Persbericht: Wereldleider spreekt slotzitting van 64e 
jaarlijkse Ahmadiyya Moslim Jamaat-conferentie in 
de Verenigde Staten toe (jaar: 2012)

•	 Persbericht: Khalifa van de Islām maakt historische 
reis naar stad Zion (jaar: 2012)

https://www.alislam.org/friday-sermon/2022-09-30.html
https://www.reviewofreligions.org/40118/opening-of-the-mosque-of-the-grand-victory-in-zion-a-symbol-of-true-religious-freedom/
https://www.reviewofreligions.org/40118/opening-of-the-mosque-of-the-grand-victory-in-zion-a-symbol-of-true-religious-freedom/
https://www.reviewofreligions.org/40118/opening-of-the-mosque-of-the-grand-victory-in-zion-a-symbol-of-true-religious-freedom/
https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2022/09/worldwide-head-of-ahmadiyya-muslim-community-inaugurates-first-mosque-in-historic-city-of-zion/
https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2022/09/worldwide-head-of-ahmadiyya-muslim-community-inaugurates-first-mosque-in-historic-city-of-zion/
https://www.alislam.org/press-release/world-leader-addresses-final-session-of-ahmadiyya-muslim-jamaats-64th-annual-convention-in-usa/
https://www.alislam.org/press-release/world-leader-addresses-final-session-of-ahmadiyya-muslim-jamaats-64th-annual-convention-in-usa/
https://www.alislam.org/press-release/world-leader-addresses-final-session-of-ahmadiyya-muslim-jamaats-64th-annual-convention-in-usa/
https://www.alislam.org/press-release/khalifa-of-islam-makes-historic-trip-to-town-of-zion/
https://www.alislam.org/press-release/khalifa-of-islam-makes-historic-trip-to-town-of-zion/


The Herald van Boston USA op 23 juni 1907: 
“Groot is Mirza Ghulam Ahmad, de Messias”
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tussen de twee aanspraakmakers. Minstens 160 
verschillende kranten maakten melding van dit 
gebedsduel. Dr. John Alexander Dowie gebruikte 
strenge en harde woorden tegen de Beloofde 
Messias(as) en beloofde dat hij hem zonder enige 
moeite kon vernietigen.

Op 20 februari 1907 ontving Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad, de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) de 
volgende openbaring van Allah:

“Ik zal een nieuw Teken manifesteren waarin er een 
grote overwinning zal zijn. Het zal een Teken zijn 
voor de hele wereld”.[1]

Kort daarna bereikte het nieuws Qadian, India, dat Dr. 
John Alexander Dowie was omgekomen. In snel tempo 
verloor Dr. John Alexander Dowie zijn aanhangers, 
rijkdom en lichamelijke en geestelijke vermogens. 
Hij leed uiteindelijk aan wat de Amerikaanse media 
beschreven als een ‘pathetisch einde’.

ACHTERGROND

Het jaar was 1901 toen Dr. John Alexander Dowie 
aanspraak maakte op het profeetschap en beweerde 
de geestelijke wederkomst te zijn van de profeet 
Elia. Hij legde fundamenten van zijn theocratische 
historische stad genaamd Zion. Hij had duizenden 
volgelingen die in Zion wonen en spoedig na de 
stichting van deze stad positioneerde Dr. John 
Alexander Dowie zich als de aartsvijand van de Islam 
in dit tijdperk en zwoer hij alle religies voorbij te zullen 
streven. Hij was in het bijzonder vijandig tegenover de 
Islam. Hij verkondigde dat hij de Islam en Moslims zou 
vernietigen.

Toen de Heilige Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), die 
beweerde de Beloofde Messias en Imam Mahdi te 
zijn, hoorde van Dr. John Alexander Dowie en zijn 
uitspraken, daagde hij Dr. John Alexander Dowie 
publiekelijk uit voor een gebedsduel: Een duel, niet 
met zwaarden, maar met gebeden, om aan te tonen 
aan wiens kant God stond en om Dr. John Alexander 
Dowie uit te dagen voor het kwaad dat hij verkondigde 
tegen de Islam, zijn Heilige Stichter en de Moslims. 
De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) zei dat in 
plaats van op te roepen tot dood of vernietiging van 
alle Moslims, hij en John Alexander Dowie beiden 
een plechtig gebed zouden moeten doen en tot God 
zouden moeten bidden dat wie van hen een leugenaar 
was, zou sterven tijdens het leven van de ander.

Maar laten we een stap terug doen. Om de omvang 
van de gebeurtenissen in deze stad te begrijpen, 
moet men eerst de stad Zion leren kennen. Dr. 
John Alexander Dowie had de stad Zion op unieke 
wijze gesticht. De meeste straten en wegen waren 
vernoemd naar Bijbelse persoonlijkheden en plaatsen. 
Alle belangrijke straten van deze stad kwamen samen 
uit op een enorme rotonde, in het hart waar Dr. John 
Alexander Dowie’s grote kerk stond. Met duizenden 
volgelingen die in zijn stad woonden, een stad die 
beschouwd werd als persoonlijk eigendom van Dr. 
John Alexander Dowie en zelfs toen al miljoenen 
dollars waard was, was Dr. John Alexander Dowie zeker 
een kracht om rekening mee te houden. 

Aan de andere kant was Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, 
de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as), een man van 
eenvoudige komaf die in een uiterst afgelegen dorp 
in India woonde, maar met een gestaag groeiende 
gemeenschap aan zijn zijde werd hij gezien als de 
loyale en rijzende ster van de Islam.

WERELDPERS

De toenmalige wereldpers besteedde enorm veel
aandacht aan deze spectaculaire geestelijke strijd

“GROOT IS MIRZA GHULAM AHMAD, DE MESSIAS”

In een beroemde kop van de Boston Herald van 23 
juni 1907 stond een gedetailleerd en gedocumenteerd 
artikel over Dr. John Alexander Dowie. Het wijdde een 
hele pagina aan de profetie van de Beloofde Messias 
en Imam Mahdi(as), samen met een groot portret van 
hem. Het artikel werd geleid door twee banners. De 
tekst luidde: 

“Groot is Mirza Ghulam Ahmad - de Messias.”[2]

“Voorspelde pathetische einde van Dowie.” 

De Boston Herald herinnerde vervolgens aan enkele 
van Dowie’s minachtende opmerkingen over de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as). De krant 
herhaalde ook de hoogmoedige uitspraak van Dr. 
John Alexander Dowie in antwoord op de uitdaging 
van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as). Dr. John 
Alexander Dowie had gezegd:
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“In India is er een dwaze Messias die mij schrijft en 
mij vaak vertelt dat het graf van Jezus Christus in 
Kasjmir is en de mensen zeggen soms tegen mij 
waarom antwoord u niet op dit en dat of andere 
dingen. Antwoord! Denkt u, dat ik op deze muggen 
en vliegen zal antwoorden. Als ik mijn voet op hen 
zou zetten, zou ik hun leven verpletteren. Ik geef ze 
een kans om weg te vliegen en te leven.”

De krant citeerde ook een andere directe verwijzing 
van Dr. John Alexander Dowie in zijn dagboek:

“Als ik niet Gods profeet ben, is er geen (profeet) op 
Gods aarde.”[3]

De Boston Herald haalde een citaat aan van Dr. John 
Alexander Dowie uit zijn dagboek van 14 februari 1904: 

“Ik bid tot God voor de dag dat de halve maan 
(van de Islam) zal verdwijnen en moge God haar 
vernietigen.” 

De Boston Herald was niet de enige krant die een 
artikel schreef over het grote “Gebedsduel”.[4] Minstens 
160 verschillende kranten maakten melding van dit 
gebedsduel.[5] Dit is een groot teken voor de wereld, in 
het bijzonder voor het Westen over de waarachtigheid 
van de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as).

BRON:

[1].	 Haqiqatul Wahi - De Filosofie van de Goddelijke 		
	 Openbaring, blz. 641. 

[2].	Zie: https://www.alislam.org/library/links/00000213.		
	 html En: https://www.alhakam.org/great-is-				 
	 mirza-ghulam-ahmad-the-messiah-hazrat-			 
	 khalifatul-masih-v-visits-historic-city-of-zion-usa/ 		
	 en een foto van de pagina: https://www.flickr.com/		
	 photos/engrmhk/3302912161 

[3].	The Leaves of Healing, 12 december 1903.

[4].	20 krantenknipsels: https://www.reviewofreligions.		
	 org/39996/a-tale-of-two-claimants-told-in-20-news-	
	 clippings/ 

[5].	De details van dit gebedsduel zijn vastgelegd 			 
	 in het boek van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, 			 
	 de Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) genaamd 		
	 ‘Haqiqatul Wahi (De Filosofie van de Goddelijke 		
	 Openbaring)’ onder het hoofdstuk getiteld, ‘een 		
	 Grote Overwinning’.

https://www.alislam.org/library/links/00000213.html
https://www.alislam.org/library/links/00000213.html
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Dowie vs. Mirza Ghulam Ahmad - Verkenning van 
de ‘Grote Overwinning’ - tentoonstelling in Zion

Door de heer Sarmad Naveed uit Canada en vertaald door de heer Toosif Ahmad
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Voor iemand die de nieuwgebouwde Moskee in Zion 
- een historisch Christelijke stad - bezoekt, kunnen er 
veel vragen zijn; wat doet een Moskee hier in Zion? 
Waarom is deze stad zo belangrijk voor deze Moslims? 
Wat is de religie van de Islām?

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dacht vooruit en 
verwachtte dat er een leercurve zou zijn vanwege hun 
aanwezigheid in de stad Zion, naast de missies die ze 
in meer dan 200 landen hebben opgezet.

Om iedereen die de Zion-Moskee bezoekt te 
informeren, is er een speciale tentoonstelling 
gemaakt die terugkijkt naar de oorsprong van 
deze gemeenschap in Zion. In zijn toespraak bij de 
inwijding van de Zion-Moskee moedigde de Vijfde 
Kalief en het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba) mensen aan om deze speciale 
tentoonstelling te bezoeken toen hij zei:

‘In deze Moskee is een speciale tentoonstelling over 
het gebedsduel ingericht, dus als u meer wilt weten, 
kunt u deze bezoeken voordat u vertrekt of misschien 
heeft u de moskee al bezocht.’

‘In deze Moskee is een speciale tentoonstelling 
over het gebedsduel ingericht, dus als u meer wilt 
weten, kunt u deze bezoeken voordat ui vertrekt of 
misschien heeft u de moskee al bezocht.’

Op het eerste gezicht bij het binnenlopen van de 
tentoonstelling, is het interessant om de combinatie 
te zien van vitrines met historische artefacten, met 
ultramoderne schermen van hoge kwaliteit langs de 
muren die een modern tintje geven met informatie 
en zelfs interactieve plekken waar bezoekers door 
verschillende inhoud heen kunnen bladeren.

Beginnend met de Basis - Islam 101

De tentoonstelling begint met een gedeelte dat 
gewijd is aan de grondbeginselen van de Islām, 
met de heiligste Islamitische plaats, de Ka’bah, de 
heilige geschriften van de Islām, de Heilige Koran 
en informatie over de Heilige Profeet Mohammed(s), 
de Stichter van de Islām, inclusief de rechten die hij 
instelde voor alle verschillende soorten mensen en 
delen van de samenleving.

Een bijzondere tentoonstelling



Dowie - De Schotse evangelist die een Amerikaanse 
stad stichtte
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De volgende stop is een korte geschiedenis van de 
oprichter van Zion, John Alexander Dowie. Een scherm 
toont een tijdlijn van zijn leven, samen met enkele 
principes waarop hij zijn kerk in Zion bouwde, zoals: 
‘De Christelijke kerk werd opgericht om de Joodse kerk 
te vernietigen’, ‘Ziekte bij het vuile nageslacht van 
Satan en zonde’ en ‘De Islam moet verdwijnen, het 
Mohammedanisme moet worden vernietigd.’

Een blik naar beneden in de vitrine laat verschillende 
artefacten zien die inzicht geven in het leven van 
Dowie, inclusief zijn tabernakel.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) - 11.500+ km 
verwijderd van Zion

Als we doorgaan naar het volgende deel van de 
tentoonstelling, begint de connectie van deze stad 

De gids legt uit dat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), 
ook wel de Beloofde Messias genoemd, met volle 
hart hield van de Heilige Profeet Mohammed(sa). Toen 
hij hoorde van Dowie’s denigrerende aanvallen op 
de Islam en zijn wens om de hele religie uit te roeien, 
stond Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) op om hem uit 
te dagen en het geloof en zijn Profeet(s) te verdedigen 
onder wie hij was aangesteld, als de Messias.

Aangezien hij aanspraak maakte de Messias te zijn 
waar alle grote religies op wachtten, stond Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad(as) op tegen Dowie vanwege 
zijn laaghartige opvattingen over andere Christenen 
buiten zijn eigen denominatie.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) wenste de 
onverdraagzaamheid, haat en vooroordelen van 
Dowie te bestrijden met gebed. Daarom is, zoals de 
rondleider uitlegt, het thema van deze tentoonstelling 
‘gebed over vooroordelen’.

Onder de informatiebordjes die het leven en werk van 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) uitleggen, gehuld in 
glas en wat in onberispelijke staat lijkt te zijn voor een 
eeuwenoud kledingstuk, is een jas gedragen door 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as).

Het gebedsduel
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Dit gedeelte van de tentoonstelling neemt ons mee 
op een diepere duik in de geschiedenis van het 
gebedsduel tussen Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) 
en John Alexander Dowie. In een vitrinekast hangt 
een gebonden exemplaar van Leaves of Healing, 
de publicatie van Dowie waarin hij veel van zijn 
opvattingen deelde, ook die tegen de Islām.

Het is verbazingwekkend om de gids te horen 
uitleggen hoe Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) 

uit een klein dorpje in India, genaamd Qadian, 
geabonneerd was op een tijdschrift uit een klein stadje 
in de Verenigde Staten. Nadat Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as) de standpunten van Dowie had gelezen 
schreef Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) hem, maar 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) werd door Dowie 
alleen maar beschimpt.

In dezelfde vitrinekast bevinden zich originele 
exemplaren van The Review of Religions, een Engels 
tijdschrift geïnitieerd door Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as). Het was in dit tijdschrift waarin hij Dowie 
uitdaagde voor een gebedsduel. Hij zei dat het 
niet mogelijk is dat twee mensen door God zijn 
gezonden en tegen elkaar zijn, vandaar dat men moet 
onderscheiden wie de waarheidsgetrouwe is.

Verderop aan de muur, hangt een uitstalling van de 
New York Times die verslag deed van dit gebedsduel 
in de krant en opmerkte dat Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as) meer dan vrijgevig was in zijn bepalingen 
voor het gebedsduel. Hij had gezegd dat tussen hen 
degene die vals was, zou omkomen binnen het leven 
van de ander. Hij zei dit wetende dat hij 12 jaar ouder 
was dan Dowie en dat zijn gezondheid veel zwakker 
was in vergelijking met de goede gezondheid van 
Dowie.

De resultaten van het gebedsduel zijn binnen! – De 
grote overwinning

Dit is het punt van de tentoonstelling waar alles met 
elkaar samenhangt en de betekenis van deze stad voor 
Ahmadi Moslims duidelijk wordt.
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Verschillende knipsels tonen de geleidelijke 
ondergang van Dowie na de start van het gebedsduel; 
van het verliezen van de grip op zijn stad, openbare 
blunders en verslechterende gezondheid – allemaal in 
overeenstemming met de profetie van Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as).

In deze sectie wordt een uniek artefact tentoongesteld 
– een exemplaar van de eerste editie van het tijdschrift 
Literary Digest, de voorloper van Time Magazine, met 
de enige en meest duidelijke foto van Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as), gepubliceerd in Amerika.

Vervolgens gaat de gids zowel qua grootte als 
betekenis verder naar wat hij beschrijft als het 
middelpunt van de tentoonstelling; een vergroot, 
origineel knipsel van de Sunday Herald uit Boston, met 
de titel ‘Groot is Mirza Ghulam Ahmad de Messias’, 
waarin hij zijn voorspelling benadrukt van Dowie’s 
pathetisch dood, dreigende plagen, overstromingen 
en aardbevingen die nog moesten komen.

Tegen het einde van de tentoonstelling is er een 
interactieve geografische weergave gelanceerd 
door het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne 
Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zelf, die 
meer dan 160 verschillende knipsels laat zien over dit 
gebedsduel dat over de hele wereld beslaat.

Het wordt echt duidelijk waarom de stad Zion zo’n 
historische betekenis heeft en waarom deze nieuwe 
Moskee zo toepasselijk Fath-e-Azeem is genoemd, de 
Moskee van een Grote Overwinning.



Terwijl de nalatenschap van Dowie zijn ellendige einde is, bevindt de nalatenschap van Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as) zich in zijn steeds groter wordende Gemeenschap, het Kalifaat dat hem opvolgt en inderdaad, de 
Moskee die schittert in de stad Zion.

Voor bezoekers aan Zion en zelfs voor inwoners van de stad is deze tentoonstelling die werd ingehuldigd door 
het Wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), een eye-opener geweest voor de diepgaande geschiedenis en Goddelijke 
tekenen die plaatsvonden in deze ogenschijnlijk obscure stad. De tentoonstelling is nu synoniem aan de 
Moskee die staat als bewijs van de waarheid en Goddelijke hulp die de Beloofde Messias(as) vergezelden.
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Degenen die de tentoonstelling tijdens de openingsweek bezochten, waren perplex door de diepgaande 
geschiedenis die te zien was. Het dient als een venster op de geschiedenis, voor jong en oud om een kijkje te 
nemen in de geschiedenis van Zion en Ahmadiyyat.

Speciale verdiensten zijn te danken aan Anwar Khan, Amjad Khan en Ibrahim Ahmed Ijaz die 
onvermoeibaar hebben gewerkt om de tentoonstelling in de Zion-Moskee samen te stellen.

Over de auteur: Sarmad Naveed is een imam van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap die afstudeerde 
aan het Ahmadiyya Instituut voor Talen en Theologie in Canada. Hij is lid van de redactieraad van 
The Review of Religions en coördineert de sectie Facts from Fiction. Hij is ook verschenen als panellid 
en presentator van programma’s op Muslim Television Ahmadiyya (MTA), zoals ‘Ahmadiyyat: Roots to 
Branches’.

BRON:

[1].	 Dowie vs. Mirza Ghulam Ahmad – Exploring The ‘Great Victory’ Exhibition in Zion;

https://www.reviewofreligions.org/40159/dowie-vs-mirza-ghulam-ahmad-exploring-the-great-victory-exhibition-in-zion/


De overwinning van het Gebed op vooroordelen[1]

Vertaald door de heer Kamal Malhi
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“Ik ben verbaasd over de houding van sommige 
Christelijke missionarissen die filosofie, 
natuurkunde, astronomie enz. hebben gestudeerd, 
en toch mensen uitnodigen om een ​​zwak mens als 
God te accepteren. Onlangs is er in de Verenigde 
Staten van Amerika een man verschenen, apostel 
van Jezus, wiens naam Dowie is. Hij beweert 
dat Jezus, in zijn hoedanigheid van God, hem 
de wereld in heeft gestuurd om mensen uit te 
nodigen naar de leer dat er geen God is naast 
Jezus. Maar wat voor een God is hij die zich niet kon 
beschermen tegen de Joden en die werd verraden 
door een verraderlijke discipel, tegen wiens onheil 
hij hulpeloos bleek te zijn. Hij rende naar een 
vijgenboom om van zijn vrucht te eten en wist niet 
dat hij geen vrucht droeg; toen hem werd gevraagd 
wanneer de Dag des Oordeels zou aanbreken, 
bekende hij dat hij er niets van wist. Hij werd 
vervloekt, wat betekent dat zijn hart onrein was 
geworden en zich van God had afgekeerd en dat 
hij van God en Zijn barmhartigheid was verstoten. 
Hij klom naar de hemel omdat de Vader ver van 
hem verwijderd was, zelfs miljoenen kilometers, en 
deze afstand kon niet worden overwonnen tenzij 
hij in zijn fysieke lichaam naar de hemel opsteeg. 
Wat een tegenstrijdigheid is dit! Enerzijds beweert 
hij: ‘De Vader en ik zijn één’; en aan de andere 
kant reisde hij over miljoenen mijlen om Hem te 
ontmoeten. Als de Vader en de Zoon één waren, 
waarom zou hij dan de vermoeidheid van zo’n 
lange reis moeten doorstaan? De Vader was waar 
hijzelf was, want beiden waren één. Aan wiens 
rechterhand zat hij dan?

Nu richten we ons tot Dowie die Jezus vergoddelijkt 
en zichzelf zijn apostel noemt en zegt dat de 
profetie genoemd in Deuteronomium 18:15 wordt 
vervuld met zijn komst en dat hijzelf Elia en de 
apostel van deze tijd is. Hij weet niet dat zijn 
kunstmatige god nooit door Mozes is bedacht, en 
dat Mozes de kinderen van Israël herhaaldelijk 
heeft vermaand dat ze geen schepsel, mens of dier, 
in de hemel of op aarde mogen vergoddelijken. 
Hij herinnerde hen eraan dat God tot hen had 
gesproken, maar dat ze Hem niet hadden gezien; en 
dat hun God geen vorm of een lichaam had.

Maar Dowie, die de God van Mozes verwerpt, 
presenteert een god die vier broers en een moeder 
heeft. Hij heeft herhaaldelijk in zijn krant verklaard 
dat zijn god Jezus hem heeft verteld dat alle 
Moslims zullen worden vernietigd en niet één van 
hen zal overleven, behalve degenen die de zoon 
van Maria als hun god zouden moeten erkennen en 
Dowie als de apostel van die kunstmatige god.

nederige zoon van de arme Maria erkennen, vooral 
omdat in dit tijdperk het graf van Dowie’s god 
in dit land is ontdekt en onder hen de Beloofde 

John Alexander Dowie was een geboren Schot. Hij 
was in 1847 in Edinburgh geboren en studeerde in zijn 
jonge jaren aan de kerk.

In 1872 ging hij als predikant naar Australië en verwierf 
een zekere reputatie op het gebied van genezing. In 
1888 ging hij naar de Verenigde Staten van Amerika 
en begon met de publicatie van een blad genaamd 
‘Leaves of Healing’. In 1896 stichtte hij een Christelijk-
Katholieke sekte. In 1901 begon hij met het bouwen 
van een stad in de staat Illinois die hij Zion City 
noemde. Hij vestigde hier veel fabrieken en werd in 
feite de ongekroonde koning van Zion City. In hetzelfde 
jaar beweerde hij Elia III te zijn.

Dowie was een bittere vijand van de Islām en van de 
Heilige Profeet Mohammed(s). Hij uitte herhaaldelijk 
zijn vijandigheid jegens de Islām in zijn toespraken 
en geschriften die werden gepubliceerd in het blad 
Leaves of Healing. Op een bepaald moment maakte 
hij zich schuldig aan de volgende verachtelijke verbale 
karikatuur van de Islām:

“Ik denk met grote minachting aan de valsheid 
van Mohammed. Als ik die onwaarheden zou 
accepteren, zou ik moeten geloven dat er in deze 
bijeenkomst en inderdaad in elk deel van Gods 
aarde geen enkele vrouw is die een onsterfelijke 
ziel bezit. Ik zou moeten erkennen dat jullie 
vrouwen maar wilde dieren zijn die een uur of 
een dag als speelgoed kunnen worden gebruikt 
en dat jullie geen eeuwig bestaan hebben, en 
dat wanneer degenen die worden beheerst door 
beestachtige hartstochten hun lusten met jullie 
hebben bevredigd, jullie de hondendood zullen 
sterven. Dit zou jullie einde zijn. Dit is de religie van 
Mohammed.” (Leaves of Healing, Vol. VII, No.5, 26 mei 
1900) 

Bij een andere gelegenheid zei hij: 

“Ik waarschuw de Christelijke mensen in Amerika 
en Europa dat de Islām niet dood is. De Islām 
heeft grote kracht; hoewel de Islām en het 
Mohammedanisme vernietigd moeten worden. 
De ondergang van de Islām zal niet worden 
bewerkstelligd door de zwakke Latijnse kerk of de 
machteloze Griekse kerk.” (Leaves of Healing, 25 
augustus 1900, p. 7)

Geprovoceerd door zijn beschimpingen van de 
Islām en de Heilige Profeet Mohammed(s) en zijn 
gretigheid om de Islām en de Moslims te vernietigen, 
confronteerde Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) hem in 
september 1902 met de volgende uitdaging:
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verkondig dat hij al is verschenen en dat ik die 
persoon ben. Honderden Tekenen zijn verschenen, 
ter ondersteuning van mij, op aarde en vanuit 
de hemel. Mijn Gemeenschap telt ongeveer 
honderdduizend en groeit snel.

De heer Dowie schept op dat hij door zijn 
aandacht duizenden patiënten heeft genezen. Wij 
antwoorden: waarom was hij dan niet in staat om 
zijn eigen dochter te genezen en liet haar sterven, 
en rouwt hij nog steeds om haar verlies? Waarom 
was hij niet in staat om de vrouw van zijn volgeling 
te genezen die in nood was tijdens haar bevalling 
en de heer Dowie aan haar zijde werd geroepen 
en zij vervolgens stierf? Het is opmerkelijk dat 
honderden mensen in dit land de kunst van het 
genezen beoefenen en velen van hen worden er 
experts in en toch erkent niemand een spiritueel 
grondslag te hebben. Het is verrassend hoe de 
eenvoudige mensen van Amerika in de val worden 
gelokt door de heer Dowie. Dragen zij niet al de last 
van het onnodig vergoddelijken van Jezus dat zij 
daar bovenop ook deze tweede last op zich namen? 
Als de heer Dowie waar is in zijn bewering en Jezus 
inderdaad god is, kan deze kwestie worden bepaald 
door de dood van slechts één persoon; het is niet 
nodig om de Moslims van alle landen te vernietigen. 
Maar als de heer Dowie niet reageert op dit bericht 
en een gebed uitspreekt in overeenstemming met 
zijn opschepperij en dan vóór mijn dood van deze 
wereld wordt verwijderd, zou dat een teken zijn 
voor alle mensen in Amerika. De enige voorwaarde 
is dat de dood van een van ons niet door 
mensenhanden wordt veroorzaakt, maar wordt 
veroorzaakt door ziekte, bliksem, slangenbeet of de 
aanval van een wild dier. Ik geef de heer Dowie een 
periode van drie maanden om te beslissen om aan 
mijn verzoek te voldoen en ik bid dat God met hen is 
die waarachtig zijn. 

We hebben een boodschap voor de heer Dowie 
dat hij niet bang hoeft te zijn om alle Moslims te 
vernietigen. Hoe kunnen ze de godheid van de 
nederige zoon van de arme Maria erkennen, vooral 
omdat in dit tijdperk het graf van Dowie’s god 
in dit land is ontdekt en onder hen de Beloofde 
Messias aanwezig is, die aan het einde van de 
zesde en het begin van het zevende millennia is 
verschenen, met wiens komst vele Tekenen zijn 
gemanifesteerd? De bewering van de heer Dowie, 
dat alle Moslims zullen worden vernietigd en alleen 
degenen zullen worden gered die Jezus als god en 
Dowie als de apostel van de god zullen erkennen, 
vormt een gevaar voor zelfs die Christenen die in 
de zoon van Maria als god geloven, maar Dowie, 
de valse apostel, niet erkennen. De heer Dowie 
heeft in de openbaring die naar verluidt door hem 
is ontvangen, duidelijk verkondigd dat het niet 
genoeg is om Jezus als god te erkennen, tenzij 
de heer Dowie ook wordt erkend als Elia en de 
apostel voor het tijdperk, volgens de profetie 
die in Deuteronomium 18: 15 wordt vermeld. 
Ze zouden niet gered worden tenzij ze dit alles 
erkennen, anders zouden ze vernietigd worden. 
In deze situatie zouden de Christenen van Europa 
en Amerika zich moeten haasten om Dowie te 
erkennen, anders worden ze geruïneerd. Nadat ze 
een absurde doctrine hebben aanvaard, namelijk 
de godheid van Jezus, zouden ze geen moeite 
moeten hebben om de andere absurde doctrine te 
aanvaarden dat Dowie de apostel van die god is.

Wat de Moslims betreft, willen we de heer Dowie 
er respectvol op wijzen dat het voor de vervulling 
van zijn doel niet nodig is om miljoenen Moslims 
aan vernietiging te onderwerpen. Er is een heel 
gemakkelijke manier om te bepalen of de god van 
Dowie waar is of onze God. Op deze manier hoeft 
de heer Dowie niet herhaaldelijk zijn profetie over 
de vernietiging van alle Moslims  te verkondigen, 
maar moet hij mij alleen in zijn gedachten houden 
en bidden dat van ons tweeën de een die vals is 
eerder sterft dan de ander. De heer Dowie gelooft in 
Jezus als god en ik beschouw hem als een nederig 
schepsel en een profeet. Waar het om gaat is wie 
van ons twee gelijk heeft? De heer Dowie zou dit 
gebed moeten publiceren, dat de getuigenis moet 
dragen van minstens duizend personen. Wanneer 
de uitgave van de krant die deze aankondiging 
bevat mij bereikt, zal ook ik dienovereenkomstig 
bidden en zal aan mijn gebed de getuigenis van 
duizend personen toevoegen, als God het wil, ben ik 
er zeker van dat door het volgen van deze koers een 
weg zal worden geopend voor de heer Dowie en alle 
Christenen voor de erkenning van de waarheid.

Ik ben niet de eerste die zo een gebed voorstelt. Het 
is de heer Dowie die zich door zijn aankondigingen 
in die positie heeft gebracht. Dit waarnemend, 
heeft God, die waakzaam is, mij aangespoord tot 
deze confrontatie. Er moet aan worden herinnerd 
dat ik niet zomaar een doorsnee burger van dit 
land ben. Ik ben de Beloofde Messias, die wordt 
verwacht door de heer Dowie. Het enige verschil 
is dat de heer Dowie zegt dat de Beloofde Messias 
binnen vijfentwintig jaar zal verschijnen, en ik

John Alexander Dowie
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Op 23 augustus 1903 publiceerde Ahmad nog een 
verklaring gericht aan de heer Dowie, waarin hij zei: 

“Ik zeg niet alleen met mijn eigen mond dat ik de 
Beloofde Messias ben. God Die de hemel en de 
aarde heeft geschapen, getuigt voor mij. Om Zijn 
getuigenis compleet te maken heeft Hij honderden 
Tekenen, ter ondersteuning van mij gemanifesteerd 
en blijft Hij deze manifesteren. Ik zeg naar 
waarheid dat Zijn genade aan mij groter is dan 
Zijn genade die Hij schonk aan de Messias die voor 
mij verscheen. Zijn gelaat is breder in mijn spiegel 
tentoongesteld dan in zijn spiegel. Als ik dit alleen 
uit mijn eigen mond zeg, ben ik vals; maar als Hij 
voor mij getuigt, kan niemand mij vals noemen. 
Ik heb duizenden van zijn getuigenissen tot mijn 
steun, die ik niet kan tellen... Eén getuigenis is dat 
als de heer Dowie mijn uitdaging aanneemt en zich 
expliciet of impliciet tegen mij keert, hij dit leven zal 
verlaten met groot verdriet en kwelling gedurende 
mijn leven.

De heer Dowie heeft tot nu toe niet gereageerd op 
mijn uitdaging, noch heeft hij er in zijn blad naar 
verwezen. Ik geef hem daarom de tijd voor zeven 
maanden vanaf vandaag, 23 augustus 1903. Als hij 
gedurende deze periode tegen mij opkomt en in zijn 
blad aankondigt dat hij het plan dat ik naar voren 
heb gebracht volledig aanvaardt, zal de wereld 
binnenkort het einde van deze strijd zien. Ik ben 
ongeveer zeventig jaar oud en Dowie is volgens zijn 
eigen verklaring een jonge man van vijftig jaar. Ik 
maak me geen zorgen over deze ongelijkheid in 
onze leeftijden, aangezien de kwestie niet mag 
worden beslist op basis van leeftijd. Het berust 
volledig bij God, Die de God van hemel en aarde is 
en de beste Rechter is. Als de heer Dowie wegloopt 
van deze uitdaging, zou ik de mensen van Amerika 
en Europa als getuigen willen oproepen dat dit ook 
als zijn nederlaag zal worden beschouwd, en in dat 
geval zou moeten worden geconcludeerd dat zijn 
bewering dat hij Elia is, slechts opschepperij is en 
bedrog. Hij kan op deze manier proberen de dood te 
ontvluchten, maar hij moet zich realiseren dat zijn 
vlucht voor de voorgestelde strijd ook een vorm van 

De methode die ik voorstel is dat de heer Dowie 
met toestemming van zijn valse god het veld in 
moet gaan tegen mij. Ik ben een oude man van 
ruim zesenzestig jaar. Ik heb diabetes, dysenterie, 
migraine en een tekort aan bloed. Ik realiseer 
me echter dat mijn leven niet afhangt van mijn 
gezondheidstoestand, maar van het gebod van 
God. Als de valse god van de heer Dowie enige 
macht bezit, zal hij hem zeker toestaan ​​om tegen 
mij op te treden. Als in plaats van de vernietiging 
van alle Moslims het doel van de heer Dowie alleen 
door mijn dood kan worden gediend, zal hij een 
groot teken hebben neergezet, waardoor miljoenen 
mensen de zoon van Maria als god zullen erkennen 
en ook in Dowie zullen geloven als zijn apostel. 
Ik bevestig het waarlijk dat als de afkeer die de 
Moslims van de wereld voelen jegens de god van 
de Christenen aan de ene kant van de schaal zou 
worden geplaatst en de afkeer die ik voor hem 
voel aan de andere kant van de schaal zou worden 
geplaatst mijn afkeer zwaarder zou blijken te zijn 
dan de afkeer van alle Moslims van de wereld. De 
waarheid is dat Jezus, zoon van Maria, van mij komt 
en ik van God. Gezegend is hij die mij herkent en 
zeer ongelukkig is hij voor wiens oog ik verborgen 
ben.” (Review of Religions, Urdu, Vol. I, No.9, pp. 342-
348)

De uitdaging van de Beloofde Messias(as) kreeg veel 
publiciteit in de Amerikaanse pers, in sommige 
instanties werd de inhoud bijna letterlijk gepubliceerd, 
waaronder de Literary Digest van 20 juni 1903, de 
Burlington Free Press van 27 juni 1903, de New York 
Commercial Advertiser van 26 oktober 1903.

De Argonaut van San Francisco gaf in zijn uitgave van 
december 1902 een verslag van de uitdaging onder het 
onderschrift ‘Engels versus Arabische gebedswedstrijd’ 
en concludeerde als volgt:

‘In het kort heeft de Mirza aan Dowie geschreven: 
U bent de leider van een gemeenschap. Ook ik heb 
meerdere volgers. De beslissing wie van God komt 
kan gemakkelijk worden gezocht. Ieder van ons 
zou moeten bidden dat degene die vals is, God hem 
wegneemt tijdens het leven van de ander. Degene 
wiens gebed verhoord wordt, zal beschouwd 
worden als van de ware God.’ 

In de krant stond:

‘Dit is inderdaad een zeer redelijk en rechtvaardig 
standpunt.’

Dowie gaf geen antwoord op de uitdaging van Ahmad, 
maar kondigde aan in de Leaves of Healing van 14 
februari 1903:

‘Ik bid tot God dat de Islām snel van de wereld zal 
verdwijnen. O God, accepteer dit gebed van mij. O 
God vernietig de Islām.’

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), 
de Beloofde Messias en Imam Mahdi
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menselijke rede. Terwijl hij de ongegrondheid van 
de leer van de goddelijkheid van Jezus blootlegde, 
zorgde hij er altijd voor erop te wijzen dat hij, 
volgens de leer van de Heilige Koran, zelf in Jezus 
geloofde als een ware profeet van God en hem als 
zodanig eer bewees.

BRON:

[1].	 Victory of Prayer over Prejudice by Sir Muhammad 	
	 Zafrullah Khan(ra) 

dood is. Wees er daarom zeker van dat een ramp, 
zijn Zion, hoogstwaarschijnlijk zeer binnenkort zal 
overkomen.”

Eindelijk kondigde de heer Dowie aan in de Leaves of 
Healing van december 1903: 

“In India is er een Mohammedaanse Messias die 
me blijft schrijven dat Jezus Christus in Kasjmir 
begraven ligt. Mensen vragen me waarom ik hem 
niet het nodige antwoord stuur? Denk je dat ik 
zulke muggen en vliegen moet beantwoorden? Als 
ik mijn voet op ze zou zetten, zou ik ze doodtrappen. 
Het feit is dat ik ze slechts een kans geef om weg te 
vliegen en te overleven.” 

Dus de kwestie was regelrecht verbonden tussen 
Ahmad en Dowie. Vanaf dat moment begon 
voor Dowie een geleidelijke achteruitgang in alle 
aspecten. Zijn gezondheid begon te verslechteren, 
zijn volgelingen begonnen te twijfelen en trokken 
zijn beweringen in twijfel, hij begon in financiële 
moeilijkheden te komen. In 1905 kreeg hij een 
ernstige verlamming en zijn arts instrueerde hem 
om naar een warmer klimaat te verhuizen. Hij werd 
naar Mexico en later naar Jamaica gebracht. De 
zaken van Zion werden overgedragen aan een van 
zijn volgelingen, die zich al snel tegen hem keerde. 
Zijn vrouw en kinderen lieten hem in de steek en 
hij werd beschuldigd van diverse ongeoorloofde en 
immorele praktijken. Op 9 maart 1907 stierf hij een 
ellendige dood. De profetie van de Beloofde Messias 
ging werkelijk en volledig in vervulling. 

De Danville Gazette van 7 juni 1907 schreef: 

‘Ahmad en zijn aanhangers kunnen worden 
vergeven dat ze enige eer opeisen voor de 
nauwkeurigheid waarmee de profetie een paar 
maanden geleden werd vervuld.’

The Truth-Seeker van 15 juni 1907 schreef: 

‘De man uit Qadian voorspelde dat als Dowie de 
uitdaging aanging, hij de wereld voor zijn ogen zou 
verlaten met groot verdriet en kwelling. Als Dowie 
weigerde, zei de Mirza, zou het einde alleen maar 
worden uitgesteld; de dood wachtte hem evengoed 
en rampspoed zou Zion weldra overvallen. Dat was 
de grote profetie: Zion zou vallen en Dowie zou 
eerder sterven dan Ahmad.’ 

The Herald of Boston schreef in de uitgave van 23 juni 
1907: 

‘Dowie stierf een ellendige dood met Zion City 
verscheurd door interne meningsverschillen.’ 

Ahmad had vaak bekend dat de grootste verdriet 
dat hem trof de vergoddelijking van Jezus door de 
Christelijke Kerk was, en dat hij graag een manier wilde 
ontdekken waarmee deze zaak definitief kon worden 
opgelost en de mensheid van deze afschuwelijkheid 
zou kunnen worden bevrijd. Hij liet geen gelegenheid 
voorbijgaan om de waarheid uiteen te zetten op basis 
van de Heilige Koran, de Christelijke geschriften en de
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Dit was een periode waarin er niet alleen een 
wereldwijde verwachting was van de komst van een 
Goddelijke Hervormer, maar ook een economisch 
toevluchtsoord voor alle bedriegers die hun fortuin 
konden maken door mensen te misleiden die op zoek 
waren naar de waarheid. Veel religies leren dat om 
ware Goddelijke Hervormers te beschermen tegen 
hun vele imitators, de Almachtige God maatstaven 
creëert die dienen als leidraad voor mensen die zoeken 
naar de waarheid. De geschiedenis van de Goddelijke 
Boodschappers is een duidelijke getuige dat deze 
leidende lichten, waarheid van onwaarheid zouden 
onderscheiden. In dit tijdperk beweerden twee van 
dergelijke personen, geografisch gezien duizenden 
kilometers van elkaar gescheiden zijn, van God 
afkomstig te zijn.

Een van hen was Dr. John Alexander Dowie, die er 
aanspraak op maakte de boodschapper van God te zijn 
en verkondigde dat hij was gezonden als profeet Elia. 
Hij verspreidde zijn boodschap vanuit Zion, een stad in 
een buitenwijk die hij zo’n achtenzestig kilometer ten 
noorden van Chicago had gesticht.

In het Oostelijk halfrond, in een klein dorpje in India 
genaamd Qadian, woonde Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as), die er aanspraak op maakte de tweede 
komst van de Messias en de Hervormer van het 
Islamitische geloof te zijn.

Gedurende deze periode wilde Dr. John Alexander 
Dowie, die van Christelijk geloof was, volgelingen 
uit alle denominaties en dispensaties naar zijn 
geloofsovertuigingen trekken. Hij beschouwde alle 
andere Christenen die zich niet bij zijn kerk aansloten 
als afvalligen. Bovendien beweerde hij niet alleen 
de boodschapper van God te zijn, maar uitte hij ook 
zijn haat jegens de Heilige Stichter van de Islām 
en Moslims in het algemeen. Hij wenste zelfs het 
uitsterven van de Moslimgemeenschap en gebruikte 
grof taalgebruik over de Heilige Profeet Mohammed(s), 
de Heilige Stichter van de Islām.

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) kondigde aan dat 
hij door God is aangesteld als de Hervormer van het 
tijdperk waar alle naties op hadden gewacht. Hij 
beweerde de tweede komst van de Messias te zijn 
waar zowel Moslims als Christenen reikhalzend naar 
uitkeken. Hij woonde in een klein dorpje in India 
genaamd Qadian. Toen hij zijn missie openbaarde, 
verklaarde hij dat via zijn hand alle naties zich zouden 
verenigen en dat hij als zodanig het uiteindelijke 
doel van God zou vervullen om de gehele mensheid 
te verenigen. Hij verklaarde verder dat hij zijn status 
had bereikt in navolging van de Heilige Profeet 
Mohammed(s), de Heilige Stichter van de Islām, 
voor wie hij een diepe liefde en toewijding had. De 
omvang van deze toewijding aan de Heilige Profeet 
Mohammed(s) verwoordde hij zelf in een gedicht dat

Vervulling van een grote profetie: 
Hazrat Ahmad’s uitdaging aan John Alexander 
Dowie

Het einde van de negentiende en het begin van de 
twintigste eeuw was een tijdperk waarin veel mensen 
over de gehele wereld de komst van een Goddelijke 
Hervormer verwachtten. Dit kwam doordat de 
geschriften van wereldreligies profetieën bevatten 
over de komst van zo’n Hervormer in de zogenaamde 
“latere dagen”. De Christenen verwachtten de tweede 
komst van de Messias, de Hindoes verwachtten de 
komst van Krishna, de Boeddhisten verwachtten de 
komst van Boeddha en de Moslims verwachtten op 
hun beurt de verschijning van Imam Mahdi. Als al 
deze profetieën in vervulling zouden gaan, zou de 
wereld een groot aantal hervormers hebben, die elk 
de mensheid naar zich toe zouden trekken. Ironisch 
genoeg zou dit kunnen leiden tot wanorde en 
versplintering in plaats van hervorming en eenheid. 
Een oppervlakkige analyse van deze profetieën vanuit 
verschillende religies zou er echter op kunnen wijzen 
dat al deze profetieën doelen op één en dezelfde 
persoon, die de mensen op één gemeenschappelijk 
leer zou verenigen.
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Het derde hoofdstuk geeft een korte levensschets 
van Dr. John Alexander Dowie, zijn beweringen en 
zijn karakter zoals die uit zijn geschriften naar voren 
komen.

Het vierde hoofdstuk geeft een korte levensschets van 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) en zijn successen. Dit 
hoofdstuk presenteert ook een bijna een eeuw oud 
krantenknipsels over het gebedsduel, Dowie’s reactie, 
Dowie’s opkomst en zijn vernederende ondergang, en 
ten slotte de redactionele artikelen die door de kranten 
zijn geschreven over de overwinning van Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as) in het duel.

Het laatste hoofdstuk presenteert een kort overzicht 
van de status (juli 2000) van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap die in het jaar 1889 door Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as) werd gesticht en onophoudelijke 
opmars naar haar door God voorbestemde doel van 
Islamitische suprematie over alle andere religies.

Het moet hier worden verduidelijkt dat in navolging 
van de openbaring van de Heilige Koran “Voorwaar, 
Wij hebben u met de Waarheid gezonden als 
drager van blijde tijdingen en als waarschuwer; en 
er is geen volk waaronder zich geen boodschapper 
heeft bevonden.” (Heilige Koran: 35:25), wij geen ware 
Moslims kunnen zijn, tenzij wij geloven dat Mozes(as), 
Jezus(as), Krishna(as) en Boeddha(as) en vele anderen allen 
profeten van God waren, aangezien de oorspronkelijke 
bron van al deze religies God is. Daarom monopoliseert 
de Islām de waarheid niet ten koste van alle andere 
religies, integendeel, zijn leer belichaamt de 
leerstellingen die alle religies gemeen hebben en zo 
wordt zijn leer een bron van vrede en harmonie tussen 
de aanhangers van verschillende religies, wat een ware 
behoefte is van onze tijd.

Ik hoop en vertrouw erop dat de informatie die in 
dit boek wordt gepresenteerd alle zoekers naar de 
waarheid in staat zal stellen om te reflecteren en na 
te denken over het leven van Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as), de Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap met open geesten voor zichzelf de 
juistheid van zijn aanspraken te beoordelen.

BRON:

[1].	 Fulfilment of a Grand Prophecy: Hazrat Ahmad’s 		
	 Challenge To John Alexander Dowie compiled by 		
	 Anwer Mahmood Khan.

hij in het Perzisch schreef en waaruit het volgende 
couplet wordt geciteerd:

“Na de liefde van Allah, ben ik bedwelmd met de 
liefde voor Mohammed(s); als dit ongeloof aan Allāh 
betekent, dan ben ik de grootste ongelovige.”

Dowie’s verbale beledigingen over het karakter van 
de Heilige Profeet Mohammed(s), de Heilige Stichter 
van de Islām kwetste Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as). 
In eerste instantie stuurde Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad(as) hem een beleefde vermaning waarin hij 
hem verzocht zich te onthouden van het beledigen 
van de Heilige Profeet Mohammed(s) voor wie hij 
een intense,ongeëvenaarde liefde en achting had. 
Deze vermaning werd niet opgevolgd en de verbale 
aanvallen van Dr. John Alexander Dowie namen na 
verloop van tijd toe. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) 
daagde Dr. John Alexander Dowie vervolgens uit 
tot een gebedsduel waarbij beide personen die 
verkondigden door God gestuurd te zijn tot de 
Almachtige God zouden bidden dat degene die de 
bedrieger is, komt te overlijden gedurende het leven 
van de waarlijk door God gestuurde persoon.

Interessant is dat de media deze uitdaging 
overweldigend ontving en alleen al in de Verenigde 
Staten publiceerden meer dan dertig kranten dit 
gebedsduel. Veel belangrijke kranten zoals The New 
York Times, The Boston Herald en Inter-Ocean Chicago 
schreven hier zelfs hoofdartikelen over. 

Ironisch genoeg ontbreekt juist deze gebeurtenis 
volledig in de biografieën die de historici van die tijd 
over Dr. John Alexander Dowie hebben geschreven.

Daarom presenteert de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap in dit boekje dit belangrijke 
ontbrekende deel van de geschiedenis met bewijs 
van bronnen en knipsels van deze kranten die 
dit deel van de geschiedenis zorgvuldig hebben 
gehandhaafd. Dit is de eerste keer dat deze historische 
gegevens speciaal voor de Amerikaanse lezers worden 
gepresenteerd. De berichtgeving van de gebeurtenis 
door deze kranten is verspreid over een periode van 
vijf jaar, aangezien Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) het 
gebedsduel aankondigde in het jaar 1902 en Dr. John 
Alexander Dowie in 1907 stierf, dus gedurende het 
leven van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) waarmee 
deze profetie in vervulling ging.

Het eerste hoofdstuk van het boek is een uittreksel 
uit de geschriften van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) 

getiteld: Haqiqatul Wahi of The Philosophy of Divine 
Revelation. Dit fragment presenteert de uitkomst 
van het gebedsduel in de woorden van Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as). Aangezien het originele geschrift 
van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) in het Urdu is 
opgesteld, wordt de Urdu-tekst ook gepresenteerd ten 
behoeve van Urdu-sprekende lezers.

Het tweede hoofdstuk is een artikel dat Hazrat Ahmad 
naar Amerikaanse kranten stuurde en dat in 1907 werd 
gepubliceerd in The Review of Religions. Veel van de 
kranten reageerden in hun hoofdartikelen op dit 13 
pagina’s tellend historisch stuk. 
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“En Hij zal hem onder de anderen doen opstaan die 
zich nog niet bij hen hebben aangesloten. Hij is de 
Almachtige, de Alwijze.”[3]

Toen dit vers werd geopenbaard, vroegen de 
Metgezellen(ra) aan de Heilige Profeet Mohammed(s) 
naar wie dit verwees. Het was toen dat de Heilige 
Profeet Mohammed(s) hen inlichtte dat er iemand zou 
verschijnen van Perzische afkomst die het geloof zou 
doen herleven.[4]

De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) zou dus 
komen om dezelfde boodschap die de Heilige Profeet 
Mohammed(s) aan de wereld had gebracht nieuw leven 
in te blazen; dezelfde boodschap die de “wilden” in 
staat stelde zich te bekeren en God te erkennen. Deze 
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) verscheen in de 
persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), die het 
bovenstaande vers uitlegt toen hij zei:

“De tweede groep zijn de volgelingen van de 
Beloofde Messias, die volgens het bovengenoemde 
vers als de Metgezellen(ra) zijn. Omdat deze 
groep, net als de Metgezellen(ra), ook getuige zou 
zijn van wonderen van de Heilige Profeet (s), en 
ontvangers van leiding zou worden na duisternis en 
misleiding.”[5]

De Beloofde Messias en Imam Mahdi, Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as) van Qadian (1835-1908)

Hoe weten we dat hij de Beloofde Messias en Imam 
Mahdi(as) was? 

Het is door de vervulling van ontelbare tekenen die 
zich bij zijn komst zouden manifesteren; de zons- en 
maansverduistering in dezelfde maand Ramadan, de 
grote komeet van 1882, de verspreiding van de pest, de 
aanleg van spoorwegen en nog veel meer. 

Zoals Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) zei:

“Ik roep Hem [God] als getuige aan die de Meester 
van mijn leven is dat er tot nu toe meer dan 200.000 
tekenen ten gunste van mij zijn geopenbaard en 
min of meer 10.000 zielen de Heilige Profeet, mogen 
de vrede en de zegeningen van Allah met hem 
zijn, in dromen hebben gezien die een getuigenis 
ten gunste van mij hebben afgelegd. Bovendien 
zijn wijzen van grote faam en geestelijk verheven 
personen die zeer grote aantallen volgelingen 
hadden tot 300.000 à 400.000 in hun visioenen 
geleid dat ik werkelijk van God ben gekomen.”[6]

En hoe weten wij dat dit de tijd was voor de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as)?

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) zei:

Nu is de wereld meer dan ooit aan de rand van een 
wereldwijde vernietigende kernoorlog en moet de 
wereld zich verenigen. 

In zijn vrijdagpreek[1] op 11 maart 2022 gaf het 
internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief) Zijne 
Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) een 
duidelijke boodschap af met betrekking tot de huidige 
onrust in de wereld.

De boodschap van Zijne Heiligheid(aba) was dat 
iedereen - in het bijzonder Moslims die diepe 
verdeeldheid onder hen blijven toestaan - zich als één 
moet verenigen en moeten ophouden het vuur van de 
tweedracht te voeden.

Zijne Heiligheid(aba) zei: “Deze [eenheid] kan alleen 
worden bereikt wanneer zij de Imam van het 
Tijdperk accepteren.”

Sommigen vragen zich misschien af wat de Imam 
van dit tijdperk, de Beloofde Messias van de latere 
dagen die door de grote religies van de wereld wordt 
voorspeld, te maken heeft met de huidige toestand 
van de wereld?

Het antwoord zullen wij hieronder uiteenzetten.

Een van de grootste wonderen van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) was dat hij... “de wilden in mensen 
veranderde en hen vervolgens veranderde in 
mensen die ware morele kwaliteiten bezitten, en 
hen vervolgens verfde in de Goddelijke kleur van 
hen die hun relatie met God aangaan.”[2]

Een blik op de situatie in Oekraïne, Afghanistan, Irak, 
Syrië, Jemen en zoveel andere plaatsen in de wereld, 
en de pure wreedheid waarmee mensenlevens 
worden veronachtzaamd, laat zien dat mensen 
en regeringen niet alleen de fundamentele 
mensenrechten verloochenen, maar ook God.

Daarom zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba): “Bid 
vooral dat de mensen van de wereld hun ware 
Schepper mogen erkennen. Dit is de enige manier 
om de wereld van de ondergang te redden.”

Dus hoe kunnen in deze tijd de “wilden” die zoveel 
onrecht aanrichten in de wereld, worden gebracht 
tot de erkenning van hun ware Schepper, zoals 1400 
jaar geleden werd gedaan?

De Heilige Koran legt uit dat de boodschap van de 
Heilige Profeet Mohammed(s) niet alleen voor zijn tijd 
was, maar voor alle mensen zou blijven tot het einde 
der tijden. De Heilige Koran verklaart:
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Dit was een manifestatie van Gods oneindige genade 
en barmhartigheid, zoals de Beloofde Messias en 
Imam Mahdi(as) verklaart:

“Wanneer mensen het pad van God verlaten en 
de tawhid [Eenheid van God] en de aanbidding 
van God afzweren, wekt Hij iemand op die 
Hij volmaakt zicht verleent en hem eert met 
Zijn woord en openbaring, om de mensheid 
te leiden en een hervorming van het ontstane 
kwaad te bewerkstelligen. De waarheid is dat 
God de Onderhouder is van wie het bestaan 
en de continuïteit van het universum afhangt. 
Hij ontneemt Zijn schepselen Zijn weldadige 
eigenschappen niet, noch schort Hij ze op. 
Integendeel, zij treden onmiddellijk in werking 
wanneer zij vereist zijn.”[10]

Zoals de Vijfde Kalief(aba) verklaarde, moet de wereld 
collectief haar Schepper erkennen en de aan Hem 
verschuldigde rechten eren om gered te worden 
van de vernietiging die momenteel welig tiert. Dit 
zal op natuurlijke wijze leiden tot de erkenning van 
de rechten die verschuldigd zijn aan de medemens, 
wat op zijn beurt zal leiden tot de beëindiging van de 
hardvochtigheid en wreedheid waaraan we veel te 
gewend zijn geraakt.

De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) verklaart:

“Allah de Verhevene is barmhartiger dan een 
barmhartige moeder. Hij wenst niet dat Zijn 
schepping verloren gaat. Hij openbaart u de wegen 
van leiding en licht.”[11]

Het was vanwege deze barmhartigheid dat God de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) zond om de 
moderne wereld te laten zien dat God zelfs vandaag 
de dag leeft - zoals Hij altijd heeft gedaan en altijd zal 
doen. God is niet slechts een verhaal of een fabel, maar 
God is het antwoord in een wereld die op zoek is naar 
betekenis [een doel]. 

Dus als de remedie voor de onrust in de wereld 
gelegen is in de erkenning van God, dan kunnen we 
niet zonder de Beloofde Messias en Imam Mahdi, 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), te aanvaarden, wiens 
eigenlijke doel het was om de relatie van de mensheid 
met God te herstellen.

“Toen God de wereld zag verzonken in 
een erbarmelijke toestand en de aarde vol 
goddeloosheid, tirannieën en ongerechtigheid, 
zond Hij mij met de opdracht om de waarheid te 
verspreiden en de wereld te hervormen.”

De missie was dus duidelijk; naar het voorbeeld van 
de Heilige Profeet Mohammed(s) kreeg de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) de opdracht...

“Om het geloof dat van de aardbodem is 
verdwenen te herstellen en de gehele mensheid 
met behulp van Gods eigen hand terug te brengen 
tot vroomheid en rechtschapenheid en hen te 
hervormen en dwalingen in geloof en gedrag weg 
te nemen.”[7]

De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) was slechts 
gezonden om dat wat in de Heilige Koran werd 
onderwezen nieuw leven in te blazen en voort te 
zetten wat door de Heilige Profeet Mohammed(s) was 
gevestigd. De Beloofde Messias en Imam Mahdi(as) zei:

“Luister goed naar het uiteindelijke doel van mijn 
komst, namelijk de vernieuwing en herbevestiging 
van de Islam. Dit moet niet zo worden opgevat dat 
ik een nieuwe wet of Shari’ah of nieuwe geboden 
breng of dat er een nieuw boek zal worden 
geopenbaard – in het geheel niet. Als iemand dat 
denkt, is hij zeer misleid en verstoken van geloof. 
Laat het duidelijk zijn dat het profeetschap en 
de Shari’ah hun totale en absolute uitdrukking 
hebben gevonden in de persoon van de Heilige 
Profeet(s). Er kan geen nieuwe Goddelijke wet zijn. 
De Heilige Koran is het laatste en volmaakte boek; 
het laat geen enkele verandering toe, zelfs niet 
van een punt of een teken. Toch is het ook waar 
dat de zegeningen en gunsten van de Heilige 
Profeet(s) en de beloningen die gepaard gaan met 
de leerstellingen en de leiding van de Heilige Koran 
oneindig zijn. Zij zijn in elk tijdperk te zien, steeds 
vers in hun zuiverheid. Het is voor de demonstratie 
van deze beloningen en zegeningen dat God 
Almachtig mij heeft aangesteld.”[8]

Dus, volgens de wet die door de Heilige Koran wordt 
onderwezen en door de Heilige Profeet Mohammed(s) 
is gevestigd, was de manier waarop de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) de “wilden” van de wereld 
moest hervormen duidelijk. Hij zei: 

“Eerst en vooral ben ik gezonden om voor altijd het 
verloren geloof in de Eenheid van God - tawhid - te 
herstellen.”[9]

Dit was hetzelfde besef dat de Heilige Profeet 
Mohammed(s) bracht aan de mensen van de 
wereld toen zij 1400 jaar geleden eigenhandig hun 
ondergang veroorzaakten. Dus, zoals voorspeld in de 
Heilige Koran, was het dezelfde boodschap van Gods 
Eenheid die de mensen van de laatste dagen moest 
hervormen. Om de wereld te helpen opnieuw tot dit 
besef te komen, stelde God de Beloofde Messias en 
Imam Mahdi(as) aan.
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Voor meer informatie, zie ook: 

Vanaf: 3:08 - Denkt u dat er een formule is voor alle religies om aan vrede te werken?

EINDNOTEN:

[1].	 	 https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-calls-	
		  on-muslims-to-unite-to-pray-for-an-end-to-wars/ zie ook: https://www.alislam.org/		
		  friday-sermon/2022-03-11.html

[2].	 	 Majmu’ah Ishtiharat Vol. 2 blz. 305
[3].	 	 De Heilige Koran, 62:4.
[4].		 Sahih Bukhari.
[5].	 	 Ayyam-ul-Sulh, Ruhani Khazain, Vol. 14, blz. 304-307
[6].		 Tadhkiratul Shahadatain, Ruhnai Khazain, Vol. 20, blz. 35-37
[7].	 	 Tadhkiratul Shahadatain, Ruhani Khazain, Vol. 20, blz. 3-4
[8].		 Lecture Ludhiana, blz. 43-45
[9].		 Barahin-e-Ahmadiyya, Part II, Ruhani Khazain, Vol. 1, blz. 113-114, footnote nr. 10
[10].	 Lecture Lahore, Ruhani Khazain, Vol. 20, blz. 180-181
[11].		 Malfuzat, Vol. 1, blz. 72

https://www.youtube.com/watch?v=JEuz7bXNkqE&t=331s
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-calls-on-muslims-to-unite-to-pray-for-an-end-to-wars/
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-calls-on-muslims-to-unite-to-pray-for-an-end-to-wars/
https://www.alislam.org/friday-sermon/2022-03-11.html
https://www.alislam.org/friday-sermon/2022-03-11.html


Vraag en antwoord met de Kalief
Vertaald door de heer Youssef Ikhlaf
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ongecontroleerd overgeeft aan zijn verlangen naar 
rijkdom en materialisme nooit tevreden worden en 
uiteindelijk zichzelf schaden.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) wees naar de ultieme 
oplossing en zei:

“Tevredenheid en het gedenken van Allah de 
Almachtige moeten worden aangenomen. Besteed 
aandacht aan uw gebeden en alle problemen zullen 
worden opgelost. Als u een band ontwikkelt met 
Allah de Almachtige, zullen alle geestelijke ziekten 
worden genezen.”

VRAAG: Een van de aanwezigen vroeg aan Zijne 
Heiligheid(aba) of het Soefisme en zijn praktijken 
voordelen hebben.[2]

In antwoord hierop zei Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba):

“Er was geen Soefisme gedurende de tijd van de 
Heilige Profeet (moge de vrede en de zegeningen 
van Allah met hem zijn). Er was geen Soefisme 
gedurende de tijd van de vier rechtgeleide Kaliefen. 
Na eeuwen begon het [Soefisme]. En toen het 
begon, was het omdat in die tijd Khilafat niet 
de spirituele Khilafat was; dat was een wereldse 
Khilafat. En de Kaliefen van die tijd waren uit op 
werelds gewin en de Khalifa was niet de gekozen 
Khalifa door de gemeenschap, zij erfden Khilafat. 
Dus, dit is waarom, in die tijd, een groep mensen 
opstond die zeiden; “wij zijn de spirituele mensen en 
wij vertellen de mensen wat de werkelijke geest van 
jullie religie is en wat de geest van de gebeden is en 
hoe jullie moeten bidden, hoe jullie moeten buigen 
voor Allah, hoe jullie de geboden die in de Heilige 
Koran staan moeten uitvoeren”. Zij begonnen de 
leer van de Heilige Koran uit te leggen. Zo heeft het 
zich allemaal ontwikkeld.”

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) ging verder en zei:

“Maar, nu, na de komst van de Beloofde Messias 
(vrede zij met hem), die kwam om de religie van de 
Islam nieuw leven in te blazen volgens de profetie 
van de Heilige Profeet van de Islam (moge de vrede 
en de zegeningen van Allah met hem zijn), is het 
niet nodig om welke Soefi dan ook te volgen. Ik 
herinner me dat ik eens in mijn preek het vers van 
de Heilige Koran uitlegde waarin staat: “Allah is het 
Licht van de hemelen en de aarde.” Een Arabische 
persoon die zich pas had bekeerd tot de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap zei: “Ik was een aanhanger 
van het Soefisme. En nu, na het beluisteren van 
uw preek, kan ik zeggen dat er géén grotere Soefi 
is dan de Beloofde Messias (vrede zij met hem). 
Hoe hij de leerstellingen van de Heilige Koran heeft 

De leden van de Ahmadiyya Moslim Djamaat kregen 
de gelegenheid om het wereldwijde Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Jamaat, de Vijfde Khalifa (Kalief), 
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), 
een reeks vragen te stellen over hun geloof en 
hedendaagse kwesties. 

VRAAG: Een lid vroeg wat jongeren kunnen doen 
in de huidige financiële problemen waarmee de 
wereld wordt geconfronteerd.[1]

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Allah de Almachtige heeft bevolen dat we 
tevreden moeten blijven met wat we hebben. 
Wanneer er tevredenheid is, is er minder 
geldverspilling aan buitensporige zaken en het 
verlangen van mensen naar rijkdom vermindert. 
Als iemand verlangt dat zij alleen merkkleding 
draagt die haar middelen te boven gaat, dan zal 
dat natuurlijk frustraties oproepen. Maar als we 
tevreden zijn, zullen we leren om binnen onze 
mogelijkheden te leven.”

Zijne Heiligheid(aba) zei dat de brandstofprijzen 
waarschijnlijk verder zullen stijgen, omdat er verdere 
tekorten zullen ontstaan en daarom is het niet een 
kwestie die alleen vrouwen aangaat, maar een 
wereldwijde kwestie waarmee de wereld wordt 
geconfronteerd.

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) adviseerde verder over 
deze kwestie en zei:

“Zij die echt geneigd zijn tot het geloof verlangen 
niet naar materiële bezittingen. Vergeet niet dat 
jullie (als Ahmadi Moslims) de mensen zijn die de 
wereld moeten leiden. In plaats van rijkdom na te 
jagen en zich de rechten van elkaar toe te eigenen 
en onrecht te plegen, of te stelen, of jullie toevlucht 
te nemen tot geweld en wanorde op straat te 
creëren en opstanden tegen regeringen in landen 
aan te wakkeren, zouden jullie tevredenheid in uzelf 
moeten creëren. Probeer zo goed mogelijk gebruik 
te maken van minimale middelen. Als Ahmadi 
Moslims zich op een dergelijke moraal kunnen 
vestigen, dan kunnen zij ook de morele en spirituele 
hervorming van de rest van de wereld uitvoeren.”

Zijne Heiligheid(aba) zei dat materiële verlangens 
van dien aard zijn dat ze (de materiële verlangens) 
gemakkelijk oneindig kunnen worden en 
materialistische mensen hier volledig van in de ban 
kunnen raken. Zijne Heiligheid(aba) gaf een voorbeeld 
van iemand die een verlangen ontwikkelt om zijn 
huid te krabben. Hij blijft genieten van het krabben 
van zijn huid ondanks het feit dat het schadelijk voor 
hem is. Op dezelfde manier kan iemand die zich
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BRONNEN:

[1].	 De nationale Amila van Lajna Imaillah Italië hebben 	
	 de eer een virtuele ontmoeting te houden met 		
	 het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 	
	 Gemeenschap op 9 september 2022; 

[2].	Het internationale Hoofd van de Ahmadiyya 			 
	 Moslim Gemeenschap opent Baitul Ikram 				  
	 Moskee in Dallas op 8 oktober 2022;

[3].	Het internationale Hoofd van Ahmadiyya Moslim 		
	 Gemeenschap houdt een vrijdagpreek in Maryland, 	
	 Verenigde Staten op 15 oktober 2022;  

[4].	Het internationale Hoofd van Ahmadiyya Moslim 		
	 Gemeenschap houdt een vrijdagpreek in Maryland, 	
	 Verenigde Staten op 15 oktober 2022; 

uitgelegd, er is nu geen enkele Soefi meer nodig. 
En nu is Khilafat ook recht geleid, zolang het blijft 
zoals het is, is er daarom geen behoefte aan enig 
Soefisme. Derhalve was het de vereiste van het 
verleden, niet van het heden.”

VRAAG: Een van de vragenstellers vroeg Zijne 
Heiligheid(aba) hoe hij de ontwikkeling van de oorlog 
tussen Rusland en Oekraïne ziet.[3]

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:

“Het gaat niet om een oorlog tussen Oekraïne en 
Rusland alleen. Het lijkt erop dat het verder gaat 
dan de grenzen van Rusland en Oekraïne. De hele 
wereld wordt erbij betrokken. Als de hele wereld 
bij deze oorlog betrokken is, dan hoop ik dat 
heel wat mensen zich zullen realiseren en zullen 
gaan nadenken waarom dit is gebeurd. Er zullen 
heel weinig mensen overblijven om erover na te 
denken, om na te denken over wat er is gebeurd. 
En degenen die achterblijven, zullen, naar ik hoop, 
proberen om dan hun Schepper te gaan zoeken, 
naar het goede, om de ware religie te zoeken. En 
dan is het op dat moment de plicht van Ahmadi 
vrouwen en mannen om hen op het juiste pad te 
leiden; ‘dat nu jullie het resultaat van jullie wereldse 
verlangens hebben gezien en zegt Allah nu dat 
jullie mijn bevelen en geboden moeten opvolgen 
en mijn leerstellingen moeten gehoorzamen en in 
praktijk moeten brengen wat ik zeg en standvastig 
in mij moeten geloven.’ Als ze het niet doorhebben, 
dan komt er weer een verwoesting. De hele wereld 
zal verdoemd zijn. We kunnen dus niet zeggen wat 
er gaat gebeuren. Daarom moeten we bidden en 
ons klaarmaken om de ware boodschap van de 
religie te verkondigen en hoe we mensen dichter bij 
hun Schepper kunnen brengen.”

VRAAG: Een van de leden van de Waqf-e-Nau 
regeling vroeg aan Zijne Heiligheid(aba) welke 
inspanningen zij kunnen leveren om klimaat-
verandering tegen te gaan.[4]

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) antwoordde:

“U zou meer bomen moeten planten. U zou uw 
auto alleen moeten gebruiken als het echt nodig 
is; niet om naar een hamburgerzaak in de buurt 
te gaan, of om honderd meter te reizen. Vervuil 
de atmosfeer niet. Probeer de koolstofuitstoot te 
verminderen en plant meer bomen. Elke Waqifa-e-
Nau moet minstens tien bomen per jaar planten. 
Dat zal ook helpen. En laat de mensen ook beseffen 
en maak ze bewust van hun plichten. Probeer een 
grote pleitbezorger (voorvechter) en prediker te zijn 
van klimaatverandering en het broeikaseffect. Dus, 
dit is hoe u uw land en uw buren en uw stad kunt 
helpen.”

https://www.alislam.org/press-release/lajna-imaillah-italy-national-amila-have-honour-of-virtual-meeting-with-world-head-of-ahmadiyya-muslim-community/
https://www.alislam.org/press-release/lajna-imaillah-italy-national-amila-have-honour-of-virtual-meeting-with-world-head-of-ahmadiyya-muslim-community/
https://www.alislam.org/press-release/lajna-imaillah-italy-national-amila-have-honour-of-virtual-meeting-with-world-head-of-ahmadiyya-muslim-community/
https://www.alislam.org/press-release/lajna-imaillah-italy-national-amila-have-honour-of-virtual-meeting-with-world-head-of-ahmadiyya-muslim-community/
https://www.alislam.org/press-release/worldwide-head-of-ahmadiyya-muslim-community-inaugurates-baitul-ikram-mosque-in-dallas/
https://www.alislam.org/press-release/worldwide-head-of-ahmadiyya-muslim-community-inaugurates-baitul-ikram-mosque-in-dallas/
https://www.alislam.org/press-release/worldwide-head-of-ahmadiyya-muslim-community-inaugurates-baitul-ikram-mosque-in-dallas/
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-delivers-friday-sermon-in-maryland-usa/
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-delivers-friday-sermon-in-maryland-usa/
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-delivers-friday-sermon-in-maryland-usa/
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-delivers-friday-sermon-in-maryland-usa/
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-delivers-friday-sermon-in-maryland-usa/
https://www.alislam.org/press-release/head-of-ahmadiyya-muslim-community-delivers-friday-sermon-in-maryland-usa/


Nieuwjaarsboodschap: Een boodschap van hoop voor 2023 
door de heer Hibatunnoer Verhagen, 

voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland
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Door de heer Hibatunnoer Verhagen, 
voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland

“Het is niet meer mogelijk om zonder wanhoop naar de 
wereld te kijken. De pandemie, klimaatverandering, de 
dreiging van een nucleaire oorlog. Sommigen denken 

dat de gehele mensheid zal worden uitgeroeid. In deze 
angstige omstandigheden geeft één Gemeenschap hoop. 

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft ons 
verzekerd dat na deze zware tijd, de mensheid een nieuwe 
bloeiperiode tegemoet zal gaan. Dit is het tijdperk van de 

Mahdi, de Mensenzoon. Wij zijn er om u het goede nieuws te 
brengen, dat dit tijdperk is aangebroken. We wensen u hoop, 

vertrouwen en kracht voor 2023.”

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap verwijst u naar de bijgaande linken:

www.youtube.com/watch?v=6yLuVRaRYyY
https://islamnu.nl/vrede/nieuwjaarsboodschap-2023-hoop/

mailto:https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6yLuVRaRYyY?subject=
mailto:https://islamnu.nl/vrede/nieuwjaarsboodschap-2023-hoop/?subject=






De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de 
lang 
verwachte Beloofde Messias en Imam Mahdi in 
de persoon van Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as) is 
gekomen. Hij werd geboren in 1835 in Qadian, India. 
Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 
1889. Naar aanleiding van Goddelijke open-baring 
verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde Messias en 
Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door 
de Heilige Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer 
dan 80 boeken ter verdediging en verkondiging 
van de Islam. Zoals voorspeld werd door de Heilige 
Profeet(s), heeft hij de mensen teruggebracht naar 
de ware leer van de Islam. Hij overleed in 1908 en 
zijn missie werd door zijn Kaliefen voortgezet. Een 
kalief is de spirituele en administratieve Hoofd van 
de Gemeenschap.

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya 
Moslim  Gemeenschap door haar vijfde Kalief, 
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
geleid. De Gemeenschap telt tientallen miljoenen 
leden die over meer dan 200 landen zijn verspreid. 
Het motto van de Gemeenschap is ‘Liefde voor 
iedereen, haat voor niemand.’

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 
1947 in Nederland werkzaam. De eerste moskee 
van Nederland, de Mubarak Moskee in Den Haag, 
werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap
in 1955 gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van haar 50ste jubileum bezocht door de 
toenmalige koningin van Nederland. 

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Klik hier 
 
Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde:
Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
dat tot taak heeft te reageren op negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) 

en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten. 
Klik hier voor de website.

Als u geïnteresseerd bent om meer boeken te bestuderen van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
klik hier.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in: 
De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle 
profeten, universele broederschap, geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, 
de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, de veroordeling van alle vor-
men van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van 
onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame 
Jihad.

Contact:

Info@islamnu.nl www.islamnu.nl www.alislam.org www.mta.tv 085-0606-558

De Beloofde Messias & Imam Mahdi(as), 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad

https://bieb.islamnu.nl/product/de-ahmadiyya-moslim-gemeenschap-folder/
https://moslimschrijvers.nl/
https://www.bol.com/nl/w/ahmadiyya-moslim-gemeenschap/1539324/
mailto:info@islamnu.nl
http://www.islamnu.nl
http://www.alislam.org/
http://www.mta.tv/
Tel:085-0606-558

