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De Heilige Koran 

 

(De Heilige Koran 2:286): Deze boodschapper gelooft in hetgeen hem van zijn Heer is geopenbaard 
en ook de gelovigen, allen geloven in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn boodschappers, 

zeggende: "Wij maken geen verschil tussen Zijn boodschappers"; en zij zeggen: "Wij hebben gehoord 
en gehoorzaamd, Heer, wij vragen U vergiffenis en tot U is (onze) terugkeer. 

Gezegde van de Heilige Profeet(s) 
Omar bin Khattab(ra) overbrengt: “We zaten in gezelschap van de Heilige Profeet(s), toen er plotseling 
iemand aankwam. Hij droeg schone witte kleren en zijn haar was gitzwart. Hij zag er niet uit als een 
reiziger en niemand van ons kende hem. Hij ging dicht bij de Heilige Profeet(s) zitten met zijn knieën 
tegen diens knieën. Hij zei: ‘Vertel me iets over het geloof’. De Heilige Profeet(s) antwoordde: ‘Geloof 
is, dat u gelooft in Allah, Zijn engelen, Zijn boeken en Zijn profeten, dat u gelooft in de dag van het 

laatste oordeel en dat u gelooft in de goddelijke wetten, die betrekking hebben op goed en kwaad’.” 
(Tirmizi, Kitaab-ul-Imaan) 

Uit de geschriften van de Beloofde Messias(as) 
De Beloofde Messias(as) zei: “De Eenheid van God is een licht dat het hart alleen verlicht na de 

ontkenning van alle godheden, of zij tot het innerlijk of tot het uiterlijk behoren. Het dringt ieder 
deeltje van het wezen van de mens binnen. Hoe kan dit worden verkregen zonder de hulp van God 

en Zijn Boodschapper. Het is alleen de plicht van de mens om zijn ego te doden en duivelse trots zijn 
rug te tonen. Hij moet zich er niet op beroemen te zijn grootgebracht in de wieg van kennis, maar hij 

moet zichzelf beschouwen alsof hij louter een onwetend persoon was en zich bezighouden met 
smekingen. Dan zal God het licht van Eenheid op hem doen nederdalen en hem nieuw leven geven.” 

(Ruhani Khazain, deel 22, Haqiqatul Wahi, blz. 148) 
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betrekking op de vorige Al-Islaam bladen. Wilt u een korter of langer 
fragment van een artikel overnemen, neem dan contact met ons op.  

 

 

 

 

In de tekst komen de volgende afkortingen voor 
 
(s)  Sallallāho ‘Alaihi wa sallam:  

Mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn. 
(as)  ‘Alaihis salām:  

Vrede zij met hem. 
(ra)  Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum:  

Moge Allah welbehagen in hem/haar hebben. 
(rh)  Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā:  

Moge Allah zij hem/haar genadig zijn. 
(aba)  Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasrihil-’Aziz:  

Moge Allah de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige 
Hand/Hulp. 



AL-ISLAAM | Vierde kwartaal 2023     Pagina 3 
 

Voorwoord 
Geachte lezers, 
 
Assalāmo ‘Alaikum Wa Raḥmatullāhe Wa Barakātuhu 
Moge de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn 
 
Met plezier presenteren wij u het Al-Islaam tijdschrift voor de 
periode oktober t/m december 2023. Al-Islaam heeft een grote 
betekenis, omdat dit het eerste blad was van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland, opgericht in 1948 gedurende het leven 
van Hazrat Mirzā Bashir-ud-din Mahmood Ahmad(ra), die de 
Tweede Kalief (Khalifa) van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap was. Onder leiding van het huidige internationale 
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief 
(Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba), zijn wij 
in de gelegenheid gesteld om de eerste digitale versie van Al-
Islaam te lanceren in januari 2020. Het is een voortzetting van de 
eerder gedrukte versie van het blad. Dit is inmiddels de zestiende 
editie.  
 
In het blad van april – juni 2022 werd het thema ‘De Vijf Zuilen van 
de Islām - de onderliggende wijsheid’ behandeld[1].  Het thema van 
deze editie is ‘Zes Fundamentele Geloofspunten van de Islām - 
Ontdek de onderliggende wijsheid!’.  
 
Dit thema sluit hierbij aan. De Islām helpt ons om een nauwe relatie 
met Allāh (God) te ontwikkelen door ons eerst te vertellen waarin 
we moeten geloven (de zes fundamentele geloofspunten) en 
vervolgens uit te leggen hoe we deze geloofspunten in ons leven 
moeten toepassen (de 5 Zuilen van de Islām).  
 
De zes geloofsartikelen in de Islam zijn: 
 De eerste van deze artikelen is het vaste geloof in de absolute 

eenheid van God. 
 Het tweede artikel heeft betrekking op het geloof in engelen. 
 Het derde artikel heeft betrekking op het geloof in de boeken. 
 Het vierde artikel heeft betrekking op de boodschappers of 

profeten. 
 Het vijfde geloofsartikel heeft betrekking op de Dag des 

Oordeels. 
 De zesde bestanddeel aan het Moslimgeloof dat in de 

grondbeginselen is opgenomen door de Heilige Stichter(s) van 
de Islām, en dat is het geloof in het Goddelijke Besluit. 

 
De universaliteit van de Islām blijkt uit de zes geloofsartikelen[2].  
Allāh, vermeld in het eerste geloofspunt, is de Schepper van het 
universum. Hij heeft alles gecreëerd, en in Zijn hoedanigheid van 
de Meest Barmhartige voorziet Hij elk wezen van middelen zonder 
dat zij ernaar hoeven te vragen, zelfs voordat zij geschapen zijn. 
Onder Zijn eigenschap van de Meest Genadevolle beloont Hij elk 
schepsel voor hun inspanningen. Deze eigenschappen zijn zelfs van 

toepassing op mensen die niet in Hem geloven. Hij is dus de 
universele God, niet gebonden aan een specifieke groep mensen 
of stam. 
 
Het geloof van een Moslim in alle profeten van Allāh vormt een 
basis voor universaliteit. Dit geloof leidt tot begrip voor de 
spiritualiteit van anderen, bevordert respect voor de Stichters van 
andere geloven en draagt bij aan respect en eerbetoon voor alle 
profeten. Het is opmerkelijk dat je nooit een Moslim ziet die de 
profeet Jezus(as), Mozes(as), of welke andere profeet dan ook, vrede 
zij met hen allen, vernedert, bespot, of karikaturen van hen maakt. 
 
Het geloof in alle eerder geopenbaarde boeken is eveneens een 
krachtig middel. Moslims worden aangemoedigd om deze 
geschriften te lezen en zo begrip te ontwikkelen voor de spirituele 
waarden van anderen. Het concept van het geloof in het 
hiernamaals houdt ook in dat men uiteindelijk verantwoording zal 
afleggen aan Allāh in het Hiernamaals. Dit is eveneens een 
universeel aspect waarin iedereen ter verantwoording wordt 
geroepen voor hun daden en intenties. Er is geen concept van 
verzoening; we dragen de last van de gevolgen van onze daden. 
 
De Islām is de enige religie die volledig afstand neemt van het idee 
dat de waarheid het exclusieve domein is van slechts één geloof, 
één ras of één volk. In plaats daarvan erkent de Islām dat 
Goddelijke leiding een universele genade is die de hele mensheid 
in alle tijden heeft ontvangen. De Heilige Koran benadrukt dat geen 
enkel ras of volk verstoken is gebleven van de genade van 
Goddelijke leiding, en dat er geen regio op aarde is waarin mensen 
geen profeten en boodschappers van God hebben ontvangen. 
 
In dit blad vindt men ook een boekrecensie van "Een Elementaire 
Studie van de Islām" door het voormalige internationale Hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Djamaat, Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir 
Ahmad, Khalifatul Masih IV(rh). Dit boek behandelt de filosofie 
achter de zes fundamentele geloofspunten van de Islām. In de 
introductie van de boekrecensie staat "vijf fundamentele 
geloofspunten", maar verder in het artikel staat "zes fundamentele 
geloofspunten." Er zijn eigenlijk vijf fundamentele geloofspunten 
in de Islām. Er is echter volgens sommigen een zesde geloofspunt, 
namelijk het geloof in het Goddelijke Besluit, dat door de Heilige 
Stichter(s) van de Islām is opgenomen in de fundamentele artikelen. 
 
Het blad bevat tevens een artikel over de ware betekenis van 'aqīda 
(fundamentele geloofsleer) en de onjuiste praktijk van takfīr 
(verketteren). Een centrale vraag die hieruit voortkomt, is of andere 
interpretaties binnen de Islām iemand uit de Islām kunnen doen 
treden, of dat dit betekent dat iemand een andere 'aqīda aanhangt. 
We zullen de taalkundige oorsprong van het woord ʿaqīda 
bespreken en het verschil tussen interpretaties en ʿaqāʾid 
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(fundamentele geloofspunten) binnen de Islām. Daarnaast 
behandelen we kort de vraag of de “fysieke hemelvaart” van 
Jezus(as) en het concept van Khatm-e-Nubuwwat (finaliteit van het 
Profeetschap van de Heilige Profeet Mohammed(s)) onderdelen zijn 
van de Islamitische 'aqīda in de zin zoals niet-Ahmadi Moslims het 
beweren. De Ahmadiyya Moslim Djamaat gelooft in de finaliteit van 
de Heilige Profeet Mohammed(s) en in de wederkomst van Jezus(as), 
maar er bestaat een interpretatieverschil over dit onderwerp. 
Verder benadrukken we hoe het uiteindelijke oordeel over iemands 
geloof aan Allāh wordt overgelaten en dat respectvolle dialoog van 
cruciaal belang is. We tonen ook aan de hand van Ahadith 
(uitspraken van de Heilige Profeet Mohammed(s)) dat de 
Ahmadiyya Moslim Djamaat tot de Ummah (gemeenschap) van de 
Heilige Profeet Mohammed(s) behoort. 
 
Daarnaast wordt de lancering van de nieuwe 24/7 web radiozender 
'De Stem van de Islām Light FM' van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland besproken. Deze zender biedt 
inspirerende programma's en bevat onder andere de Nederlandse 
vertaling van de vrijdagpreek van het internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde Kalief 
(Khalifa), Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
 
Tot slot wordt in het artikel "Vraag en Antwoord met de Kalief" 
ingegaan op diverse hedendaagse kwesties en geloofsvragen, 
waaronder:  
 Culturele botsingen in het Westen. 

 De betrokkenheid van de Heilige Profeet Mohammed(s) bij 
dagelijkse huishoudelijke taken en de rol van mannen in het 
huishouden. 

 De moraliteit in de geneeskunde. 
 De relatie tussen een echtpaar en de invloed daarvan op 

kinderen. 
 Genderidentiteit en geslachtsveranderende operaties. 
 
Wij vertrouwen erop dat onze lezers over deze actuele thema’s veel 
interessante en waardevolle informatie in dit blad kunnen vinden 
en er voordeel uit kunnen behalen. Wat voor intellectuele of 
opvoedkundige achtergrond de lezer ook heeft, een geloof, of een 
atheïstische of agnostische denkwijze, Al-Islaam biedt hem stellig 
iets van zijn gading en richt zich dus tot een breed lezerspubliek.  
 
Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die vrede en 
veiligheid bevat, voor altijd zal blijven bestaan en zal fungeren als 
een baken van geloof, hoop, liefde, verzoening, gelijkwaardigheid, 
eenheid en vrede.  
 
Moge Allāh, de Almachtige, de mensheid in de wereld beschermen 
en in staat stellen deze mooie boodschap te begrijpen en erover 
na te denken, zodat de mensheid tot bezinning kan komen en de 
wereld een hemelse verblijfplaats wordt. Alle lof behoort tot Allāh, 
de Heer der Werelden.  
 
Met vriendelijke groet,  
Redactie Al-Islaam  
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De filosofie van de zes fundamentele 
artikelen van het Islamitische geloof in het 
boek “Een Elementaire Studie van de Islam” 
door Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul 
Masih IVrh  
Dit boek geeft een introductie tot de vijf fundamentele artikelen van het Islamitische geloof. Dit boek legt uit 

wat de filosofie is van deze geloofspunten en benadrukt de onderscheidende kenmerken van de Islam. In het 

bijzonder benadrukt de schrijver het universele karakter van de Islam dat deze in staat stelt om mensen van 

verschillende naties in de wereld te verenigen. De auteur eindigt met een oproep aan de leiders van de 

wereldgodsdiensten: “Het zoeken naar vrede is een zaak van menselijk voortbestaan en moet als zodanig niet 

licht worden opgevat.” 

Ahmad Saïd Ikhlaf  
Redacteur Al-Islaam 
 

De zes fundamentele geloofsartikelen 
van de Islam 

De Islam heeft vijf fundamentele 
geloofsartikelen, die moeten worden 
beleden door iedereen die Moslim wenst te 
worden. 

[1] De eerste van deze artikelen is het vaste 
geloof in de absolute eenheid van God. Het 
is een Eenheid die niet kan worden 
gespleten en die ondeelbaar is; en een 
Eenheid die niet kan worden 
vermenigvuldigd en waaraan op geen 
enkele wijze afbreuk kan worden gedaan.  

[2] Het tweede artikel heeft betrekking op 
het geloof in engelen. Hoewel er onder de 
Moslims verschillende opvattingen zijn 
over het begrip engelen, geloven niettemin 
alle Moslims in het bestaan van engelen.  

[3] Het derde artikel heeft betrekking op 
het geloof in de boeken. In godsdienstige 
termen verwijzen de boeken naar zulke 
Goddelijke geschriften die nieuwe 
leerstellingen bevatten en een nieuwe 
godsdienstige wet brengen. Ze worden 
genoemd na de engelen omdat 
openbaring meestal aan de mens wordt 
overgebracht door de tussenkomst van 
engelen, die een centrale rol vervullen in 
het overbrengen van de Goddelijke 
boodschap aan de boodschappers. 

Engelen moeten vele andere taken 
uitvoeren, maar dit zullen we later 
bespreken. 

[4] Het vierde artikel heeft betrekking op de 
boodschappers of profeten, die soms voor 
een bepaald volk in een bepaald tijdperk 
nieuwe leefregels en een nieuwe wet 
brengen en die soms alleen worden 
gezonden met het doel te hervormen.  

[5] Het vijfde en laatste geloofsartikel heeft 
betrekking op de Dag des Oordeels. Dit 
houdt ook in dat iedere menselijk wezen na 
de dood op enigerlei wijze zal worden 
opgewekt en aan God verantwoording zal 
moeten afleggen met betrekking tot het 
leven dat hij hier op aarde heeft geleid. 
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Dit zijn de vijf grondbegrippen van de 
Islam.   

[6] Echter, volgens sommigen is er een 
zesde bestanddeel aan het Moslimgeloof 
dat in de grondbeginselen is opgenomen 
door de Heilige Stichter van de Islam, en 
dat is het geloof in het Goddelijk Besluit.  

Laten we ons nu één voor één wenden tot 
een meer gedetailleerde studie van deze 
artikelen. 

Het eerste fundamentele geloofsartikel: 
het geloof in de Eenheid van God 

Dit lijkt een vrij eenvoudig en elementair 
begrip te zijn. Het zou voor iemand niet 
moeilijk moeten zijn om de eenheid van 
God te begrijpen, en daar lijkt het bij te 
blijven. Maar in feite is er wat dit betreft 
veel meer gaande dan het oog waarneemt. 
Wanneer men het begrip Eenheid grondig 
onderzoekt, lijkt de gehele wereld van de 
godsdienst om dit centrale punt te draaien. 
Dit geloof beïnvloedt het leven van de 
mens in al zijn aspecten. Het houdt ook de 
ontkenning in van al het andere dan God. 
Dus geloof in de eenheid van God is niet de 
uiteindelijke slotbeschouwing van geloof, 
maar alle andere overtuigingen komen 
voort uit deze bron van eeuwige waarheid. 
Dit geeft ook een boodschap af van 
bevrijding van alle andere toestanden van 
drukkende dienstbaarheid en ontheft de 
mens van alle verplichtingen behalve zulke 
die voortkomen uit zijn onderwerping aan 
God. 

Dit artikel wordt verder toegelicht vanuit 
verschillende invalshoeken, zowel uit de 
Heilige Koran als de tradities van de Heilige 
Profeet(s) van de Islam. Zo opent 
bijvoorbeeld de verklaring “La haula wa La 
quwwata illa Billah” (er is geen 
alomvattende macht behalve Allah) een 
nieuw zicht op een verdiept en ruimer 
begrip van Eenheid. Het ontkent iedere 
vrees anders dan de vrees voor God. Het 
tweede deel hiervan vestigt de aandacht op 
nog een erg belangrijk aspect van Eenheid, 
d.w.z. dat de kracht om goed te bereiken 
enkel van God afhankelijk is en dat Hij de 
Meester is van alle bronnen van kracht en 
energie. Vandaar dat terwijl het eerste deel 
betrekking heeft in de negatieve aspecten 
van kracht, het tweede deel betrekking 
heeft op de positieve aspecten ervan.  

Het Islamitische begrip van Eenheid prent 
de mens ook het besef in van de eenheid 
van de menselijke soort, en neemt alle 
hindernissen weg die de mens benoemen 
naar ras, etniciteit en kleur. Dit leidt tot het 
universele begrip van gelijkheid in de Islam 
dat zijn onderscheidende kenmerk is. 
Vandaar dat vanuit het perspectief van God 
alle menselijke wezens, waar zij ook en in 
welke tijd zij ook zijn geboren, in Zijn ogen 
gelijk zijn. Zoals weldra zal worden 
aangetoond, is het dit grondbeginsel dat 
leidt tot alle andere fundamentele 
geloofsovertuigingen en leerstukken in de 
Islam. Zoals hiervoor al in het kort is 
genoemd, is het leerstuk van de Islam 
betreffende de Eenheid absoluut en niet 
deelbaar. Het laat geen ruimte om op 

enigerlei wijze iets aan de godheid toe te 
voegen. Hij heeft noch vader noch moeder, 
noch heeft Hij een echtgenote. Het is 
ondenkbaar dat Hij het leven schenkt aan 
zonen en dochters.  

Nog een belangrijk aspect van de Eenheid 
van God zoals voorgesteld door de Heilige 
Koran heeft betrekking op de absolute 
harmonie in Zijn schepping. Het is dit 
harmonieconcept dat Einstein zo sterk 
aansprak. Hij was gedwongen eer te 
betonen aan de volmaakte symmetrie in de 
natuur, die volgens hem de eenheid van 
een Schepper vereiste. Hij was een 
wetenschapper, en zijn waarneming van 
deze harmonie was beperkt tot het 
materiële universum. Maar de Heilige 
Koran spreekt van de harmonie in de 
schepping in al haar mogelijke 
toepassingen. De Heilige Koran maakt er 
aanspraak op dat in de natuur, zoals door 
God geschapen, en in de heilige boeken die 
door God zijn geopenbaard, er geen 
verdeeldheid is; dat er een volledige 
overeenstemming is tussen één gebied van 
Gods schepping en het andere, en tussen 
één boek en het andere.  

Hij verklaart verder dat er een volmaakte 
samenhang is tussen het Woord van God 
en het handelen van God en dat er geen 
tegenstrijdigheid kan zijn tussen de natuur 
en het Goddelijk woord zoals dit is 
geopenbaard aan Zijn profeten.  

Het tweede fundamentele 
geloofsartikel: engelen 

Het bestaan van engelen is een universeel 
aanvaard leerstuk in verschillende landen 
en verschillende religies. Ze worden echter 
soms onder andere benamingen 
besproken. Het onderscheid is slechts 
gelegen in de terminologie. Evenzo wordt 
de aard van engelen onder de volgelingen 
van verschillende religies op verschillende 
wijze opgevat. De Islam spreekt van 
engelen als hemelse wezens van een 
geestelijke aard die als schepselen hun 
eigen wezenlijkheid hebben. De 
belangrijkste rol die zij vervullen is het 
overbrengen van boodschappen van God 
aan menselijke wezens. 

Laat ons nu trachten de natuur van engelen 
te begrijpen met alleen verwijzing naar de 



AL-ISLAAM | Vierde kwartaal 2023     Pagina 7 
 

Heilige Koran en de tradities van de Heilige 
Profeet(s) van de Islam, en niet met 
verwijzing naar algemeen gangbare 
opvattingen. Volgens de Heilige Koran 
wordt zowel het gehele materiële heelal als 
het gehele godsdienstige heelal bestuurd 
door zekere geestelijke krachten, naar 
welke wordt verwezen als engelen. Hoewel 
naar sommige engelen wordt verwezen als 
een enkele persoon, zoals Gabriël, Michaël 
of Azraël, werken zij in werkelijkheid niet 
alleen. Voor iedere functie is er een leider 
of een opperengel die die functie aanvoert 
en onder hem is een schare engelen 
werkzaam, naar welke in de Heilige Koran 
wordt verwezen als de “Djoenoed van de 
Heer”. Wat zij ook doen, is volledig 
onderworpen aan de wil van God en het 
plan dat Hij voor de dingen heeft 
geschapen. Zij kunnen niet op de geringste 
wijze afwijken van de vastgestelde koers 
van de functies die hun zijn toegewezen, of 
van het totale plan van de dingen zoals 
door God gemaakt.  

Engelen zijn verantwoordelijk voor het 
controleren en handhaven van de 
natuurwetten. Virussen en bacteriën 
worden bestuurd, georganiseerd en 
onderhouden door specifieke engelen, die 
in harmonie met elkaar samenwerken om 
een volmaakt evenwicht te handhaven. 
Evenzo bestaan ecosystemen niet bij toeval 
en zijn niet chaotisch, maar worden 
gereguleerd door onzichtbare, geestelijke 
wezens die we engelen noemen. 

Er is nog een zeer misverstane gebeurtenis 
met betrekking tot Satan. Gezegd wordt en 
geloofd dat hij vóór zijn val behoorde tot 
de categorie van engelen. De Heilige Koran 
verwerpt deze opvatting en stelt Satan voor 
als een wezen dat een vurige natuur bezit, 
en dat aldus tot zulke levensvormen 
behoort die uit vuur zijn geschapen, zoals 
bijvoorbeeld de Jinn. 

Het derde fundamentele geloofsartikel: 
de boeken 

Laten we ons nu wenden tot het derde 
geloofsartikel, dat het geloof in de boeken 
is. Van Moslims wordt vereist dat zij niet 
alleen geloven in het Goddelijke geschrift 
dat is geopenbaard aan de Heilige Stichter 
van de Islam(s), dat de Heilige Koran wordt 
genoemd, maar het is noodzakelijk voor 

iedere Moslim om in al die Goddelijke 
openbaringen te geloven die werden 
gegeven aan andere profeten, ongeacht 
waarvandaan en van welk tijdperk. Het is 
een wezenlijk onderdeel van het geloof van 
een Moslim dat als iemand alleen geloof 
betuigt in de Goddelijke oorsprong van de 
Heilige Koran en weigert de Goddelijke 
oorsprong te erkennen van andere boeken, 
zoals het Oude en het Nieuwe Testament, 
etc. zijn belijden van de Islam ongeldig zou 
worden gemaakt….  

Alle stichters van de godsdiensten in de 
wereld werd onvoorwaardelijk verteld dat 
zij de ene en enige God moesten 
aanbidden met alle oprechtheid, en zich 
enkel onvolledig moesten toewijden aan 
Hem alleen. Hun werd ook verteld de 
reguliere gebeden (zoals deze in hun 
godsdienst waren ingesteld) te verrichten, 
en (voor de zaak van God) te besteden voor 
de behoeftigen en de armen, en voor 
andere soortgelijke filantropische doelen. 
Het is moeilijk het hierover oneens te zijn, 
tot welke godsdienst men ook moge 
behoren.  

Het vierde fundamentele geloofsartikel: 
de profeten 

Het vierde fundamentele geloofsartikel in 
de Islam is het geloof in alle profeten. Dit 
artikel is in feite een logisch gevolg van het 
derde artikel. Dezelfde filosofie die ten 
grondslag ligt aan het geloof in alle boeken 
maakt geloof in alle profeten noodzakelijk. 
De Heilige Koran spreekt van de vele 
profeten die meestal behoren tot de lijn 
van het profeetschap van het Midden-
Oosten, die begint bij Adam(as) tot aan de 
tijd van Mohammed(s).  

Het feit kan niet worden ontkend dat de 
Heilige Koran het voor iedere Moslim 
verplicht stelt om niet alleen te geloven in 
alle profeten, maar ons er ook duidelijk van 
op de hoogte stelt dat God in iedere streek 
van de wereld en in ieder tijdperk 
boodschappers en profeten heeft doen 
opstaan.  

Dit principiële geloof in de waarheid van de 
profeten die de stichters zijn van 
godsdiensten en ook de ondergeschikte 
profeten van andere religies is een unieke 
bekendmaking door de Heilige Koran die in 

alle andere Goddelijke boeken afwezig is. 
Het werpt licht op de universaliteit van de 
schepping alsmede op de universaliteit van 
de Islam zelf. Als de aanspraak van de 
Heilige Koran dat zijn leer bestemd is voor 
de gehele mensheid, dan moet hij wel de 
waarheid van alle profeten erkennen. 
Anders zullen de volgelingen van zo vele 
religies geen enkele verbindingsbrug 
vinden tussen henzelf en de Islam.  

De erkenning van de waarheid van alle 
boeken en de erkenning van de waarheid 
van alle profeten is een revolutionaire 
bekendmaking die voor de mens als geheel 
vele voordelen heeft. Onder andere baant 
zij op krachtige wijze de weg voor 
interreligieuze vrede en harmonie.  

Volgens de Islam zijn alle profeten 
menselijke wezens, en geen van hen bezit 
bovenmenselijke kenmerken.  

Geen profeet wordt een uitzonderlijk lange 
levensduur gegeven hetgeen hem duidelijk 
anders maakt en hem plaatst boven de 
broederschap van profeten tot welke hij 
behoort. Noch wordt enige profeet 
genoemd die lichamelijk is opgestegen 
naar de afgelegen plaatsen in het heelal. 
Waar ook hiervan gewag wordt gemaakt, is 
het een geestelijke verheffing die wordt 
bedoeld, niet een fysieke verheffing ten 
aanzien waarvan de Heilige Koran 
uitdrukkelijk verklaart dat deze tegen de 
aard van profeten is.  

Op het punt van de continuïteit van het 
profeetschap verklaart de Islam 
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uitdrukkelijk dat de Heilige Profeet(s) van de 
Islam de laatste van de wetgevende 
profeten is en de Heilige Koran het laatste 
Goddelijke wetboek, dat is volmaakt en 
beschermd tot aan het einde der tijden. Het 
ligt voor de hand dat een boek dat 
volmaakt is en ook beschermd is tegen 
interpolatie uitstijgt boven wijziging. 
Gewaarborgd wordt dat op beide punten 
geen wijziging zal plaatsvinden. Zolang een 
boek volmaakt is en beschermd tegen 
menselijke interpolatie, is aanpassing niet 
gerechtvaardigd.  

at betreft het profeetschap anders dan het 
wetgevende profeetschap, wordt de 
mogelijkheid van de voortzetting ervan 
duidelijk in de Heilige Koran vermeld. Weer 
zijn er duidelijke profetieën over zulke 
goddelijke hervormers die volledig 
ondergeschikt zouden zijn aan de Heilige 
Stichter(s) van de Islam en het Heilige Boek, 
de Koran.  

Kortom, in de Heilige Koran wordt 
verklaard dat de Islam de laatste volmaakte 
religie is ten voordele van de mensheid, 
waarna geen nieuw leer zal worden 
geopenbaard om de leer van de Islam te 
niet te doen, noch zal een nieuwe 
onafhankelijke profeet worden geboren, 
buiten het domein van de Islam. Een nieuw 
profeet zal volledig ondergeschikt zijn aan 
de Heilige Profeet Mohammed(s).  

De profeten zijn altijd gekomen om een 
boodschap over te brengen. Die 
boodschap was niet beperkt tot de 
gebieden van geloofsopvattingen maar 

omvatte ook de gebieden van de 
beoefening en de uitvoering van de 
geloofsovertuiging.  

De leer is verdeeld in twee grote 
categorieën, namelijk hoe de relatie met 
God te verbeteren, en hoe zich te gedragen 
met betrekking tot de medemens.  

Het vijfde fundamentele geloofsartikel: 
leven na de dood 

De kwestie van leven na de dood heeft de 
geesten beroerd van mensen die tot zowel 
alle religies als tot alle tijden behoren. Er is 
ook de atheïstische zienswijze die de 
mogelijkheden van leven na de dood 
geheel en al ontkent.  

De religies die geloven in een leven na de 
dood kunnen worden verdeeld in twee 
categorieën. Ten eerste, zij die geloven in 
de reïncarnatie van de ziel van een 
gestorven persoon tot een nieuwe 
menselijke of dierlijke vorm van bestaan. En 
ten tweede, zij die geloven in een 
bovenaardse vorm van bestaan na de 
dood. 

De atheïstische zienswijze ligt buiten het 
terrein van deze bespreking. Wat het 
Islamitische leerstelsel betreft, behoort de 
Islam tot de categorie van religies die alle 
mogelijkheden van reïncarnatie, in welke 
vorm ook, verwerpt. Maar zij die geloven in 
de een of andere buitenaardse vorm van 
geestelijk of lichamelijk bestaan, zijn op 
zoveel vlakken onder elkaar verdeeld. 
Binnen elke religie varieert het begrip. 
Daarom kan met betrekking tot de 
zienswijze van de volgelingen van 
verschillende religies hieraan geen geloof 
worden toegekend zonder de vrees van 
tegenstrijdigheid.  

In recente tijden heeft de Stichter van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad(as) van Qadian deze 
zienswijze van geestelijk bestaan geplaatst 
tegenover die van het lichamelijke bestaan 
gepresenteerd in zijn unieke een markante 
verhandeling getiteld De filosofie van de 
Islamitische leer[2]. Alle opvattingen die in 
dit boek zijn gepresenteerd, zijn goed 
gedocumenteerd met verwijzingen uit de 
Heilige Koran en de tradities van de Heilige 
Stichter(s) van de Islam.  

Lezers wordt voor verdere details 
geadviseerd om de volledige verhandeling 
te lezen.  

Het zesde fundamentele geloofsartikel: 
voorbeschikking en vrije wil 

De kwestie van lotsbestemming is 
bijzonder gecompliceerd. Deze is door de 
eeuwen heen besproken door zowel 
filosofen als godsgeleerden. In bijna iedere 
godsdienst is er wel een of andere 
verwijzing naar de aard van 
lotsbestemming.  

We kunnen degenen die in 
lotsbestemming geloven in twee 
hoofdcategorieën indelen.  

Allereerst zijn er degenen met het 
algemeen heersende blinde geloof in 
lotsbestemming, geven het weer als 
voorbeschikking door God van alles, groot 
en klein. Deze opvatting is gangbaar bij 
sommige cryptische soefi-sekten (mystici), 
die een leven leiden in afzondering van de 
gewone mensen. Zij maken er aanspraak 
op dat de mens geen controle heeft over 
iets. Alles is voorbeschikt. Als zodanig is al 
hetgeen geschiedt het zich ontvouwen van 
het grote plan der beschikking, dat alleen 
aan God bekend is. Dit is een erg 
problematisch begrip van het plan der 
dingen en leidt onvermijdelijk tot de vraag 
van misdaad en bestraffing, boete en 
beloning. Als iemand geen keuze heeft, dan 
behoort er noch bestraffing noch beloning 
te zijn voor zijn daden.  

Anderzijds is de andere opvatting die van 
de vrije keuze, waarbij lotsbestemming 
praktisch geen rol speelt in wat iemand ook 
beslist en uitvoert.  

Tijdens de bespreking van lotsbestemming 
vindt nog een belangrijke filosofische 
kwestie haar weg naar het debat, hetgeen 
nog verdere complicaties toevoegt, en dat 
is de kwestie van voorkennis.  

Er is geen bewijs dat aantoont dat het leven 
van iedere mens is voorbeschikt en dat hij 
geen keuze of mogelijkheid heeft in het 
kiezen tussen goed en slecht, juist en 
verkeerd.  
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De Heilige Koran verwerpt stellig het begrip 
van dwang en verklaart duidelijkheid dat 
ieder menselijk wezen de vrijheid heeft te 
kiezen tussen goed en kwaad. Zie hiervoor 
onderstaande drie verzen. 

Er zal geen dwang zijn in zaken van 
geloof.[3] 

Allah belast geen ziel boven haar 
vermogen. Zij zal de beloning ontvangen 
die zij verdient, en zij zal de straf krijgen 

die zij oploopt.[4] 

En die mens zal niets hebben dan hetgeen 
waarnaar hij streeft.[5] 

Het onderwerp lotsbestemming is 
bijzonder gecompliceerd en 
veelomvattend en vereist een afzonderlijke 
behandeling die vollediger is.   

Bronnen 
[1] Een elementaire studie van de Islam 
door Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul 
Masih IV(rh) 

[2] De Filosofie van de Islamitische Leer 
door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van 
Qadian, Stichter van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap 
[3] De Heilige Koran 2:257  
[4] De Heilige Koran 2:287  
[5] De Heilige Koran 53:40  
 
Voor meer informatie verwijst de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u 
naar bijgaande boeken:  
Een elementaire studie van de Islam door 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul 
Masih IV(rh); Pagina’s 3 t/m 36: Het geloof 
in de Eenheid van God; Engelen; De 
Boeken; De Profeten; Pagina’s 55 t/m 74: 
Leven na de dood; Voorbeschikking en 

vrije wil; 
https://www.bieb.islamnu.nl/product/een-
elementaire-studie-van-de-islam/  
 
De Filosofie van de Islamitische Leer door 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad van Qadian, 
Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap: 
https://bieb.islamnu.nl/product/de-
filosofie-van-de-islamitische-leer/ 

 
Welcome to Ahmadiyyat, The True Islam 
door Dr. Karimullah Zirvi; The Islamic 
Beliefs (The Articles of Faith): Pages 52 to 
78; 
https://www.alislam.org/book/welcome-
ahmadiyyat-true-islam/



AL-ISLAAM | Vierde kwartaal 2023     Pagina 10 
 

De ware betekenis vanʿaqīda en de onjuiste 
praktijk van takfīr
In dit artikel zullen we het complexe onderwerp bespreken over de ware betekenis van 'aqīda (fundamentele 

geloofsleer) en de onjuiste praktijk van takfīr (verketteren). Een centrale vraag die hieruit voortvloeit, is of andere 

interpretaties binnen de Islam iemand uit de Islam kunnen doen treden, en of andere interpretaties betekenen 

dat iemand een andere 'aqīda aanhangt. We zullen de taalkundige oorsprong van het woord ʿaqīda bespreken 

en het verschil uiteenzetten tussen interpretaties en ʿaqāʾid (fundamentele geloofspunten) binnen de Islam. 

Daarnaast behandelen we kort de vraag of de “fysieke hemelvaart” van Jezus(as) en het concept van Khatm-e-

Nubuwwat (finaliteit van het Profeetschap van de Heilige Profeet Mohammed(s)) onderdelen zijn van de 

Islamitische 'aqīda in de zin zoals niet-Ahmadi Moslims het beweren.  

 

Youssef Ikhlaf  
Redacteur Al-Islaam 
 

Inleiding 

De Ahmadiyya Moslim Djamaat gelooft in 
de finaliteit van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) en in de wederkomst van 
Jezus(as), maar er bestaat een 
interpretatieverschil over dit onderwerp. 
Verder benadrukken we hoe het 
uiteindelijke oordeel over iemands geloof 
aan Allah wordt overgelaten en dat 

respectvolle dialoog van cruciaal belang is. 
We tonen ook aan de hand van Ahadith 
(uitspraken van de Heilige Profeet 
Mohammed(s)) dat de Ahmadiyya Moslim 
Djamaat tot de Ummah (gemeenschap) van 
de Heilige Profeet Mohammed(s) behoort. 
 

Het concept ʿaqīda 

Aqidah (Arabisch: عقيدة), ook geschreven als 
ʿaqīda, aqeeda, enzovoort, meervoud  عقائد 
ʿaqāʾid, is een Islamitische term van 
Arabische oorsprong die verwijst naar de 

fundamenten van het Islamitische geloof. 
Deze fundamenten omvatten het geloof in 
Allah (God), de engelen, de heilige 
geschriften, de profeten, de Dag des 
Oordeels, en andere essentiële concepten 
die de kern vormen van de Islamitische 
geloofsleer ofwel de fundamenten van het 
Islamitisch geloof. 
 
Etymologie en taalkundige oorsprong 
van het woord ʿaqīda 
Taalkundig gezien is het woord ʿaqīda 
afgeleid van 'Aqd, wat betekent dat men  
stevig aan iets vasthoudt en er absoluut 
zeker van is. In Islamitische terminologie 
betekent het geloven in iets met zekerheid. 
Het juiste geloof is datgene waarop de 
Heilige Profeet Mohammed(s), zijn 
Metgezellen(ra) en de beste drie generaties 
die daarna kwamen, geloofden. 
De principes van geloof waarin Allah ons 
gebiedt om te geloven, zonder enige 
twijfel, zijn het geloof in Allah, Zijn Engelen, 
Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, het 
Hiernamaals, en het geloof in de 
voorbeschikking. Dit zijn de fundamenten 
van het geloof. 
 
Volgens een bekende Arabische lexicon[1] 
wordt "عقيدة" (ʿaqīda) omschreven als: 
• Geloofsleer. 
• Het fundament van het geloof. 
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• De essentiële leerstellingen en 
geloofspunten in de Islam. 

• De kernprincipes van het geloof in God 
(Allah), de profeten en andere centrale 
concepten van de Islamitische leer. 

 
Verdere analyse van de term ʿaqīda 
Technisch gezien kunnen belangrijke 
geloofsovertuigingen zoals de wederkomst 
van Jezus(as) en het concept van Khatm-e-
Nubuwwat worden beschouwd als 'aqā'id 
(fundamenten van het Islamitisch geloof). 
Strikt gezien zijn het natuurlijk géén 'aqā'id, 
maar interpretaties ervan. Tegenstanders 
van de Beloofde Messias en Imam 
Mahdi(as), beweren dat het geloof in de 
“fysieke hemelvaart” van Jezus(as) en het 
concept van Khatm-e-Nubuwwat 'aqā'id 
zijn waarover consensus zou bestaan in de 
Islam. Volgens hen wordt iedereen die hier 
een andere interpretatie van heeft, buiten 
de Islam geplaatst want een andere 
interpretatie betekent volgens hen dat 
Ahmadi Moslims in nieuwe 'aqā'id geloven. 
Dit is onjuist, een andere interpretatie 
betekent niet dat men andere 'aqā'id 
aanhangt. Als kanttekening; wanneer 
Ahmadi Moslims 'aqā'id willen bespreken, 
dan bedoelen zij uiteraard de interpretaties 
van de 'aqā'id. 
 
Zelfs hedendaagse niet-Ahmadi geleerden 
zoals Ibn al-Uthaymeen en 'Umar al-Ashqar 
hebben in hun uitleg[2] over ʿaqīda niets 
vermeldt over dat iemand buiten de Islam 
treedt of een andere ʿaqīda heeft als 
diegene een andere interpretatie volgt. 
 
Zij lichten toe dat de principes van ʿaqīda 
die zaken zijn waarvan Allah ons heeft 
opgedragen te geloven, zoals vermeld in 
het vers van de Heilige Koran: 
 
 “Deze boodschapper gelooft in hetgeen 
hem van zijn Heer is geopenbaard en ook 
de gelovigen, allen geloven in Allah, Zijn 
engelen, Zijn boeken en Zijn 
boodschappers, zeggende: "Wij maken 
geen onderscheid tussen Zijn 
boodschappers"; en zij zeggen: "Wij 
hebben gehoord en gehoorzaamd, Heer, 
wij vragen U vergiffenis en tot U is (onze) 
terugkeer.”[3]  
 

Vele boeken van vroegere vrome 
geleerden over ʿaqīda vermelden ook niet 
dat het concept van Khatm-e-Nabuwwat 
en de “fysieke hemelvaart” van Jezus(as) 
onderdeel zijn van de ʿaqīda. 
 
De “fysieke hemelvaart” van Jezus(as) en 

Khatm-e-Nubuwwat: geen onderdeel 
van 'ʿaqīda 

Door tegenstanders van de Stichter van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde Messias 
en Imam Mahdi(as), wordt dus beweerd dat 
het geloof in de “fysieke hemelvaart” van 
Jezus(as) en het concept van Khatm-e-
Nubuwwat deel uitmaken van de 
fundamenten van het Islamitische geloof, 
waarover consensus zou bestaan. Zij 
beweren verder dat andere interpretaties 
van deze concepten, zoals die binnen de 
Ahmadiyya Moslim Djamaat, in strijd zijn 
met deze fundamenten van het Islamitische 
geloof, en dat de Ahmadiyya Moslim 
Djamaat hiermee buiten de Islam treedt. Zij 
beweren soms ook dat Ahmadi Moslims 
met deze andere interpretaties een nieuwe 
geloofsleer (ʿaqīda) hebben aangenomen. 
 
De fysieke hemelvaart van Jezus(as) 
Ten eerste, de “fysieke hemelvaart” van 
Jezus(as) heeft nooit deel uitgemaakt van de 
fundamenten van het Islamitische geloof.  
Het is verder belangrijk op te merken dat 
de “fysieke hemelvaart” van Jezus(as) nooit 
een consensus binnen de 

Moslimgemeenschap heeft gehad en ook 
geen fundamenteel geloofspunt is. 
Verschillende rechtsscholen en geleerden 
hebben variërende standpunten over de 
“fysieke hemelvaart” van Jezus(as) 
ingenomen, wat aantoont dat dit geen 
kernconcept is van ʿaqīda. 
 
Khatm-e-Nubuwwat 
Ten tweede, de Ahmadiyya Moslim 
Djamaat belijdt een sterk geloof in Khatm-
e-Nubuwwat, wat verwijst naar het feit dat 
de Heilige Profeet Mohammed(s) het Zegel 
der Profeten is. Deze geloofsovertuiging is 
gebaseerd op de Heilige Koran en wordt 
stellig ondersteund door Ahmadi Moslims. 
Echter heeft dit concept ook nooit deel 
uitgemaakt van de fundamenten van het 
Islamitische geloof. En er is nooit een 
consensus geweest zoals niet-Ahmadi 
Moslims beweren over hun interpretatie 
van Khatm-e-Nabuwwat. Dit werd 
recentelijk ook heel mooi uitgelegd in een 
livestream  van de Ahmadiyya Moslim 
Djamaat[4].  
 

Innovatie in Khatm-e-Nubuwwat 

Het voormalige internationale Hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Djamaat, Zijne 
Heiligheid, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, 
Khalifatul Masih IV(rh) zei het volgende[5]: 
 
“Zoals ik eerder heb vermeld, zijn we het 
niet eens met de interpretatie van Khatm-
e-Nubuwwat die deze mensen naar voren 
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brengen, omdat het een innovatie is die 
vandaag de dag gangbaar is. Het feit blijft 
dat het geloof in Khatm-e-Nubuwwat nooit 
deel heeft uitgemaakt van de 
'fundamenten' van het Islamitische geloof.” 
 
Hij schrijft verder: “Wie zou competenter 
kunnen zijn dan de Heilige Profeet(s) om 
ons te vertellen wat onze fundamentele 
overtuigingen zijn? Het was hij aan wie de 
Heilige Koran werd geopenbaard. Was hem 
niet de kennis verleend dat er een tijd zou 
komen waarin de Islam op een nieuwe 
manier zou worden gedefinieerd?”  
 
De Heilige Profeet Mohammed(s) zegt: ‘De 
Islam is gebaseerd op vijf fundamenten: 
één, getuigen dat er geen god is dan Allah 
en dat Mohammed Zijn Boodschapper is; 
twee, het verrichten van Salat [gebeden]; 
drie, het geven van Zakat; vier, de 
bedevaart naar het Huis van Allah; vijf, het 
vasten in de maand Ramadan.’ (Tirmidhi 
Kitabul-Iman) 
 
Dat is alles wat de Heilige Profeet 
Mohammed(s) heeft gezegd over de 
fundamenten van de Islam. Vijf 
fundamenten van de Islam, niet meer, niet 
minder. Nu hebben deze mensen er een 
zesde aan toegevoegd, alsof, God 
verhoede, de Heilige Profeet Mohammed(s) 
er niet van op de hoogte zou zijn als er zes 
fundamenten waren van de Islam.  
 
We kunnen verder kijken om te zien of de 
leer van Khatm-e-Nubuwwat ooit in de 
geschiedenis deel uitmaakte van het 
geloof. Er is een andere hadith in Tirmidhi 
Kitabul-Iman die spreekt over Iman.  
 
Hazrat 'Umar bin al-Khattab(ra) vertelt:  
We waren in het gezelschap van de Heilige 
Profeet(s) toen een vreemdeling zich bij ons 
voegde. Hij was gekleed in het wit, had 
gitzwart haar en een frisse uitstraling. 
Niemand van ons had hem eerder gezien. 
Hij kwam en zette zich eerbiedig voor de 
Heilige Profeet(s) neer, met zijn knieën 
tegen de knieën van de Heilige Profeet(s). 
Hij vroeg: 'Wat is Iman, O Mohammed?' De 
Heilige Profeet(s) antwoordde: Iman 
betekent dat je moet geloven in Allah, Zijn 
engelen, Zijn Boeken, Zijn Boodschappers, 

de Dag des Oordeels en in Taqdir 
[Goddelijke bepaling van goed en kwaad]. 
(Tirmidhi Kitabul-Iman) 
 
Deze Hadith is zeer belangrijk, omdat de 
verteller overlevert dat de vreemdeling na 
het horen van de Heilige Profeet(s) de 
verklaring van de Heilige Profeet(s) 
bevestigde door te zeggen 'U hebt het juist 
gezegd' en vertrok. De Metgezellen(ra) 
vroegen zich af of hij was gekomen om de 
kennis van de Heilige Profeet(s) te leren of 
te testen. Toen hij hun verbazing merkte, 
zei de Heilige Profeet(s): “Hij was niemand 
minder dan (de aartsengel) Gabriël en hij 
was gekomen om jullie religie te 
onderwijzen.” 
 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) schrijf 
vervolgens: “U zult opmerken dat in deze 
Hadith geen melding wordt gemaakt van 
Khatm-e-Nubuwwat als onderdeel van 
Iman. De Ahmadiyya Moslim Djamaat 
gelooft echter sterk in Khatm-e-Nubuwwat. 
De Beloofde Messias(as) heeft herhaaldelijk 
zijn vast geloof in Khatm-e-Nubuwwat 
bevestigd en gezegd dat iedereen die deze 
leer verwerpt geen Moslim is. We geloven 
niet in deze leer omdat het een 
fundamenteel onderdeel van het 
Islamitische geloof is, maar omdat de 
Heilige Koran het zegt. Wij geloven dat 
iedereen die een jota van de Heilige Koran 
verwerpt, afvallig is en buiten de kring van 
de Islam valt.” 
 
Kortom 
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschp 
gelooft in Khatm-e-Nubuwwat maar is het 
niet eens met de interpretatie van Khatm-
e-Nubuwwat die niet-Ahmadi Moslims 
naar voren brengen. Hiernaast is het geloof 
in Khatm-e-Nubuwwat geen onderdeel van 
de Islamitische ʿaqīda die meestal de vijf 
zuilen van de Islam omvat en de zes 
geloofspunten van imān. Khatm-e-
Nubuwwat valt niet onder deze aqāʾid.  
 

Interpretatie versus Fundamentele 
Geloofspunten 

Het is cruciaal om het onderscheid te 
begrijpen tussen theologische 
interpretaties en fundamentele 
geloofspunten binnen de Islam. De vijf 

zuilen en de zes geloofspunten van imān 
vormen de kern van het Islamitische geloof. 
Concepten zoals de “fysieke hemelvaart” 
van Jezus(as) en de specifieke interpretatie 
van Khatm-e-Nubuwwat vallen niet onder 
deze fundamentele geloofspunten. 
 
Verscheidenheid aan opvattingen 
binnen de Islam 
De Islam kent een diversiteit aan 
theologische opvattingen en interpretaties. 
Zelfs binnen de Soennitische en de 
Sjiitische stromingen bestaan er 
verschillende rechtsscholen en 
interpretaties.  
 
Het gevaar van Takfir en onjuiste 
praktijken 
Het beschouwen van andere Moslims als 
niet-Moslims op basis van 
interpretatieverschillen is een gevaarlijke 
praktijk die in strijdt is met de Heilige Koran 
en Ahadith en het praktijk van de Heilige 
Profeet Mohammed(s). Takfir, het 
beschuldigen van mede Moslims van 
ongeloof, moet worden vermeden, en het 
is van het grootste belang om respectvolle 
theologische discussies te voeren. 
Vroegere vrome geleerden onthielden zich 
van takfir. 
 
Respectvolle theologische discussies 
Het is belangrijk om religieuze discussies 
op een respectvolle en constructieve 
manier te voeren. Een open hart is hierbij 
belangrijk in waarheidsvinding. De Heilige 
Koran en Ahadith dienen als richtlijn, niet 
emoties. 
 
Het oordeel over iemands geloof is aan 
Allah 
Het uiteindelijke oordeel over iemands 
geloof ligt bij Allah. Het beschouwen van 
andere Moslims als ongelovigen op basis 
van interpretatieverschillen is niet in 
overeenstemming met de leerstellingen 
van de Islam en het voorbeeld van de 
Heilige Profeet Mohammed(s).  
 

Een Hadith die verklaart dat alle 
islamitische denominaties beschouwd 

worden als Moslims 
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We zullen hieronder een interessante 
Hadith aantonen waarin de Heilige Profeet 
Mohammed(s) zei dat alle 73 groeperingen 
binnen de Islam Moslims zijn. Dit omvat 
ook de Ahmadiyya Moslim Djamaat. 
 
Hadith 
Wat was de voorspelling van de Heilige 
Profeet Mohammed(s) over de verdeeldheid 
onder de Moslims? Meer dan 1400 jaar 
geleden deed de Heilige Profeet 
Mohammed(s) een opzienbarende 
voorspelling[6].  
 
De Heilige Profeet Mohammad(s) 
voorspelde (en deze Hadith is authentiek): 
Overgeleverd door Abdullah bin Umar(ra) 
dat de Heilige Profeets heeft gezegd, “(…) 
mijn Ummah zal worden onderverdeeld in 
73 groeperingen, zij 
zullen allen in het 
Vuur zijn behalve 
één.” De 
Metgezellen(ra) 
vroegen, ‘Wie zijn zij 
(de ene die in het 
Paradijs zal treden) 
O’ Boodschapper van 
Allah,’ de Heilige 
Profeet(s) zei, “Zij zijn 
degenen die zullen 
zijn net als mij en 
mijn metgezellen.”  
 
Ahmad (4/102) en al-
Haakim (1/128), 
onder anderen, 
overleveren 
soortgelijke bewoordingen, maar met de 
volgende toevoeging: "Tweeënzeventig in 
het Hellevuur en één in het Paradijs: en dat 
is de 'Jamaa'ah'." 
 
Een andere Hadith die hieraan gerelateerd 
is[7]: "Bij Degene in wiens hand de ziel van 
Muhammad is, zal mijn gemeenschap 
worden verdeeld in 73 groeperingen, 
waarvan er één in het paradijs zal zijn en 72 
in het Vuur." Er werd gevraagd: "O 
Boodschapper van Allah, wie zijn zij? (de 
ene die in het Paradijs zal treden)" Hij zei: 
"Al-Jamaa'ah."  
 

Hoe kan men de ware sekte 
identificeren? 
De Heilige Profeet Mohammad(s) 
interpreteert de Hadith zelf en zegt dat alle 
groeperingen van zijn volk (Ummah) zullen 
zijn. De Heilige Profeet Mohammed(s) zei 
namelijk  ِت يأمَُّ  (Ummati) “Mijn volk”. En wie 
weet dit beter dan de Heilige Profeet 
Mohammed(s) zelf? 
 
Ten tweede zegt hij dat één groepering de 
Jama'aah zal zijn en de andere 72 
groeperingen (de meerderheid) in het Vuur 
zullen zijn. Sommige niet-Ahmadi Moslims 
beweren dat 72 groeperingen de 
minderheid zijn en de Jama’aah de 
meerderheid is. Deze interpretatie is 
volledig in strijd met de tekst van de 
Hadith. 

 
De regering van Pakistan en de leiders van 
alle andere 72 groeperingen binnen de 
Islam maakten duidelijk onderscheid in de 
identiteit van de ene groepering toen ze 
gezamenlijk in 1974 wetgeving 
ondertekenden die de Ahmadiyya Moslim 
Djamaat tot een niet-Moslim minderheid in 
Pakistan verklaarden. Deze beslissing 
verschafte echter ironisch genoeg een 
interessant, zo niet uniek, onderscheid 
tussen één groep Moslims en de andere 72 
groeperingen, wat de voorspelling van de 
Heilige Profeet Mohammed(s) vervulde.  
 

De 72 groeperingen hebben dus unaniem 
de Ahmadiyya Muslim Djamaat als enige 
uitgesloten, en de Heilige Profeet 
Mohammed(s) zei: "Tweeënzeventig in het 
Hellevuur en één in het Paradijs". Deze 
Hadith is zo duidelijk als de klaarlichte dag 
en bevestigt de waarachtigheid van de 
Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Djamaat, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi(as), op 
een onmiskenbare manier. 
 
Verdere identificatie van de ware sekte 
volgens de Hadith[8]  
Zoals eerder vermeld, had de Heilige 
Profeet Mohammed(s) voorspeld dat zijn 
volgelingen zouden worden verdeeld in 73 
groeperingen, en dat ze allen in het vuur 
zouden zijn behalve één. Toen zijn 

Metgezellen(ra) 
vroegen hoe men de 
ware groepering kon 

herkennen, 
antwoordde hij dat 
ze in mijn 
voetstappen en die 
van mijn volgelingen 
zullen volgen. De 
vervolging van de 
Heilige Profeet 
Mohammed(s) en zijn 
Metgezellen(ra) was 
ernstig. Ze waren 
slachtoffers van 
publieke steniging 
vanwege hun 
overtuigingen en 
mochten geen 

Moskeeën bouwen of bidden. Ze mochten 
geen Hajj uitvoeren of zichzelf als Moslims 
identificeren. 
 
Tot op heden is elke generatie van Ahmadi 
Moslims geconfronteerd met dit soort 
behandeling sinds de vestiging van de 
Ahmadiyya Moslim Djamaat. Ahmadi 
Moslims in de meeste Moslimlanden 
mogen niet openlijk prediken, mogen geen 
Moskeeën bouwen of hun gebouwen 
Moskeeën noemen, mogen niet openlijk 
bidden en mogen geen Hajj uitvoeren of 
zichtzelf als Moslims identificeren. 
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Allah laat tekenen zien voor een volk dat 
nadenkt! 
 

Conclusie 

Dit artikel heeft de vraag onderzocht of 
afwijkende interpretaties binnen de Islam 
een Moslim tot niet-Moslim kunnen 
maken. We hebben vastgesteld dat 
interpretatieverschillen in religieuze 
kwesties geen invloed hebben op de 
fundamentele geloofspunten van de Islam. 
Het beschouwen van andere Moslims als 
niet-Moslims vanwege dergelijke 
interpretatieverschillen is niet in 
overeenstemming met de Heilige Koran, 
Ahadith en het praktijk van de Heilige 
Profeet Mohammed(s). Het is ook onjuist 
om te beweren dat iemand in een andere 
ʿaqīda gelooft als diegene in een andere 
interpretatie gelooft. Het is van cruciaal 
belang om respectvolle discussies te 
voeren en het oordeel over iemands geloof 
aan Allah over te laten. 
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Lancering nieuwe 24/7 
radiozender 'De Stem van 
de Islam Light FM 
De Stem van de Islam Light FM' is de eerste web radiozender van 

de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland en overal te 

beluisteren via de app beschikbaar voor IOS App en Android App. 

 
Ahmad Saïd Ikhlaf 
Redacteur Al-Islaam 
 
Met het motto 'Liefde voor iedereen, haat voor niemand' trachten wij de ware, zuivere en de vredelievende boodschap van de Islam tot u 
te brengen. 
 
U krijgt een divers aanbod van programma’s te horen met inspirerende verhalen. Het hoogtepunt van onze programma’s is de 
Nederlandse vertaling van de vrijdagpreek van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de 
Vijfde Kalief (Khalifa), Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba).  
 
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap werd gesticht in 1889 in India door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), die aanspraak maakte de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi te zijn van de Latere Dagen. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap telt tientallen miljoenen leden en is 
inmiddels in meer dan 200 landen gevestigd en is overal groeiend en bloeiend. Wij brengen u het goede nieuws dat de wederkomst van 
Jezus heeft plaats gevonden: De Messias is gekomen en brengt u de Stem van de Islam. 
 
Op 18 december 2022 lanceerde de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland haar nieuwe 24/7 radiozender, ‘De Stem van de Islam 
Light FM’, die het publiek in Nederland zal onderwijzen over de Islam.  
 
De heer Safeer Siddiqui, Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland en Nationaal Secretaris Publicaties zei aan het 
begin van het luisterprogramma het volgende: 
 
“In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Het is vandaag zondag 18 december 13:40 uur en u luistert naar een speciale live 
uitzending van ‘De Stem van de Islam Light FM’. Op deze rustige zondag krijgt u een rustgevende boodschap te horen. U krijgt zo de 
boodschap te horen van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde Kalief (Khalifa), 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba). Wij zijn vandaag live vanuit onze studio in Baitunnoer Nunspeet. U kunt deze live sessie ook volgen via 
ons YouTube kanaal MTA Nederland. Aan onze YouTube kijkers willen wij vragen om onze radio app te downloaden via App Store of 
Google Play. Als u een review achterlaat draagt u bij, zodat ‘De Stem van de Islam’ ook vindbaar is voor anderen. In de studio zijn vandaag 
aanwezig, de nationale voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, de heer Hibatunnoer Verhagen en de 
Hoofdmissionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, de heer Na’eem Ahmad Warraich en ook een afvaardiging van 
het nationale bestuur van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Ik heet u allen van harte welkom.”  
 
De heer Safeer Siddiqui zei verder:  
 
“Na de recitatie van de Heilige Koran, het openingshoofdstuk van de Heilige Koran genaamd Surah Al Fatihah in het Arabisch zal dit ook 
vertaald worden in het Nederlands. Hierna beginnen wij met de lancering van de boodschap van het internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde Kalief (Khalifa), Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) die voorgelezen zal worden 
op de radiozender.” 
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Afbeelding: Links, de heer Safeer Siddiqui (Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland en Nationaal Secretaris 
Publicaties). Rechts, de heer Ibrahim Ahmed (Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland en Nationaal Secretaris 
Audio-Video en algemeen directeur van de web radiozender ‘De Stem van de Islam Light FM’) 
 
De nationale voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, de heer Hibatunnoer Verhagen las eerst in het Engels en 
daarna in het Nederlands de volgende boodschap van het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne 
Heiligheid, de Vijfde Kalief (Khalifa), Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) voor: 
 
In naam van Allah de Barmhartige, de Genadevolle. Wij loven Hem en bidden voor Zijn Heilige Boodschapper en Zijn dienaar de 
Beloofde Messias. Met Gods zegen en Zijn genade. Hij is De Helper. 
 
Beste Hibatunnoer Verhagen Sahib, 
 
Assalāmu Alaikum wa Rahmatullāhe wa Barakātuhu 
 
Ik ben zeer verheugd dat de web-radiostation ‘De Stem van de Islam Light FM’ van de Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland is 
gestart met uitzenden in voorbereiding op de officiële opening. Alhamdolillah! (Alle lof komt Allah toe) Dit zal zeker dienen als 
een middel om de boodschap van de Beloofde Messias (vrede zij met hem) door het gehele land te verspreiden.  
 
Allah de Almachtige gaf de Beloofde Messias (vrede zij met hem) de blijde tijding: ‘Ik zal uw boodschap doen verspreiden tot 
aan de uithoeken van de wereld’. In dit verband heeft Allah de Almachtige ons gezegend met radio, televisie en andere vormen 
van media en communicatie om ons te helpen in het verspreiden van de boodschap van Islam Ahmadiyyat. 
 
Nu dat de radio De Stem van de Islam Light FM officieel live gaat, zal dit continue de leerstellingen van de Islam verkondigen 
die staan voor vrede, harmonie, liefde en welwillendheid voor alle mensen. Uitvoerige middelen zijn ons geschonken door Allah 
de Almachtige om ons in staat te stellen om de vredelievende boodschap van de Islam te verspreiden en dat de wereld realiseert 
dat Islam een religie is van vrede en harmonie; niet een geloof van geweld en wanorde. 
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Het is mijn vurige gebed; moge Allah de Almachtige u door deze radiostation in staat stellen om die doelstellingen te vervullen 
waarvoor de Beloofde Messias (vrede zij met hem) naar de wereld was gestuurd. Moge Allah u in staat stellen om de boodschap 
van de Islam uit te zenden door heel Nederland en moge het een uitstekende middel zijn om oprechte zoekers naar de waarheid 
aan te trekken naar het licht van Islam Ahmadiyyat. Moge Allah u zegenen.  
 
Hoogachtend, 
 
Mirza Masroor Ahmad 
Khalifatul Masih V 
 

 
Nadat onze nationale voorzitter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, de heer Hibatunnoer Verhagen de boodschap van 
het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde Kalief (Khalifa), Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba), had voorgelezen heeft hij het volgende gezegd: 
 
“Na deze boodschap van onze internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde Kalief (Khalifa), 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) wil ik deze gelegenheid ook gebruiken om iedereen te bedanken die heeft samengewerkt met de heer 
Ibrahim Ahmed (Missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland en Nationaal Secretaris Audio-Video) en zijn team die 
heel hard hebben gewerkt. Twee namen wil ik graag noemen en dat zijn: de heer Safeer Siddiqui, Missionaris van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap. Hij is onze Nationaal Secretaris Publicaties en de heer Ibrahim Ahmed. Hij is ook de Missionaris van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland en Nationaal Secretaris Audio-Video. In de toekomst zal het team zich uitbreiden en zich blijven verbeteren en 
we willen hierbij ook de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland feliciteren met deze boodschap van het internationale Hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Zijne Heiligheid, de Vijfde Kalief (Khalifa), Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba). DjazaakAllah Ahsanal 
Djazaa. Dank u.” 
 
Tot slot heeft de heer Na’eem Ahmad Warraich, Hoofdmissionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, het 
luisterprogramma afgesloten met het stille gebed voor het succes van deze web radiozender “De Stem van de Islam Light FM”. 
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Vraag en 
antwoord met 
de Kalief  
 

 

 

Sha-ief Habiboellah  
Vertaler Al-Islaam 
 

Inleiding 

De leden van de Ahmadiyya Moslim Djamaat kregen de 
gelegenheid om het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Jamaat, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba), een reeks vragen te stellen over hun geloof en 
hedendaagse kwesties. 

Eerste vraag 

Een aanwezige stelde een vraag aan Zijne Heiligheid(aba) over de 
culturele botsingen en identiteitsproblemen waarmee sommige 
jongeren in het Westen geconfronteerd worden.[1] 

Zijne Heiligheid(aba) benadrukte de rol van opvoeding thuis, 
wanneer de kinderen niet op school zijn. Zijne Heiligheid(aba) zei dat 
een groot deel van het leven van een kind thuis wordt 
doorgebracht en dus moeten ouders hun kinderen religieuze en 
morele lessen bijbrengen. Ook moeten ouders tijd doorbrengen 
met hun kinderen. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 

“U dient een hechte band met uw kinderen op te bouwen en hier 
dient u hard aan te werken. U zult hen over het geloof moeten 
onderwijzen. Zoals de docenten op scholen hard werken om de  

 

kinderen zogenaamde vrijheden te onderwijzen, zo moeten ouders 
ook hard werken om hun kinderen moraliteit en spiritualiteit te 
onderwijzen. Het is een belangrijke taak om kinderen met 
religieuze moraal en spiritualiteit op te voeden. En als jullie dit 
effectief doen, dan beschermen jullie hiermee de toekomstige 
generatie.” 

Zijne Heiligheid(aba) zei dat ouders dagelijks tijd moeten besteden 
aan de opvoeding van hun kinderen. En in het weekend zouden ze 
vooral tijd met hun kinderen moeten doorbrengen, in plaats van 
zich met nutteloze dingen bezig te houden. 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 

“Als beide ouders thuis een gezamenlijke inspanning leveren, dan 
zullen hun kinderen, ondanks het feit dat ze op school andere 
zaken leren, ook hun geloof meekrijgen. Kinderen moeten het 
goede voorbeeld van hun ouders zien, waarbij ze moeten zien dat 
hun ouders de vijf dagelijkse gebeden in acht nemen, de Heilige 
Koran bestuderen, Allah aanbidden en zich bezighouden met het 
religieuze discours. Als de ouders in praktische zin niet het goede 
voorbeeld geven, wat zullen de kinderen dan leren?” 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) ging verder:  

“Als we onze kinderen het geloof niet bijbrengen en er zelf niet 
naar handelen en dus onze kinderen niet het goede voorbeeld 
geven, dan zullen onze kinderen volgen wat de maatschappij hen 
leert en zullen ze geen waarde hechten aan de Islam. We moeten 
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Allah de Almachtige dankbaar zijn dat we de levende religie aan 
onze zijde hebben, wiens leerstellingen ons informeren over alle 
dingen die ons intellect aanspreken. Dat onderricht laat ons ook 
zien hoe we onszelf met de tijd mee moeten aanpassen. Dus, als 
we dit onderricht tot onze beschikking hebben, dan zou het uiterst 
ongelukkig van ons zijn als we het niet zouden volgen en dan 
zouden we schuldig zijn aan het op een dwaalspoor brengen van 
onze kinderen. Ouders moeten dus samen nadenken over hoe ze 
hun kinderen gaan opvoeden. Ik heb hier de afgelopen jaren over 
gesproken en de vorige Khulafa ook. Luister aandachtig naar elke 
preek van de Khalifa van de tijd, want deze bevatten lessen die in 
dit kader helpen.” 

Tweede vraag 

Een ander Lajna-lid noemde de betrokkenheid van de Heilige 
Profeet Mohammed(s) bij de dagelijkse huishoudelijke taken. Ze 
informeerde vervolgens bij Zijne Heiligheid(aba) naar de rol van 
mannen in het huishouden.[2] 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 

“Ik vermaan en herinner iedereen er voortdurend aan dat het 
volgen van het voorbeeld van de Heilige Profeet(s) van het grootste 
belang is. Allah de Almachtige zegt: 'Volg het voorbeeld van de 
Heilige Profeet(s) als u wenst uit te excelleren.' Veel mannen helpen 
thuis wel. Zoals ik al eerder zei met betrekking tot de opvoeding 
van kinderen, dat beide ouders het goede voorbeeld moeten 
geven - alleen als de sfeer thuis warmhartig is, geef je het goede 
voorbeeld. Er kan thuis alleen sprake zijn van een warmhartige 
relatie als de man zijn vrouw ook helpt waar dat nodig is. Als hij 
haar niet helpt, dan is dat verkeerd.” 

Derde vraag 

Een andere aanwezige vertelde dat haar zwangere zus haar kind 
verloor door een vertraging in de formaliteiten veroorzaakt door 
de artsen. Ze vroeg Zijne Heiligheid(aba) of iemand die werkzaam is 
in de geneeskunde voorrang moet geven aan moraliteit of aan de 
formaliteiten van het medisch beroep.[3] 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 

“Formaliteiten kunnen later worden geregeld. De eerste prioriteit 
zou moeten zijn om het leven van de persoon te redden - dit is de 
ethiek en dit is de plicht van de arts en dit is de ware handelswijze 
van een arts die van een goede ethiek getuigt. Moraliteit staat op 
de eerste plaats en beroepsethiek staat ook op de eerste plaats - 
beide vereisen dat de patiënt met prioriteit een behandeling 
ondergaat eerder dan er tijd wordt besteed aan het afhandelen van 
de formaliteiten voor opname. Dat is verkeerd. Artsen die alleen 
maar bezig zijn met formaliteiten en niet onmiddellijk voor hun 
patiënten zorgen en geen medeleven tonen met hun patiënten, 
zijn dus geen dokters, maar ze lijken eerder op afslachters. De arts 
zou in de eerste plaats moeten kijken naar de waarde van een 
mensenleven, niet naar de formaliteiten.”  

Vierde vraag 

Eén van de aanwezigen vroeg Zijne Heiligheid(aba) naar de relatie 
tussen een echtpaar en de invloed daarvan op de kinderen.[4] 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei:`“Zodra het huwelijk wordt 
aangegaan, vergeten de mannen meestal - en soms ook de 
vrouwen - wat ze aan de ander hebben beloofd. U moet zich dus 
altijd realiseren dat uw leven nu niet meer alleen om uzelf draait; 
nu rust er een verantwoordelijkheid van andere levens (die van je 
kinderen) op uw schouders en u moet ze opvoeden op een manier 
die in overeenstemming is met de leer van de Islam. En als u geen 
respect toont voor elkaar, dan volgt u niet de leerstellingen van de 
Islam. Ook vervult u dan niet uw plichten jegens Allah de 
Almachtige en volgt u dan ook niet de geboden van Allah de 
Almachtige. U toont dan geen goede moraal en dan zal dat uw 
toekomstige generatie schade toebrengen.” 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) ging verder: 

“In plaats van aan uzelf te denken, dient u de problemen [tussen 
een echtpaar] op een vriendschappelijke wijze op te lossen, zodat 
uw kinderen ook kunnen leren dat dit de manier is waarop we met 
elkaar moeten omgaan. [Op deze wijze] worden ze opgevoed op 
een manier die zuiver Islamitisch is... Het is een kwestie van respect 
tonen naar elkaar. Als de echtgenoten zich allebei bewust zijn van 
hun plichten, dan zal de gedachte niet opkomen dat de één 
superieur is aan de ander.” 

Daarna stelde de aanwezige een vervolgvraag over het huwelijk. Ze 
vroeg of een vrouw zichzelf als gelijkwaardige partner in het 
huwelijk mag beschouwen en vermeldde hoe sommige mannen 
zich superieur voelen ten opzichte van vrouwen.[5] 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) lichtte de zaak toe en zei: 

“Het is volkomen juist dat u gelijkwaardige partners bent wat 
betreft uw rechten, uw vrijheden en uw autonomie. U heeft beide 
gelijke rechten. Tegelijkertijd heeft de Islam een aantal 
verantwoordelijkheden toegewezen aan zowel de man als de 
vrouw. De echtgenoot is verantwoordelijk voor het leiden van het 
huishouden en hij zou de kostwinner van het gezin moeten zijn. Als 
de vrouw werkt, dan moet haar man niet tegen haar zeggen: 
"Omdat je werkt, moet je ook bijdragen aan de dagelijkse uitgaven 
binnen het huishouden zoals ik dat doe".Dit is de 
verantwoordelijkheid van de echtgenoot. Het geld dat een vrouw 
verdient, kan ze naar eigen goeddunken besteden aan het 
huishouden, aan de kinderen en aan de nutsvoorziening, indien zij 
dit wenst.” 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei verder: 

“De vrouw is op haar beurt verantwoordelijk voor de huishoudelijke 
taken in overeenstemming met de leer van de Islam. Zorg goed 
voor uw kinderen, voed uw kinderen op de beste manier op. Als ze 
van school thuiskomen, moeten ze weten dat hun moeder thuis is, 
[ze moeten weten dat], 'ze zal me ontvangen, ze zal me 
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verwelkomen en ze zal eten voor me klaarmaken en ze zal al die 
dingen doen die nodig zijn voor mijn opvoeding.' Als u beiden 
bewust bent van uw plichten - de man zijn plichten en de vrouw 
haar plichten - dan zou er geen conflict moeten zijn. Uw 
gezinszaken zullen dan soepel en vriendschappelijk verlopen.” 

Vijfde vraag 

Een Lajna-lid vroeg Zijne Heiligheid(aba) ook hoe ze mensen kunnen 
helpen die zich niet prettig voelen bij hun geslacht, inclusief 
degenen die hun toevlucht nemen tot geslachtsveranderende 
operaties.[6] 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 

“Als een kind het gevoel heeft dat een van zijn broers of zussen op 
een andere manier wordt behandeld, dan komen dit soort 
gedachten weleens bij hen op. Ook worden ze soms beïnvloed 
door de buitenwereld, door de schoolomgeving en soms door de 
les die de leraar hen geeft over het thema geslacht. Er is dus een 
invloed van buitenaf die hun gevoelens, hun emoties beïnvloedt en 
daarom proberen ze hun geslacht te veranderen. Ze hebben het 
gevoel dat ze meer gewaardeerd en gerespecteerd zullen worden 
als ze van geslacht veranderen. Het is dus een psychologische 
aangelegenheid. Als ze dat willen, zouden ze psychologisch 
onderzocht kunnen worden. Maar tegenwoordig is dat erg 
moeilijk. Degenen die deze beslissing nemen, als ze vijftien of 
zestien jaar oud zijn, worden heel eigenwijs en als ze besloten 
hebben dat ze dit per se willen, kan niemand iets doen. We kunnen 
dus alleen maar voor hen bidden en hen adviseren.” 

Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) benadrukte opnieuw de 
verantwoordelijkheid van ouders en zei: 

“Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om hun kinderen 
met respect te behandelen en elk kind van jongs af aan te 
respecteren en hen te blijven informeren over de religieuze 
leerstellingen.”  
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang verwachte 
Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren in 1835 in Qadian, 
India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1889. Naar 
aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door 
de Heilige Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80 boeken ter 
verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals voorspeld werd door 
de Heilige Profeet(s), heeft hij de mensen teruggebracht naar de ware 
leer van de Islam. Hij overleed in 1908 en zijn missie werd door zijn 
Kaliefen voortgezet. Een kalief is de spirituele en administratieve Hoofd 
van de Gemeenschap. 

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt tientallen miljoenen leden die 
over meer dan 200 landen zijn verspreid. Het motto van de 
Gemeenschap is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’  

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland 
werkzaam. De eerste moskee van Nederland, de Mubarak Moskee in 
Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1955 
gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van haar 50ste 
jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland. 

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, zie 
onze officiële website: www.islamnu.nl   

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in 

De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle profeten, universele broederschap, 
geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, 
de veroordeling van alle vormen van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van 
onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame Jihad. 

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde 

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat tot taak heeft te reageren op 
negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten. 

Voor de website van het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde verwijzen wij u naar: www.moslimschrijvers.nl 

Mocht u geïnteresseerd zijn om meer boeken van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te bestuderen, dan verwijzen wij u naar: 
www.bieb.islamnu.nl 
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De Beloofde Messias & Imam Mahdi(as), 
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