
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

AL-ISLAAM 
‘Stop de oorlog! 
Oplossingen voor Israël - 
Palestina’ 

Jan - Mrt 2024    In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.      @AhmadiyyaNL 

Al-Islaam | Het eerste Nederlands Islamitisch blad sinds 1948 



AL-ISLAAM | Eerste kwartaal 2024     Pagina 1 
 

De Heilige Koran 
̱تٍٰ  اٰيتஐٰ  ˓سِۡعَ  مُوۡسىٰ  اٰتَ̲̿ۡاَ  وَلقََدۡ  اءِٓيلَۡ  بنىَِۤۡ  فسҫَ̒ۡلۡ  بيَِّ اءَھُمۡ  اِسرَۡ َl ۡ  فِرۡعَوۡنُ  لہَٗ  فقََالَ  اِذۡ     اِنىِّ

 مَسۡحُوۡرًا۔  يمُٰوۡسىٰ  لاََظُنҨکَ 

̯ۡزَلَ  مَاۤ  ̊لَِمۡتَ  لقََدۡ  قاَلَ  ؤُلاَءِٓ  اَ مٰوٰتِ   رَبҨ  اِلاҧ  ھٰۤ ҧرَِ بصََ  وَالاَۡرۡضِ  السˁٓا  ۚ◌   ۡ  مَ˞بُۡوۡرًا۔  لاََظُنҨکَ يفِٰرۡعَوۡنُ   وَاِنىِّ

ھُمۡ  اَنۡ  فاََرَادَ  ҧتَفِز ҧس̑ۡ نَ  ̼ ٰ̲ہُ  الاَۡرۡضِ  مِّ عَہٗ   وَمَنۡ  فاََغۡرَقۡ ҧيۡعًا۔  م  جمَِ

قلُنۡاَ  ҧاءِٓيلَۡ  لِبَنىِۤۡ  بعَۡدِەٖ  مِنۢۡ  و اءَٓ  فاَِذَا  الاَۡرۡضَ  اسۡکُ̲وُا  اِسرَۡ َl  ُ̊ۡد خِرَةِ   وَ ̀ۡفًا۔  ِ́كمُۡ  ا جِ˄نَۡ  الاٰۡ    لفَِ

17:102  En voorwaar, wij schonken Mozes negen duidelijke tekenen. Vraag dit aan de kinderen van 
Israël. Toen hij tot hen kwam, zeide Pharao tot hem: "Ik geloof, O Mozes, dat gij een betoverd mens 

zijt." 
17:103  Hij zeide: "Voorzeker gij weet dat niemand anders dan de Heer der Hemelen en der aarde 

deze tekenen heeft gezonden; en ik ben zeker dat gij, o Pharao, te gronde gaat." 
17:104  Derhalve besloot hij hem uit het land te verwijderen; doch Wij deden hem en die met hem 

waren allen tezamen verdrinken. 
17:105  En Wij zeiden na hem tot de kinderen van Israël: "Blijft gij in het land en wanneer de laatste 

belofte komt zullen Wij u allen tezamen brengen.". (De Heilige Koran 17: 102-105) 

بوُۡرِ  فىِ  کتََˌ̲ۡاَ  وَلقََدۡ  ҧکرِۡ  بعَۡدِ  مِنۢۡ  الز ِّ߳ لِحُوۡنَ  عِبَادِیَ  ̽رَثِھُاَ  الاَۡرۡضَ   اَنҧ  ا   ۔ الصّٰ

 ҧِّقَوۡمٍ  لبََلٰغاً   ھٰذَا  فىِۡ  اِن ̽ۡنَ۔  ل  عٰبِدِ

21:106  En voordien hebben Wij na de Vermaning in de geschriften geschreven dat Mijn rechtvaardige 
dienaren de aarde zullen erven. 
21:107  Voorzeker, hierin ligt een boodschap voor mensen die God dienen. (De Heilige Koran 21: 106-107) 

Gezegde van de Heilige Profeet(s) 
Hazrat Anas ibn Malik(ra) overleverde dat de Boodschapper van Allah(s) zei: “Help uw broeder, of hij nu 

een onderdrukker of een onderdrukte is.” Een man zei: "O Boodschapper van Allah(s)! Ik zal hem 
helpen als hij onderdrukt wordt, maar als hij een onderdrukker is, hoe zal ik hem dan helpen?"De 

Profeet(s) zei: “Door te voorkomen dat hij (anderen) onderdrukt, want dat is hoe u hem kunt helpen.” 
(Sahih al-Bukhari 6952, Kitab al-Ikrah. Verwijzing in het boek: Boek 89, Hadith 13) 



AL-ISLAAM | Eerste kwartaal 2024     Pagina 2 
 

Uit de geschriften van de Beloofde Messias(as) 
De Beloofde Messias(as) zei: “Er is nog een voorspelling in de Heilige Koran die aankondigt dat de 
mensen van de wereld zullen samenkomen en dat de wereld één geheel zal worden, als één land. 

Echter, zullen zij met elkaar strijden. Na deze conflicten zal de mensheid spiritueel verenigd worden. 
Het vers uit de Heilige Koran luidt als volgt: 

˄ِذٍ  بعَۡضَھُمۡ   وَ˔رََکۡناَ ҧمُوۡجُ   يوَۡمَ نفُِخَ   بعَۡضٍ   فىِۡ   ي ҧوۡرِ   فىِ   و Ҩعًا   فجََمَعۡنٰھُمۡ   الص  ۔ جمَۡ

Vertaling: En op die Dag zullen Wij sommigen hunner tegen anderen laten opstaan en de bazuin zal 
worden geblazen. Dan zullen Wij hen allen tezamen verzamelen. (De Heilige Koran 18:100) 

“Dit houdt in dat in de laatste dagen, in het tijdperk van Gog en Magog, mensen verwikkeld zullen 
raken in religieuze geschillen en conflicten, waarbij naties andere naties aanvallen zoals golven van 
een rivier tegen elkaar stromen. Op deze manier zal er grote verdeeldheid in de wereld ontstaan en 
zullen er grote conflicten, wrok en haat tussen de volkeren ontstaan. Op het hoogtepunt van deze 
gebeurtenissen zal God op Zijn trompet blazen, wat betekent dat Hij door middel van de Beloofde 

Messias een boodschap aan de wereld zal overbrengen. Bij het horen van deze stem zullen alle 
deugdzame mensen zich verenigen onder de vlag van één religie. Alle verdeeldheid zal verdwijnen, en 

de mensen van de wereld zullen één worden.” (Chashmae Ma'rifat, Ruhani Khazain deel 23, blz. 83-84)  
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In de tekst komen de volgende afkortingen voor 
(s)  Sallallāho ‘Alaihiwasallam:  

Mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn. 
(as)  ‘Alaihissalām:  

Vrede zij met hem. 
(ra)  Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum:  

Moge Allah welbehagen in hem/haar hebben. 
(rh)  Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā:  

Moge Allah zij hem/haar genadig zijn. 
(aba)  Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasrihil-’Aziz:  

Moge Allah de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige 
Hand/Hulp. 
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Voorwoord 
Geachte lezers, 
 
Assalāmo ‘Alaikum Wa Raḥmatullāhe Wa Barakātuhu 
Moge de vrede en de zegeningen van Allah met u zijn 
 
Met plezier presenteren wij u het Al-Islaam tijdschrift voor de 
periode januari t/m maart 2024. Al-Islaam heeft een grote 
betekenis, omdat dit het eerste blad was van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap Nederland, opgericht in 1948 gedurende 
het leven van Hazrat Mirzā Bashir-ud-din Mahmood Ahmad(ra), die 
de Tweede Kalief (Khalifa) van de wereldwijde Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap was. Onder leiding van het huidige internationale 
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief 
(Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba), zijn wij 
in de gelegenheid gesteld om de eerste digitale versie van Al-
Islaam te lanceren in januari 2020. Het is een voortzetting van de 
eerder gedrukte versie van het blad. Dit is inmiddels de 
zeventiende editie. 
 
Het thema van deze editie is ‘Stop de oorlog! Oplossingen voor 
Israël - Palestina’ 
 
De crisis in Israël en Palestina heeft een verontrustend risico op 
een wereldwijd conflict met zich meegebracht, wat velen van ons 
bezorgd maakt over de toekomst van de regio en de wereld. 
Daarom heeft Al-Islaam gekozen voor dit thema. 
 
In deze editie presenteren we interviews met Yaakov Shapiro over 
Zionisme, Jodendom en vredesinspanningen. Azhar Ali Naeem 
bespreekt de acties van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
Nederland op het Israël-Palestina conflict en deelt advies met Al-
Islaam-lezers. Dr. Jeff Handmaker en Prof. Joost Kircz delen 
waardevolle perspectieven op dit complexe conflict, waardoor we 
het geheel vanuit verschillende invalshoeken belichten. 
 
De lezer treft ook persberichten van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap aan, waarin het internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne 
Heiligheid Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba) krachtig oproept tot 
de-escalatie van de oorlog. Tegelijkertijd waarschuwt hij 
wereldleiders voor het dreigende gevaar van een mogelijke 
wereldoorlog als gevolg van onrecht in dit conflict. 
 
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft ook onder leiding van 
het internationale Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat 
Mirzā Masroor Ahmad(aba) een wereldwijde campagne gelanceerd 
met de naam #VoicesForPeace, met als doel een einde te maken 
aan de oorlog in Gaza en vrede te stichten. 
 

In deze uitgave willen we uw aandacht ook vestigen op vier 
belangrijke recensies die in deze uitgave worden behandeld: 
 
 Een recensie over het boek "Britse Regering en Jihad" (22 mei 

1900) door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), de Stichter van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. 

 Een recensie over het boek "De Heilige Koran over Oorlog en 
Vrede." 

 Een recensie over het boek "Het Leven van Mohammed." 
 Een recensie over het boek "Islam and Human Rights." 
 
Naast selecties uit de Vrijdagpreken van Zijne Heiligheid Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad(aba) over het Israëlisch-Palestijnse conflict, 
werpen we ook een blik op de VN-toespraak van Chaudhry 
Muhammad Zafrullah Khan(ra) uit 1947.  
 
In deze uitgave treft de lezer tevens een boeiende driedelige serie 
van MTA International over het voortdurende conflict tussen Israël 
en Palestina, waarin analyses, historische achtergronden en 
oplossingen worden gepresenteerd door een studiopanel van 
deskundigen uit de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Wij 
nodigen u uit om de bijgevoegde linken te verkennen, die 
belangrijke informatie bevatten over dit complexe vraagstuk.  
 
De driedelige serie bestaat uit de volgende episodes: 
 
Deel 1: Het Palestina-Israël Conflict: In deze eerste aflevering 
analyseren we de huidige problematiek tussen Palestina en Israël. 
Welke actuele kwesties teisteren deze regio? 
Deel 2: Het Palestina-Israël Conflict: In deze tweede aflevering 
kijken we terug naar het verleden om de oorsprong van dit 
conflict te begrijpen. Een diepgaande analyse, ondersteund door 
religieuze en historische perspectieven, werpt licht op de 
oorzaken van het conflict. 
Deel 3: Het Palestina-Israël Conflict: In de laatste aflevering van 
de serie streven we ernaar oplossingen te presenteren die 
wereldwijd zijn aangereikt door het huidige internationale Hoofd 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief 
(Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba). 
 
Andere links die we de lezer aanbieden, gaan over de 
volgende onderwerpen: 
 
 Een toespraak en vraag- en antwoordsessie over de toekomst 

en heerschappij van het (heilige) land, en over collectieve 
straffen, zoals die welke Israël oplegt aan de Palestijnen in 
Gaza, die strikt verboden zijn. 

 Een interactieve livestream met de volgende thema's: 
o Historische wortels van het conflict. 
o Noodzaak van eenheid onder Moslimnaties. 
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o Rol van de media. 
o Beoordeling van de Verenigde Naties en vergelijking 

met de Volkenbond. 
 Een andere livestream over het Israëlisch-Palestijns conflict, 

waarbij wordt ingegaan op: 
o Hoe kalief  'Umar(ra) rechtvaardigheid vestigde in het 

Heilige Land. 
o Gesprekken met Joden en Moslims in Israël en 

bezette gebieden. 
o De rol van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 

het bevorderen van rechtvaardigheid en vrede. 
 ‘Prayersforpeace’, een evenement georganiseerd in het 

Verenigd Koninkrijk, waar mensen van diverse achtergronden 
werden uitgenodigd om te bidden voor vrede en voor de 
slachtoffers van de Israël-Palestina Oorlog. 

 
In deze uitgave lichten we nog drie podcastinterviews uit van 
de Review of Religions: 
 
 Een gesprek tussen een beroemde rabbijn uit Jeruzalem en 

een missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
waarin wordt onderzocht of het bombarderen van Gaza 
gerechtvaardigd is volgens de Thora en de Heilige Koran. 

 Een discussie over de invloed van het Zionisme op de 
oprichting van Israël. Gasten zoals Rabbi Yisroel Dovid Weiss, 
wereldwijde woordvoerder van Neturei Karta, en religieuze 
leiders uit Londen en Jeruzalem delen diverse perspectieven 
over de vraag of Joden en Moslims vreedzaam kunnen 
samenleven te midden van het voortdurende conflict. 

 Een podcast waarin de mening wordt gevraagd van religieuze 
Joden over Israël, met speciale aandacht voor de oorlog in 
Palestina. In de video zijn gasten aanwezig, waaronder Rabbi 
Elhanan Beck, woordvoerder van Neturei Karta UK, en Rabbi 
Haim Sofre. 

 
Ter afsluiting, biedt onze 'Vraag en Antwoord'-rubriek met de 
Kalief inzicht in cruciale kwesties, zoals een vraag van een 
aanwezige over de mogelijke gevolgen voor de wereld naar 
aanleiding van de situatie tussen Israël en Palestina. Een tweede 
vraag die aan bod komt is waarom mensen, ondanks de 
genezende kracht van de Heilige Koran, toch hun vertrouwen in 
medicijnen stellen. Daarnaast werpen we een blik op de 
vooruitgang van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 2023. Tot 
slot introduceren we negen oplossingen voor 'De weg naar vrede'. 
 
We hopen dat deze editie van ons tijdschrift ook bijdraagt aan 
een beter begrip van de ware boodschap van de Islam en haar 
inzet voor mensenrechten. Wij vertrouwen erop dat onze lezers 
over deze actuele thema’s veel interessante en waardevolle 
informatie in dit blad kunnen vinden en er voordeel uit kunnen 
behalen. Wat voor intellectuele of opvoedkundige achtergrond de 
lezer ook heeft, een geloof, of een atheïstische of agnostische 
denkwijze, Al-Islaam biedt hem stellig iets van zijn gading en richt 
zich dus tot een breed lezerspubliek.  
 
Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die vrede en 
veiligheid bevat, voor altijd zal blijven bestaan en zal fungeren als 
een baken van geloof, hoop, liefde, rechtvaardigheid, verzoening, 
gelijkwaardigheid, eenheid en vrede.  
 
Moge Allah, de Almachtige, de mensheid in de wereld 
beschermen en in staat stellen deze mooie boodschap te 
begrijpen en erover na te denken, zodat de mensheid tot 
bezinning kan komen en de wereld een hemelse verblijfplaats 
wordt. Alle lof behoort tot Allah, de Heer der Werelden.  
 
Met vriendelijke groet,  
Redactie Al-Islaam

Colofon 
Hoofdredacteur:    Saeed Ahmad Jatt   
Redactie:   Ahmad Saïd Ikhlaf, Youssef Ikhlaf 
Administratie:       Ahmad Saïd Ikhlaf 
Vertaling:              Rashid Siddiqie,Noor Ahmad Raza Hassan, Ahmed Butt, 

Toosif Ahmed, Sha-ief Habiboellah, Zaheer Khan, Syed Sabih 
Ahmad en Agnes Sterk 

Tekstcontrole:       Nabeel Siddiqui, Ataul Latief Verhagen, Muhammad Ahmad 
Tariq, Kamal Malhi, Tahira Robina Joemannbaks 

Eindcorrectie:        Ahmad Saïd Ikhlaf, Youssef Ikhlaf 
Vormgeving:  Naseer Ahmed Arsalan, Hamaad Akmal, Muhammad 

Ahmad Tariq 
Distributie:   Azhar Ali Naeem 
PR-afdeling:   Kashif Akmal 
Website:                Ahsan Karim Mahmud, Hamaad Akmal 
 
Email:                     alislaam@islamnu.nl 
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Persbericht: De Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland roept op tot de-
escalatie van de oorlog tussen Palestina en 
Israël
Oproep tot de-escalatie 
 
Het internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de 
Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), heeft 
onlangs het doden van onschuldige 
burgers aan beide zijden in de oorlog 
tussen Hamas en Israël veroordeeld en zijn 
vrees geuit dat de situatie uit de hand zou 
kunnen lopen. Zijne Heiligheid(aba) zei: 
 
"In de afgelopen dagen is er een oorlog 
begonnen tussen Hamas en Israël 
waardoor burgers aan beide kanten - 
vrouwen, kinderen en ouderen - worden 
gedood of zijn gedood, zonder enig 
onderscheid.” 
 
"Als reactie [op de aanval van Hamas] had 
de straf of oorlog alleen tegen Hamas 
moeten blijven. Maar wat het Israëlische 
leger nu doet, is extreem gevaarlijk en het 
lijkt erop dat dit niet zal stoppen. Het 
aantal levens van vrouwen en kinderen dat 
verloren zal gaan, is onvoorstelbaar.” 
 
"De onschuldigen die niet deelnemen aan 
de oorlog moeten niet de schuld krijgen. 
Als de wereld Israëlische vrouwen, 
kinderen en burgers als onschuldig ziet, 
dan zijn de Palestijnen ook onschuldig.” 
 
“Als de wereldmachten niet met twee 
maten meten, dan kunnen zulke wanorde 
en oorlogsgeweld niet eens plaatsvinden. 
Maak derhalve een einde aan deze 
dubbele standaarden en de oorlogen 
zullen zichzelf beëindigen." 
 
Historische uitspraak op de Algemene 
Vergadering van de VN 
Muhammad Zafrullah Khan, een 
prominent lid van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap en de vertegenwoordiger  

 
van Pakistan bij de Verenigde Naties op 
dat moment, zei op 28 november 1947 
tijdens de zitting van de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties: 
 
"De Verenigde Naties staan vandaag 
onder kritisch toezicht. De wereld kijkt toe 
en zal beoordelen hoe ze zich gedraagt. 
Het is van cruciaal belang dat de 
Verenigde Naties een oplossing vinden die 
niet alleen rechtvaardig en eerlijk is, maar 
ook de grootst mogelijke kans op succes 
biedt voor zowel Joden als Arabieren in 
Palestina. Moge Degene die alle harten 
beheerst, diepste gedachten en intenties 
kent, en als enige de ware waarde kan 
inschatten en de gevolgen van menselijke 
acties kan voorzien, ons leiden in Zijn  
 
genade en barmhartigheid. Moge onze 
beslissingen van vandaag de vrede, 
welvaart en het welzijn bevorderen van al 
Zijn schepselen, Joden, Arabieren en niet- 
 

 
Joden, en moge het bijdragen aan Zijn 
glorie voor altijd." 
 
Deze uitspraak benadrukt nu meer dan 
ooit de urgentie van de situatie, de 
potentiële consequenties van beslissingen, 
de roep om een rechtvaardige oplossing 
en het verlangen naar vrede en welzijn 
voor alle betrokkenen. 
 
Prominente politicus pleit voor 
bescherming van onschuldige burgers 
 
Bernie Sanders, een vooraanstaand 
politicus van Joodse afkomst en voormalig 
Amerikaans senator, verklaarde in een 
Tweet op woensdag 10 oktober dat de 
aanval van Hamas op Israël zowel op korte 
als lange termijn ernstige gevolgen heeft 
gehad, met talloze slachtoffers onder 
zowel Israëli's als Palestijnen, waaronder 
vrouwen en kinderen. Hij drong aan op 
internationale inspanningen om 
humanitaire hulp te verlenen en 



AL-ISLAAM | Eerste kwartaal 2024     Pagina 7 
 

onschuldige burgers aan beide zijden te 
beschermen, terwijl hij oproept tot 
terughoudendheid bij Israëlische aanvallen 
op Gaza en het nastreven van VN-
humanitaire toegang. Hij benadrukte dat 
kinderen en onschuldige burgers niet 
gestraft mogen worden voor de daden 
van Hamas. 
 
De Derde Tempelkwestie 
 
Naast het huidige conflict is een ander 
punt van politieke spanning in het 
Israëlisch-Palestijns conflict het concept 
van de "Derde Tempel," een belangrijk 
religieus symbool in het Jodendom. De 
onenigheid draait om de locatie op de 
Tempelberg. Een mogelijke oplossing zou 
zijn om de Derde Tempel in de 
noordoostelijke hoek te plaatsen, in plaats 
van het zuiden waar de Rotskoepel en de 
Al-Aqsa-moskee zich bevinden. Dit 
voorstel behelst het huren van ongebruikt 
land in Jeruzalem van de 

Moslimgemeenschap om fondsen te 
genereren voor humanitaire doeleinden. 
Dit initiatief heeft de potentie om politieke 
en religieuze spanningen in de regio te 
verminderen en interreligieuze tolerantie 
te bevorderen. Daarnaast is het een 
rechtvaardig oplossing om de “Derde 
Tempelberg” zo in te richten dat elke 
Joodse, Christelijke en Islamitische 
stroming met een aanzienlijke 
aanwezigheid in Israël een verdieping 
krijgt voor hun synagoge, kerk of moskee. 
 
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
benadrukt vredesprincipes in de Islam 
 
In een wereld getekend door conflicten, 
blijven oorlog en vrede veelbesproken 
onderwerpen. Helaas heeft de islamitische 
wereld haar aandeel gehad in conflicten, 
wat soms tot het onjuiste misverstand 
heeft geleid dat de Islam een agressieve 
religie is die niet bijdraagt aan 

wereldvrede en harmonie tussen volkeren 
en naties. 
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
benadrukt dat de Islam vrede en harmonie 
bevordert. Zowel de Heilige Koran als de 
richtlijnen van de Heilige Profeet 
Mohammed leggen vredesprincipes vast, 
waaronder het verbod op bedrog en de 
bescherming van kwetsbare groepen. Het 
minimaliseren van schade tijdens oorlog, 
het verlenen van goede zorg aan 
gevangenen, respect voor afgezanten en 
de gelijke behandeling van 
krijgsgevangenen weerspiegelen de 
toewijding van de Islam aan vrede en 
menselijke waardigheid. 
 
De Heilige Koran en de leer van de Heilige 
Profeet Mohammed(s) onderstrepen het 
belang van vreedzaam samenleven en 
tonen aan dat de Islam vrede nastreeft in 
een wereld die vaak geteisterd wordt door 
conflicten.

 ------------   Einde bericht  ---------------- 

Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar de bijgaande links: 
 

 Global Muslim Leader Calls for De-Escalation of Palestine-Israel War: 
https://www.alislam.org/press-release/global-muslim-leader-calls-for-de-escalation-of-palestine-israel-war/ 

 A Call for Justice by the Ahmadiyya Muslim Khalifa in the Wake of Innocent Lives Lost in Palestine and Israel: 
https://www.reviewofreligions.org/43947/a-call-for-justice-by-the-ahmadiyya-muslim-khalifa-in-the-wake-of-innocent-lives-lost-in-palestine-
and-israel/ 

 Hazrat Khalifatul Masih V speaks out on Palestine crisis in Friday Sermon: https://www.alhakam.org/palestine-israel-gaza-peace/  
 Injustices Perpetrated Against Palestinian & Israeli Civilians: 

https://www.alislam.org/friday-sermon/2023-10-13.html 
 Defending Palestinian Rights: An Appeal to the World by Sir Zafrulla Khan: 

https://www.reviewofreligions.org/31211/the-palestinian-question-united-nations/  
 De Heilige Koran over oorlog en vrede door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad: 

https://bieb.islamnu.nl/product/de-heilige-koran-over-oorlog-en-vrede/ 
 Wereldcrisis en de weg naar vrede door Hazrat Mirza Masroor Ahmad: 

https://bieb.islamnu.nl/product/wereldcrisis-en-de-weg-naar-vrede/  
 STOP de dreiging van een derde wereldoorlog | Al-Islaam juli-september 2022 

https://bieb.islamnu.nl/product/stop-de-dreiging-van-een-derde-wereldoorlog-al-islaam-juli-september-2022/ 
 Britse Regering & Jihad door Hazrat Mirza Ghulam Ahmad: 

https://bieb.islamnu.nl/product/britse-regering-jihad/ 
 The Gulf Crisis and New World Order by Hazrat Mirza Tahir Ahmad: 

https://www.alislam.org/book/gulf-crisis-new-world-order/ 
 Islam – Een bedreiging of een bron van vrede?:  

https://bieb.islamnu.nl/product/islam-een-bedreiging-of-een-bron-van-vrede/ 
 Het leven ven Mohammed door Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad: 

https://bieb.islamnu.nl/product/het-leven-van-mohammed/ 
 How can we build the Third Temple together?: 

www.themuslimtimes.info/2020/01/28/how-can-we-build-the-third-temple-together-4/ and 
https://www.themuslimtimes.info/2023/10/12/agreeing-with-the-secretary-of-state-usa-and-also-collecting-jewish-voices-for-the-peaceful-
palestinian-people/  

 Bernie Sanders’ statement on the continuing violence in Israel and Gaza: https://www.themuslimtimes.info/2023/10/12/bernie-sanders-
statement-on-the-continuing-violence-in-israel-and-gaza/ 
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Persbericht: Wereldwijde Moslimleider 
roept op tot de-escalatie van de Palestina-
Israël Oorlog[1] 
Syed Sabih Ahmad 
Vertaler Al-Islaam 
 
"Als de Moslims zich verenigen en één 
zijn, zullen ze een sterke en impactvolle 
stem hebben." – Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) 

Het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa 
(Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba) heeft het doden van 
onschuldige burgers aan beide kanten in 
de oorlog tussen Hamas en Israël 
veroordeeld en zijn vrees uitgesproken dat 
de situatie uit de hand zal blijven lopen. 
 
Tijdens zijn vrijdagpreek in de Mubarak 
Moskee in Islamabad, Tilford, op 13 
oktober 2023, drong Zijne Heiligheid er bij 
de Moslimwereld op aan om hun 
verschillen opzij te zetten om een stem te 
verheffen voor de onschuldige Palestijnen 
die geen link hebben met terrorisme of 
extremisme en zei dat de grote 
mogendheden prioriteit moeten geven 
aan de-escalatie en het vinden van een 
rechtvaardige oplossing voor het conflict. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 
"De afgelopen dagen is er een oorlog 
uitgebroken tussen Hamas en Israël. Als 
gevolg hiervan zijn vrouwen, kinderen en 
ouderen gedood en blijven zij hun levens 
verliezen zonder enig onderscheid." 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
herinnerde Moslims aan de Islamitische 
voorschriften en zei: 
"Zelfs in een staat van oorlog staat de 
Islam het doden van vrouwen, kinderen, 
ouderen en onschuldige burgers niet toe. 
De Heilige Profeet Mohammed(s) gaf 
strikte instructies om dit niet te doen... In 
deze recente escalatie van de oorlog zette 
Hamas de eerste stap en viel Israëlische 
burgers aan. Afgezien van het feit dat 
onschuldige mensen ten onrechte zijn 

gedood door het Israëlische leger, moeten 
Moslims ervoor zorgen dat ze zich altijd 
houden aan de leerstellingen van de 
Islam." 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
vervolgde: 
"Waar het Israëlische leger 
onrechtvaardigheden heeft begaan, dat is 
aan hen en er zijn betere en wettige 
manieren om dat aan te pakken. Als er 
sprake is van een legitieme staat van 
oorlog, dan moet deze zich volledig 
beperken tot de respectievelijke legers en 
nooit gericht zijn tegen onschuldige 
vrouwen, kinderen, ouderen en burgers. In 
dit opzicht moet de actie van Hamas 
worden veroordeeld." 
 
Sprekend over de acties van het Israëlische 
leger zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba): 
 
"Wat voor onrecht en wreedheid Hamas 
ook heeft begaan, de reactie daarop of de 
oorlog had zich moeten beperken tot 
Hamas. Echter, de (willekeurige) reactie 
van de Israëlische regering is extreem 
gevaarlijk en het lijkt erop dat dit conflict 
hier niet zal eindigen. Het is zelfs 
onvoorstelbaar hoeveel onschuldige 
vrouwen, kinderen, ouderen en burgers 
hun levens zullen verliezen. De Israëlische 
regering heeft gesuggereerd Gaza te 
zullen vernietigen en daartoe hebben ze 
zware en overweldigende 
bombardementen uitgevoerd. Ze hebben 
de stad tot stof doen vergaan. De meest 
recente ontwikkeling is dat de Israëlische 
regering tegen ongeveer een miljoen 
mensen zegt dat ze (Noord-)Gaza 
onmiddellijk moeten verlaten." 
 
Over de reactie van de Verenigde Naties 
zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba): 
 

"Gelukkig - hoewel met veel aarzeling - 
verheffen de Verenigde Naties nu 
tenminste een zwakke stem als reactie op 
deze ontwikkeling. Ze hebben gezegd dat 
het in strijd is met de mensenrechten en 
dat het tot enorme problemen zou leiden 
en dus zou Israël moeten nadenken over 
hun beslissing. In plaats van 
ondubbelzinnig te zeggen dat het 
verkeerd is, en in plaats van een sterker 
standpunt in te nemen, doen de Verenigde 
Naties slechts verzoeken." 
 
Zijne Heiligheid(aba) herinnerde er opnieuw 
aan dat het volkomen verkeerd is dat aan 
beide zijden onschuldige kinderen sterven 
en dat de wereld niet mag vergeten dat 
Palestijnse kinderen net zo onschuldig zijn 
als de kinderen in Israël. 
 
Zijne Heiligheid(aba) herinnerde ook aan de 
leer van het Joodse geloof met betrekking 
tot oorlogen en zei dat de leer van het 
'Mensen van het Boek' duidelijk is dat het 
doden van onschuldige mensen 
ontoelaatbaar is en dat waar Israël zegt 
dat Hamas onschuldige mensen doodt, 



AL-ISLAAM | Eerste kwartaal 2024     Pagina 9 
 

het ook naar zijn eigen acties moet kijken 
en beoordelen of het in lijn is met zijn 
eigen religieuze leer. 
 
Zijne Heiligheid(aba) herinnerde er ook aan 
dat hij er al lange tijd bij de grote 
wereldmachten op aandringt om oneerlijk 
gedrag achterwege te laten en te zorgen 
voor absolute rechtvaardigheid, ongeacht 
waar hun eigen belangen liggen. Als ze 
dat hadden gedaan, zei Zijne 
Heiligheid(aba), zou de situatie in Palestina 
en Israël niet in dit kritieke stadium zijn 
beland. 
 
Sprekend over hoe de nadruk om enige 
actie te ondernemen allemaal tegen de 
Palestijnen is, zei Zijne Heiligheid(aba) dat er 
nieuws is dat de strijdkrachten van 
verschillende landen uit de hele wereld 
zich voorbereiden om naar de regio te 
komen tegen de Palestijnen en dat grote 
Westerse mogendheden ook harde 
maatregelen tegen de Palestijnen 
voorbereiden terwijl ze "de principes van 
rechtvaardigheid opzij zetten." 
 
Zijne Heiligheid(aba) benadrukte de 
dubbele standaarden in dit conflict door te 
vermelden hoe er verslagen zijn van 
video's en beelden waarop te zien is hoe 
onschuldige Israëlische vrouwen en 
kinderen worden verwond, die veel 
sympathie van mensen hebben gewekt. 
Later, toen aan het licht kwam dat die 
onschuldige vrouwen en kinderen in feite 
Palestijnen waren, is er in de Media geen 
vergelijkbare mate van sympathie voor 
hen te vinden. 
 
Hierover sprekend zei Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba): 
"Zulke mensen geven alleen om de regel 
van 'macht is recht' en ze buigen 
eenvoudigweg voor degenen die kracht en 
macht bezitten in de wereld. Als men dit 
analyseert, lijkt het erop dat de 
grootmachten erop uit zijn om oorlog uit 
te lokken, in plaats van het te beëindigen." 
 
Sprekend over de rol van de Verenigde 
Naties in het tot stand brengen van 
rechtvaardigheid, vertelde Zijne 
Heiligheid(aba) hoe de Volkenbond faalde 
als gevolg van het niet implementeren van 
rechtvaardigheid, wat leidde tot de 
Tweede Wereldoorlog waarin tientallen 
miljoenen mensen werden gedood. Nu, zei 

Zijne Heiligheid(aba), falen ook de 
Verenigde Naties in het vestigen van 
rechtvaardigheid en gaan ze dezelfde kant 
op. 
 
Met betrekking tot de mogelijke 
vernietiging die gemakkelijk het gevolg 
zou kunnen zijn van deze oorlog, zei 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba): 
"Een gewoon persoon kan zich zelfs geen 
voorstelling maken van de oorlog die nu 
kan ontstaan als gevolg van het onrecht 
dat gezien is. De grootmachten kennen de 
intensiteit van de schade die het zal 
veroorzaken, maar toch zijn ze niet 
geïnteresseerd in het vestigen van 
rechtvaardigheid en zijn ze niet bereid om 
er aandacht aan te schenken." 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
herinnerde de Moslimregeringen aan hun 
verantwoordelijkheden en zei: 
“Onder deze omstandigheden moeten de 
Moslims zich op zijn minst hun 
verantwoordelijkheid realiseren en hier 
gehoor aan geven. Zij moeten hun 
verschillen opzij zetten en hun eenheid tot 
stand brengen. Om hun relaties met de 
Mensen van het Boek te verbeteren, als 
Allah de Moslims het gebod heeft 
gegeven om hen op te roepen tot “Kom 
tot één woord, waarin wij met elkander 
overeenstemmen”, door zich te verenigen 
over de Eenheid van God, dan zullen 
Moslims die dezelfde geloofbelijdenis 
hebben, zich nog meer moeten verenigen 
door hun verschillen opzij te zetten. Zij 
moeten hierover nadenken en hun 
eenheid tot stand brengen. Dit is de enige 
manier om onrecht uit de wereld weg te 
nemen, om aan de verplichtingen van 
rechtvaardigheid te voldoen en om de 
rechten van de onderdrukten te vestigen. 
Om dit te kunnen doen moeten de 
Moslims eensgezind een krachtige stem 
verheffen en tegelijkertijd samenkomen 
voor degenen die over de hele wereld 
vertrapt worden.” 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
verklaarde verder: 
"Als de Moslims zich verenigen en één zijn, 
zullen zij een sterke en invloedrijke stem 
hebben. Anders zouden de 
Moslimregeringen verantwoordelijk zijn 
voor de dood van onschuldige Moslims. 
Houd altijd de uitspraak van de Heilige 
Profeet Mohammed(s) in gedachten - en 

dit zouden de grootmachten ook in 
gedachten moeten houden - dat we zowel 
de onderdrukker als de onderdrukte 
moeten helpen. We moeten het belang 
van dit gebod begrijpen." 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) bad en 
zei: 
"Moge Allah de Moslimmachten leiden 
zodat zij zich verenigen om ware 
rechtvaardigheid te vestigen. Moge de 
grote wereldmachten ook 
rechtschapenheid worden geschonken 
zodat zij in plaats van de wereld naar de 
ondergang te leiden, proberen de wereld 
te redden. Ze zouden het niet tot hun doel 
moeten maken om simpelweg hun 
zelfzuchtige verlangens te vervullen. Ze 
moeten altijd onthouden dat als en 
wanneer er vernietiging plaatsvindt, ook 
de grootmachten er niet veilig voor zullen 
zijn."   
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat het enige 
wapen dat Ahmadi-Moslims bezitten en 
waartoe zij zich kunnen wenden, dat van 
het gebed is en drong er daarom bij 
Ahmadi-Moslims op aan om "dit 
spirituele wapen meer dan ooit tevoren 
te gebruiken." 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 
"Moge Allah ook verstand geven aan 
Hamas. Mogen zij niet de reden worden 
van het onrecht tegen hun eigen mensen 
en mogen zij geen barbaarse wreedheden 
en onrecht tegen anderen uitvoeren. Als 
ze moeten vechten, dan moeten ze dat 
doen in het licht van de rechtvaardige 
principes van de Islam - waarin 
vijandschap van een natie ons er niet toe 
mag aanzetten om anders te handelen 
dan met rechtvaardigheid - dit is het 
gebod van Allah de Almachtige. Moge 
Allah de grootmachten in staat stellen om 
de verplichtingen van rechtvaardigheid 
aan beide kanten van het conflict na te 
komen om vrede te stichten. Het mag niet 
zo zijn dat ze toegeeflijk worden 
tegenover de ene kant ten koste van de 
andere. Mogen zij niet toenemen in 
onrechtvaardigheid en mogen wij met 
onze ogen vrede zien in de wereld." 
 
Bron: 
[1] Press Release: Global Muslim Leader Calls for De-
Escalation of Palestine-Israel War: 
https://www.alislam.org/press-release/global-muslim-
leader-calls-for-de-escalation-of-palestine-israel-war/ 
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Persbericht: Wereldwijde Moslimleider 
waarschuwt voor dreigende Wereldoorlog 
omdat wereldleiders medeplichtig zijn aan 
het onrecht in de oorlog tussen Israël en 
Palestina[1] 
Syed Sabih Ahmad  
Vertaler Al-Islaam 
 
"Zolang [wereldleiders] niet moedig naar 
een staakt-het-vuren streven, zijn ze er 
steevast verantwoordelijk voor dat de 
wereld op vernietiging wordt afgestuurd." 
 
Tijdens zijn wekelijkse vrijdagpreek 
waarschuwde het hoofd van de 
wereldwijde Ahmadiyya 
Moslimgemeenschap, Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba) voor een dreigende 
Wereldoorlog, benadrukte de 
medeplichtigheid van wereldleiders met 
hun onrechtvaardige beleid, bekritiseerde 
de vooringenomenheid van Westerse 
Media in de berichtgeving over de oorlog 
tussen Israël en Palestina en deed een 
dringende oproep tot gezamenlijk gebed. 
 
In zijn toespraak tot een menigte van 
honderden mensen in de Mubarak 
Moskee, Islamabad,Verenigd Koninkrijk, 
werd de toespraak van Zijne Heiligheid(aba) 

uitgezonden naar miljoenen mensen over 
de hele wereld via MTA International, het 
wereldwijde 24/7 satellietkanaal van de 
Gemeenschap. 
 
Waarschuwend voor het risico van een 
Wereldoorlog zei Zijne Heiligheid(aba): 
 
"De snelheid waarmee de staat van oorlog 
escaleert, en hoe de Israëlische regering 
en andere grote wereldmachten bepaalde 
beleidsmaatregelen nemen, het is duidelijk 
dat een Wereldoorlog ons in het gezicht 
staart. Nu zijn zelfs enkele leiders van 
Moslimlanden openlijk begonnen te 

verklaren, net als Rusland en China, en zo 
zijn ook Westerse analisten begonnen te 
schrijven en te verkondigen dat de 
omvang van deze oorlog zich lijkt uit te 
breiden. Als er niet onmiddellijk een 
verstandig beleid wordt aangenomen, zal 
de wereld worden verwoest. Dit alles 
wordt gemeld in de Media. De 
(schrijnende) stand van zaken ligt voor 
jullie allemaal." 
 
Zijne Heiligheid(aba) bekritiseerde het 
gebrek aan rechtvaardigheid en moed van 
de leiders van de Westerse mogendheden 
in het oproepen tot een staakt-het-vuren 
of het veroordelen van wreedheden. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 
 
"Want zolang [wereldleiders] niet moedig 
streven naar een staakt-het-vuren, zijn zij 
onveranderlijk verantwoordelijk voor het 
leiden van de wereld naar vernietiging." 

Zijne Heiligheid(aba) heeft de omvang van 
de reactie van Israël op de aanval van 
Hamas van 7 oktober veroordeeld. 
Israëlische bombardementen in de 
afgelopen weken hebben huizen, 
ziekenhuizen en burgerinfrastructuur 
verwoest en naar schatting 7.000 
Palestijnen gedood, waaronder meer dan 
3.000 onschuldige kinderen. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 
 
"Israëlische regeringsambtenaren zeggen: 
"Hamas heeft onze onschuldigen gedood, 
daarom zullen wij wraak nemen." Deze 
'wraak' heeft nu alle grenzen 
overschreden. Het verlies aan Palestijnse 
levens is, zoals gemeld, vier tot vijf keer 
groter dan het verlies aan Israëlische 
levens. Als het hun doel is om Hamas te 
elimineren, zoals ze zo beweren, dan 
zouden ze hen rechtstreeks moeten 
bestrijden. Waarom doden ze vrouwen, 
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kinderen en ouderen? Ze hebben mensen 
ook beroofd van water, voedsel en 
medische zorg. Dit is waar alle aanspraken 
op mensenrechten en oorlogsregels 
ophouden te bestaan als het gaat om deze 
regeringen." 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) prees de 
uitspraak van mensen zoals de voormalige 
Amerikaanse president Obama die op 23 
oktober 2023 een bericht vrijgaf dat 
kritisch was over het beleid van Israël om 
voedsel, water en energie naar Gaza af te 
sluiten. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba)  zei: 
 
"Inderdaad, sommigen vestigen de 
aandacht van de mensen hierop, zoals de 
voormalige Amerikaanse president 
Obama, die in de afgelopen dagen 
verklaarde dat zelfs als men oorlog moet 
voeren, men moet vechten in 
overeenstemming met de regels van 
oorlogvoering, en dat burgers geen 
schade mogen lijden." 
 
Zijne Heiligheid(aba) noemde ook de 
Secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties, António Guterres, die op 24 
oktober 2023 zei dat "zelfs oorlog regels 
heeft" en opriep tot de bescherming van 
burgers en humanitaire hulp aan Gaza. De 
heer Guterres benadrukte ook de 
historische context van het conflict en zei 
dat de aanval van Hamas op 7 oktober 
"niet in een vacuüm plaatsvond". 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei over de 
opmerkingen van de Secretaris-generaal: 
 
"De Secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties sprak ook in dezelfde trant, waarop 
de Israëlische regering hierover een kabaal 
maakte. De voorvechters van vrede in de 
rest van de wereld, die zichzelf 
beschouwen als degenen die vrede 
stichten en voorvechters daarvan, spraken 
geen woord ter ondersteuning van de 

Secretaris-generaal. Integendeel, ze 
distantieerden zich ervan." 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) schetste 
de duidelijke vooringenomenheid in de 
berichtgeving van de Westerse Media over 
de oorlog tussen Hamas en Israël en zei 
dat sommige verhalen en invalshoeken 
onterecht meer aandacht krijgen dan 
andere. 
 
"Westerse Media versterken te veel de ene 
kant van het verhaal, terwijl de andere 
kant naar de achterpagina's wordt 
verwezen. Onder de vrouwen die onlangs 
[door Hamas] werden bevrijd, was er 
bijvoorbeeld één vrouw die zei dat ze 
goed werd behandeld in gevangenschap. 
Dit verhaal werd in een hoekje gedrukt, 
terwijl een verklaring die zegt "Hamas 
gevangenschap was een hel" voortdurend 
de krantenkoppen haalt." 
 
Zijne Heiligheid(aba) verwees naar de 
vrijlating van de 85-jarige gijzelaar 
Yocheved Lifschitz die de handen schudde 
van haar ontvoerders toen ze op 24 
oktober 2023 werd bevrijd. 
 
"Ware gerechtigheid vereist het 
presenteren van alle zaken. Laat de wereld 
bepalen wie de onderdrukker en de 
onderdrukte zijn, in hoeverre deze oorlog 
gerechtvaardigd is en op welk punt hij 
moet eindigen. Alle stand van zaken moet 
aan de wereld worden gepresenteerd, in 
tegenstelling tot slechts eenzijdige 
berichtgeving."  
 
Zijne Heiligheid(aba)  zei dat, aangezien de 
situatie hachelijk is en steeds gevaarlijker 
wordt, er diepe pijn in de harten van 
Ahmadi-Moslims moet zijn om de 
Moslimwereld van ontberingen te 
verlossen. 
 
Hij drong er bij de Ahmadi-Moslims op 
aan om deze boodschappen in hun eigen 
omgeving te verspreiden en gezamenlijk 

te bidden voor het einde van de 
onrechtvaardigheden. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 
 
"We moeten veel aandacht besteden op 
onze gebeden. We zouden moeten bidden 
voor het einde van deze onderdrukking en 
ernaar streven om binnen onze 
bevoegdheden een einde te maken aan 
deze onderdrukking. We zouden moeten 
bidden voor zowel de onderdrukte 
Moslims als voor het opzetten van een 
alomvattende langetermijnstrategie door 
Moslimregeringen. Er zou een diepe pijn 
in onze harten moeten zijn om Moslims te 
verlossen van ontberingen Wij geloven in 
die Beloofde Messias(as), die - ondanks hun 
oppositie tegen ons - in een Perzisch 
couplet uitsprak dat ‘O mijn hart, denk aan 
hen, want zij beweren tenslotte dat ze 
liefde voor mijn Boodschapper(s) hebben’. 
Daarom vereist onze liefde voor de Heilige 
Profeet van Islam(s) dat we intens bidden 
voor Moslims. Moge Allah ons het 
vermogen schenken om dit te doen en 
ook aan de Moslims. En moge Hij wijsheid 
schenken aan de wereld. Amin." 
 
Bron: 
[1] Press Release: Global Muslim Leader 
Warns World War Is Looming as World 
Leaders Complicit in the Injustice of Israel-
Palestine War: 

https://www.alislam.org/press-
release/global-muslim-leader-warns-
world-war-is-looming-as-world-leaders-
complicit-in-injustice-of-israel-palestine-
war/ 
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Brief – Dringende oproep voor vrede in de 
Israël-Palestina crisis – alarmerend risico op 
een wereldwijd conflict 
Deze brief, verzonden door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, heeft als doel een staakt-

het-vuren en duurzame vrede te bevorderen in de Palestijnse kwestie. U wordt aangemoedigd deze 

brief te delen met lokale politici en anderen om vrede te bevorderen.  

 
[Datum] 
 
[Naam van de Ontvanger] 
[Titel van de Ontvanger] 
[Adres] 
 
Geachte [Naam van de Ontvanger], 
 
DRINGENDE OPROEP VOOR VREDE IN DE ISRAËL-PALESTINA CRISIS: ALARMEREND RISICO OP EEN WERELDWIJD CONFLICT 
 
Ik hoop dat deze brief u in goede gezondheid bereikt. De wereld is momenteel getuige van een diep verontrustend conflict in Israël en 
Palestina, met verstrekkende gevolgen. De aard van de aanvallen en de omvang van het conflict zijn uitermate verontrustend, evenals 
de zich ontvouwende humanitaire catastrofe. Op dit moment is het van vitaal belang om solidariteit te tonen met de slachtoffers 
van dit conflict en onze stem te laten horen om het conflict te beëindigen voordat het te laat is. 
 
Het Israël-Palestina conflict heeft veel leed veroorzaakt, met talloze onschuldige levens die verloren zijn gegaan. Het dagelijkse nieuws 
toont verontrustende beelden van pijn en vernietiging, en dit is werkelijk een zorgwekkende en een onheilspellende tijd voor de hele 
wereld. Hazrat Mirza Masroor Ahmad veroordeelde Hamas voor het doden van onschuldige burgers, wat in strijd is met de 
leerstellingen van de Islam, en Israël voor acties die alle grenzen overschrijden. 
 
In zijn vrijdagpreek[1] van 13 oktober 2023 riep Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad, het internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, alle wereldmachten op om hun inspanningen te richten op de-escalatie van het conflict en te werken 
aan een blijvende, vreedzame en rechtvaardige oplossing. Hazrat Mirza Masroor Ahmad zei: "Moge Allah de grote machten van de 
wereld in staat stellen rechtvaardigheid te vestigen aan beide zijden en daardoor vrede te bewerkstelligen, in plaats van zich 
tot één kant te neigen en de rechten van anderen te schenden." 
 
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland vindt het buitengewoon onrechtvaardig dat Nederland zich heeft onthouden van de 
stemming voor de VN-resolutie betreffende een humanitair staakt-het-vuren. Het argument van de Minister-President dat de resolutie 
te sterk oproept tot een staakt-het-vuren en dat Israël zich hierdoor niet kan verdedigen, is in strijd met het internationaal recht. Sinds 
Israël begon met het bombarderen van de Gazastrook, hebben functionarissen van Israël, de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk 
en de Europese Unie de Israëlische acties verdedigd door te verwijzen naar Artikel 51 van het Handvest van de Verenigde Naties. 
 
Francesca Albanese, speciaal rapporteur van de VN voor de bezette Palestijnse gebieden, heeft gezegd[2] dat Israël niet het recht op 
'zelfverdediging' kan opeisen omdat Gaza een gebied is dat het bezet. Israël beweert niet dat het is bedreigd door een andere staat, 
maar het wordt bedreigd door een gewapende groep binnen een bezet gebied. 
 

 
1https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2023/10/global-muslim-leader-calls-for-de-escalation-of-palestine-israel-war/ 
2https://www.aljazeera.com/news/2023/11/17/does-israel-have-the-right-to-self-defence-in-gaza 



AL-ISLAAM | Eerste kwartaal 2024     Pagina 13 
 

Demissionair minister Bruins Slot van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels een schriftelijke verklaring gegeven. Zij zegt dat Nederland 
geen "wapenstilstand" wil, maar wel "humanitaire pauzes", terwijl ze weet dat Israël geen onderscheid maakt tussen burgers en 
gewapende strijders bij zijn bombardementen. Hoeveel onschuldige mensen moeten nog dood gaan? 
 
In zijn vrijdagpreek[3] van 27 oktober 2023 zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad over de snelheid van de escalatie van het conflict: "Als er 
niet onmiddellijk wijs beleid wordt aangenomen, zal de wereld vernietiging tegemoet gaan. Dit wordt gemeld in de media. De 
(verschrikkelijke) toestand is voor iedereen zichtbaar. (...) Zolang [wereldleiders] niet moedig streven naar een staakt-het-
vuren, zijn zij verantwoordelijk voor het toebrengen van vernietiging aan de wereld." 
 
In zijn recente vrijdagpreek[4] 27 oktober 2023 zei Hazrat Mirza Masroor Ahmad dat de wreedheden alle grenzen overschrijden. In naam 
van de strijd tegen Hamas worden onschuldige kinderen, vrouwen en ouderen gedood.  
 
Zijne Heiligheid drong er bij wereldmachten op aan om zich in te zetten voor de de-escalatie van het conflict, humanitaire hulp toe te 
staan, en blijvende, inclusieve vrede en harmonie in de regio tussen Joden, Christenen en Moslims mogelijk te maken. Ter afsluiting 
laten we ons verenigen voor deze oproep. Zie voor meer informatie: https://bieb.islamnu.nl/product/wereldcrisis-en-de-weg-naar-
vrede/ en: https://bieb.islamnu.nl/product/een-boodschap-van-vrede-en-een-woord-van-waarschuwing/ 
 
Dank u wel. 
Met vriendelijke groet, 
 
[Naam toevoegen] 
[Telefoonnummer toevoegen] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2023/10/global-muslim-leader-warns-world-war-is-looming-as-world-leaders-
complicit-in-the-injustice-of-israel-palestine-war/ 
4https://www.reviewofreligions.org/44626/friday-sermon-summary-17th-november-2023-events-from-the-life-of-the-holy-prophet-sa-
prayers-for-palestine/ 
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Selecties uit de vrijdagpreken van de Vijfde 
Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba) over het conflict tussen 
Israël en Palestina 

 
Rashid Siddiqie, Toosif Ahmed, Ahmad 
Butt, Zaheer Khan en Ahmad Saïd Ikhlaf 
Vertalers Al-Islaam 
 

Onrecht jegens Palestijnse en 
Israëlische burgers[1] 

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) zei: 
 
Op dit moment wil ik een oproep doen 
voor gebeden met betrekking tot de 
huidige situatie in de wereld. De afgelopen 
dagen is de oorlog tussen Hamas en Israël 
voortgezet, waardoor burgers aan beide 
kanten, zelfs vrouwen, kinderen en 
ouderen zonder onderscheid doelwit 
worden gemaakt, of al zijn gedood. 
 
Zelfs in staat van oorlog onderwijst de 
Islam dat vrouwen, kinderen of iemand die 
op geen enkele manier deelneemt aan de 

oorlog, geen doelwit mogen worden. Dit is 
iets waar de Heilige Profeet Mohammed(s) 
zeer krachtige en duidelijke richtlijnen over 
heeft gegeven. 
 
De wereld beweert met enig bewijs dat 
Hamas deze oorlog is begonnen en 
schuldig is aan het willekeurig doden van 
Israëlische burgers. Ondanks het feit dat 
het Israëlische leger veel onschuldige 
Palestijnen heeft gedood. Hoe dan ook 
moeten Moslims handelen volgens de 
leerstellingen van de Islam. Israël is 
verantwoordelijk voor wat zijn leger heeft 
gedaan, en er zijn vele verschillende 
manieren om tot een oplossing te komen. 
Als een oorlog gerechtvaardigd is, kan 
deze worden gevoerd tussen legers, niet 
met vrouwen, kinderen en onschuldigen. 
 
Op deze manier waren de acties van 
Hamas verkeerd. Ze hadden meer 

negatieve gevolgen dan positieve. Wat er 
ook is gebeurde, de gevolgen ervan 
hadden beperkt moeten blijven tot Hamas; 
dit zou ware moed en dapperheid zijn 
geweest. 
 
Echter zijn de acties die de Israëlische 
regering nu neemt ook zeer gevaarlijk. Het 
lijkt alsof er geen einde komt aan deze 
situatie. De ontelbare levens van 
onschuldige vrouwen en kinderen die 
verloren zullen gaan, zijn onvoorstelbaar. 
De Israëlische regering beweerde dat ze 
Gaza volledig zouden elimineren, waartoe 
ze veel bommen lieten vallen. Ze hebben 
de stad tot as gereduceerd. 
 
De recente omstandigheden zijn dat ze 
hebben gezegd dat meer dan een miljoen 
mensen Gaza moeten verlaten. Sommige 
mensen zijn inderdaad begonnen te 
vertrekken. Gelukkig, hoe zwak het ook 
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mag zijn, heeft de Verenigde Naties in 
zekere mate haar stem laten horen en 
gezegd dat dit verkeerd is en een 
schending van de mensenrechten zou zijn, 
wat tot veel moeilijkheden zou leiden. Als 
zodanig moet Israël deze actie 
heroverwegen. In plaats van krachtig te 
zeggen dat dit verkeerd is, doet [de 
Verenigde Naties] slechts een verzoek. 
 
Hoe dan ook, de onschuldige mensen die 
niet aan de oorlog deelnemen zijn 
helemaal niet schuldig. Als de wereld 
Israëlische vrouwen, kinderen en gewone 
burgers als onschuldig beschouwt, dan 
zijn de Palestijnen ook net zo onschuldig. 
 
De leerstellingen van deze Mensen van het 
Boek zegt ook dat dergelijke moorden niet 
toegestaan zijn. Als beweerd wordt dat de 
Moslims ongelijk hadden, dan moeten 
deze mensen ook naar zichzelf kijken. 
 
Hoe dan ook, we moeten veel bidden. 
 
De Palestijnse ambassadeur [in het 
Verenigd Koninkrijk] gaf hier een televisie-
interview aan de BBC en antwoordde op 
een vraag dat Hamas een militante groep 
is en geen verbinding heeft met de 
Palestijnse regering. Tegelijkertijd stelde 
hij, en terecht, de vraag, dat als ware 
gerechtigheid zou worden vastgesteld, 
dergelijke dingen niet zouden 
plaatsvinden. Als grote machten geen 
dubbele standaarden hadden, dan zou 
zulke onrust en oorlogvoering in de 
wereld nooit kunnen plaatsvinden. Als 
deze dubbele standaarden werden 
geëlimineerd, zou dergelijke 
oorlogvoering niet plaats hebben 
gevonden. 
 
Dit zijn precies de dingen die ik al geruime 
tijd aanhaal in het licht van de 
leerstellingen van de Islam. Op het 
moment dat mensen het ermee eens zijn, 
zijn ze echter niet bereid ernaar te 
handelen. 
 
Nu hebben alle grote machten of 
Westerse machten rechtvaardigheid opzij  
 
gezet en verenigen ze zich om wreedheid 
toe te brengen aan de Palestijnen. Er 
wordt gesproken over legers die vanuit 
alle richtingen worden gestuurd. Beelden 
van de onderdrukten worden getoond om 

het onrecht te tonen dat wordt begaan en 
er worden valse rapporten getoond in de 
Media. De ene dag is er nieuws over de 
toestand van Israëlische vrouwen en 
kinderen en hun nijpende 
omstandigheden. De volgende dag blijkt 
dat ze geen Israëli's waren, maar 
Palestijnen. Toch neemt de Media hier 
geen verantwoordelijkheid voor en wordt 
er medeleven betoond. Deze mensen 
volgen simpelweg de machthebbenden. 
Ze buigen voor iedereen die wereldse 
middelen heeft. 
 
Na analyse lijkt het erop dat de grote 
machten uit zijn op het aanwakkeren van 
de vlammen van oorlog, in plaats van ze te 
doven. Ze willen geen einde maken aan de 
oorlogvoering. Na de Eerste Wereldoorlog 
werd  ‘The League of Nations’ opgericht 
door de grote mogendheden om een 
einde te maken aan oorlogen. Echter, 
vanwege het niet voldoen aan de eisen 
van rechtvaardigheid en inspanningen om 
zijn eigen dominantie te handhaven, is het 
mislukt. Later vond de Tweede 
Wereldoorlog plaats en er wordt gezegd 
dat meer dan 70 miljoen levens verloren 
gingen. Hetzelfde gebeurt nu met de 
Verenigde Naties. Het is opgericht om 
rechtvaardigheid in de wereld te vestigen, 
de onderdrukten te ondersteunen en een  
 
einde te maken aan oorlogen. Echter, dit 
alles is verre van realiteit. Iedereen is 
eenvoudig bezig met zijn eigen belangen. 
 
De gemiddelde persoon kan de 
schadelijke gevolgen van de oorlog die 

voortkomt uit deze onrechtvaardigheden 
niet eens voorstellen. Toch zijn alle grote 
machten zich goedbewust van de ernstige 
gevolgen. Desondanks wordt er geen 
aandacht besteed aan het vestigen van 
rechtvaardigheid. Niemand is zelfs bereid 
hier aandacht aan te schenken. 
 
In dergelijke omstandigheden zouden 
Moslimlanden op zijn minst tot bezinning 
moeten komen. Ze zouden hun verschillen 
naast zich moeten leggen en eenheid 
moeten vestigen. Allah de Almachtige 
heeft Moslims opgedragen hun relaties 
met de Mensen van het Boek te 
verbeteren door te zeggen: 
 

 تعََالوَۡاْ إِلَىٰ کَلِمَۃٖ سَوَآءِۭ بيَۡنَنَا وَبيَۡنَکُمۡ 
 

"Kom tot één woord, waarin wij met 
elkander overeenstemmen" (De Heilige 
Koran, 3:65) 
 
Verwijzend naar God, waarom kunnen 
Moslims - die allemaal dezelfde 
geloofsbelijdenis hebben – hun verschillen 
dan niet opzij zetten en zich verenigen? Ze 
moeten besef creëren en eenheid 
vestigen. Dit kan het middel zijnom 
wanorde uit de wereld te verdrijven. Ze 
moeten zich verenigen en een klinkend 
geluid laten horen voor het vervullen van 
de eisen van rechtvaardigheid en het 
vervullen van de rechten van de 
onderdrukten, waar ze ook mogen zijn. Als 
ze als één geheel verenigen, zal er ook 
kracht achter hun stem zijn. Anders zullen 
deze Moslimgemeenschappen 
verantwoordelijk zijn voor het verlies van 
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onschuldige Moslimlevens. Deze machten 
moeten altijd de leiding van de Heilige 
Profeet Mohammed(s) onthouden, dat 
zowel de onderdrukkers als de 
onderdrukten moeten worden geholpen. 
Dit belangrijke punt moet worden 
begrepen. 
 
Moge Allah de Almachtige 
Moslimregeringen rede en begrip 
schenken en hen in staat stellen zich te 
verenigen en rechtvaardigheid te vestigen. 
Moge Hij begrip en inzicht schenken aan 's 
wereldsmachten, zodat ze, in plaats van de 
wereld naar de ondergang te leiden, 
proberen de wereld van de ondergang te 
redden. Moge hun doel niet zijn om hun 
ego's te bevredigen. Ze moeten zich altijd 
herinneren dat wanneer de vernietiging 
komt, hun eigen machten niet veilig zullen 
zijn. 
 
Hoe dan ook, het enige wapen dat we 
hebben is het wapen van het gebed dat 
elke Ahmadi Moslim nu meer dan ooit 
moet gebruiken. 
 
Enkele Ahmadi-huishoudens in Gaza zijn 
vernietigd. Moge Allah de Almachtige hen 
veilig houden. Moge Hij alle onschuldigen 
en onderdrukten veilig houden, waar ze 
ook mogen zijn. 
 
Moge Allah de Almachtige Hamas inzicht 
schenken, zodat ze niet verantwoordelijk 
worden voor de wreedheden die hun 
eigen volk worden aangedaan, noch 
mogen ze onrechtvaardigheden begaan 
tegen wie dan ook. Als ze gedwongen 
worden om te vechten moeten ze dat 
doen volgens de geboden van de Islam. 
Vijandigheid jegens een andere natie mag 
ons niet afleiden van het handelen met 
rechtvaardigheid. Dit is het gebod van 
Allah de Almachtige. 
 
Moge Allah de Almachtige de grote 
machten in staat stellen rechtvaardigheid 
aan beide zijden te vestigen en daarmee 
vrede te vestigen. Het mag niet zo zijn dat 
ze naar één kant leunen en daarmee de 
rechten van de andere kant schenden. 
Moge ze geen onrecht en wreedheden 
begaan. 
 
Moge Allah de Almachtige ons de 
gelegenheid schenken om vrede en 
veiligheid in de wereld te aanschouwen. 

Oproep tot gebeden in het licht van de 
oorlog in Palestina & Israel[2] 

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) zei: 
 
Op dit moment wil ik een oproep doen 
om te bidden voor de huidige situatie in 
de wereld. Nu hebben sommige 
journalisten in het Westen, of zelfs in 
Amerika, in hun kranten geschreven dat er 
een grens moet zijn aan wraak. Verder 
zouden Amerika en andere Westerse 
landen hun rol moeten spelen in [het 
voorkomen van] de oorlog tussen Israël en 
Hamas, en moeten proberen zich te 
verzoenen of een staakt-het-vuren te 
bereiken. Maar de auteurs schrijven ook 
dat het erop lijkt dat ze, in plaats van deze 
oorlog te stoppen, er alles aan doen om 
het vuur aan te wakkeren. 
 
Hetzelfde was gisteren in het nieuws in 
Amerika toen een van de topministers van 
Buitenlandse Zaken zijn ontslag indiende  
 

 
met de mededeling dat we de grenzen 
hebben overschreden, dat het onschuldige 
volk van Palestina onrecht wordt 
aangedaan en dat de wereldmachten 
aandacht moeten schenken aan deze zaak. 
Er zijn dus nog steeds mensen in deze 
groep die integer zijn. 
 
Bovendien verschijnen er van tijd tot tijd 
ook Joodse Rabbijnen in de Media die 
vóór [Palestina] spreken en de 
onderdrukking veroordelen. De minister 
van Buitenlandse Zaken van Rusland 
verklaarde ook dat als landen zich zo 

blijven gedragen, deze oorlog zich zal 
uitbreiden naar de hele regio; ik denk 
eerder dat het zich zal uitbreiden naar de 
hele wereld. 
 
Deze mensen moeten dus tot bezinning 
komen. Zoals ik al eerder heb gezegd, 
moeten de Moslimlanden zich verenigen, 
met één stem. Als ze als één stem spreken 
(er wordt gezegd dat er 53 of 54 landen 
zijn), zullen ze een machtige kracht in de 
wereld worden en zullen ze een sterkere 
impact hebben, anders zijn individuele 
stemmen hier en daar van geen belang. 
Dit is een van de manieren om vrede in de 
wereld te stichten en deze oorlog te 
beëindigen. Dus, om de wereld van de 
ondergang te redden, moeten 
Moslimlanden ernaar streven om hun rol 
te vervullen, moge Allah hen daartoe in 
staat stellen. 
 
Toch moeten we ook vurig bidden. Moge 
Allah een einde maken aan deze oorlog en 
de onschuldige, onderdrukte Palestijnen 
beschermen, zodat zij niet nog meer 
onrecht wordt aangedaan, en moge Allah 
een einde maken aan alle onrecht in de 
wereld, waar dan ook. Moge Allah ons in 
staat stellen om te bidden. 

Oproep tot Gebed gezien de 
onrechtvaardigheden gepleegd in de 

Hamas-Israël Oorlog[3] 

Zijne Heiligheid(aba) zei dat hij, gezien de 
huidige omstandigheden in de wereld, 
nogmaals de aandacht wil vestigen op 
gebed. Als gevolg van de oorlog tussen 
Hamas en Israël neemt het aantal 
onschuldige Palestijnse vrouwen en 
kinderen dat hun leven verliest toe. De 
manier waarop deze oorlog vordert en de 
beleidsmaatregelen die Israël en andere 
grote machten nemen, maken een 
Wereldoorlog tot een naderende realiteit. 
Nu beginnen zelfs de leiders van sommige 
Moslimlanden, Rusland, China en andere 
commentatoren openlijk te zeggen dat 
deze oorlog alleen maar erger wordt. Als 
er niet onmiddellijk een verstandig beleid 
wordt geïmplementeerd, zal de wereld 
vernietigd worden. Alles wordt op het 
nieuws uitgezonden en de realiteit is voor 
iedereen zichtbaar. Als zodanig moeten 
Ahmadi Moslims zich in het bijzonder op 
gebed richten. Ze moeten niet ontspannen 
raken. Ten minste zou het zich ter aarde 
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werpen één maal per dag moeten worden 
gewijd aan het bidden voor deze situatie. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat de leiders van 
de Westerse naties niet willen handelen 
met rechtvaardigheid met betrekking tot 
deze situatie, noch hebben ze de moed 
om zich uit te spreken. Ahmadi Moslims 
moeten zich niet laten meeslepen in 
debatten over welke landen goede leiders 
hebben en welke niet, wat ze wel of niet 
zouden moeten zeggen. Dit zijn allemaal 
zinloze gesprekken. Als iemand niet de 
moed heeft om te proberen een einde te 
maken aan deze oorlog, zijn zij 
verantwoordelijk voor het leiden van de 
wereld naar vernietiging. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat iedereen, naast 
gebeden, moet proberen een sfeer te 
creëren waarin de boodschap wordt 
verspreid dat onrechtvaardigheden 
beëindigd moeten worden. Ahmadi 
Moslims moeten proberen deze 
boodschap aan iedereen met wie zij 
connecties hebben. Dit is ware moed, en 
dit is de standaard van handelen volgens 
de bevelen van Allah. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat Israël beweert 
dat ze zullen terugslaan nadat Hamas hun 
mensen heeft aangevallen. Maar nu heeft 
deze vergelding alle grenzen 
overschreden. Vier tot vijf keer meer 
Palestijnse levens zijn verloren gegaan in 
vergelijking met het aantal verloren 
Israëlische levens. Als ze Hamas willen 
beëindigen, zoals ze beweren, dan zouden 
ze met hen moeten vechten. Waarom 
maken ze vrouwen en kinderen tot hun 
doelwit? Ze hebben deze mensen ook 
belemmerd in het verkrijgen van voedsel 
en water. Dit is waar de claims van 
regeringen over het vervullen van de 
rechten van mensen en het volgen van de 
regels van oorlog wankelen. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat er enkelen zijn 
die aandacht vragen voor deze zaken. 
Onlangs zei een voormalige Amerikaanse 
functionaris dat als er oorlog moet zijn, 
deze volgens de regels van oorlog moet 
zijn, en niet het leven van onschuldigen 
mag nemen. De Secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties heeft zich ook 
uitgesproken, tot ongenoegen van de 
Israëlische regering. Degenen die zichzelf 
in de wereld voordoen als kampioenen 

van vrede hebben de verklaring van de 
Secretaris-generaal niet ondersteund, en 
hebben in feite tegen hen gesproken. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat dit gevaarlijke 
tijden zijn, en ze worden alleen maar 
gevaarlijker. De Westerse Media maken de 
berichten van de ene kant sensationeel en 
vermelden vluchtig de andere kant. 
Bijvoorbeeld, onlangs werd een 
vrouwelijke gijzelaar vrijgelaten die zei dat 
ze zeer goed behandeld werd. Een andere 
verklaring waarin werd gezegd dat 
gevangenneming door Hamas een hel 
was, haalde echter de voorpagina. 
 
Rechtvaardigheid zou vereisen dat de hele 
situatie gepresenteerd wordt en de wereld 
zelf mag beslissen wat rechtvaardig is, wat 
wreed is en of deze oorlog 
gerechtvaardigd is of niet. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat we veel moeten 
bidden en proberen de boodschap van 
rechtvaardigheid om ons heen te 
verspreiden. We moeten bidden voor de 
onderdrukte Moslims, en dat Allah de 
Moslimwereld in staat stelt om een 
verenigd standpunt in te nemen. We 
moeten een duidelijke pijn voelen voor het 
verlichten van de moeilijkheden van 
Moslims. Wij hebben de Beloofde 
Messias(as) aanvaard en ondanks 
moeilijkheden die ons door andere 
Moslims worden aangedaan, uiten we 
altijd onze gevoelens in hun voordeel 
zoals:  
 
‘O mijn hart, denk aan hen, want zij 
beweren tenslotte dat ze liefde voor 
mijn Boodschapper(s) hebben’ 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat liefde voor de 
Heilige Profeet Mohammed(s) vereist dat 
we veel bidden voor Moslims. Zijne 
Heiligheid(aba) bad dat Allah ons in staat 
mag stellen dit te doen, en dat Hij begrip 
mag schenken aan de Moslimwereld, en 
de wereld in het algemeen.  

Oproep tot gebed voor Palestijnen[4] 

Zijne Heiligheid(aba) drong erop aan om de 
Palestijnen niet te vergeten in onze 
gebeden. Zijne Heiligheid(aba) bad dat Allah 
snel de middelen moge verschaffen voor 
hun bevrijding van de ernstige 
onrechtvaardigheden waarmee de 

vrouwen en kinderen in Palestina worden 
geconfronteerd. 

Oproep voor gebeden voor het volk van 
Palestina[5] 

Zijne Heiligheid(aba) herinnerde er opnieuw 
aan om te blijven bidden voor het volk van 
Palestina. Nu zijn tenminste enkele niet-
Moslims en bepaalde politici, hoewel 
voorzichtig, begonnen zich uit te spreken 
tegen dit onrecht. Zelfs sommige Joodse 
mensen distantiëren zich van deze 
wreedheden en hebben de Israëlische 
regering opgeroepen om te zeggen dat zij 
hen te schande maken. Daarom worden er 
enkele kleine stemmen verheven. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat er nu wordt 
gezegd dat er een dagelijkse 'pauze' zal 
zijn in de gevechten gedurende vier uur, 
zodat de hulp de bevolking van Palestina 
kan bereiken. Allah de Almachtige weet 
het beste in welke mate dit zal worden 
geïmplementeerd. En Allah weet hoeveel 
onrecht en bombardementen er de 
komende twintig uur zullen plaatsvinden 
tegen de Palestijnen. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat regeringen en 
politici geen enkel belang hechten aan de 
levens van Palestijnen. Ze hebben hun 
eigen belangen. Deze mensen moeten 
echter onthouden dat Allah de Almachtige 
slechts voor een bepaalde tijd uitstel geeft. 
Bovendien is dit niet het enige leven dat 
geleefd wordt, er is ook een hiernamaals. 
Ze kunnen zowel in deze wereld als in het 
hiernamaals worden gegrepen. 
 
Zijne Heiligheid (aba) zei dat we ons moeten 
concentreren op gebeden. Moge Allah de 
Almachtige de Palestijnen helpen en hen 
redden van deze onrechtvaardigheden. 

Gebeden voor Palestina[6] 

Zijne Heiligheid(aba) zei dat zoals hij 
aandacht heeft gevraagd voor gebeden 
voor Palestina, hij dat vandaag opnieuw 
hetzelfde wil doen. Iedereen moet blijven 
bidden. Nu overschrijden de wreedheden 
alle grenzen. In naam van de strijd tegen 
Hamas worden onschuldige kinderen, 
vrouwen en ouderen gedood. Deze 
zogenaamde beschaafde wereld heeft alle 
oorlogsregels verlaten. Moge Allah de 
Almachtige wijsheid schenken aan de 
Moslimlanden. 
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Zijne Heiligheid(aba) zei dat vele jaren 
geleden Hazrat Musleh Maud(ra) (de 
Beloofde Zoon), de Tweede Kalief 
vermaande dat Moslims verenigd moeten 
worden. Ze moeten beslissen of ze één 
voor één en individueel willen uitsterven, 
of dat ze als één geheel willen 
voortbestaan. Als deze mensen dit 
vandaag de dag maar zouden begrijpen 
en verenigd zouden worden. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat de situatie 
zodanig is dat iemand hem vertelde dat 
mensen die de Umrah (de kleine 
pelgrimstocht) gaan verrichten, te horen 
krijgen dat ze, eenmaal daar, niets mogen 
zeggen over Israël of Palestina. Dit zijn de 
instructies die de regering geeft bij het 
afgeven van visa. Als dit inderdaad waar is, 
dan is dit een uiting van grote lafheid van 
de kant van de Moslimregering. In ieder 
geval zijn de rituelen van Umrah belangrijk 
en moeten ze worden uitgevoerd. Hoewel 
er niets gezegd kan worden terwijl men 
daar is, moet men zeker bidden. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat zelfs wanneer 
Moslimlanden een stem verheffen, het een 
zeer zwakke stem is. Hoewel sommigen 
hun stem hebben verheven, zijn er 
sterkere stemmen verheven door niet-
Moslim regeringen. Moge Allah moed en 
wijsheid ontwikkelen onder de Moslims. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Secretaris-
Generaal van de Verenigde Naties een 
aantal zeer goede dingen heeft gezegd, 
maar het lijkt alsof er geen belang wordt 
gehecht aan zijn stem. Het lijkt erop dat 
als deze oorlog voortduurt en zich 
uitbreidt tot een Wereldoorlog, zelfs de 
Verenigde Naties niet zal blijven bestaan. 
Moge Allah de wereld wijsheid schenken. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat het erop lijkt 
dat de wereld haar vernietiging inluidt. 
Moge Allah wijsheid schenken aan 
degenen die na deze vernietiging 
overblijven en hen in staat stellen zich tot 
God te wenden. In ieder geval moeten we 
in dit opzicht veel bidden. Zijne 
Heiligheid(aba) bad dat moge Allah genade 
hebben met de wereld.  

Oproep tot gebed voor Palestina[7] 

Zijne Heiligheid(aba) drong erop aan om te 
blijven bidden voor de Palestijnen. Moge 

Allah hen verlossen van de onderdrukking 
waarmee zij worden geconfronteerd. Er is 
momenteel een pauze in de gevechten 
zodat essentiële materialen de mensen 
kunnen bereiken. Maar wat zal er daarna 
gebeuren? Zullen ze die mensen doden 
nadat ze hulp hebben verleend? De 
bedoelingen van Israël lijken gevaarlijk. 
Een van hun regeringsadviseurs zei dat als 
de gevechten na deze pauze niet 
onmiddellijk zouden beginnen, hij de 
regering zou verlaten. Dit is hun 
mentaliteit. Grote mogendheden betuigen 
blijkbaar wel hun medeleven, maar ze 
willen niet rechtvaardig handelen en zijn 
niet serieus in deze zaak. Ze denken dat 
dit beperkt zal blijven tot dat gebied, maar 
degenen die verstandig zijn, zijn 
begonnen te zeggen dat de oorlog niet 
beperkt zal blijven tot alleen die regio, 
maar zich ook naar het buitenland, naar 
hun landen zal verspreiden. Moslimlanden 
zijn begonnen hun stem te verheffen, 
zoals de Saoedische koning, die zei dat 
Moslims zich moeten verenigen en één 
stem moeten hebben. De Moslims zullen 
dit zeker moeten doen en dit zal een 
gezamenlijke inspanning vereisen. Moge 
Allah de Almachtige deze realisatie van 
hen ook in de praktijk laten komen. Zijne 
Heiligheid(aba) zei dat er veel aandacht 
moet worden besteed aan het verrichten 
van gebeden. 

Oproep tot gebed voor Palestijnen[8] 

Zijne Heiligheid(aba) riep op tot 
voortdurende gebeden voor de 
Palestijnen. Zijne Heiligheid(aba) zei dat er 
na de pauze in de gevechten opnieuw 
willekeurige bombardementen op hen 
zullen worden uitgevoerd, waardoor meer 
onschuldige mensen hun leven zullen 
verliezen. Wat zal de omvang van deze 
wreedheid zijn? Alleen Allah weet het 
beste. De bedoelingen van de grotere 
machten voor hen zijn zeer gevaarlijk. 
Daarom moeten we veel voor hen bidden, 
dat Allah de Almachtige genade heeft. 

Oproep tot gebeden voor Palestijnen en 
oplossing om deze wreedheden te 

beëindigen[9] 

Zijne Heiligheid(aba) drong opnieuw aan op 
voortdurende gebeden voor de 
Palestijnen. In de afgelopen dagen, nadat 
er een einde kwam aan de pauze in de 
gevechten, gebeurt er nu precies wat werd 

verwacht. De Israëlische regering 
bombardeert en valt elk deel van Gaza aan 
met nog grotere kracht dan voorheen. Er 
worden steeds meer onschuldige kinderen 
gedood. Nu heeft zelfs een Joodse 
vertegenwoordiger van het Congres in de 
Verenigde Staten gezegd dat het genoeg 
is en dat de Verenigde Staten hun rol 
moeten spelen om hier een einde aan te 
maken. De president van de Verenigde 
Staten zegt ook in verborgen termen dat 
er een einde moet komen aan deze 
vuurgevechten, die tegelijkertijd in het 
Noorden en het Zuiden plaatsvinden. 
Voorheen werd gezegd dat er in het 
Zuiden niets zou worden gedaan, maar nu 
vinden daar ook aanvallen plaats. We 
moeten niet de fout maken om te denken 
dat de woorden van de Amerikaanse 
president niet het resultaat zijn van enige 
vorm van medeleven voor de mensheid, 
maar eerder voor zijn eigen gewin, 
aangezien er verkiezingen aankomen in de 
Verenigde Staten en de jongere bevolking 
tot een staakt-het-vuren oproept, net als 
Moslim-Amerikanen. Daarom wordt dit 
allemaal gedaan om stemmen te winnen, 
anders is er geen medeleven voor 
Palestijnen of Moslims. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat de stemmen 
van Moslimlanden aan kracht beginnen te 
winnen, maar totdat zij zich verenigen en 
oproepen tot een staakt-het-vuren, zal er 
geen voordeel zijn. Moge Allah eenheid 
onder de Moslims vestigen. 
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Zijne Heiligheid(aba) zei dat de niet-
Moslimwereld weet dat er geen eenheid is 
in de Moslimwereld, maar dat Moslims 
elkaar vermoorden. Duizenden kinderen 
en onschuldige mensen worden door de 
handen van Moslims gedood. Dit moedigt 
niet-Moslims aan, die denken dat het 
prima is om Moslims wreedheden te 
begaan, aangezien zij zichzelf ook 
wreedheden begaan. Als Moslims zich niet 
bekommeren om de levens van Moslims, 
waarom zou de vijand dat dan wel doen? 
God heeft in de Koran streng 
gewaarschuwd tegen het nemen van het 
leven van andere Moslims, en heeft een 
Moslim die dat doet tot de hel 
veroordeeld. Zijne Heiligheid(aba) bad dat 
Moslims zich zouden verenigen en een 
middel zouden worden om onrecht te 
beëindigen in plaats van onder elkaar te 
vechten. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat de Verenigde 
Naties geprobeerd heeft hun stemmen te 
verheffen, maar wie luistert er naar hen? 
Ze zeggen dat ze dit en dat zullen doen, 
maar ze kunnen niets doen, omdat er 
niemand is die naar hen luistert. De grote 
mogendheden oefenen hun rechten uit. 
Zijne Heiligheid(aba) bad dat moge Allah 
genade moge hebben met de Moslims. 
 
Zijne Heiligheid(aba) zei dat we, om een 
einde te maken aan deze wreedheden, 
moeten bidden en tegelijkertijd politici 
moeten oproepen om hun stemmen te 
verheffen om een einde te maken aan 
deze onrechtvaardigheden. Op dezelfde 
manier moeten we dezelfde boodschap 
overbrengen aan onze contacten. Zijne 
Heiligheid(aba) bad dat Allah de 
onschuldigen moge behoeden voor 
onrecht. 

Gebeden voor Palestina[10] 

Zijne Heiligheid(aba) drong aan op 
voortdurende gebeden voor de 
Palestijnen. De wreedheden overschrijden 
alle grenzen en nemen met de dag toe. 
Moge Allah de onderdrukkers ter 
verantwoording roepen en gemak creëren 
voor de onderdrukte Palestijnen. Moge Hij 
de Moslimlanden verstand en begrip 
schenken dat zij zich als één stem moeten 
verenigen, zodat zij degenen kunnen zijn 

die ernaar streven de rechten van hun 
Moslimbroeders te beschermen. 

Pleidooi voor gebeden voor Palestijnen 
te midden van aanhoudend onrecht 

tegen hen[11] 

Zijne Heiligheid(aba) riep opnieuw op tot 
gebeden voor de mensen van Palestina. 
Moge Allah de wereld in staat stellen om 
werkelijk actie te ondernemen tegen 
onrecht. Hoewel er steeds meer stemmen 
klinken en mensen zeggen dat er onrecht 
wordt gepleegd, lijkt het erop dat iedereen 
bang is voor de Israëlische regering. Het is 
óf dat, óf de Westerse wereld is van nature 
tegen de Moslimwereld en koestert haat 
tegen hen, waardoor ze niet willen dat er 
een einde komt aan het onrecht dat hen 
wordt aangedaan, of ze nemen niet de 
noodzakelijke maatregelen om een einde 
te maken aan het onrecht. Ze houden er 
geen rekening mee dat dit onrecht wordt 
gepleegd tegen onschuldige kinderen, 
vrouwen en ouderen. Daarom kunnen we 
hen niet volledig vertrouwen, maar we 
moeten er echter naar blijven streven om 
hen te helpen begrijpen en we moeten 
ook blijven bidden. Moge Allah de 
Moslimwereld in staat stellen haar stem te 
versterken, zodat zij hun stem kunnen 
verheffen en een einde kunnen maken aan 
deze onrechtvaardigheden. 

Oproep tot gebed voor Palestijnen[12] 

Zijne Heiligheid(aba) herinnerde iedereen 
eraan om het volk van Palestina in hun 
gebeden te herinneren. In hun eigen 
omgeving zou iedereen zich moeten 
uitspreken ten gunste van de Palestijnen 
en de mensen moeten informeren, vooral 
politici. Het lijkt er niet op dat Israël met 
zijn onrechtvaardige handelwijze zal 
stoppen. Ze hebben zelfs een bericht naar 
hun soldaten gestuurd waarin ze zeggen 
dat de oorlog tot 2026 zal duren. Moge 
Allah de Almachtige genade hebben met 
de Palestijnen. Er wordt ook gezegd dat de 
oorlog zich over de hele regio dreigt uit te 
breiden, wat tot een wereldoorlog zou 
kunnen leiden. Ze zijn begonnen met 
bombardementen rond Beiroet. Ze lijken 
alleen maar toe te nemen, ondanks het feit 
dat de VS hen heeft geadviseerd om hun 
aanvallen te verminderen. Maar ook dit 

lijken slechts woorden en nutteloze 
stemmen te zijn. Het lijkt erop dat hun 
werkelijke doel is om de Palestijnen uit 
Gaza te verdrijven en vervolgens dat land 
over te nemen. Moge Allah de Almachtige 
genade hebben met de Palestijnen en ook 
verstand en begrip schenken aan de 
Moslims en hen in staat stellen om de 
oproep van de Imam van het Tijd te horen 
en te aanvaarden. 
 
Bronnen: 
[1] Muhammad(s): The Great Exemplar; Injustices    
Perpetrated Against Palestinian & Israeli 
Civilians'; Friday Sermon delivered by Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad(aba);  
[2] ‘Muhammad(s): The Great Exemplar; Appeal 
for Prayers in Light of the War in Palestine & 
Israel’; Friday Sermon delivered by Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba);  
 [3] ‘Muhammad(s): The Great Exemplar; Appeal 
for Prayer in Light of the Injustices Committed 
in the Hamas-Israel War’; Friday Sermon 
delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba);  
[4] ‘Faith & Financial Sacrifice: Launch of Tehrik 
Jadid Year 2023’; Friday Sermon delivered by 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba); 
[5]‘Incidents from the Life of the Holy 
Prophet(s) & Appeal for Prayers in Light of the 
Hamas-Israel War’; Friday Sermon delivered by 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba); 
[6] ‘Events from the Life of the Holy Prophet(s) & 
Prayers for Palestine’; Friday Sermon delivered 
by Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba);  
[7] ‘The Need for The Imam: The Promised 
Messiah and Mahdi(as); Appeal for Prayers for 
Palestine’; Friday Sermon delivered by Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad(aba);  
[8] ‘Muhammad(s): The Great Exemplar; Appeal 
for Prayers for Palestinians’; Friday Sermon 
delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba);  
[9] ‘Muhammad(s): The Great Exemplar; Appeal 
for Prayers for Palestinians and Solution to End 
these Cruelties’; Friday Sermon delivered by 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba);  
[10] ‘Muhammad(s): The Great Exemplar; Prayers 
for Palestine’; Friday Sermon delivered by 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba);  
[11] ‘Muhammad(s): The Great Exemplar; Plea for 
Prayers for Palestinians Amid Continued 
Injustices Against Them’; Friday Sermon 
delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba);  
[12] ‘Muhammad(s): The Great Exemplar; Appeal 
for Prayers for Palestinians’; Friday Sermon 
delivered by Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba); 
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#VoicesForPeace wereldwijde campagne 
onder leiding van de Vijfde Kalief (Khalifa), 
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba)[1] 
“Laat het duidelijk zijn dat alle vormen van haat, agressie, geweld, extremisme en terrorisme volledig in strijd 

zijn met de leerstellingen van de Islam!” 

Ahmad Saïd Ikhlaf 
Redacteur Al-Islaam 
 
“O, gij die gelooft, weest voorstanders der 
rechtvaardigheid, getuigen voor Allah, 
zelfs al was het tegen uzelf, of ouders en 
verwanten. Hetzij rijk of arm, Allah is beter 
dan beiden. Volgt niet de begeerten, 
opdat gij niet onrechtvaardig zult zijn. En 
als gij de waarheid omzeilt of er u van 
afwendt, Allah is goed op de hoogte van 
wat gij doet.” [2]  

 
“O gij die gelooft, weest oprecht voor 
Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En 
laat de vijandschap van een volk u niet 
aansporen, om onrechtvaardig te 
handelen. Weest altijd rechtvaardig, dat is 
dichter bij de vroomheid, en vreest Allah, 
voorzeker, Allah is op de hoogte van 
hetgeen gij doet.” [3]  

“Vrouwen en kinderen mogen niet gedood 
worden.” [4]  

“Priesters en geestelijken en geestelijke 
leiders moeten met rust worden gelaten.” 

[5]  

“Ouderen, zwakkeren, vrouwen en 
kinderen mogen niet gedood worden. De 
mogelijkheid op vrede moet altijd in 
gedachte gehouden worden.” [6]  

“Publieke gebouwen, fruitdragende 
bomen en struiken en gewassen op het 
veld mogen niet beschadigd of vernietigd 
worden.” [7]  

 

 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
heeft een wereldwijde campagne 
gelanceerd met de naam #VoicesForPeace, 
met als doel een einde te maken aan de 
oorlog in Gaza en vrede te stichten. Voor 
degenen die het gevoel hebben dat ze zelf 
weinig kunnen doen, is dit een manier om 
de boodschap van vrede te verspreiden, 
door sociale media te gebruiken om de 
uithoeken van de aarde te bereiken, om 
onze leiders en de mensen in onze lokale 
gemeenschappen te bereiken. Door onze 
stemmen te gebruiken voor vrede, hebben 
we een gemeenschappelijke basis met 
andersgelovigen en niet-gelovigen. Velen 
van hen hebben ook opgeroepen tot een 

einde van de oorlog in Gaza, en verenigd 
zal de oproep tot vrede versterkt worden 
tot het onmogelijk wordt voor de 
machthebbers om het te negeren. 

Het internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de 
Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
waarschuwt al vele jaren dat de wereld 
afstevent op vernietiging als de 
wereldleiders niet stoppen met hun 
onrecht en niet streven naar vrede. Nu 
zien we de verschrikkelijke gebeurtenissen 
in Gaza die een gevolg zijn van dit 
onrecht, waardoor we hulpeloos kunnen 
worden. Maar met gebeden en door onze 
stem te verheffen kunnen we op onze 
eigen manier actie ondernemen en, als 
God het wil, een einde zien komen aan het 
leed en het onrecht dat op dit 
moment plaatsvindt. 

Bronnen: 
[1] AANKONDIGING: #VoicesForPeace             wereldwijde 
campagne onder leiding van Hazrat Khalifatul Masih V(aba) 
(In het Engels): https://www.youtube.com/watch?v=-
HqQQin9Pf0  
[2] Heilige Koran: 4:136 
[3] Heilige Koran: 5:9 
[4] Sahih Muslim, Kitabul-Jihad,    Babu Tahrimi Qatlin-
Nisa’i Was-Sibyani 
[5] Sharhu Ma’anil-Athar, Tahawi, Kitabul-Jihad, Babu Fi 
Qatlin-Nisa’i 
[6] Sunanu Abu Dawud, Kitabul-Jihad, Babu Fi Dua’il-
Mishrikin 
[7] Al-Muwatta, Kitabul-Jihad, An-Nahyu An Qatlin-Nisa’i 
Was-Sibyan  
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De VN-toespraak van de heer Chaudhry 
Muhammad Zafrullah Khan(ra) op 28 
november 1947 over het verdedigen van de 
Palestijnse rechten[1] 
Al tientallen jaren gaan talloze onschuldige levens verloren in de oorlogen tussen Palestina en Israël, zonder 

dat het einde in zicht is. De wereld kijkt in stilte toe hoe deze wreedheden doorgaan, terwijl de landen verdeeld 

zijn over de aanpak die ze moeten volgen. De Moslimwereld is al even verdeeld door hun eigen interne 

religieus-politieke conflicten. Maar de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap heeft altijd de waarheid gesteund en 

onrecht afgewezen, waar en wanneer het ook gepleegd is.” 

Ahmad Saïd Ikhlaf 
Redacteur Al-Islaam 
 
In november 1947 hield Sir Chaudhry 
Zafrullah Khan(ra), toenmalig Minister van 
Buitenlandse Zaken van het nieuw 
opgerichte land Pakistan, voorzitter van de 
Algemene Vergadering van de VN en 
prominent lid van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, een epische toespraak, 
waarin hij de rechten van de Palestijnen 
benadrukte, die toen over het hoofd 
werden gezien, net zoals dat nu gebeurt. 

Enkele fragmenten uit de VN-toespraak 
van 28 november 1947 waarin Sir 
Chaudhry Muhammad Zafrullah Khan(ra) 
het volgende zei[2]:  

"Dit is een plechtig moment, plechtig in de 
geschiedenis van de wereld, in de 
geschiedenis van deze grote - laten we 
hopen, tenminste - grote organisatie. 
Vandaag staat de Verenigde Naties ter 
discussie. De wereld kijkt toe en zal zien 
hoe het zich zal verantwoorden - 
misschien ook weer niet zozeer vanuit het 
gezichtspunt of de afscheiding wordt 
goedgekeurd of niet, maar vanuit het 
gezichtspunt of er nog ruimte is voor de 
uitoefening van een eerlijk oordeel en 
geweten bij beslissingen over belangrijke 
kwesties [...]." 

"Het wordt gezegd dat als de afscheiding 
niet wordt geaccepteerd, er geen ruimte 

meer is voor een oplossing. Integendeel, 
als de afscheiding  wordt geaccepteerd, 
zullen fatale stappen zijn genomen. De 
Arabieren en de Joden worden zo tegen 
elkaar opgezet en er zal nooit meer een 
kans zijn om hen weer te verenigen. Te 
veel onopgeloste vijandigheden zullen dan 
de weg versperren." 

"Zelfs als u uitstelt en deze fatale 
beslissing dus niet neemt, dan laat u nog 
steeds de mogelijkheid open voor de 
Arabieren en de Joden om een 
verzoenende oplossing te vinden, waarbij 
ze samenwerken. Het is niet zo dat als u 
vandaag geen definitieve beslissing neemt, 
u niet meer bevoegd bent om iets te 



AL-ISLAAM | Eerste kwartaal 2024     Pagina 22 
 

beslissen. Het betekent alleen dat geen 
van deze twee oplossingen aanvaardbaar 
is en dat er iets anders moet worden 
gevonden." 

"De verantwoordelijkheid blijft bij u. Gooi 
die kans niet weg. Sluit geen deur die 
mogelijk niet meer geopend kan worden. 
De Verenigde Naties moeten een 
oplossing vinden die niet alleen 
rechtvaardig en eerlijk is, maar ook de 
grootste kans op succes heeft voor het 
grootste aantal Joden en Arabieren in 
Palestina." 

Aan het einde van zijn toespraak 
verklaarde hij:  

“De vertegenwoordiger van de Verenigde 
Staten maakte een verwijzing naar het 
gebed en de wens die ik aan het einde van 
mijn verklaring aan het Ad Hoc Comité 
heb geuit. Ik herhaal dit met nederigheid, 
oprechtheid en ernst:  

'Moge Allah, Degene Die alle harten 
beheerst en de diepste gedachten en 
plannen kent, Degene Die de echte 
waarde kan beoordelen en de gevolgen 
van alle menselijke handelingen kan 

voorzien, in Zijn genade en 
barmhartigheid onze beslissing hier 
vandaag zodanig leiden dat het bijdraagt 
aan vrede, welvaart en welzijn voor alle 
schepselen, zowel Joden, Arabieren als 
heidenen. En moge het voor eeuwig 
bijdragen aan Zijn Glorie.'" 

"[Arabisch] Onze laatste roep is: Alle lof 
komt God toe, de Heer der Werelden. 
"(UNISPAL, 2e Sessie, A/PV.126, UN 
Document [28 november 1947]) 

Bronnen: 
[1] Defending Palestinian Rights: An 
Appeal to the World by Sir Chaudhry 
Muhammad Zafrullah Khan(ra); 
https://www.reviewofreligions.org/31211/t
he-palestinian-question-united-nations/; 
Zie ook: The Palestinian Question by Sir 
Chaudhry Zafrullah Khan; The Review of 
Religions; December 2002; pagina’s 5 t/m 
23; 
https://www.reviewofreligions.org/658/the
-palestinian-question/ 

[2] Sir Zafrullah Khan Sahib’s services for 
the Palestinian cause; 
https://www.alhakam.org/palestinian-
cause-israel-palestine/ 

Voor de volledige  VN-toespraak van de 
heer Chaudhry Muhammad Zafrullah 
Khan(ra) verwijst de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap u naar de bijgaande link 
(Engels): 

Defending Palestinian Rights: An Appeal 
to the World by Sir Chaudhry Muhammad 
Zafrullah Khan(ra); 
https://www.reviewofreligions.org/31211/t
he-palestinian-question-united-nations/ 

Voor de volledige  VN-toespraak van de 
heer Chaudhry Muhammad Zafrullah 
Khan(ra) verwijst de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap u naar de bijgaande link 
(Engels): 
 
 Defending Palestinian Rights: An 

Appeal to the World by Sir Chaudhry 
Muhammad Zafrullah Khan(ra); 
https://www.reviewofreligions.org/312
11/the-palestinian-question-united-
nations/ 
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Negen Oplossingen voor de Weg naar 
Vrede 
Er is een overweldigend gevoel dat de zaken snel uit de hand lopen, en de mensen zijn op zoek naar iemand 

die het podium opkomt en concrete, gedegen leiding geeft waarin ze kunnen vertrouwen, en die zowel hun 

harten als hun gedachten aanspreekt, en hen hoop geeft dat er een pad is dat naar vrede kan leiden. De 

gevolgen van een nucleaire oorlog zijn zo catastrofaal dat niemand er zelfs aan durft te denken. 

Negen oplossingen voor “De weg naar 
vrede” is een initiatief van de Outreach-
afdeling van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap van het Verenigd Koninkrijk. 
Daarom zijn deze gedetailleerde 
oplossingen vermeld die noodzakelijk zijn 
voor het bereiken van een wereldvrede. Ze 
zijn gebaseerd op de richtlijnen (Boek: 
“Wereldcrisis en de weg naar vrede”) 
gegeven door het internationale Hoofd 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba). Door 
ernaar te handelen, kan de mensheid een 
Derde Wereldoorlog afwenden. 

1. Erkenning van de schepper 

De eerste oplossing is het begrip dat 
erkenning van de eenheid van onze 
Schepper de enige echte basis kan zijn 
voor de erkenning van de eenheid van de 
mensheid. 
 
Het voormalige Hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap, de Vierde Kalief 
(Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza 
Tahir Ahmad(rh) zei: “Indien u van een 
kunstwerk houdt, dan moet u ook van de 
kunstenaar houden. Indien u van de 
schepping houdt, dan moet u ook van de 
Schepper houden” 

2. Globale eenheid tussen landen 

De tweede oplossing is het erkennen van 
de gelijkheid van alle naties in 
internationale structuren zoals de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 
en de Wereldbank. 
 
Met de opkomst van globalisering is er 
behoefte aan eenheid tussen 

wereldleiders, zodat de rechten van 
kleinere naties niet worden ondermijnd. 

3. Absolute rechtvaardigheid 

De derde oplossing is rechtvaardig 
handelen, op alle gebieden van het leven, 
gevestigde belangen mijden en altijd 
werken voor wat juist is. 
 
De Heilige Koran vermeldt: “En laat de 
vijandschap van een volk u niet aansporen 
om onrechtvaardig te handelen. Wees 
rechtvaardig, dat is dichter bij de 
vroomheid.” (Heilige Koran 5:9) 

4. Extremisme verwerpen 

De vierde oplossing is het erkennen dat bij 
het bestrijden van extremisme in naam 
van de Islam het een vereiste is om het 
ware, vreedzame gezicht van de Islam te 
tonen, te benoemen en te propageren. 
 
De Heilige Koran vermeldt: “Schep geen 
wanorde op aarde, want Allah heeft hen 
die onheil stichten, niet lief.” (Heilige 
Koran 28:78) 

5. Loyaliteit aan de natie 

De vijfde oplossing is het werken in een 
geest van onzelfzuchtige opoffering en 
welwillendheid voor het land waarin men 

verblijft, ongeacht het feit of men tot de 
oorspronkelijke bewoners behoort of niet.  
 
De Heilige Profeet Mohammed(s) heeft ons 
onderwezen dat ‘liefde voor het land een 
onderdeel van het geloof is.’ (Mirqat Al-
Mafatih)  

6. Noodzaak van nucleaire 
ontwapening 

De zesde oplossing is het werken aan een 
snelle ontmanteling van kernwapens. Het 
gebruik van zulke wapens zal op elk 
gebied een ongekend lijden betekenen 
voor de mensheid en de planeet in het 
algemeen. 
 
De wapens die vandaag de dag 
beschikbaar zijn, zijn dermate destructief 
dat deze ertoe kunnen leiden dat kinderen 
van komende generaties geboren worden 
met ernstige afwijkingen. 

7. Elimeneren van winstbejag op 
wapens 

De zevende oplossing is dat mensen vóór 
winst gaan, immers het welzijn van 
mensen is belangrijker. Een einde aan 
winstbejag op wapens, en in het bijzonder 
aan wapenleveranties aan partijen en 
landen die betrokken zijn bij een conflict. 
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Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: “Geld 
regeert en moraliteit is nergens meer te 
bekennen. Hoe kan vrede worden bereikt 
in een dergelijke omgeving?” 

8. Noodzaak tot economische 
gelijkheid en uitroeiing van armoede  

De achtste oplossing is de beëindiging van 
schuldslavernij op elk niveau. Vestiging 
van het soevereine recht van elk volk op 
een aandeel in de rijkdom en de middelen 
van hun land. 
 
De Islam leert dat de middelen van een 
land het nationale vermogen vormen en 
derhalve moeten worden aangewend ten 
gunste van alle lagen en klassen van de 
samenleving. 

9. De mensheid dienen 

De negende oplossing is de bevordering 
van wederzijdse liefde voor en 

dienstbaarheid aan de gehele mensheid 
ongeacht klasse, huidskleur of geloof. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 
“Wees bereid om de tranen te drogen van 
degenen die bestolen, bedroefd en 
kwetsbaar zijn achtergelaten.” 
 
Voor meer informatie verwijst de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u 
naar de bijgaande linken: 

 
 Recensie over het boek “Wereldcrisis 

en De Weg naar Vrede” door de heer 
Ahmad Saïd Ikhlaf op pagina’s 14 en 
15; 
https://bieb.islamnu.nl/product/stop-
de-dreiging-van-een-derde-
wereldoorlog-al-islaam-juli-
september-2022/; Zie ook: 
https://bieb.islamnu.nl/product/werel
dcrisis-en-de-weg-naar-vrede/ 

 Brieven aan de wereldleiders door het 
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap (2012 en 2013) op 

pagina 15. Samengesteld door de 
heer Ahmad Saïd Ikhlaf; 
https://bieb.islamnu.nl/product/stop-
de-dreiging-van-een-derde-
wereldoorlog-al-islaam-juli-
september-2022/ 

 Brieven verzonden aan wereldleiders 
door het Hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap tijdens COVID-
19 pandemie (2020) op pagina 13. 
Vertaald door mevrouw Agnes Sterk; 
https://bieb.islamnu.nl/product/stop-
de-dreiging-van-een-derde-
wereldoorlog-al-islaam-juli-
september-2022/ 

 Kalief van Islam spreekt in het 
Parlement op pagina 20; 
https://bieb.islamnu.nl/product/islam-
een-bedreiging-of-een-bron-van-
vrede/ ;  Zie ook: 
https://bieb.islamnu.nl/product/toespr
aak-voor-de-parlementaire-vaste-
commisie-van-buitelandse-zaken/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AL-ISLAAM | Eerste kwartaal 2024     Pagina 25 
 

Interview met de heer Azhar Ali Naeem, 
Secretaris Externe Betrekkingen van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
Nederland 
De heer Azhar Ali Naeem 

Azhar Ali Naeem is Secretaris Externe 
Betrekkingen van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland en tevens actief 
in de lokale politiek in de Gemeente 
Almere. De redactie van 'Al-Islaam' had 
het genoegen Azhar Ali Naeem te vragen 
zijn inzichten te delen over enkele 
hedendaagse kwesties met betrekking tot 
Israël en Palestina. 

Vraag: Zou u zich kort willen 
voorstellen aan onze lezers? 

Azhar Ali Naeem: Mijn naam is Azhar Ali 
Naeem. Ik heb de kans gehad om de 
Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland in 
diverse functies te dienen. Momenteel 
vervul ik de rol van Secretaris Externe 
Betrekkingen. Als Secretaris Externe 
Betrekkingen is het mijn taak om 
contacten te onderhouden met 
verschillende overheden, zowel religieuze 
als niet-religieuze organisaties buiten onze 
Gemeenschap. Daarnaast ben ik betrokken 
bij de lokale politiek in de gemeente 
Almere, waar ik in de vorige termijn als 
raadslid diende en momenteel werkzaam 
ben als fractie-assistent. Oorspronkelijk 
ben ik werktuigbouwkundige van 
achtergrond. De afgelopen jaren heb ik 
mijn weg gevonden in de 
rijschoolbranche, waar ik momenteel een 
rijschool run. 

Vraag: Wat heeft de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland ondernomen 

in reactie op het conflict tussen Israël 
en Palestina? 

Azhar Ali Naeem: Sinds het begin van de 
oorlog zet de Ahmadiyya Moslim Djamaat 
(Gemeenschap) zich actief in om een 
krachtige stem te laten horen en vrede in 
Gaza en Israël te bevorderen. De gehele 
Gemeenschap spant zich in om de 
boodschap van vrede te verspreiden. 
Dagelijks sturen leden berichten via X, met 
de nadruk op een staakt-het-vuren, omdat 
dit de eerste stap is om vrede te 
herstellen. Vervolgens kan er verdere 
discussie plaatsvinden over een 
permanente oplossing voor dit langdurige 
conflict. 

a.       In dit verband benadrukken we dat 
de aanvallen van Hamas op onschuldige 
burgers op geen enkele manier 
overeenkomen met de leer van de Islam. 
Volgens de Islam is het verboden om 
onder welke omstandigheden dan ook 
vrouwen en kinderen tot slachtoffer te 
maken. Zelfs het vernietigen van dieren en 
bomen tijdens een conflict is door de 
Islam verboden. 

b.       Verder zijn wij van mening dat de 
vergeldingsacties van Israël 
buitenproportioneel zijn en op geen 
enkele manier te rechtvaardigen zijn, 
vooral omdat hierdoor burgers, waarvan 
70% vrouwen en kinderen, slachtoffer 
worden. De vernietiging van infrastructuur 
is eveneens niet te rechtvaardigen. 

c.       Om onze stem te laten horen, 
schrijven we brieven en e-mails naar 
politieke leiders en ambassades, in de 
hoop dat zij de verantwoordelijkheid 
nemen om Israël tot een staakt-het-vuren 
te verplichten. 

Vraag: Heeft u een boodschap of advies 
dat u zou willen delen met de lezers 
van Al-Islaam? 

Azhar Ali Naeem: Ik acht het van groot 
belang dat iedereen die vrede nastreeft, 
zijn of haar stem laat horen voor een 
staakt-het-vuren. Dit conflict kan namelijk 
gemakkelijk uitgroeien tot een 
grootschalige oorlog met buitengewoon 
verstrekkende gevolgen voor de gehele 
mensheid. 

Voor vragen over dit interview kunt u 
contact opnemen met de heer Youssef 
Ikhlaf (Redacteur).

 



AL-ISLAAM | Eerste kwartaal 2024     Pagina 26 
 

Interview met Dr. Jeff Handmaker en Prof. 
Joost Kircz over de situatie rondom Israël 
en Palestina
In een brief[1] in de NRC pleiten academici 
en studenten van Joodse afkomst ervoor 
dat universitaire instellingen zich krachtig 
uitspreken tegen Israël vanwege het 
aanhoudende onrecht jegens de 
Palestijnen tijdens de Gaza-oorlog. Een 
versie van dit artikel verscheen ook in de 
krant van 13 november 2023[2]. 
 
Dr. Jeff Handmaker is een van de auteurs 
van de brief en tevens universitair 
hoofddocent rechtssociologie aan de 
Erasmus Universiteit, International 
Institute of Social Studies. Een andere 
auteur van de brief, Prof. Joost Kircz, 
emeritus hoogleraar Elektronisch Uitgeven 
aan de Erasmus Universiteit, heeft ook 
deelgenomen aan het interview. 
 
De redactie van ‘Al-Islaam’ had het 
genoegen Dr. Jeff Handmaker en Prof. 
Joost Kircz te vragen hun inzichten te 
delen over enkele hedendaagse kwesties 
met betrekking tot Israël en Palestina. Dit 
interview verkent verschillende 
perspectieven met betrekking tot 
religieuze overtuigingen, politiek en de 
situatie rondom Israël en Palestina." 

Vraag: Op welke wijze denkt u dat uw 
groep en de Ahmadiyya Moslim 

Gemeenschap stappen kunnen zetten 
om een staakt-het-vuren in het Gaza-

conflict te bewerkstelligen en 
daarnaast duurzame vrede in die regio 

tot stand te brengen? 

Dr. Jeff Handmaker: Ik kan deze vraag niet 
volledig beantwoorden. We vormen geen 
'groep' of 'gemeenschap', maar eerder een 
aantal wetenschappers en studenten van 
Joodse afkomst die hebben besloten niet 
stil te blijven staan terwijl er een genocide 
plaatsvindt tegen de Palestijnen in Gaza. 
 
Vraag: Wat kunnen we samen doen om 
in vertrouwen en in vrede met elkaar te 
leven in Palestina en in de rest van de 
wereld? Hebt u voorstellen over hoe 
vrede bereikt kan worden? 
Dr. Jeff Handmaker: Dit is een zeer 
moeilijke vraag om te beantwoorden. Als 
expert in internationaal recht geloof ik 

(nog steeds) dat een de koloniale 
interpretatie en aanpak van internationaal 
recht veelbelovend is als het gaat om een 
maatstaf en structuur voor het oplossen 
van de langdurige impasse tussen Israël 
en de Palestijnen. Ik geef u 2 voorbeelden. 
 
Het eerste voorbeeld is de rol van het 
Internationale Gerechtshof, dat in 2004 
een zeer belangrijk advies gaf over de 
implicaties van het bouwen van een muur, 
met name de conclusies dat: 
 
1. Israël heeft verplichtingen volgens het 

Verdrag van Genève, het VN-
Handvest en diverse andere 
mensenrechtenverdragen die 
betrekking hebben op een verbod op 
oorlogsmisdaden en straffen tegen de 
menselijkheid. Deze verplichtingen 
omvatten het vermijden van 
marteling, het voorkomen van 
systematische en institutionele raciale 
discriminatie en apartheid, en het 
respecteren van het recht van het 
Palestijnse volk op zelfbeschikking. 

 
2. Israël begaat talloze schendingen van 

internationaal (humanitair) recht en 
mensenrechten door zijn 
'bijbehorende regime' in de bezette 
Palestijnse gebieden. 

 
3. Derde staten, waaronder Nederland, 

dienen Israël verantwoordelijk te 
houden voor deze schendingen. 

 
4. Derde staten, waaronder Nederland, 

dienen ervoor te zorgen dat zij zelf 
geen bijdragen leveren aan deze 
schendingen. 

 
Het advies uit 2004 blijft een richtlijn voor 
de geweldloze Boycott, Divestment and 
Sanctions (BDS)-beweging. 
 
Een tweede voorbeeld betreft de rol van 
de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties, die in potentie Israël als 
lid van de Assemblee kan schorsen. Deze 
situatie kan worden vergeleken met wat er 
gebeurde met Zuid-Afrika tussen 12 

november 1974 en 1994, na de eerste 
democratische verkiezingen in Zuid-Afrika. 

Vraag: Minister-President Mark Rutte 
zei enkele weken geleden dat Israël het 

recht heeft op zelfverdediging en 
baseert zich op artikel 51 van het VN-

Handvest. Echter beweert Israël niet dat 
het is bedreigd door een andere staat, 

maar door een gewapende groep 
binnen een bezet gebied. Daarom kan 

Israël volgens Francesca Albanese, 
speciaal rapporteur van de VN, niet het 

recht op 'zelfverdediging' opeisen. 
Kunt u hier meer toelichting op geven? 

Dr. Jeff Handmaker: Dit is een 
ingewikkelde vraag, maar wat Rutte zei, 
strookt niet met het internationale recht. 
Het beknopte, driedelige antwoord is als 
volgt: 
 
1. Israël erkent Palestina niet als een 

onafhankelijke staat en is sinds 1967 
de bezetter van de Westelijke 
Jordaanoever, Gaza en Oost-
Jeruzalem. Hoewel het zich in 2005 
heeft teruggetrokken uit zijn joodse 
nederzettingen in Gaza na een 
militaire reorganisatie, behoudt Israël 
nog steeds volledige controle over 
land-, zee- en luchtruim in dit gebied. 

 
2. Israël heeft daarom in deze situatie 

geen recht op zelfverdediging op 
basis van artikel 51, omdat dit 
betrekking heeft op militaire acties 
binnen dit bezette gebied. Hoewel 
Israël verantwoordelijk is voor het 
waarborgen van de veiligheid van 
Palestijnen binnen dit bezette gebied, 
wordt deze uitgebreide militaire actie 
uitgevoerd alsof Gaza een ander land 
is, wat in dit geval niet het geval is. 

 
3. Israël moet volgens het internationale 

recht zijn uitgebreide militaire 
agressie in Gaza onmiddellijk staken. 
Voor verdere toelichting verwijs ik 
naar de uitgebreide analyse van 
Professor Ralph Wilde: 
https://opiniojuris.org/2023/11/09/isr
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aels-war-in-gaza-is-not-a-valid-act-of-
self-defence-in-international-law/  

Vraag: Klopt het volgende vanuit het 
internationaal recht? 

- Israël kan geen beroep doen op het 
recht op zelfverdediging (VN-
Handvest, Artikel 51) vanwege de 
bezetting van Palestijnse gebieden. 
 

- De Nederlandse regering zou Israël 
moeten oproepen VN-Veiligheidsraad 
Resolutie 2417 te respecteren. 

 
- Het gebruik van uithongering als 

oorlogsmiddel, waarvan Israël wordt 
beschuldigd, is verboden. 

 
- Israël wordt beschuldigd van 

schendingen van internationaal 
humanitair recht, waaronder het 
Vierde Haagse Verdrag en de Vierde 
Conventie van Genève, door de hele 
Palestijnse bevolking te straffen voor 
zaken waaraan ze niet persoonlijk 
schuldig zijn. 

 
- Israël wordt beschuldigd van 

grootschalige schendingen van 
mensenrechten volgens de Universele 
Verklaring van de Rechten van de 
Mens, het Internationaal Verdrag 
inzake burgerrechten en politieke 
rechten (IVPBR), en het Internationaal 
Verdrag inzake economische, sociale 
en culturele rechten (IVESCR). 

 
- Artikel 90 van de Nederlandse 

Grondwet bepleit de bevordering van 
de internationale rechtsorde; de 
Nederlandse regering doet het 
tegenovergestelde door straaljagers 
te willen leveren en onderdelen 
daarvan. 

 
- Nederland en de EU moeten een 

leidende rol spelen in het bevorderen 
van mensenrechten in Israël en 
Palestina en streven naar een 
vreedzame oplossing op basis van 
internationaal recht. 

 
Dr. Jeff Handmaker: Er is natuurlijk altijd 
ruimte voor discussie in elk juridisch 
argument, maar wat hier is gezegd, klopt 
inderdaad. Als bezetter van de Westelijke  
 
Jordaanoever, Oost-Jeruzalem en Gaza, 
zoals bevestigd door het Internationaal 
Gerechtshof in 2004, heeft Israël 
verplichtingen jegens de bevolking in de 
bezette gebieden, waaronder Gaza, 
volgens het Verdrag van Genève. Dit 
omvat onder andere de verplichting om 

ervoor te zorgen dat onschuldige burgers 
en burgerobjecten worden beschermd. 
Israël doet dat niet. Met de meest 
geavanceerde militaire technologie ter 
wereld heeft Israël tijdens zijn militaire 
acties elk kernbeginsel van het 
internationaal humanitair recht 
geschonden, waaronder onderscheid 
(tussen strijdkrachten en burgers), 
evenredigheid (Het principe dat militaire 
acties in verhouding moeten staan tot het 
beoogde legitieme doel), voorzorg (De 
verplichting om voorzorgsmaatregelen te 
nemen om burgers te beschermen tijdens 
militaire operaties), noodzaak (Militaire 
acties moeten noodzakelijk zijn voor het 
bereiken van een legitiem doel) en 
menselijkheid (Het vereiste om humane  
behandeling te waarborgen, zelfs tijdens 
conflicten). Bovendien wordt Israël 
beschuldigd van genocide, wat strikt 
verboden is als een misdaad tegen de 
menselijkheid. Voor meer details kunt u 
het interview met expert op het gebied 
van internationaal humanitair recht en 
genocide, Maha Abdallah, hier bekijken: 
https://thecontrapuntal.com/unpacking-
israels-breaches-for-potential-war-crimes-
and-genocide/  

Vraag: Zowel Zionisten als critici van 
het Jodendom halen passages uit de 
Torah aan die gaan over het veroveren 
van het Beloofde Land, terwijl daar al 
mensen woonden. Hoe bekijkt u deze 
passages en waarom zouden deze nu 
niet meer geldig zijn? 

Dr. Jeff Handmaker: Wat bedoel je met 
'zionisten' en 'critici van het Jodendom'? 
Kun je iets specifieker zijn en voorbeelden 
van deze passages delen? Het is belangrijk 

om dit nauwkeuriger te benoemen en 
verder toe te lichten. Wat wordt er 
bedoeld met het 'beloofde land', en 
waarom zeggen zionisten dat Palestijnen 
verbannen moeten worden? Het lijkt in dit 
opzicht niet slechts een religieuze 
overtuiging te zijn, maar eerder een 
racistische overtuiging (van de zionisten). 
Ik ben over het algemeen tegen het ad 
hominem gebruik van 'zionisten' zonder 
verdere uitleg, omdat dit mogelijk kan 
worden geassocieerd met 'Israëli's' en/of 
'de Joden'. Met andere woorden, het 
ongenuanceerd gebruik van dergelijke 
termen kan mogelijk leiden tot 
antisemitisme. 
 
Vervolgvraag: Bijvoorbeeld, de voormalige 
premier van Israël haalt de Bijbel aan om 
aanspraak te maken op het land waar nu 
Palestijnen wonen[3]. 
Met 'critici van het Jodendom' bedoelen 
wij onder andere het volgende, zie 
onderstaande voorbeelden: 
https://www.middleeasteye.net/opinion/isr
ael-biblical-myths-palestine-used-justify-
conquest-dustbin-history  en 
https://en.wikipedia.org/wiki/Judaism_and
_warfare.  
 
Hier zijn enkele passages: 
Deuteronomium 20:16-18: “Alleen in de 
steden van deze volken die de HEER, uw 
God, u in eigendom zal geven, mag u niets 
dat ademt in leven laten. Maar u moet ze 
volledig uitroeien, de Hethieten, 
Amorieten, Kanaänieten, Perizzieten, 
Chiwwieten en Jebusieten, zoals de HEER, 
uw God, u heeft opgedragen. Want anders 
zouden ze u leren alles te doen wat zij 
voor hun goden hebben gedaan en zou u 
tegen de HEER, uw God, zondigen.” 
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Jozua hoofdstukken 7-12, waarin hij de 
steden van Kanaän met geweld inneemt 
en massamoord pleegt. Bijvoorbeeld, 
Jozua 10:29-30: “Toen trok Jozua verder 
vanuit Makkeda, en heel Israël met hem, 
naar Libna, en hij trok tegen Libna op. En 
de HEERE leverde het ook met zijn koning 
in Israëls hand. En hij gaf het met de 
scherpte van het zwaard de ban, met al 
wat daarin was, hij liet niets overblijven; en 
hij deed met zijn koning in 
overeenstemming met alles wat hij met de 
koning van Jericho gedaan had.” 
Dr. Jeff Handmaker: Ik geloof (persoonlijk) 
niet in het ideaal van een 'beloofd land', 
zeker niet op basis van de bijbel. Dit 
concept wordt vaak geassocieerd met het 
nationalistische idee van 'joodse volkeren' 
en een 'joods thuisland (homeland)'. Deze 
vage sociaal-constructies maken het 
vrijwel onmogelijk om het racisme onder 
joden van verschillende etnische 
achtergronden (zoals tussen ashkenazim, 
sephardim, mizrahim en meneliken, d.w.z. 
uit Ethiopië) te bekritiseren, laat staan het 
racistische idee dat Israël het land van de 
Palestijnen mag ontnemen op basis van 
het racistische onderliggende idee van 
zionisme dat joden daarbij horen. 
 
Verder is het belangrijk om te 
benadrukken dat door een aanzienlijk 
meningsverschil tussen de 'religieuze' en 
'etnische' interpretaties van wat het 
betekent om 'joods' te zijn, er ook geen 
juridische definitie van 'joods' is. Er 
bestaat echter wel het idee van 'joodse 
nationaliteit', in plaats van Israëlische 
nationaliteit, wat juridisch niet bestaat. 

Vraag: Premier Netanyahu haalde voor 
zijn bombardementen in Gaza de 

passage aan over Amalek, over wie God 
gebood dat mannen, vrouwen, kinderen 
en dieren alle gedood moesten worden. 

Wat vindt u van deze verwijzing door 
Netanyahu en hoe moeten we deze 

passage zien? 

Dr. Jeff Handmaker: Walgelijk en 
onmenselijk – een grof misbruik en zelfs 
bewapening van het Jodendom om 
straffen tegen de menselijkheid en 
oorlogsmisdrijven te rechtvaardigen. Het 
is precies het tegenovergestelde van de 
humanistische waarden van het Jodendom 
en van het humanisme. 

Vraag: Is het waar dat Israël van plan is 
om de Palestijnse bevolking in Gaza te 

evacueren naar de Sinaï om Gaza 
permanent te bezetten? 

Dr. Jeff Handmaker: Dat moet u natuurlijk 
aan Israël vragen. Er zijn veel verklaringen, 
onder andere van 
regeringsfunctionarissen, dat dit gewenst 
is. Daarnaast is er veel bewijs verschenen 
op het internet en vooral op sociale media 
dat dit al lang een plan is geweest. Wees 
echter voorzichtig met dit soort 
informatiebronnen, aangezien er ook veel 
desinformatie en zogenaamd "fake news" 
circuleert. Het moet in ieder geval worden 
onderzocht door een onafhankelijk en 
internationaal onderzoeksteam. 

Vraag: Is het juist dat het werkelijke 
doel van de Israëlische invasie in Gaza 
is om controle te verkrijgen over een 
olievoorraad in de zee langs de kust 

van Gaza en om het Ben Gurionkanaal 
aan te leggen, dat de Golf van Aqaba 
verbindt met de Middellandse Zee? 

Dr. Jeff Handmaker: Dit moet u ook aan 
Israël vragen. Ik heb ook bewijs en 
analyses gelezen dat Israël het aardgas (en 
mogelijk de olievoorraad) van Gaza wil 
plunderen. Als dit het geval is, zou het als 
een oorlogsmisdrijf ("pillage") worden 
beschouwd volgens internationaal 
humanitair recht. Zie: https://ihl-
databases.icrc.org/ar/customary-
ihl/v2/rule52  

Vraag: Een recent uitgelekt memo van 
de Nederlandse ambassade in Tel Aviv 

uitte kritiek op Israël. Volgens het 
rapport (NRC Handelsblad) plande het 

Israëlische leger doelbewust om 
aanzienlijke schade toe te brengen aan 
de infrastructuur en burgerlijke centra 
in Gaza. Is dit niet een duidelijk signaal 
dat Israël het niet alleen gemunt heeft 

op Hamas? 

Dr. Jeff Handmaker: Er zijn al lange tijd 
duidelijke signalen dat Israël zich niet 
alleen richt op een specifieke politieke 
partij. In het verleden was het de PLO. 
Vooral in de afgelopen 20 jaar is het 
Hamas, maar Israël streeft naar volledige 
controle uit te oefenen over het gehele 
Palestijnse gebied, inclusief Gaza (dat vóór 
1967 onder Egyptisch gezag stond, en tot 
1973 het gehele Sinaï-gebied omvatte), de 
Golanhoogten (dat vóór 1967 onder 
Syrisch gezag viel), de Westelijke 
Jordaanoever en Oost-Jeruzalem (dat vóór 
1967 onder Jordaanse controle stond). 

Vraag: De Verenigde Staten en Israël 
lijken voorbereidingen te hebben 
getroffen om een onafhankelijk 

internationaal onderzoek naar de 

gebeurtenissen van 7 oktober niet toe 
te staan omdat zij bijvoorbeeld 
videobeelden geheim houden[4]. 

Waarom doen zij dit? 

Dr. Jeff Handmaker: Dit lijkt mij veel te 
samenzweerderig. Voor mij is een 
overduidelijke reden dat beide staten 
weigeren de autoriteit van het 
Internationaal Strafhof te erkennen. 
 
Vervolgvraag: Volgens Reuters[5] zal een 
VN-onderzoekscommissie die 
oorlogsmisdaden onderzoekt tijdens het 
conflict tussen Israël en Hamas zich 
concentreren op bepaalde gebeurtenissen 
tijdens de aanvallen van 7 oktober op 
Israël. De commissie staat op het punt een 
oproep te doen voor bewijsmateriaal. De 
Hoge Commissaris voor de Mensenrechten 
van de VN, Navi Pillay, heeft echter 
benadrukt dat het een aanzienlijke 
uitdaging is omdat Israël niet heeft 
samengewerkt met de commissie.  
 
Dr. Jeff Handmaker: Ik sluit niet uit dat 
wreedheden, waaronder internationale 
misdrijven, worden gepleegd door 
organisaties zoals Hamas en andere 
groeperingen, evenals door Israëlische 
militairen en paramilitairen (kolonisten). 
Hier moeten we geen onderscheid maken. 
De basis van een internationaal misdrijf is 
bewijs, en dat moet worden verzameld 
door een onpartijdig en onafhankelijk 
team van onderzoekers. 

Vraag: Veel Evangelische Christenen, 
ook omschreven als aanhangers van 
'Christelijk Zionisme', geloven dat 

Joden het recht hebben om niet-Joden, 
zoals Palestijnen, uit 'het Heilige Land' 
te verdrijven. Is dit de reden waarom 
Christelijke landen de acties van de 

Staat Israël steunen? 

Dr. Jeff Handmaker: Deze vraag zou u 
moeten richten aan aanhangers van het 
christelijk-zionisme. Ze vormen een 
aanzienlijke gemeenschap, vooral in 
Nederland en de Verenigde Staten, en zijn 
de grootste groep die Israël steunt. Eerlijk 
gezegd begrijp ik deze overtuiging niet. 
Sterker nog, er zijn ook Palestijnse 
christenen en zelfs Palestijnse Joden. Met 
andere woorden, naar mijn mening is dit 
geen 'religieus conflict', maar eerder om 
een diepgewortelde nationalistische 
impasse, die verschillende conflicten heeft 
voortgebracht, vooral met betrekking tot 
land en water (en wellicht ook olie en gas). 
Desalniettemin spelen er wel religieuze 
elementen mee, zij het als secundaire 
factoren. 
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Vraag: Onschuldige Palestijnse 
kinderen, vrouwen en ouderen worden 

gedood tijdens bombardementen in 
Gaza op woningen, scholen en 

ziekenhuizen, en toch gaat Israël ermee 
door, en het Westen blijft Israël 

bevoorraden met wapens en financiële 
middelen. Waarom is er zoveel 

verharding en wreedheid? 

Dr. Jeff Handmaker: Er zijn zowel materiële 
als immateriële verklaringen. Wat betreft 
de materiële redenen is er ontzettend veel 
geld verdiend door de grote 
wapenindustrieën van landen zoals Israël, 
Amerika, Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en andere 
bedrijven gevestigd in deze landen. Kijk 
bijvoorbeeld naar het onderzoek van Shir 
Hever over de "Political Economy of the 
Occupation": https://www.shirhever.com/.  
 
Wat betreft de immateriële redenen, dit is 
wat ingewikkelder om uit te leggen, maar 
er zijn verschillende academici die hebben 
geschreven over het koloniale verleden 
van Palestina en andere landen. Zie 

bijvoorbeeld de werken van de volgende 
wetenschappers: 
 
- Joshua Leifer, 'On Mourning and 
Statehood':  
https://www.dissentmagazine.org/online_a
rticles/a-response-to-joshua-leifer/  
 
- Raz Segal: 
https://www.theguardian.com/commentisf
ree/2023/oct/24/israel-gaza-palestinians-
holocaust  
 
- Victor Kattan, 'Israel must stop 
weaponising the Holocaust' en zijn boek 
"From Coexistence to Conquest: 
International Law and the Origins of the 
Arab-Israel." 
 
- Noura Erakat en haar boek "Justice for 
Some: Law and the Question of Palestine": 
https://www.sup.org/books/title/?id=2650
7  
 
- Francesca Albanese (VN-
vertegenwoordiger voor de Palestijnse 
Gebieden): 
https://www.ohchr.org/en/press-

releases/2022/10/dismantling-israels-
illegal-occupation-sine-qua-non-
palestinian-right-self  
 
Dank u, Dr. Jeff Handmaker en Prof. Joost 
Kircz, voor uw waardevolle inzichten. Wij 
waarderen uw bijdragen en kijken uit naar 
toekomstige interacties. Beste wensen! 
 

Voor vragen over dit interview kunt u 
contact opnemen met de heer Youssef 
Ikhlaf (Redacteur). 

Bronnen: 
[1] 
https://www.nrc.nl/nieuws/2023/11/12/joodse-
academici-en-studenten-universiteiten-
moeten-stelling-nemen-tegen-israel-a4180583  
[2] https://www.nrc.nl/krant/2023/11/13/#116  
[3] 
https://www.youtube.com/watch?v=Png17wB_o
mA 
[4] https://new.thecradle.co/articles-id/14346  
[5] https://www.reuters.com/world/middle-
east/un-commission-investigate-hamas-sexual-
violence-appeal-evidence-2023-11-29/  
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Interview met Yaakov Shapiro over het 
Zionisme, het Jodendom en het streven 
naar vrede 
Yaakov Shapiro is een rabbijn en een prominent figuur die bekend staat om zijn opvattingen over het 

Jodendom en het Zionisme. Hij gelooft dat de politieke ideologie van het Zionisme niet overeenkomt met 

authentiek Jodendom. Dit interview, origineel afgenomen in het Engels en door de redactie woord voor woord 

vertaald naar het Nederlands, verkent verschillende perspectieven met betrekking tot religieuze overtuigingen, 

politiek en de situatie rondom Israël en Palestina. 'Al-Islaam' had het genoegen om Yaakov Shapiro te vragen 

zijn inzichten te delen over geloof, Zionisme, vrede, Bijbelpassages en enkele hedendaagse kwesties met 

betrekking tot Israël en Palestina. 

Vraag: Joden Christenen en Moslims 
geloven dat de Messias zal komen. De 

leden van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap geloven dat hij is 

gekomen. De huidige opvolger van de 
Messias is het internationale Hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 

Zijne Heiligheid, Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad, de Vijfde Khalifa (Kalief). Hij 

leidt de gemeenschap in meer dan 200 
landen. Bent u bekend met het geloof 
dat de Messias al gekomen is, zoals de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat 

aanhangt, en deelt u dit geloof? 

Yaakov Shapiro: Wij geloven niet dat de 
Messias is gekomen. Volgens onze 
overtuiging, wanneer dat gebeurt, zullen 
alle naties "hun zwaarden omsmeden tot 
ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen. Geen natie zal het zwaard 
tegen een andere natie opheffen, en ze 
zullen de oorlog niet meer leren" (Micha 
4:3). Kennis van God zal zo overvloedig 
zijn "als water dat de zeebodem bedekt" 
(Jesaja 11:9). Omdat deze profetieën nog 
niet zijn vervuld, houden wij vol dat de 
Messias nog moet komen. 

Vraag: Denkt u dat het mogelijk is dat 
de kwestie van de onrechtmatige staat 

van Israël op de agenda van de 
Algemene Vergadering van de  

Verenigde Naties zou kunnen worden 
geplaatst? Dit zou samenvallen met het 

rationele en rechtvaardige voorstel dat 
is gepresenteerd door Neturei Karta 

International voor de oplossing van het 
Midden-Oosten probleem, 

Yaakov Shapiro: Ik denk dat het nooit zal 
gebeuren. De Verenigde Naties kunnen en 
zullen zoiets niet afdwingen, en zelfs als ze 
dat zouden willen, zouden ze geen 
middelen hebben om het af te dwingen. In 
plaats daarvan zal de ideologie van het 
Zionisme, die zegt dat Israël niet de staat  
van zijn burgers is als zij geen Joden zijn, 
maar eerder de staat van de Joden (zelfs 
de Joden die geen burgers zijn), door alle 
mensen vergeten moeten worden. De 
manier om dit te doen is door er met 
logica en intellect tegen te strijden en 
mensen te leren de propaganda en valse 
verhalen die deze ideologie promoten te 
herkennen en zich ertegen te verzetten. 
Met andere woorden, in plaats van alleen 
maar politiek te strijden, moeten we hard 
intellectueel strijden. De manier waarop 
mensen erkenden dat verschillende 
ideologieën zoals hekserij verkeerd waren 
en ze verlieten, is de manier waarop het 
zionisme ook verlaten zal worden. Je kunt 
een ideologie niet met wapens bestrijden, 
maar alleen met verlichting en onderwijs. 
 
Zionisme suggereert dat, net zoals 
Frankrijk dat is voor de Fransen en Japan 
dat is voor de Japanners, Israël dat is voor 
de Joden. Zonder het zionisme zou Israël 
gelijk zijn aan wat Frankrijk is voor de 
Fransen en Japan voor de Japanners - het 
zou gewoon de staat van de Israëli's zijn, 

niet van de Joden. De waarheid is dat 
Israël niet de staat van de Joden is. Ze 
beweren alleen van wel en doen alsof. Het 
is allemaal bluf. En de bluf blijft alleen 
overeind omdat mensen erin geloven. 
Israël heeft bijvoorbeeld niets met mij te 
maken. Ik ben Amerikaan en ik ben Joods. 
Ik ben geen Israëliër en ik heb niets met 
Israël te maken. De bewering van Israël 
dat het mijn staat is, is gewoon waanzin. 
De beste manier om het Zionisme te 
weerleggen is om uit te leggen dat het 
Zionisme niet het Jodendom is. Wanneer 
mensen dit begrijpen, zal het Zionisme 
verslagen worden. Want het hele Zionisme 
is gebaseerd op het inzicht dat Israël de 
Joden vertegenwoordigt en dat het dus 
een Joodse staat moet zijn. Maar Israël 
vertegenwoordigt de Joden niet. 

Vraag: Op welke wijze denkt u dat uw 
groep en de Ahmadiyya Moslim 

Gemeenschap stappen kunnen zetten 
om een staakt-het-vuren in het Gaza- 

conflict te bewerkstelligen en om 
daarnaast blijvende vrede in die regio 

tot stand te brengen? 

Yaakov Shapiro: Ik weet niet hoe we een 
staakt-het-vuren kunnen bereiken, terwijl 
bijna de hele wereld er één wil, behalve 
Israël. Wat betreft het bereiken van vrede 
in het algemeen, ligt het antwoord in 
dezelfde benadering als voor iedereen 
mogelijk is - door de wereld te laten 
weten dat de bewering van Israël om de 
staat van de Joden te zijn vals is. 
Jodendom is een religie en geen 
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nationaliteit. Zelfs als het Jodendom als 
nationaliteit zou worden beschouwd (wat 
niet het geval is), zou Israël geen 
aanspraak kunnen maken op zijn staat. In 
1948 werd Israël opgericht door een 
groep Zionisten die beweerden de Joden 
te vertegenwoordigen, wat een valse 
bewering was. Het gehele Zionistische 
verhaal is niets meer dan rook en spiegels. 
Hoe meer mensen hiervan op de hoogte 
zijn, hoe meer het Zionisme in de 
vergetelheid raakt, en hoe dichterbij we bij 
vrede komen. 

Vraag: Zowel zionisten als critici van 
het jodendom verwijzen naar passages 

uit de Torah, zoals Deuteronomium 
20:16-18 en de Joshua-hoofdstukken 7-
12, bijvoorbeeld Joshua 10:29-30. Deze 
passages behandelen het veroveren van 

het beloofde land, zelfs als er al 
mensen woonden. Hoe bekijkt u deze 

passages en waarom zouden ze nu niet 
meer van toepassing zijn? 

Yaakov Shapiro: De passages zijn door de 
generaties heen door Joden bestudeerd, 
beginnend bij de profeten aan wie ze 
werden geopenbaard, en vervolgens aan 
de Joden op het moment van de 
ontvangst van de Torah op de berg Sinaï. 
Het waren instructies bedoeld voor die 
specifieke tijd en plaats, niet voor alle 
generaties. Jozua ontving het bevel om 
het land te veroveren omdat de 
toenmalige bewoners niet waardig werden 
geacht om op heilige grond te wonen, 
volgens het oordeel van God. Wat betreft 
ons, wij zijn niet Jozua, en God heeft ons 
niet opgedragen zulke acties te 
ondernemen. De huidige bewoners van 

het land zijn niet vergelijkbaar met de 
Kanaänieten van toen. Wat heeft hetgeen 
God Jozua heeft opgedragen om met de 
Kanaänieten te doen, met ons te maken? 

Vraag: Premier Netanyahu haalde voor 
zijn bombardementen in Gaza de 

passage aan over Amalek, waar God 
beval dat mannen, vrouwen, kinderen 
en dieren allemaal gedood moesten 
worden. Wat is uw mening over deze 
verwijzing door Netanyahu, en hoe 

moeten we deze passage zien? 

Yaakov Shapiro: Netanyahu is onwetend 
en weet minder over het Jodendom dan 
de gemiddelde 11-jarige yeshiva-leerling. 
Hij identificeert zich ook niet als een 
praktiserende Jood en houdt zich niet aan 
enige wet van de Torah. Hij beweert zelfs 
niet religieus te zijn. Hij is een Kofer[1]. Een 
rabbijn in Maryland beweerde zelfs dat 
een vriend van hem Netanyahu goed kent 
en meldde dat Netanyahu foto's van al zijn 
kinderen op zijn bureau heeft, behalve 
één: een dochter die religieus werd, en 
waarvoor hij zich daarom schaamt. Dus, 
als Netanyahu over de Torah spreekt, 
negeer hem dan. Hij is niet serieus te 
nemen.  
 
Amalek wordt beschouwd als een volk dat 
de belichaming van het kwaad is. Hoewel 
ze in de oudheid als natie bestonden, zijn 
ze sindsdien verdwenen, en we weten 
tegenwoordig niet meer wie individuele 
Amalekieten zouden kunnen zijn. Daarom 
doden we niemand op basis van die 
identificatie. Het betreffende vers was 
relevant in de oudheid toen er een 
concrete natie met de naam "Amalek" 

bestond. Zelfs als er tegenwoordig een 
identificeerbare natie van Amalek zou zijn, 
kunnen de Palestijnen dit niet zijn, omdat 
zij Arabieren zijn en afstammen van 
Jisjmaël, terw  ijl de Torah (Genesis 12:12) 
aangeeft dat Amalek het nageslacht is van 
Elifaz en zijn bijvrouw Timna. Elifaz was de 
zoon van Esav, die op zijn beurt de zoon 
van Jitschak was, terwijl Jisjmaël de broer 
van Jitschak was, beiden zonen van 
Avraham. De Bijbel zegt dat Amalek van 
Esav komt, wat betekent dat hij niet van 
het zaad van Jisjmaël kan zijn. Maar dat is 
slechts theoretisch. Zoals ik al zei, Amalek 
is tegenwoordig niet meer te identificeren, 
en daarom doden we niemand die 
beweert dat hij Amalek is. Daarom slaat de 
bewering van Netanyahu nergens op. 

Vraag: Wat kunnen we samen doen om 
in vertrouwen en in vrede met elkaar te 
leven in Palestina en in de rest van de 

wereld? 

Yaakov Shapiro: Joden en Moslims 
(Arabieren) konden vóór het Zionisme 
heel goed met elkaar opschieten. Die 
tijden moeten we terugbrengen. De 
manier om dat te doen is door te beseffen 
dat het Zionisme niet het Jodendom is en 
dat aan iedereen te vertellen. De politiek 
van Israël heeft niets te maken met de 
Joden of de Moslims. Het is geen religieus 
conflict maar een politiek conflict. Israël is 
niet de Joden of de Joodse staat. 

Vraag: Is het waar dat Israël van plan is 
de Palestijnse bevolking in Gaza te 
evacueren naar de Sinaï om Gaza 

permanent te bezetten? 

Yaakov Shapiro: Ik weet het niet zeker, 
maar waarschijnlijk wel. 

Vraag: Is het waar dat het werkelijke 
doel van de Israëlische invasie in Gaza 
is om controle te verkrijgen over een 
olievoorraad in de zee langs de kust 

van Gaza en om het Ben Gurionkanaal 
aan te leggen, dat de Golf van Aqaba 
verbindt met de Middellandse Zee? 

Yaakov Shapiro: Dat weet ik niet. 

Vraag: Een recent uitgelekt memo van 
de Nederlandse ambassade in Tel Aviv 

uitte kritiek op Israël. Volgens het 
rapport van NRC plande het Israëlische 
leger doelbewust aanzienlijke schade 

toe te brengen aan de infrastructuur en 
civiele centra in Gaza. Is dit niet een 
duidelijk signaal dat Israël het niet 

alleen gemunt heeft op Hamas? 
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Yaakov Shapiro: Ik weet het niet zeker 
omdat ik geen expert ben op dit gebied. 

Vraag: Volgens Reuters[2] zal een VN-
onderzoekscommissie die 

oorlogsmisdaden onderzoekt tijdens 
het conflict tussen Israël en Hamas zich 

concentreren op bepaalde 
gebeurtenissen tijdens de aanvallen van 
7 oktober op Israël. De commissie staat 

op het punt een oproep te doen voor 
bewijsmateriaal. Hoge Commissaris 
voor de Mensenrechten van de VN, 

NaviPillay, heeft echter benadrukt dat 
het een aanzienlijke uitdaging is omdat 
Israël niet heeft samengewerkt met de 

commissie (Reuters, 29 november 
2023). 

Yaakov Shapiro: Ik weet niet meer dan 
anderen hierover. 

 Vraag: Veel Evangelische Christenen, 
ook omschreven als aanhangers van 
'Christelijk Zionisme', geloven dat 

Joden het recht hebben om niet-Joden, 
zoals Palestijnen, uit "het Heilige Land" 

te verdrijven. Is dit de reden waarom 
Christenen de acties van de Staat Israël 

steunen? 

Yaakov Shapiro: Niet alle Christenen doen 
dat. Er zijn verschillende groeperingen van 
Christenen, net zoals er verschillende 

groeperingen van Moslims en Joden zijn 
(Zionisten worden bijvoorbeeld door 
Joden die het traditionele Jodendom 
volgen, zoals ikzelf, beschouwd als 
afgodendienaren). Alleen de Evangelische 
Christenen zijn Zionisten. Katholieken zijn 
dat niet. Deze groep Christenen gelooft 
dat de Joden zullen terugkeren naar het 
Heilige Land, waarna hun Messias zal 
terugkeren en alle Joden zich zullen 
bekeren tot het Christendom of gedood 
zullen worden. Dit toont natuurlijk ook 
aan dat het Zionisme geen Jodendom is. 

Vraag: Onschuldige Palestijnse 
kinderen, vrouwen en ouderen worden 

gedood tijdens bombardementen in 
Gaza op woningen, scholen en 

ziekenhuizen en toch gaat Israël ermee 
door en het westen blijft Israël 

bevoorraden met wapens en financiële 
middelen. Waarom is er zoveel 

verharding en wreedheid? 

Yaakov Shapiro: Dit wordt veroorzaakt 
door de overvloed aan propaganda en het 
gebrek aan kritisch denken in de wereld. 
Hitler maakte mensen tot Nazi's door 
middel van propaganda. De media 
beïnvloedt de geesten van de massa, en 
deze massa laat zich beïnvloeden omdat 
het voor hen gemakkelijker is - en 
vermakelijker - om passief te blijven en de 
media het denkwerk te laten doen dan zelf 
een boek te lezen en serieus onderzoek te 

doen. Mensen realiseren zich niet eens dat 
ze worden gemanipuleerd. Helaas kun je 
tegenwoordig zoveel mensen van bijna 
alles overtuigen. 
 
Dank u wel, Yaakov Shapiro, voor het 
delen van waardevolle inzichten met ons. 
We waarderen het en wensen u het 
allerbeste. We kijken uit naar een 
volgende gelegenheid om van u te horen. 
 
Dit interview is origineel in het Engels 
afgenomen en door de redactie woord 
voor woord vertaald naar het Nederlands. 
Ondanks ons streven naar een uiterst 
zorgvuldige vertaling, kunnen 
incorrectheden zijn ontstaan tussen de 
vertaling en het origineel. De redactie 
neemt hiervoor haar volle 
verantwoordelijkheid.  
 
Voor vragen over dit interview kunt u 
contact opnemen met de heer Youssef 
Ikhlaf (Redacteur). 
 
Bronnen: 
[1] https://en.wiktionary.org/wiki/kofer 
[2] 
https://www.reuters.com/world/middle-
east/un-commission-investigate-hamas-
sexual-violence-appeal-evidence-2023-
11-29/ 
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Recensie over het boek “Britse Regering en 
Jihad”[1] 
Ahmad Saïd Ikhlaf 
Redacteur Al-Islaam 
 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), de 
Beloofde Messias en Mahdi, de Stichter 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
heeft het boek met als titel: “Government 
Angreizi aur Jihad” (Britse Regering en 
Jihad) geschreven op 22 mei 1900. In dit 
boek heeft hij de filosofie van Jihad 
uiteengezet in het licht van de Heilige 
Koran en de Ahadith (overleveringen 
betreffende het leven, de daden en de 
gezegden van de Heilige Profeet 
Mohammed(s)) van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) om aldus de ware aard van 
het Islamitische concept van Jihad toe te 
lichten. 
 
De auteur wijst ook naar het vreedzame 
karakter van het Islamitische geloof en 
legt uit dat Moslims, in het begin van de 
geschiedenis van hun geloof, pas na een 
dertien jaar lang durende wrede 
onderdrukking door een meedogenloze 
en bloeddorstige vijand, hun toevlucht 
zochten tot een defensieve oorlog. 
Goddelijke toestemming voor vergelding 
werd verleend, specifiek voor 
zelfverdediging, bestraffing van aanvallers 
en voor de handhaving van vrijheid van 
religie. 
 
De vragen die tegenwoordig wereldwijd 
worden bediscussieerd, zijn honderd jaar 
geleden onder goddelijke leiding en 
begrip beantwoord door deze persoon die 
er aanspraak op maakte de Beloofde 
Messias te zijn. 
 
In dit boek worden de volgende vragen 
beantwoord vanuit de oorspronkelijke 
bronnen: 
 Wat is Jihad? 
 Waarom was het in de vroege 

geschiedenis van de Islam 
onvermijdelijk voor de Moslims om 
zichzelf te verdedigen? 

 Waarom behandelden de 
tegenstanders, de Heilige Profeet  
 
Mohammed(s) en zijn Metgezellen(ra) 
met bittere vijandschap en hen hevig 
vervolgden en doodden? 

 Hoe zijn de verkeerde opvattingen 
over Jihad onder sommige Moslims 
ontstaan? 

 Welke rol hebben Islamitische 
geestelijken en Christelijke priesters 
gespeeld in dit proces? 

 Is het legitiem voor Moslims om in 
opstand te komen tegen een regering 
die de openbare orde handhaaft en 
godsdienstvrijheid toestaat? 

 

Enkele fragmenten uit het boek[1] 

De vijanden hebben de Metgezellen(ra) van 
de Heilige Profeet Mohammed(s) hevig 
vervolgd, vanwege de vrijheid van religie 
en de vrijheid van geweten. Hierover 
wordt het volgende verteld: 
 
“Zij begingen daden van extreme 
wreedheid en vermoordden op brute wijze 
vele Moslims. Hun manieren bleven 
ongewijzigd gedurende een lange periode 
van dertien jaar. Veel van Gods 
gelovigen—de eer van de mensheid—
werden op wrede wijze in stukken 
gesneden door de zwaarden van deze 
barbaren. Wezen en zwakke, hulpeloze 
vrouwen werden afgeslacht in straten en 
steegjes. Ondanks alles gebood God dat 
er geen vergeldingsmaatregelen getroffen 
zouden worden tegen het kwaad. Dit 
rechtvaardige en uitverkoren volk hield 
zich precies aan deze instructie. Ze keken 
in stilte toe, terwijl de straten rood 
kleurden met hun bloed. Ze werden 
afgeslacht als beesten, maar verzetten zich 
niet.” 
 
“Zijn Metgezellen(ra) hielden zich vast aan 
dezelfde verheven principes en deden wat 
hen geboden werd, zij weerstonden een 
groot aantal gruwelijkheden en toonden  
 
veel geduld. Zij werden vertrapt, maar 
gaven geen reactie. Hun kinderen werden 
voor hun ogen in stukken gesneden. Ze 
werden gemarteld met vuur en water, 
maar troffen geen vergeldingsmaatregelen 
tegen dit kwaad, net als onschuldige 
kinderen.”  
 
“Sommigen van hen werden op de 
volgende wijze gedood: twee kamelen 

werden dicht bij elkaar geplaatst, elk been 
van het slachtoffer werd vastgebonden 
aan één van de kamelen. Vervolgens 
werden de kamelen in tegengestelde 
richting gestuurd. De slachtoffers 
scheurden prompt uiteen zoals een wortel 
of radijs die dwars doormidden wordt 
gespleten.” 
 
De vijanden hebben de Heilige Profeet 
Mohammed(s) ook hevig vervolgd, 
vanwege de vrijheid van religie en de 
vrijheid van geweten.  
 
Hierover wordt het volgende verteld: 
 
“Gods heilige en verheven Profeet 
Mohammed(s) werd meerdere malen tot 
bloedens toe gestenigd. Toch tolereerde 
deze oprechte rots van waarachtigheid al 
deze mishandelingen met een open hart 
en liefde. Deze houding van 
standvastigheid en nederigheid 
provoceerde de vijanden van de Islam om 
hun vervolging te intensiveren. Zij keken 
naar deze heilige gemeenschap zoals een 
jager naar zijn prooi kijkt.” 
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“Zoals ik al eerder zei was onze Heilige 
Profeet Mohammed(s) nooit degene die als 
eerste zijn zwaard trok. Sterker nog, zelfs 
na een lange periode van onderdrukking 
en geweld door de ongelovigen, toonde 
hij een mate van geduld die door geen 
mens kan worden geëvenaard.”  
 
Waarom werd de Stichter van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad uit Qadian (India), 
de Beloofde Messias en Mahdi(as) bedreigd 
om het concept van Jihad?  
 
“Sommige Maulvi’s uit dit land 
bestempelden mij als een Dajjal en een 
kafir [ongelovige] en publiceerden—
zonder angst voor de wetten van de Britse 
regering—een fatwa waarin stond dat ik 
vermoord zou moeten worden en dat het 
een gezegende daad zou zijn om mijn 
bezittingen te plunderen of om de 
vrouwen van mijn huis te ontvoeren. Wat 
was hier de reden van? Ik mij had hun 
ongenoegen op de hals gehaald door de 
Beloofde Messias te zijn en predikte tegen 
hun concept van Jihad. Ik verwierp de 
opvattingen over de bloeddorstige 
Messias en Mahdi wiens komst, zo hadden 
zij gehoopt, hen in staat zou stellen om 
deel te nemen aan berovingen en 
plunderingen.” 
 
Verder zegt Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, 
de Beloofde Messias en Mahdi(as) het 
volgende: 
 

“O Moslimgeleerden en Maulvi’s! Luister 
naar mij. Ik vertel u waarlijk dat dit niet de 
tijd is voor Jihad. Wees niet 
ongehoorzaam aan de Heilige Profeet 
Mohammed(s) van God. De verwachte 
Messias is gekomen en beveelt u zich te 
onthouden van religieuze oorlogen met 
gewapende strijd, moorden en 
bloedvergieten. Het zelfs nu niet nalaten 
van bloedvergieten en het geven van zulke 
preken is dan ook niet de weg van de 
Islam. De persoon die mij aanvaardt, zal 
niet alleen stoppen met op deze manier te 
preken, maar zal ook het kwaad van dit 
pad herkennen en begrijpen dat het de 
toorn van God uitlokt.” 
 
Hij verklaarde ook dat de Islam niet 
toestaat dat een Moslim de wapens 
opneemt tegen een overheid die zorgt 
voor volledige godsdienstvrijheid en een 
rechtsstaat, en die het leven en de 
eigendommen volledig beschermt. 
 
En hij maakte duidelijk dat zijn lof en 
loyaliteit aan de Britse Regering werd 
ingegeven door drie feiten: 
 
 Deze regering heeft Moslims in de 

Punjab bevrijd van de tirannie van de 
Sikhs. 

 Zij heeft een algehele vrede tot stand 
gebracht. 

 De Britse Regering heeft volledige 
vrijheid van godsdienst toegestaan 
zodra zij de Punjab betrad.     

 
En tenslotte verzocht Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad, de Beloofde Messias en Mahdi(as) 
voor de derde keer Zijne Excellentie de 
Onderkoning om een wet aan te nemen 
om vrede en vriendschap onder de 
verschillende religies te bevorderen, zodat 
er in het land geen chaos zou zijn. 
 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde 
Messias en Mahdi(as) zegt tenslotte het 
volgende: 
 
“Ik geloof dat de kwaadaardige groei van 
afgunst en wrok, die langzamerhand aan 
het groeien is, spoedig zal verdwijnen als 
onze wijze regering een wet aanneemt, 
die: 
 
 Alle partijen, inclusief de Christelijke 

geestelijken, die meedoen aan 
negatieve aanvallen op andere 
godsdiensten, voor een periode van 
vijf jaar verbiedt. 

 Alle partijen vraagt om met liefde en 
beschaving samen te leven, en 

 Alle groepen aanmoedigt om zich te 
richten op de positieve 
eigenschappen van hun eigen religie.” 

 
Bron: 
[1] Britse Regering & Jihad door Hazrat 
Mirza Ghulam Ahmad(as); 
https://bieb.islamnu.nl/product/britse-
regering-jihad/  
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Recensie over het boek “De Heilige Koran 
over oorlog en vrede”[1] 
Ahmad Saïd Ikhlaf 
Redacteur Al-Islaam 
 

In deze wereld, waarin veel strijd 
voorkomt, zijn de begrippen oorlog en 
vrede veel beschreven en besproken 
onderwerpen. Helaas is ook de 
islamitische wereld oorlogen niet 
bespaard gebleven, en niet-Moslims 
verkeren daarom maar al te vaak in de 
veronderstelling dat de Islam een 
agressieve godsdienst is die niets kan 
bijdragen aan een wereldvrede en een 
wereldbestel waarin volkeren en naties 
vreedzaam en op een harmonieuze wijze 
naast elkaar bestaan.  

Dat de Islam wel degelijk de vrede 
bevordert en uitgebreide richtlijnen geeft 
ter handhaving van deze vrede wil ik 
aantonen door te verwijzen naar hetgeen 
de Heilige Koran, het heilige Boek van de 
Moslims, over dit onderwerp zegt. 
 
In dit boekworden de volgende vragen 
beantwoord vanuit de oorspronkelijke 
bronnen: 
 
 Leerstellingen van het Jodendom en 

het Christendom over oorlog 
 De Heilige Koran over oorlog en 

vrede 
 Richtlijnen van de Heilige Profeet 

Mohammed(s) over oorlogsvoering 
 

De Heilige Profeet Mohammed(s) leed 
zwaar en voortdurend onder de agressie 
in Mekka, maar hij vocht niet terug tegen 
het geweld waar hij onschuldig slachtoffer 
van was. Toen hij naar Medina emigreerde 
was de vijand erop uit om de Islam te 
vernietigen;  
 
Verder worden de volgende vragen ook 
beantwoord in het boek:  
 
 Was het toen voor de Heilige Profeet 

Mohammed(s) noodzakelijk om het 
zwaard op te nemen tegen de 
agressors om de vrijheid van religie te 
beschermen?  

 Waarom nam de Heilige Profeet 
Mohammed(s) in Mekka het zwaard 
niet op, maar nadat de Heilige Profeet 

Mohammed(s) naar Medina 
emigreerde, nam hij het zwaard wel 
op? Was hier sprake van individuele 
of collectieve vervolging?  

 Wat zegt de Heilige Koran als de 
Moslims in de nabijheid van de 
Moskee? 

 Is het in de Islām toegestaan om 
individuen aan te vallen?  

 Wat onderwijst de Heilige Koran over 
het in hechtenis nemen van 
krijgsgevangenen? 

 Wat onderwijst de Heilige Koran over 
het sluiten en uitvoeren van 
verdragen? 

 
Enkele interessante fragmenten uit het 
boek: 
 
(1) Leerstellingen van het Jodendom 

en het Christendom over oorlog  
 

In de religie bestaan er verschillen in het 
onderwerp over oorlog. Profeet Mozes(as) 
wordt bevolen om het land van Kanaän 
met geweld te veroveren, de bevolking te 
verslaan en zijn eigen volk daar te laten 
vestigen.[2]  
 
Tegen het einde van de Mozaïsche periode 
zien wij profeet Jezus(as), die leert: “Maar ik 
zeg u: verzet u niet tegen wie u kwaad 
doet. Als iemand u op de rechterwang 
slaat, draai hem dan ook de linkerwang 
toe.” [3]  
 
De Christenen halen dit vers vaak aan om 
aan te tonen dat profeet Jezus(as) tegen 
geweld predikte. Maar in het Nieuwe 
Testament vinden wij verzen die juist het 
tegenovergestelde leren. Zo lezen wij 
bijvoorbeeld: “Denk niet dat ik gekomen 
ben om vrede op aarde te brengen. Ik ben  
 
 
geen vrede komen brengen, maar het 
zwaard.” [4] 
 
In een ander vers lezen wij: “En toen zei hij 
tegen hen: Maar nu moet wie een beurs 
heeft of een tas, die meenemen: en wie 
geen zwaard heeft, moet zijn jas verkopen 
om er een aan te schaffen.” [5]  
 

Van deze drie verzen spreken de laatste 
twee verzen de eerste tegen. Als profeet 
Jezus(as) was gekomen om te vechten, 
waarom leert hij ons dan om de andere 
wang toe te keren? Het lijkt erop dat we of 
moeten toegeven dat er een 
tegenstrijdigheid bestaat in het Nieuwe 
Testament, of dat we deze 
tegenstrijdigheid in de leerstellingen op 
een aannemelijke wijze moeten kunnen 
verklaren. 
 
(2) De Heilige Koran over oorlog en 

vrede 
 
De leer van de Islām verschilt van de twee 
andere. Het is een middenweg tussen de 
twee. Het vraagt ons niet om de andere 
wang toe te keren en tegelijkertijd onze 
kleding te verkopen in ruil voor wapens. 
De leer van de Islām past bij de natuurlijke 
aard van de mens en predikt vrede op de 
enige juiste manier. 
 
De verzen uit de Koran, die in het boek 
zijn aangehaald bevatten de leerstellingen 
van de Islām over het onderwerp van 
oorlog en vrede. Zij vertellen ons onder 
welke omstandigheden het volgens de 
Islām is toegestaan om oorlog te voeren 
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en aan welke beperkingen de Moslims zich 
moeten houden tijdens de oorlogsvoering. 
 
(3) Richtlijnen van de Heilige Profeet 

Mohammed(s) over oorlogsvoering 
 
De Islamitische Leer bestaat niet alleen uit 
de voorschriften die zijn vastgelegd in de 
Koran. De richtlijnen en 
praktijkvoorbeelden van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) maken daar ook onderdeel 
van uit. Wat hij deed en wat hij zei in 
feitelijke situaties is ook een belangrijk 
onderdeel van de Islamitische Leer.  
 
In het boek worden enkele gezegden van 
de Heilige Profeet Mohammed(s) 
aangehaald die handelen over oorlog en 
vrede.  
 
 Het is de Moslims ten stelligste 

verboden om de doden te 
verminken.[6] 

 Het is de Moslims verboden om 
bedrog te plegen.[7] 

 Vrouwen en kinderen mogen niet 
gedood worden.[8]  

 Priesters en geestelijken en 
geestelijke leiders moeten met rust 
worden gelaten.[9] 

 Ouderen, zwakkeren, vrouwen en 
kinderen mogen niet gedood worden. 
De mogelijkheid op vrede moet altijd 
in gedachte gehouden worden.[10]  

 Wanneer Moslims vijandelijk gebied 
binnentrekken, dan mogen zij geen 
angst en terreur zaaien onder de 
bevolking. Ze mogen het gewone volk 
niet slecht behandelen.[11]  

 Een Moslimleger mag geen kamp 
opzetten op plaatsen die overlast 
kunnen geven voor het algemeen 
publiek. Wanneer het leger (verder) 
oprukt mag het geen wegen 
blokkeren of andere weggebruikers 
hinderen.[12]  

 Het gezicht van de tegenstander mag 
niet worden verminkt.[13]  

 Men moet zorgen zo min mogelijk 
schade toe te brengen aan de 
vijand.[14] 

 Krijgsgevangen die familie van elkaar 
zijn, moeten bij elkaar gezet 
worden.[15]  

 De gevangenen moeten goed 
verzorgd worden. De Moslims moeten 

beter voor hun gevangenen zorgen 
dan voor hunzelf.[16]  

 Afgezanten en gedelegeerden uit 
andere landen moeten met het 
grootste respect worden behandeld. 
Als zij een vergissing begaan of 
ongemak veroorzaken, dan moet men 
hun dat vergeven.[17]  

 Als een Moslim zich schuldig maakt 
aan mishandeling van 
eenkrijgsgevangene, dan moet hij als 
schadeloosstelling de gevangene 
vrijlaten zonder losgeld te vragen.[18]  

 Als een Moslim iemand 
krijgsgevangen neemt, dan dient deze 
hetzelfde voedsel en kleding te 
krijgen als de Moslim zelf.[19] 

De Heilige Profeet Mohammed(s) stond op 
een strikte naleving van deze 
gedragsregels door zijn legers. Iedereen 
die zich niet aan deze regels hield, zo 
verklaarde hij, streed niet voor de zaak van 
God, maar voor zijn eigenbelang.[20] 
 
Hazrat Abu Bakr(ra), de eerste Kalief van de 
Islam, voegde naast deze richtlijnen van 
de Heilige Profeet Mohammed(s), zelf nog 
enkele richtlijnen toe. Eén van die 
richtlijnen, die samen ook deel uitmaken 
van de Islamitische Leer, is de volgende: 
 
 Publieke gebouwen, fruitdragende 

bomen en struiken en gewassen op 
het mogen niet beschadigd of 
vernietigd worden.[21] 

Bronnen: 
[1] De Heilige Koran over oorlog en vrede door 
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra), de 
Tweede Khalifa van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap;  
https://bieb.islamnu.nl/product/de-
heilige-koran-over-oorlog-en-vrede/;  
[2] Deuteronomium 20:10-18 
[3] Mattheus 5:39 
[4] Mattheus 10:39 
[5] Lucas 22:36 
[6] SahihMuslim, Kitabul-Jihad Was-Siyar,  
     Babu Ta’miril-Imamil-Umara’a.  
[7] Sahih Muslim, Kitabul-Jihad Was-Siyar,  
     Babu Ta’miril-Imamil-Umara’a.  
[8] Sahih Muslim, Kitabul-Jihad, Babu  
     Tahrimi Qatlin-Nisa’i Was-Sibyani.  
[9] SharhuMa’anil-Athar, Tahawi, Kitabul- 
     Jihad, Babu Fi Qatlin-Nisa’i.  
[10] Sunanu Abi Dawud, Kitabul-Jihad,  
       Babu Fi Dua’il-Mishrikin.  

[11] Sahih Muslim, Kitabul-Jihad, Babu Fil- 
       Amri Bit-Taisiri WaTarkit-Tanfir.  
[12] Sunanu Abi Dawud, Kitabul-Jihad,  
       Babu Ma Yu’maru Min Indimamil- 
       Askari.  
[13] Sahih Muslim, Kitabul-Jihad Was-Siyar,  
       Babu Ta’miril-Imamil-Umara’a.  
[14] Sunanu Abi Dawud, Kitabul-Jihad,  
       Babu Fin-Nahyi Anil-Muthlah. 
[15] Sunanut-Tirmidhi, Kitabus-Siyar, Babu  
       Fi Karahiyatit-Tafriqi Bainas-Sabyi.  
[16] Sunanut-Tirmidhi, Abwabus-Siyar.  
[17] Sunanu Abi Dawud, Kitabul-Jihad,  
       Babu Fir-Rusuli.  
[18] Sahih Muslim, Kitabul-Aimaan, Babu  
       Suhbatil-Mamaliek.  
[19] Sahih Muslim, Kitabuz-Zuhd War- 
       Raqa’iq, Babu Hadithi Jabrit-Tawil.  
[20] Sunanu Abi Dawud, Kitabul-Jihad,  
       Babu Man Qatala li-Takuna  
       Kalimatullahi. 
[21] Al-Muwatta, Kitabul-Jihad, An-Nahyu  
       An Qatlin-Nisa’i Was-Sibyan. 
 

Voor uitgebreide informatie verwijst de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u 
naar de bijgaande linken: 
 
 De Heilige Koran over oorlog en 

vrede door Hazrat Mirza Bashiruddin 
Mahmud Ahmad(ra), de Tweede Khalifa 
van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap 
https://bieb.islamnu.nl/product/de-
heilige-koran-over-oorlog-en-vrede/  

 Het leven van Mohammed(s) door 
Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud 
Ahmad(ra), pagina’s 141 t/m 163; 
https://bieb.islamnu.nl/product/het-
leven-van-mohammed/  

 Al-Islaam: De oorlogen en expedities 
van de Heilige Profeet Mohammed(s): 
Offensief of defensief? (Tijdschrift 
oktober - december 2022); 
https://bieb.islamnu.nl/product/de-
oorlogen-en-expedities-van-de-
heilige-profeet-mohammeds-
offensief-of-defensief-al-islaam-
oktober-december-2022/  

 Al-Islaam: Islam – Een bedreiging of 
een bron van vrede (Tijdschrift 
april/juni 2020); 
https://bieb.islamnu.nl/product/islam-
een-bedreiging-of-een-bron-van-
vrede/  
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Recensie over het boek “Het leven van 
Mohammed(s)”[1] 
 
Ahmad Saïd Ikhlaf 
Redacteur Al-Islaam 
 
Het onderhavige boek is de biografie over 
de Heilige Profeet Mohammed(s) 
geschreven door Hazrat Mirza Bashiruddin 
Mahmud Ahmad(ra), de tweede Khalifa 
(Kalief) van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap. De Khalifa geeft door de 
samenhangende, verhalende stijl de 
mogelijkheid om ons in te leven in het 
leven van de Heilige Profeet Mohammed(s). 
Het is een leven van geloof, van 
vriendschap, van trouw en succes, maar 
ook van grote moeilijkheden die de 
Heilige Profeet Mohammed(s) samen met 
zijn Metgezellen(ra) trotseerde. Er is een 
apart gedeelte gewijd aan een 
beschrijving van de deugden van de 
Heilige Profeet Mohammed(s), zijn 
menslievendheid en zijn liefde voor de 
Schepper. Omstreden punten worden tot 
in detail behandeld, zoals de relatie van de 
Heilige Profeet Mohammed(s) met de 
Joodse stammen van Medina en de 
oorlogen met de Arabische stammen. 
Hieruit blijkt keer op keer de diepe 
rechtvaardigheid en de vergaande 
opofferingen van het voorbeeld van de 
Moslims, de Heilige Profeet Mohammed(s). 
 
Het boek bestaat uit twee delen:[2] 

1. Het leven van Mohammed(s); 
Pagina’s11 t/m 255 

2. Het karakter van Mohammed(s); 
Pagina’s 256 t/m 326 

Het leven van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) is als een open boek 

Een korte beschrijving uit het boek over 
zijn leven:[3] 
“Het leven van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) is als een open boek, waarin 
men, ongeacht welk deel men openslaat, 
interessante zaken tegenkomt. 
 
Van geen enkele andere Leider of Profeet 
is het leven zo gedetailleerd beschreven 
en zo toegankelijk om het te bestuderen 
als die van de Heilige Profeet 
Mohammed(s). Toegegeven moet worden 
dat de enorme hoeveelheid aan feiten 
kwaadwillende critici genoeg stof heeft 
gegeven om hier negatief over te 

schrijven. Maar, het is ook waar dat de 
critici, nadat ze eenmaal het materiaal 
hebben onderzocht en zich eigen hebben 
gemaakt, niet kunnen ontkennen dat op 
het gebied van geloof en toewijding het 
leven van niemand anders zo inspirerend 
is geweest. Mensen die een 
teruggetrokken leven leiden, hebben dan 
wel geen last van critici, maar missen de 
overtuiging en het vertrouwen bij hun 
volgelingen. Er zullen altijd vragen, 
teleurstellingen en onduidelijkheden 
blijven bestaan. Maar een leven die zo 
gedetailleerd beschreven is als die van de 
Heilige Profeet Mohammed(s) is een bron 
van inspiratie en vervolgens van 
overtuiging. Wanneer alle kritiek en 
misvattingen uit de weg zijn geruimd, dan 
is het zeker dat wij zo’n leven volledig en 
voor eeuwig zullen liefhebben. 
 
Het moge duidelijk zijn dat een leven dat 
als een open boek is en zo veelzijdig, niet 
zomaar in het kort verteld kan worden. 
Men kan slechts een poging doen om een 
klein deel ervan te vertellen. Maar zelfs dat 
kleine deel is al de moeite waard. Een 
religieus boek zal weinig impact hebben 
zonder de aanvullende kennis ervan door 
zijn Leraar. Dit punt is door vele religies 
over het hoofd gezien. Het Hindoeïsme 
bijvoorbeeld heeft veel respect voor de 
Veda’s, maar van de Rishis, die de Veda’s 
van God geopenbaard hebben gekregen is 
nauwelijks iets bekend. De behoefte aan 
extra informatie bij de verhalen over hun 
boodschappers schijnt geen indruk te 
maken bij de Hindoe commentatoren. Aan 
de andere kant hebben de Joodse en 
Christelijke wetenschappers niet geaarzeld 
om hun eigen Profeten aan de kaak te 
stellen. Ze vergeten dat een openbaring  
 
die er niet slaagt om de ontvanger ervan 
op het rechte pad te houden, van weinig 
nut is voor anderen. Als de ontvanger 
onbetrouwbaar is, waarom heeft God hem 
dan uitgekozen? Was Hij gedwongen om 
dat te doen? Geen van beide 
veronderstellingen zijn gegrond. Om te 
denken dat openbaringen niet in staat zijn 
om de ontvanger ervan op het rechte pad 
te houden is net zo ongegrond als te 

denken dat God geen alternatieven heeft 
dan alleen incompetente ontvangers te 
kiezen voor sommige van Zijn 
openbaringen. Toch hebben dit soort 
ideeën hun weg gevonden in verschillende 
religies. Misschien komt dat doordat de 
afstand tussen hen en hun Stichter te 
groot is geworden of omdat het menselijk 
intellect, tot de komst van de Islām, nog 
niet in staat was om de dwaling van dit 
soort ideeën te doorzien.  
 
Hoe belangrijk en waardevol het is om een 
Boek en zijn Meester samen bij elkaar te 
houden, werd al zeer vroeg in de Islām 
onderkend. Eén van de toegewijde 
vrouwen van de Heilige Profeet 
Mohammed(s) was de jonge Hazrat 
Aisha(ra). Ze was dertien of veertien toen ze 
trouwde met de Heilige Profeet 
Mohammed(s). Hun huwelijk heeft 
ongeveer acht jaar geduurd. Toen de 
Heilige Profeet Mohammed(s) overleed was 
zij ongeveer tweeëntwintig. Ze was jong 
en ongeletterd; toch wist ze dat een leer 
niet los kan worden gezien van zijn leraar. 
Toen haar werd gevraagd om het karakter 
van de Heilige Profeet Mohammed(s) te 
beschrijven, zei ze onmiddellijk dat zijn 
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karakter de Heilige Koran was.[4] Wat hij 
deed, was wat de Heilige Koran 
onderwees; wat de Heilige Koran 
onderwees was niets anders dan wat hij 
deed. Het siert de Heilige Profeet 
Mohammed(s) dat een ongeletterde jonge 
vrouw in staat is geweest om een 
waarheid te begrijpen die aan de aandacht 
van Hindoeïstische, Joodse en Christelijke 
wetenschappers is ontsnapt. 
 
In één kleine scherpe zin vatte Hazrat 
Aisha(ra) een grote en belangrijke waarheid 
samen. Voor een waarachtige en oprechte 
leraar is het onmogelijk om het ene te 
zeggen en het andere te doen, of om het 
ene te doen en het andere te zeggen. De 
Heilige Profeet Mohammed(s) was een 
waarachtige en oprechte Leraar(s). Dat is 
wat Hazrat Aisha(ra) onmiskenbaar wilde 
zeggen. Hij handelde naar wat hij predikte 
en predikte zoals hij handelde. Om hem te 
leren kennen moet men de Heilige Koran 
kennen en om de Heilige Koran te leren 
kennen moet men hem kennen.” 

Aantal selecties uit de geschriften van 
de Beloofde Messias(as) over de Heilige 

Profeet Mohammed(s)[5] 

De Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, Hazrat Mirza Ghulam 
Ahmad, de Beloofde Messias en Imam 
Mahdi(as) uit Qadian (India) zei: 
“Uit een studie van het leven van de 
Heilige Profeet(s) zal het voor iedere lezer 
duidelijk worden dat de Heilige Profeet 
van de Islam(s) geen tweeslachtigheid in 
zijn karakter had en een zuivere en edele 
geest bezat. Hij was steeds gereed voor 
God zijn leven te geven, hij vestigde niet 
zijn hoop op de mensen en hij vreesde 
hen niet. Hij legde zijn gehele vertrouwen 
in Allah. Omdat hij zich geheel en al aan 
de wil en het welbehagen van Allah had 
onderworpen, bekommerde hij zich niet 
om de gevaren die hij zou ontmoeten en 
om het lijden dat hij zou moeten 
ondergaan door de hand van de 
afgodendienaren als gevolg van het 
verklaren van de boodschap van de 
Eenheid van God aan de wereld.” [6] 
 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) zei:  
 “Neem er nota van hoe de Heilige Profeet 
van de Islam(s) van het begin tot het eind 
in het aangezicht van duizenden gevaren 
en een veelheid van vijanden en 
bedreigende tegenstanders, vastbesloten 
en standvastig bleef in zijn aanspraak op 
het profeetschap. Gedurende vele jaren 
onderging hij een ongemak en lijden dat 
van dag tot dag erger werd; voldoende 

om iemand aan succes te doen wanhopen. 
Het is ondenkbaar dat iemand met alleen 
wereldse motieven zo’n langdurig en 
standvastig uithoudingsvermogen toont. 
Bovendien verloor hij door het 
bekendmaken van zijn aanspraak op het 
profeetschap zelfs de steun die hij 
voorheen had genoten. De prijs die hij 
voor deze ene aanspraak moest betalen 
was de confrontatie met wel 
honderdduizend gevallen van strijd en een 
veelheid van rampspoeden die hem ten 
deel zouden vallen. Hij werd van zijn 
geboortegrond verdreven; vervolgd met 
de bedoeling te worden gedood; zijn huis 
en zijn bezittingen werden verwoest; 
verschillende aanslagen werden op zijn 
leven gepleegd door middel van 
vergiftiging. Zij die hem het beste hadden 
toegewenst begonnen hem kwaad toe te 
wensen. Vrienden veranderden in vijanden. 
Gedurende een tijdperk dat een 
eeuwigheid leek doorstond hij zulke 
moeilijkheden die iemand met valse 
voorwendselen en een bedrieger niet kan 
doorstaan.”[7] 
 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) zei:   
“Is het niet als iets wonderbaarlijks dat is 
geschied dat in een eeuw dat alle grote 
naties van de wereld een overvloed aan 
financiële, militaire en intellectuele 
middelen bezaten, een arme wees die 
geen macht bezat, die hulpeloos was, 
ongeletterd en niet werd geholpen, zulke 
schitterende leerstellingen voortbracht die 
met hun beslissende argumenten en 
onweerlegbare bewijzen, iedere 
tegenstander met stomheid sloegen? Het 
onthulde ook de fouten en gebreken van 
die geleerden die in hun verwaandheid 
pochten dat zijn grote filosofen en 
mensen van wijsheid waren. Ondanks het 
feit dat hij arm en hulpeloos was rees hij 
tot grote macht en onttroonde menig 
machtige koning en bracht in hun plaats 
de armen naar voren. Als dit niet van Allah 
was, wat was het dan? De gehele wereld 
veroveren en haar in wijsheid, in kennis en 
in kracht overtreffen, kan dit alles worden 
volbracht zonder de hulp van Allah?” [8] 
 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) zei:   
“Ik zie altijd met verwondering naar deze 
Arabische Profeet, wiens naam 
Mohammed is. Mogen duizenden 
zegeningen en vrede met hem zijn. Hoe 
verheven was zijn positie! Men kan de 
uiteindelijke grens van zijn rang niet 
waarnemen en het ligt niet binnen het 
vermogen van de mens om de diepte en 
het doordringingvermogen van zijn edele 
eigenschappen ten volle te kunnen 

bevatten. Helaas heeft zijn verheven rang 
niet de erkenning gekregen die deze 
toekwam. Die eenheid die van de wereld 
was verdwenen werd hersteld door deze 
zelfde moedige kampioen. Hij beminde 
God zeer intens, en ook zijn ziel ging op in 
een diepe sympathie voor de mensheid. 
Daarom heeft God, Die de verborgen 
voortreffelijkheden van zijn hart volledig 
kende, hem boven alle Profeten en alle 
mensen van het verleden en de toekomst 
verheven en vervulde de wensen van zijn 
hart gedurende de periode van zijn leven.” 
[9] 
 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi(as) zei verder: 
“David, vrede zij met hem, bevestigde de 
grootheid en pracht van de Heilige 
Profeet, mogen de vrede en de 
zegeningen van Allah met hem zijn, toen 
hij in Psalm 45 zei: 
 
Gij zijt voorwaar veel bevalliger dan de 
zonen van de mensen. Bekoring is over uw 
lippen uitgestort. Daarom heeft God u tot 
in eeuwigheid gezegend. Gord uw zwaard 
aan op uw dijbeen, o machtige, met uw 
waardigheid en uw pracht. En gaat in uw 
pracht naar de overwinning. Gaat in de 
zaak van waarheid met nederigheid en 
oprechtheid. En uw rechterhand zal u 
onderrichten in vreesinboezemende 
dingen.” [10]  
 
Voor uitgebreide informatie over het leven 
van de Heilige Profeet Mohammed(s) verwijst 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u naar 
de bijgaande links:  
 https://www.islamnu.nl/mohammed/ 
 The Life & Character of the Seal of 

Prophets(s) by Hazrat Mirza Bashir Ahmad, 
M.A.(ra) – Volume I; Volume II and Volume 
III; https://www.alislam.org/book/life-
character-seal-prophets-vol-1/ (In het 
Engels) 

 https://www.alislam.org/holyprophet/ (In 
het Engels) 

 
Bronnen: 
[1] Het leven van Mohammed(s) door Hazrat Mirza 
Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra);  
[2] Het leven van Mohammed(s) door Hazrat Mirza 
Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra);  
[3] Het leven van de Heilige Profeet Mohammed(s) door 
Hazrat Mirza  Bashiruddin Mahmud Ahmad(ra); Pagina’s 
323 t/m 326  
[4] Musnad Ahmad, Vol. 6, blz. 91, Beirut, Hijra 1313 
[5] Selecties uit de geschriften van de Beloofde 
Messias    
[6] Ruhani Khazain, deel 1: Barahin-e-  Ahmadiyya, blz. 
111 
[7] Ruhani Khazain, deel 1: Barahin-e-Ahmadiyya, blz. 
108 
[8] Ruhani Khazain, deel 1: Barahin-e-Ahmadiyya, blz. 
191 
[9] Ruhani Khazain, deel 22: Haqiatul-Wahi, blz. 118-
119 
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[10] Ruhani Khazain, deel 2: Surma-e-Chasma-e-Arya, blz. 281-282 

Recensie over het boek “The Gulf Crisis & 
The New World Order”[1] 
Ahmad Saïd Ikhlaf 
Redacteur Al-Islaam 

De Golf Crisis & De Nieuwe Wereldorde 
door Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) 

De radicale veranderingen die zich op het 
wereldtoneel voordoen en het 
gecompliceerde en hevige probleem 
waarmee de Moslimwereld wordt 
geconfronteerd in de nasleep van de 
Golfoorlog, zijn het brandende onderwerp 
van de dag. Het voormalige spirituele 
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap, Zijne Heiligheid, Hazrat 
Mirza Tahir Ahmad(rh) hield een reeks van 
zeventien vrijdagpreken over de 
Golfoorlog. Veertien van deze preken 
werden gehouden terwijl de oorlog nog 
aan de gang was en de gebeurtenissen 
zich nog steeds voltrokken. De overige 3 
preken werden gehouden in maart 1991, 
toen de oorlog net tot een tragisch einde 
was gekomen.[2] 

 
In deze preken plaatst hij de politieke 
houding en de beleidsmanoeuvres in hun 
religieus en historisch perspectief; hij 
belicht verschillende verborgen motieven 
en werpt een levendige blik op hun 
verstrekkende gevolgen. Hij heeft een 
diepgaande analyse van de situatie in zijn 
geheel gepresenteerd en voorstellen 
gedaan voor de vestiging van de ware 
Nieuwe Wereldorde, die gebaseerd is op 
het systeem van absolute 
RECHTVAARDIGHEID dat door de Heilige 
Koran wordt verkondigd. Dit alleen al zal 
een blijvende vrede in de wereld 
garanderen en een mooie toekomst voor 
de mensheid verzekeren. [3] 
 
Het voormalige internationale Hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de 
Vierde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid 
Hazrat Mirzā Tahir Ahmad(rh) zei: 
 
“Ik verklaar namens Jamaat Ahmadiyya dat 
de opmerkingen die ik maak gebaseerd 
zijn op waarheid en dat ik dit eerlijk en 
onpartijdig doe. Ze kunnen voor 
sommigen bitter overkomen. Maar hoe 
bitter ze ook mogen lijken, de wereld zal, 
zo niet vandaag, dan toch in de nabije 
toekomst, de waarheid aanvaarden van 

wat ik zeg en instemmen met deze 
waarheid die ik gemaakt heb zonder enig 
spoor van vooroordeel of achterliggende 
bedoelingen.” [4] 
 
“Aangezien ik de Islam vertegenwoordig, 
ben ik er daarom van overtuigd dat de 
oplossing die door Ahmadiyya Moslim 
Jamaat naar voren wordt gebracht, van 
nature geen minachting waardig is. Als u 
het aanvaardt, zal het in uw eigen 
voordeel zijn en in het voordeel van de 
mensheid in het algemeen. Maar als u het 
afwijst, bedenk dan dat u niet in staat zult 
zijn om overtredingen uit de wereld te 
bannen en dat de ene inspanning na de 
andere van uw kant zal mislukken. En de 
ene oorlog zal op de andere volgen en de 
ene instabiliteit na de andere zal ervoor 
zorgen dat de menselijke samenleving 
overspoeld wordt met bloed en de vrede 
en rust van de mensheid weggenomen zal 
worden. Dit is mijn geloof dat, aangezien 
ik de Islamitische oplossing zal 
presenteren, door de Genade van Allah, 
dat wat ik hierboven heb verklaard zal 
geschieden. Of u zult het aanvaarden en er 
voordeel uit halen, of u zult het verwerpen 
en dan zult u de schadelijke gevolgen 
moeten ondergaan.” [5] 
 
“Onze bescheiden oproep in dit opzicht is 
een nederig woord van advies. Als iemand 
er in ernst naar wil luisteren, het begrijpt 
en er vervolgens naar handelt, dan zal hij 
er voordeel uit halen, want wat ik u 
presenteer is de leer van de Koran. Maar 
als dit woord van advies van ons met 
minachting en arrogantie wordt 
afgewezen, dan waarschuw ik u vandaag 
dat de Moslimwereld in zulke ernstige 
gevaren zal wegzinken dat de hele wereld 
van de Islam nog heel lang zal treuren. Zij 
kan misschien blijven treuren, maar het zal 
niet meer zijn dan met het hoofd tegen de 
muur slaan. Het zal niets winnen en niet in 
staat zijn haar verloren kracht en 
waardigheid terug te krijgen, zoals het nu 
is of zoals het in de toekomst zou kunnen 
bereiken.” [6] 
 
“Als een boodschap van de waarheid 
iemands woede tegen ons opwekt, laat 

het dan bekend zijn dat de toevlucht in 
onze God is. Wij vertrouwen Hem onze 
zaken toe, en wij vrezen niet voor 
eventuele politieke gevolgen.” [7] 
 
De studie van deze preken zet aan tot 
nadenken en is zeer leerzaam voor een 
ieder die een betere toekomst voor zijn 
nageslacht wenst. Men vraagt zich af hoe 
Zijne Heiligheid(rh) meer dan een uur kon 
staan met slechts een aantal stukken 
aantekeningen en zulke marathonpreken 
kon houden over een onderwerp dat 
misschien nog nooit door een 
Moslimgeleerde zo diepgaand is 
behandeld. Uit deze preken blijkt zijn 
diepe verlangen naar vrede in de wereld. 
Veel van zijn voorspellingen en zorgen 
ontvouwen zich nu. Ongetwijfeld zal zijn 
boek nog vele decennia als richtsnoer 
dienen voor de Moslims en de wereld in 
het algemeen. Tijdens de oorlog 
schaarden de Moslimlanden zich aan de 
zijde van de overwinnaar, zelfs als dit de 
slachting van hun geloofsbroeders 
betekende. Er waren anderen die als stille 
toeschouwers stonden, terwijl de 
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volkerenmoord aan de gang was. 
Niemand sprak zich uit. Maar hier was de 
spirituele opvolger van de Beloofde 
Messias(as) die sprak met zo'n 
vooruitziende blik, gekoppeld aan 
ongeëvenaarde moed en openhartigheid 
dat de wereld versteld stond. Hij 
bekritiseerde het Westen voor hun 
dubbele standaarden en wanneer de 
noodzaak zich voordeed, aarzelde hij 
nooit om het Oosten, inclusief de Moslims 
te bekritiseren voor het verzaken van de 
uitstekende leer van de Heilige Koran en 
voor het herhaaldelijk gebeten worden uit 
hetzelfde hol. Eén boodschap die hij in al 
deze preken voortdurend benadrukte was 
dat de Moslims zich weer tot God moeten 
wenden met gebeden en smeekbeden 
omdat dat het wapen was dat de wereld 
zou beschermen tegen de intriges van de 
bedrieger.[8] 
 
Het voormalige internationale Hoofd van 
de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de 
Vierde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid 
Hazrat Mirzā Tahir Ahmad(rh) zei:  
 
“De niet-Moslimlanden zijn druk bezig met 
het maken van grote beweringen in de 
naam van rechtvaardigheid, alsof zij zijn 
aangewezen als de enige hoeders van 
rechtvaardigheid in de wereld en dat 
rechtvaardigheid zou uitsterven zonder de 
macht van deze naties. Aan de andere kant 
maken de Moslimlanden grote 
beweringen in de naam van de Islam; maar 
wanneer jullie deze beweringen - die aan 
beide kanten worden gedaan - aan een 
onderzoek onderwerpt, ontdekt u dat 
deze evenzeer verstoken zijn van de 
elementen van rechtvaardigheid die in de 
Heilige Koran zijn vastgelegd.” [9] 
 
“Zolang de Islamitische wereld het 
systeem van Islamitische rechtvaardigheid 
niet tot stand brengt, zolang zij het 
Koranische concept van rechtvaardigheid 
niet overneemt, kan zij noch 
rechtvaardigheid aan de wereld 
presenteren, noch kan zij rechtvaardigheid 
van de wereld verwachten!” [10] 
 

“De oplossing van alle problemen van 
vandaag is de herleving van deze geest in 
de politiek. Dit zal een stervende 
mensheid weer tot leven wekken. Als deze 
geest overleeft, zullen oorlogen gedoemd 
zijn. Maar als men toestaat dat deze geest 
sterft, zal het vuur van de oorlogen zeker 
weer oplaaien, en dan zal er geen macht 
op aarde zijn om ze te blussen.” [11] 
 
“Dus, welke kritiek ook van mij afkomstig 
is of van mij zal uitgaan, zal gebaseerd zijn 
op de nobele morele principes van de 
Islam. En het zal gericht zijn op degene die 
het verdient - niet met de bedoeling om 
iemands gevoelens te kwetsen, maar om 
het feit naar voren te brengen en de 
betreffende kwesties te belichten. Met het 
oog op het voorgaande, wanneer ik een 
kritisch commentaar geef, controleer ik 
mijn diepste gevoelens en maak ik er een 
punt van om nooit kritiek te uiten die 
geworteld is in enig vooroordeel. Ik reinig 
eerder mijn hart, voel de aanwezigheid 
van God en probeer de feiten te 
presenteren en de waarheid te 
verkondigen. Zo'n dosis waarheid smaakt 
soms bitter, voor de ene of de andere 
groep mensen, maar het is onvrijwillig van 
onze kant. Wij kunnen niet voortdurend 
bevooroordeelde steun geven aan wie dan 
ook. Wij zullen altijd de kant van de 
waarheid kiezen en ons voortdurend laten 
leiden door het Woord van God en de 
Praktijk van de Heilige Profeet(as) van de 
Islam. Wie onze eeuwige vriendschap 
zoekt, moet bevriend raken met het 
Woord van God, de Soennah van de 
Heilige Profeet Mohammed(as), 
godvrezendheid en de waarheid. Als hij 
dat doet, zal hij daarbij ons altijd aan zijn 
zijde vinden.” [12] 
 
Bronnen: 
[1]  https://www.alislam.org/book/gulf-
crisis-new-world-order/  
[2] The Gulf Crisis & The New World  
     Order; Friday Sermon August 27; 1992;  
     pages 1-3 
[3] The Gulf Crisis & The New World  
     Order; Friday Sermon August 27; 1992;  
     pages 1-3 

[4] The Gulf Crisis & The New World  
     Order; Friday Sermon January 25, 1991;  
     page 185 
[5] The Gulf Crisis & The New World  
     Order; Friday Sermon February 01,  
     1991; pages 207-208 
[6] The Gulf Crisis & The New World  
     Order; Friday Sermon August 17, 1990;  
     pages 53-54 
[7] The Gulf Crisis & The New World  
     Order; Friday Sermon August 17, 1990;  
     page 54 
[8] The Gulf Crisis & The New World  
     Order; Friday Sermon August 27; 1992;  
     pages 1-3 
[9] The Gulf Crisis & The New World  
     Order; Friday Sermon August 17, 1990;  
     page 40 
[10] The Gulf Crisis & The New World  
       Order; Friday Sermon March 01, 1991;  
       page 289 
[11] The Gulf Crisis & The New World  
       Order; Friday Sermon March 01, 1991;  
       page 303 
[12] The Gulf Crisis & The New World  
       Order; Friday Sermon January 11,  
       1991; page 136 
 
 
Om het boek“The GULF CRISIS & The 
New Word Order” door Hazrat Mirza 
Tahir Ahmad(rh) in het Engels te lezen, 
verwijst de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap u naar de bijgaande link: 

 
 https://www.alislam.org/book/gulf-

crisis-new-world-order/  
 

Voor meer informatie verwijst de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u ook 
naar de bijgaande link: 

 
 Het antwoord van de Islam op 

hedendaagse vraagstukken; 
https://bieb.islamnu.nl/product/het-
antwoord-van-de-islam-op-
hedendaagse-vraagstukken/  
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Israël en Palestina: stemmen van de wereld 
spreken zich uit tegen onrecht[1] 
Er zijn veel invloedrijke stemmen, zowel in Israël als in de rest van de wereld, die spreken over wat er de 

afgelopen zeventig jaar in Israël en Palestina is gebeurd. Dit artikel presenteert wat deze sprekers verkondigen 

inzake dit conflict. 

Zaheer Khan 
Vertaler Al-Islaam 
 
Maar laten we, voordat we dat doen, eerst 
luisteren naar iemand die tien jaar voordat 
de staat Israël werd gesticht over de 
kwestie sprak: 
 
Albert Einstein 
 
“. . . Ik zou veel liever een overeenkomst 
met de Arabieren zien op basis van in 
vrede samenleven dan de oprichting van 
een Joodse staat. . .” (Toespraak voor het 
Nationale Arbeidscomité voor Palestina, 
gehouden in het Commodore Hotel, New 
York, 17 april 1938) 
 
Einstein geloofde in vreedzaam 
samenleven in Palestina, vele jaren 
voordat het de serieuze internationale 
kwestie werd die het nu is. 
 
Laten we nu verder gaan en zien wat 
invloedrijke mensen binnen Israël in de 
recente geschiedenis hebben gezegd, zelfs 
voordat het huidige conflict begon. 

Wat invloedrijke Israëliërs hebben 
gezegd 

Ehud Barak (10de premier van Israël 1999-
2001) 
 
“Als dit blok van miljoenen Palestijnen niet 
kan stemmen, zal dat een apartheidsstaat 
zijn.” (Gerapporteerd door The Guardian, 3 
februari 2010) 
 
Een van de voormalige premiers van Israël 
heeft erop gewezen dat als Palestijnen die 
op de Westelijke Jordaanoever en de 
Gazastrook wonen, onder de bezetting 
van de Israëlische regering staan, maar 
niet kunnen stemmen bij de Israëlische  
 
verkiezingen, wat maakt dat dan uit tot de 
Staat Israël? 
 

Tamir Pardo (voormalig directeur van 
Mossad van 2011 tot 2016) 
 
“Er heerst hier een apartheidsstaat.”   
 
“In een gebied waar twee mensen onder 
twee rechtssystemen worden berecht, dat 
is een apartheidsstaat.” (Gerapporteerd 
door Associated Press , 6 september 2023) 
Als iemand die vijf jaar lang Hoofd van de 
Israëlische inlichtingendienst was, weet 
Tamir Pardo misschien het een en ander 
over Israël. 
 
Amiram Levin (Gepensioneerd Generaal-
Majoor van het Israëlische leger) 
 
“Als je door Hebron loopt, zie je straten 
waar Arabieren niet kunnen lopen, net 
zoals wat er in Duitsland is gebeurd.” 
 
 
 
“Ze kwamen van de Westelijke 
Jordaanoever. 57 jaar lang was er daar 
geen democratie. Er heerst daar absolute 
apartheid.” 
 
"Het Israëlische leger (IDF) moet daar 
tegen haar wil soevereiniteit afdwingen en 
staat toe dat kolonisten ongecontroleerd 
handelen, en raakt steeds meer betrokken 
bij oorlogsmisdaden." (Gerapporteerd 
door de Israëlische nieuwssite The 
Jerusalem Post , 13 augustus 2023) 
 
Yossi Sarid (Israëlische minister van Milieu 
1992-1996, Israëlische minister van 
Onderwijs 1999-2000) 
 
"En wat zich gedraagt als apartheid, en 
bestuurd wordt als apartheid en 
onderdrukt als apartheid, is geen eend - 
het is apartheid." (Geschreven voor de 
Israëlische nieuwssite Haaretz, 25 april 
2008) 

 
Laten we nu verder gaan met wat de rest 
van de wereld heeft gezegd, vooral over 
de huidige situatie in Gaza.` 

Wat anderen hebben gezegd 

Barack Obama (voormalig president van 
de Verenigde Staten) 
 
“Het besluit van de Israëlische regering 
om voedsel, water en elektriciteit af te 
sluiten voor een gevangen 
burgerbevolking [in Gaza] dreigt niet 
alleen een groeiende humanitaire crisis te 
verergeren – het zou de Palestijnse 
houding generaties lang verder kunnen 
verharden, de mondiale steun voor Israël 
kunnen uithollen, en een rol kunnen 
spelen in de handen van de vijanden van 
Israël, en ondermijnen de inspanningen op 
lange termijn om vrede en stabiliteit in de 
regio te bereiken.” (Gerapporteerd door 
The Guardian, 23 oktober 2023) 
 
Emmanuel Macron (25ste president van 
Frankrijk) 
 
“….. burgers worden in feite 
gebombardeerd. Deze baby's, deze 
dames, deze oude mensen worden 
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gebombardeerd en gedood. Daar is dus 
geen reden voor en geen legitimiteit. 
Daarom dringen wij er bij Israël op aan om 
te stoppen.” (Woorden gesproken in een 
interview met de BBC, 11 november 2023) 
 
Gabor Maté (gerenommeerd 
verslavingsdeskundige, bestsellerauteur, 
overlevende van de Holocaust) 
 
“De woorden schieten mij op dit moment 
tekort” 
 
“Ik denk dat dit het ergste is wat ik in mijn 
hele leven heb gezien” 
 
“Wat hier anders aan is, is dat ik nog nooit 
zoiets publiekelijks heb gezien, zulke 
gruweldaden gepleegd op televisie en de 
slachtoffers worden gepresenteerd als de 
daders en dit spektakel, dit obscene wrede 
spektakel waaraan we worden 
blootgesteld, wordt ondersteund of 
gedoogd door de grote Media en alle 
Politici.” (Woorden gesproken in een 
interview op het YouTube-kanaal The 
Grayzone , 0:00-2:00, 30 oktober 2023) 
 
Tedros Adhanom Ghebreyesus 
(Directeur-Generaal van de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)) 
 
“In Gaza is nergens en niemand veilig. . .” 
 
“Stel je voor…stel je voor dat je in die 
situatie vastzit” 
 
“Daarom vragen wij om een staakt-het-
vuren en onbelemmerde humanitaire 
toegang” 
(Gerapporteerd door de officiële website 
van de Verenigde Naties, 10 november 
2023) 
 
António Guterres (Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties) 
 
“De speciale coördinator van de Verenigde 
Naties en ik zijn in gesprek met leiders in 
de regio om onze bezorgdheid en 
verontwaardiging te uiten en om de 
inspanningen te bevorderen om eventuele 
overloopeffecten naar het bredere 
Midden-Oosten te voorkomen. Dit meest 
recente geweld vindt niet in een vacuüm 
plaats. De realiteit is dat het voortkomt uit 
een langdurig conflict, met een bezetting 
van 56 jaar en zonder politiek einde in 
zicht. Het is tijd om een einde te maken 
aan deze vicieuze cirkel van 
bloedvergieten, haat en polarisatie.” 

(Gerapporteerd op de officiële website van 
de Verenigde Naties, 9 oktober 2023) 
 
Elon Musk (Techmiljardair) 
 
“Voor elk Hamas-lid dat je vermoordt, 
hoeveel heb je er gecreëerd? En als je 
meer creëert dan doodt, ben je niet 
geslaagd.” (Woorden gesproken in een 
interview op de Lex Fridman Podcast , 
8:28-8:36, 9 november 2023) 
 
Mensen die zien hoe onschuldige leden 
van hun vrienden en familie worden 
vermoord, zijn veel vatbaarder voor 
radicalisme en hebben een veel grotere 
kans om terroristen te worden. 
 
Zhang Jun (permanente 
vertegenwoordiger van China bij de 
Verenigde Naties) 
 
“In het licht van dit alles moet de wereld 
zich samen uitspreken. . . Genoeg is 
genoeg” (Gerapporteerd door de officiële 
website van de Verenigde Naties, 10 
november 2023) 
 
Leo Varadkar (Ierse premier) 
 
“Wat ik momenteel zie gebeuren, is niet 
alleen zelfverdediging. Het lijkt op iets dat 
meer op wraak lijkt, en dat is niet waar we 
zouden moeten zijn. En ik denk niet dat 
Israël op die manier zijn toekomstige 
vrijheid en toekomstige veiligheid zal 
garanderen.” (Gerapporteerd door The 
Irish Times , 3 november 2023) 
 
Vassily Nebenzia (permanente 
vertegenwoordiger van Rusland bij de 
Verenigde Naties) 
 
“In alle oorlogen zijn er wetten”  
 
“Veilige zones bestaan tegenwoordig 
eenvoudigweg niet in de Gazastrook.” 
(Gerapporteerd door de officiële website 
van de VN, 10 november 2023) 
 
Karim Khan (aanklager van het 
Internationaal Strafhof) 
 
“Aan hen die verantwoordelijk zijn voor 
het richten en vuren van raketten, laat ik 
vooral over drie punten duidelijk zijn.  
 
Eén: met betrekking tot elk woonhuis, met 
betrekking tot elke school, elk ziekenhuis, 
elke Kerk, elke Moskee – die plaatsen zijn 
beschermd, tenzij de beschermende status 

verloren is gegaan, omdat ze voor militaire 
doeleinden worden gebruikt.  
 
Twee: als er twijfel bestaat dat een civiel 
object zijn beschermende status heeft 
verloren, moet de aanvaller ervan uitgaan 
dat het beschermd is.  
 
Drie: de last om aan te tonen dat deze 
beschermende status verloren is gegaan, 
ligt bij degenen die het kanon, de raket of 
de raket in kwestie afvuren.” (Geschreven 
voor The Guardian op 10 november 2023) 
 
“Bij de grensovergang bij Rafah zag ik 
vrachtwagens vol goederen, vol 
humanitaire hulp, vastzitten waar niemand 
ze nodig heeft. Deze voorraden moeten 
onverwijld worden toegelaten tot de 
burgers van Gaza. Het belemmeren van de 
hulpverlening, zoals bepaald in de 
Conventies van Genève, kan een 
oorlogsmisdaad vormen. Ik wil in de 
duidelijkst mogelijke bewoordingen 
onderstrepen dat er zonder verder uitstel 
waarneembare inspanningen van Israël 
moeten zijn om burgers in staat te stellen 
basisvoedsel, water, medicijnen, 
verdovingsmiddelen en morfine te 
ontvangen.” (Geschreven voor The 
Guardian op 10 november 2023) 
 
Laten we hopen en bidden dat God de 
Almachtige vrede en gerechtigheid brengt 
in een regio die geteisterd wordt door 
geweld en dat burgers en onschuldige 
mensen overal ter wereld een gezond en 
vervullend leven kunnen leiden. Ameen. 
 
Bronnen: 
[1] Israel & Palestine: Voices of the World 
Speak Out Against Injustice; 
https://www.reviewofreligions.org/44570/i
srael-palestine-voices-of-the-world-speak-
out-against-injustice/  
 
Voor meer informatie verwijst de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u ook 
naar de bijgaande links:  
 Israel Exposed By . . . Top Israelis: 

https://www.reviewofreligions.org/44
718/israel-exposed-by-top-israelis/  

 Cain and Abel: Prophecy of Israeli-
Palestinian conflict; 
https://rationalreligion.co.uk/the-
story-of-cain-and-abel-a-prophecy-
for-the-israeli-palestinian-conflict/  

 How Israel’s war reveals the hypocrisy 
of the West: 
https://rationalreligion.co.uk/how-
israels-war-reveals-the-hypocrisy-of-
the-west/   
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Analyses, historische achtergronden en 
oplossingen gepresenteerd door een 
studiopanel van deskundigen uit de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap over het 
voortdurende conflict tussen Israël en 
Palestina 
 

De lezer treft tevens een boeiende driedelige serie van MTA International over het voortdurende conflict tussen 

Israël en Palestina, waarin analyses, historische achtergronden en oplossingen worden gepresenteerd door een 

studiopanel van deskundigen uit de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap. Wij nodigen u uit om de bijgevoegde 

links te verkennen, die belangrijke informatie bevatten over dit complexe vraagstuk en nog veel meer. 

Ahmad Saïd Ikhlaf 
Redacteur Al-Islaam 
 

De driedelige serie bestaat uit de volgende episodes: 

Deel 1: Het Palestina-Israël Conflict: In deze eerste aflevering 
analyseren we de huidige problematiek tussen Palestina en 

Israël. Welke actuele kwesties teisteren deze regio? 

 The Palestine-Israel conflict | 
https://www.youtube.com/watch?v=uo5ni_ijhlc 
 

 The Palestine-Israel conflict ep1 |  
https://www.youtube.com/watch?v=bpjz02ywb2c 
 
Guests:  
- Abid Khan, Press Secretary of the Ahmadiyya Muslim 

Association,  
- Muhammad Ibrahim Ikhlaf, Director of Outreach 

Ahmadiyya Muslim Association 
- Khalil Yousuf, Deputy Director of Ahmadiyya Muslim 

Association 

Deel 2: Het Palestina-Israël Conflict: In deze tweede 
aflevering kijken we terug naar het verleden om de 

oorsprong van dit conflict te begrijpen. Een diepgaande 
analyse, ondersteund door religieuze en historische 

perspectieven, werpt licht op de oorzaken van het conflict. 

 The Palestine-Israel conflict ep2 | 
https://www.youtube.com/watch?v=pRA8tJE7RII 

Deel 3: Het Palestina-Israël Conflict: In de laatste aflevering 
van de serie streven we ernaar oplossingen te presenteren die 

wereldwijd zijn aangereikt door het huidige internationale 
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde 

Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) 

 The Palestine-Israel conflict ep3 | 
https://www.youtube.com/watch?v=TbUCNOg4nUU 

Een toespraak en vraag- en antwoordsessie over de toekomst 
en heerschappij van het (heilige) land, en over collectieve 
straffen, zoals die welke Israël oplegt aan de Palestijnen in 

Gaza, die strikt verboden zijn. 

 Where is our future headed by Mr. Muhammad Sharif 
Odeh, Ameer of Kababir, Palestine? 

https://www.youtube.com/watch?v=x98PCMHWTwI 
 
 Question & Answer Session - Where is our future 

headed by Mr. Muhammad Sharif Odeh, Ameer of 
Kababir, Palestine? 
https://www.youtube.com/watch?v=hifiwffwn8q 
 

 Who will rule the land by Mr. Muhammad Sharif Odeh, 
Ameer of Kababir, Palestine? 
https://www.youtube.com/watch?v=dhxnmxcsd3e 
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 Collective punishment is absolutely prohibited! Mr. 
Muhammad Sharif Odeh, Ameer of Kababir, 
Palestine?https://www.youtube.com/watch?v=l4olmbphl
se 

 
Een interactieve livestream met de volgende thema's: 

Historische wortels van het conflict, noodzaak van 
eenheid onder Moslimnaties, rol van de media en 

beoordeling van de Verenigde Naties en vergelijking met 
de Volkenbond. 

 
 Israel-Palestine: Seeking Peace Through Justice 

(LIVESTREAM)| 
https://www.youtube.com/watch?v=Xt9mfEUAgOI 

Een andere livestream over het Israëlisch-Palestijns conflict, 
waarbij wordt ingegaan op hoe kalief  'Umar(ra) 

rechtvaardigheid vestigde in het Heilige Land, desprekken 
met Joden en Moslims in Israël en bezette gebieden, de rol 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het bevorderen 

van rechtvaardigheid en vrede. 

 Israel-Palestinian conflict: complicity of world leaders 
and failure of muslim unity | 
https://www.youtube.com/watch?v=QW4O5M6PIIw 

We lichten ook nog drie podcastinterviews uit van de Review 
of Religions: 

Een gesprek tussen een beroemde rabbijn uit Jeruzalem en een 
missionaris van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap waarin 
wordt onderzocht of het bombarderen van Gaza gerechtvaardigd 
is volgens de Thora en de Heilige Koran. 

 Famous Rabbi from Jerusalem & an imam talk about 
Palestine let’s review ep.1| 

       https://www.youtube.com/watch?v=y4c4a04Dxqo 
 

Panelists:  

- Binyamin Lau, famous Rabbi from Jerusalem, 
community leader, activist, author, & public speaker 

- Imam Imaduddin of the Ahmadiyya Muslim 
Community in Haifa who is deeply engaged in 
interfaith relations between Jews and Arabs in the 
Holy Land. 

Een discussie over de invloed van het Zionisme op de 
oprichting van Israël. Gasten zoals Rabbi Yisroel Dovid Weiss, 

wereldwijde woordvoerder van Naturei Karta, en religieuze 
leiders uit Londen en Jeruzalem delen diverse perspectieven 

over de vraag of Joden en Moslims vreedzaam kunnen 
samenleven te midden van het voortdurende conflict. 

 How Zionism created Israel - Rabbi Dovid Weiss explains 
| let's review ep.2 |  

https://www.youtube.com/watch?v=cxm-KH_BsS4 en 
https://www.reviewofreligions.org/44700/can-jews-and-
muslims-live-peacefully-together/ 

Guests: 

- Rabbi Yisroel Dovid Weiss, from New York, global 
pokesperson for the Naturei Karta,  

- Imam Zafir Malik, Associate Editor of The Review of 
Religions 

- Amer Safir, Chief Editor of The Review of Religions. 

Een podcast waarin de mening wordt gevraagd van religieuze 
Joden over Israël, met speciale aandacht voor de oorlog in 

Palestina. In de video zijn gasten aanwezig, waaronder Rabbi 
Elhanan Beck, woordvoerder van Neturei Karta UK, en Rabbi 

Haim Sofre. 

 What religious Jews say about Israel, let’s review ep. 3 | 
https://www.youtube.com/watch?v=sjkZDntdeAcen 
https://www.reviewofreligions.org/44820/what-religious-
jews-say-about-israel/ 

Guests: 

- Rabbi Elhanan Beck, Spokesperson Neturei Karta UK 
- Rabbi Haim Sofre 

‘Prayersforpeace’, een evenement georganiseerd in het 
Verenigd Koninkrijk, waar mensen van diverse achtergronden 

werden uitgenodigd om te bidden voor vrede en voor de 
slachtoffers van de Israël-Palestina Oorlog. 

 Prayers for peace - For the victims of the Israel-Palestine 
war| 

https://www.youtube.com/watch?v=F9wBLyPNWYI 
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Vraag en antwoord 
met de Kalief  
 
 

 
Sha-ief Habiboellah  
Vertaler Al-Islaam 
 

De leden van de Ahmadiyya Moslim Djamaat kregen de 
gelegenheid om het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Jamaat, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad(aba), een reeks vragen te stellen over hun 
geloof en hedendaagse kwesties. 

Vraag: Een aanwezige zei dat de situatie tussen Israël en 
Palestina erg slecht is en vroeg wat de gevolgen voor de 

wereld zouden zijn / Wat zou het effect op de wereld zijn van 
het Palestijns-Israëlisch conflict?[1] 

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: 
 
Ik heb al over dit onderwerp gesproken tijdens mijn vrijdagpreek. 
Het effect op de wereld is duidelijk: deze mensen proberen niet 
alleen zichzelf te schaden, maar ook de wereld te vernietigen. De 
wereld is op weg naar zijn ondergang, en zoals ik al zei, zal het 
hier niet stoppen. Het zal escaleren en er zullen meer landen bij 
betrokken raken, en [het is] goed mogelijk dat er ook een nucleair 
arsenaal wordt gebruikt in deze oorlog.  
 
Daarom moeten we bidden om de wereld te redden van de 
ondergang, en we moeten bidden dat Allah de Almachtige hen 
wijsheid geeft en dat Allah de Almachtige het vermogen en de  

 
 
 
 
 
 
wijsheid geeft aan de grote mogendheden om met 
rechtvaardigheid te handelen. 

Vraag: Een aanwezige vroeg Zijne Heiligheid Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba) als de Heilige Koran genezing biedt, 

waarom vertrouwen mensen dan op medicijnen?[2] 

Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) legde uit dat 
Allah de mensen heeft opgedragen om te bidden en dat het 
gebed een diepgaande invloed heeft. God is de ultieme Genezer, 
omdat Hij al-Shafi wordt genoemd. Maar Allah heeft ook de 
nadruk gelegd op het gebruik van de middelen die Hij heeft 
geschapen. In de Heilige Koran staat dat God in het 
levensonderhoud voorziet. Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) gaf een voorbeeld en om de vragensteller uitleg te 
geven, vroeg hij waarom, als God de ultieme voorziener van 
levensonderhoud is, mensen dan nog steeds werken om geld te 
verdienen? Als het inderdaad God is die voorziet, waarom houden 
mensen zich dan bezig met deze activiteiten? 
 
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) ging dieper in 
op de spirituele helende eigenschappen van de Heilige Koran. Hij 
benadrukte dat door het opvolgen van Allah's geboden en het 
vervullen van de rechten die de mens toekomen, men spiritueel 
welzijn kan bereiken en een deugdzaam individu kan worden dat 
de Hemel waardig is. Dit is wat de Heilige Koran bedoelt met 
spirituele helende eigenschappen. Bovendien staat in de Hadith 
geschreven dat Surah Al-Fatihah helende kwaliteiten bezit. 
 
Samenvattend zei Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) dat Allah ons heeft opgedragen om te bidden en 
gebruik te maken van de middelen die Hij heeft geschapen voor 
onze behoeften. 
 
Bronnen: 
[1] We should pray to save the world form destruction (Khuddam and 
Atfal from Switzerland meet Hazrat Khalifatul Masih V); 
https://www.alhakam.org/print_edition/al-hakam-20-october-2023/   
[2] We should pray to save the world form destruction (Khuddam and 
Atfal from Switzerland meet Hazrat Khalifatul Masih V); 
https://www.alhakam.org/print_edition/al-hakam-20-october-2023/ and 
Hazrat Khalifatul Masih V(aba) presides over a virtual Mulaqat with Atfal and 
Khuddam from Switzerland; This Week With Huzoor – 20 October 2023; 
https://www.alislam.org/video/this-week-with-huzoor-20-october-2023/     
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang verwachte 
Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren in 1835 in Qadian, 
India. Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1889. Naar 
aanleiding van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door 
de Heilige Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80 boeken ter 
verdediging en verkondiging van de Islam. Zoals voorspeld werd door 
de Heilige Profeet(s), heeft hij de mensen teruggebracht naar de ware 
leer van de Islam. Hij overleed in 1908 en zijn missie werd door zijn 
Kaliefen voortgezet. Een kalief is de spirituele en administratieve Hoofd 
van de Gemeenschap. 

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
door haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba) geleid. De Gemeenschap telt tientallen miljoenen leden die 
over meer dan 200 landen zijn verspreid. Het motto van de 
Gemeenschap is ‘Liefde voor iedereen, haat voor niemand.’  

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland 
werkzaam. De eerste moskee van Nederland, de Mubarak Moskee in 
Den Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1955 
gebouwd. Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van haar 50ste 
jubileum bezocht door de toenmalige koningin van Nederland. 

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, zie 
onze officiële website: www.islamnu.nl 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in 

De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle profeten, universele broederschap, 
geen zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, 
de veroordeling van alle vormen van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van 
onderwijs, religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame Jihad. 

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde 

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat tot taak heeft te reageren op 
negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten. 

Voor de website van het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde verwijzen wij u naar: www.moslimschrijvers.nl 

Mocht u geïnteresseerd zijn om meer boeken van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te bestuderen, dan verwijzen wij u naar: 
www.bieb.islamnu.nl 
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De Beloofde Messias & Imam Mahdi(as), 
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