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De Heilige Koran 
 ۔ طِسۡقِلۡابِ ءَٓاَدھَُش 7ِِّٰ نَیۡمِّٰوَق اوُۡنوُۡک اوُۡنمَاٰ نَیۡذَِّلا اھَُّیَایٰۤ
	۔ اوُۡلدِعۡاِ ؕ◌ اوُۡلدِعَۡت َّلاَا یلٰعَ مٍوَۡق نُاَٰنشَ مُۡکَّنمَرِجَۡی لاَوَ
 ۔ نَوُۡلمَعَۡت امَبِرٌۢیۡبِخَ 7َّٰا َّناِ ؕ◌ 7َّٰا اوُقَّتاوَ ۔ یوٰقَّۡتللِ بُرَقَۡاوَُھ

O, gij die gelooft, weest oprecht voor Allah en getuigt met rechtvaardigheid. En laat de vijandschap van 
een volk u niet aansporen, om onrechtvaardig te handelen. Weest rechtvaardig, dat is dichter bij de 
vroomheid en vreest Allah, voorzeker, Allah is op de hoogte van hetgeen gij doet.  

(De Heilige Koran 5:9) 

Gezegde van de Heilige Profeet(s) 
Hazrat Abdullah bin Amr(ra) overbrengt dat de Heilige Profeet Mohammed(s) zei: “Zij die genadig zijn, 
zullen door de Genadige God met genade behandeld worden. Dus wees genadig voor de medemens, 
Hij die in de hemel is, zal genadig voor u zijn.”  

(Abu Daud) 

Uit de geschriften van de Beloofde Messias(as) 
Geen van de ware Moslims die ooit hebben geleefd, beweerden dat voor de verspreiding van de islam 
dwang moest worden toegepast. Anderzijds heeft de islam altijd gebloeid door de kracht van zijn 
inherente eigenschappen van voortreffelijkheid. Zij die het onderscheid genieten Moslims te worden 
genoemd en toch geloven dat de islam met geweld moet worden verspreid, schijnen geen enkel begrip 
te hebben van de inherente schoonheden van de islam.  

(Taryaqoel Qoeloeb blz 167)  
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In de tekst komen de volgende afkortingen voor 
(s)  Sallallāho ‘Alaihiwasallam:  

Mogen de vrede en zegeningen van Allah met hem zijn. 
(as)  ‘Alaihissalām:  

Vrede zij met hem. 
(ra)  Radi-Allāhu ‘Anhu/’anhā /’anhum:  

Moge Allah welbehagen in hem/haar hebben. 
(rh)  Rahmatullāhi ‘Alaihi/’alaihā:  

Moge Allah zij hem/haar genadig zijn. 
(aba)  Ayyaduhullāho Ta’ālā bi Nasrihil-’Aziz:  

Moge Allah de Verhevene, hem helpen met Zijn machtige 
Hand/Hulp. 
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Voorwoord 
Met plezier presenteren wij u het Al-Islaam tijdschrift voor 
de periode oktober t/m december 2024. Al-Islaam heeft 
een grote betekenis, omdat dit het eerste blad was van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland, opgericht in 
1948 gedurende het leven van Hazrat Mirzā Bashir-ud-din 
Mahmood Ahmad(ra), die de Tweede Kalief (Khalifa) van de 
wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap was. Onder 
leiding van het huidige internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), 
Zijne Heiligheid Hazrat Mirzā Masroor Ahmad(aba), zijn wij 
in de gelegenheid gesteld om de eerste digitale versie van 
Al-Islaam te lanceren in januari 2020. Het is een 
voortzetting van de eerder gedrukte versie van het blad. 
Dit is inmiddels de twintigste editie. 
 
Het thema van deze editie is ‘Het effect van religie op de 
wereldvrede’. 
 
De wereld bevindt zich momenteel in zeer turbulente 
tijden, gekenmerkt door geopolitieke spanningen en 
gewapende conflicten. Er heersen grote zorgen over de 
escalatie van diverse conflicten en de toenemende 
instabiliteit op wereldschaal. 
 
De Ahmadiyya Moslim Djama’at (Gemeenschap) 
organiseert met regelmaat vredesconferenties om het 
cruciale belang van wereldvrede te benadrukken en 
mensen samen te brengen rond dit gemeenschappelijke 
doel. Dit jaar vond de Vredesconferentie plaats op 15 
november 2024 in de Mobarak Moskee, in het teken van 
het thema: “Het effect van religie op de wereldvrede.”  
 
De Ahmadiyya Moslim Djama'at (Gemeenschap) maakt zich 
grote zorgen over de moeilijke tijden waarin we leven. 
Daarnaast zien we een afname van moreel gedrag door de 
terugtrekking van religie in het Westen. Het Christendom 
heeft zijn invloed op het morele gedrag van de 
samenleving verloren, wat heeft geleid tot een afgenomen 
moreel bewustzijn. Het morele gedrag in het Westen is 
tegenwoordig net zo weinig Christelijk als het morele 
gedrag in de meeste islamitische landen Islamitisch is. Deze 
ontwikkeling doet zich ook elders in de wereld voor. Als 
Moslims geloven wij dat de islamitische principes en 
voorschriften een ongeëvenaarde sociale kracht kunnen 
creëren.  
 
In dit nummer wordt dit uitvoerig behandeld in de 
toespraak van de heer Abdul Hamid van der Velden, 
vicevoorzitter van de Ahmadiyya Moslim Djama’at 
(Gemeenschap) Nederland met het thema "Khilafat, het 
morele kompas voor de mensheid". In deze toespraak 
wordt ook de cruciale rol van het Khilafat van de 
Ahmadiyya Moslim Djama’at behandeld. Het Khilafat is een 
essentieel instrument voor het bevorderen van vrede in de 

wereld en het vestigen van belangrijke morele deugden 
zoals rechtvaardigheid, eerlijkheid, saamhorigheid, geduld, 
wijsheid, standvastigheid, deugdzaamheid en 
naastenliefde. 
 
In dit nummer presenteren wij tevens de inspirerende 
toespraak “De Kritieke Toestand van de Wereld – Wat is 
de Blauwdruk voor Vrede?” van het internationale Hoofd 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa 
(Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), 
die hij hield tijdens het nationale vredessymposium 2024 in 
het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft meer dan twee decennia 
lang gewaarschuwd voor de dreiging van een wereldoorlog 
en de dringende noodzaak deze te voorkomen. Daarnaast 
bespreekt hij de belemmerende effecten van het vetorecht 
in de VN, het cruciale belang van rechtvaardigheid voor het 
bereiken van permanente vrede, en de rol van religies, 
vooral de Islam, in het bevorderen van vrede en morele 
waarden. 
 
Tot slot bevat dit nummer de volgende artikelen:  
 

• Een recensie van het boek “Een Boodschap van 
Vrede en een Woord van Waarschuwing” door 
het voormalige internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Derde 
Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Nasir 
Ahmad(rh). 

• Negen oplossingen voor "De Weg naar Vrede", 
een initiatief van de Outreach-afdeling van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in het Verenigd 
Koninkrijk. 

• Een toespraak van het huidige internationale 
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad(aba) tijdens de bijeenkomst 
van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken in 
het Nederlandse Parlement op 6 oktober 2015, en 
de vraag- en antwoordsessie die daar direct op 
volgde. 

 
Wij vertrouwen erop dat onze lezers over deze actuele 
thema’s veel interessante en waardevolle informatie in dit 
blad kunnen vinden en er voordeel uit kunnen behalen. 
Wat voor intellectuele of opvoedkundige achtergrond de 
lezer ook heeft, een geloof, of een atheïstische of 
agnostische denkwijze, Al-Islaam biedt hem stellig iets van 
zijn gading en richt zich dus tot een breed lezerspubliek.  
 
Het is onze oprechte wens dat Al-Islaam, de naam die 
vrede en veiligheid bevat, voor altijd zal blijven bestaan en 
zal fungeren als een baken van geloof, hoop, liefde, 
verzoening, gelijkwaardigheid, eenheid en vrede. Tot slot 
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wensen wij u allen een voorspoedig, gezond, rechtvaardig, 
vredig, veilig en gezegend 2025.  
 
Moge Allah, de Almachtige, de mensheid in de wereld 
beschermen en in staat stellen deze mooie boodschap te 
begrijpen en erover na te denken, zodat de mensheid tot 
bezinning kan komen en de wereld een hemelse 

verblijfplaats wordt. Alle lof behoort tot Allah, de Heer der 
Werelden.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Redactie Al-Islaam  

Colofon 
Hoofdredacteur:    Saeed Ahmad Jatt   
Redactie:   Ahmad Said Ikhlaf, Youssef Ikhlaf 
Administratie:       Ahmad Said Ikhlaf 
Vertaling:              Rashid Siddiqie, Noor Ahmad Raza Hassan, Ahmed Butt, Toosif Ahmed, Sha-ief Habiboellah, Zaheer Khan, 

Syed Sabih Ahmad en Agnes Sterk 
Tekstcontrole:       Nabeel Siddiqui, Ataul Latief Verhagen, Muhammad Ahmad Tariq, Kamal Malhi, Tahira Robina Joemmanbaks 
Eindcorrectie:        Ahmad Said Ikhlaf, Youssef Ikhlaf 
Vormgeving:  Naseer Ahmed Arsalan, Hamaad Akmal, Muhammad Ahmad Tariq 
Distributie:   Azhar Ali Naeem 
PR-afdeling:   Kashif Akmal 
Website:                Ahsan Karim Mahmud, Hamaad Akmal 
 
Email:                     alislaam@islamnu.nl 
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Toespraak: De Kritieke Toestand van de 
Wereld – Wat is De Blauwdruk voor vrede?
Samengesteld door: 
Dhr. Ahmad Said Ikhlaf 
 
Op zaterdag 9 maart 2024 sprak het internationale Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne 
Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) tijdens het nationale 
vredessymposium 2024 van het Verenigd Koninkrijk. In zijn 
toespraak behandelde hij de huidige toestand in de wereld, 
waarbij hij met name het gevaar voor een dreigende oorlog 
benadrukte, en verder waardevolle richtlijnen gaf. De toespraak 
omvatte ook essentiële richtlijnen voor het vergroten van het 
bewustzijn betreffende de gevaren van oorlog en de catastrofale 
gevolgen ervan, evenals strategieën om dit te voorkomen. 
 
Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) heeft in zijn 
rede de volgende punten krachtig en helder uiteengezet: 
 

• Meer dan twee decennia van waarschuwing 
• De verlammende effecten van het vetorecht in de Verenigde Naties 
• De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap streeft naar vrede en gerechtigheid 
• Alle grote religies bevorderen vrede 
• Bouwen aan duurzame vrede is gebaseerd op rechtvaardigheid 
• De leerstellingen van de Islam benadrukken uitzonderlijke rechtvaardigheid 
• De regels van oorlogsvoering in de Islam zijn een les voor de moderne wereld 
• Inzichten van Westerse academici 
• Het redden van onze toekomstige generaties  

 
 
 ------------   Einde bericht  ---------------- 
 
 
Voor de volledige toespraak verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland u naar de bijgaande link: 
 

• “De Kritieke Toestand van de Wereld – Wat is De Blauwdruk voor vrede?” door Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba); 
https://bieb.islamnu.nl/product/de-kritieke-toestand-van-de-wereld-wat-is-de-blauwdruk-voor-vrede/  

 
Voor uitgebreide informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland u naar de bijgaande links: 
 

• https://bieb.islamnu.nl/product/stop-de-oorlog-oplossingen-voor-israel-palestina-al-islaam-januari-maart-2024/  
• https://bieb.islamnu.nl/product/stop-de-dreiging-van-een-derde-wereldoorlog-al-islaam-juli-september-2022/ 
• https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2024/03/global-muslim-leader-calls-for-ceasefire-in-gaza-and-ukraine-says-privileged-

nations-are-wielding-their-veto-like-a-trump-card/ (In het Engels) 
• https://www.alislam.org/video/national-peace-symposium-2024/ (In het Engels) 

 

https://bieb.islamnu.nl/product/de-kritieke-toestand-van-de-wereld-wat-is-de-blauwdruk-voor-vrede/
https://bieb.islamnu.nl/product/stop-de-oorlog-oplossingen-voor-israel-palestina-al-islaam-januari-maart-2024/
https://bieb.islamnu.nl/product/stop-de-dreiging-van-een-derde-wereldoorlog-al-islaam-juli-september-2022/
https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2024/03/global-muslim-leader-calls-for-ceasefire-in-gaza-and-ukraine-says-privileged-nations-are-wielding-their-veto-like-a-trump-card/
https://www.pressahmadiyya.com/press-releases/2024/03/global-muslim-leader-calls-for-ceasefire-in-gaza-and-ukraine-says-privileged-nations-are-wielding-their-veto-like-a-trump-card/
https://www.alislam.org/video/national-peace-symposium-2024/
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Toespraak: Khilafat, het morele kompas 
voor de mensheid 
Samengesteld door 
Dhr. Abdul Hamid van der Velden 
 
Na het overlijden in 1908 van de Stichter 
van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad(as), is het 
Islamitische systeem van het khilafat (ook 
wel kalifaat genoemd) weer in ere hersteld. 
Het woord “khalifa”betekent “opvolger”. De 
huidige khalifa is de vijfde opvolger van de 
Stichter van de Gemeenschap. Zijn naam is 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba). Sinds zijn 
verkiezing tot khalifa in 2003 heeft hij 
voortdurend een actieve en internationale 
campagne gevoerd om het vreedzame 
karakter van de boodschap van de Islam te 
benadrukken. Hij heeft in dit verband 
gesproken tijdens vredesconferenties in 
Londen en tijdens andere gelegenheden in 
verschillende landen. Zo heeft hij 
gesproken in het Europese Parlement, op 
Capitol Hill in Washington, in het Britse 
Parlement, voor de vaste Tweede 
Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken 
in Den Haag, en op vele andere plaatsen en 
bij andere gelegenheden. Verder heeft hij 
in briefvorm oproepen gedaan tot het 
bevorderen van vrede aan verschillende 
staatshoofden. 
 
Op zaterdag 9 maart 2024 sprak hij tijdens 
het nationale vredessymposium 2024 van 
het Verenigd Koninkrijk. In zijn toespraak 
behandelde hij de huidige toestand in de 
wereld, waarbij hij met name het gevaar van 
een dreigende oorlog benadrukte, en 
verder waardevolle richtlijnen gaf. De 
toespraak omvatte ook essentiële 
richtlijnen voor het vergroten van het 
bewustzijn betreffende de gevaren van 
oorlog en de catastrofale gevolgen ervan, 
evenals strategieën om dit te voorkomen. 
 
Hij sprak de volgende woorden: “Al meer 
dan twee decennia heb ik regeringen, 
politici en vele anderen aangespoord om 
hun rol te spelen bij het waarborgen van 
sociale cohesie binnen onze individuele 
samenlevingen en de vrede en harmonie 
in de wereld. Ik heb mijn mening 
gegeven over hoe we een eind kunnen 

maken aan alle vormen van 
oorlogvoering, of het nu conflicten zijn 
die valselijk worden gevoerd in naam 
van religie, of die openlijk geopolitiek 
zijn. Ik heb niet alleen gesproken over de 
dringende noodzaak om oorlogen 
tussen naties te beëindigen, maar ook 
om de frustraties die lokaal binnen 
gemeenschappen bestaan, aan te 
pakken en te streven naar vrede in die 
landen waar burgeroorlogen of interne 
geschillen ontstaan. Zeker, de 
geschiedenis leert ons dat interne 
conflicten kunnen uitmonden in 
regionale oorlogen, vaak aangewakkerd 
door de inmenging en invloed van 
externe machten, die, om hun belangen 
te dienen, instabiliteit en verdeeldheid 
in andere landen veroorzaken. In de 
afgelopen decennia hebben we de 
verwoestende gevolgen van dergelijke 
inmengingen gezien in landen als 
Koeweit, Irak, Syrië en Soedan. Bovenal 
heb ik herhaaldelijk gewaarschuwd dat 
de onrechtvaardige beleidsmaatregelen 
van de grote machten en de oneerlijke 
politieke, juridische en economische 
systemen die in grote delen van de 
wereld gangbaar zijn, een steeds grotere 
golf van ongelijkheid op gang heeft 
gebracht, en die op haar beurt 
wereldwijde instabiliteit en onveiligheid 
aanwakkert.” 
 
Hij zei verder over de instelling van de 
Verenigde Naties het volgende: “De 
Verenigde Naties, bijvoorbeeld, is een 
zwak en bijna machteloos orgaan 
geworden waar een paar dominante 
naties alle macht hebben en gemakkelijk 
de opvattingen van de meerderheid 
negeren. In plaats van elk vraagstuk te 
beslissen op basis van feiten en 
verdiensten, hebben naties allianties 
gevormd en stemmen ze 
overeenkomstig hun eigen belangen. 
Uiteindelijk worden kritische 
beslissingen genomen door een paar 

bevoorrechte naties in wier handen het 
vetorecht rust. In plaats van trouw de 
zaak van vrede en gerechtigheid te 
dienen, hanteren ze hun veto als een 
troefkaart daar waar ook hun 
bekrompen belangen worden bedreigd, 
ongeacht het feit of hun beslissing de 
vrede en welvaart van andere naties 
verbrijzelt en leidt tot de dood en 
vernietiging van vele onschuldige 
mensen. Laat het dus duidelijk zijn dat 
waar een vetorecht bestaat, de 
weegschaal van gerechtigheid nooit in 
evenwicht kan zijn. Ondanks deze 
reserves, realiseerde ik me niettemin dat 
ik deze kans moest benutten om te 
spreken, omdat de Islam leert dat 
moslims nooit mogen wankelen in het 
streven naar vrede. Hij leert ons de 
waarheid te spreken, zodat wanneer we 
voor Allah de Almachtige 
verantwoordelijk worden gehouden, een 
gelovige oprecht kan beweren dat hij 
zijn uiterste best heeft gedaan om Zijn 
schepping te redden van vernietiging.” 
 
Hij vervolgde: “De Heilige Profeet van de 
Islam(s) heeft verklaard dat het de 
grootste vorm van jihad − een term die 
consequent verkeerd wordt begrepen en 
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verkeerd wordt voorgesteld − is om 
waarheidsgetrouw en moedig te spreken 
tot de leiders, vooral tot degenen die 
hardvochtig, onrechtvaardig en wreed 
zijn. Zeker, als zwakkere naties of 
individuen, zoals ikzelf, die geen 
politieke banden hebben, zich proberen 
uit te spreken, wordt dit zelden 
gewaardeerd, en zij die dat wel doen, 
kunnen moeilijkheden ondervinden of 
het risico lopen op sancties. Desondanks 
zal de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, 
gebaseerd op de leer van de Islam, zich 
altijd blijven inzetten voor de zaak van 
de vrede, en blijven opkomen voor de 
rechten van hen die machteloos zijn en 
het slachtoffer zijn van 
onrechtvaardigheid. Met de wil van God 
zullen we voortdurend ons best doen om 
de middelen die we hebben aan te 
wenden om degenen die binnen ons 
bereik zijn te beïnvloeden, of dit nu 
politici, beleidsmakers, intellectuelen of 
anderen zijn, om vrede in de wereld tot 
stand te brengen.” 
 
Hij vervolgde: “Verder wil ik nu mijn 
gedachten delen over hoe vrede in de 
wereld tot stand kan worden gebracht. 
Wat religie betreft, geen van de stichters 
van de grote religies, of het nu de 
Profeet Jezus(as), de Profeet Mozes(as), of 
andere profeten van God waren, noch de 
stichter van de Islam, de Heilige Profeet 
Mohammed(s), leerden ooit hun 
volgelingen om de vrede van de 
samenleving te veronachtzamen en tot 
onrechtvaardigheid of tot agressie over 
te gaan. Hoewel het waar is dat ze onder 
bepaalde extreme omstandigheden het 
gebruik van beperkt geweld toestonden, 
werd dit altijd alleen uitgeoefend met de 
intentie om oorlog en onderdrukking te 
beëindigen. Wat Islam betreft, de naam 
betekent letterlijk vrede, en elk aspect 
van zijn leer weerspiegelt deze naam. 
Bijvoorbeeld, in hoofdstuk 42, vers 41 
van de Heilige Koran gebiedt Allah de 
Almachtige dat wanneer een persoon of 
een natie onrecht is aangedaan, zij nooit 
buitenproportioneel moeten reageren 
of op zoek gaan naar wraak. Verder zegt 
Allah dat het beter is om te vergeven als 
dit tot hervorming kan leiden. 
Hoofdstuk 49, vers 10 van de Heilige 
Koran zegt dat als twee naties in oorlog 
zijn, neutrale partijen tussen hen 
moeten bemiddelen en moeten streven 

naar het vestigen van vrede op basis van 
de beginselen van rechtvaardigheid en 
gelijkheid. Als, nadat ze zich hebben 
verzoend, één partij de voorwaarden 
van de overeenkomst schendt en 
opnieuw overgaat tot oorlogvoering, 
moeten andere naties krachtig en 
verenigd optreden tegen de agressor 
totdat deze stopt met zijn agressieve 
gedrag. Zodra dit stopt, moeten ook de 
andere naties stoppen met het gebruik 
van geweld. 
 
Het doel moet altijd blijven om 
duurzame vrede te creëren, gebaseerd 
op rechtvaardigheid. Het mag niet zo 
zijn dat een derde partij profiteert van 
de kwetsbaarheid van de strijdende 
partijen door hun hun rechten te 
ontnemen ten gunste van zijn eigen 
belang. Als dit principe zou worden 
nageleefd bij de Verenigde Naties en 
andere relevante organen, zouden 
conflicten veel vriendschappelijker en 
sneller worden opgelost. Echter, het 
vestigen van een ware vrede zal 
onmogelijk blijken zolang naties, 
rechtstreeks of via hun machtige 
bondgenoten, een vetorecht kunnen 
aanwenden. Helaas lijkt het lot van de 
Verenigde Naties, vanwege het 
inherente gebrek aan rechtvaardigheid, 
dat van zijn mislukte voorganger, de 
Volkenbond, te weerspiegelen. En als het 
internationale rechtssysteem, hoe zwak 
het ook is, volledig instort, zullen de 
daaruit voortvloeiende anarchie en 
vernietiging ons begrip te boven gaan. 
Hoewel er talloze conflicten in de wereld 
plaatsvinden, zijn de meest dringende 
en gevaarlijke die tussen Israël en Hamas 
en de voortdurende oorlog tussen 
Rusland en Oekraïne. Sommige mensen 
geloven misschien dat het conflict 
tussen Israël en Palestina een religieuze 
oorlog is. Echter, in werkelijkheid is het 
een geopolitiek en territoriaal conflict. 
Wat betreft de oorlog in Oekraïne: dit is 
heel duidelijk een geopolitieke oorlog 
die wordt gevoerd om territoriale 
redenen. Ik geloof stellig dat er maar één 
manier is om deze oorlogen te 
beëindigen: door ervoor te zorgen dat 
rechtvaardigheid zegeviert en dat alle 
overeenkomsten gebaseerd zijn op 
rechtvaardigheid in plaats van wat het 
beste is voor de belangen van externe 
machten. 

 
Verder is er veel geschreven of 
gesproken over de aanhoudende oorlog 
tussen Israël en Hamas en de ernstige 
humanitaire situatie in Gaza die 
dagelijks verslechtert. Tijdens een recent 
interview veroordeelde de Amerikaanse 
senator Bernie Sanders, zelf Joods, 
krachtig de acties van de Israëlische 
regering. Hij zei: "Wat Netanyahu en zijn 
rechtse regering nu het Palestijnse volk 
van Gaza aandoet, is onbeschrijflijk en 
onuitsprekelijk. Ik bedoel, we kijken 
naar 25-26 duizend mensen die al zijn 
gedood (dit was het cijfer toen hij werd 
geïnterviewd; thans is het aantal dit 
cijfer al gepasseerd), en twee derde 
daarvan zijn vrouwen en kinderen. 
65.000 Mensen zijn gewond geraakt. We 
zien dat 70% van de huizen in Gaza is 
beschadigd of vernietigd. We zien 1,8 
miljoen mensen die uit hun huizen zijn 
verdreven, God weet waarheen." 
Senator Sanders vervolgde: "Op dit 
moment, en ik hoop dat iedereen dit 
hoort, kijk je naar de mogelijkheid van 
honderdduizenden kinderen die 
doodgaan van de honger, en wij, in de 
Verenigde Staten, zijn door onze 
financiële steun aan Israël, medeplichtig 
aan wat er gebeurt, en ik zal in 
godsnaam geen stuiver meer geven aan 
de regering van Netanyahu om deze 
oorlog tegen het Palestijnse volk voort 
te zetten." Gevraagd of, en hoe, een 
akkoord kan worden bereikt in het 
Midden-Oosten, zei senator Sanders: 
"De geschiedenis van de regio is 
verschrikkelijk. Het gaat over de 
Holocaust, 6 miljoen Joden, het gaat 
over de verdrijving van 
honderdduizenden Palestijnen uit hun 
huizen, maar uiteindelijk hebben de 
Palestijnse mensen recht op een eigen 
land. Dus, we praten over een 
tweestatenoplossing." Verder vervolgde 
de Khalifa: “Veel andere commentatoren 
komen nu tot dezelfde conclusie over de 
kritieke toestand van de wereld 
waarvoor ik al lang heb gewaarschuwd. 
Dit schept mij uiteraard geen genoegen. 
Integendeel, met heel mijn hart hoop en 
bid ik dat de wereld op tijd tot bezinning 
komt en een eind maakt aan de 
wreedheden en oorlogen die in de 
wereld plaatsvinden.” 
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Ten slotte zegt de Khalifa(aba) ter conclusie: 
“Als we onze toekomstige generaties 
willen redden van de nadelige effecten 
van straling veroorzaakt door nucleaire 
oorlogsvoering, en als we ze willen 
vrijwaren van ontbering en wanhoop, en 
als we onszelf willen vrijwaren van hun 
vervloeking en weeklagen, dan moeten 
we met spoed en met wijsheid handelen. 
Politieke leiders en degenen die toegang 
hebben tot beleidsmakers, moeten een 
langetermijnvisie voor wat het beste is 
voor de mensheid ontwikkelen, in plaats 
van verblind te worden door een 
egoïstisch verlangen om hun 
superioriteit over anderen te laten 
gelden. We moeten de handen 
ineenslaan, nationale, politieke en 
andere belangen terzijde schuiven ten 
behoeve van het algemeen welzijn van 
de mensheid en ervoor zorgen dat we 
een welvarende wereld achterlaten voor 
onze toekomstige generaties. Het is 
noodzakelijk dat we al onze energie en 
inspanningen richten op het vestigen 
van ware vrede, zodat we kunnen leven 
in een wereld van hoop en welvaart, in 
plaats van een wereld die wordt 
gekenmerkt door ongelijkheid, haat en 
bloedvergieten.” 
 
Uit de hier aangehaalde woorden van de 
huidige Khalifa(aba) blijkt duidelijk zijn zorg 
voor het lot van de mensheid en het gebrek 
aan vrede en rechtvaardigheid, en het 
moge duidelijk zijn dat op dit punt het 
Khilafat fungeert als een moreel kompas 
voor de gehele mensheid. 
 
Ook de vorige Khalifa, Hazrat Mirza Tahir 
Ahmad(rh), het vierde Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, heeft 
zijn zorgen geuit over het morele gedrag 
van de mensheid. Hij heeft de hedendaagse 
orde als volgt omschreven: 
“Ongelukkigerwijze verliest de invloed 
van de godsdienst op het morele gedrag 
snel terrein in de samenleving. Om de 
situatie verder te verergeren, is een 
sterke drang tot bevrijding van 
godsdienstige verplichtingen gaande, 
en deze wint bijna overal in de wereld 
van vandaag aan kracht. 
 
De Heilige Koran vat deze toestand als 
volgt samen in hoofdstuk 30, vers 42: 
“Wanorde heeft land en zee 
overspoeld.” 

 
Het Christendom, dat de overheersende 
godsdienst was van het Westen, had tot 
aan het midden van de vorige eeuw een 
sterke en effectieve grip op het morele 
gedrag van zijn volgelingen in het 
Westen. Helaas is dit niet meer het 
geval. In plaats daarvan heeft zich een 
beschaving ontwikkeld ten gevolge van 
de wisselwerking tussen 
wetenschappelijk socialisme, een snelle 
wetenschappelijke ontwikkeling en 
materiële vooruitgang, die het 
Christendom heeft genoodzaakt zich 
stap voor stap terug te trekken, en een 
rol aan te nemen bij het vormen van 
sociaal gedrag die in toenemende mate 
kleiner wordt. Het morele gedrag in het 
Westen is vandaag daarom even weinig 
of evenzeer Christelijk in zijn karakter als 
het morele gedrag in de meeste 
Islamitische landen Islamitisch is. 
Hetzelfde is ongelukkigerwijze de 
toestand van sociaal en moreel gedrag 
elders in de wereld. De moderne wereld 
schijnt zich veel meer bewust te zijn van 
het stijgende niveau van de vervuiling in 
het milieu en de materiële atmosfeer, 
dan het snel stijgende niveau van 
vervuiling in onze sociale omgeving.’’ 
 
Het vierde Hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap vervolgt dan: 
“Uitbuiting, dubbelzinnigheid, 
huichelarij, zelfzucht, onderdrukking, 
hebzucht, de krankzinnige jacht op 
genot, ongedisciplineerdheid, corruptie, 
diefstal, roof, het schenden van 
mensenrechten, bedrog, verraad, 
gebrek aan verantwoordelijkheid en 
gebrek aan wederzijds respect en 
vertrouwen zijn het kenmerk geworden 
van de moderne maatschappij. Het 
dunne laagje beschaving kan niet langer 
de lelijkheid bedekken die steeds 
duidelijker wordt. 
 
De Islam bedoelt anderzijds een klimaat 
te scheppen dat evenveel verschilt van 
het klimaat dat hier is beschreven als de 
lente van de herfst verschilt. Binnen het 
Islamitische begrip van samenleving 
matigt, disciplineert en beperkt de Islam 
natuurlijke verlangens, die, als zij 
ongecontroleerd blijven, het gamma van 
menselijke emoties verwoesten. Islam 
ontmoedigt of verbiedt het vervullen 
van verlangens die bij een uiteindelijke 

analyse meer ellende dan genoegen in 
de samenleving tot gevolg hebben. 
Tegelijkertijd cultiveert de Islam nieuwe 
smaken en ontwikkelt het vermogen om 
genoegen en voldoening te putten uit 
daden die voor onontwikkelde en 
ongeoefende mensen kleurloos, 
geesteloos en smakeloos mogen lijken. 
Smaken worden gewijzigd, en ruwe, 
zinnelijke verlangens worden geoefend 
en verfijnd en veranderd in een streven 
naar het sublieme. Wij als Moslims zijn 
ervan overtuigd dat het geheel aan 
regels en voorschriften die de Islam ons 
aanreikt, een sociale kracht kan 
bewerkstelligen die haar weerga niet 
kent.” 
 
Tot zover de woorden van de vierde 
Khalifa(aba). 
 
De derde Khalifa, Hazrat Mirza Nasir 
Ahmad(rh) sprak tijdens een toespraak met 
de titel “Een boodschap van vrede en een 
woord van waarschuwing” op 28 juli 1967 
de volgende woorden: “Als hoofd van de 
Ahmadiyya Beweging heb ik de eer een 
geestelijk ambt te bekleden. In die 
hoedanigheid ben ik met 
verantwoordelijkheden belast, welke ik 
niet naast mij neer mag leggen dan op 
het moment dat ik mijn laatste adem 
uitblaas. Deze verantwoordelijkheden 
omvatten al mijn medemensen, van wie 
een ieder door de broederband mij 
dierbaar is. De mensheid bevindt zich op 
dit moment aan de rand van de afgrond. 
Tegen die achtergrond ben ik de drager 
van een belangrijke boodschap voor u 
en voor al mijn broeders. Mijn 
boodschap is die van vrede, harmonie en 
hoop voor de mensheid. Ik hoop oprecht 
dat u aandachtig zult luisteren naar wat 
ik te zeggen heb en erover zult 
nadenken met een open en verlichte 
geest.” 
 
Hazrat Mirza Nasir Ahmad(rh) was evenals 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), een kleinzoon 
van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap(as). Hun beider verkiezing tot 
Khalifa vervult een profetie uit de Talmud: 
Er wordt ook gezegd dat hij (de Messias) 
zal sterven en dat zijn Koninkrijk zal 
nederdalen op zijn zoon en zijn 
kleinzoon. (Talmud, Londen, 1878, 
hoofdstuk 54, blz. 37). Hazrat Mirza Nasir 
Ahmad(rh) was een geestdriftig exponent 
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van menselijke broederschap en gelijkheid 
der mensen, ongeacht hun kleur, afkomst 
of geloofsovertuiging. Van hem was de 
slogan afkomstig: “Liefde voor iedereen, 
haat voor niemand”. Tijdens zijn 
historische reis naar zes West-Afrikaanse 
landen in 1970, verklaarde hij: “Alle 
mensen zijn gelijk. Er is geen verschil 
tussen de mensen. Wanneer de wereld 
dit zal beseffen, zal er heel wat minder 
onrust zijn.” Verder zei hij: “Liefde, 
genegenheid, sympathie en tolerantie 
onder de rassen, zal grotere resultaten 
teweegbrengen dan alle bommen die de 
wereld thans tezamen bezit.” 
 
Tijdens zijn bezoek aan Europa in 1967, 
waarschuwde hij het Westen ervoor dat de 
wereld snel op weg is naar een ongekende 
catastrofe. Tenzij het Westen een pauze in 
acht neemt in zijn manie voor fysieke macht 
en materiële overheersing, zal het zichzelf 
zeker vernietigen, zoals door de Heilige 
Koran en vroegere Geschriften is voorspeld. 
Als groot kampioen van de vrijheid en 
broederschap onder de mensen, was hij 
gekant tegen armoede en 
onrechtvaardigheid in alle geledingen van 

de menselijke samenleving. Alleen de ware 
Islam kan volgens hem de sociale, 
economische en andere problemen waarin 
de wereld verwikkeld is, oplossen. Tijdens 
een persconferentie in Hamburg verklaarde 
Hazrat Khalifatul Masih III(rh) dat hij in 
overeenstemming met de tekenen die door 
de Heilige Profeet Mohammed(s) waren 
gegeven en de uitspraken van de Beloofde 
Messias(as) tot de conclusie was gekomen 
dat de wereld een grote ramp zal treffen 
welke haar zal verwoesten. Alleen die 
mensen zullen deze ramp overleven die 
een werkelijke band met God hebben, en 
dan zal de Islam over de gehele wereld 
heersen, daarbij Rusland en de Verenigde 
Staten inbegrepen. 
 
Samenvattend moge het duidelijk zijn dat 
de rol van het Khilafat van immens belang 
en uitzonderlijk is voor het vestigen en 
handhaven van vrede in de wereld en voor 
het vestigen van grote en belangrijke 
morele deugden in de wereld, zoals 
rechtvaardigheid, eerlijkheid, 
saamhorigheid, geduld, wijsheid, 
standvastigheid, deugdzaamheid, 
naastenliefde, enz. 

 
We mogen dan ook zonder enige twijfel 
concluderen en vaststellen dat het 
Ahmadiyya Khilafat het morele kompas 
vormt voor de mensheid. 
 
------------   Einde bericht  ---------------- 

 

BRONNEN: 

[1] Toespraak: “Khilafat, het morele 
kompas voor de mensheid”, gehouden 
door de heer Abdul Hamid van der Velden, 
vicevoorzitter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland tijdens de Jalsa 
Salana op zaterdag 29 juni 2024 te 
Vierhouten  
[2] [Dag-2] Abdul Hamid van der 
Velden – Nederlandse zitting – Jalsa 
Salana 2024; Toespraak: “Khilafat, het 
morele kompas voor de mensheid”; 
https://www.youtube.com/watch?v=jSu8IZ
8oSVQ&list=PLX37XPItuqHOLguwCc6dB9
gDARM8beOiN&index=20 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jSu8IZ8oSVQ&list=PLX37XPItuqHOLguwCc6dB9gDARM8beOiN&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=jSu8IZ8oSVQ&list=PLX37XPItuqHOLguwCc6dB9gDARM8beOiN&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=jSu8IZ8oSVQ&list=PLX37XPItuqHOLguwCc6dB9gDARM8beOiN&index=20
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Recensie over het boek “Een Boodschap van 
Vrede en een Woord van Waarschuwing” 
Samengesteld door  
Ahmad Said Ikhlaf 
 
De derde Khalifa, Hazrat Mirza Nasir 
Ahmad(rh) sprak tijdens een toespraak met 
de titel “Een boodschap van vrede en een 
woord van waarschuwing” op 28 juli 1967 
de volgende woorden: “Als hoofd van de 
Ahmadiyya Beweging heb ik de eer een 
geestelijk ambt te bekleden. In die 
hoedanigheid ben ik met 
verantwoordelijkheden belast, welke ik 
niet naast mij neer mag leggen dan op 
het moment dat ik mijn laatste adem 
uitblaas. Deze verantwoordelijkheden 
omvatten al mijn medemensen, van wie 
een ieder door de broederband mij 
dierbaar is. De mensheid bevindt zich op 
dit moment aan de rand van de afgrond. 
Tegen die achtergrond ben ik de drager 
van een belangrijke boodschap voor u 
en voor al mijn broeders. Mijn 
boodschap is die van vrede, harmonie en 
hoop voor de mensheid. Ik hoop oprecht 
dat u aandachtig zult luisteren naar wat 
ik te zeggen heb en erover zult 
nadenken met een open en verlichte 
geest.” 
 

Een boodschap van vrede 
 

Hazrat Mirza Nasir Ahmad(rh) was evenals 
Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh), een kleinzoon 
van de Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap(as). Hun beider verkiezing tot 
Khalifa vervult een profetie uit de Talmud: 
Er wordt ook gezegd dat hij (de Messias) 
zal sterven en dat zijn Koninkrijk zal 
nederdalen op zijn zoon en zijn 
kleinzoon. (Talmud, Londen, 1878, 
hoofdstuk 54, blz. 37).  
 
Hazrat Mirza Nasir Ahmad(rh) was een 
geestdriftig exponent van menselijke 
broederschap en gelijkheid der mensen, 
ongeacht hun kleur, afkomst of 
geloofsovertuiging. Van hem was de slogan 
afkomstig: “Liefde voor iedereen, haat 
voor niemand”.  
 
Tijdens zijn historische reis naar zes West-
Afrikaanse landen in 1970, verklaarde hij:  

 
“Alle mensen zijn gelijk. Er is geen 
verschil tussen de mensen. Wanneer de 
wereld dit zal beseffen, zal er heel wat 
minder onrust zijn.”  
 
Verder zei hij: “Liefde, genegenheid, 
sympathie en tolerantie onder de rassen, 
zal grotere resultaten teweegbrengen 
dan alle bommen die de wereld thans 
tezamen bezit.” 
 

Een woord van waarschuwing 
 

Tijdens zijn bezoek aan Europa in 1967, 
waarschuwde hij het Westen ervoor dat de 
wereld snel op weg is naar een ongekende 
catastrofe. Tenzij het Westen een pauze in 
acht neemt in zijn manie voor fysieke macht 
en materiële overheersing, zal het zichzelf 
zeker vernietigen, zoals door de Heilige 
Koran en vroegere Geschriften is voorspeld. 
Als groot kampioen van de vrijheid en 
broederschap onder de mensen, was hij 
gekant tegen armoede en 
onrechtvaardigheid in alle geledingen van 
de menselijke samenleving. Alleen de ware 
Islam kan volgens hem de sociale, 
economische en andere problemen waarin 
de wereld verwikkeld is, oplossen. Tijdens 

een persconferentie in Hamburg verklaarde 
Hazrat Khalifatul Masih III(rh) dat hij in 
overeenstemming met de tekenen die door 
de Heilige Profeet Mohammed(s) waren 
gegeven en de uitspraken van de Beloofde 
Messias(as) tot de conclusie was gekomen 
dat de wereld een grote ramp zal treffen 
welke haar zal verwoesten. Alleen die 
mensen zullen deze ramp overleven die 
een werkelijke band met God hebben, en 
dan zal de Islam over de gehele wereld 
heersen, daarbij Rusland en de Verenigde 
Staten inbegrepen. 
 
------------   Einde bericht  ---------------- 
 
Voor de volledige toespraak verwijst de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
Nederland u naar de bijgaande links: 
 
• “Een boodschap van vrede en een 

woord van waarschuwing” door 
Hazrat Mirza Nasir Ahmad(rh); 
https://bieb.islamnu.nl/product/een-
boodschap-van-vrede-en-een-woord-
van-waarschuwing/  

• “A Message of Peace & a Word of 
Warning” by Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(rh); 
https://new.alislam.org/library/books/
message-peace-word-warning/info 
(In het Engels) 

 
BRONNEN: 

[1] Toespraak: “Khilafat, het morele 
kompas voor de mensheid”, gehouden 
door de heer Abdul Hamid van der Velden, 
vicevoorzitter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland tijdens de Jalsa 
Salana op zaterdag 29 juni 2024 te 
Vierhouten  
[2] “Een boodschap van vrede en een 
woord van waarschuwing” door Hazrat 
Mirza Nasir Ahmad(rh); 
https://bieb.islamnu.nl/product/een-
boodschap-van-vrede-en-een-woord-van-
waarschuwing/ 

https://bieb.islamnu.nl/product/een-boodschap-van-vrede-en-een-woord-van-waarschuwing/
https://bieb.islamnu.nl/product/een-boodschap-van-vrede-en-een-woord-van-waarschuwing/
https://bieb.islamnu.nl/product/een-boodschap-van-vrede-en-een-woord-van-waarschuwing/
https://new.alislam.org/library/books/message-peace-word-warning/info
https://new.alislam.org/library/books/message-peace-word-warning/info
https://bieb.islamnu.nl/product/een-boodschap-van-vrede-en-een-woord-van-waarschuwing/
https://bieb.islamnu.nl/product/een-boodschap-van-vrede-en-een-woord-van-waarschuwing/
https://bieb.islamnu.nl/product/een-boodschap-van-vrede-en-een-woord-van-waarschuwing/
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Negen oplossingen voor “De weg naar Vrede” 
Samengesteld door  
Ahmad Said Ikhlaf 
 
Er is een overweldigend gevoel dat de zaken snel uit de hand lopen, en de mensen zijn op zoek naar iemand die het podium 
opkomt en concrete, gedegen leidinggeeft waarin ze kunnen vertrouwen, en die zowel hun harten als hun gedachten aanspreekt, 
en hen hoop geeft dat er een pad is dat naar vrede kan leiden. De gevolgen van een nucleaire oorlog zijn zo catastrofaal dat 
niemand er zelfs aan durft te denken.  
 
Negen oplossingen voor “De weg naar vrede” is een initiatief van de Outreach-afdeling van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
van het Verenigd Koninkrijk. Daarom zijn deze gedetailleerde oplossingen vermeld die noodzakelijk zijn voor het bereiken van 
een wereldvrede. Ze zijn gebaseerd op de richtlijnen (Boek: “Wereldcrisis en de weg naar vrede”) gegeven door het internationale 
Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Kalief (Khalifa), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba). 
Door ernaar te handelen, kan de mensheid een Derde Wereldoorlog afwenden. 

[1] ERKENNING VAN DE SCHEPPER 

De eerste oplossing is het begrip dat erkenning van de eenheid van onze Schepper de enige echte basis kan zijn voor de erkenning 
van de eenheid van de mensheid. 
 
Het voormalige Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, Hazrat Mirza Tahir Ahmad(rh) zei: “Indien u van een kunstwerk houdt, 
dan moet u ook van de kunstenaar houden. Indien u van de schepping houdt, dan moet u ook van de Schepper houden” 

[2] GLOBALE EENHEID TUSSEN LANDEN  

De tweede oplossing is het erkennen van de gelijkheid van alle naties in internationale structuren zoals de Veiligheidsraad van 
de Verenigde Naties en de Wereldbank. 
 
Met de opkomst van globalisering is er behoefte aan eenheid tussen wereldleiders, zodat de rechten van kleinere naties niet 
worden ondermijnd. 

[3] ABSOLUTE RECHTVAARDIGHEID 

De derde oplossing is rechtvaardig handelen, op alle gebieden van het leven, gevestigde belangen mijden en altijd werken voor 
wat juist is. 
  
De Heilige Koran vermeldt: “En laat de vijandschap van een volk u niet aansporen om onrechtvaardig te handelen. Wees 
rechtvaardig, dat is dichter bij de vroomheid.” (Heilige Koran 5:9) 

[4] EXTREMISME VERWERPEN 

De vierde oplossing is het erkennen dat bij het bestrijden van extremisme in naam van de Islam het een vereiste is om het ware, 
vreedzame gezicht van de Islam te tonen, te benoemen en te propageren. 
  
De Heilige Koran vermeldt: “Schep geen wanorde op aarde, want Allah heeft hen die onheil stichten, niet lief.” (Heilige Koran 28:78) 

[5] LOYALITEIT AAN DE NATIE 

De vijfde oplossing is het werken in een geest van onzelfzuchtige opoffering en welwillendheid voor het land waarin men 
verblijft, ongeacht het feit of men tot de oorspronkelijke bewoners behoort of niet.  
De Heilige Profeet Mohammad (moge de vrede en de zegeningen van Allah met hem zijn) heeft ons onderwezen dat ‘liefde voor het 
land een onderdeel van het geloof is.’ (Mirqat Al-Mafatih)  



AL-ISLAAM | Q4 2024 | Het effect van religie op wereldvrede    Pagina 12 
 

[6] NOODZAAK VAN NUCLEAIRE ONTWAPENING 

De zesde oplossing is het werken aan een snelle ontmanteling van kernwapens. Het gebruik van zulke wapens zal op elk gebied 
een ongekend lijden betekenen voor de mensheid en de planeet in het algemeen. 
 
De wapens die vandaag de dag beschikbaar zijn, zijn dermate destructief dat deze ertoe kunnen leiden dat kinderen van komende 
generaties geboren worden met ernstige afwijkingen. 

[7] ELIMENEREN VAN WINSTBEJAG OP WAPENS 

De zevende oplossing is dat mensen vóór winst gaan, immers het welzijn van mensen is belangrijker. Een einde aan winstbejag 
op wapens, en in het bijzonder aan wapenleveranties aan partijen en landen die betrokken zijn bij een conflict. 
  
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: “Geld regeert en moraliteit is nergens meer te bekennen. Hoe kan vrede worden bereikt in 
een dergelijke omgeving?” 

[8] NOODZAAK TOT ECONOMISCHE GELIJKHEID EN UITROEIING VAN ARMOEDE  

De achtste oplossing is de beëindiging van schuldslavernij op elk niveau. Vestiging van het soevereine recht van elk volk op een 
aandeel in de rijkdom en de middelen van hun land. 
 
De Islam leert dat de middelen van een land het nationale vermogen vormen en derhalve moeten worden aangewend ten gunste 
van alle lagen en klassen van de samenleving. 

[9] DE MENSHEID DIENEN 

De negende oplossing is de bevordering van wederzijdse liefde voor en dienstbaarheid aan de gehele mensheid ongeacht klasse, 
huidskleur of geloof. 
 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) zei: “Wees bereid om de tranen te drogen van degenen die bestolen, bedroefd en kwetsbaar zijn 
achtergelaten.” 
 
 
------------   Einde bericht  ---------------- 
 
 
Voor uitgebreide informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland u naar de bijgaande links: 
 
• Recensie over het boek “Wereldcrisis en De Weg naar Vrede” door de heer Ahmad Saïd Ikhlaf op pagina’s 14 en 15; 

https://bieb.islamnu.nl/product/stopde-dreiging-van-een-derdewereldoorlog-al-islaam-juliseptember-2022/ ; Zie ook: 
https://bieb.islamnu.nl/product/werel dcrisis-en-de-weg-naar-vrede/ 

• Brieven aan de wereldleiders door het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap (2012 en 2013) op pagina 15. Samengesteld 
door de heer Ahmad Saïd Ikhlaf; https://bieb.islamnu.nl/product/stopde-dreiging-van-een-derdewereldoorlog-al-islaam-
juliseptember-2022/ 

• Brieven verzonden aan wereldleiders door het Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap tijdens COVID19 pandemie (2020) 
op pagina 13. Vertaald door mevrouw Agnes Sterk; https://bieb.islamnu.nl/product/stopde-dreiging-van-een-derdewereldoorlog-
al-islaam-juliseptember-2022/ 

• https://bieb.islamnu.nl/product/islam-een-bedreiging-of-een-bron-van-vrede/ 
• https://bieb.islamnu.nl/product/islam-een-baken-van-licht-in-een-wereld-van-ongelijkheid-al-islaam-okt-dec-2020/  
• https://bieb.islamnu.nl/tijdschriften/ 
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Kalief van Islam spreekt in het Parlement 
 
Samengesteld door 
Ahmad Said Ikhlaf 
 
Op 6 oktober 2015 heeft het wereldwijde Hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief), Zijne Heiligheid 
Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), een historische toespraak gehouden 
tijdens een bijzondere sessie van de vaste commissie voor 
Buitenlandse Zaken in het Nederlandse Parlement in Den Haag voor 
een publiek van meer dan honderd hoogwaardigheidsbekleders en 
gasten. De formele sessie begon met het verwelkomen van Zijne 
Heiligheid door waarnemend voorzitter Van Bommel (SP) en het 
introduceren van de commissieleden, de heer J.H. ten Broeke (VVD); 
de heer M. Servaes (PVDA); de heer S. Sjoerdsma (D66) en de heer P.H. 
Omtzigt (CDA). Hij verwelkomde eveneens verschillende buitenlandse 
parlementariërs, landen ambassadeurs en afgevaardigden van landen, 
waaronder Albanië, Kroatië, Ierland, Montenegro, Spanje en Zweden. 
In dit boek presenteren we de toespraak voorgedragen door Hazrat 
Mirza Masroor Ahmad(aba). 
 
De Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba), sprak over 
de leerstellingen van Islam betreffende nationale en internationale 
vrede, en rechtvaardigheid. En benadrukte dat de landen samen 
moeten komen om rechtvaardigheid in de wereld te creëren. Ook gaf 
hij aan dat duurzame vrede in de wereld alleen bereikt kan worden 
door rechtvaardigheid. 
 
 
------------   Einde bericht  ---------------- 
 
 
Voor de volledige toespraak verwijst de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap Nederland u naar de bijgaande link: 
 

• https://bieb.islamnu.nl/product/toespraak-voor-de-
parlementaire-vaste-commisie-van-buitelandse-zaken/  

 

Voor meer informatie verwijst de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Nederland u naar de bijgaande links: 

• Mediabericht: Hoofd van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap houdt een historische toespraak in het Nederlandse Nationale 
Parlement; https://www.islamnu.nl/wp-content/uploads/2018/09/Mediabericht-Huzur-Tweede-Kamer.pdf  

• https://islamnu.nl/kalifaat/ 
• https://www.youtube.com/watch?v=KKYF1FkQse4  (In video te zien vanaf 26:38 minuten) 
• https://islamnu.nl/vrede/advies-van-de-leider-van-de-grootste-moslimorganisatie-aan-de-tweede-kamer-over-syrie-kwestie/ 

  

https://bieb.islamnu.nl/product/toespraak-voor-de-parlementaire-vaste-commisie-van-buitelandse-zaken/
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Vraag- en antwoordsessie van de vaste 
commissie voor Buitenlandse Zaken en 
Kalief  
Samengesteld door 
Youssef Ikhlaf 
 

Advies van de leider van de 
grootste Moslimorganisatie aan 

de Tweede Kamer over Syrië 
kwestie 

Dit is een deel van een transcriptie uit 
een vraag en antwoord zitting van het 
internationale hoofd van de Ahmadiyya 
Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa 
(Kalief), Zijne Heiligheid Hazrat Mirza 
Masroor Ahmad(aba), voor de 
Parlementaire Vaste commissie van 
Buitenlandse Zaken, Den haag, 
Nederland, op 6 Oktober 2015. (In video 
te zien vanaf 26:38 minuten) 
 
De heer Omtzigt, CDA:  
 
“Dank u en dank u voor uw heldere 
toespraak en voor de bevordering van 
vrede. (…) Als men vanuit dat perspectief 
kijkt naar het Midden-Oosten, waar de 
oorlog in Syrië en Irak naar een aantal 
landen er omheen verspreid is. En een flink 
aantal van de vechtende groepen zichzelf 

beschouwen als moslims en zij in de naam 
van hun religie strijden en andere Moslims 
of andere religieuze minderheden doden. 
Wat is uw standpunt ten opzichte hiervan, 
en wat kunnen we doen om ze te stoppen?” 
 
Zijne heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba):  
 
“Kijk, wat er vandaag in de Moslimwereld 
gebeurt en in Syrië en Irak is een conflict 
tussen de regering en de rebellen, 
ze noemen zichzelf rebellen en u noemt 
hen of laat ik zeggen sommige mensen 
noemen hen “vrijheidsstrijders”. Ze willen 
het leiderschap ofwel de regering 
afzetten. Maar beide partijen worden 
bevoorraad met wapens, munitie en 
logistiek. En ze worden ook voorzien van 
financiële fondsen. In die landen hebben 
zij geen wapenfabrieken, zij hebben niet 
genoeg geld om door te blijven 
gaan. Ondanks dat ze olie hebben kunt u 
sancties op de rebellen en de regering 
leggen, dan zullen hun middelen (hun olie) 
nooit verkocht kunnen worden in de markt. 
Dit is waarom ik enige tijd geleden 
uitdrukkelijk gezegd heb dat als u sancties 
oplegt tegen de rebellen en de regering, 
dat totdat en tenzij zij tot een vreedzame 
oplossing komen de grote machten hen 
nooit zullen helpen. En als men sancties kan 
opleggen tegen Rusland en hun economie 
daarmee vernietigt of hun economie in 
enige mate verstoort, waarom kan IS 
of Daesh dan niet gestopt worden? Waar 
komt de financiering vandaan? En hoe 
komen zij aan hun wapenarsenaal? Ziet 
u dat, het is u, de politici die moeten 
nadenken over hoe u het kan stoppen.” 
 
De heer Omtzigt, CDA:  
 
“Hoe gaan we dat doen? We begrijpen na 
vier jaar nog steeds niet hoe we het kunnen 

stoppen. En ik begrijp wat u bedoelt over 
de verdeeldheid en de grote politieke 
dimensie van het conflict. De politieke 
dimensie tussen de rebellen die wat steun 
van westerse landen krijgen en anderzijds 
de Syrische regering. (…) Hoe kijkt u, niet 
zozeer naar het feit dat ze vechten voor de 
invloed, maar naar hun behandeling van 
minderheden?” 
 
Zijne heiligheid Hazrat Mirza Masroor 
Ahmad(aba):  
 
“Kijk, (…) dit is dus 
allemaal onislamitisch. Wat ik bedoel is 
dat als hun financiering wordt gestopt, 
als een gepaste en stevige maatregel 
wordt ondernomen tegen hen, dan 
zullen zij niet op deze 
manier gedragen. Nu is het probleem (…) 
aan het escaleren, het is nu verder gegaan 
dan dat. Rusland is nu in Syrië 
binnengetreden. Zij hebben daar hun 
luchtmachtbasis gevestigd. En ze 
voeren luchtaanvallen uit. En er is een 
mogelijkheid dat ze hun grondtroepen 
sturen. En zeer recentelijk, vandaag of 
gisteren, was er een luchtaanval nabij de 
Turkse grens. En de NAVO uitte zijn 
bezorgdheid over deze kwestie. Dus het 
betekent nu dat deze oorlog zich niet 
alleen uitstrekt over de grenzen van de 
Islamitische staten, maar verder dan dat 
gaat. Derhalve worden er nu blokken 
gevormd. Als er een rechtstreekse botsing 
ontstaat tussen Rusland en Amerika of 
andere NAVO-landen, dan zal de wereld in 
een toestand van grote verwoesting zijn. 
Dit is wat mij verontrust. Wat de 
onthoofding betreft, het is zondermeer niet 
islamitisch. Ik ben op de hoogte dat zij dat 
doen. Noch de Koran, noch de 
overleveringen (Ahadith) van de Profeet 
rechtvaardigen dit. Zelfs nu kan ik zeggen 
dat als er een gepaste actie tegen 
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hen wordt ondernomen dan zult u in 
staat zijn om de situatie te stoppen. Dit 
is nogmaals de taak van de grote machten. 
De grote landen. Of u helpt de naburige 
Islamitische landen, geef ze wat hulp 
zodat ze actie kunnen ondernemen of 
help hen op zijn minst op een 
andere manier. Of u moet ervoor zorgen 
dat de financiering stopgezet wordt. 
Niets kan worden gedaan zonder 
fondsen. En niets kan worden gedaan 
zonder wapens en munitie en logistieke 
steun. Ze kunnen het niet zelf 
opbrengen. Zij kopen wapens uit het 
westen, via onderhandse handel, ik weet 
niet hoe ze het doen, maar het lijkt erop 
alsof er sprake is van een zwarte markt. 
Of zoals sommige mensen dat zeggen, 
de offshore handel, via het verkopen van 
hun olie en hun bronnen. Dus als u een 
gepaste sanctie op hen legt dan kunt u 

hen onder controle brengen. (…) Daar 
moet u goed over nadenken...” 
 
------------   Einde bericht  ---------------- 
 
Voor de volledige transcriptie uit een 
vraag en antwoord zitting verwijst de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap u 
naar de bijgaande link: 
 

- https://www.youtube.com/watch?
v=KKYF1FkQse4 (In video te zien 
vanaf 26:38 minuten) 

 
Voor meer informatie verwijst de 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap 
Nederland u naar de bijgaande links: 

• https://islamnu.nl/kalifaat/ 

• https://islamnu.nl/vrede/advies-
van-de-leider-van-de-grootste-
moslimorganisatie-aan-de-
tweede-kamer-over-syrie-
kwestie/  

• https://bieb.islamnu.nl/product/t
oespraak-voor-de-parlementaire-
vaste-commisie-van-buitelandse-
zaken/  

• Mediabericht: Hoofd van de 
Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap houdt een 
historische toespraak in het 
Nederlandse Nationale 
Parlement; 
https://www.islamnu.nl/wp-
content/uploads/2018/09/Media
bericht-Huzur-Tweede-Kamer.pdf  
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Ahmadiyya Moslim Gemeenschap  
De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft dat de lang verwachte 
Beloofde Messias en Imam Mahdi in de persoon van Hazrat Mirza 
Ghulam Ahmad(as) is gekomen. Hij werd geboren in 1835 in Qadian, India. 
Hij stichtte de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1889. Naar aanleiding 
van Goddelijke openbaring verklaarde hij in 1891 dat hij de Beloofde 
Messias en Imam Mahdi is wiens komst werd voorspeld door de Heilige 
Profeet Mohammed(s). Hij schreef meer dan 80 boeken ter verdediging 
en verkondiging van de Islam. Zoals voorspeld werd door de Heilige 
Profeet(s), heeft hij de mensen teruggebracht naar de ware leer van de 
Islam. Hij overleed in 1908 en zijn missie werd door zijn Kaliefen 
voortgezet. Een kalief is de spirituele en administratieve Hoofd van de 
Gemeenschap. 

Sinds 2003 wordt de wereldwijde Ahmadiyya Moslim Gemeenschap door 
haar vijfde Kalief, Zijne Heiligheid Hazrat Mirza Masroor Ahmad(aba) 
geleid. De Gemeenschap telt tientallen miljoenen leden die over meer 
dan 200 landen zijn verspreid. Het motto van de Gemeenschap is ‘Liefde 
voor iedereen, haat voor niemand.’  

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap is sinds 1947 in Nederland 
werkzaam. De eerste moskee van Nederland, de Mubarak Moskee in Den 
Haag, werd door de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap in 1955 gebouwd. 
Deze moskee werd in 2006 ter gelegenheid van haar 50ste jubileum 
bezocht door de toenmalige koningin van Nederland. 

Voor meer informatie over de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, zie 
onze officiële website: www.islamnu.nl 

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gelooft in 

De eenheid van God, gelijkheid van alle mensen, geen dwang in de godsdienst, eerbied voor alle profeten, universele broederschap, geen 
zonde als erfenis, de onmetelijke liefde en genade van God, de Beloofde Messias is gekomen, dienstbaarheid jegens de mensheid, de 
veroordeling van alle vormen van terrorisme, loyaliteit ten aanzien van het land van verblijf, rechten van de vrouw, het recht van onderwijs, 
religieuze vrijheid, scheiding tussen staat en religie, geen straf voor afvalligheid, vreedzame Jihad. 

Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde 

Het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde is een afdeling binnen de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap dat tot taak heeft te reageren op 
negatieve publiciteit over de Islam, de Heilige Profeet Mohammed(s) en om de goede inherente kwaliteiten van de Islam te belichten. 

Voor de website van het Ahmadiyya Moslim Schrijversgilde verwijzen wij u naar: www.moslimschrijvers.nl 

Mocht u geïnteresseerd zijn om meer boeken van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap te bestuderen, dan verwijzen wij u naar: 
www.bieb.islamnu.nl 

 

Contact 
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De Beloofde Messias & Imam Mahdi(as), 
Hazrat Mirza Ghulam Ahmad 
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