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VOORWOORD

Dit is cen tijd waarin de duisternis van het materialisme het gehele gezicht van
de aarde heeft overspoeld en het zicht van de mensen heeft verduisterd. Er zijn
velen die een geloof belijden maar die de ware zoetheid en sterkte van dit geloof
zijn ontzegd. Zij zijn zich niet bewust van de Enc Levende, Altijd-aanwezige
God. Ten bate van de zoekers naar waarheid bied ik daarom een verkorte versie
aan de van de leer van de Heilige Stichter van de Ahmadiyya Beweging, zoals dezc
is neergelegd in zijn boek ,,Kashti-Nuh” (d.i. de Ark van Noah), dat hij schreef
om de mensen te redden van de tegenwoordige zondvloed van ongeloof cn mate-
rialisme. Dit boek was voornamelijk bestemd voor de leden van de Ahmadiyya
Gemeenschap maar het richt zich ook tot de Moslims in het algemeen. Het bock
is neergelegd in zijn boek ,,Kashti-Nuh” (d.i. de Ark van Noah), dat hij schreef
vurig verlangen naar waarheid en geestelijkheid, zijn innerlijke licht weer kan
ontsteken en zijn hart kan verlichten.

Deze verkorte vorm is een vertaling van de eigen heilige woorden van de
Stichter, en is daarom vol van alle zegeningen die uit de hemel op het hart van
cen heilig mens nederdalen. Leest het en weest gezegend.

Aan het eind van het boek is een lijst van woorden, meest Islamitisch theologische
begrippen, met een korte verklaring toegevoegd, die naar ik hoop voor de lezer

van enig nut zal zijn.

RABWAH
22 september 1958 Mirza Bashir Ahmad
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Laat het absoluut duidelijk zijn dat een louter mondelinge belofte geen waarde
heeft als deze niet wordt gesteund door een oprecht en vast besluit deze in ieder
opzicht na te komen.
Daarom: Hij alleen, die mijn leer nakomt, zal mijn huis binnengaan, ten aanzien
waarvan de Almachtige heeft beloofd:

A o Lﬁhil:-luil .
Ik zal Zelf allen die in dit huis zijn beschérmen™.
Men moet dit echter niet opvatten in de zin dat deze goddelijke bescherming
alleen wordt gegeven aan hen die binnen het terrein van mijn huis, dat van leem
en steen is gemaakt, wonen. Deze belofte omvat ook hen die mijn leer ten volle

nakomen en van wie kan worden gezegd dat zij huisgenoten van mijn geestelijke
woning zijn.

Als men mij op een juiste wijze wil volgen, is het noodzakelijk dat men vast
gelooft in het bestaan van een alles onderhoudend Opperste Wezen, Dat de
Schepper is van alles en Onveranderd, Altijdblijvend en Eeuwig is. Hij verwekt
niet, noch is Hij verwekt. Hij is Heilig, zodat er geen behoefte of aanleiding voor
Hem is om aan het kruis te lijden of op welke andere wijze dan ook te lijden of
de dood te ondergaan. Hij is zodanig dat hoewel Hij ver verwijderd is, Hij toch
zeer nabij is en hoewel Hij zeer nabij is, Hij toch ver verwijderd is. Hoewel Hij
Eén is, zijn Zijn manifestaties velerlei.

Wanneer bij de mens een nicuwe verandering intreedt, wordt Hij voor hem een
nieuwe God, Die hem behandelt op basis van een nieuwe manifestatie. De mens
neemt dan een verandering in God waar al naar gelang de verandering in hem-
zelf. Het is niet zo dat in God enige verandering optreedt, aangezien Hij Eeuwig,
Onveranderlijk en in Zichzelf het meest volmaakt is, maar bij iedere verandering
ten goede in de mens openbaart God Zich aan hem op een nicuwe en duidelijke
wijze. Bij iedere poging tot vooruitgang van de kant van de mens toont God Zich
met een grotere en krachtiger manifestatie van Zijn kracht en glorie. Hij toont
slechts een buitengewone manifestatie van Zijn kracht en glorie als de mens een
buitengewone verandering in zichzelf toont. Dit is de wortel en de grondslag
van al de wonderen en buitengewone werken van God die men waarneemt.

Het geloof in deze God, met Zijn krachten, is verreweg het meest essenti€le
punt van onze Beweging. Grif dit geloof in uw harten en geef aan zijn konse-
kwenties en eisen de eerste prioriteit boven alle beschouwingen ten aanzien van
de eigen verlangens en wensen, boven zijn gemakken en al zijn relaties. Toon op
het terrein van uw dagelijkse leven met onwankelbare moed door middel van
daden een grote trouw voor Zijn weg. Anderen op deze aarde geven Hem niet
de voorkeur boven hun eigen zaken en vrienden en relaties, Maar geeft u Hem
de eerste plaats, zodat u in de hemel tot Zijn volk moogt worden gerekend.

Het tonen van de tekenmen van genade behoort tot de ceuwige gewoonte van
God. Maar u kunt de zegeningen die er aan verbonden zijn slechts declachtig
worden indien er geen verschil en geen afstand tussen Hem en u blijft, slechts
indien al uw wensen, uw hoop en verlangens opgaan in Zijn wil, slechts md‘len
te allen tijde, bij welslagen of bij mislukking, in hoop of teleurstelling, u zich
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nederig voor Zijn deur verootmoedigt, zodat Hij met u zal doen wat Hem goed-
dunkt. Indien u zo handelt zal God, Die Zijn Gezicht zolang voor de wereld
verborgen heeft gehouden, in u verschijnen.

Is er dan iemand onder u die in overeenstemming met deze leer zou willen
handelen en slechts Zijn welbehagen zou willen zoeken zonder de geringste
afkeer van de wijze waarop Zijn wil functioneert?

Dus in tijd van droefheid moet u trachten zo goed mogelijk te handelen. Dit is
het geheim van uw succes, en u moet er zo krachtig mogelijk naar streven dat
de idee van Zijn Eenheid over de gehele wereld wordt verspreid. Weest vrien-
delijk en barmhartig jegens de mensheid. Verdrukt haai nict met uw tong, uw
handen of op welke andere wijze ook. Werkt altijd voor het welzijn van de
mensheid.

Gedraag u nooit trots ten opzichte van anderen, zelfs niet ten opzichte van hen
die onder u zijn geplaatst. Gebruik ten aanzien van niemand beledigende taal.
Wees vriendelijk, zachtaardig, vergevensgezind en sympathiek ten opzichte van
iedereen en wens hun het goede toe, zodat u door God zult worden aangenomen.
Er zijn velen die uitwendig zachtaardig zijn, maar inwendig als wolven zijn. Er
zijn velen die van buiten zuiver lijken, doch in hun harten als slangen zijn.

Dus u kunt niet door God worden aanvaard tenzij u zuiver bent, zowel van buiten
als van binnen. Als u groot bent, wees genadig voor hen die klein zijn en niet
minachtend. Als u wijs bent en goed onderlegd in het leren, wees dan de on-
wetenden van dienst met woorden van wijsheid. Verlang er nooit naar hun
onwetendheid te schande te maken door te trachten uw eigen geleerdheid tentoon
te spreiden.

Als u rijk bent moet u de armen van dienst zijn, in plaats van hen te behandelen
met op uzelf geconcentreerde, verachtende trots.

Hoed u voor de paden die tot vernietiging leiden. Vrees de Heer, wees oprecht,
aanbid niet de schepselen van God, doch wend u volledig en uitsluitend tot Hem,
opdat u de belangstelling voor deze wereld niet meer zult verlangen. Behoor Hem
volledig toe en leef geheel voor Zijn wil en behagen, voor Zijn verheven zaak,
terwijl u alles wat onzuiver en zondig is haat, want Hij is inderdaad Heilig. Het
moet zo zijn dat iedere ochtend voor u getuigenis aflegt dat u de nacht in oprecht-
heid hebt doorgebracht en iedere avond voor u getuigenis aflegt dat u de dag
hebt doorgebracht met de vrees voor God in uw hart,

Vrees niet de vervloekingen van de wereld, want zij verdwijnen zo snel als rook.
Zij kunnen de dag niet in de nacht veranderen. Wat u moet vrezen is de ver-
vloeking die van God afkomstig is en die hen op wie deze valt totaal ontwortelt
in beide werelden. U kunt zich niet redden met huichelachtigheid en uiterlijk
vertoon omdat de God Die uw Heer is, in de innerlijke diepte van uw wezen
kan zien. Hoe dan kunt u hopen Hem te misleiden?

Daarom, wandel rechtop en reinig u teneinde zuiver en waardevol te worden,
zonder ergens in uw wezen enige schijn van geestelijke duisternis achter te laten,
want indien deze aanwezig is, zal deze uw licht wegnemen.

Als in enige plaats in uw hart valse trots, huichelachtigheid, eigenliefde, ijdelheid
of een trage stellingname zijn, verhoogt dit u niet in aanzien bij de Heer. Wees
er voorzichtig voor dat u op grond van slechts cen of twee feiten, welke u
volbracht denkt te hebben, niet de verkeerde voorstelling krijgt dat u alles
gedaan heeft dat moet worden gedaan, want God verlangt dat uw gehele leven,
uw gehele wezen, een diepe en grondige ontwikkeling doormaakt. Hij eist inder-
daad dat u een dood aanvaardt waarna Hij u een ander leven zal geven.
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Leg onmiddellijk al uw geschillen bij en sticht vrede onder uzelf. Vergeef de
overtredingen van uw broeders, want inderdaad, kwaad is hij die geen vrede wil
stichten met zijn broeder. Hij zal worden afgesneden want hij tracht verdeeldheid
te zaaien. Laat ijdelheid, de nadruk op uzelf, alle wederzijdse wrevel en alle on-
aangenaamheden achterwege. Al is uw standpunt gerechtvaardigd, wees toch
nederig in uw houding alsof u het bij het verkeerde eind had, zodat uzelf met
vergevensgezindheid zult worden behandeld. Houd op met alles wat uw ijdelheid
vergroot, want de deur welke u bent uitgenodigd binnen te gaan is er niet een
die een dik persoon zal doorlaten.

Hoe ongelukkig is de mens die de dingen die uit de mond van God komen en
welke ik u heb genoemd, niet in acht neemt. Als u ook maar enigermate verlangt
dat God in de hemel behagen in u stelt, haast u dan om onderling één te worden
alsof u echte broeders waart die uit dezelfde moeder zijn geboren. Slechts hij is
onder u het meest gegerd die de overtredingen van zijn broeder vergeeft; en
ongelukkig is hij die verhard blijft en niet vergeeft. Hij behoort niet tot de mijnen
en heeft geen deel aan mij. Blijf de vervloeking door God ten zeerste vrezen, want
Hij is bijzonder in Zijn Heiligheid en uiterst waakzaam. Een kwaadstichter kan
Zijn nabijheid niet bereiken. Niemand die trots is kan Zijn nabijheid bereiken,
noch de onderdrukker en de onrechtvaardige, noch iemand die oneerlijk is, noch
iemand die niet werkzaam is ten aanzien van Zijn naam. Zij dic zich op werelds
gewin storten zoals honden of mieren, of aasgicren die zich op een prooi storten,
zij die slechts het wereldse gemak hebben nagestreefd, zij kunnen Zijn nabijheid
niet bereiken. Ieder onzuiver oog blijft ver van Hem verwijderd, ieder onzuiver
hart wordt Hem niet gewaar. Wie ook voor Hem in een vuur leeft, zal worden
gered van de vlammen. Hij die voor Zijn zaak weent, zal gelukkig worden ge-
maakt en jubelen. Hij die voor Zijn zaak deze wereld ontvlucht, zal Hem vinden.
Wordt met de grootste oprechtheid des harten, met een standvastige kracht en
ijver, de vrienden van God, zodat Hij ook uw Vriend wordt. Betoon genade aan
uw ondergeschikten, wees vriendelijk voor uw echtgenoten en voor uw broers die
arm zijn, zodat u in de Hemel ook genade zult ontvangen. Wordt werkelijk en
waarachtig de Zijnen, zodat Hij ook de uwe wordt. De wereld is een plaats van
ontelbare beproevingen, waaronder de pest. Houdt dus met alle oprechtheid en
standvastigheid vast aan God, zodat Hij deze slechtheden, rampspoeden en be-
proevingen verre van u houdt. Geen enkel kwaad en geen enkele beproeving
ontstaat op deze aarde zonder dat hiertoe uit de Hemel een bevel is uitgevaardigd
en geen enkele droefheid wordt weggenomen totdat genade uit de Hemel neder-
daalt. Daarom ligt wijsheid uwerzijds hierin dat u de wortel stevig in uw bezit
neemt, zonder u om de takken te bekommeren. Het is u niet verboden uw toe-
vlucht te zoeken tot hulpmiddelen of met menselijke inspanning plannen te be-
ramen; wat is verboden is dat u hierin uw gehele vertrouwen stelt. Het is onder
alle omstandigheden de Wil van God die moet geschieden en voor hem die de
macht heeft dit tot zijn standpunt te maken, wete dat het staandpunt van het
geloof in en het vertrouwen op God het beste is van alle standpunten.

Zjj die de Heilige Qur’an eren, zullen in de hemel worden geéerd.

Nog een zeer essentiéle leer voor u is deze dat u de Heilige Qur'an niet laat
liggen als een boek dat u in de steek heeft gelaten, want het is daarin, en
nergens anders, dat uw leven ligt. Zij die eer brengen aan dit Heilige Boek, zullen
in de Hemel worden ge€erd. Zij die de Heilige Quran de voorkeur geven boven
elke traditie en ieder ander gezegde, zullen in de Hemel verheven zijn. Voor de
gehele mensheid op de aarde is er nu geen ander "Boek’ dan de Heilige Qur’an;
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voor de zonen van de mensen is er geen Boodschapper en geen Bemiddelaar
behalve Muhammad (mogen de vrede en de zegeningen van God met hem zijn).
Streef er derhalve naar voor deze Profeet van macht en glorie de zuiverste liefde te
koesteren en niemand anders boven hem enige voorkeur te geven, zodat u in de
Hemel zult worden toegelaten als zij die zijn gered. En houdt duidelijk voor ogen
dat redding of verlossing niet iets is dat u in het leven na de dood zult ervaren.
De werkelijke en ware redding is slechts die die haar licht reeds in dit leven toont.
Wie is werkelijk verlost? Slechts hij die standvastig gelooft dat de Levende God
een werkelijkheid is en dat Muhammad (de vrede en zegeningen van God zijn
met hem) de middelaar is tussen Hem en het mensdom; dat er in de hemelen
niemand is die aan Hem gelijk is in waardigheid, noch enig boek dat met de
Heilige Qur'an kan wedijveren; dat God voor niemand wenste dat hij voor altijd
zou leven, behalve voor deze gezegende Profeet; dat om hem voor altijd levend
te houden, Hij de basis legde voor de voortzetting van de zegeningen van zijn
shari’at en zijn geestelijke zegeningen tot aan de Dag der Opstanding.
En ten langen leste zond Hij, in het kader van de stroom van Zijn geestelijke
zegeningen voor het mensdom, de Beloofde Messias in deze wereld. Zijn komst
was onmisbaar voor de volmaaktheid van de struktuur van de Islam. Want het
was nodig dat deze wereld niet tot een eind zou komen alvorens de Beweging van
Muhammad de kleur was gegeven van een geestelijke Messias, dezelfde als was
gegeven aan de Beweging van Mozes. Dit is waar het volgende Qur’anvers op
Wijst: & q//,,/://l.i o /9_1191 /’"\E 5

Ao S| gl Blie saitet Blnsl G
,,.Leid ons op het rechte pad; het pad dergenen aan wic Gij gunsten hebt geschon-
ken” (1 : 6-7).
Mozes ontving de schat dic door vroegere eeuwen was verloren en Muhammad
(vrede zij met hem) ontving de schat die de Beweging van Mozes ongelukkiger-
wijze had verloren. Nu neemt de Beweging van Muhammad (vrede zij met hem)
de plaats in van de Beweging van Mozes, maar wel zodanig dat deze de Beweging
van Mozes in grootheid een duizendmaal overtreft, terwijl de Messias in de
Beweging van Muhammad (vrede zij met hem) Jezus een duizendmaal overtreft.
Wat betreft het tijdvak kwam de Beloofde Messias in de Beweging van Muham-
mad niet alleen in de veertiende eeuw na de Heilige Profeet, zoals Jezus veertien
ecuwen na Mozes was verschenen, hij kwam ook in een tijd dat de toestand van
de Moslims gelijk was aan die van de Joden in de tijd van Jezus. Ik ben daarom
die Beloofde Messias en niemand anders. Wie ook met mij in een oprechte
toestand van ,,baiat” treedt en uit geheel zijn hart een volgeling van mij wordt
om aldus zijn gehoorzaamheid aan mij te vergroten en al zijn eigen persoonlijke
doeleinden en plannen te verzaken, hij alleen is degene voor wie in deze dagen
van grote droefheid mijn ziel het zal verlangen tussenbeide te komen en te be-
middelen.

Dus, o gij mensen, die de leden vormen van mijn gemeenschap, in de hemel zult
gij slechts tot mijn volgelingen worden gerekend indien gij in alle waarheid
vooruitgang begint te maken op de paden van rechtschapenheid. Houdt uw vijf
dagelijkse verplichte gebeden met zulk een aandacht en eerbied alsof u God met
uw ogen voor u zag. Neemt de dagen van de vasten voor de zaak van God in
alle oprechtheid in acht. Allen onder u die Zakat moeten uitgeven, moeten nooit
in gebreke blijven bij het zich kwijten van deze belangrijke verplichting; en zij
voor wie de bedevaart naar Mekka verplicht is geworden, moeten, indien er
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voor hen geen beletselen zijn, deze gezegende reis ondernemen Verricht alle
goede daden met de juiste zorg die zij vereisen en verzaak alle kwaad met een
ware verwerping die uit het hart opstijgt. Weest er zeker van dat geen enkele
daad u tot God kan voeren als deze gespeend is van oprechtheid des harten. De
wortel van alle goeds is Tagwah (oprechtheid). In welke daad deze wortel ook
voorkomt, die daad zal nooit onnodig of nutteloos zijn. Het is eveneens nood-
zakelijk dat u beproefd wordt door verscheidene soorten van droefheid en pijn te
ondergaan, zoals dit ook het geval was met hen die voor u waren. Weest daarom
gewaarschuwd uit vrees dat u zult vallen als de tijd zou komen.

De aarde, met al haar toebehoren, kan u geen schade toebrengen, mits uw
kontakt met de hemel goed is. Als u ooit enig kwaad overkomt, zal het u slechts
door uw eigen handen overkomen. Als al uw eer op deze aarde voor u verloren
gaat, zal God u in de hemel een eer geven die nooit zal afnemen. Verlaat Hem
daarom niet, wat gij ook moet doorstaan. Gij zult op verschillende manieren
worden vervolgd en veel van uw hoop zal u worden ontnomen, maar in derge-
lijke gevallen moet gij niet treuren, want de Heer, uw God, zal u aan beproe-
vingen onderwerpen om aan te tonen of gij al dan niet standvastig blijft. Als gij
wenst dat de engelen in de hemel uw lof bezingen, aanvaardt dan de slagen die
vele mensen u zullen toebrengen en verheugt u; luistert naar beschimpingen en
dankt de Heer: ondergaat teleurstelling, doch ontvlucht Hem niet. Gij zijt het
laatste volk van God. Brengt het goede op een zodanige wijze in praktijk dat het
zijn grootste volmaaktheid bereikt. Een ieder onder u die uitrust en lui wordt, zal
uit dc gemeenschap worden gezet, zoals iets vuils dat wordt afgedankt en weg-
geworpen. Hij zal sterven met berouw in zijn hart en hij zal niet in staat zijn
God op enigerlei wijze te kwetsen. Ziet, met grote vreugde verkondig ik u de
blijde tijding dat uw God zeker, waarlijk bestaat. Hoewel allen Zijn schepselen
zijn, verkiest Hij slechts hen die Hem verkiczen. Hijzelf komt tot al wie tot Hem
komt. Hij schenkt eer aan hen dic Hem eren. Nadat gij uw harten, tongen, oren
en ogen hebt gezuiverd, komt gij tot Hem en Hij zal u aanvaarden.

Op het punt van geloof is alles wat God van u verlangt dat u de stelling aanhangt
dat God Eén is en dat Muhammad (mogen de vrede en de zegeningen van God
met hem zijn) Zijn Profeet is, Khatam-al-Anbiya (het zegel der Profeten) en de
grootste van hen allen. Na hem zal er nu geen andere Profeet zijn behalve iemand
die als ,,buruz” de mantel van Muhammadiyyat zal worden gegeven, aangezien
de dienaar niet los staat van zijn meester, noch een tak los staat van zijn wortel.
Weest er volkomen zeker van dat Jezus, de zoon van Maria, dood is, en zijn graf
in Srinagar in Kashmir, in de wijk Khanyar is. God heeft over zijn dood in de
Heilige Qur'an gesproken. Men moet ook in gedachten houden dat ik in geen
geval de grootheid van Jezus (vrede zij met hem) tracht te ontkennen. Hoewel
God aan mij heeft medegedeeld dat de Messias uit de Beweging van Muhammad
hoger in rang is dan de Mozaische Messias, acht ik de Messias, de zoon van
Maria, grotelijks, daar ik als Messias vanuit geestelijk standpunt de Khatamal
Khulafa in de Islam ben; de zoon van Maria was Khatamal Khulafa in de
Israélitische keten. In de Mozaische beschikking was de zoon van Maria de
Beloofde Messias, terwijl ik de Beloofde Messias in de beschikking van Muham-
mad (vrede zij met hem) ben. Ik heb derhalve zeer veel achting voor hem, wiens
naam ik draag, en wie ook zegt dat ik hem niet respekteer is een grote leugenaar
en een stichter van onheil.

Wie tot mijn gemeenschap behoort en wie niet:
Na dit alles te hebben uiteengezet, herhaal ik nog eens dat gij niet tevreden moet
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zijn omdat gij louter en alleen in uiterlijke vorm bai’at hebt gedaan. De uiterlijke
vorm betekent niets: God ziet wat in uw harten is en Hij behandelt u op grond
van wat Hij daar ziet. Ziet, ik kwijt mij hierin van mijn plicht jegens u dat ik
duidelijk maak dat zonde een vergif is. Neem het niet in. Ongehoorzaamheid aan
God betekent een lage dood, die gij dient te vermijden. Wend u tot gebed opdat
u kracht zal worden geschonken. Als iemand tijdens het gebed niet standvastig
gelooft dat Allah macht heeft over alles, behalve over hetgeen in een eerdere
belofte is vervat, behoort zo iemand niet tot mijn gemeenschap. Hij die het liegen
en bedriegen niet verzaakt, zo iemand behoort niet tot mijn gemeenschap. Hij
die verstrikt is in het web van wereldse hebzucht en zelfs nooit zijn ogen naar
dingen richt welke tot de volgende wereld behoren, zo iemand behoort niet tot
mijn gemeenschap. Hij die inderdaad niet aan godsdienstige zaken de voorkeur
geeft boven wereldse aangelegenheden, zo iemand behoort niet tot mijn gemeen-
schap. Wie zich niet geheel en volledig afzijdig houdt van iedere zonde en iedere
slechte daad, zoals wijn, kansspel, het begerig naar vrouwen zien, oneerlijkheid,
omkoopbaarheid en geen berouw toont over iedere vorm van onwettig gedrag, zo
iemand behoort niet tot mijn gemeenschap. Hij die zich niet voortdurend tot de
vijf dagelijkse gebeden wendt, behoort niet tot mijn gemeenschap. Hij die niet
regelmatig bidt en God niet in nederigheid gedenkt, behoort niet tot mijn ge-
meenschap. Hij die de banden met slecht gezelschap dat een ongezonde invloed
op hem uitoefent, niet verbreekt, behoort niet tot mijn gemeenschap. Hij die zijn
ouders niet respekteert en hen niet gehoorzaamt in zaken die niet in tegenstrijd
zijn met de Heilige Qur’an, en die nalatig is in het betonen van dienstbaarheid,
waarop zij zonder twijfel recht hebben, zo iemand behoort niet tot mijn gemeen-
schap.

Hij die niet met zijn echtgenote en haar familieleden in vriendelijkheid, goedheid
en grootmoedigheid leeft, behoort niet tot mijn gemeenschap.

Hij die zijn naaste buren het minste goed dat in zijn vermogen ligt, onthoudt,
behoort niet tot mijn gemeenschap.

Hij die de fouten van degenen die tegen hem in overtreding zijn geweest niet
wenst te vergeven, en de boosaardigheid wenst te voeden, behoort niet tot mijn
gemeenschap.

Iedere man of vrouw die oneerlijk is ten aanzien van zijn echtgenote of haar
echtgenoot, behoort niet tot mijn gemeenschap.

Hij die, op welke wijze ook, de belofte die hij tijdens bai’at heeft afgelegd, breekt.
behoort niet tot mijn gemeenschap.

Hij die mij niet werkelijk beschouwt als de Beloofde Messias en Mahdi, behoort
niet tot mijn gemeenschap.

Hij die mij niet gehoorzaamt in alles wat bekend staat als goed en aanvaard,
behoort niet tot mijn gemeenschap. En hij die uit gewoonte temidden zit van hen
die mij vijandig gezind zijn en daarbij met hen een stilzwijgende overeenkomst
aangaat, behoort niet tot mijn gemeenschap.

Iedere echtbreker, verleider, dronkaard, moordenaar, dief, gokker, ieder oneerlijk
persoon, iedereen die omkoopbaar is, iedere overweldiger, verdrukker, tiran,
leugenaar, vervalser, en hun metgezellen en hij die valse beschuldigingen uit tegen
zijn broeders en zusters of deze in opspraak brengt, behoort niet tot mijn gemeen-
schap, tenzij hij een volledig berouw heeft over zijn misdaden en zich geheel en
a] losmaakt van slechte metgezellen en een nieuwe bladzijde openslaat.
Inderdaad, al deze dingen zijn vergif. U kunt er geen deel aan hebben en toch
leven, want het licht en de duisternis kunnen niet tezamen bestaan.
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Iedereen die een oneerlijke aard heeft ten opzichte van God en niet open en
eerlijk is jegens Hem, kan niet deelhebben aan de zegening die hun die zuiver

van hart zijn, deelachtig wordt. Inderdaad, zeer gelukkig zijn zij die hun hart
reinigen, al hun onreinheden wegwassen en die hun God een belofte van trouw
afleggen, want zij zullen nooit mislukken. Het is niet mogelijk dat zij bij God in
ongenade zullen vallen, aangezien zij van God zijn en God van hen. Zij zullen
worden gespaard voor alle tegenspoeden. Uiterst dwaas is inderdaad hij die zal
trachten hen kwaad te berokkenen, want waarlijk, zij zijn in de schoot van God,
Die steeds klaar staat hen te steunen.

Wie heeft geloof voor God opgebracht? Waarlijk, slechts zij die zijn zoals eerder
is beschreven. Op gelijke wijze is ook hij dwaas die zich bezorgd maakt over een
brutale zondaar, die kwaad en wangedrag in zijn hart heeft, want laatstgenoemde
zal zelf tot zijn vernietiging bijdragen. Vanaf de dag dat God de hemel en de
aarde heeft geschapen is het nog nocit gebeurd dat Hij hen die goed waren heeft
vernietigd. Integendeel, voor hun zaak heeft Hij steeds grote wonderen getoond,
en Hij zal zelfs nieuwe wonderen tonen.

Onze God bezit grote en schitterende krachten

Onze God is een zeer getrouwe God, en voor hen die Hem getrouw blijven
toont Hij prachtige werken. De wereld wenst hen in stukken te scheuren en hen
te verslinden en iedere vijand zet in hen zijn tanden, maar Hij Die hun Vriend is,
spaart hen voor elk gevaar en doet hen op ieder gebied zegevieren. Hoe gelukkig
is dan hij die zijn band met een dergelijke God niei verliest? Aan Hem schenken
wij ons geloof en Hem hebben wij herkend. Van de gehele wereld is alleen Hij
de God Die Zijn openbaring op mij heeft nedergezonden; Die voor mij krachtige
tekenen heeft getoond; Die mij heeft gezonden als de Beloofde Messias voor
deze tijd. Er is geen enkele God behalve Hij, noch in de hemel, noch op aarde.
Hij die geen geloof in Hem kan opbrengen blijft verstoken van het goede, ver-
stoken van zegeningen en verstoken van hulp.

Van onze God hebben wij een Openbaring ontvangen die schittert als de zon.
Wij hebben gezien dat Hij alleen de God van de gehele wereld is en dat er geen
andere God is. Hoe machtig is de God Die wij hebben gevonden en hoe onder-
steunend! En hoe groot, hoe prachtig zijn de eigenschappen van de God Die wij
hebben gezien! De waarheid is dat voor Hem niets onmogelijk is, behalve hetgeen
in tegenspraak is met Zijn eigen Boek en Zijn eigen belofte. Als u daarom tot
Hem bidt, moet u niet zijn zoals die onwetende natuurkenners die zelf een
natuurwet hebben gemaakt die niet het siempel van God draagt, want zij zijn de
verworpenen, wier gebeden nooit zullen worden aanvaard. Zij zijn blind en niet
met inzicht begiftigd; zij zijn dood, niet levend. Zij zetten God een wet voor die
zij zelf hebben geschapen en zij stellen uit eigen beweging grenzen aan Zijn
krachten, terwijl zij Hem buiten deze grenzen zwak en hulpeloos achten. Natuur-
lijk zullen zij worden behandeld in het licht van hun eigen toestand.

Maar als gij opstaat voor het gebed, is het voor u verplicht gesteld te verklaren
dat God macht heeft over alle dingen. Alleen dan zal uw gebed worden aan-
genomen, en gij zult getuige zijn van die wonderen van uw God waarvan wij
getuige zijn geweest. En gedenk dat ons getuigenis niet is gebaseerd op geruchten;
het is gebaseerd op dingen die wij zelf hebben gezien. Hoe kunnen de gebeden
worden aangenomen van iemand die niet verklaart dat God macht heeft over alle
dingen? En hoe kan zo iemand in zichzelf de moed vinden tot God te bidden
over zaken waarin de verlangde remedie of verandering een inbreuk op de
natuurwetten zoals hij ze begrijpt, met zich zou brengen?



Maar o gij, goede mens, uw God is Hij, Die in de ruimte, zonder enige onder-
steuning, de talloze sterren heeft bevestigd en Die de hemelen en de aarde uit
absoluut niets heeft geschapen. Beweert gij dat Hij ten aanzien van uw noden
hulpeloos is? De werkelijkheid is dat uw eigen misvattingen u de zegeningen ont-
zeggen. Er zijn ontelbare prachtige dingen in onze God, maar deze worden slechts
aanschouwd door hen die in alle oprechtheid en geloof de Zijnen worden. Hij
onthult deze wonderen niet voor hen die geen geloof in Zijn krachten bezitten
en die niet gelovig en waarachtig zijn.

Hoe ongelukkig is inderdaad iemand die zelfs nict weet dat hij een God heeft
Die macht heeft over alle dingen! Ons Paradijs is inderdaad onze God: onze
grootste vreugde is God, want Wij hebben Hem gezien en in Hem alle schoonheid
gevonden. Deze schat is het waard dat men hem bezit, zelfs ten koste van het
leven, en deze schat is een juweel dat moet worden gekocht, zelfs indien het slechts
verkrijgbaar is door het opofferen van het gehele wezen. O gij die hiervan ver-
stoken zijt, spoedt u naar deze bron, want zij zal uw dorst lessen. Het is de bron
des levens die u zal redden. Wat moet ik doen en hoe moet ik deze blijde tijding
in uw hart prenten?! Met welke bazuin moet ik allerwegen verkondigen dat dit uw
God is, zodat allen zouden horen?! En met welke medicijn moet ik de mensen
behandelen zodat hun oren zich openen om te horen?!

God is het centrale punt van al onze plannen

Als u werkelijk van God wordt, weest er dan verzekerd van da: God van u is.
Terwijl u slaapt zal Hij over u waken; terwijl u in uw waakzaamheid ten aanzien
van de vijand verslapt, zal Hij een oog op hem houden en zijn plannen verijdelen.
Zelfs nu heeft u er geen idee van welke wondere krachten uw God bezit. Als u
het had geweten zou er geen dag voor u kunnen zijn geckomen waarop u zou
treuren wegens gebrek aan wereldse zaken. Weeklaagt en huilt iemand die een
schat ter beschikking heeft over het verlies van een cent, alsof hij op het punt
stond ten onder te gaan? Als u zich bewust was geweest van deze schat dat God
voor al uw noden voldoende zou zijn geweest, welke reden zou er dan voor u
zijn geweest om zo volledig op te gaan in de dingen van deze wereld? God is een
uiterst kostbare schat; stelt u zich zijn juiste waarde eens voor. Zonder Hem bent
u niets; noch u, noch uw materiéle middelen en plannen. Volg niet in de voet-
stappen van andere naties die volledig van materiéle middelen afhankelijk zijn
geworden. Zoals een slang aarde eet, zo bestaan zij door lagere en inferieure
materi€le middelen. Zoals gieren en honden kadavers eten, hebben ook zij hun
tanden in een karkas gezet. Zij zijn inderdaad ver van God afgedwaald en hebben
hun toevlucht genomen tot de aanbidding van menselijke wezens, het eten van
varkensvlees en het vrije gebruik van wijn, alsof dit even onschadelijk zou zijn als
water. Aangezien zij teveel afhankelijk zijn van materi¢le middelen en geen hulp
bij God zoeken, zijn zij dood; en de hemelse geest heeft hen verlaten zoals een
duif het nest uitvliegt. De melaatsheid van de aanbidding van mammon heeft een
plaats ingenomen in het binnenste van hun harten en de organen van hun inner-
lijke, geestelijke leven in stukken gescheurd. Hoedt u voor deze melaatsheid.

Ik verbied u niet om binnen gepaste grenzen aan materiéle middelen te denken;
wat ik verbied is dat u, zoals bij andere naties het geval is, volledig de slaaf wordt
van materi¢le middelen en daarbij God, Die deze materiéle middelen eveneens
kontroleert, vergeet. Slechts als u ogen had om te zien, zou u ontdekken dat er
slechts God is en God alleen, terwijl al het andere zonder waarde is. U kunt uw
arm noch uitstrekken, noch intrekken, zonder Zijn toestemming. Een persoon
die geestelijk dood is zou hierom lachen, maar het zou beter voor hem zijn dat
hij stierf alvorens hij zich aan dit lachen overgeeft.
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Wacht u voor het nabootsen van andert naties!

Past op! Nadat u heeft gezien hoe andere landen een aanzienlijke mate van
sukses hebben bereikt in hun wereldse plannen, moet u niet beginnen te wensen
hen in hun voetstappen te volgen. Luister aandachtig en let er op dat zij vreemde-
lingen zijn voor God en zich niet bekommeren om Hem Die u allen tot Zich
roept. Wat is hun god anders dan een zwak menselijk wezen; en dit is de reden
waarom zij in een dergelijke zolfvoldane dwaling verkeren. Ik wens u er niet van
te weerhouden naar wereldse goederen te streven, maar u moet niet de wegen
volgen van hen die denken dat deze huidige wereld alles is. In alles wat u doet,
of het verband houdt met de dingen van deze wereld, of met die van de volgende,
moet u de hulp en steun van God alleen zoeken, en dit moet voor altijd het
leidende principe van uw leven zijn. Maar dit zoeken van hulp moet niet uit-
sluitend met uw lippen gebeuren; het moet diep in uw binnenste uw overtuiging
zijn dat iedere zegening van de hemel afkomstig is. U bent waarlijk oprecht indien
u tijdens iedere moeilijkheid, alvorens uw plannen te maken, de deur voor uzelf
sluit en voor de troon van de Almachtige God nedervalt en om Zijn genade, hulp
en steun roept. Dan zal de heilige geest u te hulp komen en door onzichtbare
middelen zal voor u een weg worden opengelegd.

Betoont genade aan uw eigen zielen en weest niet als hen die zich volledig van
God hebben afgesneden en zodanig op materiéle middelen zijn teruggevallen dat
zij bij het inroepen van Gods hulp, zelfs nieis eens met hun lippen, bij wijze van
formaliteit, de woorden ,,als God het wil” uitspreken. Moge God uw ogen openen
zodat u zult beginnen te bemerken dat uw God de basis is op Wie alle plannen
rusten, Als de centrale steunbalk van een dak omlaag valt, kunnen de Kkleinere
balken zich dan in hun positie handhaven? Zeker niet. Zij zullen naar alle waar-
schijnlijkheid alle ogenblikkelijk naar beneden komen en mogelijk met verlies
aan levens. Op gelijke wijze kunnen uw plannen zich niet staande houden zonder
de hulp van God. Als u Zijn hulp niet inroept, als u dit aanroepen niet tot het
meest fundamentele principe van uw leven maakt, zult u geen sukses hebben en
zult u tenslotte met een groot berouw sterven.

Verbaast u er niet over waarom andere volkeren zoveel sukses hebben, hoewel
zij niet het flauwste idee hebben van uw Meest Volmaakte en Almachtige God.
Het antwoord is dit, en dit alleen, dat omdat zij God hebben verzaakt, zij op de
proef worden gesteld met materi¢le middelen. Dikwijls neemt een beproeving van
God die gedaante aan dat als iemand die Hem verzaakt en zich overgeeft aan
vleselijke genoegens, en zijn gedachten volledig richt op materiéle rijkdom, de
deuren van wereldlijke vooruitgang voor hem worden geopend; hoewel hij vanuit
godsdienstig en geestelijk standpunt volkomen gebrekkig en naakt is. Tenslotte
sterft hij ondergedompeld in deze wereld, om in een eeuwige hel te worden
geworpen (zoals de Beloofde Messias elders heeft uitgelegd, betekent de uitdruk-
king ,,ecuwig” hier een zeer, zeer lange periode). En soms neemt deze beproeving
de vorm aan dat een dergelijke persoon zonder sukses blijft, zelfs bij de taak van
het vergaren van rijkdom. Maar de laatstgenoemde beproeving is niet zo gevaar-
lijk als de eerste, aangezien de eerstgenoemde beproeving een buitensporige mate
van trots en een meerderwaardigheidscomplex aankweekt. In ieder geval behoren
beide groepen tot hen op wie de toorn van God nederdaalt. De ware bron van
alle soorten van voorspoed is God. Als deze mensen zich daarom niet bewust zijn
van dit Levende en Onderhoudende Wezen, en zelfs zorgeloos zijn ten opzichte
van Hem, en Hem de rug toewenden, hoe kan hun dan ware voorspoed ten deel
vallen? Gezegend zijn zij die dit geheim begrijpen, en vernietigd is hij die er niet
in slaagt het te begrijpen.
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Op gelijke wijze is het voor u verplicht dat u niet de filosofen van deze wereld
begint te volgen, noch uzelf leed zult aandoen door geestelijk door hen te worden
geintimideerd. Al deze zaken vormen verschillende manifestaties van een grove
onwetendheid. De werkelijke en ware filosofie is slechts die welke God in Zijn
Heilige Boek aan u heeft gegeven. Een dreigend gevaar van verwoesting zijn de
mensen die deze materiéle filosofieén een liefde zijn gaan toedragen; en suksesvol
zijn zij die voor werkelijke kennis en werkelijke filosofieEn naar het Heilige Boek
gaan. Waarom wendt u zich tot de paden van onwetendheid? Loopt u hen na die
blind zijn, in de hoop dat zij u de weg zullen wijzen? O gij onwetend volk, hoe
kan iemand die zelf blind is u de weg wijzen? De waarheid is dat de ware filo-
sofie alleen kan worden bereikt door de heilige geest. Door deze geest zult u die
wetenschappen die niet voor anderen toegankelijk zijn bereiken. Als u er met
oprechtheid naar vraagt, zult u deze tensiotte krijgen, en dan zult u ontdekken
dat dit de enige kennis is die frisheid en leven aan het hart schenkt en dit op een
stevige toren van volmaakte zekerheid plaatst. Hoe kan iemand die zelf van
kadavers bestaat voor u een schoon en gezond voedsel voortbrengen? Hoe kan
iemand u de weg tonen die zelf blind is? Alle zuivere en gezonde wijsheid komt
alleen uit de hemelen. Wat is het dat u bij hen die van deze aarde zijn zoekt?
Alleen zij wier zielen zich naar de hemelen verheffen erven wijsheid. Hoe kunnen
zij die met hun eigen gedachten niet tevreden zijn, u bevrediging schenken? Het
voornaamste is zuiverheid van hart: oprechtheid en zuiverheid moeten eerst
komen; daarna zult u alles krijgen.

De deur van openbaring is zelfs nu open

Denk niet dat de Openbaring van God voortaan niet meer mogelijk is; doch
alleen in het verleden. Denk niet dat de heilige geest nu niet meer kan nederdalen.
Ik zeg u waarlijk dat iedere deur kan worden gesloten, behalve de deur voor het
nederdalen van de heilige geest. Open alle deuren van uw hart om hem te ont-
vangen. U verwijdert u met uw eigen handen tot op een afstand van die zon als
u zelf het raam sluit waardoor licht kan binnenkomen. Sta daarom direkt op en
open dit raam zodat het licht van de zon uit eigen beweging uw hart kan binnen-
treden met de eenvoud en onvermijdelijkheid van een natuurlijk proces. Wanneer
God de deuren van Zijn zegeningen voor de wereld niet heeft gesloten; wanneer
Hij deze zegeningen zelfs meer dan tevoren heeft vermenigvuldigd, waagt u het
dan aan te nemen dat Hij de deuren van Zijn geestelijke zegeningen voor u heeft
gesloten, zelfs op een tijd dat aan deze zegeningen de grootste behoefte bestond?
Nee, nee, geenszins! Deze deur is zonder enige twijfel eerder geopend. Nu dan, in
overeenstemming met de leer zoals deze is vervat in Surat-ul-Fatihah, de deur van
alle vroegere zegeningen voor u is geopend, waarom weigert u ze dan te ontvangen?
Creéer een dorst voor deze bron, en het water zal dan vanzelf aan haar ont-
springen. Roep om deze melk als een kind, zodat zij uit de borst opwelt. Begin
genade te verdienen, zodat genade zal worden betoond. Toon verlangen en een
grote bezorgdheid, zodat uw gemoed tot rust zal komen. Roep het uit, met pijn,
telkens weer, zodat zich een hand zal uitstrekken en u zal grijpen. Inderdaad,
hoe verschrikkelijk moeilijk is de weg die de weg van de Heer is! Maar waarlijk,
hij is gemakkelijk gemaakt voor hen die in de afgrond springen en vastbesloten
zijn om voor hun Heer het vuur onde rogen te zien. Gezegend zijn zij die voor
de zaak van de Heer een oorlog voeren tegen zichzelf; terwijl zij die terwille van
zichzelf een oorlog tegen de Heer voeren en weigeren zich te vormen in gehoor-
zaamheid aan Zijn wil, waarlijk ongelukkig zijn.

Al wie voor de zaak van zichzelf een gebod van God negeert, hij zal nooit het
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Koninim'jk der hemeien binnengaan. Streef er daarom tot het uiterste naar dat
geen jota of woord van de Heilige Qur’an tegen u getuigenis zal afleggen, en
zorg er voor in dit opzicht begrijpend te zijn, want gewis, zelfs het geringste
kwaad is strafbaar. De tijd is erg Kort; de opdracht van uw leven is nog niet
vervuld. Loop snel, want de avond komt naderbij. Wat u ook voor de Heer
brengt, onderzoek het goed en zo dikwijls als u kunt, opdat niet enig gebrek
dat achterblijft een onherstelbare schade kan veroorzaken; of opdat u niet iets
met u zult meenemen wat in feite tot niets anders zal bijdragen dan tot vuile en

valse goederen die het niet waard ijn voor een koninklijk hof te worden ge-
presenteerd.

De verheven positie van de Heilige Qur'an

Ik heb te versiaan gekregen dat er onder u zijn die de Hadith in hun geheel
verwerpen. Als dit zo is, verkeren deze mensen in een duidelijke dwaling. Ik heb
nooit geleerd dat zij een dergelijke mening moeten zijn toegedaan. Integendeel,
ik ben zeer vast van mening dat God voor uw leiding drie dingen heeft verstrekt.
Het eerste hiervan is de Heilige Qur’an, die de Eenheid van God, Zijn Pracht en
Grootheid uiteenzet, en de beslissing geeft inzake alle geschilpunten tussen de
Joden en de Christenen. Verder verbiedt de Qur’an dat u iets anders dan God
aanbidt - noch mens, noch dier, noch de zon, noch de maan, noch enig ander
hemellichaam, noch materitle middelen, noch uzelf -, Wees derhalve op uw hoede.
Doe geen enkele siap die tegenstrijdig is met iets dat het Heilige Boek bevat.
Zeker, ik zeg u waarlijk dat al wie zelfs de geringste van de zevenhonderd
geboden die de Heilige Quran bevat mijdt, de deur van redding voor zichzelf
dichtslaat. De werkelijke en volmaakte paden van redding zijn alleen door de
Heilige Qur'an geopend. Alle andere paden waren slechts hun schaduwen. U moet
daarom deze heilige schrift met de uiterste aandacht en het diepste nadenken
bestuderen; en u moet haar beminnen zoals u nooit iets hebt bemind. Want
inderdaad, God heeft mij meegedeeld:

G goasT s
»Al het goede in de Qurian”.
Alle soorten van goed zijn er in te vinden, en dit is de waarheid. Ongelukkig zijn
inderdaad de mensen die aan andere dingen voorrang geven.
De Heilige Qurian is de bron voor uw redding, voor alle verbetering en succes.
Er is zelfs niet één enkele geestelijke behoefte waarin in dit Heilige Boek niet
voor u is voorzien. De ondersteuner of de vervalser van uw geloof op de Dag des
Oordeels zou de Heilige Qurian zijn, en afgezien van dit Boek, is er geen ander
onder de hemelen dat u een rechtstreekse leiding kan verschaffen, Het is inder-
daad een groie zegening van God voor u dat Hij u een boek als dit heeft ge-
schonken. Waarlijk, ik zeg u dat als het boek dat door u js bestudeerd, door
de Christenen zou zijn bestudeerd, zij niet ten onder zouden zijn gegaan; en als
de zegening en de leiding die aan u is toegestaan, aan de Joden zou zijn gegeven,
inplaats van de Torah, zouden sommige van hun sekten niet uiteindelijk de Dag
des Oordeels hebben ontkent. Beseft daarom de waarde van de zegening die u is
geschonken. Het is een kostbare zegening en een grote schat. Zonder de Heilige
Quran zou de gehele wereld niet beter zijn geweest dan een vuil stuk half-
gevormd viees. Het is inderdaad een boek dat als men alle andere geschriften en
bronnen van leiding ermee vergelijkt, deze in het geheel niets voorstellen.
De Heilige Qur'an kan een zwak mens binnen een week zuiver maken, mits geen
poging wordt ondernomen er van weg te lopen; zowel formeel als in de geest.
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De Qur'an kan u maken als de profeten, mits u er niet van wegloopt. Welk boek
is er, afgezien van de Heilige Qur’an, dat vanaf het allereerste begin zijn lezers
een gebed heeft onderwezen dat luidt:
PRV L] L2 o stz 2
el S G e et Kira Gy
o
,,Leid ons op het rechte pad, het pad dergenen aan wie Gij gunsten hebt geschon-
ken” (1 : 6-7).
Het heeft hun dus een grote hoop voorgehouden, namelijk de hoop dat hun
de weg zal worden getoond die leidt naar het verwerven van die zegeningen
die aan hen werden geschonken die van de profeten waren, de Siddigs,
de Shohada en de Salihin. Maak daarom uw besluit bekend en verwerp
deze uitnodiging van de Qur’an niet wanneer hij u oproept te werken ter ver-
krijging van de zegeningen die aan vroegere volkeren werden gegeven. God is
in feite genegen u zelfs meer te schenken. God heeft u al hun geestelijke en
materiéle essentic doen erven, maar tot aan de Dag van de Oiyamah (Opst?ndmg)
zullen deze niet van u op iemand anders overgaan. God zal u de zegening van
openbaring en de tastbare vormen van gemeenschap, die in het a_l_gemeen
,,mokalamah” en ,mokhatabah” worden genoemd, niet ontzeggen. Hij zal al
die zegeningen aan u, die Hij ooit aan anderen betoonde, voltooien. Maar al
wie de onbeschaamdheid zal hebben te liegen en er aanspraak op zal makgn
openbaring van Hem te hebben ontvangen, terwijl hij in werkelijkheid niet
een dergelijke openbaring heeft ontvangen, of er aanspraak op maakt de eer van
gemeenschap met God van de soort die ,,mokalamah” en ,,mokh:itabah” V\_forc!t
genoemd te hebben gehad, terwijl hem in werkelijkheid een dergelijke eer niet is
geschonken, dan verklaar ik met God, terwijl al Zijn engelen getuige zijn, dat zo
iemand ten onder zal gaan en zal worden vernietigd omdat hij heeft gelogen over
zijn Schepper en omdat hij bedrieglijk heeft gehandeld.
De verklarende positie van de Sunnah
Het tweede middel dat ter leiding aan de Muslims is geschonken is de Sunnah,
d.i. de praktische maatregelen die door de Heilige Profeect zijn genomen met het
oog op het tonen van de Heilige Qur'an en het in werkelijk tastbarc praktijk
brengen ervan. Als men bijvoorbeeld slechts oppervlakkig ziet, schijnt er in de
Qur’an geen specificatie te zijn van de rak’ats in het geval van de vijf dagelijkse,
verplichte gebeden, van het aantal en voor welk gebed ze bestemd zijn, maar de
Sunnah van de Heilige Profeet heeft al deze zaken zeer duidelijk gemaakt. Nie-
mand moet de vergissing begaan te denken dat de Hadith en de Sunnah een en
dezelfde zaak zijn, want wat Hadith wordt genoemd werd 150 jaar later ver-
zameld, terwijl de Sunnah reeds bestond vanaf het allereerste begin naast de
Heilige Qur'an. Na de Heilige Quran zijn de Moslims de grootste dankbaarheid
verschuldigd aan de Sunnah. De verplichting voor God en Zijn Apostel ten aan-
zien van de leiding van de mensheid was slechts tweeledig, namelijk dat God
door Zijn Heilige Boek neder te zenden, door middel van Zijn woord, Zijn wil
en genocgen aangaf, ter vervulling van de eis die de Goddelijke wet eigen is;
terwijl de plicht die op de Heilige Profeet werd gelegd er uit bestond dat hij door
deze wet in werkelijke praktijk te brengen, haar duidelijk in al haar aspekten in
feitelijke werking zou toepassen. Hij veranderde daarom in daden wat in de vorm
van woorden was gezegd, en loste door zijn feitelijke praktijk een aantal moeilijk-
heden op. Het is niet gepast te zeggen dat deze plicht op de Hadith werd gelegd,
aangezien de Islam reeds lang voordat de Hadith werd verzameld op aarde
gevestigd was. Zegden de mensen hun gebeden niet in de tijd dat de Hadith nog
niet was verzameld? Betaalden zij niet de Zakat, of verrirchtten zij niet de Hadj?
Of waren zij onwetend ten aanzien van wat hun was toegestaan en wat niet?
14



De ondersteunende positie van de Hadith

Natuurlijk is het derde middel tot leiding de Hadith, omdat veel punten met
betrekking tot geschiedenis, zedenleer en rechtsgeleerdheid er volledig verklaard
in kunnen worden gevonden; en het grote nut van de Hadith ligt in het feit dat
deze de dienaar van de Qur'an en de Sunnah is. Sommige mensen die onwetend
zijn ten aanzien van de werkelijke positie van de Heilige Qur’an, schrijven hier
de Hadith de positic toe van een rechter over de Qur’an, zoals de Joden deden
met betrekking tot enkele van hun tradities. Wij zien anderzijds de Hadith als
een dienaar van de Qur'an en de Sunnah, omdat het bestaan van dienaren in het
geheel geen afbreuk doet aan de meester, doch in feite een teken is van zijn
belangrijkheid en grootheid. Het Heilige Boek is het Woord van God, terwijl de
Sunnah de daden van de Heilige Profeet zijn en de Hadith een ondersteunende
getuige zijn voor de Sunnah. Het is verkeerd (God verhoede het) te zeggen dat
de Hadith cen rechter is over de Heilige Qur'an. Zo er al cnige rechter is
over de Heilige Qur’an, is het het Heilige Boek zelf. De Hadith die in ieder
geval cen element van speculatie in zich heeft, kan niet een hogere positic wor-
den gegeven, omdat deze niet meer is dan cen ondersteunend argument. De
Qur’an en de Sunnah hebben al het echte werk gedaan, terwijl de Hadith niet
meer doet dan het verstrekken van enige aanvullende verificatie. Hoe kan de
Hadith zich in de positie bevinden van een rechter over de Heilige Qur’an? Het
Heilige Boek en de Sunnah boden leiding aan de mensheid in een tijd dat er tot
dan toe nog geen teken was van de zo genoemde rechter. Zegt daarom nooit dat
de Hadith ecn rechter over de Heilige Quran is: zegt liever dat de Hadith een
verder steunend bewijs verstrekt voor de Quran en de Sunnah. Natuurlijk is de
Sunnah ongetwijfeld iets dat de wil van de Qur'an aangeeft en geeft zij het pad
aan waarop de Heilige Profeet zijn gezellen zette. De Sunnah is niet een naam
voor de dingen die een honderd- of een honderdvijftigtal jaren later werden op-
geschreven en verzameld. Deze worden de Hadith genoemd. De Sunnah is
anderzijds het praktische voorbeeld dat vanaf het allercerste begin steeds heeft
bestaan, in de praktische daden van de Moslims. Duizenden Moslims zijn aldus
werkzaam geweest. Maar zelfs hoewel in een groot deel van de Hadith, deze de
positie van een speculatie bezit, verdient zij toch, daar waar zij niet indruist
tegen de Heilige Qur’an, te worden aangenomen om te dienen als een onder-
steuning van de Heilige Qur’an en de Sunnah, Zij vormt een grote schatkamer
van materiaal dat op veel Islamitische kwesties betrekking heeft.

Een gebrek aan waardering voor de Hadith staat dus gelijk aan het wegsnijden
van een groot gedeelte van het lichaam van de Islam. Maar als een Hadith in
tegenspraak is met de Heilige Qur'an en de Sunnah, en in tegenspraak is met
andere Hadith die in overeenstemming zijn met het Heilige Boek, of in tegen-
spraak is met de Sahih Bukhari, dan moet deze natuurlijk niet worden aange-
nomen, want aanvaarding ervan zou dan verwerping inhouden van de Heilige
Qur’an en van al die Hadith die met het Heilige Boek in overeenstemming zijn.
Het stemt mij tevreden dat geen enkel rechtschapen mens een dergelijk geloof
wenst te onderschrijven. Geeft in elk geval de verschuldigde erkenning aan de
Hadith en behaal er in de hoogste mate uw voordeel uit, want zij zijn van de
Heilige Profeet afkomstig en tenzij zij worden verworpen door de Qur’an en de
Sunnah, moet gij ze niet verwerpen. U moet u zodanig vasthouden aan de Hadith
dat geen daad van u, geen rust, geen verrichting en geen ingebreke blijven om
enige werkzaamheid uit te voeren, zonder basis in de Hadith is. Maar als er een
Hadith is die in tegenspraak is met dat wat in de Qur’an is vermeld, moet u uw
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verstand aanwenden om een verzoening in interpretatie tot stand te brengen;
maar waar een dergelijke verzoening niet mogelijk is, moet de Hadith worden
Verworpen en opzij gezet, aangezien niet kan worden aangenomen dat de
betreffende Hadith van de Heilige Profeet afkomstig is. Maar als er een zwakke
Hadith is die niettemin overeenstemt met de Heilige Qur’an, dient deze te worden
aangenomen, want de Heilige Qur’an heeft deze Hadith bevestigd.

Criterium voor het beoordelen van Hadith die profetieén bevatten

Maar als er een Hadith is die een profetie inhoudt en welke de Mohaddithin als
zwak hebben beoordeeld, terwijl de profetie die in deze Hadith is vervat in uw
eigen tijd of in een eerdere tijd dan de uwe is vervuld, dan moet deze Hadith als
authentick worden aangenomen, en van al degenen die haar als zwak hebben
beoordeeld en in gebreke zijn gebleven haar te aanvaarden, zal blijken dat zij in
dwaling verkeerden. Het aantal Hadith dat profetieén bevat loopt in de honder-
den en de Mohaddithin hebben aangenomen dat de meeste ervan verzonnen of
gebrekkig zijn. Als er daarom een in vervulling gaat en u dit punt tracht te
vermijden, terwijl u zegt dat u haar niet kon aanvaarden omdat zij zwak was, of
omdat de verteller in de schakel waardoor zij tot ons was gekomen geen oprechte
man was, dan zal een dergelijke verwerping uwerzijds een gevolg zijn van uw
ongeloof, want u verwerpt dan een Hadith waarvan de betrouwbaarheid door
God is ingesteld, zelfs in die mate dat de profetie die deze Hadith bevatte in
vervulling is gegaan. Veronderstel nu dat er duizend Hadith van deze soort zijn
die door de Mohaddithin als zwak en onaanvaardbaar worden beschouwd, maar
veronderstel dat de profetieén die zij bevatten in vervulling gaan, zou u ze dan
verwerpen, en hiermee ook alle duizend bewijzen ter ondersteuning van de waar-
achtigheid van de Islam, die de vervulling van de profetieén in kwestie vormden?
Als u zo iets doet, wordt u daardoor vijanden van de Islam. Allah zegt:
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»Hij geeft niemand overvioedig kennis van Zijn geheimen, behaive hem die Hij
als boodschapper kiest” (72 :27-28). Aan wie moet daarom een ware profetie
worden toegeschreven, als dit niet aan een ware Profeet is? Is het niet meer in
overeenstemming met iemands oprechtheid van geest om bij dergelijke gelegen-
heden te zeggen dat de Mohaddith in kwestie had gedwaald aangezien hij een
Hadith als zwak had verworpen, welke in feite heel betrouwbaar was? Of zou
het voor ons gepast zijn te zeggen dat bij het steunen van een zwakke Hadith met
het bewijs van feitelijke gebeurtenissen God Zelf schuldig was aan een dwaling?
Voor u moet in ieder geval het leidende principe zijn dat u zelfs een zwakke
Hadith volgt, mits zij niet in tegenstrijd is met de Heilige Qur'an en de Sunnah,
of in tegenstrijd is met andere Hadith die in overeenstemming zijn met het
Heilige Boek. ' ,

Op dit punt is echter grote voorzichtigheid geboden, want het is een feit dat er
een groot aantal verzonnen Hadith bestaan die in de Islam een grote mate van
scheuring hebben veroorzaakt. Alle elkaar bestriidende sekten baseren zich op de
een of andere Hadith, zoals dit hun het beste schikt, zodat zelfs een zo duidelijke
en goed geregelde kwestie als de voorgeschreven dagelijkse gebeden aanleiding
heeft gegeven tot extreme meningsverschillen. Sommigen roepen ,,Amin” met
luide stem, hoorbaar voor anderen, terwijl anderen het standpunt huldigen dat
dit in de eigen gedachten moet worden gedaan. Sommigen volgen de recitatie
van Surat-ul-Fatihah door de Imam met een zelfde gelijktijdige recitatie van deze
Sura achter de Imam, ieder in de eigen gedachten, terwijl anderen geloven dat
een dergelijke recitatic hun gebed schaad: en daarom verboden is. Sommigen
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houden de handen sedurende de salat op de borst sevouwen, terwijl anderen de
handen ter hoogte van de navel houden. De werkelijke oorzaak van al deze

verschillen ligt in de Hadith. De Heilige Qur'an zegt:
#3F A g TS
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,» Terwijl elke partij zich verheugt in wat zij heeft” (30 : 33).

De redding van zonde ligt in volmaakte overtuiging

O gij die de Heer zoekt, open uw oren en luister! Schenkt er aandacht aan dat
er niets is dan volmaakte overtuiging die u van zonde redt; overtuiging geeft u
de kracht om goed te doen; en overtuiging alleen kan u veranderen in een
minnaar van God. Kunt u zich afwenden van het kwaad zonder een volmaakte
overtuiging? Kunt u uw eerste opwellingen in bedwang houden zonder de hulp
van een zeker licht? Kan iemand zonder deze volmaakte overtuiging enige werke-
lijke verandering in zichzelf teweegbrengen? Kunt u zonder deze volmaakte
zekerheid enige toestand van tevredenheid en gemoedsrust bereiken? Kunt u
zonder haar wel enige werkelijke voorspoed bereiken? Is er in de wijde wereld
enige verzoening die u de kracht kan geven zonde te vermijden, waaraan de mens
zo’n behoefte heeft? Kan het voorgewende bloed van Jezus, de zoon van Maria,
u van zonde bevrijden? O gij Christenen, weerhoudt u ervan een kolossale vals-
heid te uiten, een zodanige valsheid zelfs die de aarde gaarne in stukken zou
breken! Voor een bevrijding moest Jezus zelf afhankelijk zijn van een volmaakte
overtuiging. Hij geloofde met overtuiging en werd gered. Wee, inderdaad, die
Christenen die de wereld bedriegen door te zeggen dat zij bevrijd zijn door het
bloed van Jezus Christus, zelfs als zij van hoofd tot tenen in kwaad zijn ge-
dompeld. Zij weten zelfs niet wic hun God is. Hun leven is een leven van
verwenning en gemak, en met de bedwelming van wijn in hun hoofd blijven zij
onwetend van het leven met God. Voor hen is er geen aandeel in de vruchten
van het leven dat in zuiverheid wordt gleeefd. Herinnert u daarom altijd dat u
niet uit de duisternis kunt komen zonder een vaste overtuiging, noch kunt u de
heilige geest deelachtig worden. Gezegend zijn zij die deze overtuiging hebben,
en gezegend zijn zij die gered zijn van onzekerheden en twijfels, want zij alleen
zullen worden gered van zonde; en gezegend zult gij zijn als u deze grote schat
van een vaste overtuiging wordt gegeven, aangezien die dag de zonde voor u
ten einde komt. Zonde en overtuiging kunnen niet tezamen bestaan. Zult u ooit
met opzet een hand in een gat steken dat zoals u ziet wordt bezet door een
giftige slang? Of zult u ooit daar blijven staan waar een regen van rode hete stenen
nederdaalt vit een spuwende vulkaan, of waar een lichtflits uit de hemel zijn doel
treft, of waar een wilde leeuw waarschijnlijk ieder moment kan aanvallen? Of zou
u willen leven op een plaats waar een gevaarlijke pest de mensheid verwoest? Als
u dan in God gelooft met dezelfde vastheid van overtuiging als die waarmee u
gelooft in het gevaar van een slang, of een weerlicht, of een leeuw, of een plaag,
is het niet mogelijk dat u Hem zou trotseren door ongehoorzaamheid, en daar-
door straf zou oplopen, of dat u de band van oprechtheid en getrouwheid die u
met Hem bindt zou willen breken.

O gij mensen die zijt geroepen tot oprechtheid en waarheid, weest er ten volle
van verzekerd dat de Goddelijke aantrekkingskracht alléén dan in u haar ontstaan
zal vinden, en gij alléén dan zult worden schoongewassen van de kwaadaardige
smet der zonde, als uw harten boordevol geraken van een vaste overtuiging.
Misschien zult u zeggen dat u deze overtuiging bezit, maar u moet er voor zorgen
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u te herinneren dat dit gevoel niet meer is dan een begoocheling uwerzijds. Die
vaste overtuiging is zeer zeker nog niet de uwe, want u spreidt de voorwaarden
die er steeds noodzakelijkerwijze mee moeten samengaan niet tentoon. U hebt
uw zondige manieren nog niet opgegeven; u hebt nog niet de eerste stap gezet
die u zou moeten hebben zetten op het moment dat deze vaste overtuiging de
uwe werd. U vreest de zonde nog niet zoals u haar zou moecten vrezen. U kunt
de kwestie zeer wel in uw eigen gedachten overwegen. Een mens steekt nooit zijn
hand in een gat waarvan hij weet dat het wordt bezet door een giftige slang;
noch neemt hij ooit met opzet voedsel tot zich, waarvan hij reden heeft te
geloven dat het is vergiftigd. Noch zal hij gedachteloos een geboomte inlopen
dat duizend woedende leeuwen herbergt. Kunnen uw handen en uw vocten,
uw oren en uw ogen het bestaan de zonde te naderen, als u er zeker van bent
dat er een God is en dat u Hem rekenschap moet afleggen? Zonde kan een
zeker geloof niet overweldigen. Hoe, in de naam van de rede, kunt u uzelf in
een vuur werpen waarvan u weet dat het u tot as zal verbranden? U herinnert
u altijd dat het verdedigingsbolwerk dat door vaste overtuiging tegen zonde is
gebouwd, waarlijk zo hoog als de hemelen is zodat Satan het niet kan beklimmen
om u te bereiken.

ITedereen die gereinigd is, is gereinigd door vastheid van overtuiging. Het is over-
tuiging die u de kracht geeft moeilijkheden te ondergaan, zelfs in die mate dat
een koning kan worden overtuigd afstand te doen van zijn koninklijke troon en
het leven van een bedelaar te gaan leiden. Overtuiging lost alle moeilijkheden op.
Overtuiging stelt een mens in staat om God te zien. Alle ideeén van cnig zoen-
offer zijn onjuist, want iedere vorm van zuiverheid is alleen van een vaste
overtuiging afkomstig. Het enige wat ecn mens van zonde verlost en hem in
oprechtheid en standvastigdheid doet toenemen, en hem ver voor de cngelen zelf
brengt, is overtuiging, en overtuiging alléén. Alle godsdiensten die er niet in
slagen deze vastheid van overtuiging te scheppen, zijn vals. Alle godsdiensten die
er niet in slagen op alle mogelijke manieren zonder enig spoor van twijfel het
bestaan van God te tonen, zijn vals; en al die godsdiensten zijn vals die niets
meer bevatten dan een handvol vertelsels en fabels over wat in het verleden is
gebeurd.

Weest niet tevreden met fabels

God bestaat zelfs nu, zoals Hij ook in voorbije dagen bestond; Zijn krachten zijn
ook dezelfde als in het verleden; en Hij kan nog even goed als tevoren tekenen
tonen. Waarom dan zoudt u tevreden zijn met alleen maar verhalen en fabelen?
De godsdienst die niet meer bevat dan verhalen over wonderen die in het ver-
leden zijn getoond, is dood en verwoest, en het volk is een dood volk waarop God
niet in genade en barmhartigheid nederdaalt, waarop de Goddelijke hand zelf
niet is nedergedaald om het te zuiveren. Zoals iemand tot de vreugden van deze
wereld wordt aangetrokken als hij met zijn cigen ogen haar aantrekkelijkheden
ziet; op gelijke wijze wordt een mens tot God aangetrokken als hij me: een
volmaakte zekerheid te weten komt dat de geestelijke vreugden zelfs nog zceter
zijn. De aantrekkingskracht van de Goddelijke schoonheid neem: zijn geest op
een zodanige wijze in haar greep, dat al de andere wereldlijke dingen voor hem
niet meer waarde schijnen te hebben dan slechts wat rommel. De mens wordt
alleen van zonde bevrijd als hij op basis van cen vaste overtuiging wetenschap
van de macht van God krijgt en van de Goddelijke vergelding. Onwetendheid is
de wortel van iedere onbevreesdheid, en er zal niemand, die decl heeft aan de
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Goddelijke kennis, kunnen worden gevonden die zelfs maar in de geringste mate
is gespeend van vrees voor God. Als een bezitter van een huis weet dat een
gevaarlijke watervloed zijn huis nadert of dat zijn huis aan alle zijden door vuur
is omringd, zal hij het onmiddellijk ontvluchten. Hoe dan kunt u het bestaan
uw levenswijzen onveranderd te laten nadat uw geloof in het bestaan van God,
in de Goddelijke vergelding en beloning, verstevigd is tot een onwankelbare
overtuiging? Open daarom uw ogen en bestudeer de Wet van God die in het
heelal werkzaam is zorgvuldig. Weest niet als ratten, die slechts, al gravende,
dieper in de aarde afdalen: weest als een duif die in staat is om de hemelen in
te vliegen en die slechts gelukkig is als zij in de zuivere lucht van hogere regionen
vliegt. Hoedt u er, na de bai’at van berouw te hebben gedaan, voor dat u niet
onveranderd vasthoudt aan uw vroegere zondige manieren. Weest niet als een
slang die nadat zij haar huid heeft afgeschud evenveel slang blijft als zij ooit
tevoren was. Denkt aan de dood, die u ieder moment nadert, hoewel u zich
hiervan niet bewust bent. Doet uw best uzelf te reinigen, want een mens kan
alleen maar nabijheid tot wat reinheid bij uitstek is verkrijgen, als hijzelf, voor
zover mogelijk, rein wordt.

De weg om reinheid te verkrijgen is gebed dat wordt gezegd in een ware nede-
righeid van geest
Maar de belangrijkste vraag is hoe men deze zegeningen deelachtig kan worden.
Op deze vraag heeft God Zelf het antwoord gegeven. Hij zegt:

bu 4 n” 240 (3272 .

Bhall A8 15kl
»Zoekt hulp van God met gebed en volharding” (2 : 45).
Wat is ,,salat”? Het is een gebed dat tot God wordt gericht in een ware nederigheid
van geest en in het volste bewustzijn van Zijn zuiverheid, Zijn lofwaardigheid, Zijn
heiligheid, en dat gekoppeld is aan een brandend verlangen van de zijde van de
aanbidder naar de Goddelijke vergevensgezindheid, en naar de zegening voor de
Heilige Profeet. Als u zich daarom opricht voor het gebed, beperk u dan niet, zoals
onwetende mensen dit doen, tot de voorgeschreven Arabische woorden, want de
gebeden en de ,,istighfar” van veel mensen zijn slechts formeel, zonder enige wer-
kelijkheid te bezitten. Als u zich opricht voor het gebed, richt dan uw smekingen
allereerst en vo6r de gebeden die in de Qur’an, wat het Woord van God is, en de
gebeden die in de Hadith, dat het woord van de Heilige Profeet is, worden
gevonden, tot de Heer in uw eigen taal, met een innige nederigheid en zij moeten
een blijvende uitwerking op de geest achterlaten. In gebed ligt het geneesmiddel
voor de komende beproevingen. U hebt er geen begrip van wat de komende dag
voor u in petto heeft. Bidt daarom iedere keer voordat de dag aanbreekt, dat deze
een dag van zegeningen en vrede voor u moge zijn.

O gij rijken!

O gij die rijk zijt, die koningen zijt, die miljonairs zijt, onder u zijn er weinigen
die God vrezen en op al Zijn wegen getrouw en standvastig blijven. De meesten
zijn zo dat zij met hun harten aan de rijkdommen van deze wereld hechten en
hun gehele leven geven aan deze bezigheid, zonder ooit aan de dood te denken.
Iedere rijkaard die zichzelf niet in gebed tot God wendt, en wiens houding ten
opzichte van God er een is van achteloosheid, zal de zonden van al degenen die
met hem zijn verbonden, op zijn hoofd dragen. Tedere rijkaard die drinkt zal de
zonden van al degenen die onder hem staan en die met hem drinken op zijn
hoofd dragen.
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O gij wijze! Deze wereld zal niet altijd blijven bestaan. Houdt vzelf in bedwang
en weest oppassend. Geeft iedere buitensporigheid op. Verlaat alle bedwelmende
middelen. Wijnen en bier en whiskey en soortgelijke dranken zijn niet de enige
schadelijke dranken. Opium, ganja, charas, bhang, tari en alle andere bedwelmende
middelen, waarvan het gebruik door u een gewoonte wordt, hebben alle een
dodelijk effekt op de hersenen, en zullen uiteindelijk fataal blijken te zijn. U moet
zich van al deze zaken verre houden. Wij kunnen in feite in het geheel niet
begrijpen hoe en waarom u zich wendt tot het gebruik van dingen waarvan ieder
jaar voor uw eigen ogen wordt bewezen dat zij duizenden mensen ruineert en
hun dood teweegbrengt, terwijl de bestraffing hiervan in de wereld hierna iets
geheel afzonderlijks is, dat nog eens komt bovenop de nadelen waarvan deze
dingen hier vergezeld gaan. Wordt oprecht en Godvrezend, zodat u een langer
leven zult leven en door God zult worden gezegend. Te veel opgaan in luxe,
gemak en onverantwoordelijke leefwijze is een vloek, aangezien het ongemanierd
en harteloos is om onverschillig te staan ten aanzien van het liiden van anderen.

Iedere rijkaard is evenzeer verantwoording verscbuldigd over een juiste ver-
vulling van zijn plichten ten aanzien van zijn Schepper en zijn medemensen als
een arme dit is. In feite is iemand die rijk is méér verantwoording verschuldigd.
Hoe ongelukkig is inderdaad hij die om wille van het korte leven in deze wereld,
zich volledig van God afwendt; die met zulk een onbevreesdheid dingen gebruikt,
alsof zij geheel en al waren toegestaan; die als hij boos is tegen de mensen tekeer
gaat als een dwaas en daarbij beledigende taal gebrnikt en klaarstaat om te ver-
wonden en te doden; en die bij het volgen van zijn lusten tot het uiterste schaam-
teloos wordt. Zo iemand zal nooit een werkelijke voorspoed kennen. Miin dier-
bare mensen! Gij zijt slechts voor een paar dagen, waarvan een groot gedeelte al
voorbij is, op deze wereld. Mishaag uw Meester niet. Zelfs een menselijke regering
kan u, als zij misnoegd over u is, vernietigen. Hoeveel meer is het daarom
passend voor u uw Schepper niet te mishagen. Niemand kan u vernietigen als u
in de ogen van de Heer oprecht bent. Hijzelf zal u beschermen, en geen vijand
die naar uw bloed dorst zal in staat zijn u kwaad te berokkenen. Anderszins zal
er geen bescherming voor u zijn, en zult u ongemakkelijk en rusteloos, vol met
slechte voorgevoelens, moeten leven in een voortdurende vrees voor uw vijanden;
en de laatste dagen van uw levens zullen voorbijgaan in een grote geestesangst.
God Zelf zal de bescherming worden van hen die bij Hem staan. Komt daarom
tot God en verlaat alle soorten van verzet tegen Hem. Weest nooit onachtzaam
ten aanzien van de vervulling van de plichten die Hij op u heeft gelegd. Verdrukt
Zijn schepselen nooit met uw handen of woorden en ducht steeds de toorn van de
hemel, want hierin ligt de enige weg tot redding.

O gij geleerden van de Islam!

O gij geleerden onder de Moslims! Weest niet snel in mijn verwerping zeggende
dat ik vals ben. Er zijn vele diepe geheimen die de mens niet alle direct snel kan
begrijpen. U moet niet klaar staan iets te verwerpen op het moment dat u het
hoort, want dit is niet de weg van de oprechten. Als er onder u geen dwalingen
waren geweest, en als u bepaalde Hadith niet op een wijze die tegengesteld is
aan hun werkelijke betekenis had geinterpreteerd, dan zou de komst van de
Messias, als rechter en beslisser onder u, nutteloos zijn geweest. De opdracht die
u aan deze komst geeft, namelijk dat hij zijn krachten met de Mahdi zou delen,
om met allen oorlog te voeren teneinde hen met geweld tot de Islam te bekeren,
is een geloof dat schande op de Islam werpt. Waar is het in de Qur’an geschreven
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= 70 het al geschreven ig . dat aorlag is toegestann vasr de zask van het met
geweld verspreiden van iemands godsdienst. Integendeel wij lezen dat Allah in

het Heilige Boek zegt: I T e

oI S 31515
»Er zij geen dwang in de godsdienst” (2 : 25).
Waar zou dan de Messias, de zoon van Maria, het recht aan ontlenen om geweld
te gebruiken bij het bekeren van de mensen fot de Islam? De gehele Qur’an is er
vol van dat er geen dwang in de godsdienst kan bestaan; en hij is volledig duidelijk
op het punt dat toen in de tijd van de Heilige Profeet oorlogen werden gevoerd,
deze niet bedoeld waren om met dit middel de Islam te verspreiden, maar als een
gepaste bestraffing voor hen die een groot aantal Moslims hadden gedood en veel
anderen uit hun land hadden verdreven. Wij lezen in het Heilige Boek:

»vergunning is aan hen gegeven om zich te verdedigen tegen wie oorlog wordt
gevoerd omdat zij verdrukt werden, en Allah heeft waarlijk de macht hen te hel-
pen”. Deze oorlogen waren verdedigend, en werden gevochten tegen mensen die
geen steen op zijn plaats lieten om de Islam uit te roeien en die zijn verspreiding
door middel van wapenen wilden tegengaan. Of zij werden gevochten om de
rechtmatige vrijheden te bevestigen. Afgezien van campagnes voor deze drie
doelen, hebben de Heilige Profeet en zijn gezegende Khalifah's geen enkele oorlog
gevochten. V66r uit zelfverdediging de wapens op te nemen droeg de Islam ver-
drukking in feite in een stille vastberadenheid en wel in een mate die zijn weerga
niet heeft in de geschicdenis van andere volkeren. Welk een Messias en Mahdi
zou het dan zijn die zijn opdracht zou aanvangen door zijn tegenstanders reeds
vanaf het begin het zwaard te laten grijpen?

Gaddi-Nashins en Pirzadah’s uit dit land

Op gelijke wijze zijn de erfelijke hoofden van de zogenoemde geestelijke orden
en de ,,pirs” uit dit land, zover van de Islam afgesneden, en dag en nacht verdiept
in hun verderfelijke vernieuwingen, dat zij geen idec hebben van de moeilijke
tijden welke de Islam doormaakt. Als u hun bijeenkomsten bijwoont, zult u hen
daar, in plaats van dat zij zich bezighouden met de Heilige Quran en de Hadith,
gebogen over muzickinstrumenten aantreffen of zich zien bezighouden met
»qawwalis” met talrijke ketterijen als getuige. Maar ondanks dit alles maken zij
er aanspraak op godsdienstige leiders en volgelingen van de Heilige Profeet te
zijn.

Inderdaad, iedereen kan er aanspraak op maken dat hij God liefheeft. Maar
alleen hij bemint God in werkelijkheid, van wiens licfde de hemel zelf getuigenis
zou moeten afleggen. lederecn maakt er aanspraak op dat hij een volgeling van
de ware godsdienst is, maar alleen de godsdicenst van die persoon is waar, die in
dit leven hier, licht ontvangt. En iedereen zegt dat hij redding zal krijgen, maar
alleen hij maakt deze aanspraak op gerechtvaardigde wijze, aan wie licht wordt
gegeven in dit aardse leven zelf.

Mijn dierbare mensen! Dit is de tijd om dienstbaar te zijn voor de zaak van de
godsdienst

Mijn dierbare mensen, dit is de tijd om de zaak van de godsdienst, welke u
beweert te belijden, te diencn. Beseft de waarde van deze zeldzame gelegenheid,
want als u deze laat schieten, zal zij zich u niet een tweede keer aanbieden.
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Waarom verliest gij de moed als gij de volgelingen zijt van zo’n grote en ver-
heven Profeet? Weest standvastig in uw geloof, en stelt een voorbeeld zodat zelfs
de engelen in de hemel zich zouden verbazen over uw kracht en standvastigheid,
en voor zegeningen over u zouden bidden.

Hiermede besluit ik, en bid dat deze leer van mij vruchtbaar voor u moge zijn,
en een verandering in uw harten mag bewerkstelligen die u op deze aarde als
sterren maakt en de aardbol vult met het licht en het leven dat u van de Heer
ontvangt. Amen!
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Verklarende notities t.a.v. gebruikte termen

Shariah: Islamitische wet die de volledige godsdienstige en wereldlijke aspekten
van het leven omvat.

Bai’at: Een belofte van trouw en gehoorzaamheid, die door een volgeling wordt
gegeven aan zijn geestelijke leraar. Letterlijk: , Het zichzelf verkopen”.

Taqwa: Met zorg door het leven gaan, d.w.z. met oprechtheid.

Zakat: Heffing op bezittingen volgens een vaste schaal, die moet worden besteed
voor het welzijn van de armen. Het is één van de vijf fundamentele zuilen
van de Islam.

Khatam-ul-Anbiya: Zegel der Profeten, titel van de Heilige Profcet.

Muhammadiyyat: Toestand van het behoren of het worden opgenomen in de
Heilige Profeet Muhammad.

Buruz: Weerspiegeling of verschijning van de hoedanigheden van een persoon in
een ander; een waar beeld.

Khatamul Khulafa: Zegel van de Khulafa, d.i. de meest volmaakte onder de
opvolgers (van de Profeet).

Suratul Fatiha: Het openingshoofdstuk van de Heilige Qur'an dat een zeer
veelomvattend gebed belichaamt.

Hadith: Het Verslag dat is gedaan door de Metgezellen ten aanzien van hetgeen
de Heilige Profcet deed of sprak. De naam wordt collectief gebruikt voor
verschillende verzamelingen van deze soort. Gewoonlijk wordt het woord in
het Nederlands vertaald met » Iraditie” omdat deze verslagen lange tijd
mondeling van persoon tot persoon werden overgebracht. Het meervoud is:
Ahadith”,

Siddigs, Shohada, Salihin: Dit is het mecrvoud van respectievelijk »oiddig”,
»Shahid” en , Salih”. Deze begrippen worden in de Heilige Qur’an gebruikt
om drie opeenvolgende graden van geestelijke ontwikkeling aan te duiden.
»Salih” is de eerste en ,»Siddig”, die onmiddellijk voorafgaat aan de graad
van profeetschap, de laatste.

Mokalmat, Mokhatabat: Openbaringen die van God worden ontvangen in de
vorm van rechtstreekse woorden.,

Qiyamah: De Opstanding of een enorme verandering die plaatsvindt als de tijd
daarvoor rijp is. Het woord wordt gebruikt voor de Dag des Oordeels.

Sunnah: De praktijk van de Heilige Profeet.

Rak’at: Een gedeelte van het Islamitische rituele gebed dat wordt gezien als een
eenheid en ,,qiyam”, ,,ruku” en »sadjda” bevat.
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Hadj: De bedevaart naar Mekka.
Sahih Bukhari: De meest betrouwbare verzameling van Hadith.

Mohadith: Iemand die onderlegd is in de wetcnschap der Hadith. Het meervoud
is ,,Muhaddithin®.

Imam: De voorganger in het gezamenlijke gebed.
Istighfar: Het vergiffenis zoeken voor zonden.

Ganja, Charas, Bhang, Tari: Indische namen van enkele bedwelmende middclen
die gewoonlijk door verslaafden worden gebruikt.

Gaddi-Nashin en Pirzada: Letterlijk: Iemand die de ,,Gaddi” (zetel) bezet en
iemand die afstamt van een ,,pir”, d.i. een godsdienstige leermeester. Zij die
de positie bekleden van bewaker over heiligdommen van beroemde heiligen.

Qawallis: Bijeenkomsten die worden gehouden voor het zingen van liederen.

Bid’aat: Meervoud van ,,Bid’at”: ketterij, dwaalleer.
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