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Op 6 oktober 2015 heeft het Hoofd van de internationale 
Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, de Vijfde Khalifa (Kalief ), 
Zijne Heiligheid, Hadrat Mirza Masroor Ahmad, een historische 
toespraak gehouden tijdens een bijzondere sessie van de vaste 
commissie voor Buitenlandse Zaken in het Nederlandse 
Parlement in Den Haag voor een publiek van meer dan honderd 
hoogwaardigheidsbekleders en gasten. De formele sessie begon met 
het verwelkomen van Zijne Heiligheid door waarnemend voorzitter 
Van Bommel (sp) en het introduceren van de commissieleden, dhr. 
J.H. ten Broeke (vvd); dhr. M. Servaes (pvda); dhr. S. Sjoerdsma, 
(D66) en dhr. P.H. Omtzigt (cda). Hij verwelkomde eveneens 
verschillende buitenlandse parlementariërs, landenambassadeurs 
en afgevaardigden van landen, waaronder Albanië, Kroatië, 
Ierland, Montenegro, Spanje en Zweden. Hieronder presenteren 
we de toespraak voorgedragen door Hadrat Mirza Masroor Ahmad 
(moge Allah hem helpen met Zijn machtige hand).  

Inleiding





Bismillahir-Rahmanir-Rahim – In de Naam van Allah, de 
Barmhartige, de Genadevolle. 

Alle geachte gasten, vrede en zegeningen van Allah zijn met 
u. Allereerst wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken 
om oprecht mijn dank te betuigen aan de organisatoren van 
het evenement van vandaag voor het mij uitnodigen om deze 
bijeenkomst toe te spreken. 

In de hedendaagse wereld zien we dat bepaalde kwesties constant 
worden belicht en gekenmerkt als de meest significante problemen 
van onze tijd. Sommige mensen benadrukken bijvoorbeeld de 
dreiging van de opwarming van de aarde en klimaatverandering. 

Dan zijn er sommigen die zich grote zorgen maken over het 
escaleren van diverse conflicten en de toenemende onstabiele 
toestand van de wereld.  Als we de situatie objectief analyseren, 
realiseren we ons dat wereldvrede en veiligheid inderdaad de meest 
kritieke kwestie van onze tijd is. Het is onmiskenbaar dat met 
iedere dag die voorbijgaat de wereld in toenemende mate instabiel 
en gevaarlijk aan het worden is en hier zijn een aantal mogelijke 

Toespraak voor de Parlementaire Vaste

Commissie van Buitenlandse Zaken



HADR AT  M I R Z A  M A S RO O R  A H M A D10

oorzaken voor. Bijvoorbeeld, de financiële crisis en economische 
instabiliteit die veel delen van de wereld heeft geraakt, zou een 
belangrijke factor kunnen zijn.  

Een andere mogelijke hoofdoorzaak is het gebrek aan 
rechtvaardigheid dat wordt getoond door bepaalde wereldleiders 
jegens hun eigen volk en jegens anderen. Een verdere reden zou 
kunnen zijn dat sommige religieuze leiders hun persoonlijke 
belangen voorrang geven boven het grotere algemeen belang en 
dat zij hun verantwoordelijkheden niet met oprechtheid vervullen. 
In termen van internationale betrekkingen zou een grote bron 
van conflict de discrepantie tussen de rijke en arme naties van de 
wereld kunnen zijn.

We zien dat machtige naties regelmatig trachten te profiteren 
van de natuurlijke rijkdommen van arme naties zonder ze hierbij 
het passende deel van hun eigen bezittingen te geven. Dus, er is een 
lange lijst van mogelijke redenen waardoor de vrede van de wereld 
wordt verstoord, waarvan ik er zojuist slechts enkele heb genoemd. 
Wat ook de oorzaken zijn, ik geloof zeker dat het gebrek aan vrede 
in de wereld de meest precaire kwestie van deze generatie is.

Dit horend, zullen velen van u misschien reageren door te 
zeggen dat het in moslimlanden is waar we de meeste instabiliteit 
zien en dat ’s werelds gebrek aan vrede is geworteld in de wanorde 
die we zien in de moslimwereld. 

Inderdaad, aangezien ik de leider ben van één van de  
moslimgemeenschappen – de wereldwijde Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap – zult u misschien denken dat ook ik hier enige 
verantwoordelijkheid voor draag. U gelooft misschien ook dat de 
geboorte van extremistische groepen en de opkomst van terrorisme 
eigenlijk zijn geïnspireerd door islamitische leerstellingen. Echter, 
het is geheel ongerechtvaardigd om islam te associëren met zulke 
wanorde en haat.  

Op dit moment is het niet nodig om in detail te spreken over 
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de godsdienstige geschiedenis, maar het volstaat te zeggen dat, 
wanneer we objectief zien naar de geschiedenis van alle religies, we 
zien dat na verloop van tijd de volgelingen van iedere religie zich 
van de oorspronkelijke leerstellingen verwijderden en dat dit leidde 
tot interne spanningen en conflicten. Mensen werden gedood en 
grote wreedheden werden begaan.

Met dit in gedachte, accepteer ik volledig dat met het 
verstrijken van de tijd ook moslims zich hebben verwijderd van 
de ware leerstellingen van de islam. Dit leidde tot de ontwikkeling 
van frustraties en rivaliteiten, die op hun beurt hebben geleid tot 
sektevorming, geweld en onrecht. Echter, vanuit het perspectief 
van een ware moslim vermindert mijn geloof niet door het zien 
van de wanhopige staat van de islam vandaag de dag.     

Dit komt omdat meer dan veertienhonderd jaar geleden de 
Stichter van de islam, de Heilige Profeet Mohammed (vrede zij 
met hem) voorspelde dat de islamitische leerstellingen geleidelijk 
hun oorspronkelijke zuiverheid zouden verliezen en dat moslims 
een tijdperk van moreel verval zouden binnengaan. Hij voorspelde 
echter ook dat gedurende zulk een tijd van spirituele duisternis 
een Hervormer zou worden gezonden door God Almachtig als de 
Beloofde Messias en Imam Mahdi om de mensheid terug te leiden 
naar de ware en vredelievende leerstellingen van de islam. 

Zoals voorspeld door de Heilige Profeet (vrede zij met hem), 
verlichtte de Beloofde Messias (vrede zij met hem) ons met de 
originele en de volkomen vredelievende leerstellingen van de 
islam. Aldus bevinden wij Ahmadi moslims ons niet onder die 
mensen die de huidige wanorde en onrust creëren of die daaraan 
deelnemen. Wij zijn juist de mensen die verlangen naar vrede in 
de wereld. 

Wij zijn de mensen die trachten de wereld te genezen. Wij zijn de 
mensen die trachten de mensheid te verenigen. Wij zijn de mensen 
die trachten alle haat en vijandschap om te vormen in liefde en 
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genegenheid. En wij zijn beslist de mensen die ons iedere mogelijke 
inspanning getroosten om wereldvrede te vestigen. Als religieus 
leider wens ik te zeggen dat, in plaats van elkaar te beschuldigen 
en te provoceren, we ons zouden moeten concentreren op het 
opbouwen van een ware en langdurige wereldvrede.

In dit kader heeft de Stichter van de Ahmadiyya Moslim 
Gemeenschap ons gewezen op een essentieel principe. Hij zei 
dat het voor het vestigen van vrede essentieel is dat de mensheid 
ernaar streeft om zich de eigenschappen van God Almachtig eigen 
te maken en deze na te volgen op de best mogelijke wijze. Hij zei 
dat dit de weg is om het onafgebroken welzijn van de mensheid 
te verzekeren. Inderdaad legde hij verder uit dat de welvaart 
en voorspoed van het mensdom, zowel fysiek als geestelijk, 
rechtstreeks was verbonden met het volgen van de eigenschappen 
van God Almachtig, omdat het vanuit Zijn Eigenschappen is dat 
alle vormen van vrede ontstaan.

Dit wordt weerspiegeld in het eerste vers van de Heilige Koran 
waarin staat dat Allah Hij is Die ‘de Heer van alle werelden’ is. Dit 
betekent dat Hij de Voorziener, Onderhouder en Meester is van 
iedere persoon en van iedere scheppingsvorm. Hij is niet alleen de 
Heer van de moslims, maar Hij is ook de Heer van de christenen, 
de joden en de hindoes en ongetwijfeld van alle mensen – ongeacht 
hun religie of overtuigingen.          

Gods liefde en vrijgevigheid voor Zijn Schepping is 
onvergelijkbaar en uniek. Hij is ook de Barmhartige en de 
Genadevolle. Hij is de Bron van Vrede. Dus, wanneer islam 
bepaalt dat een moslim zich de eigenschappen van God Almachtig 
moet inprenten, wordt het onmogelijk voor een ware moslim 
om anderen schade te berokkenen. Het geloof van een ware 
moslim dwingt hem juist om de gehele mensheid lief te hebben 
en om iedere persoon te behandelen met respect, hoffelijkheid en 
sympathie.
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Vaak wordt gevraagd waarom, als de islam een religie van 
vrede is, de Koran toestemming heeft gegeven voor oorlog? Deze 
toestemming moet echter worden begrepen in haar juiste context 
en in het licht van wat ik zojuist heb uitgelegd. Het in stand houden 
van een langdurige vrede is van het allergrootste belang en van de 
allergrootste waarde. En bij bepaalde gelegenheden zijn straffen 
en waarschuwingen ook vereist om de vrede op lange termijn te 
verzekeren. 

Dus, toen toestemming voor oorlogvoering werd gegeven 
door Allah de Almachtige, werd dit gegeven als een middel voor 
het herstellen van vrede en alleen als een defensieve maatregel. 
Zodoende is het een onrecht van de hoogste orde dat bepaalde 
groepen of individuen trachten de Heilige Koran en de Heilige 
Profeet (vrede zij met hem) te associëren met geweld of wreedheid. 
Wanneer we de Heilige Koran en het leven van de Heilige Profeet 
(vrede zij met hem) bestuderen op een onpartijdige wijze zullen we 
zien dat de islam volkomen tegen alle vormen van extremisme en 
bloedvergieten is. 

Wegens gebrek aan tijd kan ik niet in detail spreken, maar 
desalniettemin zal ik bepaalde fundamentele islamitische 
leerstellingen noemen die zonder enige twijfel bewijzen dat de 
islam een religie van vrede is. Zoals ik net heb gezegd, is het een 
algemene en gangbare beschuldiging aan het adres van de islam dat 
deze een godsdienst is die extremisme en oorlogvoering bevordert. 
Niets is echter meer bezijden de waarheid. 

Zo heeft Allah in hoofdstuk 2, vers 191 geboden dat oorlog 
alleen kan worden gerechtvaardigd als verdedigingsmiddel. Dit 
punt wordt herhaald in hoofdstuk 22, vers 40 waarin categorisch 
wordt gesteld dat toestemming voor oorlog slechts is gegeven aan 
hen die zijn aangevallen en die tot oorlog worden gedwongen. 
Verder, waar Allah de Almachtige toestemming voor oorlog heeft 
gegeven aan moslimregeringen, is dit alleen gegeven als een middel 
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voor het veiligstellen van godsdienstige vrijheid en de vrijheid van 
overtuiging. Aldus heeft Allah in hoofdstuk 2, vers 194 bevolen 
dat het moslims niet is toegestaan zich te mengen in enige strijd of 
oorlog daar waar religieuze vrijheid reeds aanwezig is. 

Zodoende heeft geen moslimland, groep of individu het recht 
om enige vorm van geweld, oorlogvoering of wetteloosheid aan te 
wenden tegen de Staat of de bewoners ervan. Simpelweg, in Europa 
en in het Westen zijn regeringen seculier en dus kan een moslim 
nooit het recht hebben om de wetten van het land te schenden, 
zich met geweld tegen de regering te verzetten of enige vorm van 
rebellie of opstand te ontketenen.

In wezen is het zo dat volgens de ware leer van de islam, zelfs 
wanneer iemand van mening is dat hij of zij geen echte godsdienstige 
vrijheid heeft in het niet-moslimland waarin hij woont, hij of 
zij zich niet mag overgeven aan tegenstand of wetteloosheid. 
Integendeel, hij of zij zou dat land moeten verlaten en emigreren 
naar een plaats met gunstigere omstandigheden.    

In hoofdstuk 16, vers 127 van de Heilige Koran is aan 
moslimregeringen opgedragen dat als zij ooit worden aangevallen, 
zij proportioneel moeten reageren en zich tot alleen zelfverdediging 
moeten beperken. De Koran is er dus heel duidelijk in dat een straf 
beperkt moet zijn en proportioneel moet zijn ten opzichte van het 
gepleegde misdrijf. In hoofdstuk 8, vers 62 van de Heilige Koran 
heeft Allah gezegd dat wanneer je tegenstanders slechte intenties 
hebben en van plan zijn om je te schaden, maar vervolgens besluiten 
hiervan af te zien en zich bewegen in de richting van verzoening, je 
dit gebaar onmiddellijk moet accepteren en moet werken aan een 
vreedzame oplossing, ongeacht wat hun motivatie is.

Deze Koranleer is een fundamenteel principe van het in stand 
houden van internationale vrede en veiligheid. In de wereld van 
vandaag zijn veel voorbeelden te vinden waarin landen ervoor 
hebben gekozen om een agressief beleid te voeren in antwoord 
op vermeende vijandigheid van anderen. Het lijkt erop dat zij 
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opereren volgens het principe ‘het is beter om hen te vernietigen, 
voordat zij ons vernietigen.’    

De islam echter leert dat geen enkele gelegenheid voor vrede 
moet worden verspild en dus, dat zelfs wanneer er alleen maar 
een sprankje hoop is, je moet proberen om deze vast te grijpen. In 
hoofdstuk 5, vers 9 heeft Allah de Almachtige verkondigd dat de 
vijandschap van een natie of volk je er nooit toe moet aanzetten 
om te handelen anders dan met rechtvaardigheid en eerlijkheid. 
De islam leert dat je onder alle omstandigheden, ongeacht hoe 
moeilijk deze zijn, je stevig moet vasthouden aan de principes van 
rechtvaardigheid en integriteit. Dus, zelfs in een staat van oorlog 
zijn rechtvaardigheid en eerlijkheid van het allergrootste belang, 
en wanneer een oorlog ten einde komt, moet de overwinnaar 
rechtvaardig blijven handelen en nooit zijn heil zoeken in 
onterechte wreedheid. 

In de hedendaagse wereld echter, treffen we niet zulke hoge 
morele standaarden en niveaus van integriteit aan. Integendeel, 
nadat een oorlog is beëindigd, leggen landen sancties en restricties 
op die de vooruitgang van de verslagen partijen beperken en die 
hun naties tegenhoudt om ware vrijheid of onafhankelijkheid 
te bereiken. Zulk beleid schaadt de internationale betrekkingen 
en doet frustraties alleen maar toenemen en heeft een negatieve 
invloed.         

De waarheid is dat duurzame vrede nooit kan worden bereikt 
totdat er rechtvaardigheid is op elk niveau van de samenleving. Een 
andere belangrijke leer van de islam, die we aantreffen in hoofdstuk 
8, vers 68 van de Heilige Koran, zegt dat moslims geen gevangenen 
mogen nemen buiten een toestand van oorlog. Vandaar dat 
extremistische en terroristische groeperingen die mensen zonder 
reden gevangen nemen, volkomen tegen de leer van de islam 
handelen. Sterker nog, volgens de berichten nemen ze niet alleen 
gevangenen, maar onderwerpen ze hun slachtoffers ook aan de 
meest barbaarse wreedheden. Wat deze terroristische groeperingen 
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doen, kan slechts in de sterkst mogelijke bewoordingen worden 
veroordeeld. Aan de andere kant leert de Koran dat zelfs wanneer 
mensen terecht gevangen zijn genomen, het beter is hen gratie te 
verlenen en hen, waar maar mogelijk, vrij te laten. Een gouden 
principe voor het bereiken van vrede wordt gegeven in hoofdstuk 
49, vers 10 van de Heilige Koran, waar gezegd wordt dat als er 
een geschil is tussen landen of groepen, derde partijen moeten 
proberen te bemiddelen om tot een vreedzame oplossing van het 
conflict te komen.

Als in het geval van een overeenkomst een van beide partijen de 
ander op onrechtvaardige wijze tracht te onderwerpen en in strijd 
handelt met de overeengekomen regeling, dan moeten de andere 
landen zich samen verenigen en, indien nodig, geweld gebruiken 
om de agressor te stoppen. Echter, zodra de agressieve partij zich 
terugtrekt, moet deze niet worden vernederd of bovenmatig worden 
beperkt. Beter moet deze worden toegestaan om vooruitgang te 
maken als een vrij land en een vrije samenleving. Dit principe is 
van grote betekenis om naar te handelen in de wereld van vandaag 
en in het bijzonder voor de grote mogendheden en internationale 
organisaties zoals de Verenigde Naties,. 

Betreffende het bereiken van vrede in de wereld, is een 
uiterst gedenkwaardig principe ter verzekering van universele 
godsdienstvrijheid, vastgelegd in hoofdstuk 22, vers 41 van de 
Heilige Koran. De Koran stelt dat als toestemming voor oorlog 
niet zou zijn gegeven, dan zouden naast moskeeën, ook kerken, 
synagogen, tempels en plaatsen van aanbidding van alle religies, in 
groot gevaar verkeren. Dus, waar Allah de Almachtige het gebruik 
van geweld toestond, was dit niet alleen om de islam te redden, 
maar om de godsdienst zelf te redden.

De islam garandeert waarlijk de vrijheid, de rechten en de 
bescherming van de mensen van alle religies. Islam beschermt het 
recht van ieder individu om zijn of haar zelf gekozen pad of geloof 
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te volgen. Ik heb voor u slechts een paar punten van de Heilige 
Koran aangehaald die middelen zijn tot het bevorderen van de 
eenheid in alle lagen van de samenleving en in alle delen van de 
wereld. Dit zijn de gouden sleutels tot vrede die de Heilige Koran 
heeft overhandigd aan de mensen van de wereld.

Dit zijn de leerstellingen die op volmaakte wijze werden gevolgd 
door de Heilige Profeet van de Islam (vrede zij met hem) en zijn 
ware metgezellen. En dus, tot slot, wil ik nogmaals herhalen dat de 
wereld wanhopig behoefte heeft aan vrede en veiligheid. Dit is het 
urgente probleem van onze tijd.

Alle landen en alle mensen moeten samenkomen voor het grotere 
goed en zich verenigen in hun inspanningen om alle vormen van 
wreedheid, vervolging en onrecht die gepleegd worden uit naam van 
de godsdienst of op welke andere wijze ook, te stoppen. Dit omvat 
de bespotting van elke religie, hetgeen kan aanzetten tot frustraties 
en wrok en dit omvat natuurlijk ook de haatdragende activiteiten 
van extremistische groepen die valselijk hun kwaadaardig handelen 
rechtvaardigen in naam van de godsdienst.

Voorts moeten we oprecht zijn jegens alle naties en hen 
proberen te helpen, zodat ieder land voorspoedig kan zijn en 
zijn mogelijkheden kan benutten. De naijver en rivaliteit die we 
zien, zijn een gevolg van een ziekelijke honger naar rijkdom. In 
dit opzicht heeft de Heilige Koran een gouden principe gegeven 
door te stellen dat men niet met hebzucht de rijkdom van anderen 
moet begeren. Door deze leer te volgen kunnen we de wereldvrede 
bevorderen.    

Op ieder niveau van de samenleving moet worden voldaan aan 
de voorwaarden van rechtvaardigheid, zodat iedereen, ongeacht 
geloof, klasse of kleur, in staat is om op eigen benen te staan met 
waardigheid en eer. Vandaag zien we dat veel eerste wereld landen 
in toenemende mate investeren in de armere landen en in de 
ontwikkelingslanden. 
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Het is noodzakelijk dat zij handelen met rechtvaardigheid 
en trachten die landen te helpen en niet slechts hun natuurlijke 
rijkdommen en goedkope arbeidskrachten gebruiken voor hun 
eigen nationale voordeel en voor het maken van winst. Zij moeten 
trachten om het merendeel van wat zij verdienen in deze landen te 
herinvesteren en de rijkdom te gebruiken om de lokale bevolking 
te helpen ontwikkelen en voorspoedig te zijn. Als de ontwikkelde 
landen op deze manier handelen, zal dit niet alleen de armere 
landen tot voordeel strekken, maar zal dit wederzijds voordeel 
blijken te bieden. Het zal vertrouwen en rust doen toenemen en 
groeiende frustraties wegnemen.

Dit zal de indruk wegnemen dat de welvarende naties alleen om 
zichzelf geven en ernaar verlangen om op onrechtvaardige wijze 
voordeel te behalen uit de rijkdommen van de zwakken en de 
armen. Bovendien zal dit een middel zijn om de lokale economieën 
te verbeteren en dus zullen deze op hun beurt ’s werelds economie 
en financiële gezondheid op een hoger plan brengen. 

Zeer zeker zou dit een middel zijn om een gevoel van een 
wereldgemeenschap, mededogen en menselijkheid te vestigen. 
En bovenal zal dit het fundament zijn voor een ware vrede in de 
wereld. Als we hier geen acht op slaan, dan zal de toestand van de 
wereld van vandaag leiden tot het uitbreken van een desastreuze 
wereldoorlog waarvan de repercussies generaties lang zullen 
worden gevoeld, en als gevolg hiervan zullen de generaties na ons 
ons dit niet vergeven.

Met deze woorden wil ik besluiten. Moge Allah het mogelijk 
maken dat ware vrede mag worden gevestigd in de wereld.

Hartelijk dank.  
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